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Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)
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tel. 06-241 630 35
pastvegt@kerkmail.nl

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)
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Secretariaat
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InterParochieel Bestuur
H. Norbertusparochie - Thomas a Kempisparochie

Bestuursleden

Pastoor Ton Huitink

Voorzitter

T:06 20 57 06 69

E: a.huitink@pastoraalteam.com

Frédérique Molendijk-Tuin
Vice-voorzitter

T:06 5493 19 13

E: frederique@kantrade.nl

Rieks Roelfs

Secretaris

T: 06 38 90 00 23

E: rieksroelfs@gmail.com

Yannick Stuger
Penningmeester

T:06 1209 14 98

E: yannick.stuger@hotmail.com

Roel Kosse

Bouwzaken

T: 06 51322323

E: roeljosekosse@gmail.com

Adviseurs

Diaken André van Boven
T: 06 57 541173
E: a.vanboven@pastoraalteam.com

Tony Merkelbach
T: 06 34 65 81 93
E: tony@merkelbach.im

Marjan Zonjee
T: 06 49 62 44 00
E: administrateur@ parochie-thomasakempis.nl

Marcel Logtenberg
T: 06 42 87 76 24
E: marcel.logtenberg@scoperz.nl

Van de Redactie

Het Pinksternummer staat voor de deur. We merken
dat in deze periode het soms lastig is om elkaar echt
te verstaan; iedereen leeft in zijn eigen bubbel en de
verbinding lijkt soms ver te zoeken. Ook binnen de
redactie hebben we ervaren dat het samenstellen van
dit nummer niet vanzelf ging. Verschillende auteurs
hadden door hun drukke agenda'’s weinig tijd om
artikelen aan te leveren, waardoor het verzamelen van
bijdragen soms een zoektocht was. Hierdoor hebben we
besloten het Pinksternummer digitaal uit te brengen,
waardoor het dit keer zes pagina's minder telt. De
vertrouwde rubrieken zijn er nog steeds, maar er is
minder tekst dan jullie van ons gewend zijn.

We hopen dat jullie, ondanks deze omstandigheden,
volop kunnen genieten van het Pinksternummer en
wensen jullie veel leesplezier toe. Met het oog op het
volgende nummer willen we alvast een enthousiaste
oproep doen: het thema wordt vakantie. ledere
inzending, groot of klein, draagt bij aan een inspirerend
vakantienummer. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen
te ontvangen! Persoonlijke ervaringen, bijzondere
momenten of creatieve bijdragen — alles is welkom

en van waarde. Samen maken we er een mooi en
verbindend zomerblad van.

Namens de redactie wensen wij jullie een hele mooie
Pinkstertijd toe.
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PASTORALE COLUMN

Een Pinkstergedachte: Perfectie

Hoe kijken wij naar onszelf? Wat voor een Ware perfectie
beoordelingscijfer geven wij onszelf? Een rare Wordt gevonden in de hemel
vraag? Toch doen wij het ongemerkt. De schaal van Waar Hij de scepter zwaait:
beoordeling loopt van een nul tot perfectie, van loser Met ware perfectie

tot bink, God kijkt toch even iets anders................. Heeft Hij de mens getooid en verfraaid.
Hij IS perfectie, hoeft er niet naar te streven, Hij is het. Met ware perfectie

Omdat hij het is, laat Hij ons daarin delen, ieder op zijn Sluit alles aan:

eigen manier...........cceeeueeeee Om zijn Kind te zijn! De mens, het dier, de aarde:

De zee, de lucht, de regen
Voor elkaar, van grootse waarde.
De rijkdom is
Niet te evenaren, of te overstijgen
Ondanks alles, wat de mens bereikt:
Wat de mens perfectie vindt?
Voor God is niets, wat het lijkt.
Hij vraagt ons niet
Die perfectie te bereiken
Hij weet; we kunnen er niet bij
Hij vraagt ons om simpelweg: Zijn kind te zijn
Dat vraagt Hij!
Ware perfectie...
Voor een ander, zo lelijk als de nacht
Voor wéér een ander, niet goed genoeg
God ziet pure schoonheid...
Al héél vroeg.
Hij schiep alles, tot in de finesses,
Hij schept vandaag nog stééds
Vanuit de hemel, waar Hij de scepter zwaait:
Perfectie word gevonden en gezien,
Waar Hij aan het werk is,
Waar de Geest waait.
Astrid Luijten

Het evangelie spreekt over de kracht van
vergeving. De mens die vergeeft, slaat de
weg naar perfectie in. Biedt ruimte aan de
Geest van God om werkzaam te zijn door
hem/ haar heen ten bate van Gods Kerk en
wereld. Pinksteren: Wij zijn Gods Kind.
Zalig Pinksteren.

Pastor G.M.J. van de Vegt



Een hartelijke groet van een gevallen pastoor

Het is inmiddels vijf weken geleden dat ik ongelukkig
van mijn fiets stapte, ten val kwam en mijn linkerheup
heb gebroken. Dan verandert je leven ineens drastisch.
Je kunt van het ene op het andere moment niet meer
opstaan. Voor je het weet lig je in het ziekenhuis. En
een dag of wat later heb je een nieuw heupgewricht,
krijg je wat pillen mee voor de pijn en ga je naar huis.
Moet je opnieuw leren staan en lopen. Verdere details
zal ik u besparen. Met wat thuiszorg en een geweldige
huisgenoot kan ik me goed redden.

Terwijl ik dit schrijf, ben ik aangekomen in de vijfde week
van mijn zesweekse verplichte revalidatie. Vooralsnog
moet ik (mede op aandringen van mijn fysiotherapeut)
rustig aan doen. Hij vindt dat ik te veel wil doen en

me niet genoeg aan 'het schema’ houd. Ik probeer
gehoorzaam te zijn, maar moet erkennen dat die
eigenschap niet mijn grootste talent is. Maar al met al
mag ik niet klagen over het herstel tot nu toe.

Het is intussen hartverwarmend hoeveel kaartjes, appjes,
mailtjes en telefoontjes ik heb mogen ontvangen met
beterschapswensen. Het doet goed om te weten dat
mensen aan je denken. Ik ben bijzonder dankbaar voor
al die lieve en hartelijke blijken van betrokkenheid. Mijn
dank gaat tevens uit naar alle collega’s, vrijwilligers en
parochianen voor hun extra inzet en flexibiliteit.

Na de vakantieperiode hoop ik weer voluit te kunnen
functioneren.

Met hartelijke groet,
Pastoor Ton Huitink




Gisteravond ontplofte er een bom bij het
partijkantoor van D66. Kennelijk iemand
die het ergens niet mee eens was.

Het lijkt wel of mensen voortdurend langs
elkaar heen praten tegenwoordig en
verblijven in hun eigen bubbel van gelijk
zonder echt te luisteren naar wat de ander
ook te zeggen heeft. Het gaat zelfs zover
dat met geweld geprobeerd wordt het
eigen gelijk af te dwingen. Mensen lijken
wel verschillende talen te spreken en niet
tot elkaar te kunnen komen. En denk niet
dat het bij jou niet voorkomt, ieder betrapt
zichzelf er met enige regelmaat op geen
begrip op te kunnen brengen voor de
ander.

Het is niet opbouwend
het verbindt mensen
niet, maar drijft hen
steeds verder uit elkaar.

Het bekendste
Bijbelverhaal hierover
is het verhaal over de
toren van Babel. In
Babel wilden mensen
één grote toren
bouwen om ‘tot in
de hemel’ te reiken.
Volgens het verhaal ontstond er daarna
verwarring van talen, zodat mensen
elkaar niet meer konden verstaan en
uiteengingen over de aarde. Het bouwen
van die toren verbond die mensen dus
niet, maar dreef hen juist uit elkaar. De
toren werd nooit gebouwd.

Daarom wordt Pinksteren vaak gezien

als het omgekeerde van Babel. Mensen
uit verschillende volkeren verstaan elkaar
ineens wel. Ondanks al hun verschillen. En
dat werkte opbouwend en verbindend.

Wat gebeurde daar nu eigenlijk op die

Het lijkt wel of mensen
voortdurend langs elkaar
heen praten tegenwoordig
en verblijven in hun eigen
bubbel van gelijk zonder
echt te luisteren naar wat
de ander ook te zeggen
heeft

eerste Pinksterdag? En kan het in onze tijd
ook gebeuren? Ik denk dat het een utopie
is om te veronderstellen dat alle mensen,
opeens eensgezind met de neuzen
dezelfde kant op, voort willen gaan in
verbondenheid.

Want woorden worden sneller
uitgesproken dan ze worden beluisterd
en wij mensen raken vaak verdeeld door
angst boosheid of wantrouwen, zodat we
niet meer goed kunnen onderscheiden,
wat echt waarde heeft. Of wat waarheid is.
Misschien vraagt onze tijd niet om meer
stemmen, maar om meer stilte, meer
aandacht, meer echte ontmoeting.

Echter, waar mensen
werkelijk naar elkaar
luisteren, begint nieuwe
verbondenheid.

Dat is denk ik de

geest van Pinksteren,
we praten niet in
verwarring door

elkaar en worden

zo uiteengedreven,
maar er ontstaat
verbondenheid door
echte aandacht voor
waar het werkelijk

om gaat, de liefde tot elkaar en de wil er
samen wat moois van te maken.

Een korte meditatie hierbij:

In de drukte van woorden kan een mens
verdwalen. ledereen spreekt.

Maar wie luistert nog?

Toch begint verstaan niet bij grote
woorden. Maar bij een open hart en
soms is een mooi gebaar duidelijker dan
duizend stemmen door elkaar.

Anne-Marie Swater



Gaat u (weer) mee naar Kevelaer?

Al heel veel jaren gaan parochianen uit Zwolle en de wijde omtrek in augustus twee
dagen op pelgrimage naar Kevelaer, slechts enkele uren rijden van Zwolle nét over de
grens in Duitsland. Maria van Kevelaer staat hier al eeuwen centraal als de Troosteres der
Bedroefden.

Pelgrims die al eerder geweest zijn, weten hoe deze dagen in dit Mariaoord je goed
doen, je weer inspiratie en kracht kunnen geven in het leven van alledag.

Ons hele leven hier op aarde kan immers worden vergeleken met een pelgrimstocht naar
onze uiteindelijke bestemming. Niet alleen als een reis van de ene plaats naar de andere,
van de ene levensstaat naar de andere, maar een reis met een religieus doel en karakter.

Behalve mooie vieringen, voorgegaan door ons eigen pastoraal team, zijn er de
lichtprocessie en de Kruisweg in het Kruiswegpark — en voor degenen die wat minder
goed ter been zijn in de Pax Christi - openluchtkapel.

Ook is er royaal gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een terrasje of 's avonds in het
hotel of in de kelder van het priesterhuis. Er zijn mooie winkeltjes te bezoeken en er zal
een rondleiding worden gehouden voor diegenen, die Kevelaer nog niet (goed) kennen.

Het thema dit jaar is ‘Ruimte geven’. Tijdens onze vieringen zullen we hier dieper op
ingaan.

We vertrekken met bussen op dinsdagochtend 18 augustus, na een gebedsmoment in
de Zwolse Onze Lieve Vrouwe basiliek. De volgende dag komen we tegen de avond weer
terug. Op zondag 18 oktober om 15.30 uur sluiten we de pelgrimage af in de Zwolse
basiliek met een gezongen Kevelaerlof.

Namens de Broederschap Kevelaer Bedevaart Zwolle e.o. en het pastoresteam, hopen wij
veel pelgrims te mogen begroeten en te ontmoeten. Heeft u vragen, laat het ons weten,

want er is veel mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld ruimte in de bus voor hen die een rollator

of rolstoel nodig hebben.

Namens de Broederschap Kevelaer e.o.,
Theo van der Sman, em. pastoor
Jeanne Gerretzen, voorzitter.

Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij:
Thea van Huffel tel 0321-321552 / 06-48712994 thea@swifterland.nl
Martha Brummelaar tel 0321-316151 / 06-33901972 martha_brummelaar@hotmail.com
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Ina Graumans- Knook gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau

De lintjesregen heeft vrijdagochtend 24 april ook
Dronten aangedaan. EIf inwoners van de gemeente
kregen toen een onderscheiding uit handen van
burgemeester Jean-Paul Gebben. Allemaal werden ze
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Eén van de onderscheidingen ging naar

Ina Graumans-Knook uit Biddinghuizen.

Haar naam was aangedragen vanuit de Bonifatius
Geloofsgemeenschap.

Haar onderscheiding is uitgereikt, vanwege haar
enorme betrokkenheid bij de stichting Kerk en
Samenleving en de geloofsgemeenschap Bonifatius
in Biddinghuizen. Daar is ze als vrijwilliger al vele
jaren actief als contactpersoon voor de lectoren, in de
werkgroep uitvaart en ziekenzegen, voor M.O.V,, in
de stichting Bonifatius Kerk en Samenleving en bij de
werkgroep eigen parochianen. Momenteel neemt ze
tijdelijk de werkzaamheden van het secretariaat ook
voor haar rekening.

We willen haar van harte feliciteren met

deze welverdiende onderscheiding.

We zijn trots op haar.

Namens de locatieraad van de Bonifatius
Geloofsgemeenschap.

Lintjesregen werd Lintjes bui in Lelystad.

Het was een Lintjesbui in Lelystad, er
ol werden maar liefst 16 lintjes uitgereikt,
= Lydianne Vermeulen

~mnéngsn waarvan er 3 personen behoorden tot de
= Marie-Louise Bekhuis . .
geloofsgemeenschap Pax Christi.

Een lintje dus en lang zullen zij leven!

Na de viering van 26 april werden de

gelukkigen Lydianne Vermeulen, Marie-Louise

Bekhuis en René van Essen nog even in het
zonnetje gezet.

Korte opsomming van hun verdiensten:

Lydianne o.a. voor haar inzet voor
= de korfbalvereniging Exakwa ,de

| Soroptimistenclub Flevolandals voorzitter
en projectcodrdinator goede doelen, het
| voorgaan van vieringen (meer dan 40 jaar )die
zij tot op heden nog doet in de Petruskerk en
in de Hoven.

Marie-Louise o.a. voor haar inzet t.b.v. Kunstenaars Vereniging Flevoland, de Cliéntenraad en
Klankbordgroep nieuwbouw van St. Jansdal en Raad van Toezicht Welzijn Lelystad en gedurende
enkel jaren als voorganger en lector.

René o.a. voor zijn inzet voor de Petruskerk (streamen van vieringen, Seniorenweb in Atolplaza,
vrijwilligerswerk Bataviawerf en Museum Batavialand.

Gedecoreerde Parochianen

Op vrijdag 24 april zijn tijdens de traditionele lintjesregen drie Lelystadse parochianen
gedecoreerd. René van Essen, Lydianne Vermeulen en Marie-Louise Bekhuis mogen zich
voortaan ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ noemen.

Blijk van waardering

Burgemeester Mieke Baltus benadrukt dat een lintje niet alleen een blijk van waardering is
van de Koning, het is vooral een blijk van waardering van mensen uit onze stad voor anderen
die goed werk doen. En daarmee een blijk van waardering van de hele maatschappij voor de
belangeloze inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.”

Namens de Petruskerk feliciteren wij Lydianne, René en Marie-Louise van harte met deze
verdiende onderscheiding.
8




Lunchbijeenkomst met de Parels van Flevoland

Op donderdag 26 maart was er een
£ lunchbijeenkomst georganiseerd
vanuit de provincie met de
commissaris van de koning van
Flevoland, Arjan Gerritsen als
gastheer.

De lunch met de Parels van Flevoland is een bijeenkomst die tweemaal per jaar wordt
georganiseerd. Tijdens deze lunch gaat de commissaris aan de hand van een bepaald thema
in gesprek met Flevolanders die rond dat thema actief zijn in de provincie. Donderdag

26 maart was het thema de positie van levensbeschouwelijke organisaties en hun rol in

de Flevolandse samenleving. Namens de Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis,
waren pastoor Ton Huitink en Technisch voorzitter Tony Merkelbach aanwezig. Diverse
geloofsgemeenschappen waren daar aanwezig waaronder ook de Joodse geemschap,
Marokkaanse, Buddha Dhita Nunnery, Leger des Heils, de Hervormde en Gereformeerde
kerk. Het waren boeiende gesprekken en het was waardevol om daar te mogen zijn.

65 Jaar getrouwd dus BRILJANTEN BRUILOFT in de Petruskerk

Zondag 26 april werden Ymkje

en Eise Bos gefeliciteerd met hun
BRILJANTEN BRUILOFT zij zijn op 27
april 1961 getrouwd.

Ondanks hun hoge leeftijd zijn
ze beiden nog erg actief binnen
de geloofsgemeenschap van de
Petruskerk.

Sinds 1 november 1976 is Ymkje lid van het Paxchristi Het is een niet geringe tijd

koor en Eise heeft de doop en het huwelijksboek Met ups en downs, plezier en spijt
bijgewerkt, beiden boeken waren al geruime tijd op Maar heb je 't samen dan gehaald
achterstand geraakt wat inschrijvingen betreft. Sinds  En kijk eens hoe ons bruidspaar straalt
enkele maanden heeft Eise alles op de rit gezet en zijn Dan heb je wel een punt bereikt
beide boeken helemaal up to date . Waarop een briljanten mijlpaal prijkt

Uw vijfenenzestig jaren trouw
Bewijzen 't woord: Ik hou van jou!




Pinksteractie 2026: Geloven in de
ander. leder mens telt mee

In de vorige Oversteek kon u het
verhaal lezen van missionaris Jan
Joris Rietveld. In deze Oversteek
vertellen we het verhaal van Leken-
Spiritijn Mariélle Beusmans in
Tanzania: “Vrede is het fundament
van gerechtigheid”

Eind 2025 waren er verkiezingen

in Tanzania. Voor, tijdens en na de
verkiezingen werd pijnlijk duidelijk
hoe fragiel de vrede en veiligheid

in het land zijn. Het is duidelijk dat
de missie van Mariélle Beusmans
nog niet volbracht is. Zij is al 25 jaar
voorvechtster van vrede in Afrika. In
het bisdom Sam, in het noordoosten
van Tanzania, zet ze zich, met steun
van Week Nederlandse Missionaris,
in voor vrede en gerechtigheid.
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Tanzonia werd lang gezien
als een baken van virede en
stabliteit i Afrika: Het Leverde
mussLonoir werker Mariee voak
de vraag op waarom ze juist

de congregatie. Ong motto Uy
opkomen voor de mensen odie
kwetspaor zijn: DUt wil zeggen
werken v e acn een wereld die
ten vam ot en geest . Maar
voor veel groepen s er nog niet
echt sprake von gerecihtighedio
Ducriminatie, ormoede en
geweld tegen onder meer vrovwwen
zyn aan de orde van dag. De
macht Ugt by de rijken en vooral
de mannen, Met name arme
vrovwen hebben geen Ldee van
huwn rechvten e huwn kiracihten
ZY hebben steuin noddg om zich
te ondtworstelew aon de slecihte
omstandigheden waarun zy
gedwongen leven. Daaromw s dit
een belangrijke groep waar ik
mee werk:”’




Huiselijk geweld

Veel vrouwen hebben te maken

met discriminatie, achterstelling en
huiselijk geweld. Over dat geweld
wordt amper gesproken en veel
vrouwen zien mishandeling als teken
van liefde van hun man. Met een
praktische workshop wil Mariélle,
samen met haar team, vrouwen
bewust maken van de gevolgen

van dit geweld: voor henzelf en

voor hun kinderen. Tijdens de
workshop worden de vrouwen

aan het denken gezet over de
oorzaken en gevolgen van huiselijk
geweld en krijgen ze tips hoe je

via dialoog huiselijk geweld kunt
bespreken. “Het is geen gemakkelijk
onderwerp,” vertelt Mariélle. “Geweld
tegen vrouwen wordt als volkomen
normaal beschouwd, omdat het al
generaties lang zo gaat. Met deze
workshops willen we zaadjes planten
die hopelijk ontkiemen. Wat al een
belangrijke eerste stap is: vrouwen
horen elkaars ervaringen en beseffen
dat ze niet alleen staan. Sterker nog:
de verschillende vrouwengroepen
die we ondersteunen geven de
vrouwen enorm veel kracht.” Veel
vrouwen, maar ook jongeren,
hebben weinig toekomstperspectief.
Ze hebben geen idee hoe ze kunnen
ontsnappen aan de armoede,
corruptie en onderdrukking. Mariélle
steunt met haar team kleinschalige
en praktische projecten die veel
verschil maken. "Zo kon ik een
groep vrouwen en jongeren op weg
helpen om hun eigen boomkwekerij
te starten. Naast economische
zelfstandigheid is dit project ook
goed voor de leefomgeving. Bomen
zijn immers hard nodig, vanwege
hun schaduw.”

Droom en werkelijkheid

Mariélle heeft de afgelopen 25

jaar veel ervaring opgedaan in

het ontwikkelen en geven van
leiderschaps- en dialoogtrainingen
in Afrika. Haar eerste kennismaking
met Afrika was in Same. "Als
studente Theologie en Pastoraal
Werk liep ik hier stage. Dat was de
inspiratie voor mijn afstudeerscriptie
die ging over pastoraal werk voor
plattelandsvrouwen in Tanzania.
Dat onderwerp heeft me nooit
meer losgelaten!” Dat geldt ook
voor het thema gerechtigheid.
“Gerechtigheid is voor mij een
belangrijke waarde waarover keer
op keer in het evangelie gesproken
wordt. Het is iets waar we samen
aan moeten werken. Elke dag zet

ik, samen met mijn team, dingen

in beweging. Stapje voor stapje
maken we de wereld beter. Mijn
dagelijks leven wordt gekenmerkt
door uitdagingen, getuige zijn en
verbindingen aangaan met anderen.
Dat blijft inspirerend en boeiend.
Het mooie is dat ik lokale trainers
opleid en dat we zo samen werken
aan een betere toekomst voor onze
medemensen. Het geeft me hoop
en moed dat er in Same mensen zijn
die zich tegen de maatschappelijke
stroom in willen inzetten voor vrede,
gerechtigheid en gelijkwaardigheid.
En het geeft me hoop en moed dat
mensen in Nederland me via WNM
ondersteunen. Die financiéle en
vooral ook morele ondersteuning
voedt onze hoop op een
rechtvaardiger en vrediger wereld. "

1

Week Nederlandse Missionaris
(WNM) ondersteunt de inzet
van missionarissen en missionair
werkers zoals pater Jan Joris
Rietveld en Mariélle Beusmans
U helpt ons toch ook met een
donatie tijdens de Pinksteractie
van 16 mei tot en met 25 mei
2026?

WEEK NEDERLANDSE
MISSIONARIS:

IBAN: NL30RABO0171211111
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Zwolle, 13 april 2026

Aan alle locatieraden, pastoraatsgroepen, geloofsgemeenschappen, vrijwilligers en
parochianen; Update situatie pastoor Huitink

Op 31 maart jl. hebben wij u geinformeerd over de heupfractuur van pastoor Ton Huitink en de
gevolgen daarvan voor het pastorale en liturgische leven in onze drie parochies. In die brief
schreven wij onder meer: “Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang zijn revalidatie zal gaan
duren. Op de korte termijn zal hij zijn fysieke taken als voorganger en pastor niet kunnen
vervullen.” Inmiddels is er meer duidelijk geworden. Graag geven wij u een actuele stand van

zaken. Stand van zaken rond het herstel van pastoor Huitink. Pastoor Huitink is op woensdag 1 april
succesvol geopereerd en een dag later thuisgekomen om daar verder te herstellen. Zijn revalidatie
verloopt met kleine, maar gestage stappen. Het herstel vraagt veel tijd en energie en gaat — zoals
bij dit soort operaties gebruikelijk — met momenten van vooruitgang en momenten van terugslag.
Ondanks dat blijft hij positief en gemotiveerd om zijn hersteltraject zorgvuldig te doorlopen.
Hoewel pastoor Huitink voorlopig niet kan voorgaan in vieringen, blijft hij pastoor en
eindverantwoordelijke voor onze parochies. Wij vragen u om te bidden voor het herstel van pastoor
Huitink en een kaarsje voor hem op te steken. Liturgie en rooster: grote drukte in mei en juni. De
komende periode brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Het bisdom is om

ondersteuning gevraagd; hierover vindt overleg plaats met de ceremoniarius van de bisdomstaf.

Belangrijke punten:

« Pastoor Huitink zal naar verwachting tot 1 juli a.s. niet kunnen voorgaan. Mede omdat zijn vakantie in
juli gepland staat, is vervanging waarschijnlijk nodig tot 1 augustus.

» De maand mei vormt een knelpunt, vooral door de vieringen rond de Eerste Heilige Communie en
Pinksteren.

* Op 24 mei a.s. zijn er twee communievieringen in Dronten. Deze vieringen kunnen niet

worden afgezegd vanwege geplande internationale familiebezoeken.

* Indien onvoldoende vervanging beschikbaar is, zal het liturgisch

rooster moeten worden aangepast en worden vieringen mogelijk anders verdeeld over de drie
parochies. Wij vragen alle parochianen om begrip en flexibiliteit. Waar nodig onderhouden we vanuit
de parochiebesturen contact met u om samen naar oplossingen te zoeken.

Inzet van andere voorgangers

- Pastor Van der Vegt heeft doorgaans drie eucharistievieringen per weekend en kan derhalve niet of
nauwelijks vaker worden ingezet.

» Mgr. Hoogenboom heeft inmiddels reeds een weekend waargenomen. Wij hopen dat wij de
komende tijd op hem en op de andere leden van de bisdomstaf een beroep mogen blijven doen.

« Door een onfortuinlijke val is pastoraal werker Marie-José Disseldorp voorlopig niet inzetbaar. Wij
wensen haar een goed herstel.

Vieringen op weekdagen.

De door Pastoor Huitink verzorgde vieringen op maandagavond in de Basiliek te Zwolle, op
woensdagavond in beurtelings de Petruskerk te Lelystad en de Ludgeruskerk te Dronten en op
donderdagmorgen in Steenwijk, komen tot 1 augustus 2026 te vervallen. Catechese en doopleerlingen.
Met vreugde melden wij, dat er tijdens de Paaswake in de Basiliek drie dopen en zes vormsels zijn
toegediend. Wij zijn dankbaar en blij dat mgr. Hoogenboom bereid was de doopleerlingen uit Lelystad
in Zwolle te laten aansluiten.

Communicatie en beroep op vrijwilligers

¢ In de komende maanden vragen pastoraal team en parochiebesturen uw begrip voor wijzigingen in
de frequentie en aard van de vieringen. Het zal niet altijd mogelijk zijn een geplande Eucharistieviering
doorgang te laten vinden. Dan kan een viering van Woord en Gebed of een viering

van Woord en Communie een alternatief zijn. We doen een beroep op pastoraatsgroepen

en lekenvoorgangers om waar mogelijk een waardig liturgisch alternatief te bieden voor de
geloofsgemeenschap.

* Locatieraden en pastoraatsgroepen worden gevraagd vragen en zorgen te bespreken met diaken
André van Boven.

Tot slot

De komende maanden vragen om geduld, samenwerking en onderlinge steun. Wij realiseren ons dat
veranderingen in het liturgisch rooster en het geringe aantal Eucharistievieringen ingrijpend kunnen
zijn. Tegelijk vertrouwen wij erop dat wij als geloofsgemeenschappen samen deze periode kunnen
dragen.

Wij danken u voor uw begrip, uw inzet en uw verbondenheid met elkaar en met onze parochies.

Met hartelijke groet,

Namens het Pastoraal Team en de parochiebesturen
pastoor Ton Huitink

diaken André van Boven
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Een KLOK die roept om barmhartigheid, medemenselijkheid,
bescherming en solidariteit!

Op 29 april hebben wij vanuit de Ludgeruskerk meegedaan aan het luiden van de
noodklok. We deden dat niet zomaar. In ons land wonen kinderen van vluchtelingen,
waarvan een deel hier zelfs geboren is. Vier van deze kinderen verblijven al meer dan
500 dagen in een kerk in Kampen, waar zij kerkasiel hebben gekregen.

In die kerk wordt dag en nacht een kerkdienst gehouden, 7 dagen per week, 24 uur
per dag. Zolang de dienst duurt, mag de politie niet binnenkomen. En juist daardoor
kunnen deze kinderen eindelijk weer veilig slapen, zelfs in een pyjama.

Maar veilig zijn betekent voor hen ook: binnenblijven, niet buiten spelen. Ze
leven binnenshuis waar ze ook les krijgen. Het doet je denken aan een soort
Achterhuis-situatie’, maar dan in vredestijd.

Deze kinderen vertegenwoordigen ook 420 andere kinderen in Nederland die in
dezelfde situatie verkeren en nog altijd in onzekerheid leven over hun toekomst.
Kinderen die vloeiend Nederlands spreken, die hier zijn opgegroeid, die pindakaas
eten en kunnen schaatsen. Kinderen die geen enkele band hebben met het land
waaruit hun ouders kwamen.

Deskundigen waarschuwen dat uitzetting voor deze kinderen traumatisch is.
Ze wonen allemaal langer dan vijf jaar in Nederland, sommigen zelfs al twaalf jaar.
Ze zijn hier geworteld. Ze horen bij ons. En ze verdienen het om gehoord te worden.

Door onze kerkklokken en meer dan 800 klokken in het hele land te laten spreken,
versterken we de kinderstemmen letterlijk en figuurlijk. Waar hun eigen stem in het
publieke debat vaak te zacht blijft om gehoord te worden, kunnen kerken helpen die
stem hoorbaar te maken. En dat hebben we gedaan. Samen,

op hetzelfde moment, in verbondenheid met deze kinderen en met elkaar onze
klokken te laten spreken.

Voorafgaand hebben we samen het ‘lied van Ruth’ gelezen en geluisterd. (Stef Bos) ter
info: Paus Franciscus schreef in 2024 een Gebed: voor de vreemdeling in ieder van
ons.( zie internet)

maar we blijven ....

Blijf geloven in het goede
Blijf hopen

Hoop is vertrouwen op dat wat je doet het goede is.
Blijf liefde verspreiden,
omdat liefde ons leven en samenleven voedt,
verwarmt en verrijkt.

Blijf je uitspreken wanneer het erop aan
komt.

Blijf doen. Geef naastenliefde zoals het
bij jou past.

Blijf elkaar aankijken en aanraken.

Blijf mens en heb lief.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid! Dro‘hte nZ
Ik wens u vrede en alle goeds ron ] ngen’
foort-
Amsterdam:

José Jansen

Lee uwa rde

eerenveenAlmelo
: WoerdenHoetermeer

Zaandijk G
ampen



Avondvieringen door de week:
Petruskerk te Lelystad:
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.

H. Ludgeruskerk Dronten:

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed

H. Bonifatius te Biddinghuizen:

Zondag 11.30 uur
1¢ H. Communie in de
H. Ludgeruskerk te Dronten
(Zie kolom H. Ludgerus,
Dronten)

Zondag 10.00 uur
WoCo
Diaken M. Lieshout

Zaterdag 19.00 uur
Gebedsviering
Pw B. Roest

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers

Zondag 10.00 uur
WoCo
Diaken M. Lieshout

Zaterdag 19.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers

Zaterdag 19.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers

Zondag 10.00 uur
WoCo
Diaken M. Lieshout

De 1e woensdag van de maand, behalve 3 juni, om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 1 juli. Op 3 juni is er geen viering.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).

Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant

(via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
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Zondag
Eucharistievieringen
Pastor H. van der Vegt
1¢ H. Communie:
09.30 uur: H. Ludgerus en
H. Franciscus (Nunspeet)
‘t Ludgrut
11.30 uur: H. Bonifatius en
H. Willibrord
Kinderkoor

11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
(Kerngroep als God renoveert)
Pax Christikoor

Zondag 11.30 uur
1¢ H. Communie in de
H. Ludgeruskerk te Dronten
(Zie kolom H. Ludgerus,
Dronten)

Zondag 11.00 uur

Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering

Zondag 09.00 uur

Gebedsviering Pastor H. van der Veat Eucharistieviering
Diaken M. Buijkx - veg Pastor H. van der Vegt
1¢ H. Communie -
Cantorgroep : Cantorij
Zimple
ZEou'::ﬂ:ﬁs‘Iti(t)a-voigrliJnugr Zondag 10.00 uur
Zondag 11.00 uur Parochiebrede vormselviering in
. Mgr. H.W. Woorts
Livestream Vormsel de Petruskerk te Lelystad

Pax Christikoor

(Zie kolom Pax Christi, Lelystad)

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Cantorij

Zondag 10.00 uur
Oecumenische viering
Ontmoetingskerk
Diaken J. Terpstra en
Diaken M. Buijkx
Pax Christikoor en Cantorij

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 11.00 uur
WoCo

Pw M. Dusseldorp
Cantorij

Zondag 11.00 uur

Zondag 11.00 uur

Zondag 09.00 uur

S WoCo Gebedsviering
D(iga?(t;dlf/lwgﬁ?jax Eigen voorgangers Diaken M. Buijkx
) Zimple Cantorij
Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 09.00 uur
Gebedsviering WoCo Gebedsviering

Diaken M. Buijkx

Eigen voorgangers

Diaken M. Buijkx

Cantorgroep Pax Christikoor Alliance
Zondag 09.00 uur
é%gﬂ:gslilﬂgr;ur Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
le] . h
Pastor H. van der Vegt Livestream uit een andere kerk Pastor Ig.a\:]atgricjler Vegt

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele
websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.
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Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar | Al

UITVAARTBEGELEIDING

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl

WDUDA Wouda Installatietechniek

De Nocrd 35 | 82571 GK Dronten

installatie service onderhoud t1032138 6060 | info@woudan

§ zalsman

Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70

www.zalsman.nl Drukken - Printen « ICT « Web2Print « Warehousing

Sandra Cryns
06123244 48
info@sansfotografie.com

Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/
rouwfotografie
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(%Q>L STEENHOUWERIJ
~ VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl

adverteer
Uw Diensten

ook in de
Oversteek
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UITVAARTBEGELEIDING

Overlijden melden:
Dronten | 0321 - 38 37 08
Lelystad | 0320 - 33 74 47

Een liefdevol en professioneel afscheid
op maat sinds 2013

www.volatus.nl

Marie-Catrien van den Dries
en Marjoleine van Bussel




BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN  Woordje naar Leo, namens de H. Bonifatius

IN MEMORIAM

In Memoriam Leo Scholten
LU A

Leo Scholten

Leo is in 1946 geboren in de Indische buurt in
Amsterdam, als oudste in een gezin met 5 kinderen. Door
zijn plaats in het gezin voelde hij de verantwoording al
op jonge leeftijd. Het was een warm gezin, hij heeft een
fijne jeugd gehad. Na eerst wat jaren dienstplicht is hij
naar de kweekschool gegaan. Hij leerde Anya kennen en
in 1970 zijn ze getrouwd. In 1973 zijn ze naar Dronten
verhuisd en in 1979 naar Biddinghuizen. Ze kregen 3
kinderen, Sven, Cindy en Manuel. De kinderen kregen alle
aandacht, ook toen al stond hij voor iedereen klaar. Met
het gezin gingen ze elk jaar een paar keer met de tent op
vakantie. Vanaf 1980 hebben hij en Anya als vrijwilliger
ook binnen de ANWB heel veel betekend. Leo had vele
hobby’s, kamperen, fotografie, fietsen, wandelen, kanoén,
zeilen en tuinieren. De gezondheid van Anya nam steeds
meer af, tot haar opname in De Regenboog heeft hij haar
met veel liefde verzorgd. Leo overleed thuis op Goede
Vrijdag na een kort en heftig ziekbed. Op 10 april namen
we afscheid van Leo Scholten, vanuit een goed gevulde
kerk in Biddinghuizen, waarin diaken André van Boven
voorging.

Lieve vader, beste Leo,

Met jouw overlijden valt er een gat in onze familie en
zeker ook in het dorp. Zolang wij ons kunnen herinneren
was je altijd wel met iets of iemand bezig of ergens bij
betrokken. Overal in van alles actief, van een vereniging,
een club, gemeenschap of de kerk. Toen we klein waren
in onze sportclubs en op school, later voor de ANWB,
kerk, parochie, de ouderenbond, bedevaarten en nog veel
meer dingen die ik hier niet allemaal kan benoemen. En
niet uit plicht of trots of dat je zocht naar erkenning, maar
omdat je het fijn vond om te helpen en bij te dragen aan
zaken die je aan het hart gingen. En hoewel jij jezelf nooit
bijzonder vond, getuigt de aanwezigheid van al deze
mensen uit al die clubs, verenigingen en gezelschappen
van het tegendeel.

Leo, je werd gewaardeerd en wordt nu gemist, want met
jouw overlijden valt er een gat.

Kinderen Scholten

Geloofsgemeenschap

Vrij snel nadat Leo en Anya in Biddinghuizen zijn komen
wonen, was Leo al betrokken bij de kerk. In oude notulen
van heel veel werkgroepen komt zijn naam geregeld

naar voren. Een greep uit zijn werkzaamheden, en
wellicht vergeten we er ook nog een aantal, zijn diverse
activiteiten rondom gemeenschap zoals: bij de Raad

van Kerken, palmpaasstokken maken en helpen bij de
activiteit, meewerken aan interreligieuze vieringen, lid
van de werkgroep oecumene, mede organiseren van de
avondwake na de Witte donderdagviering, organiseren
van de Kerstvoettocht, fotograaf bij bijzondere

vieringen en festiviteiten, mede organiseren van Zingen
onder de toren op Kerstavond, pastoraatsgroepslid
platform diaconie en later van gemeenschapsopbouw,
pelgrimstocht naar Friesland, organisatie van bezoek

aan Stille Omgang Amsterdam, organisatie van

de vrijwilligersdag van de geloofsgemeenschap,
gespreksgroeplid , lid van het beamerteam c.q. techniek
tijdens de vieringen, organisatie van bezoek aan de priorij
Essenburg, bezoek Heilige Stede in Hasselt, bezoek aan
het Dominicanenklooster in Zwolle (waar hij door zijn
ziekte niet meer bij kon zijn). Tot het laatste moment bleef
hij regelen. Hij had maar een half woord nodig om dingen
op te pakken Leo zag altijd mogelijkheden, waar anderen
beren zagen, zag Leo die niet. Goed om zo iemand erbij
te hebben, hij had zoveel ideeén en daarvan was altijd
iets te gebruiken of uit te voeren. Hij vergat de leeftijd en
gesteldheid weleens van andere vrijwilligers, het moest
gewoon klaar. Soms was hij misschien niet helemaal
realistisch in énze ogen, maar hij dacht daar vast heel
anders over.Hij had heel veel moeite met het sluiten van
de katholieke kerk in Biddinghuizen, dat kon hij moeilijk
accepteren. Later heeft hij het wel een plek kunnen
geven, maar het bleef altijd aan de oppervlakte drijven.
Leo voelde een grote betrokkenheid bij de kerk en bij de
mensen.

Bij de rondvraag had hij altijd nog een puntje.

Dat zou nu ongeveer zijn...... Leo we gaan je missen! Heel
veel dank voor alles wat jij voor de geloofsgemeenschap
van de Heilige Bonifatius Biddinghuizen hebt gedaan en
hebt betekend.

Rust zacht.
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Concerten van De Profeet

In het weekend van 14 en 15 maart jl. is het muziekstuk
De Profeet uitgevoerd, in Swifterbant, Biddinghuizen

en in Kampen. Een compositie van Heleen van Els, op
vier teksten uit De Profeet van Kalil Gibran. De teksten
die Heleen heeft uitgekozen hadden betrekking op de
liefde, kinderen, pijn en vriendschap. Een klein koor werd
begeleid door viool, altviool, cello en contrabas. De vier
strijkers gaven een heel eigen klank aan de compositie.
Ook in Biddinghuizen was de zaal goed gevuld. De
toehoorders werden geraakt door de woorden en de
muziek. Al met al een aangename harmonische belevenis!

Kloosterbezoek Dominicanen Zwolle

Zondag 22 maart zijn we met 12 personen uit onze
geloofsgemeenschap op bezoek geweest bij de
Dominicanen in Zwolle. Het was heel jammer dat Leo
Scholten, die dit georganiseerd had, er zelf niet bij kon
zijn vanwege zijn gezondheid, maar hij was in onze
gedachten. Eerst hebben we de kerkdienst bezocht in
de prachtige parochiekerk. Een drukbezochte viering
met gelovigen van alle leeftijden. Mooi om weer eens
een druk bezochte viering mee te maken, Voor velen
een verademing Daarna koffiedrinken in een van de
bijgebouwen van het klooster en napraten over de viering
met enkele enthousiaste vrijwilligers.

Tijdens de rondleiding wist rector Rene Dinklo veel te
vertellen over de Dominicanen, de geschiedenis het
klooster en de prachtige dingen die er allemaal in de
kerk te zien waren, en door zijn enthousiaste uitleg vielen
veel meer dingen op, die je in eerste instantie niet zag
Na een uurtje gingen we weer terug naar de bovenzaal,
waar we genoten hebben van een overheerlijke soep,

die klaargemaakt was door een van de vele vrijwilligers,
die deze parochie rijk is, en van de zelf meegebrachte
broodjes. Tijdens deze maaltijd hebben we de Paaskaars
ontstoken voor Leo, zodat hij er toch een beetje bij was!
Het was een mooie ervaring en misschien moeten we dit
in de toekomst eens wat vaker gaan doen, op zondag
ergens anders naar de kerk gaan om inspiratie op te doen
en ons geloof eens op andere manier beleven

Anton Mangnus.

Paasgroet

In het weekend van Palmzondag heeft een hele groep
vrijwilligers een Paasgroet weggebracht naar alle
parochianen van de geloofsgemeenschap Bonifatius. Dit
was nog een laatste initiatief van Leo Scholten en is door
Gerard Swagemakers verder opgepakt en georganiseerd.
Frank en Lyuda Breg hebben de prachtige bossen tulpen
gedoneerd! De Paasgroet werd bijzonder gewaardeerd
door de verraste parochianen!

Avondwake Witte Donderdag

Thema “Door-leven voor even”

Er werd kort iets verteld over Etty Hillesum. Daarna mocht
ieder een kaart met een tekst van deze bijzondere vrouw
pakken om mee de avond in te gaan. Om 22.00 draaide
de film Maria Magdalena uit 2019, waarin vanuit het
perspectief van Maria Magdalena het verhaal over haar
leven met Jezus wordt beschreven. We zien hoe de jonge
vrouw probeert een nieuwe wending te geven aan haar
leven.

Goede Vrijdag

Op deze dag hebben we de kruisiging en dood van Jezus
herdacht. We hebben stilgestaan en ons bezonnen aan de
hand van de 14 kruiswegstaties. Tijdens het tonen van de
staties en de teksten die gelezen werden, klonk de muziek
van Stabat Mater op de achtergrond.
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BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN

1¢° communicanten

Op 1¢ Pinksterdag, 24 mei, zal in de Ludgeruskerk

in Dronten de communie worden uitgereikt aan 1¢
communicanten. Ook een heel aantal kinderen uit
Biddinghuizen doet hieraan mee. Dit zijn Olivia, Laura
F. Kaja, Laura Z., Zuzanna Kn., Dominik, Nella, Gabriel,
Dawid, Emma, Paulina en Zuzanna Ko.

Wij wensen hen vanuit de geloofsgemeenschap
Biddinghuizen een hele bijzondere dag toe en een mooie
toekomst!

Gebed

Goede God,

U heeft de wereld geschapen met een plek voor alles

en iedereen, een schepping die in balans is voor natuur,
dier en mens. Wij mensen denken dat we die wereld naar
onze hand kunnen zetten met uitvindingen en nieuwe
technologie. Wie dat niet kan of wil, lijkt steeds minder
mee te tellen. Help ons om steeds weer te beseffen dat
we niets hoeven uit te vinden, maar ons mogen voegen
in de wereld die u zo wonderlijk mooi en in balans
geschapen heeft. Open onze ogen voor de manier
waarop inheemse volkeren in harmonie met elkaar en de
wereld samenleven. Laat ons dat inspireren om meer in
harmonie met onszelf en anderen te leven. Geef ons de
kracht om te blijven werken aan een wereld waarin we
zorgdragen voor de hele schepping; een wereld waarin
we als mensen écht samen-leven en elk mens waardig
kan leven. Geef ons het doorzettingsvermogen om te blij-
ven bouwen aan een wereld waarin alles en iedereen zijn
eigen plek heeft en inspireer ons om trouw te blijven aan
de basis van ons geloof dat ieder mens meetelt.

Amen.

L

H. LUDGERUS - DRONTEN

X @S

We hadden laatst de kerk weer vol met kinderen!
Samenwerkingsschool “De Brandaris” kwam op visite met
maar liefst 3 groepen.

We zijn met de kinderen in gesprek geweest over de kerk.
Waarom komen de mensen hier,

en wat kun je hier doen?

Wat zien we allemaal?

Kennen jullie nog meer gebedshuizen?

Na het gesprek hebben ze een foto speurtocht gedaan
door de kerkzaal.

Het orgel, doopvont, altaar, kruis, tabernakel, paaskaars,
wierook,

de bel, en nog veel meer werd gezocht

en gevonden.

Uiteraard met begeleiding én uitleg.

Vervolgens bekeken we het prachtige raam...daar is héél
veel op te zien.

In het stiltecentrum hebben we een kaarsje opgestoken
en zijn we even heel stil geweest.

Als afsluiting een glaasje limonade met een koekje, even
napraten wat we allemaal gezien en geleerd hebben.
Het was een gezellige en leerzame dag!!

Annie en José
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PAX CHRISTI LELYSTAD

Oproep voor hulp voor de schoonmaakochtend in de
Petruskerk
“vele handen maken licht werk”

Na de succesvolle "grote schoonmaak” van onze Petrus-
kerk vorig jaar, waarbij maar liefst 29 vrijwilligers de
handen uit de mouwen staken om alles weer stralend
schoon te krijgen, willen we ook dit jaar opnieuw een
schoonmaakochtend organiseren.

De schoonmaakochtend zal plaatsvinden op Zaterdag 6
Juni, van 9:00-13:00.

Lijkt het u leuk om mee te helpen? Meldt u zich dan aan
bij het secretariaat.

Wilt u vaker helpen? Eens in de drie weken is er een team
van vrijwilligers dat de kerk schoonmaakt. Deze groep kan
goed nieuwe vrijwilligers gebruiken. Geinteresseerd? Ook
hiervoor kunt u zich opgeven bij het secretariaat.

We kijken er naar uit om u 6 Juni te zien
Namens de organisatie,
Martijn van Stee

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe
parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte
welkom heten:

- Michael en Ana Nieuwpoort

- Familie Nlemeke en Juliana

- Fran Alonso - Va Verde en Ysa Curay - Gosman

- Savanna en Ricardo Hidalgo Pro

“Kom en zie"
(Johannes 1,39)

Toen de eerste leerlingen Jezus vroegen waar Hij verbleef,
gaf Hij geen uitleg of theorie. Hij zei eenvoudig: “Kom

en zie” Die uitnodiging vormt de kern van wat wij als
parochie willen zijn — en ook van de Alphacursus die
afgelopen jaar voor het eerst binnen onze parochie werd
aangeboden.

De Alphacursus is een laagdrempelige manier om samen
in gesprek te gaan over de grote vragen van het leven
en het christelijk geloof. In een open en veilige sfeer is
er ruimte voor ontmoeting, luisteren en het delen van
persoonlijke ervaringen, zonder druk of verplichting. Net
als bij die eerste uitnodiging van Jezus gaat het niet om
meteen alles begrijpen, maar om samen op weg gaan en
ontdekken.

Het aanbieden van Alpha past binnen onze visie op de
missionaire parochie. Wij willen een parochie zijn die
uitnodigt, die mensen welkom heet zoals ze zijn, en die
ruimte biedt aan zoeken, twijfelen en groeien in geloof.
Alpha helpt ons om die houding concreet te maken: niet
door antwoorden op te leggen, maar door mensen te
zeggen: kom en zie.

“Je mag hier gewoon jezelf zijn” — Twee deelnemers
over hun ervaring met Alpha

In dit interview spraken we met André en Petra De Bruijn,
twee deelnemers die vorig jaar de Alphacursus hebben
gevolgd. Hun verhalen laten zien hoe verschillend de
motivatie kan zijn — en hoe herkenbaar. Zij delen hun
ervaringen: wat hen heeft bewogen om mee te doen,
wat het hen heeft gebracht en wat Alpha voor hen heeft
betekend.

“lk was vooral nieuwsgierig”

Voor André begon het met nieuwsgierigheid. "Ik zag de
aankondiging in het parochieblad en dacht: waarom niet?
Ik had al lang vragen over geloof, maar stelde ze eigenlijk
nooit hardop.” Verwachtingen had hij nauwelijks. "Ik was
wel een beetje bang dat het zwaar of belerend zou zijn."
Ook Petra herkent dat gevoel. “Ik twijfelde of het wel iets
voor mij zou zijn. Maar de uitnodiging voelde open, niet
dwingend. Dat gaf de doorslag.”

Een open sfeer zonder verplichting

Wat beide deelnemers meteen noemen, is de sfeer tijdens
de avonden.

“Vanaf de eerste keer voelde het veilig,” vertelt Petra. “Je
hoeft niets te zeggen wat je niet wilt. Er is geen goed

of fout antwoord.” "Alpha gaf mij ruimte om te zoeken,
zonder dat ik iets moest bewijzen.”"

Volgens André zit daar de kracht van Alpha: “Er wordt
geluisterd. Echt geluisterd. Dat had ik eerlijk gezegd niet
verwacht. Het ging niet om ‘dit is hoe het zit', maar om:
wat denk jij hiervan?"
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Gesprekken die blijven hangen

Sommige thema'’s maakten meer indruk dan andere.

"De avond over wie Jezus is, vond ik bijzonder,” zegt
Petra. “Niet omdat ik ineens overal een antwoord op
had, maar omdat ik merkte dat het me raakte. "Voor Petra
waren het vooral de gesprekken onderling. “Je hoort hoe
verschillend mensen in het leven staan, en toch herken je
zoveel. Dat verbindt.”

Veranderd, maar niet ineens ‘af’

Heeft Alpha iets veranderd? Beide deelnemers
antwoorden bedachtzaam.

“Ik ben niet plotseling een ander mens,” zegt André
lachend. “Maar ik ben wel opener geworden. Ik durf
vragen te stellen, ook in de kerk. Petra vult aan: “Mijn
beeld van geloof is minder zwart-wit geworden. Het mag
groeien, twijfelen, zoeken. Dat inzicht neem ik mee.”

Meer verbonden met de parochie

De Alphacursus heeft ook invloed gehad op hun band
met de parochie.

"Ik voel me meer onderdeel van het geheel,” vertelt
André “Gezichten hebben nu verhalen."Volgens Petra is
dat precies wat een missionaire parochie wil zijn: "Een
plek waar je gekend wordt. Alpha is daarvoor een mooie

ingang.”

Een warme aanbeveling

Zouden zij Alpha aanraden? Het antwoord komt zonder
aarzeling.

“Ja," zegt Petra, “voor iedereen die vragen heeft — of denkt
ze niet te hebben.”

Petra knikt: “Je hoeft niets te weten of te geloven. Je hoeft
alleen te komen.”

"‘Alpha gaf mij ruimte om te zoeken, zonder dat ik iets
moest bewijzen.

Missionair in de praktijk

Als parochie willen wij meer zijn dan een plek
waar mensen op zondag samenkomen. We
willen een gemeenschap zijn die openstaat
voor iedereen: voor wie al jarenlang meeloopt,
én voor wie voorzichtig (opnieuw) op zoek is
naar geloof, zin en verbinding. Dat noemen
we missionair zijn: niet wachten tot mensen
vanzelf komen, maar zelf de uitnodiging
durven uitspreken.

Elisabeth van Rijsingen-Krijgsman
Kerngroep Als God renoveert

Op deze maandag was
M het weer gezellig en
goed verzorgd bij de

i viering van Koningsdag door de

& KBO in de Petruskerk met een flink
aantal en deels in oranje gehulde
= feestvierders. Hoeveel het er waren,
1 weet ik niet om de eenvoudige

"% reden dat ik geen telraam had en
ik nog onder de indruk was van de
1 Koninklijke benoeming tot

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-
NASSAU. Straks meer.

We begonnen de morgen met koffie, thee en een koekje.
Teleurstellend leek het zonder tompouce. In de tussentijd
kwam de koninklijke familie aan in Dokkum. De kleding
van vooral de koningin en prinsessen werd minutieus
bekeken en van commentaar voorzien. En dat was in
feite de hoofdmoot en werd gedurende de ochtend op
afstand verder bekeken. Na een Oranjebitter en een toast
op de Koning kwam de tompouce en een oranje bol

(lijkt op Bossche Bol) toch op tafel met daarbij hapjes en
meer drankjes. Bij de toast was het volgens Piet, onze
interim-voorzitter (wie volgt hem op?), tijd om ook een
Koninklijk gedecoreerd lid van de KBO in het zonnetje

te zetten. Piet noemde zo zijn vele goede kanten voor
een lintje: Voor zijn inzet als vrijwilliger bij Museum
Batavialand, SeniorWeb, Kerk, Welzijn en een nieuw
gedachtenismonument i.o. bij het Zilverpark, werd door
de Koning bij monde van onze burgermeester op vrijdag
24 april René van Essen benoemd tot LID IN DE ORDE
VAN ORANJE-NASSAU.

En ook de KBO had een cadeau:

Als liefhebber van speciale bieren zijn voor mij flesjes bier
uit het zuiden van Belgié in een klooster in Westvleteren
gehaald. Een trappistenbier dat in kleine hoeveelheden
gebrouwen wordt door de monniken van de Sint-
Sixtusabdij van Westvleteren (West-Vlaanderen). Dit

bier is een aantal jaren tot het beste bier van de wereld
gekozen. Een paar keer per jaar kan je dat bier halen na
reservering vooraf. Niet alleen dit bier is speciaal; ook de
flesjes hebben een buzondere vorm.

En er was voor mij ook een flesje van de Westlandse
Bierbrouwerij ZWOL met de bijzondere naam ‘Ouwe Geit".

Deze gezellige morgen eindigde met een smakelijke
broodjes lunch en we kunnen terugzien op een geslaagd
evenement. lets om over te doen.

Groet, René van Essen
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H. Willibrord Swifterbant

Familieberichten
Overleden:

18 april: de heer Kees (Cornelis Petrus
Dingeman) Weevers, Hij is 93 jaar geworden

H. FRANcCIScUS NUNSPEET EN ELBURG
EN 'T HARDE

IN MEMORIAM

In memoriam - Piet Zweers

Tijdens de viering in de Franciscuskerk
hebben wij een kaars opgestoken voor
Piet Zweers, een oud-parochiaan die
lange tijd verbonden was met onze
geloofsgemeenschap.

In zijn werkzame leven was hij directeur
van internaat Valentijn en woonde hij aan
de Plesmanlaan. Uit woorden die hij zelf eerder opschreef,
spreekt vooral dankbaarheid. Hij keek terug op een lang
en gelukkig leven, dankbaar voor zijn jeugd, zijn vrouw,
zijn kinderen en kleinkinderen, en voor het werk dat hij
mocht doen.

Wij bidden dat hij geborgen mag zijn in Gods liefde en
vrede.

Een ontmoeting die raakt: MBO-studenten bezoeken
katholieke kerk Nunspeet

In de Goede Week mochten we een bijzondere groep
studenten van het Menso Alting-college verwelkomen.
Het was prachtig om te zien hoe deze protestantse
jongeren met oprechte verwondering door onze
Franciscuskerk in Nunspeet liepen. Ze stelden rake
vragen over het leven. Ook lieten ze de vooroordelen die
Protestantse mensen doorgaans hebben over katholieken
even los om écht naar ons verhaal te luisteren.

Het meest uitdagende gespreksonderwerp was de
werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de eucharistie.
Voor de studenten voelt het logischer om brood en

wijn (bij hun Avondmaal) als lichaam en bloed alleen
symbolisch te beschouwen, dan ook te geloven in

de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de
eucharistie zoals we dat in de Katholieke Kerk doen.

Om de katholieke visie uit te leggen, gebruikten we een
voorbeeld uit hun eigen wereld: Stel dat een klasgenoot
je een briefje geeft met daarop: 'lk hou van je'. Dat

briefje is in feite alleen papier en inkt. Toch verandert

de betekenis van simpel papier en inkt wezenlijk in iets
waardevols, wanneer het papier en de inkt de letters 'lk
hou van je' schrijven. De impact is enorm. Zeker als de
liefde wederzijds is, verandert een klein papiertje met een
beetje inkt ineens je hele wereld.

Zo is het ook met Christus in de eucharistie:
het is symbool én werkelijkheid tegelijk. Het
is een 'briefje' dat Jezus ons aanreikt, in de
hoop dat de liefde van onze kant wederzijds
is. Het verandert onze relatie met Hem
fundamenteel.

Deze tijd van Pinksteren
is een uitnodiging om te
kijken waar we in ons leven
en geloofsgemeenschap de
heilige Geest ervaren en op
welke gebieden we Hem
nog meer mogen vragen om
N zijn aanwezigheid. In onze
geloofsgemeenschap zien
we de Heilige Geest al volop aan het werk. We zien
nieuwe parochianen die zich in de afgelopen tijd bij
ons aansloten. We zien de werking van Gods Geest in
het hernieuwde enthousiasme dat in de gemeenschap
ontstaat om taken op te pakken.

Waar mogen we de Heilige Geest nog meer uitnodigen?
Dit doen we graag in het proces van vernieuwing en
missionair zijn als gemeenschap onderling en naar buiten
toe. Een beweging die al is begonnen. We vragen graag
de heilige Geest: leid ons in elke stap, elke bijeenkomst,
elke e-mail, elke beslissing in een eenvoudig gebed. ‘Kom
heilig Geest, vul ons met uw kracht, met uw wijsheid, met
uw liefde en uw vrede. Schenk ons de wijsheid en kennis
om te werken aan uw Kerk in deze wereld. Amen.’

Gezocht: schoffelaars voor de tuin

Hoewel het heel Franciscaans is om broeder distel en
zuster paardenbloem een warm welkom te heten, wordt
het toch weer tijd voor wat onderhoud aan de tuin rond
de kerk. Enkele mensen hebben zich al gemeld. Sluit

jij je bij hen aan? Samen werken in Gods Schepping is
gezellig en geeft voldoening. Aanmelden kan bij Anneke:
amcswarttouw@gmail.com Je bent van harte welkom!
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HERBRONNING
—  Leuen uit de bron van levend Water, —

‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden’

We zijn bijna aan het einde van het seizoen met Herbronningsactiviteiten.

Er staan geen nieuwe activiteiten meer gepland en van een aantal doorlopende activiteiten, zoals ‘Prediker’
en 'Exodus’ ‘eten met de Paus’ en de 'Vredeswakes' komen de laatste bijeenkomsten eraan.

Er is dit afgelopen seizoen weer volop gebruik van gemaakt onze bijeenkomsten over zingeving en
levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)leven en voor ontmoeting met andere geinteresseerden.
Dat gaf verrijking en niet alleen door wat aangereikt is, maar vooral ook door het delen van inzichten en
ervaringen met andere deelnemers, waardoor je beter bij jezelf komt en het je op een andere manier laat
nadenken over waar je door geraakt wordt.

En niet onbelangrijk: ook nu weer ontstonden nieuwe vriendschappen en leerden medegeloofsgenoten
elkaar op een andere manier kennen.

Het was weer een veelheid aan activiteiten zoals Bijbelgroepen, flmavonden, creatieve, bezinnings- en
meditatie-activiteiten, mannengroepen, in samenwerking met andere kerken interactieve lezingen en nog
veel meer.

Indrukwekkend was ook de muzikale voorstelling over Maria Magdalena in de Ludgeruskerk die werd
aangereikt na onze oproep in de Oversteek van afgelopen jaar.

Er wordt alweer nagedacht over het programma voor het komende jaar.

Heeft u, heb jij wellicht een onderwerp of wil je graag zelf bij een activiteit betrokken worden;
ook dat willen we graag horen.

Alle onderwerpen en mogelijke initiatieven kunnen gemeld worden bij de Stuurgroep Volwassenencatechese
via herbronnin arochienorbertus.nl.
Van harte uitgenodigd en alvast dank hiervoor.
De Stuurgroep Volwassenencatechese

Jaarlijkse oecumenische Fairtrade viering om 10.00uur in de Ontmoetingskerk

Op zondag 14 juni 2026 is er de jaarlijkse oecumenische Fairtrade viering.

Voorgangers zijn Michael Buijkx (voorganger Pax Christi Geloofsgemeenschap) en Jaap Terpstra (voorgan-
ger Protestantse Gemeente Lelystad). De muzikale begeleiding van deze viering wordt verzorgd door leden
van het Pax Christi koor en de Cantorij onder begeleiding van Jacqueline Reesinck.

In de Fairtrade viering staan we stil bij het streven naar gerechtigheid vanuit bijbels perspectief.

Door het stimuleren van eerlijke handel, het werken aan rechtvaardige vrede en klimaatverandering. Hoe
kun je ook als persoon de wereld een beetje eerlijker maken.

VAN HARTE WELKOM op zondag 14 juni om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Schor 4, Lelystad!

Namens de voorbereidingsgroep oecumenisch vieringen
Jan Boogaard (janboogaard55@hotmail.com)
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GEGEVENS VAN DE LOKATIES (O

H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com

Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-malil: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller

e-malil: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening:

IBAN: NL 29 RABO 0386 932 921

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl

H. Franciscus van Assisié,
Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen: St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigings- ‘t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
gebouw:
Contactpersoon: dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Nunspeet/ 't Harde
Contactpersoon: mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
Elburg

bankrekening:

IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

H. Ludgerus Dronten

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456

Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

Pastoraatsgroep: Dames |. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra

e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg
vacature

e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl
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Vertrouwenspersoon
Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van
grensoverschrijdend gedrag?

* Agressie

o (seksuele) Intimidatie

* Discriminatie

* Pesten

* Integriteitsschendingen

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door
het meldingsformulier in te vullen op:

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

De unieke organisatiecode voor de
Norbertusparochie luide:

2024HND92

Pax Chri

sti Lelystad

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad

e-mail: Nieuwsbrief | secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010

Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad

Pastoraatsgroep: Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en
J. Reesinck

e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl

Locatieraad: De heren M. van Stee, A. Rouhof en T. Snijders

e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL35 RABO 0348 172 583
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)

Redactie adres:

redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant

e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep: Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Meuvr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en Dhr P. Cryns

e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Vertrouwenspersoon
Norbertusparochie

De stappen van melding doen

1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de

2.
3. brochure) in;
4

Maak een k
vrouw) je wi

euze welke vertrouwenspersoon (man/
enst;

Vul je telefoonnummer en emailadres in;

Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch

of per emai

1);

7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na
inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24
uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou
de vervolgstappen af.
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Lied

Maak mij een werktuig van uw vrede

Maak mij een werktuig van uw vrede,

waar haat is, dat ik liefde ben,

vernedering dat ik daar zal vergeven,

waar tweedracht, dat ik eenheid breng,

waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,
waar twijfel, dat vertrouwen komt,

waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng,
waar het duister, daar zij het helder licht.

Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten.
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven.
Want in het geven is het ontvangen,

in sterven staat het leven op.

Gebed van Franciscus
Tekst: Herman Verbeek

Muziek: Sebastian Temple

Bundel: Zangen van Zoeken en Zien 338




