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Hiervoor kunt u altijd de bereikbaarheidsdienst bellen.
Het pastoraal team verzorgt in principe uitvaarten vanuit kerken en
kapellen.
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Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)
tel. 06-20570669
a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor G.M.J. van der Vegt
tel. 06-241 630 35
pastvegt@kerkmail.nl

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)
tel. 06 - 575 41173
a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur
Mevrouw C. Dijkhof - Hoekstra
secretariaat@parochienorbertus.nl
tel. 0321-312456
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InterParochieel Bestuur
H. Norbertusparochie - Thomas a Kempisparochie

Bestuursleden

Pastoor Ton Huitink

Voorzitter

T: 06 20 57 06 69

E: a.huitink@pastoraalteam.com

Frédérique Molendijk-Tuin
Vice-voorzitter

T:06 549319 13

E: frederique@kantrade.nl

Rieks Roelfs

Secretaris

T: 06 38 90 00 23

E: rieksroelfs@gmail.com

Yannick Stuger
Penningmeester

T: 06 1209 14 98

E: yannick.stuger@hotmail.com

Roel Kosse

Bouwzaken

T: 06 54 22 68 73

E: roeljosekosse@gmail.com

Adviseurs

Diaken André van Boven
T:06 57 54 11 73
E: a.vanboven@pastoraalteam.com

Tony Merkelbach
T: 06 34 65 81 93
E: tony@merkelbach.im

Marjan Zonjee
T: 06 49 62 44 00
E: administrateur@ parochie-thomasakempis.nl

Marcel Logtenberg
T: 06 42 87 76 24
E: marcel.logtenberg@scoperz.nl

Van de Redactie

Voor je gevoel is Kerstmis nog maar net voorbij en
staan de voorbereidingen voor Aswoensdag en de
veertigdagentijd alweer voor de deur.

Woensdag 18 februari is het Aswoensdag waarna
de vastentijd begint. In deze Oversteek nemen

we u mee ter voorbereiding op de komende
veertigdagentijd zoals u kunt lezen in de pastorale
column en in de bijdrage van Anne-Marie Swater.
Onze Paus Leo heeft ons voor het eerst
toegesproken met zijn “Vrede zij met u”. Een
boodschap aan de wereld, een boodschap aan ons
allemaal.

De familie Babayants verblijft al geruime tijd in

de kerk van Kampen en zolang er in de kerk een
kerkdienst gaande is zijn zij veilig en kunnen zij niet
worden uitgezet. Op de eerste zondag van februari
wordt daar het Franciscusfeest gevierd met zang en
muziek en goede gesprekken.

In de veertigdagentijd wordt er aandacht gevraagd
voor de Vastenactie-campagne (MOV) welke dit jaar
65 jaar bestaat. Van harte bij u aanbevolen.

Ook volop nieuws vanuit het parochiebestuur.

Per 1 januari j.l. is er een Inter Parochieel Bestuur
benoemd. Eén parochiebestuur voor zowel

de Norbertusparochie als ook de Thomas a
Kempisparochie. In deze Oversteek leest u er alles
over.

Tot slot zijn er de berichten van de
geloofsgemeenschappen Ook daar is het

nieuwe jaar opgepakt en bruist het van allerlei
activiteiten. En voor degene die op zoek zijn naar
verdieping, bezinning of inspiratie zijn er nog

volop mogelijkheden om u aan te melden voor de
Herbronningsactiviteiten. Neem het eens rustig door
op de laatste twee pagina’s van deze Oversteek.

Wij van de redactie wensen u een hele goede
voorbereiding op de veertigdagentijd op weg naar
Pasen.
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VEERTIGDAGENTIJD

Met de mooie winterse koude achter ons, waarin
we ook werden getrakteerd op een flinke portie
sneeuw, worden we alweer uitgenodigd om

onze gedachten te richten op de voorbereiding
op Pasen 2026. Dit jaar begint de vastentijd

op woensdag 18 februari met de viering van
Aswoensdag. Redelijk vroeg dit jaar zou ik zeggen.
Nog maar zes weken, op het feest van de doop
van de Heer, hebben we de Kersttijd afgesloten.
De geboorte van het Christuskind hebben we

nog vers in onze gedachten en we mogen onze
gedachten richten op de moeilijke weg die

dit Christuskind moet gaan. Parallel aan Zijn
levensweg mogen wij onze weg gaan gedurende
veertig dagen, te beginnen op Aswoensdag door
onszelf in een nederige houding van bewustzijn
van onze menselijke tekorten met de gewijde as
te laten tekenen. Zo maken we een begin met een
houding van boete en verlangen tot bekering.

Ik heb nog eens nader gezocht hoe onze
Vastentijd, ook bekend als Veertigdagentijd is
ontstaan. Aanvankelijk bestond de voorbereiding
op het Paasfeest niet uit veertigdagen
boetedoening en vasten, maar uit drie dagen.
Deze begon met de viering van Witte Donderdag
tot en met de Paaswake. (Wij kennen die drie
dagen tegenwoordig als het Paastriduiim, Triduiim
Sacrum). De vieringen in deze drie dagen vormden
altijd al één doorlopende viering. Dat is ook de
reden dat in al deze vieringen dezelfde priester
celebreert.

Van de gewoonte van drie dagen voor Pasen

te vasten werd al vroeg afgeweken. Men
gebruikte vervolgens de hele Goede Week
(vanaf Palmzondag) voor boetedoening en om
te vasten. Het is pas sinds de derde eeuw dat de
veertigdagen voor Pasen werden vastgesteld als
tijd van vasten en boetedoening. Gedurende de
laatste drie dagen onthield men zich aanvankelijk
helemaal van het nuttigen van voedsel.

De kerk leert dat zondag de vasten niet geldt.
Op zondag wordt namelijk het wekelijks Pasen
gevierd. Het is daarom dat de veertigdagen voor
Pasen, door paus Gregorius de Grote (590-604)
is vastgesteld dat zesenveertigdagen voor Pasen
de Veertigdagentijd moest beginnen. Als je dan
de zondagen in die periode niet meetelt, kom
je uit op Veertigdagen. Het ligt voor de hand
dat die veertigdagen een verwijzing zijn naar de
veertigdagen dat Jezus in de woestijn verbleef.
Ook kan een parallel worden getrokken naar
het volk Gods dat veertig jaar in de woestijn
verkeerde.

De kern van Aswoensdag is de herinnering aan
onze vergankelijkheid. Getekend worden met as
verwijst naar de zuivering door het vuur dat de as
tot stand heeft gebracht.

Gedurende veertigdagen worden gelovigen
aangespoord om zich te beperken in allerlei
zaken, zoals voedsel en drank. De Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft 1989 bekend
gemaakt: “Wij bepalen dat Aswoensdag en

Goede Vrijdag dagen van verplichte vasten en
onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het
bepalen van de wijze van de beoefening van boete
en onthouding aan het eigen geweten en initiatief
van de gelovigen wordt overgelaten.”

In het zuiden van ons land kent men op vele
plaatsen de gewoonte om op Aswoensdag
haring te eten. (haring happen genaamd). Dit
als afronding van de Carnavals activiteiten en de
redenering dat vis geen vlees is.

Ik wens ons allen een heel mooie en inspirerende
Veertigdagentijd toe.

Pastoor Ton Huitink
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Toen ik afgelopen zaterdagmiddag
(10 januari) naar mijn kerstboom
keek die nog in volle glorie in mijn
kamer stond, besefte ik dat ik de
gezelligheid daaromheen maar
moeilijk los kon laten. Ik moest
hem gewoon gaan opruimen,
maar ik had er eigenlijk nog
helemaal geen zin in.

Uiteindelijk herpakte ik me en
ging toch maar aan de slag. Aan
het eind van de middag was

alles weer netjes
opgeruimd en
ervoer ik weer de
ruimte in de kamer.
Ik merkte dat die
ruimte ook weer

deur en de hoop, dat 2026 een
beter jaar kan worden leeft bij
velen, waarvoor 2025 niet echt
een fijn jaar was met name door
verlies van een dierbare of van
gezondheid.

Tijdens de feestdagen kan dat
gevoel schrijnend zijn, maar

in de warme aanwezigheid

van familie en vrienden kun je
je dan echt gedragen voelen.
Ook in de grote familie van de

Langzaam laten we de Kerst los,
de kerstboom verdwijnt weer tot

fijn was. de volgende kerstperiode,

En ik besefte:

Langzaam laten

we de Kerst los,

de kerstboom

verdwijnt weer

tot de volgende kerstperiode, de
lichtjes doven, al heb ik die buiten
toch nog maar even laten hangen,
en het gewone ritme van elke dag
slokt ons weer op.

Het oude jaar loslaten kan ook
een opluchting zijn. Omdat er
gebeurtenissen waren, waar we
liever niet meer te veel stil bij
willen blijven staan.

Een heel nieuw jaar staat voor de

de lichtjes doven

geloofsgemeenschap en zelfs van
de wereldkerk.

Die warmte en dat gevoel van
geborgenheid willen vasthouden
is begrijpelijk.

Het met een glimlach terugkijken
kan al van binnen verwarmen.

Onlangs had ik met een vriendin
die afgelopen jaar haar man
verloren heeft een gesprek

over de herinneringen die er in



overvloed zijn. Voor haar is die nieuwe
ruimte er nog lang niet. Ze kan het leven
met haar man dat voorbij is nog niet
loslaten, en de toekomst ziet er koud en
leeg uit.

Echter het leven, ook haar leven gaat
door. Een holle frase, als je leven voor je
gevoel stil staat en er donker uitziet. De
glans is er dan wel af.

Het mooiste verhaal over loslaten dat ik
ken is dat van Maria Magdalena, die in de
vroege ochtend, als zij het lege graf heeft
aangetroffen, het is nog donker, in die
tuin een man ziet, die zij voor de tuinman
houdt.

Pas als Hij haar naam zegt herkent ze
Hem en ze pakt Hem vast bij Zijn mantel
en wil dat Hij bij haar blijft.

Echter hou me niet vast, zegt Hij. Ga
terug naar Galilea, daar zul je me vinden.
De herinneringen zullen je inspireren om
verder te gaan.

Toen Maria Magdalena dat besefte,
kwam er voor haar ruimte om vooruit te
kijken naar een nieuwe toekomst, op een
andere manier met elkaar verbonden.
Pas toen kon het licht voor haar worden!

Loslaten betekent niet dat je moet
vergeten. Jezus wijst Maria op de goede
tijden in Galilea, de herinneringen
waaruit ze kan putten om verder te gaan
op Zijn weg. Samen, maar op een andere
manier.

Zo brengen het opruimen van de kerstspullen
mij op de weg naar Pasen. Het laat me
stilstaan bij iets dat veel dieper gaat. En ik
besef dat het loslaten van het een, weer de
weg opent naar iets anders waardevols. Ik
hoop dat dat voor mijn vriendin dit jaar ook
bewaarheid mag worden en voor allen die in
de zelfde situatie verkeren!

Wat fijn, dat wij, als gelovige mensen,
kunnen leven op het ritme van de feesten,
door het jaar heen. Kerst, het feest van een
nieuwe geboorte. De veertigdagentijd, een
tijd van bezinning, die alweer snel begint op
Aswoensdag, gevolgd door Pasen, het feest
van de opstanding. Daarna Hemelvaart, bij
uitstek het kerkelijk feest van loslaten. Waarna
we Pinksteren, mogen vieren, het feest van
de H. Geest die ons kracht en steun zal geven
in dit hele nieuwe jaar dat nog maar net
begonnen is. Voelen we de ruimte er voluit
voor te gaan? lk wens het ons van harte toe!

Anne-Marie Swater



“Vrede zij met u!” — Paus Leo

In zijn vredesboodschap voor 2026
roept Paus Leo ons op om niet uit
angst en afkeer te leven maar met
hoop en vrede in ons hart. En om
er werk van te maken, in onze ei-
gen omgeving.

Het eerste wat Paus Leo bij zijn ver-
kiezing op 8 mei zei was de groet van
de Verrezen Christus “Vrede zij met
u allen!”. Op Nieuwjaarsdag, al sinds
1968 ook werelddag voor de vrede,
zet Paus Leo uiteen hoe vrede in ons
mag werken. De paus benadrukt dat
vrede geen utopie is, maar een keu-
ze: persoonlijk, als gemeenschap- en
ook politiek. “De vrede van de ver-
rezen Christus, is een ontwapende
vrede - en ook ontwapenend. Nede-
rig en volhardend vrede. Vrede komt
van God, God die onvoorwaardelijk
bemint. De vrede wil in ons wonen,
heeft de zachtmoedige kracht het
verstand te verlichten en te verrui-
men, weerstaat het geweld en over-
wint het.”

Het voeden van angst en fatalisme
leidt niet tot vrede.

Franciscus en Paus Franciscus

De Paus herinnert aan het 800¢ sterf-
jaar van Franciscus van Assisi, en
citeert van Paus Franciscus encycliek
Fratelli Tutti (2020):

“In die wereld vol wachttorens en
verdedigingsmuren maakten de
steden bloedige oorlogen tussen
machtige families mee, terwijl de
ellende toenam in de gebieden aan
de rand, bij wie buitengesloten werd
en aan zjin eigen lot overgelaten.
Daar ontving Franciscus in zichzelf
de ware vrede, bevrijdde hij zich van
ieder verlangen over de ander te
heersen, werd hij een van de minsten
en trachtte hij in harmonie met allen
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te leven”. Het is een geschiedenis die
in ons wil verder gaan en die van ons
vraagt onze krachten te bundelen
om op onze beurt bij te dragen aan
een ontwapende vrede, een vrede
die voortkomt uit een evangelische
openheid en nederigheid.

Hoe dan wel?

Het is noodzakelijk ieder geestelijk,
cultureel en politiek initiatief dat de
hoop levend houdt, te ondersteunen.
Het is nodig in te gaan tegen de
verspreiding van fatalistische hou-
dingen, alsof de dynamiek die aan
de gang is, het product zou zijn van
anonieme, onpersoonlijke krachten
en structuren onafhankelijk van de
menselijke wil. Als de beste manier
om te heersen lijkt om wanhoop en
wantrouwen te zaaien, wat kan de
mens dan tegenover een dergelijke
strategie stellen? Allerlei vormen

van samenwerken in verantwoor-
delijkheid. Vreedzame ervaringen
van deelname aan activiteiten die
gerechtigheid herstellen op kleine en
grote schaal.

Moge dit een vrucht zijn van het Jaar
van de hoop, dat ons heeft opgewekt
om opnieuw te ontdekken dat wij
pelgrims zijn. Laten we in onszelf met
de ontwapening van het hart, van

de geest en van het leven beginnen.
God zal niet aarzelen zijn beloften te
vervullen: “Hij zal recht doen tussen
de vele volken, en over machtige na-
ties een oordeel vellen. Dan smeden
zij hun zwaarden om tot ploegscha-
ren en hun speerpunten tot sikkels.
(Jesaja 2,4-5).

Lees meer over Paus Leo’s bood-
schap voor de Werelddag van de
Vrede op RKkerk.nl



Paus Leo XIV roept op tot ongewapende
vrede in deze tijden van oorlogsdreiging

Angst als de munt van oorlog

De paus schrijft over angst voor oorlog en ziet
hoe volkeren tegenwoordig “in de greep van
voortdurende angst” leven, zich ervan bewust dat
wapens die tot catastrofale vernietiging in staat
zijn al bestaan, en dat oorlog kan uitbreken “door
toeval en onvoorziene omstandigheden.”

De Heilige Vader benadrukt dat angst bij de wortel
moet worden aangepakt door het vernieuwen

van geesten en harten, waarbij achterdocht wordt
vervangen door vertrouwen. Ware vrede, schrijft
hij, “kan niet bestaan uit het bezit van een gelijke
voorraad wapens, maar slechts in wederzijds
vertrouwen.”

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag

2026, donderdag 1 januari, behandelt paus Leo

XIV de escalatie van oorlog, herbewapening

en angst in internationale betrekkingen.

Hij herhaalt het verzet van de Kerk tegen

afschrikking op basis van militaire macht. Hij

pleit voor ontwapening, dialoog en de bekering Vrede is een keuze

van harten als noodzakelijke voorwaarden voor

een duurzame en ongewapende vrede. De paus benadrukt dat vrede geen utopie is, maar
een keuze — persoonlijk, als gemeenschap- en

In zijn eerste boodschap voor deze dag reflecteert  politiek. Zijn boodschap eindigt met een visioen

paus Leo XIV op een wereld die wordt gekenmerkt geworteld in hoopl Verwijzend naar de Bijbelse

door angst, militarisering en de dreiging van belofte van zwaarden die tot ploegscharen

oorlog. Hij gaat in op de ernst van de huidige tijd ~ worden gemaakt. In het Jubeljaar van Hoop

en stelt een visie op vrede voor die “ongewapend nodigt paus Leo XIV de mensheid uit om te

en ontwapenend” is. De paus zegt dat geweld beginnen met een “ontwapening van hart, geest
niet met geweld maar met morele helderheid, en leven,” in het vertrouwen dat Gods beloften om
dialoog en de bekering van harten moet worden verantwoordelijkheid vragen.

weerstaan.

Vrede, schrijft hij, “bestaat; het wil in ons wonen.”

“Vrede zij met u!”" — de groet van de Verrezen De taak is niet om het te creéren, maar om het
Christus— staat centraal in de boodschap. te verwelkomen — en het toe te staan “ons te
Paus Leo XIV schrijft dat deze woorden “niet ontwapenen.’

alleen vrede verlangen, maar echt een blijvende
transformatie teweegbrengen bij degenen die
deze vrede ontvangen.”



KERKASIEL

w <AMPEN

Franciscus-feest met
verhaalconcert

Zondag 1 februari 12-16h Kerkasiel Kampen

Franciscus van Assisi sprak met dieren en
speelde viool op een boomtak; hij omhels-
de de melaatsen en ontmoette de sultan in
wederzijds respect. Zijn geloof in Gods lief-
de strekte zich uit tot alle schepselen, met
speciale aandacht voor de meest kwetsba-
ren in de samenleving. Zijn leven spreekt al
acht eeuwen tot de verbeelding van jong
en oud.

Kerkasiel

ﬁ ¥ .. __.
het 800e jaar na zijn dood willen we met Fran-
ciscus en Clara bidden voor vluchtelingen,
speciaal voor kinderen die in Nederland 'ge-
worteld’ zijn.
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De familie Babayants, Armeens-orthodoxe
Christenen uit Oezbekistan, verbleven al 12
jaar in Nederlandse azc's en zouden worden
uitgezet. De jongste twee kinderen (4 en 12)
zijn hier geboren. Sinds 21 november 2024
‘wonen’ ze in de Open Hof in Kampen: zolang
daar een kerkdienst gaande is zijn ze veilig. Al
meer dan een jaar komen er 24/7 voorgangers
van allerlei kerken uit heel Nederland en ge-
ven de kaars van het kerkasiel aan elkaar door.
Je bent van harte welkom, wie je ook bent of
wat je ook gelooft: als bidden érgens helpt,
dan helpt het hier.

1 februari Verhaalconcert & viering

Op zondagmiddag 1 februari vieren we het
Franciscus feest. Met voorgangers van diverse
Franciscaanse groepen, samen het Zonnelied
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zingen en gesprekken over o.a. de bood-
schappen van Paus Franciscus en Paus Leo
voor vluchtelingen. In de gebedsviering (van
12-16) staat centraal: het verhaalconcert over
Franciscus 13:15 - 14:30 van Irene Koning
(zang) en Arjo de Vries (piano).

Eén tip van de sluier: het begint met een
thema uit Peter en de wolf.... Toe-
gang gratis — jong en oud van harte welkom!

Lelystraat 49 Kampen
kerkasielkampen.nl
franciscaansebeweging.nl/activiteiten
Franciscus van Assisi

in woord, beeld en muziek

‘'VREDE EN ALLE GOEDS!’,

z6 verwelkomt Franciscus van Assisi ons ook
nu! Het was het eerste wat Franciscus mensen
die hij tegenkwam, toewenste. Zijn leven kan
ons, na 800 jaar, nog steeds inspireren. Met
zijn kwetsbaarheid, mededogen, humor, ge-
loof en gevoeligheid wist Franciscus mensen
van rijk tot arm te raken, te ontroeren en te
bezielen.

Hij leefde in diepe verbondenheid met an-
deren en met een intense liefde voor God en
voor de natuur. Tijdens dit concert maakt u
kennis met bijzondere en inspirerende mo-
menten uit het leven van Franciscus, omlijst
met afbeeldingen. En met muziek van Bach,
Beethoven, Bernstein, Chopin, Fauré, Poulenc,
Rutter en eigen composities. Met hun verhaal,
zang en pianospel brengen Irene Koning en
Arjo de Vries de mens Franciscus en zijn spiri-
tualiteit tot leven.

Waar: Kerkasiel Kampen, Kerkelijk centrum
“Open Hof", Lelystraat 49, 8265 BB Kampen
Wanneer: zondag 1 februari 2026

Begin gebedsviering:  12.00 uur

Aanvang verhaalconcert: 13:15 uur

Einde concert 14:30 uur

Einde gebedsviering:  16:00 uur
www.aismuziekatelier.nl

Hier wordt eindelijk weer eens een goed verhaal
verteld door iemand die dat kan. Sopraan Irene
Koning neemt je met haar verzorgde dictie en
spannende verhaal lijn mee, zodat je in 5 kwartier
(zonder pauze!) een beeld krijgt waarom Franciscus
het scharnier werd voor een nieuwe tijd. Dat verhaal
wordt verdiept door fragmenten uit de klassieke
muziek die Arjo de Vries virtuoos tussen en onder
het verhaal doorweeft op zijn piano. Naast dat je die
muziek-fragmenten door deze context opeens weer
nieuw hoort, boren ze een laag aan van ontroering.


http://www.aismuziekatelier.nl

TIJD:13.15-16.00 UUR
(INLOOP: 12.00 UUR)

WAAR: KERKASIEL KAMPEN
KERKELIJK CENTRUM ‘OPEN HOF’
LELYSTRAAT 49, 8265 BB KAMPE]
TOEGANG: GRATIS

Meer informatie:
i’ . L VREDE EN ALLE GCOEDS
fruncrscmnsebewegmg.nI/actwrtelten Efdnelscagnse Bewagina

\ L[, TN B \ |
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Vastenactie-compagne
2020

En HYy zei: ‘Geven jullie
hen maor te efen’

Ter gelegenheid van
65 joor Vostenactie,
bezoeken we i 2026 het
Bolwiaanse regenmound
vow het busdom Pando:
We maken kennis met ecen
) rerende bisschop,
Mgr. Eugenio- Coter, én met
zyn team Zy zetten zich
kwetshore mensen nabiy
te zyn: Dot doen ze onder
meer door voor de zieken
te zorgen, voor opvong te
zorgen voor kinderen die

op straot zwerven en door
gevangenen te bezoeken:
Kortow: door de werken
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Het campagnethema 2026
komt uit de parabel van de

vijf broden en twee vissen.

Een menigte van duizenden
mensen is bijeen rond Jezus. Ze
zijn hongerig en moe, maar er
zijn slechts vijf broden en twee
vissen. De leerlingen weten niet
meer wat te doen. En Jezus zegt
dan: "Geven jullie hen maar te
eten.” Met deze ene zin legt
Jezus de verantwoordelijkheid
bij zijn leerlingen — en bij ons.

In Bolivia krijgt deze
indringende opdracht heel
concreet handen en voeten in
het werk van bisschop Eugenio
en zijn team: het werk van
Marie Cruz bijvoorbeeld, die
gevangenen bezoekt en voor
ze zorgt als een moeder, van
zuster Violeta die zorgt dat
jonge kinderen dagelijks een
gezonde maaltijd krijgen en
een veilige plek hebben om
te leren en te spelen. Ze doen
geen wonderen. Ze doen wat
ze kunnen. En dat is meer dan
genoeg.

Dit jaar wil Vastenactie het
werk van het bisdom Pando
in de gevangenissen steunen
en de inrichting van een

naschoolse opvang financieren
zodat kinderen een veilige

plek hebben waar ze na

school terecht kunnen. U kunt
deelnemen aan de jaarlijkse
Vastenactie via de collecte in de
kerk of rechtstreeks op
www.vastenactie.nl Daar leest

u ook meer over het werk in



http://www.vastenactie.nl

Ondersteuning van gevangenen

Het leven in gevangenissen in
Bolivia is hard en moeilijk. Mensen
leven er dicht op elkaar, moeten
in hun eigen onderhoud voorzien
en hebben niets om handen. De
voorzieningen zijn minimaal: een
paar toiletten voor honderden
mensen, nauwelijks verlichting,
nauwelijks stromend water, geen
ventilatie en veel meer mensen

in de cellen dan waarvoor ze
bedoeld zijn. De honger, verveling
en uitzichtloosheid maken het
leven hier extra hard. Bovendien
hebben veel mensen die hier
terechtkomen nauwelijks toegang
tot juridische bijstand, waardoor
ze vaak onnodig lang in de
gevangenissen verblijven.

Het bisdom is al langer actief
betrokken bij de mensen in de drie
gevangenissen in Pando. Vrijwilligers
brengen onder meer voedsel,
kleding, boeken, zeep en aspirines en
zorgen voor hulp bij het aanvragen
van de juiste papieren om de
toegang tot de rechtspraak mogelijk

zinvolle dagbesteding die mensen in
staat stelt praktische vaardigheden
te leren, de voedselvoorziening te
verbeteren en geld te verdienen.
Zo komen er moestuinen, inclusief
irrigatie, en voorzieningen om
eenden en kippen te houden.
Daarnaast worden aparte ruimtes
voor houtbewerking en andere
ambachten gebouwd. In de
vrouwengevangenis wordt een
wasserij ingericht waarmee de
vrouwen geld kunnen verdienen
door de was te doen voor de
bewakers en familie.

Onderwijs

Veel gedetineerden hebben

hun school niet afgemaakt. In
samenwerking met een instituut
voor volwassenonderwijs krijgen ze
de mogelijkheid hun studie alsnog
af te maken of een beroepsopleiding
te volgen. Het geeft een zinvolle
besteding van hun tijd in de
gevangenis en zal hen later helpen
bij hun re-integratie als ze de
gevangenis verlaten.

en zich kunnen verdedigen tijdens
hun proces. Denk hierbij ook

aan hulp bij het verkrijgen van
noodzakelijke identiteitspapieren.
Het is in Bolivia niet vanzelfsprekend
dat je beschikt over een
geboortebewijs of identiteitsbewijs
bijvoorbeeld, maar als je dat niet
hebt, loopt het juridische traject
enorme vertraging op en kun je
zomaar jaren in voorarrest zitten
zonder dat er iets gebeurt.

Medische zorg

In samenwerking met het lokale
ziekenhuis en de arts van de
gevangenis, krijgen gevangenen
gratis toegang tot artsen en
tandartsen. Ze kunnen zich
bijvoorbeeld laten testen op ziektes
als HIV/aids, malaria en TBC, naar de
tandarts en medicijnen krijgen.

te maken. De nood overstijgt echter
ruimschoots de capaciteit van de
vrijwilligers.

Antwoord op concrete vragen
De gedetineerden hebben zelf
aangegeven waaraan ze behoefte
hebben en welke ondersteuning
hun situatie zou verbeteren. Het
Vastenactie-campagneproject 2026
is daarop een concreet antwoord.

Zinvolle dagbesteding
Een belangrijk onderdeel van het
project is het organiseren van

Psychologische en emotionele
ondersteuning

Een ander onderdeel van het project
is het bieden van psychologische

en emotionele ondersteuning. Dit
bevordert de mentale gezondheid
van de gedetineerden, hun gevoel
van eigenwaarde en veerkracht

en draagt bij aan een betere sfeer
onderling.

Juridische ondersteuning

Het project voorziet in gratis
juridische ondersteuning, zodat
gedetineerden hun rechten kennen
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Hoe kunnen we helpen?
Groentezaad en pootgoed voor de

moestuin €35

35 eenden- en kippenkuikens
€44

Hout voor een nieuw te bouwen werk-

plaats €65

Vier maanden onderwijs per persoon
€85

Pakket basismedicijnen zoals antibiotica
€115

Maandelijkse kosten voor een advocaat
€190

Grote wasdroger
€430



Met ingang van 1 januari 2026 is een Inter
Parochieel Bestuur benoemd, kortweg het
IPB. Het is één parochiebestuur voor zowel
de Norbertusparochie als de Thomas

a Kempisparochie. Het betekent dat er
afscheid is genomen van een aantal leden
van de beide ‘oude’ parochiebesturen. In
de Norbertusparochie zijn dat Alexandra
Crijns-Hop, Edy Staes en Frans Renne.
Hierbij wil ik hun met een warm hart
bedanken voor hun inzet, loyaliteit,
gedrevenheid en vooral vriendschap in de
afgelopen jaren. Het was mij een eer om
deel te mogen uitmaken van dit fijne team.
Wij hebben met elkaar heel hard gewerkt
om het belang van de parochianen te
behartigen. Daarom nogmaals: hartelijk
dank!

Wellicht zal dit artikel mijn laatste stukje
zijn in de Oversteek. Wanneer u bereid
bent geweest om onze berichten vanuit
het parochiebestuur te lezen, dank ik ook u
voor uw betrokkenheid!

Toen ik op 24 december jl. in Frankrijk de
kerstnachtmis bijwoonde in de kerk van
St. Rémy de Provence (de kerk heet ‘Eglise
Catholique Collégiale Saint-Martin’) dacht
ik aan een stuk proza dat ik die middag
had gelezen. Ik wil het graag met u delen:

Aan het einde van een jaar staan we
even stil. Soms bewust, soms haast
ongemerkt.

We kijken terug op maanden die voorbij
zijn gegaan met hun hoogtepunten en
hun schaduwen.

Momenten van vreugde, groei en
dankbaarheid, maar misschien ook van
verlies, twijfel of zorgen.

Alles hoort erbij; het heeft ons gevormd
tot wie we vandaag zijn.
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De overgang naar een nieuw jaar is geen
magische grens waar alles ineens anders
wordt.

Het is eerder een uitnodiging. Een
uitnodiging om los te laten wat te zwaar
is geworden,
om te vergeven anderen én onszelf en
om opnieuw ruimte te maken voor hoop.
Niet de grote, meeslepende hoop, maar
die stille hoop die zegt: ik ga verder,
stap voor stap.

Voor mij is dit moment vooral een
herinnering aan wat echt telt: de mensen
om ons heen: familie, vrienden, kennissen.
Hun nabijheid, woorden, gebaren en soms
gewoon dat zij er zijn, hebben betekenis,
vaak meer dan we beseffen. Geen jaar
wordt alleen gedragen.

Het nieuwe jaar ligt open voor ons. We
weten niet wat het zal brengen, maar

we mogen het tegemoet gaan met
vertrouwen. Wij mogen blijven leren,
liefhebben, groeien en elkaar vasthouden
waar nodig. Met mildheid voor onszelf en
aandacht voor de ander.

Ik wens u allen een nieuw jaar toe met
gezondheid waar mogelijk, kracht waar
nodig, rust in onrustige tijden en vooral
verbondenheid — met elkaar en met wat
voor ieder van ons waardevol is.

Laten we het nieuwe jaar binnengaan met
een open hart.

Het oude parochiebestuur wenst
het InterParochieel Bestuur, voor

de komende jaren heel veel succes
maar vooral ook plezier toe met hun
bestuurlijke taken.

Tony Merkelbach, technisch voorzitter
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Datum

Lezingen

H. Franciscus
Franciscuskerk
Nunspeet

H. Bonifatius
De Voorhof
Biddinghuizen

H. Franciscus
Agnietencentrum
Elburg

31 januari en 1 februari 2026

Sef. 2,3 + 3, 12-13

Zondag 10.00 uur

4¢ zondag door het jaar 1 Kor. 1, 26-31 WoCo
jaar A Mt. 5, 1-12a Diaken M. Lieshout
. Zaterdag 19.00 uur
Jendleenaoze e s Gk Zomdag 1100 v
jaar A Mt. 5, 13-16 ’ Pastoor T. Huitink
Sir. 15, 15-20
14 en 15 februari 2026 o2 10ul0
) Mt. 5, 17-37 of
6¢ zondag door het jaar 20-22a + 27-28 +
jaar A 33-34a + 37
18 februari 2026 Joél 2, 12-18

Aswoensdag
jaar A

2 Kor. 5,20-6, 2
Mt. 6, 1-6 + 16-18

19.00 uur
Eigen voorgangers

21 en 22 februari 2026
1€ zondag van de

Gen. 2,79+ 3,1-7
Rom. 5, 12-19 of

Zondag 11.00 uur
WoCo

veertigdagentijd 12 +17-19 Eigen voorgangers
jaar A Mt. 4, 1-11 9 gang
e febzreuzaghzra'l 1\::22 AL Gen. 12, 1-4a Zaterdag 19.00 uur Zondag 10.00 uur
veerti dg entiid 2 Tim. 1, 8b-10 Gebedsviering WoCo
Igdagentyj Mt. 17, 1-9 Diaken M. Buijkx Diaken M. Lieshout
jaar A
Ex. 17, 3-7
1 G0 EEC AL Rom. 5, 1-2 + 5-8 Zondag 11.00 uur
3¢ zondag van de Joh. 4. 5-42 of Eucharistievieri
veertigdagentijd oh.4,5-42 o ucharistieviering
o 5-15 + 19b-26 + Pastoor T. Huitink
) 39a + 40-42

14 en 15 maart 2026

1 Sam. 16, 1b +

4° zondag van de SR e Zondag 12.00 uur
. . Ef. 5, 8-14
veertigdagentijd J Concert Heleen van Els
2ar A oh. 9, 1-41 of De profeet
el . 1+69+1317 + P
Zondag “Laetare 34.38
21 en 22 maart 2026 E{Zorg781§j$ Zondag bezoek klooster Zondag 11.00 uur

5¢ zondag van de

Joh. 11, 1-45 of

Dominicanen Zwolle

WoCo

veertigdagentijd 3.7 + 17 + 2027 + Zie nieuwsbrief februari voor Eigen voorgangers
jaar A 33p-45 verdere info
Zaterdag 19.00 uur
Jes. 50, 4-7 Gebedsviering
28 en 29 maart 2026 Fil. 2, 6-11 Pastor P. Leferink
TarA 9 Mt. 26, 14 — 27, 66 Palmpasen en
) of 27, 11-54 Presentatieviering

communicanten

Avondvieringen door de week:

Petruskerk te Lelystad:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.
De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: : 4 februari, 18 februari (aswoensdag), 18 maart.

4 maart niet i.v.m. Matthels Passie
H. Ludgeruskerk Dronten:

De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 11 februari, 25 februari, 11 maart en 25 maart.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.
H. Bonifatius te Biddinghuizen:
De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 28 januari in plaats van 4 februari en 4 maart.

Meditatieve vieringen veertigdagentijd:
De Voorhof te Biddinghuizen: donderdag 26 februari, donderdag 5 maart, donderdag 12 maart en donderdag 19 maart om 19.00 uur.
De Hoeksteen te Swifterbant: donderdag 26 februari, donderdag 5 maart, donderdag 12 maart en donderdag 19 maart om 19.30 uur.

PGS en GGW.
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H. Ludgerus
Dronten

Pax Christi
Petruskerk
Lelystad

H. Willibrord
De Hoeksteen
Swifterbant

Datum

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Samenzang

Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Presentatie communicanten
Kleinkoor

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Cantorij

31 januari en 1 februari 2026
4¢ zondag door het jaar
jaar A

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Cantorgroep

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Pax Christikoor

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Cantorij

7 en 8 februari 2026
5¢ zondag door het jaar
jaar A

Zondag 11.00 uur
WoCo

Zondag 11.00 uur

Zondag 09.00 uur

14 en 15 februari 2026

Eigen voorgangers WoCo WoCo 6¢ zondag door het jaar
%ezmsv?em?g Eigen voorgangers Pw M. Dusseldorp jgaar A J
't Ludgrut Kleinkoor Cantorij
Eucag}?s(:i:\:;(;ring 19.30 uur 18 februari 2026
-
Pastoor T. Huitink Gebedsviering Aswoensdag
Pax Christikoor Eigen voorgangers jaar A

Zondag 11.00 uur

Zondag 11.00 uur

Zondag 09.00 uur

21 en 22 februari 2026

Eucharistieviering WoCo Eucharistieviering 1€ zondag van de
Pastoor T. Huitink Eigen voorgangers Pastoor T. Huitink veertigdagentijd
Cantorij Pax Christikoor Cantorij jaar A

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Cantorgroep

Zondag 11.00 uur
Livestream uit een andere kerk

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Alliance

28 februari en 1 maart 2026
2¢ zondag van de
veertigdagentijd
jaar A

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Cantor

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
IDO-viering
IDO-koor

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

Cantorij

7 en 8 maart 2026
3¢ zondag van de
veertigdagentijd
jaar A

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken M.Buijkx
Cantor

Zondag 11.00 uur
Livestream uit een andere kerk

Zaterdag 19.30 uur
Filmavond

Werkgroep cinema Willibrord

Zondag geen viering

14 en 15 maart 2026
4¢ zondag van de
veertigdagentijd
jaar A
Zondag “Laetare”

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Cantorij

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Pax Christikoor

Zondag 09.00 uur
Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Presentatieviering
communicanten
Cantorij

21 en 22 maart 2026
5¢ zondag van de
veertigdagentijd
jaar A

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Gezinsviering
‘t Ludgrut

Zondag 11.00 uur
WoCo

Pw M. Dusseldorp
Zimple

Zondag 09.00 uur
WoCo

Pw M. Dusseldorp
Cantorij

28 en 29 maart 2026
Palmzondag
jaar A

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).

Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).

Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant

(via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele
websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.



HET IPB: EEN NIEUWE BESTUURSVORM
VOOR DE PAROCHIE

Diaken André van Boven

U, als katholieke gelovige, behoort u tot één van de 13 geloofsgemeenschappen van de
Thomas a Kempisparochie en de H. Norbertusparochie. In een tijd, waarin het kerkelijke leven
verandert, blijven een aantal opdrachten van het grootste belang voor onze gemeenschappen:

e In de samenleving een teken zijn van hoop;

e Voor de medemensen een zichtbaar voorbeeld zijn van naastenliefde;

e Binnen de gemeenschappen de betrokkenheid en communicatie versterken;

e Financién en gebouwen zorgvuldig beheren;

e Voor de toekomst zoeken naar begaanbare wegen.
Om ervoor te zorgen dat wij die taken goed kunnen uitvoeren, hebben parochiebesturen en
pastoraal team besloten de bestuursstructuur voor de beide parochies aan te passen.

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2026 is het InterParochieel Bestuur geintroduceerd, kortweg het
IPB. In het verleden heeft elk van onze beide parochies een eigen parochiebestuur gehad.

In de nieuwe situatie heeft de bisschop één en hetzelfde bestuur benoemd voor zowel de
Norbertusparochie als de Thomas a Kempisparochie. In het onderstaande diagram wordt de
nieuwe situatie weergegeven:

Bisdom
Secretariaat Inter Parochieel Bestuur Pastoraal team
|
Parochie Tak MNorbertusparochie
| | | |
Locatieraden: Locatieraden:

Hasselt

Biddinghuizen

Hattem Dronten
Kampen Elburg
Usselmuiden Lelystad
Wijthmen Nunspeet
Zwolle-Centrum Swifterbant

Zwolle-Zuid

Waarom is deze verandering noodzakelijk?
Er zijn een aantal redenen voor deze aanpassing van de bestuursvorm te geven.

Bestuurlijke onderbezetting
De Thomas a Kempisparochie en H. Norbertusparochie zijn in de afgelopen jaren

geconfronteerd met een onderbezetting van beide parochiebesturen. Het is zelfs nodig
geweest, dat de aartsbisschop van Utrecht beide besturen per decreet moest dispenseren in
het benodigde aantal bestuursleden voor een geldige besluitsvorming. Met de komst van het
IPB is aan deze onwenselijke situatie een eind gekomen.
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Beleidsontwikkeling
Mede als gevolg van onderbezetting zijn de voormalige

parochiebesturen naast hun lopende beheertaken
onvoldoende toegekomen aan de belangrijkste
bestuurstaak: het ontwikkelen en implementeren van
toekomstgericht bestuurlijk beleid.

Uitvoering van beleid
Voor de uitvoering van bestuurlijk beleid is een

goede communicatie tussen parochiebestuur en
geloofsgemeenschappen van levensbelang. Want die

uitvoering staat of valt met voldoende draagvlak voor het

beleid bij de lokale uitvoerders in de gemeenschappen.
Dit vraagt om een overlegstructuur die helder is en
trouw wordt uitgevoerd door alle partijen. Het IPB zal
die structuur in samenspraak met de gemeenschappen
ontwikkelen en gestalte geven.

Wie zijn de mensen in het IPB?

InterParochieel Bestuur
H. Norbertusparochie - Thomas a Kempisparochie

Bestuursleden

Pastoor Ton Huitink
M Voorzitter
Ml T: 0620570669

E: a.huitink@pastoraalteam.com

Diaken André van Boven
T: 0657 541173
E: a.vanboven@pastoraalteam.com

Frédérique Molendijk-Tuin
Vice-voorzitter

T: 06549319 13

E: frederique@kantrade.nl

Rieks Roelfs
] Secretaris
T: 06 38 90 00 23
& E: rieksroelfs@gmail.com

Yannick Stuger

Ty Penningmeester

T: 061209 14 98

E: yannick.stuger@hotmail.com

Tony Merkelbach
T: 06 34 65 81 93
E: tony@merkelbach.im

Marjan Zonjee

T: 06 49 62 44 00

E: administrateur@
parochie-thomasakempis.nl

Roel Kosse

Bouwzaken

T: 06 54 22 68 73

E: rocljosckosse@gmail.com

Marcel Logtenberg
T: 06 42 87 76 24

E: marcel.logtenberg@scoperz.nl

De bisschop heeft een vijftal personen benoemd tot
lid van het IPB. Daarnaast prijzen wij ons gelukkig
met een viertal adviseurs die nauw betrokken zullen
zijn bij het werk van de IPB. U vindt hun gezichten en
contactgegevens in het kader op deze pagina.

Adyviseurs
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Welke gevolgen heeft de verandering voor u en uw
geloofsgemeenschap?

Voor het dagelijkse leven van de gelovigen in de
geloofsgemeenschap zal deze wijziging van de
bestuurlijke structuur geen merkbare gevolgen hebben.

Welke gevolgen heeft de verandering voor
locatieraden en pastoraatsgroepen?

De bestuurlijke verandering zal in een aantal opzichten
merkbaar zijn voor de leidinggevende vrijwilligers in de
geloofsgemeenschap:

e Het nieuwe InterParochieel Bestuur (IPB) krijgt
een andere personele invulling dan men tot nu
toe gewend is geweest. Een nadere kennismaking
en het maken van afspraken over de momenten
van onderling overleg zijn daarom belangrijk.

e Meer dan in het verleden zal het IPB een beroep
doen op de locatieraden voor de uitvoering
van het bestuurlijk beleid. Een adequate
overlegstructuur is daarbij onontbeerlijk. Alleen
dan kan er draagvlak voor het ontwikkelde beleid
gevonden worden. In de eerste periode na de
benoeming van het nieuwe bestuur zal het IPB
een voorstel voor de overlegstructuur uitwerken
en met de locatieraden bespreken.

e De pastoraatsgroepen, welke met elkaar
overleggen onder leiding van het pastoraal team,
zullen dit op dezelfde wijze blijven doen.

Vervolg en contact

Wij begrijpen dat veranderingen zoals deze vragen
kunnen oproepen. Daarom zal het IPB zo spoedig
mogelijk een informatiebijeenkomst organiseren

om de veranderingen toe te lichten en uw vragen te
beantwoorden. Uw vragen kunt u ook altijd mailen naar
de secretaris van het IPB rieksroelfs@gmail.com. Wij
hebben er vertrouwen in, dat deze stap onze parochies
zal helpen bij het uitvoeren van haar wezenlijke

taken. Daarbij kunnen pastoraal team en het nieuwe
InterParochieel Bestuur niet zonder de steun en de
medewerking van de parochianen en vrijwilligers. Laten
wij samen bouwen aan de toekomst van onze kerken.


mailto:rieksroelfs@gmail.com

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN

Zingen onder de toren

Op kerstavond was er, na de kerstavonddienst van

de protestantse gemeente, 'Zingen onder de toren'.
Het evenement is al jarenlang een vaste traditie in het
dorp. Op het plein voor de kerk kwamen kerkgangers
en dorpsgenoten bij elkaar. Alle aanwezigen konden
meezingen met bekende kerstliederen. De muzikale
begeleiding werd verzorgd door Maris Sonores.
Daarnaast was er een levende kerststal aanwezig met
Jozef en Maria en een paar schapen.

Na deze samenzang begon de kerstavondviering van
de Bonifatius geloofsgemeenschap, ondersteund door
Bel Canto. Heel mooi dat dit alles zo samen gevierd kan
worden op kerstavond.

Jubileumviering Bel Canto

Op zaterdag 24 januari is het 45- jarig bestaan van
kerkkoor Bel Canto gevierd.

Er was een gebedsviering waarin pastoraal werker en
tevens oud-koorlid Mirjam Verschure voorging.

Thema van deze viering was: 45 jaar verbinding.

Vele leden en oud-leden zijn persoonlijk uitgenodigd om
dit jubileum mee te vieren.

Na de viering was er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en herinneringen te delen.

Concerten van De Profeet

Compositie van Heleen van Els op vier teksten uit De
Profeet van Kahlil Gibran. Voor klein koor (SATB), viool,
altviool, cello en contrabas.

De uitvoeringen zijn op:

- zaterdag 14 maart om 19.30 uur in de Hoeksteen,
Swifterbant (donatie);

- zondag 15 maart om 12.00 uur in de Voorhof,
Biddinghuizen (donatie);

- 15 maart middag in de lutherse kerk De Zwaan,
Kampen. (toegangstarief)

Duur: een klein uur. Zie ook voor de tijden, adressen en
de tekst op mijn site: www.heleenvanels.wordpress.com

Sinds het schrijven van de compositie Menens over de
klimaatcrisis lijkt Heleen van Els geen woorden meer te
vinden om op te schrijven wat voor haar belangrijk is.
Vandaar voor de tweede maal een andere tekst op muziek
gezet, waarbij de muziek als ondersteuning is voor de
woorden die gezongen worden.

Zelfportret met muze De goddelijke wereld

Kahlil Gibran is een Libanese dichter, schrijver en
beeldend kunstenaar (1883 — 1933). Hij schreef in 1923
De Profeet. De kern van het verhaal draait om de profeet
Al Mustafa, die na 12 jaar in de stad Orphalese te hebben
gewoond, voorbereidingen treft om naar huis te gaan.
Zijn vertrek wordt onderbroken door een groep mensen
met wie hij diepgaande gesprekken voert
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over levenskwesties waaronder liefde, kinderen, pijn
en vriendschap. Kahlil Gibran liet zich inspireren door
diverse religieuze tradities, waaronder het Bahaigeloof,
de Islam en Soefisme. Zijn overtuiging in de
fundamentele eenheid van religies weerspiegelt zich in
zijn boek.

“Al zijn de teksten gedragen geschreven, ze raken tot diep
in de ziel", aldus Heleen van Els

De Profeet van Heleen van Els brengt een aangename
harmonische beleving.

Muziek en tekst maken een dans met elkaar.

In het eerste deel, over de liefde, een voorzichtige
kennismaking: veel om de beurt, aftastend, en soms
even samen. In het tweede deel over de kinderen klinkt
al gaande een spontaan samenspel. Het derde deel over

pijn heeft een hele sobere ijle klankkleur; de eenzaamheid

is voelbaar. Heleen vertelde dat ze dit deel met tre~~»
gecomponeerd heeft. Het laatste deel over vriend
een feest van samenspel en verbondenheid.

De vier strijkers geven een heel eigen klank aan d
compositie. Vanzelfsprekend zit er onverwacht gel
van de instrumenten in De Profeet verwerkt!

Heleen van Els
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De meditatieve vastenvieringen

Het is een mooie traditie in Biddinghuizen om in de
vastentijd vier meditatieve vieringen te hebben samen
met de Protestante Gemeente. Afwisselend wordt er
voorgegaan.

De samenkomsten zijn om 19.00 uur op de donderdagen
26 februari en 5, 12 en 19 maart.

In vier weken wordt een facet uitgelicht van een
gezamenlijk thema.

De sfeer van overweging en voorbereiding op weg naar
het paasfeest wordt altijd zeer gewaardeerd en goed
bezocht.

Van harte welkom!


https://nl.wikipedia.org/wiki/Bahai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soefisme

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. LUDGERUS - DRONTEN
Start 2026

We zijn alweer even op weg in 2026, maar wij wensen u
een gezond, gelukkig en gezegend 2026. We kijken terug
op mooie vieringen en vele activiteiten afgelopen jaar

en bedanken iedereen voor de inzet, op wat voor manier
dan ook, voor onze geloofsgemeenschap. We zijn een
levende geloofsgemeenschap en daar mogen we best
trots op zijn. Zonder uw inzet was dit niet mogelijk. Dank
daarvoor.

Maar het wordt wel lastiger om nieuwe vrijwilligers te
vinden om het werk voort te kunnen blijven zetten. Een
vereniging, dus ook een geloofsgemeenschap, kan niet
zonder vrijwilligers. Wij doen een dringend beroep op
u om ons hierbij te helpen en om ook een taak op u te
nemen binnen onze geloofsgemeenschap. We hebben
verschillende werkgroepen die ondersteuning kunnen
gebruiken. Er zit vast iets bij wat u past. Zonder uw hulp
zullen wij in de toekomst minder zelf kunnen doen en
moeten we taken afstoten of instanties inhuren en dat
kost veel geld.

Neemt u contact met ons op? Dat kan via het secretariaat.

Namens de pastoraatsgroep en locatieraad,
Peter Meijer
Actie Kerkbalans 2026

Deze is ook weer gestart en de brieven zijn weer
rondgebracht.

Wat betekent kerk-zijn voor u?

Voor de één is dit samen de liturgie vieren, voor de ander
is dit dienstbaar zijn en naar elkaar omzien of gewoon
elkaar ontmoeten. Voor iedereen is het dus anders, maar
over één ding zijn we het allemaal eens: de kerk doet
ertoe. Daarom vinden we het waardevol om haar in stand
te houden, maar kerk-zijn kost geld. Hiervoor zijn we
financieel afhankelijk van onze leden en organiseren we
ieder jaar Actie Kerkbalans. Deze actie is de belangrijkste
financiéle inkomstenbron voor onze kerk. Met uw steun
kunnen we erediensten houden, pastorale zorg verlenen,
omzien naar elkaar en onze kerkgebouwen openhouden.
Kortom, hiermee kunnen we de jaarlijkse vaste lasten van
onze kerk dragen.

Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar
we als kerk voor staan. En alleen als iedereen bijdraagt
kunnen we het doorgeven aan de volgende generaties.
Uw bijdrage doet ertoe. Geeft u ook vandaag voor de
kerk van morgen?

Het aantal betalende leden neemt af en dus ook de
bijdrage voor de kerkbalans.

We krijgen de begroting niet meer rond en moeten onze
reserves aanspreken.

Naast de betalende leden waar we heel blij mee zijn,
zijn er ook veel niet betalende leden. Daar heeft ieder
zo zijn reden voor en die respecteren wij. Mocht u onze
geloofsgemeenschap een warm hard toedragen dan
zouden wij het zeer op prijs stellen als u een bijdrage
wilt leveren. Mocht u geen brief ontvangen hebben,
laat het ons even weten. U kunt dit doorgeven aan het
secretariaat.

Namens de locatieraad

Peter Meijer

Ze waren er allemaal bij!

Jozef en Maria, de herders, schapen, véél engelen, de
herbergier, de ambtenaar en natuurlijk de 3 koningen mét
kamelen!

Met een grote groep kinderen hebben we het
kerstverhaal gespeeld en gezongen, het was weer een
feestje!!

De volgende gezinsviering is op zondag 15 februari om
11 uur.

Het thema is “Dromen over een nieuw begin”.

De viering wordt voorbereid door KBS De Klimboom en
samen met de kinderen van 't Ludgrut maken we er een
mooie viering van!

Kom je ook?
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Actie kerstpakketten 2025.

In december hebben we 35 gezinnen in Dronten een le-
vensmiddelen pakket kunnen geven en bij 53 adressen
hebben we een kerstattentie gebracht. Mede door uw
extra giften hebben we bij een aantal gezinnen ook een
klein financiéle ondersteuning kunnen toevoegen. Heel
veel dank voor uw giften.

Ook op het AZC Roggebot zijn er weer kerstpakketten
uitgedeeld door de gezamenlijke diaconie groep van de
kerken uit Dronten en Kampen.

Dit is mogelijk door de ingebrachte kleding die de KeSa
elke maand verzamelt en naar de kledingwinkel op het
AZC brengt. De mensen op het AZC moeten een klein
bedrag betalen voor de kleding en de winkel wordt ge-
rund door vrijwilligers. En zo kan de jaaropbrengst van de
winkel gebruikt worden om kerstpakketten te kopen voor
de gezinnen welke wonen op het AZC.

VERJAARDAGACTIE 2025

In 2025 mocht de opbrengst van de verjaardagsactie Lud-
gerus besteed worden aan “Project Afrika”. En wel aan het
gezin van Jean Keita welke in Kindia, Guinee woont.

Mede door uw bijdrage heeft hij de reparaties aan zijn
auto kunnen betalen waardoor hij nu weer als vervoerder
aan de slag is. Omdat Guinee een erg arm land is moeten
er meerdere inkomstenbronnen zijn om met een gezin

te kunnen leven. Jean en Saran hebben bij hun huis een
winkel waar zij vis en kip etc. verkopen. De winkel wordt
gerund door Saran en de kinderen. Jean is veel onderweg
met zijn auto en heeft het laatste kwartaal een contract
gehad om eieren te vervoeren. Nu vervoert hij vis vanuit
Conakry.

De opbrengst van de verjaardagsactie in 2025 was
€ 907,--

Namens Jean en zijn gezin heel erg bedankt voor uw
steun.
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PAX CHRISTI LELYSTAD

U oD o

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe
parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte
welkom heten:

- Richard Scherrenburg

- Familie Jibi Mathew en Soumya Joseph

Jan Vorstenbosch heeft afscheid genomen als
Budgethouder

Na 11 jaar Budgethouder en lid van de Locatieraad te
zijn geweest heeft Jan helaas besloten om hier mee te
stoppen.

De vele taken die hij op zich nam zijn nu verdeeld over
een aantal andere vrijwilligers.

Zoals Myra Swarte, Jan Hart en Richard Woudenberg.
Zolang er geen nieuwe Budgethouder gevonden is zal
Timo Snijders tijdelijk de facturen en declaraties betalen.

Erg fijn natuurlijk dat deze vrijwilligers deze taken willen
overnemen.

Maar dat betekent nog wel dat we op zoek zijn naar
een nieuwe budgethouder! Wel dus met een kleiner
takenpakket.

Wie wil onze geloofsgemeenschap helpen?

We willen Jan hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet!
Denk hierbij ook aan de vele extra uren aan inzet voor
het realiseren van de zonnepanelen en de warmtepomp
voor de verduurzaming van de Petruskerk. En ook in de
Coronatijd heeft hij veel extra werk verzet.

Dit betekent overigens niet dat we Jan kwijt zijn als
vrijwilliger!

Kinderwoorddienst, ben jij erbij?

Voor iedereen die op de basisschool zit (4-12 jaar)
organiseren we kinderwoorddienst.

Tijdens de bijeenkomsten zijn we op een gezellige en
interactieve manier bezig met het geloof. We starten in de
kerk en gaan na het openingsgebed naar de sacristie zaal
waar we ons programma hebben.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer?:

e 18Jan 2026: 11:00 uur

e 15 Feb 2026: 11:00 uur

e 8 Maart 2026 : 11:00 uur

e 5 April 2026 : 11:00 uur
Daarnaast organiseren we ook gezamenlijke
activiteiten rondom Pasen & Kerst en

hebben we 1x per jaar een gezellig kerkuitje!
Ben jij erbij?

Groetjes, Kristiane, Nathalie, Vera en Marijke

OPROEP: We zoeken nog versterking voor de
begeleiding: jongeren (14+), ouders, opa’s, oma’s,
verzorgers...iedereen is welkom!
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Kerstpakketten 2025

De Kerst is voorbij, maar toch willen wij dit jaar nog even
aandacht besteden aan de ontroerende bedankjes die

bij ons zijn binnengekomen. Van de ouderen die geen
pensioen hebben, omdat er mensen zijn die aan hen
denken en als dank liefdevolle kaartjes stuurden. Van
mensen die niet meer in de kerk kunnen komen

waren erg blij dat ze niet vergeten waren dat was hun
heel wat waard. Van mensen die door de telefoon al
bedankt hadden maar toch nog een kaartje stuurden om
nogmaals te bedanken. Mensen die bedankten voor

de geweldige kerstpakketten. De dozen die door de
basisscholen(de Kring,de Horizon en de Toermalein ) extra
gevuld konden worden overweldigend zie foto. Ik wil
niet vergeten de mensen die met veel enthousiasme, de
prachtige bloemstukjes gemaakt hebben, alle vrijwilligers
. Tevens alle mensen bedanken die weer meegewerkt
hebben om het allemaal te kunnen realiseren, en dat we
iets bijgedragen hebben aan de bijzondere Kerstvreugde
van 2025.

Wat hebben we een prachtige geloofsgemeenschap

Voor ons als KESA zijn wij blij met deze reacties
Werkgroep Kerstpakketten KESA

JUBILEUM 10 JAAR PAX CHRISTI BUITENKAPEL

van de Petruskerk in Lelystad. Op 29 mei 2016 werd de
Buitenkapel ingezegend. Ondanks alle huivers is er in

die jaren niets negatiefs met de Buitenkapel gebeurd.
Zelfs het glazen deurtje, dat hufterproof zou moeten zijn,
maar dat niet is, want met een schroevendraaier valt deze
zo te forceren, is in takt gebleven. Dat de Buitenkapel

in een behoefte voorziet blijkt o.a. uit het feit dat meer
dan eens kleingeld is aangetroffen wat vervolgens bij de
collecteopbrengsten is opgenomen.

Het bijzondere van deze Buitenkapel is dat er geen beeld
van Maria of een Jezus-aan-het-kruis aanwezig is maar

dat er een kruisbeeld hangt. Dat gekoppeld is
aan het kruis op de toren van de kerk. Als het
licht van dit kruis aangaat gaat ook het kruis

in de Buitenkapel branden.

In de nis staat standaard een kunststof
bloemetje maar met de Kerst wordt er een vers
Kerststukje geplaatst.

10 jaar geleden is de Buitenkapel ingezegend. En nu
wordt er aandacht besteed aan dit jubileum. In mei of juni
2026 vindt na een gewone zondagse viering het volgende
plaats:

voor het altaar een processie/omgang opstelling
bestaande uit 2 kosters met wierook en wijwater; daarna
het ‘bloemenmeisje’ met een vers boeketje, daarnaast
Felix Guerain, waarover later, en daarna 2 voorgangers
die de inzegening voor hun rekening nemen. Overigens
heeft iedereen zijn medewerking toegezegd en is dit een
jubileuminzegening.

De aanwezigen in de kerk die dat willen kunnen
aansluiten en iedereen gaat naar buiten voor de mini
omgang/processie. Na de rotonde gelopen te hebben
houdt de processie stil bij de buitenkapel. Eerst wordt het
bloemstukje geplaatst, daarna de Buitenkapel ingezegend
met wierook en wijwater en vervolgens worden door

Felix 2 duiven losgelaten. Een met een vlekje want Jezus
hield wel van mensen met een vlekje. Dit als symbool

van de Heilige Geest want zonder de Heilige Geest zijn
we nergens. Ondertussen worden er gedeeltes van de
gebedskaart voorgelezen.

Wij hopen u te zien en u leest wel in De Oversteek
wanneer het zover is.
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H. Willibrord Swifterbant

Het Odensehuis:

Het Odensehuis is een laagdrempelig inloophuis voor
mensen met (beginnende) dementie én hun naasten. Het
biedt een warme en veilige plek waar mensen zich gezien
en begrepen voelen. Doordat er vaak overbelasting wordt
gesignaleerd bij mantelzorgers hopen wij de vitaliteit en
draagkracht van mantelzorgers te vergroten.

Het Odensehuis is elke maandag geopend van

10:00 tot 15:00 uur. Het Odensehuis is gevestigd aan
de lJsbaanlaan 1 te Dronten. Er wordt gewerkt met een
team van enthousiaste vrijwilligers, verdeeld over twee
“diensten”: vier vrijwilligers in de ochtend en vier in de
middag. Daarnaast is er altijd een codrdinator aanwezig
die de triage verzorgt en de kaders en visie van het
Odensehuis bewaakt.

De activiteiten ontstaan vanuit de groep zelf. Door in
gesprek te gaan en interesses en hobby's van bezoekers
te verkennen, groeien er vanzelf activiteiten die aansluiten
bij wat mensen leuk en belangrijk vinden. Denk aan
samen praten, creatief bezig zijn, muziek, spel of eropuit
gaan.

Het Odensehuis biedt niet alleen een luisterend oor, maar
is ook een informatiepunt voor vragen over dementie.
Zowel mensen met dementie als hun naasten zijn welkom
om binnen te lopen, ervaringen te delen en steun te
vinden.

Mocht het aantal bezoekers sterk toenemen, dan kan er
gewerkt gaan worden met een wachtlijst. Hoe groot het
animo wordt, zal gaandeweg duidelijk worden.

Nieuwsgierigheid gewekt? kijk op:
www.odensehuisdronten.nl of stuur een mail:
info@odensehuisdronten.nl

Nb. Men is nog op zoek naar vrijwilligers die dit mooie
initiatief ondersteunen bij een warme plek van betekenis
in de gemeente.

Kerstpakketten

Dankzij de inzet van velen was het mogelijk om ook dit
jaar weer veel mensen blij te maken met een kerstpakket.
Op veel adressen is een kerstpakket bezorgd. We willen
heel graag iedereen die geholpen heeft dit mogelijk te
maken van harte bedanken.

We denken aan de mensen die bij AH hebben gestaan
om geld in te zamelen, er moesten dozen worden geplakt
en gevuld, boodschappen worden gedaan.

En dan waren er ook nog de chauffeurs die de pakketten
bij de mensen hebben bezorgd.

En natuurlijk niet de vergeten de financiéle bijdragen die
binnen kwamen via de bank, collecte bussen bij de PGS,
de extra collecte tijdens de viering van de ggW en de
inzameling bij AH.

Ook heeft u massaal bonnen van DE en bakker Schaap
gespaard en ingeleverd bij Hanneke van Wageningen. U
kunt blijven sparen (ook perla koffiebonnen van AH) en
bonnen bij haar inleveren aan Dde Lange Streek 37.

Bedankt, u heeft gul gegeven.
ledereen die op welke manier dan ook heeft geholpen dit

mogelijk te maken nogmaals heel erg bedankt, zonder al
deze helpende handen was het niet gelukt zoveel mensen
van een pakket te voorzien!

Namens de diaconie van beide kerken
Nico van Wageningen, Albert Jan Olijve en Lidy van Noort.

Op 1 februari a.s. is er een collecte voor het pas
geopende Odensehuis in Dronten.

Plan is verder om jaarlijks rondom Wereld Alzheimerdag
(op 21 september) een collecte te houden voor het
Odensehuis.
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H. FRANCISCUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

IN MEMORIAM
Cornelia Johanna Maria Broere - Van den Heuvel

*Corry*

Zaterdag 27 december is Corry overleden in de leeftijd
van 95 jaar. Zij was vanaf haar komst in Nunspeet actief in
het Rooms Katholieke leven in haar nieuwe woonplaats.
Zo stond zij met vele anderen aan het begin van de bouw
van onze H. Franciscuskerk en ook was zij betrokken
bij de oprichting van de RK basisschool St. Franciscus.

Daarnaast was zij ook actief in verschillende verenigingen.

Haar laatste jaren woonde zij, nadat haar man was
overleden, in de Veluwse Heuvel waar zij genoot van het
vele groen en de prachtige, statige bomen.

Zij leefde het leven
Zoals het haar gegeven werd
Niet met grote woorden
Maar met open handen

Geboren in het vooroorlogse Rotterdam
Wist zij wat het is om door te gaan
Om zorg te dragen
En om trouw te blijven
Aan wie je bent
Haar leven stond in dienst
Van haar gezin en familie
Zij was er als stille kracht,
En vormde zo de vaste grond onder onze voeten

Zij liep niet voorop,
Maar zij ging mee
Zij gaf ruimte aan de ander
En zo werd haar nabijheid
Een plek van rust

Tot aan het einde toe
Bewandelde zij haar eigen weg
Ook toen zij moest loslaten
Bleef zij regie houden over haar leven
In eenvoud lag haar kracht

Wij vertrouwen haar toe
Aan het Licht
Dat zij mag rusten in vrede
En voortleven in ons

Aswoensdag

Op woensdag 18 februari, Aswoensdag, start de
veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer
ter voorbereiding op Pasen. In een nieuwsbrief
wordt u geinformeerd over de activiteiten in onze
geloofsgemeenschap.

Denkt u aan de Actie Kerkbalans
De actieperiode van Actie Kerkbalans 2026 loopt van
zaterdag 10 januari tot zaterdag 24 januari!

Nieuwjaarswens

Als je gelooft in de macht van een open hand;
als je gelooft, dat wat mensen vereent
belangrijker is dan wat verdeelt;

als onrecht dat anderen wordt aangedaan

je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft;
als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen
en er je profijt mee wenst te doen;

als je zomaar tijd hebt voor anderen;

als je gelooft dat verschillend zijn

rijkdom inhoudt en geen gevaar;

als een kind je nog kan ontwapenen;

als een vreemdeling nog als een broer voor je is;
als je je kunt inzetten voor onderdrukten

zonder de held uit te hangen:

ja, dan zal volgend jaar vrede brengen;

dan zal volgend jaar mooi zijn,

dan zal volgend jaar gezegend zijn,

en een heel jaar vol hoop zijn.

Ya Mutuale-Balume, West Afrika
Terugblik Kerst 2025 in de H. Franciscuskerk

Wij mogen terugkijken op een mooie en sfeervolle
bijeenkomst. De zang van het Nunspeets Mannenkoor,
de Bijbellezingen en de overweging stonden in het teken
van het kindje Jezus dat in de kribbe werd gelegd en ons
hoop brengt.

Voorbereidingen Kerstzangdienst H. Franciscuskerk
Nunspeet
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HERBR

ONNING

—  Leuen uit de bron van levend Water, —

‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden’

Bij het verschijnen van deze Oversteek is 2026 alweer een maand onderweg en beginnen we ons de
komende periode in de Veertigdagentijd voor te bereiden op Pasen. Inmiddels zijn we halverwege
het activiteitenaanbod zoals beschreven in het boekje Herbronning. Misschien heeft u zich, heb jij
je al aangemeld voor een of meerdere activiteiten en cursussen die daarin genoemd worden. We
zien een toenemende belangstelling voor de aangeboden activiteiten met daarbij veel bekende,
maar tot onze vreugde ook veel nieuwe gezichten. Er is al heel wat van start gegaan, maar aanmel-
den voor de meeste doorlopende activiteiten kan ook nu nog. En er komt nog meer! Hieronder een
overzicht op datum van de komende activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Met daarbij
een extra activiteit op 28 maart in de vorm van een Torenkamergesprek.

De nummeringen verwijzen naar de plek in Herbronning voor uitgebreidere informatie. Zie ook

Herbronning: https://pa

rochienorbertus.nl/nieuws/herbronnin

Vragen en opmerkingen graag naar herbronning@parochienorbertus.nl

Wij maken net als in de vorige Oversteek, graag

van de gelegenheid gebruik om iedereen nog-

maals te attenderen op de muzikale voorstelling ‘Het verhaal van Maria Magdalena’ op zaterdag

11 april 2026.

' p— — Mma Mwen.

Tijdens de try-out van deze muzikale voorstelling die wij
bezocht hebben, zijn wij zeer geraakt door de zorgvuldige

en intieme wijze waarop het verhaal van Maria Magdalena
wordt weergegeven in combinatie met prachtige hedendaagse
muziek. Zeventien zorgvuldig gekozen nummers die prachtig
passen bij en in het verhaal en die mede maken dat dit oude
verhaal een zeer actueel verhaal blijkt te zijn. Het zorgt ervoor
dat het een toegankelijke voorstelling voor jong en oud is.

Noteer zaterdagavond 11 april 2026 in de agenda en ook
maandag 16 maart 2026 voor de start van de kaartverkoop!
Informatie kaartverkoop voor ‘Het verhaal van Maria
Magdalena’ Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,-- per
persoon en bij verkoop aan de deur € 12,50.

De voorverkoop start op maandag 16 maart 2026 via opgave
bij het secretariaat van de Geloofsgemeenschap Ludgerus
in Dronten of het secretariaat van de Geloofsgemeenschap
Pax Christi in Lelystad. De volgende gegevens zijn daarbij
van belang: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
e-mailadres. Het secretariaat van Geloofsgemeenschap
Ludgerus is op werkdagen telefonisch bereikbaar van

09:30 tot 12:00 uur op telefoonnummer 0321- 312456, of
per email: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.

nl. Het secretariaat van de Geloofsgemeenschap Pax Christi
is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot

12:00 uur op telefoonnummer 0320-250010, of per email:

secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

Na opgave via een van de secretariaten zal een bevestiging van
opgave gestuurd worden met nadere informatie en een verzoek
tot overmaking van het geld. Zodra het geld is ontvangen is
een plek bij de voorstelling zeker. Indien nog voorradig kunnen
er ook tickets gekocht worden bij de deur op zaterdag 11 april.
Deze kunnen dan contant of digitaal worden afgerekend.Wij
wensen eenieder een betekenisvolle Veertigdagentijd (zie ook
21.Psalmen in de Veertigdagentijd, 22.De Matteis Passie en
23.Meegaan met Jezus op zijn kruisweg) in de voorbereiding op
het Paasfeest.

De Stuurgroep Volwassenencatechese

Komende Herbronning-activiteiten

3. De Droom van God - Vredeswake

Na de indrukwekkende vredeswakes op woensdag 29
september en 19 november, houden we op woensdag 28
januari de derde vredeswake. De vierde in de cyclus van vijf zal
op woensdag 25 maart gehouden worden.

We luisteren naar aangrijpende en hoopvolle verhalen, proberen
die te duiden, worden stil, horen muziek en bidden om vrede.

Woensdagavonden 28 januari en 25 maart 2026
Kapel Petruskerk, Lelystad van 19.00 uur — 20.00 uur.

Opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal
(dickcorporaal@outlook.com)

13. Jozefgroep: Kijken in de ziel

Afgelopen november zijn we gestart met

een nieuwe cyclus bijeenkomsten van de
Jozefgroep voor mannen. Voor wie de start
van deze boeiende cyclus heeft gemist,

voel je welkom om bij één van de volgende
bijeenkomsten aan te sluiten. Deze zijn op de
maandagen 9 februari en 2 maart 2026!

In een serie gesprekken ‘Kijken in de ziel’
volgen we 12 religieuze leiders en gaan we over hun meningen
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en inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de zin
van ons bestaan, etc. met elkaar in gesprek.

Maandagavonden 9 februari 2026 en 2 maart 2026
Petruskerk, Lelystad van 20.00 uur — 22.00 uur

Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail:
jozef@parochienorbertus.nl

19. Mannen en spiritualiteit ‘lk geloof het wel’

Het boek 'k geloof het wel’ is een
briefwisseling tussen Annemiek Schrijver en
Hein Stufkens over de houdbaarheid van het
christendom. Zij buigen zich over centrale
thema’s als de Tien Geboden, het uitverkoren

. volk, genade, hemel en hel, geloof, hoop en
liefde.

IK GELOOE
HET WEL

“Wij gaan hierover graag op de
dinsdagavonden 10 en 24 februari en 10 en 24 maart
in gesprek met elkaar. Nieuwe deelnemers aan deze
gespreksgroep zijn van harte welkom.

Dinsdagavonden 10 en 24 februari en 10 en 24 maart 2026
Petruskerk, Lelystad van 20.00 uur — 22.00 uur Opgave: 0320-

250010 of secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

20. Filmavond: ‘What we did on our holiday’

< — Op maandag 23 februari bekijken we, onder
N1l 1 # begeleiding van diaken André van Boven,
ILLUIN deze Britse film. In de film zien we hoe
{1 Doug, Abi en hun 3 excentrieke kinderen
naar de Schotse hooglanden vertrekken
om opa's verjaardag te vieren. Wat een
gezellig familieweekend moet worden, loopt
uit op een kleine ramp als Doug en Abi
«J krampachtig proberen hun op handen zijnde
scheiding verborgen te houden.

-
B=

Maandagavond 23 februari 2026 Petruskerk,
Lelystad om 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur Opgave:

secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

21. Onderweg met de Psalmen in de Veertigdagentijd

Veertigdagentijd. Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte

en gebed. Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere
horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd om naar
binnen te keren met een open oog naar de wereld waarin we
leven. We komen zes keer bij elkaar op de donderdagen 26
februari en 5,12,19 en 26 maart én woensdag (!) 1 april en
laten de Psalmen traditioneel weer een leidraad bieden, een
houvast. Immers daarin klinkt de schreeuw om hulp van de
eenzame, de verdrukte, de vluchteling en de oproep tot inkeer
en omkeer.

Donderdagavonden 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart

en woensdagavond (!) 1 april 2026
Kapel van de Petruskerk, Lelystad van 19.00 uur tot 19.45
uur Opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal
(dickcorporaal@outlook.com)

22. De Matteiis Passie
™

De Veertigdagentijd is voor veel mensen
.. de periode waarin zij de Mattheus Passion
;‘:sggﬁs beluisteren. De Mattheus Passion vertelt over
\ : de laatste dagen van Jezus. Bach zette dit
. verhaal van verraad, veroordeling en liefde
op muziek. Anders dan voorgaande jaren
luisteren en kijken we op woensdagavond 4
maart nu naar het hele werk. Dat doen we
aan de hand van een live uitvoering uit 2011
door het Nederlandse Bach orkest en koor in de vertaling die
Ria Borkent heeft geschreven naar aanleiding van de originele
tekst.

Woensdagavond 4 maart 2026 Petruskerk, Lelystad
van 19.30 uur — 22.30 uur (inloop 19.00 uur) Opgave:
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

23. Meegaan met Jezus op zijn kruisweg.

‘In de vastentijd leven we toe naar het
. vlijden en sterven van Jezus, voordat
Hij kan opstaan uit de dood. Op
donderdagavond 26 maart houden wij
een meditatieavond over de kruisweg
van Jezus in veertien staties. Deze avond
gaan Yvonne ten Hag en Kees Dol aan
de hand van beelden van verschillende
kunstenaars deze weg van Jezus volgen vanaf zijn ter dood
veroordeling tot aan zijn graflegging. Bij iedere afbeelding staan
we even stil voor een persoonlijke overdenking.

Donderdagavond 26 maart 2026 Ludgeruskerk,
Dronten van 20.00 - 22.00 uur Opgave: 0321-312456 of
secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

Extra activiteit in de vorm van een Torenkamergesprek:

Slapen tijdens een overweging,
preek, voordracht of presentatie
is voor niemand leuk; niet voor de
toehoorder, niet voor de spreker. Maar
. aan wie ligt dat? Aan de spreker of aan
. de toehoorder? Of aan beiden! Deze
middag nemen wij u mee in maximaal
2 "2 uur naar het gebied van spreken,
luisteren en presenteren in het
openbaar. Wij hebben gezamenlijk
een ervaring van ruim 40 jaar van spreken in het openbaar,
ruim 10 jaar van spreken in een kerkelijke ruimte en
hebben ook een KBO-docentenopleiding ‘Spreken in
het openbaar’ gevolgd.Wat u mee moet nemen: enige
durf en papier en ballpoint zodat u de vele tips kunt
noteren. Maximaal 7 deelnemers kunnen wij herbergen. En
gezien het geringe aantal deelnemers kunt u zich alleen
aanmelden bij Adri Appelman zodat hij kan bekijken of u
op de deelnemerslijst of op de wachtlijst geplaatst moet
worden. Wie durft? Informatie en opgave: Adri Appelman

(aj.w.appelman@treavalon.nl)

Datum: zaterdag 28 maart 2026

Aanvang: 14.00 uur tot maximaal 16.30 uur
Plaats: Torenkamer van de Petruskerk, Lelystad
Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)
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C>  GEGEVENS VAN DE LOKATIES (O

H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com

Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-malil: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller

e-malil: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening:

IBAN: NL 29 RABO 0386 932 921

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl

H. Franciscus van Assisié,
Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen: St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigings- ‘t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
gebouw:
Contactpersoon: dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Nunspeet/ 't Harde
Contactpersoon: mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
Elburg

bankrekening:

IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

H. Ludgerus Dronten

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456

Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

Pastoraatsgroep: Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra

e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg
vacature

e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl
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Pax Christi Lelystad

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief | secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en
J. Reesinck
e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De heren M. van Stee, A. Rouhof en T. Snijders
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL35 RABO 0348 172 583
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep: Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en Dhr P. Cryns
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon .

e i Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van De stappen van melding doen
grensoverschrijdend gedrag? - .

By —— 1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

'g?ks‘fele.) Incimidatic 2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de

O 1scriminatie

* Pesten 3. brochure) in;

* Integriteitsschendingen

4. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door vrouw) je wenst:
het meldingsformulier in te vullen op: '

Vul je telefoonnummer en emailadres in;

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

Bt gt vt 6. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch
Norbertusparochie luide: of per ema”);
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na

inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24
uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou
de vervolgstappen af.
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~ Geen leven
| of het keert zich
- naar.hetticht

Geen leven

of het keert zich naar het licht.
Het zal zich van wat doods
en donker is bevrijden.

Zie hoe het steeds gebeurt.
De graankorrel

die open barst en kiemt.
De twijg

die nieuwe knoppen krijgt.
Diezelfde kracht

ligt in de diepste aardlaag
van een mens.

Om weg te snoeien

wat het hart verdort.

En slechts wat leven draagt
te laten groeien.

Hoop vindt men vooral
gaandeweg en door zich

naar de ander toe te wenden.
Als er een droom is

die ons leidt door de woestijn,
dan zal die zichtbaar worden
in de handen

die wij aan elkander reiken.
Zorgzaam en |lotsverbonden.

KRIS GELAUDE
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