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‘Een wereld die ronddoolt in duisternis, op zoek naar een groot licht’. (Matt.4)  Voelen wij ons 

aangesproken? Voelen wij ons aangesproken bij het eerste deel van deze zin: een wereld die 

in duisternis ronddoolt. Mensen, zelfs bestuurders die de weg kwijt zijn in de huidige wereld. Ik 

denk aan de beelden van de gebieden waar oorlog of dreiging is. Waar hulpverleners hun 

handen omhoog steken uit onmacht. Niet meer weten waar naar toe en hoe verder. En dichter 

bij huis, in onze ‘vreedzame’ democratie, waar mensen bang zijn geworden om voor hun 

mening uit te komen. Bang, om met geweld belaagd te worden. Allen op zoek naar een 

oplossing; naar licht dat aangestoken wordt. Licht dat we zelf kunnen aansteken …. of moet de 

ander dat voor ons doen?                                                                                                                        

We streven er naar één maal in de 2 weken een viering te hebben, doch de Veppers zijn niet 

altijd in de gelegenheid. Onderstaand ziet u het rooster tot eind februari:                                                                                                                                        

25 dec.         Eucharistieviering       Kerstviering                                                                                                  

11   jan.         Eucharistieviering       Nieuwjaarsreceptie                                                                                                    

25  jan.        W & C viering                                                                                                                         

8 febr.          Eucharistieviering                                                                                                                   

22 febr.        Gebedsviering                                                                                                                           

Aanvang alle vieringen: 11.00 uur                                                                                              

Citaat: Met vertrouwen en geloven, kom je elke zorg te boven                                                              

Ik sta wel eens met mensen in de lift                                                                                      

En zit ook wel eens met ze in de trein                                                                               

Dan denk ik weleens even in een flits                                                                                  

We zouden voor elkaar iets kunnen zijn,                                                                           

Een handje helpen in elkaars verdriet,                                                                                    

Maar zolang we stuk voor stuk                                                                                                   

Zo schichtig kijken naar elkaar                                                                                      

Blijft het maar behelpen, dacht je niet?                                                                                                                 

T. H. 

  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
   
  
   
  


