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Van de Redactie

Voor u ligt het advent- kerst- en nieuwjaarsnummer van de Oversteek. We staan stil bij
wat komen gaat. Vol verwachting gaan we de komende periode tegemoet. De tijd van
de donkere dagen op weg naar het licht. Op weg naar de geboorte van de mensenzoon
alsook naar een nieuw jaar waarbij we het oude achter ons laten.

Dit nummer straalt kerst uit waarbij we in de pastorale column lezen dat we bij de
geboorte van een kind op kraamvisite mogen komen. Anne-Marie Swater vertelt in haar
bijdrage hoe zij in voorbije tijd de aanloop naar Kerstmis heeft beleefd.

Ook staan we stil bij de familie uit Oezbekistan die nu al ruim een jaar onderdak heeft
in kerkelijk centrum de Open Hof in Kampen. Zij weten zich gesteund door de vele
vrijwilligers en voorgangers.

Pelgrims die graag weer op pad gaan wordt gevraagd of zij ook dit jaar weer mee willen
naar Lourdes. Het parochiebestuur spreekt de kerstwens uit en vraagt ons tevens om
nieuwe bestuursleden aan te dragen.

In deze donkere tijd op weg naar Kerstmis wordt onze bijdrage gevraagd via de
adventsactie. Met deze actie staat de bouw van twee onderwijscentra in India centraal.
Het zou prachtig zijn als met onze bijdrage de bouw van start kan gaan en vele kinderen
weer toegang krijgen tot onderwijs.

Tot slot ontvingen wij het droevige overlijdensbericht van Peter Denneman. Goede
herinneringen komen boven uit de tijd dat in Lelystad het omroeppastoraat was
gevestigd waaraan hij een grote bijdrage heeft geleverd.

Voor de kinderen is een mooie kleurplaat afgedrukt om af te tellen naar Kerstmis.

En alle geloofsgemeenschappen delen met ons hun eigen berichten en activiteiten
gedurende de decembermaand.

De redactie wenst u en uw dierbaren een fijne en gezegende adventstijd toe en een zalig
Kerstmis en Nieuwjaar.

Team van pastores Bestuur

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij) Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)
tel. 06-20570669 Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter
a.huitink@pastoraalteam.com a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor G.M.J. van der Vegt Dhr. A. Merkelbach - technisch-voorzitter
tel. 06-241 630 35 vicevoorzitter@parochienorbertus.nl
pastvegt@kerkmail.nl Dhr. E.A.M. Staes - secretaris

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij) secretaris@parochienorbertus.nl
tel. 06 - 57541173 Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester
a.vanboven@pastoraalteam.com penningmeester@parochienorbertus.nl

Vacature - Gebouwen
Vacature - communicatie

Secretariaat
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur
Mevrouw C. Dijkhof — Hoekstra
secretariaat@parochienorbertus.nl
tel. 0321-312456



PASTORALE COLUMN

KRAAMVISITE

Advent is een tijd van voorbereiding. ( ga ik wel Mijn vriendin lag in bed te kijken

of niet op kraamvisite) Naar haar pasgeboren zoon.

Kerst is de tijd om toch maar te gaan. ( de Ze liet het kind haar liefde blijken
beslissing) Door tegen hem te praten op zachte toon.
Je leven is ervaren dat God recht schrijft op

allerlei rare wegen, ook op die van u. ( het kan 'k Zag de vader, de moeder

verkeren) En dit mooie kind

En in stilte vroeg ik ons aller hoeder:
Wees hen toch goed gezind!

Hierna keek ik naar de mensen rond het bed,
Nou, daar schrok ik toch wel van.

Gelukkig hield ik me keurig net,

Dat komt omdat ik me goed beheersen kan.

'k Had, hoe zal ik het zeggen,

Begrijp me nu niet verkeerd,

Toch eerst even moeten overleggen,

Dan had ik me niet aan de visite bezeerd.

Want wie waren daar zo op bezoek?
Nou, het was me het stelletje wel.
Ze kwamen uit elke steeg en hoek
En volgens mij zelfs eentje uit de cel.

'k Zag daar de Rappe verkoper van het station
En ik weet haast wel zeker

Dat hij al aan zijn derde gebakje begon

En hij had jenever in zijn koffiebeker.

Ook was er een dame uit mijn straat

En al loopt ze wel altijd keurig recht

't is er één, die vaak met andere mannen gaat,
Naar men mij heeft gezegd.

Mijn witte werkster was er bovendien
Het is een goeie, daar niet van,

Maar in de kerk zul je haar nooit zien
En ze leeft gescheiden van haar man.

Ach, ik zal hier niet iedereen noemen.

Ik hou niet zo van kwaadsprekerij

En ik wil me er ook niet op beroemen,

Maar dit soort mensen, daar hoor ik niet bij.

Kraamvisite

'k Had eerst even moeten bellen,

Maar dat bedacht ik toen ik er al was.

Dat ik daar nou zo vlug heen moest snellen, Het zat
me later toch best dwars.

Mijn vriendin zag mijn blik van afkeer,
Heel speciaal keek ze me aan.
Haar woorden deden me erg zeer,

Ik ging naar mijn vriendin, heel spontaan Ze zijn dwars door me heen gegaan.

En haar man deed meteen voor me open.
Hij liet me echt niet buiten staan,
'k Mocht zo naar de kraamkamer lopen.



Wat waren dan haar woorden?

Wel, ze waren niet voor mij alleen.

Maar ook voor de anderen, die ze hoorden.
Ik zal ze U noemen, één voor één.

Ze zei, en deze woorden veranderden mijn leven
Juist voor hen, die lijken verloren

Wil mijn zoon zijn leven geven,

Juist voor hen is hij geboren.

'k Had eerst even moeten bellen.
Nee, toch goed dat ik het niet deed,
Want nu kan ik ook U vertellen

Dat ik nu zeker weet:

Dat ook voor mij, die leek verloren
Jezus, de Heiland is geboren

Goede voorbereiding op het kerstgebeuren
Zalig kerstfeest
Een gezegend leven.

H. Norbertusparochie - H. Christoffelparochie - Thomas a Kempisparochie

Het pastoraal team en de parochiebesturen wensen u

Zalig Kerstfeest en voorspoedig 2025




Een Tijd van Hoop,
Verwachting, Reflectie en
Warmte

Zoals een pelgrimstocht gaat
om de weg en minder om het
eindpunt, zo gaat het in mijn
beleving ook in de Advent meer
om de weg naar Kerst, dan Kerst
zelf.

Het Kerstfeest heel belangrijk en
gezellig, maar de tijd van verstilling
eraan voorafgaand

voor mij misschien

nog wel fijner.Een

warme herinnering

van mij aan de

adventstijd gaat

nogal een tijdje

terug.

Mijn jongste zoon

was net geboren,

hij was denk ik zo'n

6 weken oud en ik was met hem

in de middag op bezoek bij een
vriendin. Het was een donkere dag.
Mijn vriendin ontstak kaarsjes, we
dronken thee, hadden een goed
gesprek en mijn zoontje lag heerlijk
te slapen in de kinderwagen. Het
vredige gevoel dat ik toen had kan
ik nog altijd oproepen. Een dierbaar
gekoesterd moment, dat voor altijd
in mijn herinnering en op mijn
netvlies staat.

Voor mij is de Adventstijd dus dat.
Een bijzondere periode in het jaar.
Een tijd waarin de dagen korter
worden, de kou buiten voelbaar is,
maar binnen juist de warmte en het
groeiend licht centraal staan. Maar
nog altijd in het schemerlicht. Elk
jaar opnieuw kijk ik uit naar deze
weken van verwachting, waarin ik
even stilsta bij wat er echt toe doet.
Het Kerstfeest is een fijn, gezellig
feest, maar de weg ernaartoe,
de weken eraan voorafgaand, de
verstilling ervan,
vind ik eigenlijk nog
fijner.

De advent begint

altijd met het

aansteken van het

eerste kaarsje op

de adventskrans.

Trouw doe ik dat
ieder jaar ook in mijn huis. Dat
kleine vlammetje zet meteen de
toon: langzaam groeit het licht, net
als de hoop en de vreugde die bij
Kerst horen. Elke zondag een extra
kaars, elke week een stapje dichter
bij het feest. Dat ritueel, hoe simpel
ook, geeft houvast en brengt rust
in de hectiek van december. Ook in
de kerk doen we dat. En ik verheug
me er al op. Evenals op de lezingen,
die van donker naar licht gaan.



En niet te vergeten, de mooie liederen,
die de hoop en verwachting zo mooi
weergeven.

Advent is voor mij dus een periode van
bezinning. In de drukte van het dagelijks
leven neem ik juist in deze weken bewust
tijd om stil te staan. Wat is afgelopen jaar
gebeurd? Waar ben ik dankbaar voor, en
wat vind ik moeilijk.

Lichtjes in de tuin, kaarsje op tafel, een
kerstkoekje bij de koffie. De kerstboom
neerzetten, maar niet te vroeg. Eerst

wat kleine versieringen zoals een klein
dennetje met wat licht. Buiten wat
lichtstrengen, verlicht boompje bij de
voordeur. Ik word daar heel blij van.Wat
de advent voor mij zo bijzonder maakt, is
dat het niet alleen om terugkijken gaat,
maar vooral om vooruitkijken. Er groeit
een gevoel van verwachting, van hoop op
iets moois dat komt. Wat is er nou fijner,
dan het koesteren van de hoop, dat het
beter kan worden. Voor jezelf, in de wereld
om je heen en verder weg. Dat er eindelijk
een beetje meer vrede mag zijn en
verdraagzaamheid onder de mensen. Van
goede wil zeggen we daar dan achteraan.
Maar zijn we, als het erop aankomt niet
allemaal van goede wil?

Voor mij is de advent dus een tijd

van verstilling, van warmte en van
verbondenheid. Zelfs als het buiten donker
en koud is, voel ik in deze weken juist extra
de warmte, het licht en de hoop.

Het is een pelgrimstijd om even pas op de
plaats te maken, te zijn in het moment, en om
samen uit te kijken naar wat komt. De geboorte
van de Mensenzoon. Een nieuw begin.

En dan zeker ook genieten van het Kerstfeest,
met de mensen om me heen waarmee ik me
verbonden voel. In de kerk, in de privésfeer. lk
wens ons allen een verstilde, hoopvolle Advent
toe, een gezegend Kerstfeest en een fantastisch
Nieuwjaar!

Anne-Marie Swater



Geen
kerkdienst
Gemist!!!

Kerkasiel Kampen
is
'jarig’

Op 21 november 2024 begon er in Kampen een
bijzondere kerkdienst. De familie Babayants dreigde

te worden uitgezet naar Oezbekistan waar ze 11 jaar
geleden uit gevlucht waren. Ten einde raad werd

de Open Hof (PKN) gevraagd kerkasiel te verlenen.

De Nederlandse overheid mag namelijk een kerk niet
binnentreden om mensen op te pakken wanneer daar een
kerkdienst of bezinningsbijeenkomst aan de gang is. De
Open Hof besloot: we verlenen dit gezin gastvrijheid en
gaan zo lang we kunnen door met vieren en bidden en
vragen medewerking van zoveel mogelijk andere kerken.
In blokken van 2 uur, dus 64 blokken per week, lossen
voorgangers vrijwilligers en musici uit heel Nederland
elkaar af om deze kerkdienst 24/7 voort te zetten. Als je
gelooft dat bidden helpt, dan helpt het zeker om het hier
te doen.

Waarom eigenlijk?

Over de situatie in Oezbekistan, juridische procedures of
politieke afwegingen doet kerkasiel geen uitspraak. Wel
over een belofte die door de overheid in 2019 is gedaan
na het zogenaamde ‘laatste kinderpardon’ waarmee het
kerkasiel in Den Haag na drie maanden eindigde: Het
zou nooit meer voorkomen dat asielprocedures zo lang
zouden duren dat kinderen in Nederland ‘geworteld’
raken. Als kinderen weg moeten die ergens vijf jaar
verblijven, de taal leren en hun leven en toekomst
opbouwen dan richt dat volgens alle deskundigen
ernstige schade aan hun ontwikkeling aan. De oudste
zoon (21) heeft nog herinneringen aan Oezbekistan,
zijn drie zusjes niet, twee ervan zijn hier geboren. Op
koningsdag kregen zij via het tv-programma “Even tot
hier” bezoek van hun vriendjes van ballet en voetbal en
gingen samen koekhappen. Ze hebben immers al een
vol jaar het kerkgebouw aan de Lelystraat niet verlaten,
op een klein intern luchtplaatsje na. En toch voelen ze
zich daar veiliger en prettiger dan al die jaren in AZC's.
Kerkasiel Kampen vraagt aandacht voor dit gezin en
daarmee voor éalle in Nederland ‘gewortelde’ kinderen.
Maar ook wil de kerk met fatsoenlijke voorzieningen

en privacy uitstralen dat jonge kinderen niet in een
detentiecentrum horen, dat er een grens is aan wat
‘'eigen’ grenzen aanrichten.



Kring van vrede

Op 27 september, aan het eind van de
vredesweek, liepen honderden bezoekers
zingend hand in hand om het kerkgebouw
heen. Zo vormden zij een menselijke kring
die ergens véor is: menswaardigheid

en barmhartigheid t.o.v. kinderen.

Want dat is het merkwaardige van een
dienst die 365x24 uur ononderbroken
doorgaat: er gebeurt steeds iets met
mensen. Vrijwilligers komen uit het

hele land om te helpen, ook als ze
helemaal niet kerkelijk zijn en raken in
gesprek. Bij alle nare protesten is er bij

de Open Hof niets noemenswaardigs
gebeurd. Uit alle kerkelijke richtingen
komen er voorgangers, steeds weer
geven ze aan elkaar de kaars door die
onafgebroken brandt (inmiddels de
zoveelste) en of het nou Taizé liederen
zijn of een Evangelische dienst of degelijk-
reformatorisch, orthodox of katholiek: in
kleine kring wordt er gebeden, gezongen
en gesproken en worden er nieuwe
verbindingen gelegd.

Ook de vier diakens van ons pastoraal
team, mensen van de Franciscaanse
en Dominicaanse lekenbewegingen,
parochianen uit Kampen en de andere
locaties van onze parochie, Sant'Egidio
uit Amsterdam doen er regelmatig een
katholieke gebedsviering. Maar eerlijk
gezegd is bij deze eredienst de 'kleur’
het minst belangrijk. Er ontstaan altijd
oecumenische ontmoetingen zénder
dat er eerst vergaderd of onderhandeld
hoeft te worden. We hebben naast

het kaarsenblok bij de Maria-icoon nu
ook een stempelpost van Pelgrimspad
lJsseldelta ingericht: de Open Hof is
immers altijd 6pen, er wordt nooit een
'kerkdienst gemist’.

Bij een bijeenkomst met diakens van het
aartsbisdom Utrecht sprak ook priester
(emeritus) Theo van der Sman. Hij heeft
al meer dan 20 asielzoekers te gast gehad

in de pastorieén waar hij woonde. Niet iedereen in

de parochie was daar altijd even gelukkig mee. Maar
door lief en leed te delen, of het nou om een Christen,
moslim, boeddhist of wat ook ging, leerde Theo ook
hoe het er in de praktijk aan toegaat bij IND, COA en
AZC's, hoe machteloos mensen zich kunnen voelen
en hoe politieke onrust vooral leidt tot eindeloze
vertragingen. Terwijl Theo over zijn ervaringen
vertelde lazen we ook wat wijlen paus Franciscus over
vluchtelingen schreef.

“IN ELKE MIGRANT KLOPT CHRISTUS
ZELF AAN DE DEUR

Paus Franciscus en Paus Leo

Ook Paus Leo XIV citeert zijn voorganger in Dilexi Te,
zijn eerste document over armoede:

«Het antwoord op de uitdaging van de hedendaagse
migraties kan in vier werkwoorden worden
samengevat: ontvangen, beschermen, respecteren

en integreren. Maar deze werkwoorden gelden niet
alleen voor migranten en vluchtelingen. Ze drukken de
missie van de Kerk uit tegenover allen die in de marge
leven, die ontvangen moeten worden, beschermd,
gerespecteerd en geintegreerd. Elk mens is een

kind van God; in elk mens is het beeld van Christus
geprent! Wij moeten dus eerst zelf zien (en dan
anderen helpen zien) dat elke migrant en vluchteling
niet zozeer een probleem is, maar een broer en een
zus om op te nemen, te respecteren en lief te hebben.
Een gelegenheid die de Voorzienigheid ons biedt om
bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardiger
samenleving, een volwaardige democratie, een meer
broederlijke open gemeenschap, zoals het Evangelie
van ons vraagt. De Kerk loopt als een moeder mee met
hen die onderweg zijn. Waar de wereld bedreigingen
ziet, ziet zij kinderen; waar muren worden gebouwd,
bouwt zij bruggen. Zij weet dat haar verkondiging van
het Evangelie alleen geloofwaardig is wanneer deze
zich vertaalt in nabijheid en gastvrijheid. En zij weet dat
in elke afgewezen migrant Christus zelf aan de deuren
van de gemeenschap klopt.”

Meer informatie of een keer meedoen:
www.kerkasielkampen.nl

Diaken Michael Buijkx
M.buijkx@pastoraalteam.com



http://www.kerkasielkampen.nl
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Lourdes

Samen met bisdom Utrecht naar Lourdes in 2026
Gaat u met ons mee?

Van 25 april t.m 2 mei 2026 wordt er
opnieuw een diocesane bedevaart naar
Lourdes georganiseerd door Aartsbisdom
Utrecht in samenwerking met Het Huis
voor de Pelgrim. We hopen wederom
met pelgrims uit alle parochies van het
Aartsbisdom Utrecht te kunnen gaan met
kinderen, jongeren en volwassenen. Van
harte wordt u uitgenodigd, om met ons
mee te gaan naar de plaats waar H. Maria
verschenen is aan Bernadette Soubirous.
Verschillende parochianen zijn de afgelopen
jaren met ons mee op reis naar Lourdes
geweest. Ongetwijfeld heeft u zijn of haar

ervaringen kunnen lezen in uw parochieblad.

Lourdes, een plek waar men zijn of haar
dankbaarheid kan tonen, waar bijzondere
ontmoetingen plaatsvinden en waar men
kracht kan en mag ervaren. Een bedevaart
naar Lourdes is een ervaring van blijvende
betekenis. Tijdens deze bedevaart wordt
een volledig verzorgd programma
aangeboden met vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door
Lourdes en een excursie naar de Pyreneeén.
Hoogtepunt van deze reis is de H. mis aan
de grot, de plek waar Bernadette Maria
ontmoette. Het vervoer gaat per touringcar
naar Tourgoing , waar we vervolgens met de
TGV reizen naar Lourdes .
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U verblijft deze dagen volledig verzorgd in
een drie-sterrenhotel.

Mocht u interesse hebben om mee te gaan,
of om t.z.t. een informatieavond te bezoeken
dan kunt u contact opnemen met:

Marly Diepstraten, tel: 06 18 759 561
H. Norbertusparochie Dronten

Maria Hebben, tel: 06 51 354 538
H. Norbertusparochie Dronten

Imke Dekker, tel: 06 57 938 446
H. Christoffelparochie Steenwijkerland



In het afgelopen jaar hebben enkele
geloofsgemeenschappen hard gewerkt

aan het verduurzamen van de gebouwen.
Het parochiebestuur heeft het met

grote instemming begroet en ook het
Bisdom is blij met deze ontwikkeling. Los
van onze (bescheiden) bijdrage aan de
klimaatdoelen worden er vanaf deze zomer
ook besparingen op de energiekosten
ingeboekt.

Het parochiebestuur kampt op dit moment
met een tekort aan bestuursleden. In de
Christoffel- en Thomasparochie is het niet
veel beter gesteld. Alle parochiebesturen
hebben de bisschop verzocht om in het
komende werkseizoen met een te klein
bestuur toch te mogen functioneren.
Hiervoor is toestemming verleend,

maar het is geen wenselijke situatie. Wij
hopen op verbetering. Vanwege deze
schaarste aan bestuurskracht onderzoekt
het parochiebestuur of bestuurlijke
samenwerking uitkomst kan bieden.

Voor de secretaris Edy Staes (wiens
bestuurstermijn is verstreken) hebben wij
bij de bisschop verlenging aangevraagd.
Sandra en Paul Crijns (bestuurlid resp.
adviseur) hebben hun inzet voor het
parochiebestuur beéindigd. Beiden zijn
nieuwe uitdagingen aangegaan in binnen-
en buitenland. Dat laat zich niet meer
combineren met betrokkenheid bij het
parochiebestuur. Langs deze weg wil ik
beiden heel bijzonder dank zeggen voor
hun jarenlange inzet, betrokkenheid en
steun.

Komende jaar zal in het teken staan van
werken aan samenwerking, verbinding en
efficiént krachten bundelen met andere
parochies. Moge dat tot zegen zijn van ons
allen.

1

Kerstgedicht

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
Dan worden de wegen wit.
En dan rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit,
door een woestijn van eeuwen
vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte
te waken op het veld
bij hun schaapjes met witte vachten.
Een engel heeft hun verteld,
dat Jezus niet langer kan wachten,
want de wereld moest hersteld.

Wat herders en koningen hopen,
het maakt gering verschil;
men kan het geluk niet kopen.
Maar voor mensen van goeden wil
gaat de hemel eenvoudig open
en dan wordt alles stil.

Doch zij die het kwade begeren,
zij mogen niet binnen gaan.
De hemel is voor wie leren
de goedheid te verstaan,
die mensen door ons ontberen
als wij hebben kwaad gedaan.

Door een woestijn van eeuwen
vol boosheid en gevit,
rijden drie kamelen
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
en dan wordt de wereld wit.

Gedicht van Anton Duinkerken,
pseudoniem van prof. dr. W.J.M.A.
Asselbergs
(1903-1968)

Het parochiebestuur wenst u en allen die
u liefhebt een zalig Kerstmis en een goed,
mooi, gezegend maar vooral gezond 2026
en wij hopen met u op vrede in de Wereld.
Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Tony Merkelbach,
Technisch voorzitter.



Goed is dat je niet doet wat slecht is
(Psalm 1),
Huub Oosterhuis, Antoine Oomen

Goed is

dat je niet doet wat slecht is

niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt

‘ploert en schender, ach

zo is de wereld'

Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:

Heb je naaste lief die is als jij

De vluchteling, de arme, doe hen recht.

Laat de hele aarde dit erkennen:
zelfs bij grieven, groeiden we,
zelfs bij heibel, hielden we hoop,
Zelfs verslapt, verkozen we altijd
verbonden te zijn.

Zegevierend,

niet omdat we nooit meer verlies
zullen kennen,

maar omdat we nooit weer aan
verdeling zullen wennen.

Amanda Gorman
in The Hill We Climb
Nederlandse vertaling door Zaire Krieger
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Adventsactie 2025

Bouw mee aan twee
onderwijscentra

Onderwijs geeft jonge
nomadenkinderen in India weer
toekomst. Pandeeswari is een
jonge moeder van 25 uit India.
Samen met haar man Annamalai
en haar twee zoontjes (zes jaar
en zes maanden) trekt ze met
bont versierde stieren van dorp
naar dorp. Het is een kleurige
bezienswaardigheid die altijd
veel toeschouwers trekt. Voor
deze Indiase nomaden is het vaak
de enige manier om wat geld te
verdienen.

Pandeeswari vertelt over haar zware
bestaan: "Ik wilde graag net als
andere meisjes verder studeren,
maar mijn ouders hadden geen
geld om me door te laten leren. Ik
trouwde toen ik nog heel jong was
met Annamalai. Hij is nooit naar
school geweest. Toen begon ik met
hem te reizen met de versierde
stieren.” Rondtrekkende nomaden

Pechi zorgt alleen voor zeven
kinderen

Pechi leeft ook in een
nomadengemeenschap: “Ik verloor
mijn beide ouders op heel jonge
leeftijd en groeide op als wees.

Ik heb geen broers of zussen. De
ouderen in onze gemeenschap
vonden het niet goed voor mij om
als wees te leven. Dus regelden ze
een huwelijk voor me. Ik ben nu

21 jaar getrouwd en heb zeven
kinderen: drie meisjes en vier
jongens. Mijn man werd plotseling
ziek en overleed. Ik moet nu

alleen voor mijn kinderen zorgen.”
Pandeeswari en Pechi willen een
betere toekomst voor hun kinderen.
Pechi vertelt: "Meestal eten we maar
één maaltijd per dag. En ik kan

me hoogstens één keer per week
wassen. Mannen vallen ons lastig
als we ons wassen of slapen op een
station of bushalte. We hebben
geen huis en leven onder moeilijke
omstandigheden op straat. Ik bid dat
mijn kinderen een betere toekomst
krijgen.”

bijvoorbeld gezondheidskémpen- .
voor de gezinnen van de kinderen,
uitstapjes en gezonde voeding.

Doe mee!

De bouw van twee onderwijscentra
gaat de nomadenkinderen weer

een toekomst bieden. Adventsactie
ondersteunt TENT om dit prachtige
project te realiseren. Goed onderwijs
is een voorwaarde voor een beter
bestaan. Helpt u mee? Met uw steun
en gift voor dit project helpt u de
kinderen van Pandeeswari en Pechi,
en nog zo'n 200 andere kinderen.

U kunt bijdragen via de wekelijkse
collecte in de kerk of rechtstreeks via
www.adventsactie.nl

Vredesweek

Al sinds 1967 organiseert

PAX elk jaar in september de
nationale Vredesweek. Samen
met duizenden mensen, kerken en
organisaties laten we zien: vrede
is mogelijk - als we er samen werk
van maken.

werden in India ooit bestempeld als
criminelen. Van dat beeld komen
ze niet makkelijk af. De meesten
zijn analfabeet en hebben geen
vast werk. Ze worden nog steeds
gediscrimineerd en achtergesteld.
Hun kinderen gaan amper naar
school. Het komt vaak voor dat
kinderen op jonge leeftijd trouwen
om zo hun ouders te ontlasten.

Onderwijscentra voor
nomadenkinderen

TENT, de lokale partner van
Adventsactie, trekt zich het lot van
de nomadenkinderen aan en zet
zich in om goed onderwijs voor ze
mogelijk te maken. Adventsactie
steunt dit project in het bisdom
Madurai. Daar gaat TENT twee
onderwijscentra bouwen. In deze
centra zullen 200 nomadenkinderen
onderwijs volgen als een opstapje
naar regulier onderwijs. De centra
krijgen een brede invulling met
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Thema dit jaar is:

Niets doen is geen optie

In Nederland vieren we dit jaar

dat we 80 jaar leven in vrede en
veiligheid. We zijn eraan gewend.
Maar beseffen dat we ons hiervoor
moeten blijven inzetten. Door
waakzaam te zijn, zelfvoorzienend bij
een calamiteit en naar elkaar om te
zien. Niets doen is geen optie.

Geef vrede, doneer via
NLO3 TRIO 0390 5150 00
of ga naar

paxvoorvrede.nl/vredescollecte


http://www.adventsactie.nl

In Memoriam

God verborgen in mijn naaste
heb ik lief dat is mijn plicht,
net als God in mij verborgen,

beiden zijn mij heil en licht...”
Uit: Cantique 148 van Montfort

Op 28 september 2025 overlijdt in Tilburg
Peler Devunemowv s

Peter wordt op 7 januari 1945 geboren in Limmen.

Van 1958 tot §960 gaat hij naar het kleinseminarie in
Voorschoten en van 1960 tot 1964 naar het kleinseminarie
in Schimmert.

In 1964 maakt hij zijn noviciaat in Vroenhof. Op 8
september 1965 legt hij zijn Eerste Geloften af. In Oirschot
studeert hij filosofie. In Tilburg theologie en pastoraal.
Van 1979 tot 1981 volgt hij in Rotterdam de kadercursus
opbouwwerk. Op 6 juni 1971 wordt hij in Limmen door
Mgr. Th. Zwartkruis, bisschop van Haarlem, tot priester
gewijd.

Tijdens zijn opleiding in het grootseminarie in Qirschot,
volgens Peter zelf ‘een prachtige tijd’, hield hij zich onder
andere bezig met de scouting. Korte tijd dirigeerde hij met
plezier het jongerenkoor.

In augustus 1972 wordt hij benoemd tot parochiepriester
in de wijk ‘Stokhasselt’ in Tilourg Noord; de eerste

jaren improviserend in een bouwkeet. Al snel wordt de
Montfortkerk gebouwd. Met zijn enthousiasme inspireert
hij zoveel mensen, dat het een bloeiende parochie wordt
in een arbeiderswijk. Het gaat Peter zeer aan het hart als
in december 2024 het besluit gegnomen moet worden de
Montfortkerk aan de eredienst te onttrekken.

Een benoeming voor het mediapastoraat bij RKK/KRO in
het Aartsbisdom Utrecht volgt in januari 1994. Tot aan zijn
pensioen in januari 2010 is Peter bijna wekelijks te zien op
TV in een Eucharistieviering.

Op 7 november 2011 wordt Peter gekozen tot Provinciaal
van de Nederlandse entiteit en volgt daarmee zijn goede
vriend Wiel Logister z.g. op. Een 1° herbenoeming volgt

in 2017 en de 2¢in 2021; een langere termijn vanwege de
Coronapandemie. Met steeds grotere uitdagingen op zijn
bord accepteert Peter in juni 2025 wederom de functie
van overste, want hij is erg begaan met de toekomst van
de montfortanen in Nederland. Daarnaast doet hij er alles
aan de oudere confraters in Vroenhof goed te begeleiden.

Begin 2025 mindert de vaart waarmee Peter door het
leven placht te gaan en geeft hij aan rug- en beenklachten
te hebben. Na een aantal maanden zonder verbetering,
bezoekt hij een arts en na diverse onderzoeken blijkt dat
de doorbloeding in zijn benen erg slecht is.

Na twee operaties is hij pijnvrij en lijkt het tij zich te
keren. Het ongeloof is heel groot, als het bericht wordt
ontvangen dat Peter zondagavond, 28 september 2025,
dood in zijn stoel thuis in Tilburg wordt aangetroffen.

Peter was een doener. Hij kon niet stilstaan, rusteloos,
altijd onderweg. Veel religieuze instituten zijn bezig met
de voltooiing. Peter niet, hij wilde toekomst, een nieuw
begin en regelde dat er Indonesische confraters naar
Nederland kwamen. Is ie altijd zo geweest?

Ja, als jonge student al ijverde hij voor veranderingen.
Het 2¢ Vaticaans Concilie had hem geraakt. Later werd hij
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actief in de Acht Mei Beweging. Een nieuw begin, zoeken
naar nieuwe mogelijkheden; dat lag Peter wel.

In Wijzer (oktober 2025) schrijft Peter nog: ‘Wat boeit mij
om in die 60 jaren montfortaan te zijn? Op de allereerste
plaats boeit mij het leven en de werken van Montfort. In
jaren dat ik vooral actief was in het directe, plaatselijke
pastoraat trekt mij de wijze waarop onze stichter pastoraal
actief was. Heel nabij en toegankelijk, oog voor de meest
kwetsbaren.

Met onze stichter als inspirator voel ik me uitgedaagd

om met elkaar te bouwen aan een persoonlijke en een
gemeenschappelijke toekomst. In de wijk ‘Stokhasselt’ is
dat de grootste uitdaging. De verbinding die Montfort legt
tussen de Bijbelse Boodschap en het dagelijks leven boeit
mij evenzeer. Montfort gebruikt hiertoe zijn Cantieken.
Samen met anderen vertalen of beter hertalen wij het
Evangelie in theater-totaal. In de Goede Week

vinden — naast de traditionele diensten — deze
opvoeringen plaats. Jong en oud werken hieraan mee.
Ware happenings! Al even heb ik in mijn boekenkast staan
het boekje van Pierre Humblet ‘Het omvormingsproces in
Grignion de Montfort’ “L’Amour de la Sagesse éternelle”.
In die tijd werkzaam bij het KRO-Mediapastoraat wekt dat
boekje mijn belangstelling als we besluiten een serie in
beeld en geluid te maken over mystiek. Wellicht onbewust
aangezet door Montfort.... Met collega Ben Verberne

msc en aangezet door onze begeleider Hein Blommestijn
o.carm., verzamelen wij al hetgeen wij geleerd hebben

in het werkboek mystieke teksten ‘Dwarsliggers als
wegverkenners’ (2022). Vanaf 2010 zijn het naast
Montfort zelf vooral zijn volgelingen die mij inspireren tot
het doen wat dagelijks gedaan moet worden op bestuurlijk
vlak. Al die 60 jaar heeft het montfortaan-zijn mij een

vrij gevoel gegeven. Niet ingekaderd in de hiérarchie....
Vrijheid was Montfort én mij lief!’

In Peter verliezen wij een geliefde broer, zwager, oom

en een trouwe vriend, altijd op zoek naar verbinding.

Wij verliezen een (eigen)wijze, betrokken en reislustige
medebroeder, die geen moeite had met een vergadering
meer of minder. Peter, dank om wie je was en wat je voor
ons hebt gedaan. Zoals je voortleeft bij God, zul je ook
voortleven in ons hart.

A Dieu.

Op zaterdag 4 oktober 2025 om 11:00 uur, nemen we
afscheid van Peter in de St.-Remigius-kerk in Schimmert.
Daarna begeleiden we hem naar zijn graf op ons
kloosterkerkhof ‘Op de Bies’ te Schimmert. Voor de viering
kunt u tussen 10:30 uur en 10:50 uur achter in de kerk
afscheid nemen van Peter.

Namens de familie Denneman en confraters,
Charles Leta smm
Vicaris van de Nederlandse Vice-Provincie
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H. Bonifatius H. Franciscus

H. Franciscus

Datum Lezingen De Voorhof Franciscuskerk Agnietencentrum
Biddinghuizen Nunspeet Elburg
23242’2‘ (;"n%:m(’:)’g?ﬁ;t?ggf 2 Sam. 5, 1-3 Zaterdag 19.00 uur
Christ%s G I Kol.1, 12-20 Gebedsviering
. 9 Lc. 23, 35-43 Pastor P. Leferink
jaar C
29 en 30 november 2025 Jes. 2,1-5 Zondag 11.00 uur
1° zondag van de advent Rom. 13, 11-14a WoCo
jaar A Mt. 24, 37-44 Eigen voorgangers
6 en 7 december 2025 Jes. 11, 1-10 Zondag 10.00 uur
2° zondag van de advent Rom. 15, 4-9 WoCo
jaar A Mt. 3, 1-12 Diaken M. Lieshout

13 en 14 december 2025
3° zondag van de advent

Jes. 35, 1-6a + 10

Zondag 11.00 uur

o p Jak. 5, 7-10 Eucharistieviering
eE Ry "EENEEE Mt. 11, 2-11 Pastoor T. Huitink
jaar A
20 en 21 december 2025 Jes. 7, 10-14 Zondag 11.00 uur
4° zondag van de advent Rom. 1, 1-7 ZinZondag
jaar A Mt. 1, 18-24 Pw W. de Jong-van Kasteel

24 december 2025

Jes. 9, 1-3 +5-6

21.00 uur Gebedsviering 22.00 uur Kerstavondviering

Kerstavond Tit. 2, 11-14 Eigen voorgangers Eigen voorgangers
jaar A Lc. 2, 1-14 Bel Canto Nunspeets mannenkoor
Jes. 52, 7-10
25 c!ﬁcKeng:tZLZOZS Heb. 1, 1-6 11.00 uur Eucharistieviering
DSy 9 Joh. 1, 1-18 of Pastoor T. Huitink
) 1-5 + 9-14
26 december 2025 g
2° Kerstdag ?
ey 2 Mt. 10, 17-22
27 en 28 december 2025 Sir. 3, 3-7 + 14-17a Zaterdag 19.00 uur
Feest van de H. Familie Kol. 3, 12-21 9

jaar A

Mt. 2, 13-15 +19-23

Pw B. Piepers
Oudejaarsviering

31 december 2025

1 Joh. 2, 18-21

Oudjaar
jaar A Joh. 1, 1-18
(lianuari2020 Num. 6, 22-27
Nieuwjaarsdag
. Gal. 4, 4-7
Moederschap van Maria Lc. 2. 16-21
jaar A =
3 en 4 januari 2026 Jes. 60, 1-6 Zondag 10.00 uur
Openbaring des Heren Ef. 3, 2-3a + 5-6 WoCo
jaar A Mt. 2, 1-12 Diaken M. Lieshout

10 en 11 januari 2026
Doop van de Heer
jaar A

Jes. 42, 1-4 + 6-7
Hand. 10, 34-38
Mt. 3, 13-17

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

17 en 18 januari 2026
2° zondag door het jaar
jaar A

Jes. 49, 3 +5-6
1 Kor. 1,1-3
Joh. 1, 29-34

Zondag 10.00 uur
Oecumenische gebedsviering
Diaken A. van Boven
Week van het gebed
Bel Canto

24 en 25 januari 2026
3° zondag door het jaar
jaar A

Jes. 8,23b-9, 3
1Kor. 1, 10-13 + 17
Mt. 4, 12-23 of
12-17

Zaterdag 18.00 uur
Gebedsviering
T.g.v. 45 jaar Bel Canto
Pw M. Verschure
Bel Canto

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers

31 januari en 1 februari 2026
4° zondag door het jaar
jaar A

Sef. 2,3 + 3, 12-13
1 Kor. 1, 26-31
Mt. 5, 1-12a

Zondag 10.00 uur
WoCo
Diaken M. Lieshout

Avondvieringen door de week:
Petruskerk te Lelystad:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.
De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 26 november, 10 december, 7 januari en 21
januari. 24 December niet i.v.m. Kerst

H. Ludgeruskerk Dronten:

De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 19 november, 3 december, 17 december,
14 januari en 28 januari. 31 December niet i.v.m. oudjaarsdag.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.
H. Bonifatius te Biddinghuizen:

De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 3 december en 7 januari.

H. Willibrord te Swifterbant:

Schoolviering KBS De Golfslag: Donderdag 18 december; Voorganger diaken A .van Boven
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H. Ludgerus
Dronten

Pax Christi
Petruskerk
Lelystad

H. Willibrord
De Hoeksteen
Swifterbant

Datum

Zondag 11.00 uur
WoCo

Pw M. Dusseldorp
Cantorij

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
“Als God renoveert”
Pax Christikoor

Zondag 10.00 uur
WoCo
Eigen voorganger
Cantorij

22 en 23 november 2025
34° zondag door het jaar
Christus Koning
jaar C

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
KeSa-viering
Cantorgroep

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering

Pastoor T. Huitink
Kleinkoor

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering

Pastoor T. Huitink
Alliance

29 en 30 november 2025
1° zondag van de advent
jaar A

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Cantor

Zondag 11.00 uur
WoCo
Pw A. Swater
Pax Christikoor

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Cantorij

6 en 7 december 2025
2° zondag van de advent
jaar A

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering

Pastoor T. Huitink
Cantor

Zondag 11.00 uur
Livestream uit een andere kerk

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 10.00 uur
Gluren bij de buren, PGS-zijde
Ds. G. Lubbersen
Heilig Avondmaal
Livestream
Kinderkerk en créche

13 en 14 december 2025
3° zondag van de advent
Zondag “Gaudete”
jaar A

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Pax Christikoor

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 10.00 uur
WoCo
Eigen voorganger
Cantorij

20 en 21 december 2025
4° zondag van de advent
jaar A

19.00 uur Gezinsviering
Eigen voorgangers
’t Ludgrut

19.00 uur Gezinsviering
Eigen voorganger
Zimple

21.30 uur Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Pax Christikoor

20.00 uur WoCo
Kerstavondviering
Eigen voorgangers

Alliance

24 december 2025
Kerstavond
jaar A

09.00 uur Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

Cantorij

11.00 uur WoCo
Pw M. Dusseldorp
Internationaal gelegenheidskoor

25 december 2025
1° Kerstdag
jaar A

11.00 uur
Eigen voorganger
Kindje wiegen

26 december 2025
2° Kerstdag
jaar A

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering

Pastoor T. Huitink
Cantorgroep

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Kleinkoor

27 en 28 december 2025
Feest van de H. Familie
jaar A

19.00 uur
Gezamenlijke oudjaarsviering
PGS en GGW
Voorganger PGS en
Eigen voorganger
Livestream

31 december 2025
Oudjaar
jaar A

1 januari 2026
Nieuwjaarsdag
Moederschap van Maria
jaar A

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Cantorgroep

Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Pax Christikoor

Zondag 09.00 uur
Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Cantorij

3 en 4 januari 2026
Openbaring des Heren
jaar A

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Cantor

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Kleinkoor

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 09.00 uur
Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Uitreiking doopduifje
Cantorij

10 en 11 januari 2026
Doop van de Heer
jaar A

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Cantor

Zondag 10.00 uur
Oecumenische viering
Ontmoetingskerk
Cantorij en Pax Christikoor

Zondag 10.00 uur
Bijzondere ontmoeting
Werkgroep
Alliance

17 en 18 januari 2026
2° zondag door het jaar
jaar A

Zondag 09.00 uur
WoCo

Pw M. Dusseldorp
Cantorij

Zondag 11.00 uur
WoCo
Pw M. Dusseldorp
Pax Christikoor

Zondag 10.00 uur
RvK-viering
Diaken F. van Dalen
Livestream
Kinderkerk en créche

24 en 25 januari 2026
3° zondag door het jaar
jaar A

Zondag 09.00 uur Eucharistieviering

Pastor H. van der Vegt

Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Kleinkoor

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Cantorij

31 januari en 1 februari 2026
4° zondag door het jaar
jaar A

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).

Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).

Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant

(via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele
websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.




WE TELLEN AF
NAAR KERST *

. }
) _II‘
. 3 T, . : .- ‘- - ‘ N R
S p - .‘:‘: . R __,:‘l‘ e A -
& Elke dag mag er een ster gaan stralen. Kleur jij hem in?

Zo volgen we samen het licht tot bij Jezus in de kribbe.
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BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. FRANcCIScUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

Jongeren op ontdekking

Tijdens de viering van de heilige Franciscus werd onze
gemeenschap vereerd met een bezoek van een groepje
jongeren. Zij hadden vanuit school de opdracht gekregen
om een viering bij te wonen in een andere kerk dan waar
ze zelf bij horen. Ze kwamen mee met een vriend, nieuws-
gierig naar hoe het er in een katholieke kerk aan toe gaat.
Ze luisterden aandachtig, vonden het een mooie viering,
en bleven na afloop nog even voor koffie/thee en een
interview met een van de parochianen. Ook een selfie met
de diaken mocht niet ontbreken. Het was bijzonder om
hun openheid en enthousiasme te zien.

Onze kerk staat midden op de Bible Belt, waar geloof nog
heel vanzelfsprekend is. Toch is het bijzonder dat jonge-
ren de stap zetten om de katholieke kerk binnen te lopen.
We merken het vaker: steeds meer jonge mensen zoeken,
kijken rond, stellen vragen, en ontdekken iets van de rijk-
dom van onze traditie. Sommigen blijven, anderen niet,
maar iedere ontmoeting zaait iets. Zo waait de Geest, ook
vandaag!

God werd mens, nu wij nog!

De kersttijd breekt aan. Wist u dat de heilige Franciscus
van Assisi de kerststal heeft bedacht zoals wij die kennen?
Hij zag hoe belangrijk het hoogfeest van Kerst is en wilde
dat iedereen kon meevieren, rijk en arm, mensen die wel
en niet konden lezen.

Daarom beeldde hij in het plaatsje Greccio het kerstver-
haal levend uit: met Jozef en Maria, herders, schapen en
engelen. En natuurlijk als hoogtepunt: het Kindje op stro
in de kribbe. Dat kleine Kind dat arm ter wereld kwam,
mens én God tegelijk.

Dat is de kern van Kerst: God werd mens. Broeder Loek,
van de Nederlandse Franciscanen zegt er vaak glimla-
chend bij: “En nu wij nog!”

Want Kerst laat ons zien: de grote God die wij aanbid-
den, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Hij
groeide op onder de mensen, genas zieken, deed wonde-
ren, en leerde ons hoe liefdevol God is. Hij stierf en stond
op om de weg naar de hemel te openen. Hij zond zijn
Geest om bij ons te blijven.

En zo begon het allemaal met dat Kindje in de kribbe: de
God die mens werd, opdat wij mensen steeds meer op
Hem zouden lijken.

Samen uitzien naar Kerst: de Adventstijd beleven met
je gezin

Advent is een tijd van verwachting, van uitzien naar het
grote Licht dat in de wereld komt. Ook jonge kinderen
kunnen op hun eigen manier meedoen. Met eenvoudige
gebaren, korte verhaaltjes en samen momenten van aan-
dacht, maak je de weg naar Kerst zichtbaar en voelbaar
voor het hele gezin. Hieronder vind je enkele ideeén die
je met je kind(eren) kunt doen om toe te groeien naar
Kerst.

Baby (0-1 jaar)

Lichtjes kijken: Zet een adventskaars op een
veilige plek of gebruik een LED-lichtje op batterij
en laat de baby ernaar kijken. Zing zachtjes een
liedje of benoem wat je ziet.

e Zintuiglijke ontdekkingen: Laat je
baby kleine veilige dingen voelen of
ruiken, zoals een schoon dennenap-

peltje of een ster van stof.

Dreumes (1-2 jaar)

Kaarsen aansteken: Laat je dreumes zien hoe je
een kaars aansteekt op veilige afstand of gebruik
een LED-lichtje op batterij en zing een advents-
liedje of benoem het licht: ‘Lichtjes aan!".

Samen tekenen: Samen een tekening maken in
het thema Kerst, denk bijvoorbeeld aan een ster,
kaarsje, een engeltje of baby Jezus in de kribbe.
Adventskalender: plak elke dag samen een ster
op een adventskalender.

Peuter (2-4 jaar)

Verhalen vertellen: Lees korte, eenvoudige
kerstverhaaltjes voor of vertel zelf over licht en
hoop.

Samen iets maken: Kleine knutselwerkjes voor
anderen of voor in huis, bijvoorbeeld papierster-
ren of klei-engeltjes.

Adventskalender: Elke dag een klein plaatje of
symbool ontdekken, bijvoorbeeld een ster of en-
geltje.

Kleuter (4-6 jaar)

Adventskrans samen versieren: Steek kaarsjes
aan op een Adventskrans en laat je kind(eren)
kort iets zeggen waarvoor ze dankbaar zijn. Geef
zelf het goede voorbeeld.

Lichtmomentjes: Samen een lied zingen of een
kort gebedje doen bij de (Advents)kaars.

Kleine goede daden: Samen een kaartje maken
of iets kleins geven aan iemand anders.

Basisschoolkind (6-12 jaar)

Actief meedoen aan licht: Samen een kaars of
de kaarsjes van een Adventskrans aansteken (let
op de veiligheid) en kort iets zeggen waarvoor ze
dankbaar zijn.

Goede daden: Samen een klein cadeau maken of
iets liefs doen voor een ander.

Reflectie en gesprekken: Praat over wat advent
betekent: uitzien naar de komst van Jezus, licht in
de wereld brengen, hoop en liefde delen.
Verhalen ontdekken: Samen een kindvriendelijk
Bijbelverhaal lezen over de geboorte van Jezus.

Advent kan een bijzondere tijd zijn voor je gezin. Door
bewust tijd te nemen voor licht, verhalen en gebaren van
liefde, ervaar je samen met je kinderen de verwachting en
vreugde die naar Kerst toe leiden. Laat deze weken een
periode zijn van warmte, verbondenheid en samen uitzien
naar het grote Licht dat met Kerst geboren: Christus onze
Heer.
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VERVOLG H. FRANCISCUS NUNSPEET
ONS KERSTPAKKET DELEN

Graag willen wij ook dit jaar vanuit de parochie weer

een kerstpakkettenactie organiseren. Wie wil zijn/haar
kerstpakket afstaan, of een deel daarvan beschikbaar
stellen voor medemensen die nooit zo'n extraatje krijgen!
U kunt ook zelf een pakket maken, of wat boodschappen
brengen met houdbare voedingsmiddelen zoals, koffie,
thee, koekjes etc. De werkgroep zorgt ervoor dat de
pakketten goed terecht komen. Enerzijds gaat het naar
gezinnen/mensen die het goed kunnen gebruiken,
anderzijds geven we attenties aan mensen die door
ziekte of rouw een nare tijd doormaken en een steuntje
in de rug goed kunnen gebruiken. U kunt uw pakket
afgeven bij het parochiesecretariaat(in de kerk) op
werkdagen tussen 9.00 uur-12.00 uur of vrijdag 19
december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

U kunt ons ook financieel helpen, Norbertusparochie
NLOBRABO 0337603464 t.n.v kerstpakkettenactie
Voor informatie en tips secretariaat 250010 en janhart
0618215974 Emailadres;jadapc@48gmail.com

Alvast bedankt voor U medewerking.

Werkgroep kerstpakketten
KESA

Een bijzondere ontmoeting

Ik liep deze zomer door de Dorpsstraat in Nunspeet, er
zat een man op een scootmobiel wat verdwaasd rond te
kijken, ik liep naar hem toe en ik vroeg of ik hem ergens
mee kon helpen. Hoe kan ik in de Franciscus kerk komen
was zijn vraag, die is nu gesloten en ik wil graag een
kaarsje opsteken bij Maria want vandaag is het de sterf-
dag van mijn vrouw. Nou zei ik, als u nu naar de kerk rijdt
dan ga ik even naar huis om de sleutel van de kerk op te
halen. Toen ik bij de kerk aankwam stond hij al te wachten
blij dat hij even naar binnen kon, hij gaf mij een briefje en
stak een aantal kaarsjes aan bij het beeld van Maria, hij
wou graag knielen maar door zijn beperkingen lukte dat
niet meer. Nadat hij in stilte gebeden had hebben wij nog
wat nagekletst, hij logeerde in een hotel in Nunspeet en
woonde in Houten. Toch bijzonder dat je door zo'n toe-
vallige ontmoeting iemand blij kan maken en een boei-
end gesprek kunt hebben.

Harry Maas

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN
Volgende uitgave Oversteek18.3: 28 januari 2026

Korte terugblik

Oecumenische Vredesviering

Zondag 21 september ging diaken Fokke van Dalen voor
in de oecumenische vredesviering. Deze viering werd
goed bezocht door beide gezindten.

Nietsdoen is geen optie, was het landelijke thema, waar
ook in deze viering mee gewerkt is.

Bij de voorbede werd alle aanwezigen gevraagd om een
gedachte/bede op te schrijven, naar aanleiding van het
thema. Na de viering werden alle memo’s op een bord
geplaatst. Hartverwarmend en mooi om te zien dat er
goed gehoor aan werd gegeven.

De bloemengroep heeft in de schikking met de
verscheidenheid aan bloemen en takken willen duiden
dat ook met onderlinge verschillen in grootte en kleur
een mooi geheel gevormd kan worden.

Koor Bel Canto en Heleen van Els hebben de viering
begeleid en hebben prachtige liederen uitgezocht die het
thema goed naar voren brachten.

Met name het lied uit de musical Soldaat van Oranje: ‘Als
wij niets doen, wie dan?’ was heel passend.

Er waren 2 collectes, de ene voor de kerk zelf, de andere
is bestemd voor Inloophuis De Kans.

Vanuit de Protestantse Kerk is een reactie doorgestuurd
van één van de aanwezigen:

Complimenten worden gegeven ter bemoediging; voor

het geheel en met name dat vanuit de gezamenlijke
geloofsbelijdenis en gezamenlijke inzet voor een ander, veel
bereikt kan worden in diaconie en ander vrijwilligerswerk.

Diegene had ook na de viering gesproken met diaken
Fokke van Dalen en begrepen hoe zorgvuldig de viering
is voorbereid.

Afscheid koster Jasna Pejcinovic

Eind oktober ging Jasna genieten van een welverdiend
pensioen. Ze heeft momenteel Biddinghuizen verlaten
en is weer teruggekeerd naar haar geboorteland
Bosni€: 18 jaren lang heeft zij zich ingezet voor onze
geloofsgemeenschap!
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Op woensdagavond 1 oktober a.s. heeft zij voor de laatste
keer deze kostertaak vervuld bij de communieviering
waarin diaken André van Boven voorging. Er waren

veel mensen aanwezig, ook Bel Canto heeft (voor haar)
gezongen. Een mooi afscheid voor haar jarenlange inzet,
want dat heeft ze zeker verdiend.

André van Boven ging in de overweging in op het feit
dat zij Nederland verlaat en ‘geloofsbrieven’ meekrijgt
op weg naar huis. Collega-koster Tonnis Hilhorst
refereerde aan het feit dat dit ook zeker geen feestelijke,
maar eerder een emotionele viering was. Namens

de Locatieraad en Pastoraatsgroep bedankte Anton
Mangnus haar voor haar inzet.

Na de viering was er gelegenheid om haar gedag te
zeggen tijdens een moment voor koffie en thee in de
Binding.

Jasna, het ga je goed!

Komende periode

Een gebed van Ayline Plachta, aangereikt door Missio.

Heer Jezus Christus,

wanneer vrouwen en mannen niet weten hoe zij zich
staande moeten houden,

schenk hun sporen van hoop, die zij kunnen volgen.
Wanneer kinderen en jongeren hun vertrouwen in de toe-
komst verliezen,

zend hen boodschappers van hoop, met wie zij hun leven
kunnen delen.

Wanneer wij zelf vergeten, hoe stevig onze hoop wortelt
inu,

laat ons opnieuw de weg naar u vinden,

waar de hoop altijd opnieuw opbloeit.

Want hoop wordt niet teleurgesteld.

Ik wens je wat licht
In momenten van zorgen.
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat warmte
in kil-grijze dagen.
Ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.

Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn.
Ik wens je wat rust
temidden je werk;
ik wens je wat stilte,
het make je sterk.

Ik wens je een hand
die je verder geleidt,

een stralende glimlach

die je vrienden verblijdt.
Ik wens je een plaats

om bij regen te schuilen;
ik wens je een mens

die niet schrikt van je huilen.

Ik wens je een bloem
om je dagen op te fleuren
en een vriendelijk gebaar

om weer bij te fleuren.

Ik wens je Gods zegen
over de komende jaren,
dat Hij je steeds in zijn liefde
mag blijven bewaren.

Frans Weerts.
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H. LUDGERUS - DRONTEN
IN MEMORIAM

Corry Flipsen-Wijgerde

Corry (Cornelia Christiana) Wijgerde werd geboren te
Oosterhout op 30 maart 1931. Zij was het zesde kind in
een boerengezin van 12 kinderen. Haar jeugd werd ge-
tekend door eenvoud, hard werken en saamhorigheid,
maar tevens door de hardheid die de oorlogsjaren met
zich meebrachten. Zij volgde de opleiding tot coupeuse
en werkte daarna enkele jaren in betrekking. Maar uitein-
delijk volgde zij de keuze van haar hart: zij werd na een
opleiding kraamverzorgende.

In 1957 trouwde zij met Paul Flipsen en samen begonnen
zij een boerderij in Oud-Drimmelen. Daar zijn hun doch-
ters Jolande, Nancy en Paula geboren. In 1965 kwam de
verhuizing naar Dronten en de uitdaging van een nieuw
bedrijf. Hier werd hun vierde dochter Monique geboren.

Corry wist wat ze wilde: Canada werd het niet maar Oos-
telijk Flevoland wel. Zij vervulde vele rollen in haar leven,
maar boven alles was zij een liefdevolle echtgenote en
moeder. Met haar man Paul vormde zij een sterk en hecht
team. De dochters herinneren zich hoe zij er altijd voor
hen wilde zijn en zo'n beetje voor alles een oplossing wist
te vinden. Gastvrijheid stond hoog in het vaandel, waarbij
het bezoek (onder meer uit Brabant) niets tekort mocht
komen.

In 1986 liep Paul bij een bedrijfsongeval een dwarslaesie
op. Met de steun van haar gezin en mensen om haar
heen, wist zij het bedrijf draaiende te houden. Na het
werkzame leven op de boerderij gingen zij in 1991 aan
de Meteoor in Dronten wonen. Naast de zorg voor Paul
kreeg Corry meer ruimte voor nieuwe activiteiten en voor
haar creatieve ambities. De rol van moeder, oma en over-
groot oma vervulde zij met trots en vreugde.

In 2018, een jaar na hun 60-jarig huwelijksjubileum, over-
leed haar echtgenoot Paul. Dankzij haar zorg en doorzet-
tingsvermogen gedurende 32 jaren zijn zij samen kunnen
blijven en kon Paul tot het einde thuis zijn. In de laatste
jaren van haar leven nam ook de lichamelijke gezondheid
van Corry iets af. Zij bleef van het leven genieten.

Op 18 augustus 2025 is Corry op 94-jarige leeftijd onver-
wacht gestorven. Wij hebben haar in de uitvaartviering
in de Ludgeruskerk dankbaar herdacht en aanbevolen in
Gods liefde.

Dochters Jolande, Nancy, Paula en Monique

Terugblik parochiebijeenkomst

Op vrijdag 19 september hadden we onze parochie
bijeenkomst.

Het was een bijzondere avond waarbij het vooral draaide
om gezelligheid, bijpraten en elkaar ontmoeten.

De avond werd geopend door ons kinderkoor 't Ludgrut.
Prachtig om te horen en te zien hoe Annie en José al
jaren spelenderwijs en met veel plezier zingen met de
kinderen.

De pastoraatsgroep liet weten dat er een cursus gestart
wordt voor een 2% VEP-groep. Hiervoor hebben zich 4
parochianen aangemeld. Deze cursus zal in januari 2026
starten. We zijn daar heel blij mee! Het is een welkome
aanvulling om naast de huidige voorgangers en VEP-pers
het vieringenrooster te kunnen vullen.

De locatieraad is op dit moment voornamelijk bezig

met verduurzaming van ons kerkgebouw. Ook wordt

er in januari een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. De
verstaanbaarheid zal beter zijn, ook voor slechthorenden.
Ook zal muziek afspelen mooier zijn, mocht er geen koor
zijn.

Verder zoeken we naar mogelijkheden om extra
inkomsten te genereren om financieel gezond te blijven.
Het aantal betalende parochianen neemt jaarlijks af,
daarmee gaan de inkomsten ook omlaag.

De Cantorij en Nienke zongen enkele prachtige liederen,
waarbij stevig meegezongen werd.

Na de pauze gaf diaken André van Boven een presentatie
rondom het jubeljaar "Pelgrims van Hoop". Een mooie
duidelijke presentatie met hierin ook video opnames van
Paus Franciscus.

Het eerste gedocumenteerde jubeljaar in de katholieke
kerk werd in 1300 gevierd onder paus Bonifatius VIII, in
een tijd van oorlog en epidemieén, om mensen hoop te
geven. De katholieke traditie viert nu een jubeljaar (ook
wel heilig jaar genoemd) om de 25 jaar. Paus Franciscus
riep dit katholieke jubileumjaar 2025 uit om hoop te
vieren en katholieken wereldwijd uit te nodigen hun
geloof te verdiepen. Het is het Heilige Jaar 2025, dat al

is begonnen op kerstavond 2024 en loopt tot en met 6
januari 2026. Het thema van dit jubeljaar is “Pelgrims van
hoop". Het was een bijzondere presentatie, deze sloten
we weer af met enkele liederen waaronder Pelgrims van
Hoop. Dank aan diaken André van Boven, het kinderkoor
't Ludgrut, Nienke de Jong, de Cantorij, de koffiegroep en
verder iedereen die hieraan meegeholpen heeft.

Namens de locatieraad en de pastoraatsgroep,
Annie Nijmeijer
Peter Meijer
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Dit jaar is er op kerstavond 24 december één viering,
en wel de gezinsviering.

Met een grote groep kinderen spelen en zingen

we het kerstverhaal.

IEDEREEN, mét of zonder kinderen is hierbij van harte

uitgenodigd om dit feest van licht en vrede samen met
ons mee te vieren!

Op eerste kerstdag is er een eucharistieviering om 9 uur
in onze kerk.

De voorbereidingen voor de kerstviering zijn alweer
begonnen!! We gaan zoals elk jaar het kerstverhaal
uitspelen en zingen.

De kerstviering is op woensdag 24 december om 19.00
uur. Alle kinderen die dat willen mogen meedoen, groot
en klein. We hebben voor iedereen verkleedkleren (Jozef,
Maria, koningen, engelen, veel herders en nég meer
schapen) en niemand hoeft iets te zeggen.

We oefenen op vrijdagavond 28 november, 12 en 19
december van 18.30-19.15 uur in de kerk.

Doe je mee?? Hartstikke leuk, laat je even weten of je
erbij bent?

Groetjes en graag tot zings!
Annie Nijmeijer en José Meijer

peter-jose@outlook.com
06-4868.6950

KERSTPAKKETTEN ACTIE 2025 i/“

De werkgroep KeSa wil ook dit jaar weer aan de slag gaan
om een kerstpakkettenactie te organiseren. Wie wil zijn/
haar kerstpakket afstaan, of een deel daarvan beschikbaar
stellen voor medemensen die nooit zo'n extraatje krijgen!
We zorgen ervoor dat de pakketten goed terecht komen
bij mensen die deze goed kunnen gebruiken. Ook

stellen we attenties samen voor de mensen die een nare
tijd doormaken, of alleen zijn met de kerst en dus een
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Mocht u adressen weten waarvan u denkt dat een
kerstpakket of -attenties op zijn plaats zou zijn wilt u dit
dan doorgeven aan onderstaande contactpersonen.

U kunt ons ook financieel steunen door een gift te
storten op rekening NL46RABO 0112 5000 21 t.n.v. H.
Norbertusparochie o.v.v. Kerstpakkettenactie Ludgerus.
Alvast bedankt voor uw medewerking

Werkgroep KeSa
Annie Kuipers (06-2089 9989), Nellie Philipsen
(06-1377 9258) Anneke Huisman (06-1247 7144)

Actie Kerkbalans 2026

Actie kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en
organisatie. Om Actie Kerkbalans ook in 2026 een succes
te laten worden, zijn we op zoek naar extra nieuwe
vrijwilligers. We zijn op zoek naar mensen die meedenken
over de communicatie en/of in januari de enveloppen bij
de parochianen thuis bezorgen. Het hoeft u niet veel tijd
te kosten, maar vele handen maken licht werk.

U kunt zich per email melden of even bellen naar het
secretariaat.

E-mail: secretariaat.ludgerus
Telefoonnummer 0321 - 312456

arochienorbertus.nl

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Marlies Plasschaert en Anneke
Huisman

EVEN EEN WEETIJE..

Zomaar wat munten verzameld uit een
collecte van oktober. En zie daar wat er
allemaal wel niet verschijnt. De mun-
ten komen uit zeventien verschillende
landen voordat zij bij ons in het collecte
mandje terechtkomen. Hoe bijzonder is
dat.!

Ga er eens voor zitten en bekijk welke
landen erbij zijn. Ook zaten er in de
collecte Hongaarse munten (Florint) en
Turkse munten.

Met plezier heb ik deze munten bekeken.
Budgethouder Anneke
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PAX CHRISTI LELYSTAD
IN MEMORIAM

Peter Edwald Cornelius Groot
*12-7-1944 t17-10-2025

Op vrijdag 24 oktober hebben wij in een mooie dienst
afscheid genomen van Peter Groot. Peter werd in 1944
geboren in Amsterdam. Hij groeide op in een katholiek
gezin met vijf broers en twee zusters. Zoals het een goed
katholiek gezin betaamd werd Peter gedoopt, misdienaar
en zong hij in het koor. Op twintigjarige leeftijd leerde hij
Ria kennen tijdens een bezoek aan de bioscoop. Enige
tijd later verloofden zij zich, trouwden in 1967 voor de
wet (zo had je dat nog in die tijd) en in 1968 voor de kerk.
Het huwelijk werd bezegeld met twee kinderen, Nicole

en Ronald. Zij bewaren mooie herinneringen aan hun
jeugd. Peter was ook heel vaardig met zijn handen en
werkte perfectionistisch. Hij kluste wat af in huis en hielp
buren daar waar hij kon. Het was een droom van Peter om
bij de politie te gaan werken. Helaas is die droom nooit
uitgekomen. Een groot gedeelte van zijn leven werkte hij
op de meldkamer bij ABN-AMRO.

Zo'n 15 jaar geleden zag Ria haar Peter anders worden.
Hij vergat dingen en zijn gedrag begon te veranderen.
Er werd alzheimer bij hem geconstateerd. Twee jaar

en zeven maanden geleden was thuis de situatie
onhoudbaar en verhuisde hij naar het verzorgingstehuis
de Archipel in Almere. Daar heeft Peter nog geruime tijd
met plezier gewoond en overleed hij, vrijdag 17 oktober,
vredig in zijn slaap.

In de Evangelielezing van Lucas 8 vers 1-15 lazen we over
de zaaier en hoe het zaad op goede grond kan uitgroeien
tot het honderdvoudige.

Uiteraard willen we allemaal dat ons zaadje tot volle
wasdom komt en welig tiert. Maar soms moet je daar, in
ons leven, het talent voor hebben om dat voor elkaar te
krijgen. En dat hebben we, helaas, niet allemaal.

Het zaadje van Peter is aan het eind van zijn leven
gekomen, zijn talent verbruikt. Maar laten we ons
troosten met de gedachte dat wie achterblijft, door
verdriet heen, mag weten: geen mensenkind wordt ooit
door God vergeten.

Ad van Kampen

U aenD oo

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe
parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte
welkom heten:

- Familie van Brakel - Eekhof

- Jacqueline Rientsma - van Diepen

- Familie Dely

- Anno Huss

- Richard Anthony
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Vormsel, voorbereiding 2025-2026 van start.

In oktober en november is de vormselvoorbereiding
2025-2026 van start gegaan. Met een groep van

24 aspirant-vormelingen uit Elburg, Swifterbant,
Biddinghuizen, Dronten en Lelystad. In de leeftijd van 12
jaar, groep 8, tot eind middelbare school.

In zes bijeenkomsten tekenen we, schrijven onze
gedachten op, doen spellen. Op een leuke en creatieve
manier gaan we met elkaar in gesprek, lezen uit de bijbel
de verhalen van Jezus en bereiden ons voor op het
Vormsel. Juni 2026 is waarschijnlijk de vormselviering.

Met de Doop, de Eerste Heilige Communie is het Vormsel
een van de drie inwijdingssacramenten die we in de
Katholieke kerk kennen. Je ontvangt het Vormsel als een
teken dat je in de kracht van de Heilige Geest mag leven.

De aspirant-vormelingen, ouders en vrienden zijn
enthousiast. Het wordt een mooie tijd.

Voor contact en informatie:

vormsel.lelystad@parochienorbertus.nl

Kinderwoorddienst, ben jij erbij?

Voor iedereen die op de basisschool zit

(4-12 jaar) organiseren we kinderwoorddienst.

Tijdens de bijeenkomsten zijn we op een gezellige en
interactieve manier bezig met het geloof. We starten in
de kerk en gaan na het openingsgebed naar de sacristie
s programma hebben.

zaal waar we on
-

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wanneer?:

26 Okt 2025: 11:00 uur

23 Nov 2025: 11:00 uur

7 Dec 2025: 11:00 uur

21 Dec 2025 : 09:00 uur
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Daarnaast organiseren we ook gezamenlijke activiteiten
rondom Pasen & Kerst en hebben we 1x per jaar een
gezellig kerkuitje!

Ben jij erbij?
Groetjes, Kristiane en Marijke

OPROEP: We zoeken nog versterking voor de
begeleiding: jongeren (14+), ouders, opa’s, oma’s,
verzorgers...iedereen is welkom!

Veiligheid gaat ons allemaal aan

De Petruskerk is een plek waar we samenkomen om te
vieren, te bezinnen en elkaar te ontmoeten. Juist in deze
verbondenheid is het belangrijk dat we ook samen zorgen
voor elkaars veiligheid.

Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die tijdens de
vieringen willen optreden als BHV'er (Bedrijfshulpverlener)
of actief willen zijn bij de alarmdienst. Als BHV'er ben je
het eerste aanspreekpunt bij een calamiteit en help je
daardoor mee om de kerk veilig te houden voor iedereen.

Waarom is dit belangrijk?

*Tijdens vieringen zijn veel mensen aanwezig. In geval
van een noodsituatie is het essentieel dat er voldoende
BHV'ers zijn om snel en adequaat te handelen.

*Je draagt bij aan een veilige omgeving voor jong en oud.
*Je krijgt een BHV training en ondersteuning vanuit de
kerk.

Wil je helpen? Heb je interesse om BHV'er te worden of
wil je meer weten over de alarmdienst? Meld je dan aan
bij het secretariaat van de Petruskerk of stuur een e-mail

naar secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl. Ook als

je al BHV-ervaring hebt, horen we graag van je!

Samen maken we de Petruskerk tot een veilige plek voor
iedereen.

Hartelijke groet,

Namens de locatieraad van de Petruskerk
Martijn van Stee

SENIORENVIERING PETRUSKERK

Op 10 oktober werd er in de Petruskerk weer
een seniorenviering gehouden.

Veel vrijwilligers waren weer op pad gegaan
om alle 80plussers persoonlijk uit te nodigen om samen
Eucharistie vieren en een gezellig samenzijn na afloop.
Ikzelf was ook aanwezig, hoewel nog geen 80+, maar
vond het een mooie bijeenkomst. Enerzijds door het sa-
men vieren van de Eucharistie met als voorganger pastor
van der Vegt, met muzikale omlijsting van het Pax Chris-
tikoor en anderzijds door het feest dat ontmoeting altijd
is met dierbare medeparochianen. Het thema van deze
viering was:" Wat gaat er komen'. en de lezingen nodig-
den uit tot gevoelens van dankbaarheid om op deze ma-
nier samen te kunnen zijn. Maar ook dankbaar voor alles
wat het leven je geeft. Pastor van der Vegt begon zijn
preek met een vraag en wel deze: 'Heeft u uw testament
op orde'? En dan bedoelde hij niet het 'papiertje’ van de
notaris, maar meer wat wij nalaten aan geloofs-/gedach-
tengoed aan de generaties na ons. Aan onze kinderen en
kleinkinderen. In het Engels noemen ze dat je ‘legacy’.
Vertellen we wel eens over ons geloof aan kinderen en/of
kleinkinderen? Of houden we dat voor onszelf?

Wat doet het geloof met jou, hoe voel je dat God bij je is,
je helpt en je begeleid.

Dat kan inderdaad zijn door te laten zien dat je naar de
kerk gaat en bidden voor het eten (Voorbeeld geven)
maar het gaat er denk ik meer om dat we vertellen hoe
wijzelf de kracht van God ervaren. Dat is moeilijk om on-
der woorden te brengen maar als je het probeert, zal God
je helpen de woorden te geven. Als je je eigen ervaringen
deelt met je kinderen, kleinkinderen, kan het hun wakker
schudden en gaan ze er zelf meer over nadenken.

Het zette mij in ieder geval aan het denken. Want zitten
mijn kinderen en kleinkinderen daarop wel te wachten?
Of is een bepaalde manier van leven, het naar de kerk
gaan al een soort van uitdragen van het geloof, als voor-
beeld. Genoeg dus om over na te denken. Later. Want na
de viering was er ruimte voor ontmoeting onder het ge-
not van een kopje koffie/thee met wat lekkers en daarna
nog een borreltje. Voor mij was dat een traditioneel advo-
caatje met slagroom. Heerlijk! Doet me aan mijn moeder
denken, die er ook erg van hield!

Anne-Marie Swater
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BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. Willibrord Swifterbant

Familieberichten.

Overleden:
11 september: de heer Dook (Dominicus Maria) Musters,
Slikslede 7. Hij is 86 jaar geworden.

-~

| UITNODIGING

( Parochieavond )

vrijdag

28

nov ‘25

19.15 inloop

(Start programma 19.30)

Met elkaar hijpraten

& Jubeljaar

* Paaskaarsverloting

* Hapje en ecn Drankje

[LDCEﬁE: De Hoeksteen ]

[ RK Geloofsgemeenschap Willibrord ]
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De hemel voor jou!

[k zie de hemel geopend

Hoglkendi|k Horsthas

Laten we er niet omheen draaien: onze geloofsgemeenschappen verouderen. Dit
brengt ons dichter bij ons einde en bij ons nieuwe begin!

Je ziet het om je heen, sterfgevallen, ziekte treedt in je leven, in je familiekring.
“Waar ben ik mee bezig? Wat is de zin van dit leven? Waar ga ik naar toe? Binnenkort
ben ik ook aan de beurt. Sta ik dan met lege handen voor God? Is er een hemel?”
Er is nog nooit iemand terug gekomen. Maar Jezus dan?

Toch zijn er meermalen contacten tussen “hemelingen” en mensen op aarde.

Er staan teksten in het nieuwe testament over de hemel en over wat ons na ons
leven te wachten staat mede bekrachtigd door de visoenen van Singh (een bekeerde
hindoe), die tot Jezus kwam.

Ook de film, van het waargebeurde verhaal , “De jongen, die in de hemel was”, die
door Cinema Willibrord vertoond werd, geeft een inkijkje in de hemel.
Johannes, die op Patmos de hemel geopend zag. Stephanus zei:" Ik zie de hemel
geopend en Jezus staande aan de rechterhand Gods".

Deze uitspraken werden gebruikt voor de titel van het boekje
"lk zie de hemel geopend”.

Geschreven door de priester Frans Horsthuis en Anneke Hoekendijk, die in lichaam en
geest genezen werd door de Heer.

Dit boekje van 100 bladzijden geeft meer inzicht over de hemel en is gratis te lenen of
te verkrijgen bij mij.

Van harte aanbevolen.

Frans van 't Hul




HERBRONNING
—  Leuen uit de bran van levend Water —

‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden’

Bij de vorige Oversteek was het boekje Herbronning bijgevoegd. Misschien heeft u

zich, heb jij je al aangemeld voor een of meerdere activiteiten en cursussen die daarin
genoemd worden. We zien een toenemende belangstelling voor de aangeboden
activiteiten met daarbij veel bekende, maar tot onze vreugde ook veel nieuwe gezichten.
Er is al heel wat van start gegaan, maar aanmelden voor de meeste doorlopende
activiteiten kan ook nu nog. En er komt nog meer!

Zie ook Herbronning: https://pa

rochienorbertus.nl/nieuws/herbronnin

Hieronder een overzicht op datum van de komende activiteiten waaraan deelgenomen

kan worden.

De nummering verwijst naar de plek in Herbronning voor uitgebreidere informatie.

Vragen en opmerkingen graag naar herbronning@parochienorbertus.nl

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om iedereen alvast te attenderen op de
muzikale voorstelling ‘Het verhaal van Maria Magdalena’ op zaterdag 11 april 2026.

-

Op zaterdag 1 november hebben wij met een aantal de
try-out van deze muzikale voorstelling bezocht in de zeer
goedgevulde Dorpskerk te Uitgeest. Wij zijn zeer geraakt
door de zorgvuldige en intieme wijze waarop het verhaal
van Maria Magdalena wordt weergegeven in combinatie
met prachtige hedendaagse muziek. Zeventien zorgvuldig
gekozen nummers die prachtig passen bij en in het
verhaal en die mede maken dat dit oude verhaal een zeer
actueel verhaal blijkt te zijn. Het zorgt ervoor dat het een
toegankelijke voorstelling voor jong en oud is.

Noteer 11 april 2026 in de agenda en ook 16 maart
2026 voor de start van de kaartverkoop! In de volgende
Oversteek zullen we daar meer over vertellen.

Wij wensen eenieder een betekenisvolle Adventsperiode
(zie ook Psalmen in de Advent), een zalig Kerstfeest

en een mooie jaarwisseling en we kijken uit naar fijne
ontmoetingen bij onze activiteiten in het nieuwe jaar.

De Stuurgroep Volwassenencatechese

Komende activiteiten
13. Jozefgroep: Kijken in de ziel

a | @ Op 17 november start de nieuwe
G‘ @ cyclus bijeenkomsten van de

@ . Jozefgroep voor mannen. Voor wie

O 17 november niet kan, de volgende
ﬂ @ bijeenkomst is op 12 januari 2026!

. In een serie gesprekken ‘Kijken in de
. ziel’ volgen we 12 religieuze leiders
en gaan we over hun meningen en
inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de
zin van ons bestaan, etc. met elkaar in gesprek.

Maandagavond 17 november 2025 en 12 januari 2026
Petruskerk, Lelystad van 20.00 uur — 22.00 uur

Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail:
jozef@parochienorbertus.nl
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3. De Droom van God - Vredeswake

Na een succesvolle en

indrukwekkende vredeswake op

woensdag 29 september, houden

we op 19 november de tweede
— . 4F  vredeswake. De derde in de cyclus

A i van vijf zal op 28 januari 2026

7 e gehouden worden.

We luisteren naar hoopvolle verhalen, proberen die te

duiden, worden stil, horen muziek en bidden om vrede.

Woensdagavond 19 december 2025 en 28 januari
2026

Kapel Petruskerk, Lelystad van 19.00 — 20.00 uur.
Opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal
(dickcorporaal@outlook.com)

14. Huub Oosterhuis - de biografie door Marc van
Dijk m.m.v. de Cantorij

- Een inspirerende avond op 25

november over de theoloog en dichter
: __ Huub Oosterhuis (1933-2023) en
s zijn gedachtegoed. Leidraad is de in

\ 2023 verschenen biografie over Huub
8% Oosterhuis die Marc van Dijk vele jaren

HUUB &~ §
QOSTERHUIS

mocht volgen en spreken. Oosterhuis
heeft zijn eigen woorden geautoriseerd.

De Cantorij verleent medewerking. Dus er


mailto:jozef@parochienorbertus.nl
mailto:riad@upcmail.nl
mailto:dickcorporaal@outlook.com
mailto:herbronning@parochienorbertus.nl
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wordt geluisterd en gezongen.
Dinsdagavond 25 november 2025
Ontmoetingskerk, Lelystad van 20.00 — 21.30 uur

Opgave: geloofsproeverij@pg-lelystad.nl

15. Psalmen in de Advent
k|
Op 17 december vindt weer

v -,,_t,;‘ de traditionele 'Psalmen in
| de Advent plaats.

17.  Schuif jij aan bij de Alpha cursus?

In januari 2026 starten we voor de tweede keer
in de Petruskerk met de Alpha cursus. Deze

In de derde Adventsweek
laten we weer psalmen

klinken en horen we cursus is een basiscursus over het christelijk

verrassende, stil makende, geloof vanuit een Katholieke setting en beslaat

ontroerende en inspirerende 10 avonden en een zaterdag. Elke bijeenkomst
momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en bestaat uit 3 onderdelen: samen eten, een

verwachting richting Kerstmis inleiding en gesprek.

Dinsdagavond 20 januari 2026 is de startbijeenkomst

Woensdagavond 17 december 2025 Petruskerk, Lelystad van 18.00 — 21.00 uur
Kapel Petruskerk, Lelystad van 19.00 — 20.00 uur. Opgave: secretariaat 0320-255010 of alpha@

Opgave: Ria Damen (riad @upcmail.nl) en Dick Corporaal ~ parochienorbertus.nl
(dickcorporaal@outlook.com)

18. Zin in ouder worden!

16. Film in de kerk: SMALL THINGS LIKE THESE

SMALL
THINGS »-
LIKE THESE

Op 13 januari wordt de film "SMALL THINGS LIKE
THESE" vertoont.

De ontdekking van een verborgen geheim door hout- en
kolenhandelaar Bill wanneer hij een bestelling aflevert bij
het plaatselijk klooster. De film belicht het schokkende
schandaal van de Magdalena-wasserijen in lerland.

We staan stil bij wat verlieservaringen betekenen bij het
ouder worden. Verlies van lieve mensen, gezondheid,
contacten, noem maar op. We hebben er allemaal mee te
maken. Hoe houden we dan toch “zin in ouder worden"?
Een vraag als uitnodiging om samen over na te denken
en ervaringen te delen.

Dinsdagavond 13 januari 2026 Na de inleiding door Marie-José Dusseldorp gaan we aan
Ludgeruskerk, Dronten. Aanvang 19.30 uur; inloop vanaf ~ de hand van uitdagende vragen in gesprek.
19.00 uur In samenwerking met KBO en PCOB zal deze activiteit

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of plaatsvinden op een middag.

tel. 0321-312456
Vrijdagmiddag 23 januari 2026 Petruskerk,
Lelystad om 14.00 uur - inloop vanaf 13.30 uur

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of
tel. 0320-250010

)
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C>  GEGEVENS VAN DE LOKATIES (O

H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com

Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-malil: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller

e-malil: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening:

IBAN: NL 29 RABO 0386 932 921

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl

H. Franciscus van Assisié,
Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen: St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigings- ‘t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
gebouw:
Contactpersoon: dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Nunspeet/ 't Harde
Contactpersoon: mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
Elburg

bankrekening:

IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

H. Ludgerus Dronten

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456

Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

Pastoraatsgroep: Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra

e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg
vacature

e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl
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Pax Christi Lelystad

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief | secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en
J. Reesinck
e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders, A. Rouhof en M. van Stee
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL35 RABO 0348 172 583
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep: Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en Dhr P. Cryns
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon .

e i Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van De stappen van melding doen
grensoverschrijdend gedrag? - .

By —— 1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

'g?ks‘fele.) Incimidatic 2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de

O 1scriminatie

* Pesten 3. brochure) in;

* Integriteitsschendingen

4. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door vrouw) je wenst:
het meldingsformulier in te vullen op: '

Vul je telefoonnummer en emailadres in;

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

Bt gt vt 6. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch
Norbertusparochie luide: of per ema”);
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na

inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24
uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou
de vervolgstappen af.
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Jubeljaar 2025 ]
Pelgrims van Hoop

Ik wens je wat licht
In momenten van zorgen.
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat warmte
in kil-grijze dagen.
Ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.

Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn.
Ik wens je wat rust
temidden je werk;
ik wens je wat stilte,
het make je sterk.

Ik wens je een hand
die je verder geleidt,
een stralende glimlach

die je vrienden verblijdt.
Ik wens je een plaats

om bij regen te schuilen;
ik wens je een mens

die niet schrikt van je huilen.

=

Ik wens je een bloem
om je dagen op te fleuren
en een vriendelijk gebaar

om weer bij te fleuren.

Ik wens je Gods zegen
over de komende jaren,
dat Hij je steeds in zijn liefde
mag blijven bewaren.

Frans Weerts
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