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Voorgangersrooster Bonifatiusparochie Biddinghuizen, november 2025                   
                        
  

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden Lector 

Zo  2 nov  

 

  

19.00 u. Anton Mangnus en 

Marijke Swagemakers 

Allerzielen 

m.m.v. Bel Canto 

 

Wo 5 nov 

 

  

Geen 

viering!! 

   

Zo 16 nov 

 

  

11.00 u  Pastoraal werker 

Ben Roest 

Gebedsviering 

Cantores  

Liesbeth 

Za 22 nov 

 

  

19.00 u  Pastor Paul Leferink Gebedsviering Kees 

Wo 3 dec  

 

  

19.00 u  Diaken André van Boven Woord- en 

communieviering 

Margitte 

     

   
                    

Na de vieringen is er koffie/thee in de binding 
 

    

 



Allerzielen    zondag 2 november 2026 
 

Blijvend in onze herinnering…. 
 

Op zondagavond 2 nov. om 19.00u is er een viering waarin we met elkaar al onze  

dierbaren, die lang of korter geleden door de dood van ons zijn heengegaan, 

herdenken. 

Bij binnenkomst kunt u de namen van dierbare overledenen laten opschrijven en 

vervolgens mag u bij het Mariabeeld in de kerk een kaarsje aansteken.  

Deze namen, die blijvend in onze herinnering zijn, zullen door de voorganger 

worden genoemd bij het in memoriam. 

Op het altaar staan de kaarsen klaar, die zullen worden ontstoken voor de 

parochianen van wie we in de afgelopen 12 maanden afscheid hebben moeten 

nemen.  

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Dit gebeurt in 

de Binding.  

Van harte welkom. 
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     Mini-pelgrimage (7km)  naar Maria van Veecaten 
Start: 7 november 2025 11h15 Engelse werk 

Einde: Mariakapel ’s Heerenbroek 

 

Op 7 november neemt wethouder Michiel van Willigen om 11.00 uur op de dijk bij uitspanning 

het Engelse werk het eerste exemplaar in ontvangst van de wandelgids Pelgrimspad IJsseldelta. 

 

Diakens Fokke van Dalen en Michael Buijkx van de Thomas a Kempis parochie hebben dit 

wandelpad van 110 km ontwikkeld rond Zwolle, Kampen, Hattem, Windesheim en Hasselt.  

Als mini-pelgrimage van 7 km lopen we om 11:15 van het Engelse werk via de Katersluis en 

natuurgebied de Vreugderijkerwaard naar ’s Heerenbroek. Bij de Mariakapel op Veecaterweg 3 

is er (vrijblijvend) een kort moment van bezinning en kan ieder een kaarsje opsteken voor wat 

hem/haar aan het hart gaat.  

 

Vanaf station Zwolle Stadshagen (2 km) vertrekken er bussen en treinen. Deelname is gratis, 

breng wel zelf picknick mee. Aanmelden (niet verplicht) mbuykx@gmail.com 

www.ziehierdemens.nl  (wandelgids, route, data pelgrimsestafette 2026). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbuykx@gmail.com
http://www.ziehierdemens.nl/


Katholieke Jongerendag 2025 
De afgelopen twee jaar is de Katholieke JongerenDag (KJD) weer teruggekeerd op de agenda 

van katholiek Nederland. Ook dit jaar heeft een groep enthousiaste jongeren de handen 

ineengeslagen om weer een KJD te organiseren. 

 

Voor wie? Jongeren tussen de 16 en 30 jaar 

Wanneer? Zaterdag 8 november a.s. 

Waar? De Schuilplaats, Ede 

Hoe laat? 12.00-21.30 uur 

 

Voor tickets en meer info: www.kjd2025.nl 
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Geloof, eerste communie 2026  
 

De Eerste Heilige Communie misschien heb je het wel eens meegemaakt bij een vriendje, 

nichtje of buurkind. Het is een feestelijk moment vol blije gezichten, mooie kleren en vooral: 

een bijzondere stap in het geloof. Het is het moment waarop kinderen voor het eerst mogen 

meedoen aan de Communie in de kerk. 

 

Maar het is meer dan alleen een viering; het is ook een tijd van samen leren, ontdekken en 

verwonderd raken over wat geloof, vriendschap en samen kerk zijn kunnen betekenen. 

Wil jij komend jaar deze bijzondere stap zetten? Dan ben je niet de enige. Want in 2026 hopen 

wij weer een Eerste H. Communie-viering te hebben in de katholieke Ludgeruskerk te Dronten. 

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hier aan meedoen. We doen dit in 

samenwerking met Dronten. 

 

De Eerste H. Communie is een vervolgstap op de doop. Mocht je nog niet gedoopt zijn en wil je 

dit wel, dan kun je dit aangeven. 

 

Op woensdagavond 19 november a.s. om 20.00 uur in de Ludgeruskerk zal Pastoor Huitink 

uitleg geven over de H. Communie en over de voorbereiding daarop. 

Ben je nieuwsgierig naar wat de eerste communie inhoudt of wil jij je opgeven? Dan kunnen 

papa en mama zich opgeven voor de informatieavond door een mailtje te sturen naar: 

sandrascholtanus@hotmail.com. Of als je vragen hebt mag je die natuurlijk ook via de mail 

stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjd2025.nl/
mailto:sandrascholtanus@hotmail.com


Kerstpakkettenactie 

 
De afgelopen jaren hebben de Werkgroep Kerk en Samenleving van de Bonifatius 

geloofsgemeenschap Biddinghuizen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente 

Biddinghuizen kerstpakketten in ontvangst mogen nemen om deze te verspreiden onder 

Biddinghuizenaren die wat extra's kunnen gebruiken. 

 

In vervolg op dit initiatief willen zij weer een beroep op u doen. Daarbij willen ze overigens 

benadrukken dat ze uitsluitend als 'doorgeefluik' fungeren. 

 

Eenieder die bij voorbaat weet een kerstpakket te ontvangen en dit wil afgeven voor de 

Kerstpakkettenactie wordt verzocht dit, indien mogelijk, voor 10 december kenbaar te maken 

bij de Diaconie of de Werkgroep Kerk en Samenleving. Het kerstpakket mag geen 

alcoholhoudende drank bevatten. 

 

Daarnaast is het ook mogelijk om een geldbedrag te storten ten behoeve van deze actie.  

Het rekeningnummer is NL74 RABO 0304 0765 54  

t.n.v. Stichting Bonifatius geloofsgemeenschap kerk en samenleving in Biddinghuizen  

o.v.v. 'Kerstpakkettenactie 2025'.  

Het is fijn indien u ook dit gebaar voor 10 december wilt maken. 

 

In de loop der jaren is gebleken dat het aantal te bezoeken adressen blijft stijgen.  

Ook weten we allemaal dat de prijzen gestegen zijn.  

Wanneer het mogelijk is vragen we u om daarmee rekening te houden. 

 

Werkgroepen KeSa en Diaconie 

 

       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

 

 

MISSIO 

Afgelopen weekend is er gecollecteerd voor Missio in de viering. 

Het land Myanmar staat dit keer centraal. Een land wat enerzijds door burgeroorlog en 

anderzijds door een zware aardbeving geteisterd is. 

 

De collecte heeft een bedrag opgeleverd van € 88 euro. 

Hartelijk dank voor uw gift. 
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Seniorenmiddag  19 oktober in de Voorhof.  
 

Ab Strijker komt vertellen over ” bijzondere bomen in Lelystad.” 

Ook laat hij iets zien over zijn hobby houtbewerken. 

Na een kopje koffie of thee begint de middag om half 3 

Alle senioren uit Biddinghuizen zijn welkom . 

Voor vervoer kunt u bellen naar Marrie Schaap 0321-332340 



     De HERBRONNINGS ACTIVITEITEN  
 

Prediker. Voor alles is een tijd 
Op dinsdagochtend 30 september is de serie over het bijbelboek 
Prediker gestart.  
In dit boek worden de grote vragen grondig gesteld. Ook de cynische. 
De verteller neemt geen genoegen met gemakkelijke antwoorden. Als 
je deze oude wijsheidsleraar leest, voel je dat het maar de vraag blijft 
of we God vinden kunnen, maar alleen zoeken lijkt al de moeite waard; 
Het zijn 9 bijeenkomsten. De volgende is 28 oktober in de Petruskerk 

 

     Exodus – boek van de bevrijding. 
Op donderdag avond 2 oktober gaan we lezen uit het boek Exodus op een leerhuis manier. 
Het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd: de allerhoogste 
macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen; We bevragen 
elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, leren van elkaar, delen kennis en inzichten en 
stellen deze ter discussie: Voel je uitgenodigd.  
Er zijn 11 bijeenkomsten en de volgende is 30 oktober van 20 - 22 uur in de Petruskerk. 

 

     Vriend voor het Leven 
Op dinsdag ochtend 4 november start de serie “Vriend voor het leven”. In diverse vormen 

wordt stilgestaan bij een bloemlezing van de gedichten, liederen, preken en verhalen van de in 

2023 overleden Huub Oosterhuis. Het zijn in totaal 5 bijeenkomsten. 

Petruskerk Lelystad, 9.30 – 12.00 uur. 

 

Bloemschikken in de kleuren van het kerkelijk jaar;  
Een 3-delige workshop die start op donderdagochtend 6 

november. 

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk en het verbeeldt 

het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Meer 

weten en zelf maken? 

Aanmelden vóor 1 november ivm de inkoop van de bloemen! 

 

 

 

Kennismaken met Mattheüs; korte cyclus met start op 6/11 
Het komende kerkelijk (A-)jaar begint op 30 november a.s., waarbij het Evangelie van 

Mattheüs in de zondagse lezingen centraal zal staan. Wie is deze Mattheüs, welke bedoeling 

had hij met dit Evangelie en wat is het bijzondere eraan? 

De avonden zijn do. 6, wo. 12 en di. 18 november om 19.30 uur in de Ludgeruskerk. 

 

Jozefgroep: Kijken in de ziel 
Op maandag avond 17 november start de Jozefgroep voor mannen.  

In een serie gesprekken ‘Kijken in de ziel’ volgen we 12 religieuze leiders en gaan we over hun 

meningen en inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de zin van ons bestaan, etc. 

met elkaar in gesprek. Aanvang 20 uur in de Petruskerk. 

 



De droom van God - vredeswake 
‘De droom van God: een plaats van vrede, waar liefde tussen 

mensen woont.’ 

Hoe zou dat er uitzien? Tijdens de vredes wake luisteren we naar 

hoopvolle verhalen, proberen we die te duiden, worden we stil, 

horen we muziek en bidden we om vrede; 

De volgende wake is op wo. 19 november van 19 - 20 uur in de 

kapel van de Petruskerk. 

 

Huub Oosterhuis – de biografie door Marc van Dijk m.m.v. de Cantorij 
Op dinsdag avond 25 november is er in de Ontmoetingskerk een inspirerende avond over de 

theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933-2023) en zijn gedachtegoed. Leidraad is de in 2023  

verschenen biografie over Huub Oosterhuis die Marc van Dijk vele jaren mocht volgen en  

spreken. Er wordt geluisterd en gezongen. Aanvang 20 uur. 

 

Later aanschuiven bij een serie kan ook nog  herbronning@parochienorbertus.nl 
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Website van de Norbertusparochie  https://parochienorbertus.nl 
 

Voor informatie over de andere kerkgemeenschappen 
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Inleveren kopij voor de volgende nieuwsbrief.  
 

De copy voor de volgende nieuwsbrief kan ingeleverd worden tot dinsdag 25 november 2025 , 

20.00 uur 

bij marjodobbe@hotmail.com, tevens kunt u hier ook uw misintenties of mededelingen naar toe 

mailen. 

 

mailto:herbronning@parochienorbertus.nl
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