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Van de Redactie

De voorkant van deze Oversteek verraadt het al een beetje, want oktober is
Mariamaand.

Kunnen we nog geluk ervaren? Dat vraag je je in deze tijd van geweld, oorlog en
polarisatie wel eens af. En toch, als je goed om je heen kijkt kun je het geluk voelen, ook
al is het misschien soms klein geluk.

De pastorale bijdragen draaien in deze Oversteek om geluk. Mooie verhalen die u
meenemen naar de tijd van Jezus en naar onze eigen tijd.

Uit de verschillende parochies zijn weer velen mee geweest op bedevaart naar
Kevelaer. En de bedevaart van Overdinkel staat voor de deur. Maar ook een oproep
voor de bedevaart naar Lourdes volgend jaar. Volop mogelijkheden om mee te gaan.

Ook de vredesweek en de wereldmissiezondag staan komende maanden weer op de
agenda. We staan samen stil wat het betekent om in vrede met elkaar te mogen leven
en proberen de mensen in de wereld die het minder hebben een toekomst te geven.

Vanuit het parochiebestuur worden we bijgepraat over de ontwikkelingen op bestuurlijk
vlak en nodigt het bisdom jonge gezinnen uit voor de diocesane gezinsdag in Raalte.

De verschillende geloofsgemeenschappen staan stil bij het wel en wee van de
activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

De jaarlijkse Ariénsprijs 2025, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de verkiezing van
het mooiste en beste diocesane project of initiatief. Vergeet daarom niet te stemmen
voor 20 oktober.

Tot slot de Herbronning-pagina, waarin vele cursussen worden aangeboden. Zit er iets
voor u bij? Schroom niet en geef u op om deel te nemen.

Wij wensen u veel leesplezier.




PASTORALE COLUMN

WAT EEN GELUK VOOR U

WANNEER U ‘s MIDDAGS OF ‘S AVONDS
EEN FEESTMAAL GEEFT, ROEP DAN NIET UW
VRIENDEN BlJ ELKAAR, OF UW BROERS, OF
UW FAMILIE, OF RIJKE BUREN. DIE ZOUDEN
U OP HUN BEURT UITNODIGEN, OM IETS
TERUG TE DOEN. NODIG LIEVER, ALS U EEN
FEEST AANRICHT, ARMEN UIT, GEBREKKIGEN,
KREUPELEN EN BLINDEN. WAT EEN GELUK
VOOR U DAT ZIJ ER NIETS TEGENOVER
KUNNEN STELLEN. Lucas 14,12-14

Perspectief voor ons

Het perspectief van het koninkrijk
van God dat Lucas schildert, is
verrassend. Het betekent een andere
kijk op het goede leven. Mensen
neigen ernaar om welvaart en
voorspoed te koppelen aan hun
eigen inzet en prestatie. Wij zijn
mensen van verdiensten. Als we
Lucas mogen geloven, zouden we
dat niet moeten blijven. Alle zaken
die bijdragen aan het goede leven
zijn een geschenk van God aan alle
mensen. Aan ons de uitnodiging

om te leven vanuit die visie door
oog te hebben voor een goede
verdeling van het goede. Een tweede

eye-opener van Lucas betreft het
samenleven van mensen. In een
gemeenschap naar christelijk model
mag het gekrakeel over aanzien,
status en macht verstommen. Er is
geen stoelendans om de ereplaatsen,
want waar God de centrale plaats
inneemt, zijn alle andere plaatsen
van gelijke rang. Aan de tafel

naar Gods bedoeling wordt ieder
uitgenodigd de plaats in te nemen
die past bij zijn of haar talenten.
Maar die plek blijft steeds een

zetel van de gastheer. Hier past een
houding van ontvankelijkheid en
bescheidenheid. Ontvangen in plaats
van nemen, krijgen in plaats van
opeisen.

Er wordt van ons een bijzondere
mentaliteit gevraagd. Het gaat om
een houding van eerbied voor ieder
mens maar in het bijzonder voor de
mens die te weinig deel heeft aan
het goede leven. In het koninkrijk
van God bestaat een onmiskenbare
voorkeur voor mensen met een
nadeel. Die vooringenomenheid mag
ook ons aankleven.



Waardevol

De volstrekte gelijkwaardigheid

van alle mensen in het koninkrijk
van God leidt als vanzelf tot de
erkenning van de waardigheid van
iedere individuele mens. Het is van
alle tijden dat die waardigheid van
individuele mensen uit beeld dreigt
te raken. In onze samenleving zijn
het de economische wetmatigheden
van de vrije markteconomie die

de boventoon voeren. Des te
belangrijker dat er plaatsen zijn
waar de individuele mens mag
ervaren dat hij of zij er toe doet, op
of naast de markt. In het citaat uit
Lucas 14 maakt Jezus duidelijk dat
de waardigheid van een mens niet
afhangt van zijn godsdienstige of
economische status. Die waardigheid
is voorgegeven: ze is er al bij onze
geboorte en ze blijft tot na onze
dood. Ze is niet afhankelijk van taal,
inkomen, kennis, 1Q, huidskleur of
enig ander criterium dat mensen
verzinnen om onderscheid te
maken. leder mens is welkom aan
de koninkrijkstafel, in het bijzonder
zij die elders voor een gesloten deur
kwamen.

De geloofsgemeenschap is een
afspiegeling van de maaltijd in het
koninkrijk van God. Sterker nog,

in iedere gemeenschapsvorm die
uitgaat van de gelijkwaardigheid
van haar leden en de waardigheid
van elk individu is het koninkrijk van
God te herkennen. Paus Franciscus
zaliger zei het op zijn eigen manier:
“lIk geloof in God. Niet in een
katholieke God, die bestaat niet. God
bestaat!” Zo kan iedere uiting van
gemeenschap waardevol zijn zonder
dat er een etiket katholiek of zelfs
maar christelijk op zit. We maken
met elkaar deel uit van een groter
geheel, van Gods werkelijkheid.

Die werkelijkheid houdt niet op

bij de muren van de kerk, ze

is overal te herkennen in onze

wereld en in onze samenleving. De
geloofsgemeenschap staat dus op
de eerste plaats ten dienste van de
gehele mensengemeenschap.

Kerkvader Ambrosius zegt in één
van zijn preken: "De aarde werd voor
allen gemeenschappelijk geschapen.
Als je toevallig rijk bent, ook al heb
je er hard voor gewerkt, bedenk dan
dat je, als je iets aan de arme geeft,
je niet iets geeft dat van jezelf is,
maar iets dat eigenlijk al van hem

"

was.
Belangeloos

De boodschap van Gods gastvrijheid
klinkt het meest en het sterkst juist
voor diegenen die in de wereld

het minste deelhebben aan het
goede leven. Er is bij Jezus altijd die
opmerkelijke voorkeur voor mensen
met een nadeel. Hij is duidelijk

over het ontvangen van kwetsbare
mensen: Wat een geluk voor u

dat zij er niets tegenover kunnen
stellen. Let wel, het geluk dat Hij
bedoelt, betreft ons wanneer wij er
in slagen gastvrij te zijn. Juist omdat
onze gasten geen tegenprestatie
kunnen leveren, slagen wij erin

hen te ontvangen omwille van hun
waardigheid en zonder enig ander
belang. Onze aandacht, onze tijd,
onze energie en onze liefde zetten
we in uit verbondenheid met de
mensen. We geven in feite iets door.
We delen de levensmogelijkheden
die we zelf hebben ontvangen van
God.

André van Boven



Wij die in deze tijd leven zouden haast
vergeten dat er ook nog veel is om
gelukkig van te worden. Het is immers
een en al ellende, kommer en kwel,
oorlog, ruzie. Mensen lijken niet meer
op een normale manier met elkaar om
te kunnen gaan. We zijn druk bezig met
elkaar de maat nemen en als je niet voor
me bent ben je tegen me, zo lijkt de
norm. Zo komen mensen recht tegenover
elkaar te staan, polarisatie is het gevolg.

Kunnen we nog wel geluk ervaren?

In de christelijke
traditie wordt geluk
vaak verbonden met
vrede, dankbaarheid
en de aanwezigheid
van God in het
alledaagse. Niet het
spectaculaire of het
grootse vormt de kern,
maar juist de kleine
momenten waarop
we iets van Gods
goedheid ervaren.

Het kleine geluk kan worden gezien

als een teken van genade. Een lach die
onverwacht wordt geschonken, een
maaltijd, die we mogen delen, een
bloem die zomaar langs de weg bloeit of
gewoon de vreugde van je eigen tuin als
alles bloeit en groeit. Wandelen met de
hond en hem zien dartelen, vrij van de
riem.

Wanneer we leren het kleine geluk te
zien oefenen we ons in dankbaarheid.
Het maakt ons bewust dat niet alles
vanzelfsprekend is. Niet de adem die we

inademen, niet de zon, niet de gehele
aarde met alles wat er leeft en bloeit.
Niet de nabijheid van de ander. Klein
geluk is dus meer dan een prettige
ervaring. Het maakt ons bewust van Gods
aanwezigheid in ons dagelijkse bestaan.
Het laat ons zien dat de grootste vreugde
vaak ligt in het kleine gebaar.

Deze week bereidde ik samen met enkele
mensen de gezinsviering voor in Dronten
op 28 september. Zoals u weet is het dan
ook al heel snel 4 oktober, dierendag,
maar voor ons vooral ook de dag van
Franciscus van Assisi. Als er iemand
was, die vreugde kon
vinden in het kleine,
maar tegelijk toch ook
het grootse, was hij
het. We besloten de
lofzang van Franciscus,
het Zonnelied, op
kinderlijke wijze
centraal te stellen.
In een periode van
ernstige ziekte werd
Franciscus gewekt
door een warme
zonnestraal. Hij lag op zijn brits en zong
met de vogels mee uit dankbaarheid.
Hij zong over de zon, de maan, het
gezang van de vogels, alle dieren, water
dat onze dorst kan lessen, vuur dat ons
verwarmt, de aarde die ons eten geeft en
ons gezond houdt met eerlijk voedsel,
aarde die fruit, bloemen voortbrengt, de
bomen, bossen, de afwisseling van de
seizoenen. Dat alles bezong Franciscus en
het Zonnelied was geboren.



Paus Franciscus schreef over dit alles een
encycliek die hij met de woorden van Franciscus
‘Laudato Si’ noemde. Laudato Si komt
rechtstreeks uit het Zonnelied en betekent
‘Geprezen zijt Gij'.

In Laudato Si gaat het om de zorg voor ons
gemeenschappelijke huis, de aarde, en om een
levenshouding van eenvoud, dankbaarheid en
verbondenheid. Klein geluk past daar precies in.
Het gaat immers vaak om momenten die ons
terugbrengen naar de grond van ons bestaan: de
geur van aarde na de regen, de zang van vogels
in de ochtend, een maaltijd die je deelt met
anderen.

In de geest van Laudato Si zou je kunnen zeggen:

klein geluk is een oefening in dankbaarheid en
eenvoud, een weg naar echte vreugde, die het
leven lichter en de wereld duurzamer maakt.

Klein geluk

Het fluistert zacht
In een zonnestraal door bladeren

In het koele water dat je handen
raakt,

In de stilte na een drukke dag.

Het vraagt niet om bezit
Niet om haast,
Maar om ogen die willen zien

En een hart dat durft te danken.

Het is de glimlach van de aarde zelf
Die ons herinnert,
Alles is gave
Alles is verbonden

Alles is genoeg.

Als je dat mag ervaren is er veel, ook
in onze roerige en vaak vijandige we-
reld, om gelukkig en dankbaar om te
zijn!

Anne-Marie Swater



Groepsfoto na afloop van de
uitreiking van de Ariéns Prijs voor
Diaconie 2022

Ariéns
PublieksPrijs
2025: de
stembus is
geopend!

Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariéns
Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit

uit het aartsbisdom. Ook is er een PublieksPrijs,
waarvoor tot 20 oktober gestemd kan worden op
www.aartsbisdom.nl/stembus. Er zijn tweeéndertig
genomineerde initiatieven.

Hub Crijns is voorzitter van de jury Ariéns Prijs voor Diaconie.
"Aan de oproep aan parochies, Parochiéle Caritas Instellingen en
diaconale groepen om activiteiten voor te dragen voor de Ariéns
Prijs voor Diaconie 2025 is gretig gehoor gegeven. De jury kon
32 initiatieven, projecten en activiteiten verwelkomen.” Volgens
hem zijn alle voorgedragen initiatieven winnaars, “want diaconie
en caritas komen zo in het volle licht te staan. De jury heeft de
goede gewoonte om alle genomineerden persoonlijk te bezoeken
om uit de eerste hand een indruk te krijgen van de verschillende
initiatieven. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen,
die zijn gebundeld in het diaconale boekje Ariéns Prijs voor
Diaconie 2025. Dit zal begin september beschikbaar zijn en
verspreid worden in het aartsbisdom.”

De Ariéns Prijs voor Diaconie werd in 2003 in het Aartsbisdom
Utrecht in het leven geroepen en draagt de naam van Alphons
Ariéns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige
eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende
arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt om de drie jaar
uitgereikt, dit jaar voor de achtste keer op 25 oktober 2025 in
Deventer.

Vanaf 1 juli tot 20 oktober kan er op de website van het
aartsbisdom gestemd worden voor de PublieksPrijs. Daartoe is er
van elk initiatief een kort verhaal en een foto beschikbaar op de
site. En er is een stempagina, waarop men kan stemmen op de
favoriet. Na het stemmen komt het overzicht van de uitgebrachte
stemmen in beeld.

Met de diaconale Ariéns Prijs worden twee doelen nagestreefd:

a. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
b. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor
anders geen geld is.

De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van

de Ariéns Prijs voor Diaconie op 25 oktober 2025 in het

Titus Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 2 te Deventer. Het
programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur en begint met een
gebedsviering, gevolgd door een aantal interview-blokken, muziek
en een theologisch commentaar op de genomineerde initiatieven.
's Middags worden de PubliekPrijs, de Tweede Prijs en de Ariéns
Prijs uitgereikt.
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Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de
komende bedevaart is “PELGRIMS VAN HOOP” Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie
vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de
plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastoor P. Kuipers. Aansluitend is de
processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het
Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk.

Enige achtergrondinformatie.

Gerardus Majella:

Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in
Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In
1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier
vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend
om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging
en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan
verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen,
bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd),
helderziendheid, profetie€n en broodvermenigvuldigingen op zijn
naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd
aan tuberculose in Caposele in Zuid-Itali€, 16 oktober is zijn
naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers,
portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIl|
zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.




Keuvelaer
Ulam van Lielde

De wekker staat ingesteld op 06.00 uur, een
beetje vroeg voor een net gepensioneerde.
Maar het is voor de jaarlijkse bedevaart naar
Kevelaer, dit keer op 21 en 22 augustus. Ik
mag sinds 2021 meezingen in het koortje
dat voor deze bedevaart is samengesteld

en volg daarbij Ina van Wijngaarden op.

Dat zijn grote schoenen om te vullen, maar
een heel mooie taak. Toch zie ik er ook wel
wat tegenop; al kom ik uit de Katholieke
traditie, de bevaart op zich is mij onbekend.
Op 8 jarige leeftijd van Brabant naar
Dronten getrokken en opgegroeid in de
vitale Ludgerus-geloofsgemeenschap met
voornamelijk Nederlandstalige liturgieén.
Maar als de wekker gaat om zes uur heb ik er
zin in!

Om 07.00 uur zien we veel bekende
gezichten bij de Ludgeruskerk en met 32
personen, een bus vol, gaan we vanuit

de Norbertusparochie op bedevaart naar
Kevelaer. Via Kampen waar we ook een
aantal pelgrims oppikken naar de Basiliek
in Zwolle, waar we met de andere pelgrims
van de Thomas a Kempis-, Lebuinus- en
Christoffelparochie de bedevaart starten. In
totaal 100 pelgrims, acolyten/misdienaars en
pastores.

Na het ochtend- en reisgebed vertrekken
we naar Kevelaer. We hebben allemaal een
prachtig ‘spoorboekje’ met alle gegevens
en vooral ook alle liturgieén voor deze
bedevaart. In de bus is ruimte voor gezellig
bijpraten en voor Rozenkransgebed. Het
bidden van het "Weesgegroet’' doen mijn
gedachten afdwalen naar de kindertijd van
onze dochter. Zij bad vol overtuiging "Wij
zijn de gezegenden onder de vrouwen” in
plaats van "Gij zijt de gezegende..”

In Kevelaer lopen we in processie naar
de Biechtkapel voor een kort welkom en
zegening van de offerkaars. Een heerlijke
warme maaltijd wacht op ons in het
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Parkhotel en dan kunnen we even de benen
omhoog leggen in de hotelkamer. Ik moet
me mentaal voorbereiden op de kruisweg
die we gaan lopen. Door de gebeden die
uitgeschreven staan in de liturgie wordt het
lijiden en sterven van Christus verbonden met
de zorgen van deze tijd. Ze zijn bijzonder
inspirerend; bij de 8¢ statie: "Wij bidden om
vrede, vrede in de wereld. Dat de huilende
vrouwen een aanklacht mogen zijn tegen
hen die oorlog en geweld in stand houden,
uit machtspolitieke overwegingen. Heer, geef
vrede!”

De dienst in de Basiliek van Kevelaer is
prachtig. Het zingen een uitdaging door de
akoestiek en door het monumentale orgel.
Het koortje is uitgebreid met de heren
stemmen, een heerlijke aanvulling en hoewel
we goed ingezongen zijn kost het moeite
om de liederen de kerk in te zingen. Na de
lichtprocessie is het tijd voor napraten, in een
van de vele horecagelegenheden. En dat is
heel gezellig!

Maar de plicht roept, de volgende dag
zingen we in de Eucharistieviering in de
Biechtkapel. Een kleinere en intieme ruimte,
fijn om daar te zingen. Je voelt je verbonden
met de mensen in de kerk. De dienst is ook
via een livestream te horen en we weten dat
er geluisterd wordt door de mensen die thuis
zijn. De bedevaart wordt afgesloten met een
Sluitingslof en het lied ‘Pelgrims van Hoop',
het thema van dit jaar. Het refrein begint met
‘Vlam van Liefde, hoop die ons doet leven'.
En daar gaat het wat mij betreft om. Liefde
en hoop, en hoe kun je dat beter verbeelden
dan met het opsteken van een kaars met
daarbij de gedachten aan diegene en
datgene waar je hart naar uitgaat. Aan ons
de taak om liefde en hoop vorm te geven,
ieder op zijn of haar manier.

Anja Hetsen Huijsmans



Veel vakanties zijn al weer enkele weken
voorbij. We leven al weer in de orde van de
dag. Als we het wereldtoneel aanschouwen,
neemt de realiteit, dat we bij een oorlog
betrokken zullen worden toe. Vooral

alleenheersers zorgen voor veel spanningen.

Hun territoria en macht zijn nooit groot
genoeg en dat veroorzaakt veel leed.

Het brengt stromen met vluchtelingen

op gang. Met de daaruit volgende
armoede en onrechtvaardigheid worden
we elke dag geconfronteerd. Mensen

die reddeloos zijn en wel zien waar ze
terecht zullen komen, als het maar weg is
uit het geweld. Maar ook hier in ons land
ondervinden deze vluchtelingen weerstand
van de locale bevolking. We beginnen

een bestuursvergadering altijd met een
korte bezinning. Onze inleider refereerde
aan een bijzondere overweging n.a.v. het
evangelie van de barmhartige Samaritaan.
Daarbij waren hem drie punten bijgebleven.
1 Wie vinden wij dat niet onze naaste is?

2 Zorg dragen voor je naaste door hem

in veiligheid onder te brengen. 3 De zorg
overdragen en toe vertrouwen aan anderen
en deze hulpverleners moreel en financieel
steunen. De parabel die 2000 jaar geleden
actueel was en nu nog steeds.

De zorgen over de onderbezetting van het
pastoresteam duren onverminderd voort.
Gevolg is dat bepaalde werkzaamheden
niet of anders gedaan zullen worden.

Niet alleen in het pastoresteam kampen
we met tekort aan mensen, ook bij de
kleinere locaties speelt het. Het bestuur
roept parochianen op om voor enkele
jaren mede verantwoordelijk te willen

zijn voor de gang van zaken binnen de
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geloofsgemeenschappen. Paul en Sandra
Crijns gaan het bestuur verlaten. Het was al
enige tijd bekend, maar nu is het definitief.
Sandra blijft nog wel betrokken bij de
redactie van De Oversteek. Wij danken hen
beiden voor hun jarenlange inzet voor de
Norbertusparochie.

Het bestuur heeft samen met de
Christoffel- en de Thomas & Kempisparochie
aansluiting gezocht bij een bureau voor
vermelding van vertrouwelijke zaken. Dit

in het verlengde van het beleid dat wijlen
paus Franciscus heeft ingezet. Het bestuur
is blij met deze mogelijkheid, want het was
niet eenvoudig hier een goede oplossing
voor te vinden. Op de laatste pagina van De
Oversteek staat hoe u contact kunt zoeken
met dit bureau.

De verduurzaming in de Petrusparochie

is bijna klaar. De zonnepanelen en de
warmtepompen zijn geplaatst. Hopen dat
het spoedig zijn rendement gaat opbrengen
en de afhankelijkheid van fossiele brandstof
gereduceerd wordt naar nihil. De investering
in de Ludgeruskerk heeft afgelopen jaar

zijn rendement al opgebracht. Alle grote
investeringen worden begeleid door een
praktische deskundige van het bisdom. Het
bestuur is blij dat deze adviseur van het
bisdom ingezet kan worden, dat houdt de
lijntjes kort en professioneel.

Het bestuur wenst u een tijd toe, waarin de
rust en vrede op aarde zal terugkeren.

Edy Staes (secretaris)
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28 sept ‘25
vredesweek.

20 —

Week

Vredeas

PEX

-

PAX Vredesweek

Al sinds 1967 organiseert PAX elk jaar

in september de nationale Vredesweek.
Samen met duizenden mensen, kerken en
organisaties laten we zien: vrede is mogelijk
- als we er samen werk van maken.

Thema dit jaar is: Niets doen is geen optie
In Nederland vieren we dit jaar dat we 80 jaar
leven in vrede en veiligheid. We zijn eraan
gewend. Maar beseffen dat we ons hiervoor
moeten blijven inzetten. Door waakzaam te
zijn, zelfvoorzienend bij een calamiteit en naar
elkaar om te zien. Niets doen is geen optie.

Goed is dat je niet doet wat slecht is (Psalm
1),

Huub Oosterhuis, Antoine Oomen

Goed is

dat je niet doet wat slecht is

niet achter oplichters aan loopt

niet met Ploert en Schender heult

niet je schouders ophaalt

‘ploert en schender, ach

2o is de wereld'

Goed is dat je goede woorden
Overweegt en wil:

Heb je naaste lief die is als jij

De vluchteling, de arme, doe hen recht.

Laat de hele aarde dit erkennen:

zelfs bij grieven, groeiden we,

zelfs bij heibel, hielden we hoop,

Zelfs verslapt, verkozen we altijd verbonden
te zijn.

Zegevierend,

niet omdat we nooit meer verlies zullen
kennen,

maar omdat we nooit weer aan verdeling
zullen wennen.

Amanda Gorman

in The Hill We Climb

Nederlandse vertaling door Zaire Krieger

Geef vrede,
doneer via NLO3 TRIO 0390 5150 00
of ga naar paxvoorvrede.nl/vredescollecte

12



MISSIO -4

Wereldmissiemaand 2025
Myanmar

Campagne

Missio voert de campagne voor
Wereldmissiemaand dit jaar onder de
titel ‘Missionarissen van Hoop'. Paus
Franciscus heeft dit thema gekozen
in lijn met het thema van het Heilig
Jaar: Pelgrims van Hoop. Dit verwijst
naar de brief van Paulus aan de
Romeinen (5,5): ‘de hoop wordt niet
teleurgesteld'.

Op 19 oktober is het
Missiezondag.

Missio brengt dit jaar de katholieke
kerk in Myanmar voor het voetlicht.

Eind maart van dit jaar werd

het land getroffen door een
verwoestende aardbeving. Na een
lange tijd van militaire dictatuur
waren er sinds 2010 hoopvolle
democratiseringsprocessen op gang
gekomen, die in 2021 door een
nieuwe militaire coup teniet werden

gedaan. Sindsdien woedt er een
bloedige burgeroorlog tussen het
regeringsleger en een breed verbond
van gewapende verzetsgroepen.

De humanitaire en economische
situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer
drie miljoen vluchtelingen in eigen
land. Ook vluchten duizenden
mensen de grens over naar Thailand.

In de campagne van
Wereldmissiemaand laat Missio

zien dat de kerk de mensen niet

in de steek laat. Talrijke kerkelijke
medewerkers moesten zelf vluchten
uit oorlogsgebieden, zoals de
bisschop van Loikaw, Celso Ba Shwe.
In november 2023 wordt Loikaw van
alle kanten onder vuur genomen.

De bevolking vlucht. Sindsdien leeft
bisschop Shwe met verdreven mensen
in het oerwoud, in provisorische
kampen gemaakt van bamboestokken
en dekzeilen, met kookstelletjes

van leem en steen. Maar zelfs deze
worden gebombardeerd. “Velen
adviseerden mij daarheen te gaan
waar geen gevechten zijn", vertelt

de 61-jarige. "“Maar hoe kan ik mijn
mensen achterlaten?”

Bisschop Shwe trekt van kamp naar
kamp en zoekt contact met de
mensen. Steeds weer wordt hij op de
proef gesteld. Wanneer de

levensmiddelen op zijn. Wanneer er
een medisch noodgeval is. Soms lijkt
er geen oplossing te zijn. “Maar dan
komt er iemand die mij helpt”, vertelt
hij. Zo lukt het hem voor de mensen
te zorgen.
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Zoals de inwoners van Loikaw
vergaat het velen in Myanmar.
Meer dan drie miljoen mensen zijn
in het land op de vlucht, meer dan
een miljoen islamitische Rohingya
vluchtten naar Bangladesh.
Duizenden zochten hun toevlucht
in Thailand. In Myanmar zelf
zorgen kerkelijke medewerkers op
veel plekken voor de vluchtelingen.
In vluchtelingenkampen zorgen

ze voor levensmiddelen en
medicijnen, en voor onderwijs aan
de kinderen en jongeren. Maar
zeker zo belangrijk: door met

de vluchtelingen te praten en te
bidden geven ze hun moed en
hoop.

MISSIO ondersteunt de
Missionarissen van Hoop in
Myanmar. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke
Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 19 oktober

of stort uw bijdrage op NL65
INGB 0000 0015 66,

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,
te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl



Reis naar Lourdes
13 t/m 20 september 2025

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

Bedevaart

Lourdes\

Parochies Thomas a Kempis, H. Christoffel g
H. Norbertus

13 september tot en met 20 september 2025

Wetkom. om met sng meedeigaan

il . . Info contactpersoon
wtlrl.:lT::tng ﬁ!'l.hﬁt?f flel ‘REII-‘_‘IIH Pastoor Ton Huitink
ebsite christoffelreizen.n 06 20 57 06 &9

ta . |{, ek pastoorhuitink{@gmail.com
nm e ﬁw Aanmelden/boeken

: via www.christoffelreizen.nl CR250142
Contactgegevens

Telefoon 073 203 41 44
Mail info@christoffalreizen.nl

k.
Thamas — '
) | S = ﬁ B
empis e/ e tl
forcomeris ;;m%m:i Christoffel '
Swolle Dranten Steenwijlkenwold I L | " il | -}
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= ] Jh ’
Profesaon%% = | Marjo

en perdosn van D[epen.

Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl Drukken - Printen « ICT « Web2Print « Warehousing

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar JAGER

Comfortabel en veilig wonen

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
et d l 06123 244 48
Kijk op wouda.n info@sansfotografie.com

Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/
rouwfotografie

WOUDA

installatie service onderhoud ORI MBS0 | infoiswoudand

Ceboord 1% | B2%1 K Deonben

~ i =

o X
Q) STEENHOUWERIJ AR,
(-\\j{_—f’q VAN OMMEN Volalus

Sinds 1932 specioglist in graf- en urnmonumenten Overlijden melden:
Dronten | 0321 - 38 37 08
Gildestraat 22 Kampen Lelystad | 0320 - 33 74 47
Telefoon: 038-3312830 Een liefdevol en professioneel afscheid

op maat sinds 2013
www.steenhouwerijvanommen.nl www.volatus.nl

Marie-Catrien van den Dries
en Marjoleine van Bussel
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Datum Lezingen

H. Franciscus
Franciscuskerk
Nunspeet

H. Bonifatius
De Voorhof
Biddinghuizen

H. Franciscus
Agnietencentrum
Elburg

13 en 14 september 2025 Num. 21, 4-9 Zondag 11.00 uur
Kruisverheffing Fil. 2, 6-11 Gebedsviering
jaar C Joh. 3, 13-17 Diaken M. Buijkx
Am. 8, 4-7 Zondag 09.30 uur
20lenilisspiembsiga020 1 Tim. 2, 1-8 Gebedsviering
25° zondag door het jaar Le. 1 ¢ .

i2ar C c. 16, 1-13 o Dlakgn F. van Daler] .
J 16, 10-13 Oecumenische vredesviering

27 en 28 september 2025 Am. 6, 1a + 4-7
26° zondag door het jaar 1 Tim. 6, 11-16
jaar C Lc. 16, 19-31

Zaterdag 19.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

4 en 5 oktober 2025 Hab. 1, 2-3 + 2, 2-4
27° zondag door het jaar 2Tim. 1,6-8 + 13-14
jaar C Lc. 17, 5-10

Zondag 10.00 uur
WoCo
Diaken M. Lieshout

11 en 12 oktober 2025 2 Kon. 5 14-17

28° zondag door het jaar 2Tim. 2, 8-13
jaar C Lc. 17, 11-19
18 en 19 oktober 2025 Ex. 17, 8-13 Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur

29° zondag door het jaar 2Tim.3,14—-4,2
jaar C Lc. 18, 1-8

Zinzondag
Pw M. Verschure

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

25 en 26 oktober 2025 Sir. 35, 12-14 + 16-18
30° zondag door het jaar 2 Tim. 4, 6-8 + 16-18
jaar C Lc. 18, 9-14

Zaterdag 19.00 uur
Gebedsviering
Eigen voorgangers

Jes. 25, 6a + 7-9

1 en 2 november 2025 Apok. 21, 1-5a + 6b-7

Allerzielen
[T + 24, 1-6a

Lc. 23, 44-46 + 50 + 52 + 53

Zondag 19.00 uur Zondag 10.00 uur
Gebedsviering WoCo
Eigen voorgangers Diaken M. Lieshout

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers

8 en 9 november 2025
32° zondag door het jaar Ez. 47,1-2 + 8-9 + 12
jaar C 1 Kor. 3, 9b-11 + 16-17

Kerkwijding Basiliek Sint Jan Joh. 2, 13-22
van Lateranen
15 en 16 november 2025 Mal. 3, 19-20a Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur

33° zondag door het jaar 2 Tess. 3,7-12
jaar C Lc. 21, 5-19

Zinzondag
Pw W. de Jong-van Kasteel

Eucharistieviering

Pastor H. van der Vegt

22 en 23 november 2025

34° zondag door het jaar ZK?)Ia;n.%_;gB
Christus Koning Lo, 23, 35-43

Jaar C

Zaterdag 19.00 uur
Gebedsviering
Pastor P. Leferink

Avondvieringen door de week:
Petruskerk te Lelystad:
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.

De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 21 oktober, 15 oktober, 29 oktober en 12

november.

Op 17 september is er geen eucharistieviering. Pastoor Huitink is dan afwezig in verband met de bedevaart naar Lourdes

H. Ludgeruskerk Dronten:

De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 10 september, 24 september, 8 oktober,

22 oktober, 5 november en 19 november.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.

H. Bonifatius te Biddinghuizen:

De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 1 oktober en 5 november
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H. Ludgerus
Dronten

Pax Christi
Petruskerk
Lelystad

H. Willibrord
De Hoeksteen
Swifterbant

Datum

Z°"dav%;c1;;)°° uur ow M"étggel dor PGS en GGW aan PGS-zijde
Eigen vooraangers Stértzonda p Ds. G. Lubbersen en 13 en 14 september 2025
9 gang 9 Eigen voorgangers Kruisverheffing
Startzondag Grootkoor Startzonda jaar C
Cantorij-'t Ludgrut-Cantor Créche 9 J
Kinderwoorddienst Zondag 14.00 uur Kinderkerk
Eucharistieviering in het Engels Livestream

Zondag 11.00 uur

Zondag 10.00 uur
Gezamenlijke viering

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Cantor

Zondag 10.00 uur
Oecumenische viering
Ontmoetingskerk
Diaken J. Terpstra en
Pw A. Swater
Pax Christikoor en Cantorij

Zondag 10.00 uur
Oecumenische viering RvK
PGS-zijde
Ds. G. Lubbersen
Creche
Kinderkerk
Livestream

20 en 21 september 2025
25° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
WoCo
Pw A. Swater
Gezinsviering
‘t Ludgrut

Zondag 11.00 uur
Livestream uit een andere kerk

Zondag 09.00 uur Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Alliance

27 en 28 september 2025
26° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
Ontmoeting rondom het
Zonnelied van Franciscus
Zie nieuwsbrief

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Zimple

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken F. van Dalen
Cantorij

4 en 5 oktober 2025
27° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

Cantorgroep

Vrijdag 10 oktober 14.15 uur
Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Seniorenviering
Pax Christikoor

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering

Pastoor T. Huitink
Pax Christikoor

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Cantorij

11 en 12 oktober 2025
28° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
WoCo
Pw M. Dusseldorp
Samenzang

Zondag 09.00 uur
WoCo
Pw M. Dusseldorp
Internationale viering
Internationaal gelegenheidskoor

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink
Cantorij

18 en 19 oktober 2025
29° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
WoCo
Pw A. Swater
Cantor

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Pax Christikoor

Zaterdag 19.30 uur Filmavond
Werkgroep cinema Willibrord

Zondag geen viering

25 en 26 oktober 2025
30° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Gelegenheidscantors

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Eigen voorgangers
Pax Christikoor

Zondag 10.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Alliance

1 en 2 november 2025
Allerzielen
jaar C

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt

Samenzang

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor H. van der Vegt
Kleinkoor

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 10.00 uur
Oecumenische viering RvK
PGS-zijde
De heer M. van Staalduine en
De heer P. Cryns
Creche
Kinderkerk
Livestream

8 en 9 november 2025
32° zondag door het jaar jaar

Kerkwijding Basiliek Sint Jan
van Lateranen

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken L. Everts
Cantorgroep

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Zimple

Zondag 09.00 uur Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Cantorij

15 en 16 november 2025
33° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
WoCo

Pw M. Dusseldorp
Cantorij

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
“Als God renoveert”
Pax Christikoor

Zondag 10.00 uur
WoCo
Eigen voorganger
Cantorij

22 en 23 november 2025
34° zondag door het jaar
Christus Koning
Jaar C

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).

Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).

Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant

(via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele
websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.



SchuldHulp

Maat;j

3

Profiel en taken

Als werkgroeplid von een SchuldHulpMootje-locotie
heb je een bijzenders verantweordelikheid Je zet met
elkaar de lnen uit, verbindt met alleriei portjen,
bereidt de financién voor en boont het pod voor
toekomstige bestuurders en codrdinatoren.

Dit doa je sarmen met jullie adwviseur (én de middelen
en materiaten) von SchuldHulpMeatje Nederland.
De tipdsinvestering vorieert, maar is ongeveer 2-4 uur
per week

Wil jij je ols werkgroeplid inzetten voor de missie van
SchuldHulphMoate en bijdragen oon duurzame
oplossingen voor mensen in de gemeente Dronten
met financisle problemen? Sta je van harte ochier
onze christelijke visie en kemwaoarden en ben je
betrokken bij een geloofs-gemeenschap?

Ben jij ondernamend en wil je een relevante bijdrage
leveran?

Karn dan naar de startbijeenkomst van de werkgroep:

Woensdog 24 september, 20,00 uur
Kerkoentrum de Lichtboei, De Boeg 37 - Dronten

Profiel en taken

Als werkgroeplid van een SchuldHuloMoote-locatie
heh je een bijzondere verantwoordelijcheid Je zet
ot elkaar de Gnen uit, verbndt mct allerlel partijen,
beraidt da financién voor en boont hat pod voor
toakomstige bastulrders on codrdinatonen

Dir doe je samen et jullie cdviseur (én de rmiddeten
en materialen) van SchuldHulphoatje Nederlond,
D tijdsrvestering vareert, moor is ongevesr 2-4 uur
PET Week

Wil jij je ols werkgroeplid inzetten voor de missie van
SchuldHulpMaate en bijdrogen oon duurzame
oplossingen voor mensen in e gemeente Dronten
met financitle problemen? Sta je van horte achter
onze christelijke visie en kermwoorden en ben je
betrokken bij een geloofs-gemeenschap?

Ber jij ondermemeand an wil joeen relevante bijdrage
leveran?

Kaom dan noor de startojeenkomst van de werkgroep:

Woensdog 24 september, 20000 uwr
Kerkcertrum de Lichtboei De Boeg 37 - Dronten




BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. FRANcCIScUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

Voor onze parochianen die nog willen nagenieten van
de zomer en hopen op een mooie, zonnige nazomer een
kort gedicht van Judith Herzberg;

Er is nog zomer

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen op handen droeg.

Viering

Op zondag 3 augustus hadden wij de maandelijkse
Woord- en Communieviering door Mark Lieshout. Voor
degenen die er niet bij konden zijn was het thema uit het
boek Prediker:

MU KAN NIETS GEBEUREN

Wat voordeel
heeft de mens:

lJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker,

ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid!

Er zijn mensen, die zich aftobben en inspannen

met wijsheid en kennis van zaken,

maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen,
die zich niet inspanden.

Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid.

Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn geploeter,

en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt?
Alle dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon;
zelfs s nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid.
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Nieuws uit en in ‘t Achterom

Regelmatig hebben wij een expositie in 't Achterom
van een kunstenaar, deze keer “een vrouw van

een zeeman" Mientje van der Kraan. Zij was als
vrouw van een zeeman, die maandenlang van huis
was, op zoek naar een creatieve bezigheid. Van
potebakken tot beeldhouwen e

n nu schilderen.

i y)

Een aantal van haar werken hangt nu in de grote zaal van
"t Achterom.

Twee van haar doeken in 't Achterom.

Eerstvolgende viering

Zondag 7 september om 10 uur een Woord en
Communieviering door Mark Lieshout met aansluitend
koffie in 't Achterom.



BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN

Korte terugblik
Buitenviering van 26 juli 2025.

Bij aankomst op de locatie aan Oldebroekerweg 33 kwa-
men de muzikale klanken je al tegemoet.

Een fijne start van de openluchtviering.

De familie Renne was zo gastvrij om hun tuin open te
stellen voor een gebedsviering.

Diaken Fokke van Dalen was bereid om hierin voor te
gaan.

Het was een inspirerende viering die muzikaal werd om-
lijst door het koor Bel Canto.

Het voelde goed om op deze plek te zijn onder een
prachtige wolkenlucht.

We mochten vertoeven in een oase van groen.

Diaken van Dalen verwoordde het treffend.

"Het is net of hemel en aarde elkaar raken op deze plaats.
Het eind van de viering werd afgesloten met de mooie
zegenbede van Sint Patrick.

We mochten in die bede de volgende bemoedigende
woorden horen:

"De Heer zij achter je om je in zijn armen te sluiten als je
dreigt te vallen”

En juist deze woorden kunnen een mens hoop geven.

Hierna was er ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens een
heerlijke maaltijd.

Met elkaar in gesprek gaan onder het genot van lekkere
soep, een knapperige kroket en smakelijke broodjes.

De sfeer was ontspannen en gezellig, temidden van kleur-
rijke bloemen.

Op een enkele regendruppel na bleef het wonder boven
wonder gelukkig droog.

Het was een heel geslaagd samenzijn.

Voor en achter de schermen hebben heel veel mensen
hun steentje bijgedragen om alles goed te laten verlopen.
Langs deze weg dan ook oprechte dank aan iedereen die
zich voor deze buitenviering heeft ingezet.

Het was fijn en hartverwarmend om deze ontmoeting
mee te mogen maken.

Al met al een zeer waardevol gebeuren.

Ervaringen van een parochiaan.

Komende periode

In de maand augustus zijn er, met uitzondering van de 1¢
woensdagavond, geen vieringen geweest. In september
zijn we weer met frisse moed gestart, ook weer met de
viering op de 1¢ woensdagavond.

Vredesweek

Traditiegetrouw wordt in de Vredesweek een oecumeni-
sche viering gehouden.

Aan de hand van het thema: Niets doen is geen optie, zal
diaken Fokke van Dalen ons voorgaan in deze viering.

U bent allen van harte welkom op zondag 21 september
om 9.30 uur.

SPOREN

in de hele stad heeft het verleden voetafdrukken
neergelegd
je kunt ze makkelijk negeren
er omheen laveren
met oogkleppen op over je eigen pad
maar wat als je zou proberen
of jouw voet past in de holtes
als je stap voor stap het bitter durft te proeven
wat als je bij zo'n afdruk even stil staat om het donker te
ervaren
dat anderen is aangedaan
het is niet moeilijk want in de hele stad heeft het verleden
sporen nagelaten
als we ze durven volgen
geeft het ons een kans
om te praten, te horen, te helen
zo maken we voor later
een nieuwe route door de stad
zodat we samen kunnen lopen naar het zoet

Bauke Vermaas - Stadsdichter Zwolle — april 2024 —
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Preek of pop?

De muzikanten, dichters
en andere i

van deze wereld bieden
meer dan eens hand-
vatten voor hoop, uiting
van verdriet en liefde,

of oproep tot protest.
Muziek geeft een stem
en brengt hele raties
op de been, en laat ons
nieuwe deuren openen.
Hier een kleine greep
uit de talloze vaten van
inspiratie die roerenen
VOOr oproer zorgen.

Kijk, lees- en theatertips

=
Land st

Basel Adra, T

Yuwal Abraham, Hamdan

Ballal & Rachel Szor

Asileftmy
father's house

Mew Dutch
Connections

Wrsel-
wachter

Goort Mok

People help
the peopla

Birdy

Holt vuer
op 't vuur

Banii Lohues

Turn, Turn,

Turnl

Tho Birds

Sophie Straat

Heer, geef ons de moed
Hear, Q.IEEF ans de moed om 1
Fion waarap el aankomt,

1 ontdekkan of we doan wat
QEHH&I'I. el wardan,

af dat we daarvoor '.\'-EQ'HZ‘FIEI'EI'I.
Haar, gezr ans maad!

Hal gaal ersm

af we de kams grijpen, of die
voorbij laten gaan,

of we onze mond open doen,
af veilig blijven 2wijgen.
Haar, gaal ons maoad]

af we raad geven, of warradan,
af we troosten of wagkijken.
Haar, gaal ans maad!

af we lachen af uitlachan,
af we actie andernemen o
ang terugirakken.

Haar, gael ans maad!

Hel gaal ersm

dat we bij al ons denken, doen

an laten

U Zien

in allen die anrachl wardt sangedaan,
in iadar die de mond wordt gesnoard,
in han dia tan andar gaan aan pijn

an wardrigt,

in ieder die tot ‘andar’ wordt gamaakt,
in allan die ganegesrd wordan,

in allas wat wordt ontikend,

an wat aan hebzucht an macht ten
ander gaat,

Haar, gaaf ons da moad om te zian
waarop hat agnkomt,

an te doen wat gadaan moet wardan,
Haar, gaef Gij ons moed|

Maar ean gabad Wi hat Kathallsches
Gesanghuch dar deutschaprachigen
Schwalz
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BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. LUDGERUS - DRONTEN

Een hartelijke groet vanuit Brabant

Het is alweer bijna vier maanden geleden dat ik vanuit
Dronten verhuisde naar mijn geboortedorp Teteringen.
Na het overlijden van mijn man stond ik daar, net

als mijn tweelingzus, op een wachtlijst voor een
Seniorenappartement. Vanwege gezondheidsproblemen
ging alles plots sneller dan verwacht.

Jammer genoeg te snel om van iedereen afscheid te
kunnen nemen... Afscheid nemen van de mensen en de
plaats waar je samen 53 jaar hebt gewoond roept veel
herinneringen op, soms verdrietige maar ook mooie
waardevolle gebeurtenissen.

In de zomer van 1969 kwamen wij in de nieuwe

polder wonen en voelden ons al snel betrokken bij de
Ludgerusparochie in opbouw. Via het samenvoegen van
het al bestaande mannenkoor en dameskoor was in 1968
het Ludgeruskoor ontstaan, ze waren blij met nieuwe
leden. De start van het nieuwe koor viel samen met het
invoeren van de

Volkstaal in de Liturgie. Het was mooi en inspirerend
om daarbij betrokken te zijn en de nieuwe liederen, op
teksten van Huub Oosterhuis in te studeren. We leerden
meer mensen kennen en er ontstonden ook hechte
vriendschappen vanuit het koor.

Later, toen ik meewerkte op het Parochiesecretariaat, en
er veel werkgroepen actief waren, heb ik ervaren hoe die
jonge parochie (met mensen uit alle streken) uitgroeide
tot een vitale geloofsgemeenschap waar mensen omzien
naar elkaar!

Dat Samen Kerk zijn neem ik dankbaar mee als
waardevolle herinnering.

Alle goeds,
Corry Boot-Oomen

Mijn man, Ton Boot, overleed 12 januari 2022.

Volgens zijn wens werd hij begraven op een
Natuurbegraafplaats in Brabant.

Van de locatieraad en pastoraatsgroep.

Vieringenrooster

De pastoraatsgroep is weer druk bezig geweest met
het vieringenrooster tot en met 1 maart 2026. De

Eucharistieveringen zijn ingedeeld door André van Boven.

Het is ons opgevallen dat deze vaak om 9.00uur zijn. Dit
heeft niet onze voorkeur en dit zullen wij communiceren.
Hopelijk kan hier in de toekomst rekening mee worden
gehouden.

Onze Vep-ers, Ad de Kroon, llse Dohnau en Tine
Doornbos, zullen één keer per maand voorgaan. Verder
zal er één bijzondere ontmoeting zijn, die dit keer wordt
verzorgd door José Jansen en Annie Nijmeijer , met als
thema “Zonnelied van Franciscus van Assisi”. En voor de

L

andere zondagen hebben wij een beroep mogen doen
op Michael Buijkx, Fokke van Dalen, Leon Evers, Anne-
Marie Swater en Marie-José Dusseldorp. We zijn blij dat
we zo het rooster rond hebben gekregen en de kerk elke
zondagochtend open is.

Startzondag

Op 14 september a.s. is er de Startzondag in onze kerk.
De Vep-ers zullen voorgaan en de Cantorij, Cantor en

het kinderkoor 't Ludgrut zullen deze viering muzikaal
begeleiden. Voor de kinderen zal er tijdens de viering een
kinderwoorddienst zijn.

Uitnodiging Parochieavond op vrijdag 19 september!

Graag nodigen wij u uit voor de Parochie-avond in
onze Ludgeruskerk op vrijdagavond 19 september om
19.30uur.

André van Boven zal wat vertellen over het jubeljaar
“Pelgrims van Hoop".

't Ludgrut zal zorgen voor een muzikale ontvangst. En

de Cantorij en Nienke de Jong zullen zorgen voor een
verdere muzikale invulling van de avond. Uiteraard zorgen
wij voor de hapjes en de drankjes. Tot de 19¢ september!

Met een hartelijke groet, Peter Meijer(locatieraad) en
Annie Nijmeijer (pastoraatsgroep)

H. Willibrord
Swifterbant

Familieberichten

Overleden:
31 juli: de heer Benny Dibbelink, De Greente 70.
Hij is 87 jaar geworden.

De Hoeksteen

Voor een feest, bijeenkomst, uvitvaering
groot of klein
moet u in De Hoeksteen zijn
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NIEUWE KAZUIFELS

In de Petruskerk in Lelystad worden in de zondagse
Eucharistieviering van 7 september nieuwe kazuifels
in gebruik genomen. Er zijn vanaf dan dus kazuifels
voor onze priester-pastores aanwezig in de gangbare
liturgische kleuren, te weten groen, wit, paars en
rood.

We zijn erg blij, dat we op deze manier kunnen
bijdragen aan de samenwerking met onze

. priesterpastores . Ze hoeven, in ieder geval naar
Lelystad, niet meer zelf hun kazuifel mee te nemen.

Pianist/organist Locatie

Petruskerk, Botter 39-05

Gijs Boelen -

Voor meer informatie over dit concert kunt u contact
opnemen met André Hottinga: +31653392219 www.orgelconcertenflevoland.nl




BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

PAX CHRISTI LELYSTAD
IN MEMORIAM

g [N Lelystad overleed op 25 juli
/%3 Liduine van der
“# Burg-Bogemann.
Liduine was in maart 80 jaar
geworden en vierde met Willem
hun 50-jarig huwelijk in juni.
De laatste jaren was Liduine
al veelvuldig in het ziekenhuis
geweest voor behandelingen en toen dit jaar opnieuw
kanker werd geconstateerd besloot Liduine dat het
genoeg was. Samen met Willem kon ze aanvaarden dat
het leven eindig is. Ze heeft in alle rust in het hospice de
laatste weken doorgebracht.
We namen afscheid van haar in een viering in de
Olandhorst. Daar herdachten we haar leven, kleurrijk en
bloemrijk, creatief en muzikaal. Blijmoedig ook en steeds
weer in voor nieuwe uitdagingen. Haar schilderijen, haar
wandkleden, de schaapjes die jarenlang in de kerststal
van de kerk stonden, als lerares textiele werkvormen
gebruikte ze haar creativiteit heel veelzijdig.
Moeilijke momenten in het leven ging ze niet uit de weg,
dat zij en Willem geen kinderen kregen deed haar veel
verdriet. Ze is sterk geworden, door wat het leven met
haar deed. We lazen uit de Korinthe brief van Paulus,
over geloof, hoop en liefde. Ze heeft ze geleefd, soms
in wankel geloof en wanhoop, maar de liefde heeft haar
gedragen, ten einde toe.

In haar creativiteit, in de muziek en in de natuur vond ze
troost.

Van jongs af aan had ze iets met pauwen en bij het

feest in juni vroeg ze een bijdrage voor het nieuwe
pauwenverblijf in de pauwenweide waar ze zelf zo

graag kwam. Ze was een pauwenvrouw, Liduine. De

pauw staat voor schoonheid, pracht en elegantie, voor
wedergeboorte en hoop, vooral na een moeilijke periode:
steeds weer opnieuw beginnen. Ze wist er alles van. Deze
“powervrouw”.

De pauw nodigt je uit om je te laten zien zoals je
werkelijk bent, niet bescheiden, niet aangepast, maar vol
schoonheid en eigenheid. Je mag schitteren, laat zien wie
je bent, niet om op te vallen, maar om te inspireren. Dat
was Liduine ten voeten uit. Wat zal de hemel kleurrijk zijn,
met haar erbij.

Marie-José Dusseldorp OP

U aeni e

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe
parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte
welkom heten:

- Familie Blom

- Jenelva en Faith Stadwijk

Uitnodiging voor Allerzielenviering op 2 november
om 11.00 uur

Allerzielen is de dag waarop de overledenen worden
herdacht. Deze herdenking vindt sinds de twaalfde

eeuw op 2 november plaats. Nog steeds worden alle
overledenen herdacht, zo ook in onze Petruskerk. Anders
dan voorgaande jaren, vind deze viering plaats op
zondagochtend.

Zondag 2 november om 11.00 uur

Is er een gebedsviering om al onze dierbare overledenen
te herdenken.

Deze samenkomst kan voor de aanwezigen een bron
van troost zijn, een gevoel van saamhorigheid en
verbondenheid geven. Tijdens de viering worden alle
overledenen die ons dierbaar zijn herdacht. De namen
van de overledenen van het afgelopen jaar, worden -in
aanwezigheid van de nabestaanden- genoemd. Aan het
einde van de viering worden de nabestaanden, die bij
de uitvaartdienst een kruisje hadden opgehangen in de
kerk, uitgenodigd het herdenkingskruisje in ontvangst te
nemen. Voor de andere overledenen is het mogelijk de
namen van geliefde overledenen te noteren zodat zij ook
onderdeel kunnen zijn van deze viering.

U bent van harte welkom!

SENIORENVIERING PETRUSKERK

Op vrijdag 10 oktober 2025 is er een Eucharistieviering
vOoor senioren.

Pastor G.M.J. van der Vegt en Diaken A. van Boven zullen
in deze Eucharistieviering voorgaan, ondersteund door
leden van de zanggroep met muzikale begeleiding van
Sylvia Joustra onder leiding van dirigente:

Jacqueline Reesinck
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Wij hopen u van harte te verwelkomen:
vanaf 13.30 uur is de Petruskerk open, Botter 39-05
De viering begint om 14.15 uur
daarna is er een gezellig samenzijn.

De middag wordt om 16.30 uur afgesloten.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de
Petruskerk tel: 0320-250010 of via email-adres:

secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

Wilt u daarbij vermelden of u komt met een rollator,
rolstoel of scootmobiel? Dit is belangrijk in verband met
de organisatie van de viering.

ledereen, jong en oud, is van harte welkom!

Graag tot ziens op 10 oktober 2025.
Met vriendelijke groet De werkgroep “Seniorenpastoraat

"

Roze Viering in Lelystad: Taal maakt ruimte

Op zondag 12 oktober 2025 vindt in de
Ontmoetingskerk in Lelystad de jaarlijkse Roze Viering
plaats. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor
en door de LHBTI-community en voor iedereen die zich
hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is Taal
maakt ruimte.

De Roze Viering is een moment van samenkomst voor
mensen die in een kerkelijke omgeving volledig zichzelf
willen zijn. In woorden, gebeden en muziek, maar

ook in stilte en verwondering, wordt ruimte gemaakt
voor ieders verhaal. Tijdens de viering wordt het licht
gedeeld, is er aandacht voor elkaar en wordt samen
ervaren wat de helende kracht van woorden kan zijn. Na
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een hapje en drankje. ledereen is van harte
welkom om aan te sluiten, ongeacht achtergrond of
levensbeschouwing.

Datum en tijd: zondag 12 oktober 2025, aanvang 15.00
uur

Locatie: Ontmoetingskerk, Schor 4, Lelystad

ledereen is welkom bij de Roze Viering, een

plek waar taal ruimte maakt en iedereen telt.
Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Lelystad,
Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Parkeren: Volg routeplanner naar Geul, 8212 Lelystad

Zondag 12 oktober, 16:00 uur. De Roze Viering wordt
georganiseert door en voor de LHBTI community

en iedereen die zich daarmee verbonden voelt in
samenwerking met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Voor meer informatie en interviews kunt u contact
opnemen met: Teunis Ruiten

teunis.ruiten@bureaugelijkebehandeling.nl
0651341218

Alpha-cursus 2025
Norbertusparochie, 19 juni 2025

Eerste editie geinspireerd door de Missionaire Parochie

In de periode van januari tot en met mei 2025 vond voor
het eerst in onze parochie een Alpha-cursus plaats. Het
was een waardevolle en hoopvolle ervaring, voor zowel de
deelnemers als de begeleiders. De cursus is ontstaan vanuit
het verlangen om als parochie te groeien in gastvrijheid,
gemeenschap en geloofsverdieping — precies zoals
verwoord wordt in de visie van de Missionaire Parochie.

Een open en uitnodigende sfeer

Om de twee weken kwamen we bij elkaar in een warme,
huiselijke sfeer: eerst samen eten, daarna een korte
inleiding via een heldere Alpha-video, gevolgd door open
gesprekken in kleine groepen. De kracht van Alpha bleek
opnieuw: een veilige plek waar mensen durven delen,
luisteren en zoeken. Sommige deelnemers kwamen met
vragen of twijfels, anderen verlangden naar verdieping van
hun geloof. Wat hen verbond, was het verlangen naar meer:
meer van God, meer van verbinding, meer van zingeving.

Ontmoeting, verdieping en verrassing

In totaal deden er 15 mensen mee, met verschillende
achtergronden. Sommigen waren al lang betrokken bij de
kerk, anderen kwamen juist voor het eerst. Wat opviel, was
de onderlinge verbondenheid die snel groeide. De heilige
Geest was merkbaar aan het werk — niet alleen op de
speciale Alpha-dag, maar ook in de spontane gesprekken,
momenten van gebed en de vreugde die ontstond. Voor de
begeleiders was het bemoedigend om te zien hoe mensen
opbloeiden, tot rust kwamen of geloof herontdekten.
Alpha bleek een toegankelijke vorm van evangelisatie die
werkelijk mensen raakt, ook in onze eigen parochiecontext.

En nu verder?

De eerste Alpha smaakt naar meer. In 2026 willen we
graag opnieuw een Alpha-cursus organiseren, mede
dankzij de enthousiaste verhalen van de deelnemers
zelf— opnieuw laagdrempelig, uitnodigend en open voor
iedereen, gelovig of zoekend. Zie Herbronning 2025-2026
voor meer informatie. Daarnaast zijn we als Alpha-team
aan het nadenken over een vervolgaanbod voor de oud-
deelnemers. De behoefte aan verbinding en verdieping
blijft bestaan. Een aantal deelnemers heeft aangegeven
graag verder te willen gaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
in de vorm van een huiskring of vervolgkring, waar geloof
en leven in een kleine groep gedeeld kunnen worden.

Dankbaarheid en verwachting

We zijn dankbaar dat deze eerste Alpha in onze parochie
werkelijkheid is geworden. Het was een stap in vertrouwen
— en het resultaat heeft onze verwachtingen overtroffen.
We danken God voor de weg die Hij is gegaan met de
deelnemers en zien vol verwachting uit naar wat komen
gaat. Alpha is geen eindpunt, maar een nieuw begin voor
velen.

Namens het Alpha-team, Elisabeth van Rijsingen-Krijgsman
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Diocesane Gezinsdag
12 oktober 2025

;;f .di
Programma : ‘:"‘;7

10.30 uur Eucharistieviering
Basiliek H. Kruisverheffing te Raalte

V HoOP

<
<i"

U

’351 .)f)

Na de H. Mis wordt een gezamenlijke lunch aangeboden.

~ In de middag zal er voor de kinderen een speurtocht zijn in
en rondom de basiliek. Voor de allerkleinsten is er creche.
De ouders volgen een workshop van Paul Graas over
hoopvol opvoeden in de digitale wereld. Hoe leren we onze
kinderen in vrijheid en met verantwoordelijkheid te leven?

Rond 1500 uur sluiten we samen af met een
gebedsmoment en mogelijkheid tot ontvangen van een
gezinszegen.

Kosten: €25 per gezin

AANMELDEN VOOR 3 OKTOBER VIA
WWW.AARTSBISDOMNL/DIOCESANE-GEZINSDAG-2025
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Diocesane Gezinsdag 12 oktober 2025 ‘Hoopvol opvoeden in de digitale wereld’

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zondag 12 oktober voor de derde keer een Diocesane
Gezinsdag. Dit jaar zijn we welkom in het mooie Raalte. We zijn nog steeds in het Jubeljaar van
de Hoop, daarom is het thema van deze dag ook ‘Hoopvol opvoeden in de digitale wereld’.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de Basiliek H. Kruisverheffing te
Raalte (Kerkstraat 6). Pastoor Ronald den Hartog (bisschoppelijk gedelegeerde Huwelijk & Gezin)
zal celebreren in deze viering. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum aan de
overkant van de basiliek. Daar staat de lunch klaar, waarna iedereen rond 13.30 uur aan
zijn/haar eigen activiteit begint.

De kinderen en tieners zullen in groepjes (onder begeleiding) een speurtocht lopen in en rondom
de Basiliek. Ze zullen tijdens deze speurtocht ook een aantal opdrachten en vragen krijgen die te
maken hebben met het thema ‘Hoop’.

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er creche. Zo hebben de ouders alle rust om hun eigen
programma te volgen. Daarin gaat Paul Graas met de ouders in gesprek over het thema. Paul
houdt zich veel bezig met karaktervorming van jonge mensen, maar is inmiddels ook expert op
het gebied van de digitale wereld en het effect daarvan op kinderen en tieners. In deze
interactieve workshop zal er veel plek zijn voor uitwisseling van ideeén en ervaringen onderling,
om ook elkaar te ondersteunen in de hoopvolle opvoeding van onze kinderen.

Rond 15.00 uur komen we nogmaals met z’n allen samen in de basiliek om daar af te sluiten met
een kort gebedsmoment met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament. Ook is er dan de
mogelijkheid tot het ontvangen van een gezinszegen.

Om 15.30 uur sluiten we de dag af met een drankje.
Aanmelden graag vooér 3 oktober via www.aartshisdom.nl/diocesane-gezinsdag-2025

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Deze kunt u overmaken op IBAN
NLO3 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2025 + naam.

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, email:
bangma@aartsbisdom.nl.

Overzicht programma

10.30 uur Eucharistieviering Basiliek H. Kruisverheffing (Kerkstraat 6, 8102 EA Raalte)

12.00 uur | Verzorgde lunch (Parochiecentrum overkant Basiliek)

13.30 uur 0-4 jaar créche

Kinderen/tieners speurtocht

Ouders workshop met Paul Graas

15.00 uur Gebedsmoment met uitstelling Allerheiligste + gezinszegen (in de Basiliek)

15.30 uur Afsluiting met een drankje (Parochiecentrum overkant Basiliek)
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HERBRONNING
Leven uit de bron van levend Water

)

‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,

NIEUW JAARPROGRAMMA

De nieuwe HERBRONNING is

uit! Dit overzicht van het
activiteitenaanbod van catechese
voor volwassenen voor het
seizoen 2025-2026 is voor de
geloofsgemeenschappen in
Biddinghuizen, Dronten, Lelystad
en Swifterbant bijgevoegd

bij deze Oversteek. Voor de
geloofsgemeenschappen

Elburg en Nunspeet worden
exemplaren van Herbronning

in de kerk beschikbaar gesteld.
Daarnaast wordt Herbronning
digitaal verspreid via de

diverse nieuwsbrieven en is

deze te vinden op de website
van de parochie https://
parochienorbertus.nl/cursussen

Ook in het seizoen 2025-2026

nodigen wij u en jou weer

van harte uit op onze
bijeenkomsten over zingeving
en levensvragen ter verdieping
van uw en jouw (geloofs)leven
en voor ontmoeting met andere
geinteresseerden.

daar ben Ik in hun midden’

HERBRONNING

Leven uit
de bron

water

ACTIATETENAANEDD CATECHESRT woor VOL WASSENEN

PRROCMIE N NORBERTUE

2025-2026

Mede dankzij de reacties op
onze oproep in De Oversteek
om suggesties voor activiteiten
hebben we weer een prachtig,
veelzijdig en inspirerend aanbod

kunnen samenstellen. Fijn dat er zo

meegedacht is. We hopen dat de
inhoud van Herbronning dit ook
oproept en dat we u/jou bij één
of meerdere activiteiten mogen

verwelkomen. Bij twijfel of behoefte

aan meer informatie, neem gerust

contact op met activiteitbegeleider(s)

zoals genoemd in Herbronning of

via ons e-mailadres: herbronning@

parochienorbertus.nl

De activiteiten die in de periode tot

de verschijning van de volgende
Oversteek plaatsvinden of starten
staan hieronder kort vermeld. Let
hierbij op! Er zijn twee wijzigingen
met betrekking tot nummers 2 en
12! De uitgebreide informatie over
inhoud en aanmelding van alle
activiteiten staat in de bijgevoegde

Herbronning en zijn terug te vinden

op de website van de parochie.

28

Van harte aanbevolen!

Rond de schrift; cyclus met
start op 17/9

Met elkaar bespreken van de
lezingen van de komende
zondag;

Workshop ‘Hoop in de crisis’;
17/9 (inhoud gewijzigd!)

Let op! Anders dan in
Herbronning staat is de
workshop ‘Hoop in de crisis’ van
het team ‘God in de supermarkt’
gewijzigd. Het wordt nu een
vervolg en verdieping op de
workshop van vorig jaar en

gaat over bewustwording van
ons gedrag in de supermarkt.
De supermarkt als metafoor
voor ons koopgedrag. Wat
kunnen wij doen om zuinig

en duurzaam om te gaan met
de aarde en gebruik van de
grondstoffen. Sluit gerust aan.
Datum, tijd en plaats blijven
ongewijzigd!;
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De Droom van God - 10.

Vredeswake; cyclus met start
op 24/9

Tijdens de vredeswakes luisteren
we naar hoopvolle verhalen,
proberen we die te duiden,
worden we stil, horen we muziek
en bidden we om vrede;

Prediker. Voor alles is een tijd;

cyclus met start op 30/9 11.

Als je deze oude wijsheidsleraar
leest, voel je dat het maar de
vraag blijft of we God vinden
kunnen, maar het zoeken alleen
al lijkt de moeite waard;

Exodus - boek van de
bevrijding; cyclus met start op
2/10

Het verbazingwekkende verhaal

van een groep slaven die wordt 12.

bevrijd: de allerhoogste macht
mengt zich in de geschiedenis
om het op te nemen voor
machtelozen;

Gregoriaanse Psalmen; 4/10

Een meditatieve en spirituele
reis in een sacrale sfeer aan de
hand van opnames van psalmen

gezongen door het koor 13.

Hartkeriana;

Film in de kerk: CONCLAVE;
14/10

Het conclaaf voor de opvolging
van de paus verbeeld als een
spel vol complotten, geheimen
en achterkamertjespolitiek;

Van polarisatie naar

nieuwsgierigheid; 16/10 14.

Laagdrempelige kennismaking
met het thema polarisatie

die op interactieve en
praktische wijze uitnodigt

tot oordeelsvrij luisteren en
oefenen in verwondering en
nieuwsgierigheid;

Vriend voor het Leven; cyclus
met start op 4/11

In diverse vormen stilstaan

bij een bloemlezing van de
gedichten, liederen, preken

en verhalen van de in 2023 op
Eerste Paasdag overleden Huub
Oosterhuis;

Bloemschikken in de kleuren
van het kerkelijk jaar; cyclus
met start op 6/11

Een mooi bloemstuk brengt
schoonheid in de kerk en het
verbeeldt het thema van een
viering of de kleur van het
kerkelijk jaar. Meer weten en zelf
maken?;

Kennismaken met Mattheiis;
cyclus met start op 6/11

Het komende kerkelijk (A-)
jaar begint op 30 november
a.s., waarbij het Evangelie
van Matthels in de zondagse
lezingen centraal zal staan.
Wie is deze Mattheus, welke
bedoeling had hij met dit
Evangelie en wat is het
bijzondere eraan?;

Muzikale uitvoering van
Trio Spiritoso; 9711 (wordt
verplaatst!)

Let op! Door omstandigheden
gaat het optreden van het Trio
Spiritoso op 9/11 niet door

en wordt het verplaatst naar
voorjaar 2026. Een datum wordt
nog vastgesteld;

Jozefgroep: Kijken in de ziel;
cyclus met start op 17/11

In een serie gesprekken

‘Kijken in de ziel’ blijven we 12
religieuze leiders volgen en
gaan we over hun meningen en
inzichten over geloven, God, de
ellende in de wereld, de zin van
ons bestaan, etc. met elkaar in
gesprek;

Huub Oosterhuis — de
biografie door Marc van Dijk
m.m.v. de Cantorij; 25/11

Een inspirerende avond over

de theoloog en dichter Huub
Oosterhuis (1933-2023) en zijn
gedachtegoed. Leidraad is de in
2023 verschenen biografie over
Huub Oosterhuis die Marc van
Dijk vele jaren mocht volgen en
spreken;
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Herbronnen
Teruggaan naar de bron

Teruggaan naar de essentie van
geloof en spiritualiteit

Opnieuw verbinden met
oorspronkelijke principes en
waarden

Jezelf opnieuw uitvinden
Je energie en inspiratie vernieuwen
Je focus herstellen
Oude patronen loslaten

Reflecteren op je leven en doelen

Bewust kiezen voor nieuwe
richtingen

Heb jij al gekozen uit welke
bron(nen) je gaat putten?

https://parochienorbertus.nl/

cursussen

)
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C>  GEGEVENS VAN DE LOKATIES (O

H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com

Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-malil: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller

e-malil: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening:

IBAN: NL 29 RABO 0386 932 921

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl

H. Franciscus van Assisié,
Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen: St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigings- ‘t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
gebouw:
Contactpersoon: dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Nunspeet/ 't Harde
Contactpersoon: mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
Elburg

bankrekening:

IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

H. Ludgerus Dronten

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456

Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

Pastoraatsgroep: Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra

e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg
vacature

e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl
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Pax Christi Lelystad

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief | secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en
J. Reesinck
e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders, A. Rouhof en M. van Stee
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL35 RABO 0348 172 583
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep: Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en Dhr P. Cryns
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon .

e i Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van De stappen van melding doen
grensoverschrijdend gedrag? - .

By —— 1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

'g?ks‘fele.) Incimidatic 2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de

O 1scriminatie

* Pesten 3. brochure) in;

* Integriteitsschendingen

4. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door vrouw) je wenst:
het meldingsformulier in te vullen op: '

Vul je telefoonnummer en emailadres in;

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

Bt gt vt 6. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch
Norbertusparochie luide: of per ema”);
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na

inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24
uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou
de vervolgstappen af.
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