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Van de Redactie

We zeggen wel eens tegen elkaar, wat gaat de tijd toch snel want de vakantietijd is al bijna
aangebroken. Het kan natuurlijk ook zijn dat de vakantieperiode er voor u al opzit of later
dit jaar buiten de reguliere vakanties om nog plaats zal vinden.

Voor de redactie is dit toch echt het vakantienummer van de Oversteek met daarin Tips en
Tricks voor een goede vakantie. Er worden ons zelfs tien geboden aangereikt voor degenen
die op reis gaan, zo lezen we in een bijdrage van de geloofsgemeenschappen.

Vakantie kun je ook gebruiken voor bezinning, terugkijken, vooruitblikken, zoals de titel van
het artikel ‘Over een andere boeg’ in deze Oversteek luidt. Een zeer inspirerend verhaal en
dat is ook het verhaal van Maria te hemelopneming op 15 augustus. Wetenswaardigheden
over dit feest dat ook in onze parochie gevierd wordt.

Het is ook indrukwekkend om te lezen hoe parochianen de onlangs gehouden Lourdesreis
hebben beleefd en ervaren.

In deze vakantietijd wordt aandacht gevraagd om stil te staan bij onze naasten ver weg die
het minder hebben dan wij. Zo houdt de MIVA een actie voor een project in Uganda ‘Licht
voor levens’ zodat doktoren en verpleegkundigen daar met de juiste apparatuur mensen

nog beter kunnen helpen.

En natuurlijk niet te vergeten de pagina’s van de geloofsgemeenschappen en Herbronning
waarin al een vooruitblik wordt gegeven op het nieuwe seizoen met weer een prachtig
aanbod aan activiteiten maar ook suggesties om zelf te herbronnen.

Tot slot hebben we twee tekeningen geplaatst voor de kin-
deren en kleinkinderen om deze mooi in te kleuren.
Wij wensen u allen veel leesplezier en een mooie zomerperiode toe.
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PASTORALE COLUMN

VAKANTIE EN DAARNA...

TIPS EN TRICKS?

 DEZOMERMAANDEN ZIJN

AL GOED OP WEG. DE EERSTE

HITTEGOLVEN HEBBEN WE
GEHAD. BlJ HET VERSCHIJNEN
VAN DIT PAROCHIEBLAD LIGT DE
VAKANTIE VOOR SOMMIGEN AL

. IN DE VERLEDEN TIJD. HOPELIJK
~ BEGINNEN ZI1J WEER MET VEEL

VREUGDE EN HERNIEUWDE
AANDACHT VOOR ZICHZELF
EN DE NAASTEN. DAT IS DE
HORIZONTALE WAARDEVOLLE

. BETEKENIS DIE WE TOEDICHTEN

AAN ‘'VAKANTIE'. IK ZOU U WILLEN
UITDAGEN MET EEN VRAAG: ‘IS
HET U GELUKT OM TOE TE KOMEN
AAN DE VERTICALE DIMENSIE?’

Bent u erin geslaagd om niet alleen

- vrij te zijn van werk, maar vooral ook

~om vrij te worden voor God? 'Vacare

Deo), zoals Benedictijnse monniken
als lijfspreuk hanteren. Wat ik bedoel

| is: echt even gaan zitten, enige

tijd stil worden en proberen in die

: ~ stilte bij God te verblijven. En wat

misschien nog belangrijker is; kun

~ je dat ook volhouden, wanneer de
_ vakantieperiode voorbij is?

Duiken in het water van de Bron

Door dagelijkse beslommeringen
raakt ons innerlijke leven vaak
bedolven onder afspraken,
verplichtingen en geluid. Maar wij
weten dat God spreekt in de stilte.
Zoals de profeet Elia God niet vond
in de storm of in de aardbeving,
maar in het suizen van een zachte
bries (1 Koningen 19). Lukt het ons
dan om, naast ons drukke bestaan,
toch af te stemmen op de fluistering
van Gods stem? Vakantie vergelijk
ik wel eens met het springen van
een duikplank. Eerst is er twijfel of
en hoe de sprong te wagen. Wordt
het springen of duiken? Maar
eenmaal daar doorheen is het een

grote genade te ervaren, dat het
mooi is om de Heer te ontmoeten.
Het is als een verfrissende duik in
'het water van de Bron'. Hoe zou

je na de vakantie die verfrissende
duikervaring kunnen volhouden? Ik
doe u graag enkele simpele tips aan
de hand.

1) Begin of eindig de dag met
wat te lezen in de Bijbel. Er
zijn via het internet diverse
mogelijkheden om de
dagelijkse Bijbellezingen
open te slaan. Het zijn de
lezingen die iedere dag
in de Eucharistieviering
worden gebruikt (https://
sintfranciscusparochie.com/
leren/lezing-van-de-dag/).

2) Probeer eens iets over
het leven van heiligen te
lezen en dat te overwegen

(https://www.heiligen.net).

3) Bid eens mee met (delen)
van het Getijdengebed

(https://www.tiltenberg.org/
getijdengebed).

4) En hou je niet zo van
lezen, maak dan een
wandeling. Maar probeer
dat te doen met open
zintuigen. Verwonder je
over de schoonheid van de
natuur, besef dat je er zelf
onderdeel van uitmaakt en
dat je in relatie staat met
God, de Schepper van alles
en allen.

5) Misschien kun je enkele
dagen doorbrengen in een
van de kloosters in binnen-
of buitenland. Een retraite,
al is het maar voor een dag,
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verrijkt de geest.

6) Maar het kan zo eenvoudig
zijn: steek in de vroege
ochtend een kaars aan
en zoek in alle rust Gods
aanwezigheid.

Ach, mensen, het is verleidelijk om
na de vakantie meteen vol in het
tempo van alledag te stappen. Maar
ik pleit ervoor om van vakantie
geen tijdelijk project van een paar
weken te maken. De vakantie is

te gebruiken als duikplank om te
staan in de leerschool van Jezus.

Hij die zegt: "Blijf in Mij, zoals Ik

in u” (Johannes 15:4). Dan is dat
‘blijven’ niet slechts een vluchtige
vakantie-ervaring maar wordt tot
een levensstijl. Denk er eens over na
om iets mee te nemen uit de zomer,
de rust, de stilte, de ruimte. Er is vast
wel iets bij, dat je een vaste plek
kunt geven in je dagelijks leven.

Tot slot: vakantie is volgens mij geen
doel op zichzelf, het is een oefening
in ontvankelijkheid. Leeg worden om
gevuld te worden. Stil worden om

te kunnen luisteren. Vrij worden om
werkelijk te leven. De horizontale

en verticale dimensie met elkaar
verbinden, tijdens en vooral ook na
de vakantie.

Ik wens ons allen toe dat we de
zachte stem van de Heer zullen
horen. En laten we, wanneer het
gewone leven weer wordt hervat,
niet vergeten wat we hebben
ontvangen: ruimte — om te leven in
God, voor God, met God.

Pastoor Ton Huitink
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OVER EEN ANDERE
BOEG

Het is weer vakantietijd en vele
mensen gaan er weer even tussenuit.
Ikzelf heb vorig jaar afscheid genomen
van de Weerribben, die uitvalsbasis

is voor mij verleden tijd. Dus wat nu?
Er alleen op uit? Voor mij alsnog een
brug te ver. Ik geniet dus van alle
vakantieverhalen van de mensen om
mij heen en denk dan verlangend bij
mezelf waar ik nog graag eens naar
toe zou willen gaan. Maar denken

en ook werkelijk doen zijn twee
verschillende dingen. Daarom denk

ik deze zomer vaak terug aan de
mooie vakanties, die

ik in het verleden

mocht beleven.

in het verleden blijven hangen, en het
is thuis toch ook fijn? Allemaal waar,
maar eerlijk gezegd komt je leven dan
wel tot stilstand.

Er is een mooi verhaal uit de Bijbel, wat
verhaalt over Jezus met de leerlingen
aan de oever van het meer van Galilea.
Het verhaal speelt zich af na Pasen.

De leerlingen zijn na de dood van
Jezus teruggegaan naar Galilea en
hebben hun oude beroep, visser zijn,
maar weer opgepakt. Wat moesten

ze anders? Hun meester en leidsman
is er niet meer en
eigenlijk weten ze
niet zo goed hoe ze

i MAAK NIEUWE verder moeten. Het
\gg'z‘i)'cah”tdgg Eﬁﬁ ('jku . HERINNERINGEN, ANDERS,  ontbreekt hen aan de
vooralsnog lekker MAAR OOK MOOI EN durf om datgene te
thuis. Echter, het is WAARDEVOL! doen wat Jezus van
een enorme valkuil hen gevraagd had.
om alleen maar terug Z.QC‘E/I‘F\’IIZT(-)’T\'ISIE}LTgIIV Het zelfs min of meer
te kijken naar wat had opgedragen. Ga
ooit was, erop uit VERDER MOET. en onderwijst alle

met tent en caravan,

de mooie reizen,

museumbezoeken, tripjes samen
met man kinderen kleinkinderen en
vrienden. Je mag er niet in blijven
hangen. Hoe mooi de herinneringen
ook zijn. Het belet je om verder

te gaan en de wereld verder te
ontdekken.

Maak nieuwe herinneringen, anders,
maar ook mooi en waardevol! Dat valt
niet mee, als je plots alleen verder
moet. Waarom zou je nieuwe dingen
ondernemen? Je kunt ook comfortabel

volken in Mijn naam.

Een mooie opdracht,
maar hoe moeten ze die vervullen?
Eerlijk gezegd zijn ze stuurloos en
grijpen dus terug op wat ze kenden.
Ze gaan dus liever terug naar hun
oude leven, naar hun vertrouwde
veilige bestaan, dan zich te begeven in
een toekomst die ongewis en voor hen
wellicht gevaarlijk is.

Het verhaal vertelt ons dat de
leerlingen aan het vissen zijn maar
helaas niets gevangen hebben.
Opeens verschijnt Jezus aan hen en



raadt hen aan het net eens aan de andere
kant van de boot uit te gooien. Zij volgen

het advies op en warempel, als ze de netten
uitgooien aan de andere kant van de boot en
ze weer ophalen, scheuren ze, zo vol zitten ze
met vis.

We kennen het spreekwoord het eens over een
andere boeg te gooien. Dat gebeurt hier ook.
De leerlingen gooiden het over een andere
boeg en met Pinksteren kregen ze werkelijk de
kracht dat ook te doen. Petrus en anderen in
Jerusalem en later ook Paulus, die het geloof
in Jezus naar alle uithoeken van de toen
bekende wereld bracht door zijn reizen en
brieven.

Bijbelverhalen zijn niet iets van het verleden, maar
kunnen ons wel degelijk inspireren en richting
wijzen, ook in onze tijd. Dit verhaal leert ons, dat je
nooit te oud bent om je leven een andere richting te
geven. Ook als je een gevoelig verlies hebt geleden
en de wijde wereld ingaan iets is van het verleden.

Leef en heb de durf het eens over een andere boeg
te gooien. Volgens Jezus zul je dan een goede
vangst hebben! Ik weet het, het is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. lk besef dat als geen ander

en probeer het beetje bij beetje in de praktijk te
brengen. Ik wens allen die alleen staan en deze
zomer verlangen om erop uit te gaan kracht en
moed het ook werkelijk te doen. Wie weet wat het je
gaat brengen!

Anne-Marie Swater




Maria met het kind buiten de kerk
tijdens de 7¢ Mariaprocessie rond
de Onze Lieve Vrouwebasiliek aan
de Ossenmarkt te Zwolle, 2013,
beeld Harry Plantinga.

Maria ten
Hemelopneming
(15 Augustus)

Op 15 augustus is er in de Basiliek in Zwolle een plechtige
Eucharistieviering vanwege het Hoogfeest van Maria ten
Hemelopneming. Het zilveren beeld wordt in processie rond
de kerk gedragen door de broederschap, gevolgd door het
pastoraal team, het koor en de gelovigen. In de viering is

er een lichtprocessie waarbij iedereen naar voren komt om
een kaarsje bij het Mariabeeld aan te steken. Marialiederen
worden gezongen als “Sterre der zee” en “te Lourdes op de
Bergen”. Maar wat vieren we eigenlijk precies?

Herdacht wordt dat Maria aan het einde van haar aardse leven in
de hemel werd opgenomen, met lichaam en ziel. Spreken we bij
Christus van zijn 'hemelvaart’, bij Maria van Tenhemelopneming.
Zij steeg immers niet uit eigen kracht op, maar werd door God
aan de aardse werkelijkheid onttrokken: God neemt Maria op in
de hemel.

Maria moet ergens tussen 36 en 50 n. Chr. zijn overleden in
Jeruzalem of Efeze (Turkije). Hierbij zouden alle apostelen
aanwezig zijn, behalve Thomas. Toen Thomas aankwam, was
Maria’s lichaam al begraven, maar om haar eer te bewijzen
bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou
Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien.
Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De
overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel
toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de
situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde
in de verrezen Christus!

Dogma

Het 2¢ Vaticaans concilie (1964) beschreef het dogma (een
grondregel van de kerk) aldus:

“Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet
van de Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met
lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de
Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te
worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van
zonde en dood".

Volkstradities

Maria Hemelvaart was tot ver in de 20e eeuw een feestelijke vrije
dag en stond in het teken van de Mariadevotie en de oogst. Uit
dankbaarheid voor de goede oogst trokken vele mensen naar
de verschillende Mariaheiligdommen. In Frankrijk is 15 aout nog
steeds een belangrijk en bekend feest.
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In de Thomas a Kempisparochie zijn
er drie kerken vernoemd naar Onze
Lieve Vrouwe ten Hemelopneming:

de basiliek in Zwolle, de Buitenkerk

in Kampen en Hattem.

Kort na Maria ten Hemelopneming
gaan de samenwerkende parochies
op bedevaart naar Kevelaer.

Deze Maria met het Kind toont ons
de ambities en identiteitsvorming
van het rooms-katholicisme in de
19¢ eeuw en de huidige plek van het
christelijke geloof in Nederland.

In de noordtransept van de Onze
Lieve Vrouwe Basiliek te Zwolle, aan
de westwand van het gebouw is een
bijzonder beeld te vinden. Maria
met het Kind in volledig zilver en
bezet met allerlei mineralen en
edelstenen zoals topaas, robijn,
opaal en koraal. Het beeld, 108 cm
hoog en gemaakt in 1886 door
Hellner, heeft een belangrijke plek
in het geloofsleven van de rooms-
katholieke parochiaan in Zwolle en
tot ver daarbuiten. Deze Maria met
het Kind toont ons de ambities en
identiteitsvorming van het rooms-
katholicisme in de 19¢ eeuw en de
huidige plek van het christelijke
geloof in Nederland.

Na 130 jaar een nieuw leven

Sinds 2007 kent dit beeld een nieuw
leven. Tijdens het Mariafeest (15
augustus) — binnen de Rooms-
katholieke Kerk, wordt op Maria

ten Hemelopneming de opneming
van Maria met ziel en lichaam in de

hemel herdacht — wordt het beeld
in processie rondom de Ossenmarkt
gedragen. Tijdens de processie
worden er Marialiederen gezongen.
Ter afsluiting van de processie
wordt er een mis gehouden. Deze
Mariaprocessie blijft elk jaar groeien
— nieuwsgierigen en gelovigen
weten hun weg naar Zwolle te
vinden. Zwolle krijgt voor een klein
moment de aanblik van een Zuid-
Nederlandse stad. Dit beeld geeft zo
een nieuwe traditie en geloofsuiting
vorm in het hart van Zwolle. "“Een
processie is een heel mooie manier
om ons geloof aan de stad te
tonen”, zegt initiatiefneemster
Jacintha Lagemaat’ in de Trouw.

'Prachtig!’ zou je zeggen... mooie
traditie, goed voor de lokale
parochie en voor de stad. Maar

tot 1983 was het helemaal niet
toegestaan om in processie

door de stad te lopen met een
beeld. Eeuwenlang gold er een
verordening dat processies verbood.
Waar is deze Maria uit 1886 dan
voor bedoeld?

Tot 1983 niet gegund

Maria met het Kind is in

opdracht gemaakt van de Zwolse
broederschap tot Kevelaer. In
Kevelaer kwamen veel Nederlandse
katholieken uit het noorden van
Nederland, omdat juist daar

de katholieke geloofsuitingen
verboden waren. In Kevelaer, een
bedevaartsoord sinds 1642, wordt
een bijzondere afbeelding van
Maria vereerd. Deze plek ligt in
Duitsland vlak over de grens bij
Venlo. Kevelaer lag oorspronkelijk
in het hertogdom Gelre en
maakte daarmee deel uit van de
Nederlanden, maar werd na 1713
Pruisisch en vanaf 1870 Duits.
Onder Pruisisch bewind heerste
er godsdienstvrijheid. Daarom
gingen katholieken in grote getale
naar deze plek en konden zij hun
vieringen en processies in het
openbaar houden.

Waar dit eerst in huifkarren en te
voet gedaan moest worden — een
grote inspanning die tot 8 dagen
kon duren — maakte de komst

van de trein de bedevaart op
verschillende manieren makkelijker.
Allereerst waren treinkaartjes
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goedkoop en was je door versnelde
reistijJden minder lang van huis — het
werd dus toegankelijker voor armen.
Daarnaast werden de processies
minder politiek geladen. De
openlijke vertoning van katholieken
met hun godsdienstige uitingen kon
namelijk niet op veel steun rekenen
bij niet-katholieken. De protestanten
konden moeilijk accepteren dat
naast de protestantse religie het
katholieke haar plek in de publieke
ruimte opeiste. Ze zagen in de
processies de macht van de paus

en waren bang dat de katholieken
het land terug wilden veroveren op
de protestanten. In een afgesloten
treinwagon is het dan allemaal

net wat makkelijker. Wat hetzelfde
blijft zijn de liederen die worden
gezongen om de tocht door te
komen en ritueel vorm te geven.

Er waren waarschijnlijk zo'n vijftig
processies per jaar vanuit Nederland
naar Kevelaer. De broederschappen
telden zo’'n 100.000-200.000 leden
op een bevolking van 1,5 miljoen.
Grote getalen van de Nederlandse
bevolking gingen dus op bedevaart
... waaronder de Zwolse katholieken.
De eerste bedevaart richting
Kevelaer vanuit Zwolle dateert

uit 1779. Een jaar later wordt het
Zwolse broederschap opgericht.




De bedevaart naar Kevelaer werd verbonden
aan deze Broederschap. Je zou dit kunnen
zien als een aanjager van de processie en

de organisatie daaromheen. In een boek
dat de Broederschap in 1785 uitgaf ter
stimulering van persoonlijke spiritualiteit
wordt dit benadrukt door een pastor uit
Antwerpen: ‘De broederschappen moeten
aensien worden, als bequaeme middelen,
om malkanderem op te wecken tot het goed,
de eere en lof van Maria te vermeerderen,
wel en christelyk te leven, en van elkanders
verdiensten deelachtig te worden...

Broederschappen in de 19¢ eeuw zijn

dan ook volkser dan hun middeleeuwse
voorlopers — en daarmee veel groter. De
Zwolse Broederschap had bijvoorbeeld

in de periode 1837-1871 tussen de 1576
en 2023 leden. En in 1886 — toen het
nieuwe Mariabeeld gereed was — kocht

de Broederschap wel 1165 spoorkaarten

in voor alle bedevaartgangers en werden
er 940 programmaboekjes gedrukt. Een
massale tocht dus naar Kevelaer, Duitsland.
Onderzoekers zien in de opkomst van de
Broederschappen ook wel versterkers van
de katholieke identiteit en een teken van het
ultramontanisme.
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Harry Plantinga

Het vaandel is gemaakt van rood velours.
Maria staat centraal, ze is afgebeeld met
een aureool van gouddraad, pailletten en
kraaltjes. Ze staat op een wolk, haar handen
zijn gevouwen en ze draagt een blauwe
omhang met een rood gewaad daaronder.
Naast haar hoofd zijn twee hoofden van
engelen afgebeeld. De tekst langs de randen
leest van links naar boven naar rechts
Assumpta est / Maria in coelum / gaudent
angeli. De eerste letter van elk woord is
goud, de rest is rood. De tekst betekent
'Maria wordt opgenomen in de hemel, de
engelen verheugen zich'. Deze tekst is het
begin van zowel een liturgische tekst, als van
een lied, die horen bij Maria ten Hemelvaart,
een belangrijke katholieke feestdag die
gevierd wordt op 15 augustus. Aan de
onderzijde zijn vijf afhangende panden

te zien, afgezet met franje. De middelste
drie lopen spits toe en zijn voorzien van
lelies. Uit het hart van de bloem groeit een
klein kruisje. De buitenste twee panden,
rechthoekig aan de onderzijde, zijn ook van
lelies voorzien. De witte lelie is een bloem
die bij uitstek met Maria geassocieerd wordt,
het benadrukt haar maagdelijkheid en haar
zuiverheid.



BENGAWAN SOLO
(Troost bij het afscheid nemen)

Toen mijn moeder in 1997 op 83-jarige
leeftijd plotseling kwam te overlijden moest
ik als enige zoon haar crematieplechtigheid
regelen. Zoals in de meeste gevallen stond
er niets op papier over hoe of wat. Maar éen
ding wist ik zeker, zij hield van - voor haar
tijd - moderne muziek.

Daar straks meer over.

Wij (mijn moeder en ik) zijn in 1958 uit
Indonesié naar Holland gekomen en
zijn door mijn opa en oma in Den Haag
opgevangen. lk was toen 6 jaar.

In 1979/80 ben ik in Lelystad komen wonen
en ging werken in het eerste gemeentelijke
verzorgingshuis. Niet lang daarna is mijn
moeder ook naar Lelystad verhuisd en
ging wonen in een aanleunwoning van

het verzorgingshuis. Mijn moeder was

een goed katholiek. Ze ging als het kon
elke zondag naar de kerk en - indien
mogelijk - bezocht ze door de week de
speciale gebedsbijeenkomsten zoals het
rozenkransgebed waarmee ze moest
stoppen toen ze niet zelfstandig meer naar
de kerk kon lopen.

Op de zondagen werd ze voor de
eucharistievieringen opgehaald door
medeparochianen of bracht en haalde ik
haar.

1

Ze overleed zoals eerder gezegd
onverwacht maar was nog wel bij kennis
toen ze de laatste sacramenten der zieken
ontving. Ook kon ze nog aangeven dat ze
vanuit de kerk gecremeerd wilde worden.

De eucharistieviering in de kerk was
traditioneel zoals zij dat gewild had, met
Latijnse gezangen en rituelen die daarbij
hoorden. Maar ze had ook in een boekje
geschreven dat ze enkele moderne songs
bij haar crematie wilde horen. Dit werd niet
toegestaan, wat wel erg jammer was. De
toenmalige pastoor (Adrie Verweij) zei: ‘wat
let je om in de zaal van het crematorium de
viering weer in het kort te herhalen en daar
haar songs ten gehore te brengen?’ (Bing
Crosby, Andy Williams, The Andrew Sisters,
Louis Armstrong, Patty Page en nog veel
meer)

Een van haar favoriete songs was een
krotjong (Fado voor de Indonesiérs) de
Bengawan Solo. Deze werd als laatste
gespeeld terwijl wij afscheid van haar
namen en de kist naar beneden ging. Dit
lied is nog steeds een Troostlied. Het gaat
over de grootste rivier op Java, ongeveer
540 kilometer lang. Deze stroomt vanuit
Lawu, een vulkaan (3265 meter hoog) en
komt uit op de Java Zee. De tekst vertelt
(vrije vertaling) hoe de rivier ontstaat en
door het eiland vloeit. Soms is hij rustig
maar soms is hij ruw, maar ook heel mooi
met veel kronkels en bochten. Als hij een
obstakel tegenkomt gaat hij even terug en
kan er dan ook omheen. Er zijn momenten
dat het heel erg hard regent en dan wordt
de rivier nog voller. Ook droogte kent hij,
maar het eindigt altijd daar waar zijn doel
is, de Java Zee. Dit is precies zoals het leven
is met veel bochten en soms ook rechte
paden, maar het oorspronkelijke doel is
eigenlijk al vastgelegd. In het leven zijn

je paden geslecht. Je ontmoet vreugde,
verdriet, geluk, rijkdom maar soms ook
armoede. Zo is het leven, net als de rivier de
Bengawan Solo.

Tony Merkelbach
Technisch voorzitter



miva

O wig ot 000 migtio

MIVA kerkcollecte 2025:

Stroomuitval tijdens
operaties kost onno-

dig mensenlevens:
Geef artsen in Uganda licht

om levens te redden

Op 16 en 17 augustus 2025
vindt de jaarlijkse MIVA-col-
lecte plaats in de katholieke
kerken. Dit jaar vraagt stich-
ting MIVA aandacht voor ver-
pleegkundige Enock, die in
het St. Francis Ziekenhuis in
Uganda dagelijks vecht voor
het leven van zijn patiénten.
Zijn werk wordt vaak belem-
merd door stroomuitval. Dit
heeft al meerdere levens ge-
kost. Met zonnepanelen en
stabiele stroomvoorziening
kan Enock tientallen levens
redden.

Opereren bij het licht van
een zaklamp

ledere week is het meerdere
malen raak: er is geen stroom.
Soms wel 8 uur lang. Enock
kent de gevolgen maar al

te goed. Op een hectische
avond hielp hij een moeder
die onder begeleiding van
een vroedvrouw beviel. Tij-
dens de geboorte verloor ze
zoveel bloed dat ze in shock
raakte. Net op het moment
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dat een infuus moest worden
aangebracht, viel de stroom
uit. Met slechts het licht van
een zaklamp kon het team
haar leven redden. Maar niet
elke nacht heeft een goede
afloop. Een andere moeder
arriveerde met haar baby in
stuitligging. De operatie was
dringend, maar de stroom
viel opnieuw uit. Twee uur
lang konden artsen niets
doen. Toen het licht eindelijk
terugkwam, was het te laat.
Het kindje was overleden en
de moeder verloor haar baar-
moeder. Verpleegkundige
Enock voelt zich machteloos:

“Deze vrouw heeft haar
kindje verloren, maar ook
de kans om ooit nog een
kindje te krijgen. Alleen
omdat we geen licht had-
den. Dat had niet mogen
gebeuren”

Licht voor levens: doneer
voor zonnepanelen

leder moment dat het zieken-
huis geen betrouwbare ener-
gievoorziening heeft, staan
levens op het spel. Daarom wil
MIVA het ziekenhuis van Enock
voorzien van zonnepanelen. Dit
betekent: altijd goed licht tijdens
operaties en bevallingen en
stabiele energie voor levensred-
dende ingrepen, zoals bloed-
transfusies.

Over Stichting MIVA

IN VEEL LANDEN ZIJN BASIS-
VOORZIENINGEN ALS GEZOND-
HEIDSZORG EN ONDERWIJS
ONBEREIKBAAR VOOR DE MEEST
KWETSBAREN. GELUKKIG ZIJN
ER LOKALE MENSEN DIE ZICH
INZETTEN OM ANDEREN TE HEL-
PEN. MIVA ZIET HET ALS HAAR
MISSIE OM DEZE MENSEN TE
STEUNEN MET ONMISBARE VER-
VOERS- EN COMMUNICATIEMID-
DELEN EN SOLAROPLOSSINGEN.
EN OM zO HOOP TE BIEDEN OP

EEN BETERE TOEKOMST.

Meer informatie en meteen
steunen

Op www.miva.nl leest u meer
over het werk van verpleeg-
kundige Enock. Wilt u Enock
nu al steunen? Scan dan
onderstaande QR-code en
doneer. Hartelijk dank!

Doneer voor

zonnepanelen

Helpt u mee met een gift
voor Zonnepanelen?
Daarmee redt u levens
Scan de QR-code met de
camera van uw mobiel en
doneer direct.
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http://www.miva.nl/

Reis naar Lourdes

26 mei 2025

Zo, weer terug op nederlandse bodem,
wat een belevenis!

Met mijn vrouw, 3 familileden en 35
andere mensen uit onze kerkelijke
omgeving zijn we met het Huis voor
de Pelgrim een week naar Lourdes
geweest, op bedevaart. Het was

de nieuwsgierigheid die mij deed
besluiten mee te gaan want het zou
bijzonder zijn. lk kan u verzekeren , het
was bijzonder.

Na een voorspoedige reis met de bus
en de TGV kregen we allemaal een
mooie kamer in het hotel waar we die
week zouden verblijven en 3 maal per
dag 'n maaltijd zouden krijgen, dat was
allemaal goed voor elkaar.

De eerste eucharistieviering was buiten
bij de grot waar Maria is verschenen
aan Bernadette, het hart van het
Heiligdom. Rolstoelen vooraan, eerste
rang. We hadden prachtig weer en alles
maakte nu al veel indruk. Hierna een
rondleiding waarbij de stappenteller

al aardig opliep. Veel indruk maakte

de grote Pius X kerk waar 25 duizend,
u leest het goed ,mensen in kunnen.
Wij waren met iets minder maar als
8000 mensen processie lopen met
brandende kaarsen en ook nog Ave
Maria zingen, dat geeft kippenvel.

De open sfeer naar elkaar die daar
vanzelf onstaat is ook bijzonder
tenminste als je daar voor open staat .
Verschillende rugzakjes gingen open in
gesprekken met hier en daar een traan
en een arm om je heen, wat de mens
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goed doet, u begrijpt dat daar banden
ontstaan.

Ter ontspanning zijn we uiteraard
ook een dagje naar de Pyreneeén
geweest, vlakbij de sneeuw, prachtige
watervallen onderweg, heel mooi.

Bijzonder vond ik ook de kleine en
grote kruisweg; onze pastor Ria gaf in
eigen woorden een aanvulling op de
staties op haar zo eigen manier en wist
daarmee menig hart te raken.

We hadden nog een Sacramentviering,
een internationale viering, een
eucharisieviering met handoplegging,
bijzonder, en een afscheidsviering. Best
een vol programma maar er was toch
ook nog tijd om even te winkelen en
een kaars op te steken.

Ik zou u nog zoveel meer kunnen
vertellen.

De laatste avond was in het hotel met
koffie en tevens de evaluatie van de
afgelopen dagen met een dankwoord
aan Maria Hebben en anderen voor
de voortreffelijke organisatie. Dank
daarvoor!

Het was een emotionele,
indrukwekkende, vermoeiende en
waardevolle reis.

Een dankbare pelgrim,

Kees Vollebregt
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Datum

H. Bonifatius
De Voorhof

H. Franciscus
Franciscuskerk

H. Franciscus
Agnietencentrum

Lezingen Biddinghuizen Nunspeet Elburg
19 en 20 juli 2025 Gen. 18, 1-10a Zondag 11.00 uur
16¢ zondag door het jaar Kol. 1, 24-28 Gebedsviering
jaarC Lc. 10, 38-42 Pw W. de Jong-van Kasteel
26 en 27 juli 2025 Gen. 18, 20-32 Zaterdag 17.00 uur Zondag 11.00 uur
172 zondag door het jaar Kol. 2, 12-14 Diaken F. van Dgalen WoCo
jaar C Lc. 11, 1-13 ) Eigen voorgangers

Locatie: Zie nieuwsbrief

2 en 3 augustus 2025
18¢ zondag door het jaar

Pred. 1,2 + 2, 21-23
Kol. 3, 1-5 + 9-11

Zondag 10.00 uur
WoCo

jaar C Lc. 12, 13-21 Diaken M. Lieshout
Wijsh. 18, 6-9
9 en 10 augustus 2025 Heb. 11, 1-2 + 8-19 of Zondag 11.00 uur
19¢ zondag door het jaar 11,1-2 + 8-12 WoCo
jaar C Lc. 12, 32-48 of Eigen voorgangers
12, 35-40

16 en 17 augustus 2025

Jer. 38, 4-6 + 8-10

Zondag 11.00 uur

20¢® zondag door het jaar Heb. 12, 14 Eucharistieviering
jaar C Lc. 12,49-53 Pastor H. van der Vegt
23 en 24 augustus 2025 Jes. 66, 18-21
21¢ zondag door het jaar Heb. 12, 5-7 + 11-13
jaar C Lc. 13, 22-30

30 en 31 augustus 2025
22¢ zondag door het jaar
jaar C

Sir. 3, 17-18 + 20 + 28-29
Heb. 12, 18-19 + 22-24a
Lc. 14,1 +7-14

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers

6 en 7 september 2025
23¢ zondag door het jaar

Wijsh. 9, 13-18b
Filemon 9b-10 + 12-17

Zondag 10.00 uur
WoCo

jaar C Lc. 14, 25-33 Diaken M. Lieshout
e 1‘;(‘;‘;5"‘3'““’ Num. 21, 4-9 Zondag 11.00 uur
. ) Fil. 2, 6-11 Gebedsviering
Kr“'sj‘;’::hgﬁ'”g Joh. 3, 13-17 Diaken M. Buijkx

Avondvieringen door de week:

Petruskerk te Lelystad:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.

De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 20 augustus en 3 september.
Op 23 juli en 6 augustus zijn er geen eucharistievieringen in verband met de vakantie van pastoor Huitink.

H. Ludgeruskerk Dronten:

De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 16 juli, 13 augustus, 27 augustus en 10
september.

Op 30 juli is er geen eucharistieviering in verband met de vakantie van pastoor Huitink.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.

H. Bonifatius te Biddinghuizen:
De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 6 augustus en 3 september.
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H. Ludgerus
Dronten

Pax Christi
Petruskerk
Lelystad

H. Willibrord
De Hoeksteen
Swifterbant

Datum

Zondag 11.00 uur

Zondag 11.00 uur

19 en 20 juli 2025

WoCo WoCo . .
Pw A. Swater Eigen voorgangers Geen viering 16° zondggacrlc)c?r het jaar
Cantor Samenzang )
Zondag 09.00 uur -
Zondag 11.00 uur S 26 en 27 juli 2025
Gebedsviering Zondag 11.00 uur Gebedsviering 17¢ zondag door het jaal

Diaken F. van Dalen

Livestream uit een andere kerk

Diaken F. van Dalen

jaar C

Cantorij i
Zondag 11.00 uur Zondag 09.00 uur
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Eucharistieviering 128‘320?1::9:1’:;??1:32;
Livestream uit een andere kerk Diaken L. Everts Pastor H. van der Vegt 'agar C !
Samenzang Cantorij )
Zondag 11.00 uur
WoCo
Zondav?/gc’l;éoo uur Eigen voorgangers 9 en 10 augustus 2025
. Samenzang Geen viering 19¢ zondag door het jaar
Eigen voorgangers iaar C
Cantorgroep J

Zondag 14.00 uur
Eucharistieviering in het Engels

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt

Zondag 11.00 uur
WoCo
Eigen voorgangers
Samenzang

Geen viering

16 en 17 augustus 2025
20¢ zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
Livestream uit een andere kerk

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

Samenzang

Zondag 09.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor T. Huitink

Cantorij

23 en 24 augustus 2025
21¢ zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx
Cantor

Zondag 11.00 uur
Livestream uit een andere kerk

Zondag 09.00 uur
Gebedsviering
Diaken M. Buijkx

30 en 31 augustus 2025
22° zondag door het jaar
jaar C

Zondag 09.00 uur
Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt
Ziekenzondag
Gelegenheidscantors

Zondag 11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor H. van der Vegt

Pax Christikoor

Zaterdag 19.30 uur Filmavond
Willibrord cinema

Geen viering

6 en 7 september 2025
23 zondag door het jaar
jaar C

Zondag 11.00 uur

Zondag 10.00 uur
Gezamenlijke viering

Zondav?/;ééoo uur Pw M.VIVZ)CL)Jcs,;(s)eIdorp PGS en GGW aan PGS-zijde
Eigen voorgangers Startzondag Dg. G. Lubbersen en 13 en 14'september 2025
Startzonda Grootk Eigen voorgangers Kruisverheffing
ag rootkoor Startzondag jaar C
't Ludgrut-Cantorij-Cantor Crache
Kinderwoorddienst Zondag 14.00 uur Kinderkerk
Eucharistieviering in het Engels Livestream

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).

Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).

Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant

(via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele
websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.







BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. FRANcCIScUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

BEVRIJDING.

Op 19 april hebben we in Nunspeet de 80 jarige bevrijding ge-
vierd. Alle kerken hebben om 12.00 uur een kwartier lang de
klokken geluid.

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, waar
geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?

PASEN

Op eerste Paasdag was er in de Franciscuskerk een sfeervolle
woord en communie viering met Mark Lieshout, begeleid door
onze pianist Frank Jansons. Veel parochianen bleven nog even
voor een goed gesprek en een kop koffie of thee. Met Pinkste-
ren vonden opnieuw velen onze kerk
en ook nu heeft Mark Lieshout een
mooie viering met ons verzorgd. Na
deze feestdagen is het op de tweede
donderdag na Pinksteren, 20 juni,

Sacramentsdag. In Nederland viert
men het op de tweede zondag na
Pinksteren. Het is het Hoogfeest van
het Allerheiligst Sacrament. Het is het
Hoogfeest dat in de Rooms-Katho-
lieke Kerk de werkelijke tegenwoor-
digheid van Christus in de Eucharistie
viert.

Laten we gaan.

In het groen, een pad vol pracht, wandelen, gedachten zacht.
De natuur fluistert haar verhaal, wandelend vinden we onze taal.
Albert Wijnen.

Het Thema van deze Oversteek is vakantie. Al bent u met pensi-
oen, velen hebben nog altijd een volle agenda. Dan is het goed
om in deze tijd even pas op de plaats te maken. We gaan niet
allemaal weg en denken dan misschien aan de heiligen in deze
maanden.
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JULI

20 juli staan we stil bij de naamdag van Sint-Ont-
kommer, maar ook op de Internationale Dag van
de Baard is haar leven het vertellen waard. De verering van deze
heilige, van wie de naam betekent: "zij die kommer, zorgen,
wegneemt” en die werd voorgesteld als een bebaarde maagd,
begon in de late Middeleeuwen. Sint-Ontkommer wilde non
worden, maar haar vader had andere plannen met haar: hij
wilde haar uithuwelijken. Toen ze weigerde, liet hij zijn dochter
kruisigen.

AUGUSTUS

Ook wel oogstmaand genoemd is vernoemd naar de Romeinse
princeps , (keizer), Gaius Julius Caesar, ook wel Octavianus of
Augustus. 15 augustus vieren we Maria tenhemelopneming. 17
augustus is de dag van Sint-Juttemis. Dit is de naamdag van
Guda van Arnstein, een twaalfde-eeuwse Duitse heilige, die ook
wel Jutta werd genoemd

GARDEREN

Het KBO bestuur heeft een reis georganiseerd naar Garderen
op Vrijdag 19 september. Gaat u ook mee? Het thema van de
Zandsculpturententoonstelling staat volledig in het teken van
de viering van 750 jaar Amsterdam. Met dit thema ziet u de rijke
historie, cultuur en iconische momenten van onze hoofdstad

in 150 spectaculaire zandsculpturen. Van de Gouden Eeuw tot
de hedendaagse highlights, elke sculptuur vertelt een uniek
verhaal dat jong en oud zal verrassen. U maakt een tijdreis door
750 jaar Amsterdam pracht en praal.

De bus vertrekt om 14.00 uur bij de kerk en komt weer
terug om 17u30. De prijs voor de bus is € 10,00 en de
toegang bedraagt € 12,50. Wilt u zich opgeven per mail
amcswarttouw@gmail.com of telefoon : 0341 254265 van

Anneke Romeyn

ZIEKEN

We bidden extra en steken een kaarsje op voor de ernstig en
minder ernstige zieken van onze parochie. Niet alleen voor de
ouderen onder ons, maar ook voor de jongeren.

Een telefoontje, bezoekje of een kaart wordt zeer gewaardeerd.
Pelgrims vieren 800 jaar Zonnelied.

Zij kwamen 13 april vanuit Elburg en vertrokken op 3 mei vanuit
de Franciscuskerk. Op 11 oktober komt het zonnelied aan in
Huijbergen. De Laudato Si Alliantie heeft een liturgische hand-
reiking voor die scheppingperiode. www.laudato-si.nl

Franciscus van Assisi lag in 1125 ernstig ziek in een tochtig
huis vol ongedierte. Daar schreef hij een jaar voor zijn dood zijn
Lofzang van de schepselen, beter bekend als het Zonnelied:
LAUDATO Si, Wees geprezen u Heer om uw schepsel broeder
zon. En zuster maan, Om water, vuur, wolken. Om de aarde die
ons voedt. Om mensen die vergeven en ziekte en lijden dragen.
En om zuster de lichamelijke dood. Laudato Si.”

HARMONIE

Onder de blauwe hemel, stil en zacht, wiegend op de adem van
de wind, in volle pracht. De rust van de natuur, een kalme melo-
die, vrede omarnt mijhn ziel, in harmonie.


mailto:amcswarttouw@gmail.com
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BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEM

EENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN
Korte terugblik

Asielkerk
Zingen voor de Oezbeekse familie in de Open Hof in
Kampen

Hoe je als parochiaan en zanger(es) van Bel Canto
met je geloof toch niet weg kan blijven van politieke
vraagstukken.

Afgelopen 31 maart hebben we als koor Bel Canto

een viering gezongen, samen met ds. Wim Terlouw als
voorganger.

In Kampen verblijft sinds eind november 2024 de familie
Babayants. Een gezin bestaande uit moeder en vader
en hun 4 kinderen. Kort uitgelegd wat kerkasiel inhoudt
in hun geval: doordat ze zijn uitgeprocedeerd en de
dreigende uitzetting die hun slechts restte, heeft de
dominee uit Kampen hen opgenomen in de Open Hof
in Kampen. De kerkgemeenschap heeft het initiatief
opgepakt om te zorgen dat er altijd diensten in de kerk
worden verzorgd. Doorlopend, 24 uur per dag, 7 dagen
per week. De overheid heeft als policy dat zij nooit
naar binnen zullen gaan tijdens een kerkdienst om de
uitzetting op te starten. Een technisch verhaal met vele
inzichten wat je tot nadenken zet.

Het is hartverwarmend om te zien dat er in de
maatschappij mensen zijn die hun hart laten spreken en
doen en opkomen voor hun/onze naasten.

Voor ons als Bel Canto was het een mooie oecumenische
warme samenwerking met ds. Wim Terlouw. Daarbij
werden we weer met veel gevoel begeleid door de mooie
klanken van Heleen van Els op de piano.

Interreligieuze viering

Op zondagmiddag 18 mei organiseerde de Werkgroep
Interreligieuze Bijeenkomsten Biddinghuizen (W.1.B.B.)
een inspirerende bijeenkomst ter afsluiting van de
feestweek in de grote tent op het Maaiveld.

De 70 aanwezigen hebben genoten van de verhalen van
de vertellers, de muzikale begeleiding van pianist Martin
Glas en de zang van het verrassingsduo Herma Loohuis
en Jenno Stuut.

Het thema was “Feest” in het kader van 80 jaar
bevrijding. De vertellers belichtten vanuit hun persoonlijke
visie hun kijk op feest, allemaal gewone mensen zoals U
en ik, maar met een bijzonder verhaal.

Menno en Julie Klaassen vertelden via een kleine
zelfgemaakte PowerPoint hun visie op het Kerstfeest.
Ashok Somai vertelde over het Hindoestaanse Holi feest.
Lumnika Kaceli vertelde over het ontstaan van haar

boek “Wonderlijk “. Zij woont al meer dan 25 jaar in
Biddinghuizen, maar is geboren in Albanie. Het boek
bevat korte boeiende verhalen uit beide culturen met
zelfgemaakte illustraties, echt een aanrader voor
iedereen! (Verkrijgbaar bij haar thuis aan de Cultuursingel
90). De laatste verteller was Gert-Jan van Tilburg met
een boeiend verhaal over het ontstaan van Musicals, en
vooral de verbindende samenwerking hierdoor voor ons
dorp, dit alles in het teken van Hoop.

De voorzitter van Dorpsbelangen Biddinghuizen, Joris
Heemskerk, bedankte tot slot alle vrijwilligers voor

hun medewerking aan onze prachtige Feestweek in
Biddinghuizen, want “In Biddinghuizen doen we het
samen!”

De komende vakantieperiode

Tien geboden voor de vakantie

1. U zult eerbied hebben voor de natuur en die niet
vervuilen.

2. U zult niemand uitschelden of hoe dan ook pijn
doen.

3. U zult op zijn tijd rust houden en niemands
nachtrust verstoren.

4. U zult iedereen respecteren en in zijn waarde
laten.

5. U zult niet roekeloos rijden of te lang achter het
stuur zitten.

6. U zult geen inbreuk maken op andermans
privacy.

7. U zult niemands vakantieplezier bederven door
overal op te foeteren.

8. U zult iedereen goed gezind zijn en zo nodig een
helpende hand bieden.

9. U zult niemand achter zijn rug uitlachen of
bekritiseren.

10. U zult nergens voordringen maar netjes uw beurt
afwachten.
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Tien geboden voor toeristen.

1. Eerbiedig andere manieren van leven, denken en
geloven.

2. \Verdiep jezelf eens in die andere manier van
leven in je gastland.

3. Wees steeds tactvol, ook met je flmcamera en
mobiele telefoon.

4. Het anders zijn van “vreemde” mensen is nooit
synoniem met minder zijn.

5. Zie meer dan zon, zee en strand; verken de
leefstijl van je vakantieland.

6. Leer meer vragen stellen; geef minder voor
gekauwde opvattingen en clichés ten beste.

7. De toerist is niet het centrum van de wereld:
realiseer je dat in alle situaties.

8. Besef dat de voordelige koopjes die je in het
gastland kunt doen, gemaakt zijn door mensen
die onderbetaald worden.

9. Denk af en toe eens een paar minuten na
over de verschillen tussen je eigen land en het
gastland. Daarmee leer je de ander beter kennen
en begrijpen.

10. Doe geen beloftes aan de mensen in het andere
land als je die beloftes niet kunt nakomen.

Vredeswens

Groter, meer en beter: het lijkt wel het gebed van onze
moderne tijd. We kunnen steeds meer en willen daardoor
ook steeds meer. We leven in overvloed en toch lijkt het
niet genoeg. Steeds meer mensen zijn ontevreden met
het leven en met zichzelf. We weten steeds meer en we
geloven steeds minder. Steeds meer mensen zijn het
verleerd om zonder oordeel naar zichzelf of de ander te
kijken. Steeds minder mensen geloven in de goedheid
van de ander. Het is een voedingsbodem voor polari-
satie, onvrede en ongerechtigheid. Juist daarom is het
harder dan ooit nodig om met mededogen naar onze
medemensen en onszelf te kijken, in de wetenschap dat
vrede begint bij een klein gebaar: elkaar de hand reiken
als teken van welwillendheid en verbondenheid. Laten we
elkaar de hand toesteken en elkaar vrede en alle goeds
wensen.

Amen.
Gebed

God, we zijn zo vaak bezig met allerlei andere dingen,
dat het moeilijk is om uw roepstem te horen. En als we
dan denken dat U het bent die roept en vraagt: “waar blijf
je nu?” Dan schrikken we en voelen we ons als de zoon
in het verhaal dat Jezus vertelt. De Vader die vraagt:
“Wil jij gaan werken in mijn wijngaard?” En de zoon zegt:
“Nee”. Ook wij zeggen vaak eerst “nee” maar voelen ons
ongelukkig, totdat ons nee “ja” wordt en we rust vinden
in onze keuze. Dan pas weten we dat het uw liefde was
die ons riep en ook al komt soms de twijfel en verliezen
we af en toe de moed. Dan is daar toch uw stem die met

ons meegaat, uw roepstem die ons draagt en
leidt. Dank U God.

Amen.
Delia Brugts OP Dominicanessen van Bethanié
Beweging van hoop

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve

en sombere verhalen over oorlogen, viuchtelingen, aller-
hande crises, dichtbij en veraf. Je zou er moedeloos van
worden. Maar er gebeuren in de maatschappij ook veel
goede en mooie dingen. Daarom richt de Rooms-Katho-
lieke Kerk dit jaar de schijnwerpers op plekken van hoop,
op hoopvolle gebeurtenissen en op mensen die hoop
uitstralen. ledereen is welkom om mee te doen en samen
verhalen van hoop te creéren.

Er gebeurt veel en niet alles is positief. Maar kijk je goed,
zZie je toch heel veel hoopvolle gebeurtenissen. Er zijn
veel mensen die elkaar helpen, die voor elkaar opkomen
en er zijn voor elkaar.

Er is altijd een andere weg die begint met verhalen vertel-
len die inspireren en moed en hoop geven.

De stilte der natuur

De stilte der natuur heeft veel geluiden

en is toch vol van rust voor ziel en zinnen

die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilv’ren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen

te denken’ aan wereld-dingen’ en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekomen’ is en ons kalm doet minnen.

Er zijn nu veel, die dit geluid nooit horen;

zij missen het aandachtige en het tere

als wie als kind geen moeder heeft gehad.
Maar de tijd die komt zal mensen weer leren
gelukkig te zijn onder haar akkoorden

en drijven uit hun bloed de koorts der stad.

HENRIETTE ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK
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H. LUDGERUS - DRONTEN

Beste Parochianen,

We willen even laten weten waar wij als locatieraad zoal
mee bezig zijn.

In overleg met de energiecommissie hebben wij besloten
om zelf een energiecontract af te sluiten in plaats van
aan te sluiten bij energie voor kerken. De reden hiervoor
is dat we al vroeg moesten beslissen om mee te doen,
zodat men voor een groter volume een contract zou kun-
nen afsluiten. Dit terwijl de prijzen e.d. nog niet bekend
waren/ zijn en dat je er dan ook aan vast zit. Het lijkt ons
beter om dit zelf te gaan beheren. Wij volgen dus nauw-
gezet de prijsontwikkelingen en houden u op de hoogte.
Het secretariaat hebben wij voorzien van 2 infrarood pa-
nelen. Verder hebben wij het stiltecentrum en de spran-
kel voorzien van een airco waarmee we in de winter ook
kunnen verwarmen. Dit willen we ook overwegen voor
de overige 2 ruimten. We kunnen het stijgende energie-
verbruik opvangen doordat er vorig jaar zonnepanelen
geplaatst zijn. Om het gebouw verder te verduurzamen,
onderzoeken wij de mogelijkheden om te investeren in
een warmtepomp en een batterij om de stroom op te
kunnen slaan.

Daarnaast dubbelglas te plaatsen waar dat kan en de
binnendeur van de hal te vervangen door een elektrische
schuifdeur. Dit vraagt allemaal veel tijd.

Dan onze geluidsinstallatie; deze is al behoorlijk oud en
minder goed af te stellen. Ook is deze niet geschikt om
digitale muziek af te spelen, als er geen koor of cantor is.
We hebben in juni een testopstelling geplaatst. De bevin-
dingen gaan we evalueren om dan de investering even-
tueel door te zetten. Al jaren beameren wij de viering op
de muur in de kerk. Dit blijven wij voortzetten. Helaas is
het voor de voorganger, lector, acolieten en het koor las-
tig om dit te zien. Een tweede beamer zou de oplossing
zijn zodat die op de muur boven de gedachteniskruisjes
kan projecteren, maar die investering is erg hoog. Voor-
lopig hebben we die maar uitgesteld, daar we dit al jaren
op dezelfde wijze doen.

Sinds de coronapandemie zijn we ook gaan streamen.
Op dit moment volgen zo'n 15 tot 20 parochianen

de viering mee met de livestream en een aantal kij-

ken de viering op een later moment. Zolang we vrij-
willigers hebben die dit kunnen doen, blijven wij

de vieringen streamen, maar hulp is altijd welkom.

Dan de collecte, sinds de coronapandemie vindt deze
plaats in de hal. Voor of na de viering is er gelegenheid
om uw bijdrage in de mandjes te doen. Omdat wij zo
verspreid door de kerk zitten hebben wij de collecte maar
in de hal gelaten voor wat het is. Toch willen wij dit na de
zomervakantie weer tijdens de viering gaan doen. Het is
ook een onderdeel van de viering, waarbij de collecte-
mandjes weer bij het altaar worden geplaatst.

Zo bent u weer een beetje op de hoogte.
Namens de locatieraad,
Peter Meijer

Voor in uw Agenda:

Wij willen u bij deze meedelen dat wij op vrijdagavond
19 september a.s. een parochieavond organiseren. Wij

zijn nog aan het voorbereiden. Dus de uitnodiging met

verdere informatie volgt nog in de volgende Oversteek.

Wat al wel bekend is, is dat diaken André van Boven een
bijdrage zal leveren aan deze avond.

Verder is het zondag 7 september a.s. Ziekenzondag en

op zondag 14 september a.s. Startzondag.

Met hartelijke groet,

De locatieraad en pastoraatsgroep.

Beste familie, vrienden en bekenden,

Op 2 juni wordt mijn woning aan de Pieter Zeemanlaan
34 in Zwolle overgedragen aan de nieuwe bewoners.

De sleutel van mijn appartement in Groningen ontvang ik
op 12 juni.

Daar zal ik vanaf 9 juli gaan wonen.

Mijn nieuwe adres wordt:

Vossenburglaan 82, 9613 CG Meerstad

Tot die tijd logeer ik elders.

Ik blijf mobiel per telefoon bereikbaar. 0644848679
Ook de mail zal werken: mjatdusseldorp@gmail.com

Het was een mooie tijd in Zwolle!
Ik hoop ook in Groningen een fijne toekomst op te bou-
wen.

Wie weet ontmoet ik je daar....

Vrede en alle goeds,
Marie-José Dusseldorp
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PIC-COLLAGE

O Zullen we delen samen delen, ik met jou en jij met mij?
Delen maakt het leven leuker, want van delen word je blij O

Het seizoen zit er weer op!
We hebben leuke gezinsvieringen gehad, en lekker ge-
zongen!

Vrijdag hebben we het seizoen vrolijk afgesloten.
ledereen bracht wat lekkers mee, wat we samen gedeeld
hebben.

Daarna uiteraard zingen en leuke muziekspelletjes ge-
daan.

Na de zomervakantie zijn we er weer.

Samen met de cantorij zingen we tijdens de startzondag
op 14 september. Tot dan!

Groetjes van kinderkoor 't Ludgrut

H. Willibrord
Swifterbant

Zangdag voor jongeren, tieners en kinderen
zondag 28 september 2025 bij de zusters Franciscanessen

Zondag 28 september 2025 vindt de 3¢ zangdag voor
jongeren, tieners en kinderen plaats.

De zusters Franciscanessen in Denekamp openen weder-
om hun deuren van het klooster voor de zingende jeugd.
Simon de Jong (dirigent van het jongerenkoor JKA en het
kinderkoor 'Sing to God’ (beide uit Ede) en Karel Tijhuis
(dirigent van het tiener- en kinderkoor in Ootmarsum)
hebben, onder auspicién van de Kerkelijk Instelling Sint
Caecilia Aartsbisdom, een informatieve en leuke dag ge-
organiseerd voor iedereen die van zingen houdst, specifiek
voor jongeren, tieners en kinderen. Ook wanneer je nog
niet bij een koor zingt, maar wél van zingen houdt, ben je
meer dan welkom. Zingen is goed voor het brein, en bo-
vendien is zingende jeugd slimmer!

In het klooster gaan we samen zingen, spelen, en een
Indonesisch lied leren! Simon en Karel zullen samen met
enkele andere dirigenten veel nieuws en moois bijbren-
gen. De dag is tevens bedoeld om nieuwe mensen te ont-
moeten. Er zullen mooie nieuwe liederen geleerd worden
die speciaal geschreven zijn voor stemmen van kinderen,
tieners en jongeren. Deze stemmen zijn van groot belang
voor onze liturgievieringen, want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.

De dag begint met de eucharistieviering waarin Vicaris
Ronald Cornelissen voorgaat. Daarna volgen workshops
waarin gewerkt wordt aan houding, ademhaling, stem-
gymnastiek en articulatie. Na het middageten is er ruimte
voor ontspanning en spel met aansluitend nog enkele
workshops. De repertoirekeuze is specifiek geschikt voor
deze stem- en leeftijdsgroepen. Afgesloten wordt de dag
met een prachtige ontmoetingsbijeenkomst, geleid door
de zusters, waarin nog nageluisterd en gezongen wordt
naar o.a. de ingestudeerde liederen., zodat eenieder gein-
spireerd en met nieuwe liederen naar huis gaat.

In het kort!

Cursusleiders: Simon de Jong, Karel Tijhuis.

Locatie: Zusters Franciscanessen van Denekamp, Gra-
venallee 30, 7591 PE Denekamp.

Dagplanning: aanvang om 9.30 uur (Eucharistieviering
met Vicaris Cornelissen), sluiting ca. 15.30 uur.

Kosten: ter bestrijding van de onkosten wordt per koor of
per individu een bijdrage gevraagd.

Mee doen?

Je kunt je aanmelden bij cursuscodrdinator Marcus de
Haard: Tel. 06-49957318.

E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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PAX CHRISTI LELYSTAD
IN MEMORIAM
Op 25 april is Mathé Damen overleden

Hij werd 73 jaar. Mathé was beslist
geen onbekende in de Pax Christi
Geloofsgemeenschap.

Vele jaren was hij koster en later ook
medewerker op het parochiesecretariaat.
Mathé was trouw en nauwgezet bij al zijn
werkzaamheden . Hij had vaak een heel
eigen mening over de gang van zaken die
hij niet onder stoelen of banken stak. Maar met een grote
dosis humor kon hij ook veel voor elkaar krijgen.

Mathé was al een aantal jaren ziek en Ria heeft met zorg
en aandacht naar hem omgezien. Ook de drie kinderen,
hun partners en de 7 kleinkinderen waren om hem heen.
Mathé was gek op hen en blij met hun steun. Bijzonder
was dat hij en Ria ook nog een achterkleinzoon kregen.
Mathé was er wijs mee.

In zijn werkzame leven was Mathé filiaalhouder en
regiomanager van een grote schoenenketen. Bekwaam,
maar ook met aandacht voor het personeel., een
mensenmens.

Bij de uitvaartviering in de Petruskerk op 3 mei lazen

we behalve psalm 1 ook uit zijn naamgenoot, Mattheus.
Wees zout der aarde en licht voor de wereld. Laat je lamp
branden en steek hem niet onder de korenmaat.

Mathé was zout, smaakmaker, krachtig én hij was licht;
voor zijn gezin, op zijn werk, bij zijn vrijwilligerswerk. Zijn
aandacht en betrokkenheid blijven ons bij. Hij deelde wie
hij was, hoe hij was en wat hij aan talenten in huis had.

We lazen ook uit 1 Korinthe, over de liefde. Ria, de
kinderen en kleinkinderen vertelden daarover.

Ik zal opa zo missen, zei één van de jongeren. Zo is dat
als je van iemand houdt en weet dat hij ook van jou
houdt. Die liefde gaat niet voorbij, maar blijft, in je.

Met de familie, vrienden en heel veel parochianen namen
we afscheid van Mathé, in het vertrouwen dat hij nu in de
hemel met zijn humor en talenten een smaakmaker en
licht mag zijn.

Marie-José Dusseldorp OP

Dankwoord

Overweldigend ..zoveel mensen aanwezig bij de
uitvaartviering van Mathé. Graag wil ik onze dank
uitspreken voor alle aandacht, kaarten, bloemen, het
meeleven op welke manier dan ook tijdens zijn ziek zijn
en na zijn overlijden.

Verder nogmaals dank aan Marie-josé, Dick, de leden

van het koor, de beamergroep, de kosters, secretariaat
medewerkers en de lieve zorg van de cateringwerkers. Dit
alles was hartverwarmend en troostrijk. Ik/wij voelden ons
gedragen door de geloofsgemeenschap. Heel veel dank
aan iedereen!

mede namens kinderen en kleinkinderen.
Ria Damen-Neve

U oD loom

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe
parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte
welkom heten:

- Piet van Adrichem

- Familie Bielawski

g -
[T TIN G, U M—
Dauwtrappen 2025

Voor de traditionele wandeltocht op Hemelvaartsdag is
het altijd vroeg op! Om door de “dauw te trappen” zijn we
om 6 uur 's morgens op de startplek, waar we beginnen
met het bijbelverhaal over de hemelvaart van Jezus.

Dan lopen we samen een mooie route door de Oostvaar-
dersplassen. Het begint wat grijs, met af en toe een paar
druppels regen. Maar de nattigheid valt mee, en onderweg
kunnen we vanuit een overdekt uitkijkpunt mooie verge-
zichten en veel vogels zien. Gaandeweg wordt het weer
beter en de lucht lichter. Bij een ander uitkijkpunt houden
we pauze. Samen ontbijten, lekker bakje koffie en smullen
van het lekkers wat iedereen heeft meegenomen.

Fijne gesprekken en mooie vergezichten onderweg, het
blijft bijzonder om deze dag zo vroeg samen te beginnen
met een wandeling door de natuur!

Marloes & Mariétte
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Namens de locatieraad en pastoraatsgroep van de Pax
Christi parochie
is de paaskaars van 2024 recent uitgereikt
aan het vrijwilligers echtpaar
Wim en Mieke Dekkers

"Hartelijk dank aan jullie beiden
voor de
jarenlange
waardevolle inzet
enthousiasme,

tomeloze energie,

met passie en liefde

voor de medemens.
en onze parochie”

Schoonmaakochtend in de Petruskerk
“vele handen maken licht werk”

Nu de meeste bouwerkzaamheden in de Petruskerk ten
behoeve van het verduurzamingsdoel zijn afgerond, was
het tijd om de kerk weer goed schoon te maken.

Zo gezegd, zo gedaan hebben we zaterdag 14 Juni
met maar liefst 29 vrijwilligers het gehele kerkgebouw
een grote poetsbeurt gegeven. Onder het genot van
een kopje koffie/thee werden eerst de “"klussen” op het
scherm gepresenteerd zodat we daarna met z'n allen
aan de slag konden. Van spinnenrag in de nok van de
kerkzaal, tot alle (!) stoelen in het gebouw, lamellen,
toileten en alle kamers, alles werd gesopt, gezogen en
gedweild.

Mooi om te zien was dat van jong tot oud men zich had
opgegeven om te komen helpen, want naast het mooie
zichtbare resultaat van een schone kerk, was dit ook het
moment om elkaar wat beter te leren kennen. Ook hier

geldt; “Samen maken we de kerk!”

Voor hen die hebben meegeholpen, enorm bedankt! Lijkt

het je leuk om ook eens mee te helpen, geen
probleem! Ook voor het volgende jaar willen
we weer een grote schoonmaak organiseren.
De exacte tijd is nog niet bekend, maar hou de
nieuwsbrief en/of oversteek in de gaten.

Kunt u niet een jaar wachten? Eens in de 3 weken maakt
er een team van vrijwilligers de kerk schoon, deze groep
kan hard nieuwe vrijwilligers gebruiken! Geinteresseerd? u
kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.

Namens de organisatie,
Martijn van Stee

Update over de Vergroening van de
Petruskerk
Niet alleen groen, maar ook maatschappelijk bewust!

Het is alweer enige tijd geleden dat wij een update heb-
ben gegeven over de vergroening van de Petruskerk. In

onze vorige update hebben wij onze plannen en de re-

denen daarvoor gedeeld. Ook hebben wij beloofd u op

de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

In de afgelopen maand(en) is er aanzienlijke vooruitgang
geboekt, zij het met enige overlast. De installatie van de
zonnepanelen, warmtepompen en de isolatie van het
platte dak nadert zijn voltooiing.

De bouwwerkzaamheden hebben enige vertraging op-
gelopen door de leveringsproblemen van bepaalde ma-
terialen (bijvoorbeeld de grote lichtkoepels). Gelukkig is
het weer gunstig geweest, waardoor wij de laatste fasen
onder goede omstandigheden kunnen afronden.
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Schoonmaakochtend!

Waar gewerkt wordt, ontstaat vuil. Daarom hebben wij
op zaterdag 14 juni, van 9:00 tot 12:00 uur onder het
genot van een kopje koffie/thee en heerlijke koeken een
schoonmaakochtend georganiseerd. Een verslag hiervan
is ook in deze oversteek te vinden.

De volgende stap in onze duurzaamheidsinspanningen is
de installatie van batterijen, maar hierover zullen wij meer
informatie geven in de volgende update.

Namens de Locatieraad,
Martijn, Alphons, Timo en Jan

De laatste afwerking van het dak & warmtepompen

Maatschappelijk Bewust!

De titel van deze update benadrukt ook het maatsch-
appelijk bewustzijn, een belangrijk aspect voor onze
kerkgemeenschap. Diverse werkzaamheden, zoals onder
andere het graven van geulen voor de regenwaterafvoer
worden uitgevoerd door Concern van Werk. De missie
van Concern van Werk is het ontwikkelen en beheren van
een infrastructuur die mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt verbindt met werkgelegenheid. Hun doel is
om iedereen in Flevoland met een afstand tot de arbeids-
markt te laten participeren in arbeid. Wij, als Petruskerk,
zijn trots om bij te dragen aan deze missie.

concern < voor werk

— betrokken ondernemen
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HERBRONNING

Leven uit de bron van levend Waten

‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,

Einde seizoen

We zijn aan het einde van het
seizoen met Herbronningsactiviteiten
gekomen.

Op zaterdag 24 mei 2025

hebben we met de Werkgroep
Volwassenencatechese teruggeblikt
op het afgelopen seizoen en
vooruitgekeken naar en plannen
gemaakt voor het nieuwe seizoen en
hebben we elkaar geinspireerd.

Vooruitblik op seizoen 2025-
2026

Geloven vraagt regelmatig
onderhoud. We weten

inmiddels uit de opgedane
ervaringen dat deelname aan
Herbronningsactiviteiten daarbij
kan helpen. Daarom zullen we

na de zomer weer met een mooi
activiteitenaanbod komen. Hierin
zal ook nu weer plaats zijn voor
filmavonden, creatieve activiteiten,
bezinningsactiviteiten, diverse
gespreksgroepen, Bijbelgroepen, in
samenwerking met andere kerken
interactieve lezingen en nog veel
meer.

Achter de schermen wordt alweer
druk gewerkt aan de invulling en
uitwerking van het programma.
Zomaar wat van de activiteiten
die eraan komen: de filmavonden,

daar ben Ik in hun midden’

HERBRONNING

ACTIVITEITEMAANSOD CATICHESE woor WOLWASIEREN

PARDERAT M, NORRFETLS

2024-2025

waarbij op dit moment gedacht
wordt aan de film ‘Conclave’, de
film ‘Small things like these’ en
‘The miracle club’. Daarnaast een
leerhuisgroep over het Bijbelboek
Exodus, in oktober en mei een
avond met Gregoriaanse Psalmen,
een Bijbelgroep over het Bijbelboek
Prediker, Mannen en spiritualiteit
over het boek ‘lk geloof het wel’,
een gespreksgroep over het

werk en gedachtegoed van Huub
Oosterhuis, Psalmen in de Advent,
Bloemschikken in de kleuren van
het kerkelijk jaar, Psalmen in de
Veertigdagentijd.

Ook nu weer in samenwerking met
KBO/PCOB een middag met Marie-
José Dusseldorp, dit keer over
‘Verlies en verlieservaringen’ en op
zaterdag 11 april 2026 de muzikale
voorstelling ‘Het verhaal van Maria
Magdalena’ (noteer deze datum
alvast).

En nog veel meer! Redenen genoeg
om uit te kijken naar de nieuwe
Herbronning die op 10 september
2025 zal verschijnen met uitgebreide
informatie over alle activiteiten.

In deze nieuwe Herbronning zullen
we ook weer een overzicht van

de activiteiten van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Flevoland voor
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2025-2026 opnemen. Zij beginnen op
17 september met de film ‘Witte flits’
in Lelystad. Alle informatie over hun
activiteiten staat vanaf eind augustus
op www.eigentijdsgeloven.nl

En ook komend seizoen

werken we weer samen met de
Geloofsproeverij0320 van de
Ontmoetingskerk in Lelystad en
delen we over en weer elkaars
activiteiten. Al vroeg in het seizoen
is er de eerste activiteit, vlak na

het verschijnen van de nieuwe
Herbronning. Vandaar dat we reeds
nu deze activiteit onder de aandacht
willen brengen.

Workshop ‘Hoop in de crisis’
Woensdag 17 september van 20.00
— 22.00 uur in de Ontmoetingskerk te
Lelystad

Steeds vaker horen we via allerlei
nieuwsmedia zorgelijke berichten
over onze aarde.

De crisissen buitelen bijna over
elkaar. Wat doet dat met ons?

De een schiet in een fanatieke
actiemodus, de ander reageert
gelaten ‘ik kan er toch niets aan
doen’.

In ‘Hoop in de crisis’ zoeken we

met elkaar naar hoop in een snel
veranderende wereld. En denken we
na over ons christelijke geluid in een


http://www.eigentijdsgeloven.nl

post-seculiere samenleving.

In deze nieuwe interactieve workshop
neemt het team van God in de
supermarkt ons op energieke wijze
mee aan de hand van het bekende
lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder’.

Noteer deze activiteit alvast in de
agenda. Van harte aanbevolen.

Herbronnen in de

zomermaanden

In de zomermaanden zijn er

geen activiteiten, maar ook dan

zijn er mogelijkheden om zelf te
herbronnen. Een aantal suggesties:

De tentoonstelling ‘Uit het
paradijs’

60 jaar geleden verscheen De

mens en zijn symbolen van Carl
Gustav Jung. Het boek vond veel
weerklank onder kunstenaars. Jungs
visie op de mens en de kunst, het
onbewuste en het symbool, vormt de
inspiratie voor de tentoonstelling Uit
het paradijs. Kunst, mythologie,
psychologie.

In Museum Klooster Ter Apel, nog te
bezoeken t/m 26 oktober.

Meer informatie via https://
bijbelsmuseum.nl/uit-het-paradijs-ter-

apel/

Waarom ik paus Franciscus zo
dankbaar ben — Bloemlezing uit zijn
teksten door Nikolaas Sintobin.

Paus Franciscus was een vlotte
spreker en schrijver. Hij had een heel
eigen stijl. Deze paus stond wars van
dure woorden. Hij gebruikte beelden,
grappen en herkenbare voorbeelden.
Mensen verstaan wat Franciscus zei.
Zijn toehoorders en lezers weten zich
persoonlijk aangesproken en dus
ook gerespecteerd. Dit boek biedt
een pretentieloze bloemlezing uit zijn

teksten, interviews en gesprekken.
Nu de paus is overleden, heeft
Nikolaas Santobin uit dankbaarheid
besloten de door hem in zijn blog
inalledingen.org gebruikte in teksten
te verzamelen en te bundelen tot een
boek.

Vrede zij met u! — Een
kennismaking met paus Leo XIV
Vrede zij met u! Met deze woorden
stapte paus Leo XIV uit de coulissen
van de Sint Pieter, het wereldtoneel
op. Wie is deze eerste paus uit de
Verenigde Staten? Waarom is Robert
Francis Prevost meer een zoon

van Zuid-Amerika? Theologen uit
Nederland en Vlaanderen schetsen
in deze bundel een eerste beeld van
deze paus: zijn achtergrond en zijn
levensverhaal, de betekenis van

zijn naam, zijn verhouding tot paus
Franciscus, zijn visie op het synodaal
proces en op de rol van vrouwen en
zijn oproep tot vrede voor kerk en
wereld in een tijd van oorlogen.

Durf moedig te zijn op beslissende
momenten — Mariann Budde

Moed is geen gave, het is een keuze
die elke dag opnieuw gemaakt

moet worden. Of het nu gaat om je
mening uiten, levenskeuzes maken
of tegen de stroom ingaan — echte
moed zit vaak in de kleine, dagelijkse
beslissingen.

Mariann Budde is de eerste
vrouwelijke bisschop van de
Episcopaalse Kerk in Washington

en zij haalde wereldwijd de media
door haar moedige confrontaties met
president Trump en zijn beleid. Ze
nam een standpunt in en wees hem
openlijk op de tekortkomingen van
zijn leiderschap. Zie ook het interview
van Annemiek Schrijver via https://
npo.nl/start/serie/de-verwondering/
seizoen-12/zij-stond-op-tegen-trump-
de-verwondering-special/afspelen
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Mam, ik ben geen crisis — Ismail
Mamo

Het indrukwekkende en aangrijpende
verhaal van Ismail Mamo. Hij
ontvluchtte Koerdistan vanwege het
oorlogsgeweld en zag onderweg
waar mensen op hun best en op hun
slechtst toe in staat zijn. Acht jaar
geleden kwam hij aan in Ter Apel

en besloot: ik ga de taal leren en
iedereen vertellen waarom ik hier
ben en waarom ik blijf.

Jezus waarom? Een
ontdekkingstocht door de Bijbel —
Bas Ragas

Wie of wat is God? Wat is de Bijbel
voor een boek? Waar komt de figuur
van Jezus vandaan? En waarom zijn
de verhalen van en over Jezus nog
zo waardevol voor ons allen?
Gefascineerd door de Bijbelse
verhalen vraagt Bas Ragas zich af
wat ze ons nu nog kunnen leren.
Waarom zijn ze geschreven? Door
wie? En wat is de samenhang tussen
al die verschillende teksten? Met

die vragen gaat hij te rade bij zijn
vriend, predikant-theoloog Ad van
Nieuwpoort. Het boek is de zeer
toegankelijke en eenvoudig leesbare
weerslag van dit avontuur.

Zomaar wat suggesties voor stille

en rustige momenten ergens in de
komende maanden.

De stoute schoenen aangetrokken en
één of meer suggesties opgepakt?
We horen graag ervaringen terug.
Laat het ons gerust weten via
herbronning@parochienorbertus.nl.
Wij zijn benieuwd.

Van harte uitgenodigd en alvast dank
hiervoor.

De Stuurgroep
Volwassenencatechese
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C>  GEGEVENS VAN DE LOKATIES (O

H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com

Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-malil: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller

e-malil: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening:

IBAN: NL 29 RABO 0386 932 921

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl

H. Franciscus van Assisié,
Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen: St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigings- ‘t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
gebouw:
Contactpersoon: dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Nunspeet/ 't Harde
Contactpersoon: mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
Elburg

bankrekening:

IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

H. Ludgerus Dronten

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456

Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

Pastoraatsgroep: Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra

e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl

Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg
vacature

e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening:

IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021

t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres:

redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl
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Pax Christi Lelystad

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief | secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en
J. Reesinck
e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders, A. Rouhof en M. van Stee
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL35 RABO 0348 172 583
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep: Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en vacature secretaris
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening: IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075
t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon H

e i Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van De stappen van melding doen
grensoverschrijdend gedrag? - .

By —— 1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

'g?ks‘fele.) Incimidatic 2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de

O 1scriminatie

* Pesten 3. brochure) in;

* Integriteitsschendingen

4. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door vrouw) je wenst:
het meldingsformulier in te vullen op: '

Vul je telefoonnummer en emailadres in;

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

Bt gt vt 6. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch
Norbertusparochie luide: of per ema”);
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na

inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24
uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou
de vervolgstappen af.
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P

JubeUaarZOZS-
Pelgrims van Hoop

—

Vakantie

Vakantie is: doen wat je graag doet
en toch niet leven ten koste van anderen.
Leren luisteren naar een andere mening.
Mensen interessanter vinden dan afstanden.
Zomaar een dienst bewijzen.
Blootsvoets lopen door het natte gras.
Naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf.
Vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven.
De sierlijke vlucht van meeuwen volgen
en met je voeten in het water bengelen.
Verloren dorpjes en een vlinder ontdekken.
Je als een blad laten dragen door het water,
de adem van de aarde voelen.
Een oudere medemens de kans geven
om te vertellen hoe het vroeger was.
Het is ook de weg zoeken
naar het hart van andere mensen.
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