
    Nieuwsbrief van de  

  

Bonifatius geloofsgemeenschap  

  

   te Biddinghuizen  

  Mei  2025 

 
  

Voorgangersrooster Bonifatiusparochie Biddinghuizen, mei 2025                   
                        
  

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden Lector 

     
Woensdag 

7 mei 

 

19.00 u Diaken André van Boven Woord- en 

communieviering 
Liesbeth 

Zondag 

18 mei 

 

11.00 u Diaken Fokke van Dalen Gebedsviering 

Bel Canto  
Marian  

Zaterdag 

24 mei 

 

19.00 u Diaken Michael Buykx Gebedsviering Polly 

Donderdag 

29 mei  

 

Geen 

viering 
 Hemelvaart  

Woensdag 

4 juni  

 

19.00 u  Diaken André van Boven  Woord- en 

communieviering 
 

                      

 

 

 

Bericht van de Budgethouder en de Penningmeester 

Tijdens de viering van woensdag 3 april werd er een bankrekeningnummer getoond om te 

doneren in de collecte. Dit nummer was een oud RABO rekeningnummer van onze 

geloofsgemeenschap.   

Hierbij het juiste bankrekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:                                    

NL29 RABO 0386932921 .                                                                                                                      

Dit nummer zal vanaf nu ook in ons parochieblad “De Oversteek” staan, op de laatste 

pagina.                                                                                                                                                                



Er was ook een bankrekeningnummer bij de INGB, ook dit nummer komt op termijn te 

vervallen.   Mensen die nu de parochiebijdrage automatisch betalen hoeven nu nog niets 

te wijzigen!! 

Weet u/jij dat  collectegeld doneren ook kan via de Givt-app. Wilt u daar meer over 

weten, stel dan gerust uw vraag aan de penningmeester van Norbertus via: 

penningmeester@parochienorbertus.nl 

Harrie Schrama(budgethouder Bonifatius geloofsgemeenschap) 

Frans Renne (penningmeester Norbertusparochie) 
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Missieverjaardagsactie 

 

Afgelopen maand is er een bedrag overgemaakt naar de stichting Hulp Aan Sri Lanka, aangebracht door 

emeritus pastor Theo van der Sman. Dit bedrag, € 885,00 (inclusief een mooie gift) komt ten goede aan 

voedselhulp in samenwerking met Stichting NEDLA en pater Ajith. 

 

Hartelijk dank voor uw gave! 

Namens MOV Biddinghuizen 
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                                                 Pelgrims van hoop,  

                                                  

                                                 dat is de titel van een boekje wat is samengesteld door Leo  

                                                 Fijen b.g.v. het Heilig Jaar 2025.  
                                                   

                                                 Er ligt een inkijkexemplaar op het boekenrek in de  

                                                 garderoberuimte bij de kerkzaal.                                                                                                                                                  

 

                                                 Wanneer u een boekje wilt aanschaffen, dan kunt u zich  

                                                 melden bij Frans Renne.  

                                                 De Prijs:  4 euro.                                                                                                         

 

                                                frans@famrennerademakers.nl   of 0650 992812  

 

 

mailto:penningmeester@parochienorbertus.nl
mailto:frans@famrennerademakers.nl


Palmpasen: een feest van hoop en verbondenheid 

Op Palmpasen mochten we weer een mooie traditie voortzetten met de kinderen in onze kerk. Twaalf 

enthousiaste kinderen verzamelden zich 's middags om hun eigen palmpaasstok te maken. Tijdens deze 

creatieve middag werd niet alleen geknutseld, maar ook geluisterd naar het verhaal van Palmpasen en de 

betekenis van de verschillende symbolen aan de stok. Zo kregen de kinderen niet alleen iets moois om vast te 

houden, maar ook iets waardevols om mee te nemen in hun hart. 

's Avonds, tijdens de viering met pastoor Leferink, werden de stokken gezegend. In een feestelijke optocht 

trokken de kinderen met hun versierde stokken de kerk binnen. Wat blijft dit toch een prachtig gezicht. Na de 

zegening deelden ze vol trots de palmtakjes uit aan de aanwezigen. 

Het was een dankbare, warme viering vol symboliek, saamhorigheid en vreugde. Wat was het mooi om dit 

zo samen te kunnen vieren.  
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Terugblik op weg naar Pasen 2025……. 

 

In de vastentijd zijn we een viertal keer bijeengekomen waarbij gekeken werd naar het hongerdoek. 

Inspirerende vieringen met verschillende voorgangers. Mooi dat dit door kan gaan doordat beide 

geloofsgemeenschappen de handen ineen slaan. 

 



Witte donderdag                                                                                                                                                     

Op Witte donderdag vierden we het laatste avondmaal. Dit keer zaten we in een grote kring. Het kruis 

vormde onderdeel van die kring als teken wat Jezus een dag later stond te wachten. We lazen met elkaar 

het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en wel het gedeelte over de instelling van de maaltijd van 

de Heer.   

Daarna was er gelegenheid om de avondwake bij te wonen in de Binding.                                                        

 

Goede vrijdag                                                                                                                                                             

Goede vrijdag vierden we ook gezamenlijk. Bijzonder om samen met je dorpsgenoten deze dag te vieren. 

Mooi om beide gewoontes  in een viering samen te zien vallen.                           

 

Stille zaterdag                                                                                                                                                           

Ook de paaswake ontbrak niet tijdens deze goede week. Ook dit werd met beide geloofsgemeenschappen 

samen gevierd. Bel Canto ondersteunde de viering muzikaal en dominee Rein Bos ging voor. In deze 

viering werd met water een kruis op ons hoofd getekend om zo onze doop te herdenken. Onze roepnaam 

was dit keer voldoende …😊 

Mooi dat we op deze manier het geloof samen hebben kunnen vieren!                                            

Leerzaam en verrijkend ook, hoorde ik van meerdere kanten. 
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Filmavond 
Onderstaand bericht ontvingen we van de Willibrord parochie in Swifterbant. 

Voel u zo vrij om daar een keer naar toe te gaan. Zij hebben meerdere keren een 

filmavond in de Hoeksteen. Nu staat er ook weer een op het programma. 

 

Hierbij de uitnodiging/herinnering voor de film van aankomende zaterdag 3 mei 2025. 

In de bijlage een uitgebreide omschrijving voor jullie. 

De meegezonden poster van het digibord in de hoeksteen geeft een korte samenvatting 

weer. 

  

Het is een bijzondere waar gebeurde film, zeer goed passend in de 4 en 5 mei 

herdenkingen en vieringen. 

Pas zijn er meer details van de gebeurtenissen in deze film boven water gekomen, deze 

worden aangereikt op de filmavond. 

  

Onze filmzaal, zaal 9 zal verduisterd worden. 

Er is een pauze wegens de lengte van de film. 

Let op de inlooptijd (19.00 uur) en aanvang van de film (19.30 uur)! 

Wij moeten afsluiten, daar we ver van de entree zitten, bij te laat is de kans groot, dat je 

niet meer binnen komt. 

  



Wij proberen zoveel mogelijk een grote variatie van films aan te bieden, maar allen met 

een verhaal, dat je hopelijk raakt. 

Daarnaast varieren en presenteren we de hapjes voor ieder wat wils. 

  

Dit alles is mogelijk dankzij jullie vrijwillige bijdrage. Dank hiervoor. 

  

Wij wensen jullie een inspirerende en genoeglijke filmavond, 

Cinema Willibrord 
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                                 FILM:   SONNY BOY, past in het kader van 4 mei.  

               Op zaterdag 3 mei 2025 in De Hoeksteen te Swifterbant  

                     Inloop 19.00 uur aanvang 19.30 uur 

 

 

In 1928 komt de 20 jarige Surinamer 

Waldemar in Nederland studeren. 

Zijn donkere huidskleur geeft bekijks en 

discriminatie. Hij gaat in Den Haag op kamers 

wonen bij Rika. Zij woont alleen, gescheiden 

van haar strenggelovige man Willem, die 

vreemdgaat met de huishoudster. Ze heeft 

haar vier kinderen  

                           meegenomen.  

Waldemar en de 17 jaar oudere Rika beginnen een relatie en Rika wordt zwanger. Ze vertelt 

het pas na vier maanden aan Waldemar. Deze is boos, dat ze hem al die tijd niets verteld 

heeft, en vertrekt. Twee van haar kinderen lopen weg naar Willem. Waldemar komt weer 

terug. Willem wil Rika meenemen met de komende baby naar Nederlands Indië. Hij 

verandert van gedachte, daar het een zwartje wordt. Ook eist hij via de rechter de kinderen 

met succes op. Hij weigert een scheiding, zodat Rika niet kan hertrouwen met Waldemar. 

 



 Het kind noemen ze Waldy, met als bijnaam Sonny Boy. 
Vanwege Rika's buitenechtelijke relatie, en dan ook nog met 
een donkere Surinamer, zet de huisbaas de jonge familie het 
huis uit. Rika en Waldemar zwerven over straat met Waldy, 
maar ontmoeten de oudere Joodse man Sam, die ze onderdak 
biedt.  
Met financiële steun van Sam beginnen Rika en Waldemar een 
pension in Scheveningen. Als Nederland door de Duitsers wordt 
bezet moeten ze onderdak verlenen aan Duitse soldaten. Na 
verloop van tijd moeten Rika en Waldemar echter weg, omdat 

het gebied ontruimd wordt voor de Atlantikwall.  
Omdat Rika vijf kinderen heeft krijgen ze een groter huis 
toegewezen. Op verzoek van een jonge verzetsman laat 
Rika mensen onderduiken. Omdat de vergoeding voor 
Joden hoger is dan voor niet-Joodse Nederlanders kiest 
ze voor Joodse onderduikers. Later komt er een 
gedeserteerde SS'er bij. Waldy kan goed met hem 
opschieten. Waldy ziet op straat dat Sam wordt 
weggevoerd en is geschokt. Het onderduiken wordt 
ontdekt, en Waldemar, Rika, Waldy en de onderduikers 
worden gearresteerd. Waldy wordt vrijgelaten en gaat bij 
de familie van Rika wonen. Dit is niet veilig, daarom wordt hij ondergebracht bij een boer. Deze vraagt 
in de hongerwinter kostbare sieraden in ruil voor voedsel. Waldy keurt dat af, maar de boer werpt tegen 
dat iedereen een graantje probeert mee te pikken. Zijn ouders Rika en Waldemar kregen toch ook 
betaald voor de onderduikers?  
Rika en Waldemar komen elk in een ander concentratiekamp. Hoe komen ze hieruit? 

 
                                             Zo leef je mee in deze film met het gevolg van scheiding, discriminatie en  

                                                      de periode van Nederland in de tweede wereldoorlog. Je beseft dan pas wat  

                                                      vrijheid is, dit jaar al 80 jaar, maar dat is niet van zelfsprekend. 

 

 

Een historische, meeslepende en spannende film.  
Toegang en hapjes gratis. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

 

 

Website van de Norbertusparochie  https://parochienorbertus.nl 
Voor informatie over de andere kerkgemeenschappen. 
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Inleveren kopij voor de volgende nieuwsbrief.  
De copy voor de volgende nieuwsbrief kan ingeleverd worden tot dinsdag 27 mei 2025 20.00 uur 

bij marjodobbe@hotmail.com, tevens kunt u hier ook uw misintenties of mededelingen naar toe mail 

https://parochienorbertus.nl/

