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JAARGANG 17-5  
2024-2025

D e
O v e r s t e e k
Parochieblad voor de Norbertusparochie

Dank u paus Franciscus voor uw voorbeeld van nederigheid, 

zowel in het leven als op de plaats die u hebt gekozen in de 

Basiliek van  Santa Maria Maiore

(c )Coletta Dorenbos
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Van de Redactie

Voor u ligt de nieuwe Oversteek, ditmaal  gewijd aan Hemelvaart en Pinksteren.
De pastorale column staat daarom ook geheel in het teken van beide hoogtijdagen.
Daarnaast is er in onze katholieke kerk veel gebeurd. Paus Franciscus is overleden en 
Paus Leo is onze nieuwe Paus. In deze Oversteek vindt u dan ook een terugblik en een 
vooruitblik op deze ontwikkelingen.
Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor de actie kerkbalans, immers ook de kerk 
moet draaiende blijven en daar is klinkende munt voor nodig, want ook de kerk ontkomt 
niet aan alsmaar stijgende kosten op velerlei gebied.
Naast de nodige financiën heeft ons geloof ook onderhoud nodig, heeft u nog ideeën of 
suggesties hoe wij dat vorm kunnen geven is de vraag in Herbronning.
Het voorjaar is in volle gang en we hebben er allemaal weer zin in om erop uit te trekken, 
is het niet met de pelgrims op pad of op bedevaart naar Kevelaer.
De Pinksteractie denkt ook dit jaar aan de allerarmsten in deze wereld en wordt dan ook 
van harte bij u aanbevolen.
Tot slot de bijdragen van onze geloofsgemeenschappen met veel lokale activiteiten en 
nieuws vanuit de verschillende dorpen.
Kortom deze Oversteek is weer het lezen waard.

Wij wensen u alvast goede dagen toe met Hemelvaart en Pinksteren.

Team van pastores
Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)
 tel. 06-20570669 
 a.huitink@pastoraalteam.com
Pastor G.M.J. van der Vegt  
      tel. 06-241 630 35
      pastvegt@kerkmail.nl                               
Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij) 
 tel. 06 - 575 411 73 
      a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen 
van 9.00 tot 12.00 uur
Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra  
 secretariaat@parochienorbertus.nl        
 tel. 0321-312456 

Bestuur 
Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne) 
Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter 
 a.huitink@pastoraalteam.com 
Dhr. A. Merkelbach - technisch-voorzitter
       vicevoorzitter@parochienorbertus.nl
Dhr. E.A.M. Staes - secretaris
       secretaris@parochienorbertus.nl
Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester
      penningmeester@parochienorbertus.nl
Dhr. P.P.J.M. Cryns - adviseur gebouwen
 paulcryns@parochienorbertus.nl
Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie
      communicatie@parochienorbertus.nl
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Pa s t o r a l e  c o l u m n

50 Dagen leven in hoopvolle 
verwachting

DE TIJD TUSSEN PASEN EN 
PINKSTEREN IS EEN BIJZONDERE 
PERIODE IN HET LITURGISCH 
JAAR, RIJK AAN BETEKENIS 
EN STILLE MAAR HOOPVOLLE 
VERWACHTING. ZE BESLAAT 
VIJFTIG DAGEN — EEN 
SYMBOLISCHE BRUG TUSSEN DE 
VREUGDE VAN DE OPSTANDING 
EN DE VURIGE GEBOORTE VAN DE 
KERK.

Pasen: het nieuwe begin
Met Pasen vierden we wereldwijd de 
opstanding van Jezus Christus. Het 
is het feest van het nieuwe leven, 
de overwinning op de dood. Na de 
duisternis van Goede Vrijdag breekt 
het licht door: het graf is leeg, de 
belofte is vervuld. Maar de vreugde 
van Pasen is geen eindpunt — het is 
een begin van iets groters dat nog 
moet komen.

De veertig dagen tot Hemelvaart
Na zijn opstanding verschijnt 
Jezus veertig dagen lang aan zijn 
leerlingen. Hij onderwijst hen, 
bemoedigt hen, en geeft hen 
opdrachten voor de toekomst. De 
evangeliën en het boek Handelingen 
vertellen over ontmoetingen die 
vol verwondering en ontroering 
zijn: Jezus die brood breekt met 
de Emmaüsgangers, die zijn 
wonden laat zien aan Thomas. Deze 
veertig dagen zijn als een zachte 
overgangsperiode. Jezus is er nog, 
maar niet op dezelfde manier als 
voorheen. Hij is veranderd en spoort 
zijn volgelingen aan om zich voor 
te bereiden op een nieuwe fase: het 
ontvangen van de Heilige Geest.

Hemelvaart: het afscheid en de 
belofte
Op de veertigste dag vieren we 
Hemelvaart. Jezus neemt afscheid 
van zijn leerlingen en keert terug 
naar zijn Vader in de hemel. Het is 
een moment van afscheid, maar ook 
van belofte: “Ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.”

De leerlingen blijven achter, niet 
in verdriet, maar in hoopvolle 
verwachting. Jezus had hun een 
Helper beloofd, de Geest die hen 
kracht zou geven om zijn boodschap 
in de wereld uit te dragen.

Tien dagen van bidden en 
wachten
Na Hemelvaart breekt een periode 
van wachten aan. Tien dagen lang 
trekken de leerlingen zich terug in 
gebed, bijeen in de bovenkamer van 
een huis in Jeruzalem. Hun wachten 
is geen passieve tijd, maar een actief 
verwachten, vol gebed en hoop. 
Ze weten niet precies wat hen te 
wachten staat, maar ze vertrouwen 
op de belofte.

Pinksteren: het vuur ontbrandt
En dan, op de vijftigste dag — 
Pinksteren — gebeurt het wonder. 
De Heilige Geest daalt neer, als 
een stormwind en als vlammen 
van vuur. De leerlingen spreken 
in allerlei talen, en de kerk wordt 
geboren. Wat begon met Pasen als 
een stille overwinning, barst nu los 
in een beweging die de wereld zal 
veranderen.

Pinksteren is het feest van de Geest, 
van het vuur dat harten ontsteekt, 
van de gemeenschap die grenzen 
overstijgt. Het is de bekroning van 
een tijd van voorbereiding, groei en 
verwachting.

De reis van de ziel
De periode tussen Pasen en 
Pinksteren neemt ons mee op een 
diepere spirituele reis. Het is een 
tijd van overgaan van rouw naar 
vreugde, van onzekerheid naar 
vertrouwen, van wachten naar 
handelen. In deze vijftig dagen leren 
we dat geloof niet alleen een weten 
is, maar ook een wachten — en 
dat hoop soms groeit in de stilte, 
voordat ze in vuur en kracht uitbarst.

Ton Huitink
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Verweesd
Als ik dit schrijf zijn 4 en 5 mei net 
achter de rug. De dag waarop we onze 
doden van de oorlog gedenken en 
vieren dat wij hier in Nederland al 80 
jaar in vrede mogen leven.

Het lijkt echter wel, of de vrede 
onderling steeds verder afneemt en we 
steeds meer tegenover elkaar komen 
te staan naarmate WOII steeds verder 
van ons verwijderd is. 

Het lijkt alsof we zo gewend zijn 
geraakt aan een wereld waarin alles 
mogelijk lijkt zodat 
we dat dan ook 
willen. Er zelfs recht 
op menen te hebben. 
We hebben ook een 
mening over van alles 
en nog wat, al of niet 
gevoed door sociale 
media, waarin de 
nuance soms helaas 
ver te zoeken is. Een 
mening hebben mag, 
maar je medemens 
die mening desnoods met geweld 
opdringen is een ander verhaal. 

Er is op dit moment veel 
verontwaardiging over protesten 
gericht tegen de houding van onze 
regering t.a.v. de oorlog in Gaza, 
tijdens de dodenherdenkingen en 
vieringen van bevrijdingsdag. De vraag 
komt op wanneer protesteer je en 
wanneer niet? 

Als minister-president Schoof op de 
Dam tijdens de dodenherdenking 

vertelt over zijn opa, die gefusilleerd 
is in de oorlog om zijn verzetsdaden, 
keer je hem op dat moment niet de 
rug toe, zoals een tiental mensen 
deed, want je weet, dit verhaal hoort 
bij dat grote verhaal, dat ons allemaal 
bindt: het herdenken om wat was en 
nooit meer mag gebeuren. Je maakt 
zo’n moment niet politiek, hoezeer je 
ook begaan bent met het lijden van 
de mensen in Gaza. En zijn we dat niet 
allemaal? We vinden toch in overgrote  
meerderheid dat het geweld en de 
agressie daar moet stoppen? Zoals 

ook in vele andere 
delen van de wereld 
trouwens.   

Pim Fortuyn schreef 
ooit een boek met als 
titel ‘De verweesde 
samenleving’. In het 
boek betoogt hij dat 
we als samenleving 
verweesd zijn. We 
zijn zonder vaders 
en moeders, wie 

neemt ons bij de hand? Levend in 
het moment. Alsof er geen verleden 
is. Dit alles met verlies en respect 
voor de grote verhalen die mensen 
samenbinden. Met oogkleppen op, 
de nuance uit het oog verliezend. 
Zeker door de invloed van sociale 
media, in de tijd van Pim Fortuyn 
nog niet aanwezig, die gebruikers 
in een bepaald algoritme duwen. 
Want verhalen waren er genoeg in de 
aanloop van 4 mei, maar je moet ze 
wel willen horen!

EEN MENING HEBBEN MAG, 
MAAR JE MEDEMENS DIE 
MENING DESNOODS MET 

GEWELD OPDRINGEN IS EEN 
ANDER VERHAAL. 
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De zondag tussen Hemelvaart 
en Pinksteren noemen we 
Wezenzondag. We zijn als het ware 
verweesd achtergebleven. Jezus is 
ten hemel opgestegen, Hij heeft ons 
weliswaar de H. Geest toegezegd 
als Helper, Trooster, Raad- en 
Krachtgever, nu Hij zelf niet meer 
lijfelijk op aarde onder aanwezig is, 
echter, op deze zondag moet het 
nog Pinksteren worden. We lijken 
er alleen voor te staan. Het grote 
verhaal van Pinksteren moet nog ten 
gehore worden gebracht. 

Want de leerlingen, maar ook wij, zijn niet 
alleen op de wereld, we staan er niet alleen 
voor. We hoeven niet altijd ons eigen verhaal te 
maken, we krijgen het aangereikt en mogen in 
dat grote verhaal gaan staan. Met Geestkracht 
en Liefde. 

De apostelen vatten de moed het de 
samengestroomde menigte met enthousiasme 
te vertellen, als het heel druk is in Jerusalem en 
er vele mensen zijn, met evenzovele talen. Toch 
verstaat ieder hun verhaal in de eigen taal, zo 
staat er geschreven, omdat het de taal van het 
hart is. 

Niet het verhaal, waardoor je in je eigen 
bubbel blijft hangen en de ander, die er anders 
over denkt, niet meer kunt horen, laat staan 
begrijpen en respecteren. Maar het verhaal van 
vrede, respect en liefde voor elkaar. 

Zijn we verweesd? Ik denk het niet, als we in 
dat grote verhaal mee willen doen. Dat verhaal 
kan ons verbinden en motiveren mee te helpen 
een goede samenleving tot stand te brengen, 
waarin ieder er mag zijn, met respect voor de 
ander. Als wij als Christenen dat niet kunnen, 
wie dan wel?

Anne-Marie Swater
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OP 2E PAASDAG IS PAUS 
FRANCISCUS OVERLEDEN 
OP 88 JARIGE LEEFTIJD. 
OP WITTE DONDERDAG 
WAS HIJ NOG IN DE 
GEVANGENIS AANWEZIG 
GEWEEST BIJ DE 
VOETWASSING, ZOALS 
HIJ EERDER ZELF DEED 
BIJ GEVANGENEN EN 
MIGRANTEN. OP EERSTE 
PAASDAG WERD ZIJN 
LAATSTE ZEGEN  URBI 
ET ORBI VOORGELEZEN, 
“VOOR DE STAD EN VOOR 
DE WERELD”.

Een terugblik door Diaken Michael 
Buijkx, op persoonlijke titel.

Urbi et orbi 2025
‘De liefde heeft de haat 
overwonnen. Het licht heeft 
de duisternis overwonnen. 
De waarheid heeft de leugen 
overwonnen. De vergeving 
heeft de wraak overwonnen. 
Het kwaad is daarmee 
niet verdwenen uit onze 
geschiedenis, het zal blijven tot 
het einde, maar het heeft niet 
langer de overhand, het heeft 
geen macht meer over wie de 
genade van deze dag aanvaardt.

Laten we opnieuw leren hopen 
en vertrouwen te hebben in 
anderen, ook in hen die ons 
vreemd zijn of uit verre landen 
komen met andere gewoonten, 
leefwijzen, ideeën en gebruiken 
die wij zelf gewend zijn’. 

Wapens van vrede
Paus Franciscus uit ook grote  
zorgen over het groeiende 
klimaat van antisemitisme 
dat zich over de hele wereld 
verspreidt en wilde het lijden 
van volken in oorlog, het hele 
volk in Palestina en in Israël 
nabij zijn. Hij riep de strijdende 
partijen op: ’staakt het vuren, 
laat de gijzelaars vrij, help de 
mensen die honger hebben en 
verlangen naar een toekomst 
van vrede!’ 

De paus riep verder 
iedereen met politieke 
verantwoordelijkheid op ‘niet 
toe te geven aan de logica 
van angst, die afsluit, maar 
om armen te helpen, honger 
te bestrijden en initiatieven te 
ondersteunen die ontwikkeling 
bevorderen’. Dat zijn volgens 
Franciscus namelijk de ‘wapens’ 
van de vrede die een toekomst 
bouwen in plaats van dood te 
zaaien.  ‘Geen vrede is mogelijk 
waar er geen godsdienstvrijheid 
is, geen vrijheid van denken en 
spreken, en geen respect voor 
de mening van anderen.’ 

Vluchtelingen en 
armen
In de encycliek Fratelli Tutti 
(2020) werd de sociale leer 
van de kerk verder uitgewerkt. 
In zijn tijd als aartsbisschop 
van Buenos Aires had hij al 
veel contact met mensen uit 
alle lagen van de samenleving 
maar een speciale band met 

Paus Franciscus
(1936-2025)

Pelgrim van hoop en
barmhartigheid

Dank u paus Franciscus voor uw voorbeeld van 
nederigheid, zowel in het leven als op de plaats 
die u hebt gekozen in de Basiliek van Santa 
Maria Maiore

(c) Ramon Mangold

(c) Coletta Dorenbos

https://www.rkkerk.nl/encycliek-fratelli-tutti-nu-in-geautoriseerde-nederlandse-vertaling-beschikbaar/
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de armen. “Vergeet de armen niet” 
fluisterde een Braziliaanse kardinaal 
hem in toen hij net gekozen werd in 
het conclaaf. 

Als allereerste reisdoel in 2013 ging 
hij naar het eilandje Lampedusa 
onder Sicilië, waar dat jaar 15.000 
vluchtelingen aankwamen. Op 
een altaar gemaakt van wrakhout 
van gammele bootjes waarmee 
mensensmokkelaars vluchtelingen 
overzetten droeg hij de eucharistie 
op en wierp een krans in zee voor 
de velen die naamloos verdronken 
zijn. Daarmee wil hij de globalisering 
van de onverschilligheid” aan de 
kaak stellen. In zijn preek “Mens, 
waar is je broer?” breidt hij dit 
thema uit:

“Velen van ons, ikzelf inbegrepen, 
zijn in de war. We schenken geen 
aandacht meer aan de wereld waarin 
we leven. We verzorgen en kijken 
niet meer naar wat God voor ons 
allen heeft geschapen en we zijn niet 
meer in staat over onszelf en elkaar 
te waken.”

Laudato Si
In juni 2015 bracht paus Franciscus 
de encycliek  Laudato Si’ uit. In deze 
‘brief aan alle mensen die de aarde 
bewonen als gemeenschappelijk 
huis’  gaat Franciscus in op  de 
ecologische én sociale problemen in 
de wereld, omdat ze onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Paus 
Franciscus stelt dat het tegengaan 
van de uitbuiting van de aarde  
alleen gaat als we ook onze 
levensstijl aanpassen, rijkdom 
herverdelen en oog hebben 
voor de mens die deel uitmaakt 
van Gods schepping. Vanwege 
zijn verbindende rol als moreel 
wereldleider werd de Paus gevraagd 
te spreken bij klimaatconferenties 
waar hij ‘de stem van de aarde en de 
stem van de armen’ inbracht.

 Laudato Si’ (geprezen zijt Gij) zijn 
de eerste twee woorden van het 
zonnelied van de heilige Franciscus 
van Assisi (1182-1226), dat 800 
jaar geleden vlak voor zijn dood 
schreef. In alle schepselen zag hij 
Gods liefde en genade: Broeder zon, 
zuster water, de aarde die ons voedt 
maar ook:

Wees geprezen, mijn Heer, door 
onze zuster de lichamelijke dood,   

die geen levend mens kan 
ontvluchten. 

erbarmen voor wie  in doodzonde 
sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste 
wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen 
kwaad doen.

Samen met de orthodoxe en 
protestantse  kerken wordt nu  ieder 
jaar een ‘periode van de schepping’ 
gevierd, van 1 september t/m 
4 oktober: het Feest van de Hl 
Franciscus van Assisi.

Jongeren en ouderen
Bij de wereldjongerendagen 
in Lissabon benadrukte Paus 
Franciscus dat iedereen welkom is 
in de kerk. “Todos todos todos!”. De 
kerk ziet hij niet als een ‘heilige rest’ 
maar liever als een ‘veldhospitaal’, 
ze moet niet naar binnen gekeerd 
zijn maar leven en getuigen vanuit 
het Evangelie naar alle mensen. 
De herder ‘moet naar zijn schapen 
ruiken’ en de mensen nabij zijn – 
wat ertoe leidde dat hij in Argentinië 
liefst met openbaar vervoer reisde 
en nu ook als Paus bij mensen 
aanschuift om te eten in de kantine 
van het Vaticaan. Tijdens de corona 
epidemie sprak hij moederziel 
alleen het Urbi et orbi uit op een 
uitgestorven Sint Pietersplein. 

Een werelddag voor senioren en 
grootouders werd ingesteld: niet 
wie ‘economisch productief’ is 
maar ieder mens verdient liefde en 
aandacht. Voor de levenswijsheid 
van ouderen en het enthousiasme 
van jongeren kon Paus Franciscus 
hoopvol genieten.

Luisteren
2016 werd als extra heilig jaar 
gewijd aan de Barmhartigheid. 
Pelgrims van Hoop is het thema 
voor het jubeljaar 2025. De Heilige 
deuren van de basilieken in Rome 
werden geopend, maar óók van 
de gevangenis. Onder Paus’ 
Franciscus werd de organisatie van 
het Vaticaan hervormd, misbruik 
benoemd en bestreden, zijn er 
vrouwen benoemd op de hoogste 
posities en is de transparantie van 
de financien soms met pijnlijke 
maatregelen ter hand genomen. 

Van blijvende invloed voor de 
kerk is vermoedelijk de ‘synode 
over synodaliteit’. Geen centrale 
vergadering van hoge kerkleiders en 
theologische slotdocumenten.  Ook 
geen ‘democratie’ van onderaf, er 
spelen immers in alle continenten 
zeer verschillende problemen. 
Maar een openhartige en nederige 
bereidheid tot luisteren in geloof. 
Luisteren naar wat de Heilige Geest 
te zeggen heeft door gelovige 
mensen die in stilte en gebed 
verenigd zich samen open willen  
stellen voor Gods stem. Terwijl de 
geloofsleer van de kerk zelf niet ter 
discussie staat voor Paus Franciscus 
vraagt hij om barmhartigheid 
voor het leven van mensen en wil 
hen met gebed, met woord en 
daad nabij zijn. Een “revolutie van 
tederheid” als remedie tegen een 
‘epidemie van onverschilligheid’.  

Kaarsje opsteken         
https://kro-ncrv.nl/steek-een-kaarsje-
op-voor-paus-franciscus 

Meer lezen:
“Paus van de bemoediging”      
https://www.rkkerk.nl/paus-
franciscus-overleden-een-paus-van-
de-bemoediging-met-een-groot-
hart-voor-de-zwakkeren/

“Paus van paradoxen”               
https://www.kn.nl/in-memoriam/een-
paus-van-de-paradoxen-die-hoe-
dan-ook-geschiedenis-schreef/ 

“Sleutelwoord:  bamhartigheid” 
https://www.nd.nl/geloof/
katholiek/1257994/vernieuwende-
paus-franciscus-1936-overleden-
barmhartigheid-wa

“Paus radicaal terug naar de basis”                                         
https://www.nieuwwij.nl/actueel/
paus-franciscus-radicaal-terug-naar-
de-basis/ 

In memoriam                             
https://kro-ncrv.nl/programmas/
pausjournaal/in-memoriam-paus-
franciscus 

Pauscast                                     
https://kro-ncrv.nl/programmas/
pauscast 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2013/07/paus-franciscus-in-lampedusa/
https://laudato-si.nl/
https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad
https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad
https://laudato-si.nl/event/periode-van-de-schepping-2025/
https://www.rkkerk.nl/tag/wjd23/
https://www.rkkerk.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-werelddag-grootouders-en-ouderen-28-juli/
https://www.rkkerk.nl/nieuw-in-de-serie-kerkelijke-documentatie-terugblik-op-heilig-jaar-van-de-barmhartigheid/
https://www.rkkerk.nl/category/jubeljaar-2025/
https://www.aartsbisdom.nl/paus-franciscus-het-synodedocument-is-een-geschenk-aan-het-volk-van-god/
https://www.aartsbisdom.nl/paus-franciscus-het-synodedocument-is-een-geschenk-aan-het-volk-van-god/
https://kro-ncrv.nl/steek-een-kaarsje-op-voor-paus-franciscus
https://kro-ncrv.nl/steek-een-kaarsje-op-voor-paus-franciscus
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-overleden-een-paus-van-de-bemoediging-met-een-groot-hart-voor-de-zwakkeren/
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-overleden-een-paus-van-de-bemoediging-met-een-groot-hart-voor-de-zwakkeren/
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-overleden-een-paus-van-de-bemoediging-met-een-groot-hart-voor-de-zwakkeren/
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-overleden-een-paus-van-de-bemoediging-met-een-groot-hart-voor-de-zwakkeren/
https://www.kn.nl/in-memoriam/een-paus-van-de-paradoxen-die-hoe-dan-ook-geschiedenis-schreef/
https://www.kn.nl/in-memoriam/een-paus-van-de-paradoxen-die-hoe-dan-ook-geschiedenis-schreef/
https://www.kn.nl/in-memoriam/een-paus-van-de-paradoxen-die-hoe-dan-ook-geschiedenis-schreef/
https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1257994/vernieuwende-paus-franciscus-1936-overleden-barmhartigheid-wa
https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1257994/vernieuwende-paus-franciscus-1936-overleden-barmhartigheid-wa
https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1257994/vernieuwende-paus-franciscus-1936-overleden-barmhartigheid-wa
https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1257994/vernieuwende-paus-franciscus-1936-overleden-barmhartigheid-wa
https://www.nieuwwij.nl/actueel/paus-franciscus-radicaal-terug-naar-de-basis/
https://www.nieuwwij.nl/actueel/paus-franciscus-radicaal-terug-naar-de-basis/
https://www.nieuwwij.nl/actueel/paus-franciscus-radicaal-terug-naar-de-basis/
https://kro-ncrv.nl/programmas/pausjournaal/in-memoriam-paus-franciscus
https://kro-ncrv.nl/programmas/pausjournaal/in-memoriam-paus-franciscus
https://kro-ncrv.nl/programmas/pausjournaal/in-memoriam-paus-franciscus
https://kro-ncrv.nl/programmas/pauscast
https://kro-ncrv.nl/programmas/pauscast
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Paus Leo XIV

 – Nomen est omen

Net voordat deze editie naar 
de drukker zou gaan, kwam er 
verrassend nieuws uit Rome. De 
kardinalen hebben bijzonder snel 
hun keuze laten vallen op Robert 
Prevost als de nieuwe paus. Hij 
heeft gekozen voor de naam Leo 
de 14de. Onze nieuwe paus zal 
voor menigeen een onbekende 
zijn. Daarom volgt hier wat feitelijke 
informatie en een afbeelding van 
dat bijzondere moment op het Sint 
Pietersplein.

Robert Francis Prevost werd in 1955 
in Chicago geboren, in een gezin 
van Italiaanse, Franse en Spaanse 
afkomst. Het kleinseminarie volgde 
hij bij de Orde van Sint Augustinus. 

In 1977 trad hij bij die orde in. In 1982 studeerde hij af in de theologie om enkele jaren 
later zijn geboorteland te verlaten en zich aan te sluiten bij de missie in Peru. Uiteindelijk 
werd Prevost de leider van de augustijner orde. In 2023 haalde paus Franciscus hem naar 
Rome: hij werd kardinaal en aangesteld in de leiding van het Dicasterie van Bisschoppen. 
Die afdeling van de Curie houdt toezicht op de selectie van nieuwe bisschoppen. 
De nieuwe paus beheerst meerdere talen. Naast Engels spreekt hij vloeiend Spaans, 
Italiaans, Portugees en Frans. En ook leest hij Latijn en Duits.

De laatste paus die de naam Leo koos, was Leo de 13de. In 1893 schreef hij de eerste 
sociale encycliek. In onrustige tijden gaf hij zijn visie op hoe de wereld rechtvaardiger, 
vrediger en inclusiever zou kunnen worden. Hij brak een lans voor de arbeiders die te 
maken hadden met lange werktijden, lage lonen, gevaarlijke werkomstandigheden en 
beroerde huisvesting. Het was de eerste keer dat de kerk de blik naar buiten richtte 
op de samenleving. Het markeerde het begin van wat sindsdien de sociale leer van de 
Katholieke Kerk is gaan heten. 

De keuze van de naam Leo de 14de wekt de verwachting, dat deze paus in onze huidige, 
onrustige wereldsituatie die sociale insteek zal kiezen. Op zoek gaan naar recht, vrede 
en inclusie in de samenleving en zo de lijn doortrekken die paus Franciscus heeft 
gekenmerkt in de 12 jaren die achter ons liggen. De naam Leo: het is een veelbelovende 
keuze! Laten wij voor de paus bidden, in blijdschap omdat wij een nieuwe herder mogen 
begroeten.

André van Boven
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Beste medeparochianen, dit keer een 
stukje over de financiële kant van onze 
parochie. Velen van u doen mee aan “actie 
kerkbalans” en daar zijn we u erg dankbaar 
voor. Zonder al uw financiële bijdragen 
kunnen we de parochie niet draaiende 
houden.

Meestal hoort u via de locatieraden hoe 
uw geloofsgemeenschap er financieel 
voor staat.                                           De 
twee grootste uitgaveposten zijn:                                                                                                                                     
1 totale kosten van de 
pastores en secretaresse.                                                                                                                     
2 totale kosten voor energie

U allen heeft thuis gemerkt dat de 
kosten voor elektra en gas sterk zijn 
gestegen. Die dans is de parochie niet 
ontsprongen. Voor onze 3 kerkgebouwen 
en 1 kerkgebouw (voor een 1/3deel) 
was 2023 een uitdaging om niet in 
de kou te komen zitten en toch de 
energiekosten binnen de perken te houden.                                                                                                                                          
Binnen de mogelijkheden die er zijn, 
hebben de geloofsgemeenschappen het 
energieverbruik fors kunnen terug dringen. 
Twee zaken hebben er in 2024 dan ook voor 
gezorgd, dat de energiekosten t.o.v.  2023  
zijn gedaald met € 50,.000,- , n.l. minder 
energieverbruik en lagere tarieven.

Het omgaan met deze uitdaging heeft er 
ook toe geleid dat er nagedacht is over 
wat we nog meer kunnen doen. Op de 
Ludgeruskerk in Dronten zijn daarom o.a. 
zonnepanelen op het dak gelegd. Tevens 
zijn er andere maatregelen genomen,  bijv. 
door de diverse kleine ruimtes op een 
andere manier te verwarmen.

In de PAX Christie GG gaat het nog verder. 
Daar wordt naast zonnepanelen op het 
dak ook een batterijopslag gerealiseerd 
om nog meer eigen stroom te kunnen 
gebruiken. De gasaansluiting kan dan eind 
dit jaar in principe worden afgesloten.                                                                                                                                      
  De genomen maatregelen vragen wel 
stevige investeringen. Al met al is het 
uiteindelijk goedkoper.

Op deze manier zijn we onze  gebouwen 
aan het verduurzamen en willen we zo 
onze bijdrage leveren aan het vergroenen 
van onze omgeving.  Ook dit vinden we als 
bestuur belangrijk.

Ondanks deze inspanningen blijft het een 
uitdaging om als parochie financieel  niet 
achteruit te boeren. Al meerdere jaren 

hebben we een negatief resultaat. Gelukkig 
kunnen we voor groot onderhoud ieder 
jaar nog voldoende reserveren, zodat er 
financiële middelen beschikbaar zijn als er 
grote onderhoudsuitgaven nodig zijn.

Graag wijs ik u nog op het volgende: 
de parochie heeft een AMBI status. Dat 
betekent dat als u middels een getekende 
verklaring de parochiebijdrage voldoet u 
dit mee kunt nemen in de aftrekposten 
bij uw aangifte inkomstenbelasting. 
Het formulier is op de site van de 
belastingdienst te downloaden. Als u dan 
zoekt  in de zoekbalk van uw browser naar 
”belastingdienst formulier periodieke 
giften” en dan kiest voor “periodiek gift 
in geld” komt u bij het formulier dat u 
hiervoor kunt gebruiken. Geef dit formulier 
ingevuld aan de budgethouder van uw 
locatie, bij voorkeur per E-mail. U krijgt het 
formulier dan door de penningmeester 
verder ingevuld en ondertekend retour, 
zodat u het kunt indienen bij de aangifte 
inkomstenbelasting. Een paar belangrijke 
voorwaarden staan op het formulier.                                                                                                                                       
Ook als u de collectes digitaal via Givt 
(dit is een app voor uw telefoon) laat 
verlopen, kunt u dit meenemen in de 
aangifte inkomstenbelasting. U kunt 
bij elke geloofsgemeenschap via Givt 
digitaal collecteren, ook als u thuis via o.a. 
kerkdienstgemist de kerkdienst volgt. 

Ik wil graag afsluiten door de 
budgethouders en anderen (die meehelpen 
aan de administratie) te bedanken voor alle 
inspanningen om de financiële administratie 
snel en correct  af te werken zodat we 
de resultaten op tijd bij het Bisdom, ter 
goedkeuring  kunnen indienen.  Hun tijd en 
inzet wordt zeer gewaardeerd. 

Frans Renne,  penningmeester
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Pinksteractie VAN 31 
MEIT/M 8 JUNI 2025

Geïnspireerd door hun geloof 
zetten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor anderen. Dat 
doen zij altijd en overal ter wereld. 
Door te geloven in de ander, 
spreken we het vertrouwen en de 
hoop uit dat elk mens de moeite 
waard is. De overtuiging dat 
ieder mens meetelt, herinnert ons 
eraan dat we er moeten zijn voor 
de meest kwetsbare medemens. 
Onze missionarissen en missionair 
werkers brengen hoop op plekken 
waar die het hardste nodig is

Traditiegetrouw hebben we ook 
in 2025 weer twee bijzonder 
missionarissen die de Pinksteractie 
een persoonlijk gezicht geven. Dit 
jaar zijn dat Mirella en Marc. 

Lekenmissionaris Mirella werkt 
sinds 2022 in Ghana. Eerst bij 
een vrouwenproject op het 
platteland en sinds kort bij een 
doveninstituut. Dankzij de steun 
van WNM kan ze haar hart 
volgen en zich inzetten voor een 
rechtvaardiger wereld. 

 
Als klein meisje riep Mirella (50) al 
dat ze missionaris wilde worden. 
Waarschijnlijk werd die uitspraak 
gevoed door de verhalen van haar 
tante die als missionaris in Indonesië 
werkte. Een beetje tegen haar eigen 
verwachting in kwam die wens 
in 2021 in volle omvang terug. 
Op een website las Mirella dat er 
veldwerkers gezocht werden om bij 
een lokale Afrikaanse gemeenschap 
aan de slag te gaan. 

MOV
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In 2022 vertrok Mirella als 
lekenmissionaris naar Ghana. 
Ze ging een vrouwencoöperatie 
in de Ghanese plaats Babaso 
ondersteunen. Inmiddels werkt 
ze bij het Saint Martin Deaf 
Ministry. Daar kunnen mensen 
met een gehoorbeperking onder 
meer gebarentaal en een vak 
leren. “Belangrijk”, benadrukt 
Mirella. “Mensen met een 
gehoorbeperking zijn in Ghana een 
gemarginaliseerde groep. 

Het Ministry zet zich in om deze 
mensen beter te laten integreren 
in de maatschappij. Ik ben erg 
blij dat ik daaraan concreet aan 
mag bijdragen. Het zorgt dat ik 
zingeving ervaar.”

Naastenliefde en compassie 
Voor Mirella is duidelijk dat 
dat doel ligt in haar werk als 
lekenmissionaris. “Voor mij is het 
bijzonder dat ik heel concrete 
stappen mag zetten in hulp aan 
anderen. Het is geweldig dat ik van 
betekenis kan zijn voor mensen 
zoals jij en ik die onder uitdagende 
omstandigheden leven waarvoor ze 
niet zelf gekozen hebben.”

Missionair werker Marc woont 
en werkt sinds 2001 in de 
straatarme volkswijk El Jagüel 
in Buenos Aires. Hij zet zich 
met hart en ziel in voor de 
mensen die het onder de toch al 
moeilijke omstandigheden extra 
zwaar hebben, zoals kinderen of 
mensen met een beperking. 

Het maakt hem een rijk mens, 
vindt hij: “Ik heb hier geleerd om 
naar de wereld te kijken vanuit het 
gezichtspunt van arme mensen. 
Dan zien de dingen er heel anders 
uit! Ik leer nog steeds veel van de 
soepelheid waarmee de mensen 
hier omgaan met tegenslagen, 
onverwachte moeilijkheden en de 
hardheid van het leven.”

Wat kan ík doen om de kloof 
tussen arm en rijk te verkleinen? 
Die vraag stelde een jonge Marc 
(nu 65) zich. Die vraag werd voor 
hem in 1998 prangender tijdens 
een reis naar Brazilië en Argentinië. 
Hij kwam in aanraking met lokale 
religieuzen die werkten in arme 
stadswijken en met kleine boeren 
zonder land op het platteland. 
Marc besefte dat zijn bestemming 
lag in het missionair werk bij de 
allerarmsten.

Ontmoeting 
Toen Marc koos voor missionair 
werk in Zuid-Amerika wilde hij 
enkele jaren ervaring opdoen op 
een andere plek. Hij liet veel achter, 
maar nam zijn geloof als baken 
mee. “Een verhaal dat altijd met me 
meegaat, is dat van de barmhartige 
Samaritaan. Hij liet zich raken door 

een onbekende die hij toevallig 
tegenkwam en die hem nodig had. 
Hij liet zich onderbreken in zijn 
bezigheden. Daar probeer ik een 
voorbeeld aan te nemen.” 

Marcs geplande onderbreking 
van enkele jaren liep uit op een 
permanent verblijf in El Jagüel. 
“Missie betekent dat je je begeeft 
in een andere cultuur met de 
pretentie dat je iets te brengen 
hebt dat te maken heeft met 
je geloof en inspiratie. Als dat 
lukt is missie een ontmoeting 
tussen culturen en verschillende 
geloofsvormen die zeer verrijkend 
kan zijn. Die ontmoeting is 
noodzakelijk in een wereld waarin 
we moeten leren om samen te 
leven.”

De Week Nederlandse 
Missionaris (WNM) steunt de 
inzet van missionarissen en 
missionair werkers zoals Mirella 
en Marc. 

Dit doen wij samen met u tijdens 
de Pinksteractie van 31 mei t/m 
8 juni 2025!

Dit kan via:

-Een financiële bijdrage tijdens de 
pinstercollecte in een kerkdienst, 

-een donatie op 
NL30RABO0171211111 van WNM 
Den Haag

-een online donatie via www.
weeknederlandsemissionaris/steun-
en-doneer.nl



14

Be
de

va
ar

t

‘Pelgrims van hoop’

Dat is het thema van het Jubeljaar 2025 
zoals paus Franciscus vorig jaar verklaarde. 
Het Jubeljaar begon op 24 december 
vorig jaar en eindigt op 6 januari 2026. 
Het idee erachter is om iedereen aan te 
moedigen om pelgrimstochten te maken 
die hopelijk vergeving, bekering en een 
vreugdevolle gelovige levenshouding 
zouden bevorderen. Inderdaad, ons leven 
hier op aarde kan worden vergeleken met 
een pelgrimstocht naar onze uiteindelijke 
bestemming. Maar het moet niet alleen 
worden opgevat als een reis van de 
ene plaats naar de andere, van de ene 

levensstaat naar de andere. Het is een reis die bij uitstek gemarkeerd moet worden met een religieus 
doel en karakter. Dat is - denk ik - hoe we ons leven hier op aarde moeten begrijpen.We gaan ook 
dit jaar weer op pelgrimstocht naar Kevelaer. De afstand is niet zover als Rome, maar wat je in dit 
Mariaoord mee kunt maken is niet minder inhoudsvol. Pelgrims die al eerder geweest zijn, weten 
hoe twee dagen in dit Mariaoord je goed doet, je weer inspiratie en kracht kan geven in het leven 
van alledag. We vertrekken met bussen op donderdagochtend 21 augustus, na een gebedsmoment 
in de Zwolse Onze Lieve Vrouwe basiliek. De volgende dag komen we tegen de avond weer terug. 
Op zondag 12 oktober om 15.30 uur sluiten we de pelgrimage af in de Zwolse basiliek met een 
gezongen Kevelaerlof. Namens de Broederschap Kevelaer Bedevaart Zwolle e.o. en het pastoresteam 
hopen wij veel pelgrims te mogen begroeten en te ontmoeten. Heeft u vragen, laat het ons weten 
want er is veel mogelijk.   
 
Namens de organisatie em. 
pastoor Theo van der Sman. 
Voor informatie of opgave kunt u zich melden bij: 
Thea van Huffel tel 0321-321552 / 06-48712994 Martha Brummelaar tel 0321-316151 / 06-33901972

BEDEVAART KEVELAER 

21 EN 22 AUGUSTUS 

2025
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Trots en kleurrijk
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Uw Diensten

 ook in de 
Oversteek

www.volatus.nl

Een liefdevol en professioneel afscheid
op maat sinds 2013

Overlijden melden:
Dronten | 0321 - 38 37 08
Lelystad | 0320 - 33 74 47

Marie-Catrien van den Dries
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Sandra Cryns
06 123 244 48
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van DiepenMarjoen persoonlijkProfessioneel 

Overlijden melden: 0321-316174 
24 uur per dag bereikbaar
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Datum 

 
 
 

Lezingen 

H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

24 en 25 mei 2025 
6e zondag van Pasen 

jaar C 

Hand. 15, 1-2 + 22-29 
Apok. 21, 10-14 + 22-23 

Joh. 14, 23-29 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
   

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 
Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Cantorij 

24 en 25 mei 2025 
6e zondag van Pasen 

jaar C 

29 mei 2025 
Hemelvaart 

jaar C 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23  

of Heb. 9, 24-28 
+ 10, 19-23 

Lc. 24, 46-53 

    Geen viering 

11.00 uur 
Eucharistieviering 

Pastor H. van der Vegt 
Kleinkoor 

Geen viering 
29 mei 2025 
Hemelvaart 

jaar C 

31 mei en 1 juni 2025 
7e zondag van Pasen 

jaar C 

Hand. 7, 55-60 
Apok. 22, 12-14 + 16-17 

+ 20 
Joh. 17, 20-26  

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Eigen voorganger 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorgroep 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Alliance 

31 mei en 1 juni 2025 
7e zondag van Pasen 

jaar C 

7 en 8 juni 2025 
Pinksteren 

jaar C 

Hand. 2, 1-11 
1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 

of Rom. 8, 8-17 
Joh. 20, 19-23  

of Joh. 14, 15-16  
+ 23b-26 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Pax Christikoor 

---------------------------------------------- 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

7 en 8 juni 2025 
Pinksteren 

jaar C 

14 en 15 juni 2025 
H. Drie-eenheid 

jaar C 

Spr. 8, 22-31 
Rom. 5, 1-5 

Joh. 16, 12-15 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Bel Canto 

 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 09.00 uur 

Gebedsviering 
Diaken M. Buijkx 

Cantor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Internationaal gelegenheidskoor 
Internationale viering 

Zondag 09.30 uur-13.30 uur 
Oecumenische oploop 

PGS en GGW 
Kinderkerk en crèche 

14 en 15 juni 2025 
H. Drie-eenheid 

jaar C 

21 en 22 juni 2025 
Sacramentsdag 

jaar C 

Gen. 14, 18-20 
1 Kor. 11, 23-26 

Lc. 9, 11b-17 
    

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 

Pastor H. van der Vegt 
Cantor 

Zondag 11.00 uur  
Oecumenische viering 

Petruskerk 
Diaken J. Terpstra en  

Eigen voorganger 
Pax Christikoor en Cantorij 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 

Pastor H. van der Vegt 
Cantorij 

21 en 22 juni 2025 
Sacramentsdag 

jaar C 

28 en 29 juni 2025 
HH. Petrus en Paulus 

jaar C 

Hand. 12, 1-11 
2 Tim. 4, 6-8 + 17-18 

Mt. 16, 13-19 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 
Pw B. Roest 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

 
Zondag 11.00 uur 

Ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers 
Zimple 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

28 en 29 juni 2025 
HH. Petrus en Paulus 

jaar C 

5 en 6 juli 2025 
14e zondag door het jaar 

jaar C 

Jes. 66, 10-14c 
Gal. 6, 14-18 

Lc. 10, 1-12 + 17-20 
of 10, 1-9 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  
Zondag 11.00 uur 

Gebedsviering 
Diaken M. Buijkx 

Cantorgroep 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 

Zondag 09.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Alliance 

5 en 6 juli 2025 
14e zondag door het jaar 

jaar C 

12 en 13 juli 2025 
15e zondag door het jaar 

jaar C 

Deut. 30, 10-14 
Kol. 1, 15-20 
Lc. 10, 25-37 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken F. van Dalen 
Cantor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Samenzang 
---------------------------------------------- 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken F. van Dalen 
Cantorij 

12 en 13 juli 2025 
15e zondag door het jaar 

jaar C 

19 en 20 juli 2025 
16e zondag door het jaar 

jaar C 

Gen. 18, 1-10a 
Kol. 1, 24-28 
Lc. 10, 38-42 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Pw W. de Jong-van Kasteel 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 

Zondag 11.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Geen viering 
19 en 20 juli 2025 

16e zondag door het jaar 
jaar C 

          
 

Avondvieringen door de week: 
Petruskerk te Lelystad:
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed. 
De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 28 mei, 11 juni, 25 juni en 9 juli.
H. Ludgeruskerk Dronten: 
De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 4 juni, 18 juni, 2 juli en 16 juli.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.
H. Bonifatius te Biddinghuizen:
De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 4 juni en 2 juli.

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele
websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.
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Datum 

 
 
 

Lezingen 

H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

24 en 25 mei 2025 
6e zondag van Pasen 

jaar C 

Hand. 15, 1-2 + 22-29 
Apok. 21, 10-14 + 22-23 

Joh. 14, 23-29 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
   

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 
Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Cantorij 

24 en 25 mei 2025 
6e zondag van Pasen 

jaar C 

29 mei 2025 
Hemelvaart 

jaar C 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23  

of Heb. 9, 24-28 
+ 10, 19-23 

Lc. 24, 46-53 

    Geen viering 

11.00 uur 
Eucharistieviering 

Pastor H. van der Vegt 
Kleinkoor 

Geen viering 
29 mei 2025 
Hemelvaart 

jaar C 

31 mei en 1 juni 2025 
7e zondag van Pasen 

jaar C 

Hand. 7, 55-60 
Apok. 22, 12-14 + 16-17 

+ 20 
Joh. 17, 20-26  

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Eigen voorganger 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorgroep 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Alliance 

31 mei en 1 juni 2025 
7e zondag van Pasen 

jaar C 

7 en 8 juni 2025 
Pinksteren 

jaar C 

Hand. 2, 1-11 
1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 

of Rom. 8, 8-17 
Joh. 20, 19-23  

of Joh. 14, 15-16  
+ 23b-26 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Pax Christikoor 

---------------------------------------------- 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

7 en 8 juni 2025 
Pinksteren 

jaar C 

14 en 15 juni 2025 
H. Drie-eenheid 

jaar C 

Spr. 8, 22-31 
Rom. 5, 1-5 

Joh. 16, 12-15 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Bel Canto 

 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 09.00 uur 

Gebedsviering 
Diaken M. Buijkx 

Cantor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Internationaal gelegenheidskoor 
Internationale viering 

Zondag 09.30 uur-13.30 uur 
Oecumenische oploop 

PGS en GGW 
Kinderkerk en crèche 

14 en 15 juni 2025 
H. Drie-eenheid 

jaar C 

21 en 22 juni 2025 
Sacramentsdag 

jaar C 

Gen. 14, 18-20 
1 Kor. 11, 23-26 

Lc. 9, 11b-17 
    

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 

Pastor H. van der Vegt 
Cantor 

Zondag 11.00 uur  
Oecumenische viering 

Petruskerk 
Diaken J. Terpstra en  

Eigen voorganger 
Pax Christikoor en Cantorij 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 

Pastor H. van der Vegt 
Cantorij 

21 en 22 juni 2025 
Sacramentsdag 

jaar C 

28 en 29 juni 2025 
HH. Petrus en Paulus 

jaar C 

Hand. 12, 1-11 
2 Tim. 4, 6-8 + 17-18 

Mt. 16, 13-19 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 
Pw B. Roest 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

 
Zondag 11.00 uur 

Ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers 
Zimple 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

28 en 29 juni 2025 
HH. Petrus en Paulus 

jaar C 

5 en 6 juli 2025 
14e zondag door het jaar 

jaar C 

Jes. 66, 10-14c 
Gal. 6, 14-18 

Lc. 10, 1-12 + 17-20 
of 10, 1-9 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  
Zondag 11.00 uur 

Gebedsviering 
Diaken M. Buijkx 

Cantorgroep 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 

Zondag 09.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken M. Buijkx 
Alliance 

5 en 6 juli 2025 
14e zondag door het jaar 

jaar C 

12 en 13 juli 2025 
15e zondag door het jaar 

jaar C 

Deut. 30, 10-14 
Kol. 1, 15-20 
Lc. 10, 25-37 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken F. van Dalen 
Cantor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Samenzang 
---------------------------------------------- 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken F. van Dalen 
Cantorij 

12 en 13 juli 2025 
15e zondag door het jaar 

jaar C 

19 en 20 juli 2025 
16e zondag door het jaar 

jaar C 

Gen. 18, 1-10a 
Kol. 1, 24-28 
Lc. 10, 38-42 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Pw W. de Jong-van Kasteel 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 

Zondag 11.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Geen viering 
19 en 20 juli 2025 

16e zondag door het jaar 
jaar C 

          
 

Avondvieringen door de week: 
Petruskerk te Lelystad:
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed. 
De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 28 mei, 11 juni, 25 juni en 9 juli.
H. Ludgeruskerk Dronten: 
De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 4 juni, 18 juni, 2 juli en 16 juli.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.
H. Bonifatius te Biddinghuizen:
De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 4 juni en 2 juli.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
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Onlangs trokken de  pelgrims van het 
Zonneliedpad door onze 3 parochies 
en genoten van Zonneliedvieringen, 
gastvrijheid en hartelijke ontmoetingen 
. Wie uit eigen beweging op weg gaat, 
heeft oog voor Gods schepping en voor 
anderen in nood.  Op zondag 22 juni bent 
u ook uitgenodigd. Dan wandelen we van 
Bergklooster naar Hasselt een etappe van 
het Pelgrimspad IJsseldelta en stellen we 
ons open voor wie en wat er op ons pad 
komt.

Zonnestralen in IJsselmuiden

Op 29 maart trokken als “zonnestralen” 
uit alle windrichtingen wandelaars naar de 
Zonneliedvesper in IJsselmuiden. De parochie 
viert daar al 26 jaar de dankdag voor de oogst 
en had ook nu de kerk versierd met eigen 
groente uit de Koekoekspolder. Bij het beeld 
van de H. Isidorus lagen de encyclieken van 
paus Franciscus naast  gebeden Franciscus 
van Assisi.  Parochianen van de Franciscaanse 
beweging uit Hattem en Dronten hadden de 
viering voorbereid. De deelnemers aan de 
Laudato Si alliantiedag in Kampen liepen met  
iconen van Franciscus over de brugroute 
na inspirerende workshops in de Buitenkerk 
over de scheppingsperiode in september. 
Vanuit een dienst over het Zonnelied van het 
kerkasiel Kampen sloten er ook wandelaars 
uit de Open Hof (PKN)aan.  En zo vertelden 
vele  ‘vreemden’ aan elkaar over wat ze die 
zaterdag meegemaakt hadden en kreeg ieder 
bloembolletjes mee,  in een zonnebloem-
servet,  om de inspiratie verder te laten  
ontkiemen. 

Ontmoeting met Pelgrims

 Z
on

ne
str

al
en

Vluchtelingen

Bij de inloopviering vertrokken de 
Franciscaanse pelgrims van uit de OpenHof 
kerk (kerkasielKampen.nl )  naar Elburg. We 
herdachten de preek die Paus Franciscus in 
Lampedusa hield voor  de vele naamloze 
omgekomen vluchtelingen:  

“‘Waar is je broer?’, de stem van je broeders bloed 
roept tot mij, zegt God. Het is geen vraag aan 
anderen gesteld, de vraag wordt aan mij, aan jou, 
aan ieder van ons gesteld. Die broeders en zusters 
onder ons probeerden weg te komen uit moeilijke 
situaties om een beetje rust en vrede te vinden. 
Ze zochten een betere situatie voor hun gezinnen 
maar vonden de dood. Hoe vaak vinden zij niet 
een gebrek aan begrip, solidariteit of worden ze 
niet ontvangen? Hun stemmen stijgen op naar 
God.”

Ontmoetingen

Bij de koffie na de etappe naar de Agnietenkapel  
in Elburg zochten twee pelgrims een slaapplaats 
voor de nacht. Ze werden spontaan uitgenodigd  
door een parochiaan en getuigden van hun 
ervaringen langs ’s Heren wegen. In Nunspeet 
gebeurde het opnieuw: ; een Friese man van 82 
en een parochiaan hebben als vreemden genoten 
van de gastvrijheid die de een verleende en de 
ander graag aannam. Wat lijkt de drempel om 
zoiets aan te bieden of te vragen vooraf hoog, 
en wat is ‘had het maar eerder gevraagd’ daarna 
vanzelfsprekend. Het Zonneliedpad loopt door 
tot 11 oktober, inschrijven kan via laudato-si.nl/
zonnelied.

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2013/07/paus-franciscus-in-lampedusa/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2013/07/paus-franciscus-in-lampedusa/
https://laudato-si.nl/zonnelied/
https://laudato-si.nl/zonnelied/
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ONZE MUSICI MICHAL DE JONG EN JACO LIPS 
ZONGEN PSALM    72 (“VOOR KLEINE MENSEN IS HIJ 
BEREIKBAAR”), HET ZONNELIED EN “LAUDATO SI”. 
MAAR GERAAKT DOOR EEN INGEVING VOEGDEN ZIJ 
OOK DIT LIED TOE:  

STEM ALS EEN ZEE VAN MENSEN 
OM MIJ, DOOR MIJ HEEN. 
STEM VAN DIE DRENKELING, 
VAN DAT STUK WRAKHOUT, 
DAT EEN MENS BLIJKT 
ALS HIJ MIJ AANKIJKT.

STEM DIE MIJ ROEPT: WIE BEN JE, 
MENS WAAR IS JE BROER? (GVL 519)

NA DE  PELGRIMSZEGEN WERD ER OOK “LANG ZAL 
ZE LEVEN” GEZONGEN VOOR HET JONGSTE MEISJE 
BABAYANTS. HET GEZIN ZIT AL EEN HALF JAAR 
‘VEILIG’ - MAAR WEL BÍNNEN – IN DE OPEN HOF 
KERK. HET “UITGEPROCEDEERDE” GEZIN IS AL 11 
JAAR IN NEDERLAND. SINDS 21 NOVEMBER IS ER 
24/7 EEN KERKDIENST GAANDE WAAR PASTORES 
EN VRIJWILLIGERS UIT ALLERLEI KERKEN IN HEEL 
NEDERLAND  AAN BIJDRAGEN. HIER ‘GEWORTELDE’ 
KINDEREN UITZETTEN IS AL NA 5 JAAR UITERST 
SCHADELIJK EN STRIJDIG MET EERDERE BELOFTEN VAN 
DE REGERING.  HET RECHT OM TE MOGEN MIGREREN 
ALS DAT NODIG IS - MAAR OOK HET RECHT OM  HET 
EIGEN LAND NIET TE MOETEN VERLATEN - HEEFT 
PAUS BENEDICTUS XVI AL IN 2013 UITGESPROKEN. 
PELGRIMS GAAN VRIJWILLIG OP PAD - MAAR  HOEVEEL 
MIGRANTEN ZIJN  NOODGEDWONGEN ONTHEEMD EN 
VAN ANDEREN AFHANKELIJK.

Pelgrimspad IJsseldelta

Wat is er toepasselijker  dan hier samen 
wandelend heengaan? We verzamelen bij 
het monument van Thomas a Kempis op de 
begrafenis Bergklooster om 10:40h. Na een 
korte gebedsviering lopen we de 9,5 km van de 
“Doornroute” van het Pelgrimspad Ijsseldelta dat 
diaken Fokke van Dalen al ter beschikking heeft 
op ziehierdemens.nl. We steken de Vecht over 
met het Haersterveer , komen langs het graf van 
de slaafgemaakte Lepejou bij huis de Doorn,  
lopen langs het buurtschap Genne naar het 
monumentale gemaal bij  Streukel en trekken via 
de historische  “Stenendijk” Hasselt binnen. 

Ieder neemt zijn eigen lunch en water mee. 
Er worden thema’s aangereikt met suggesties 
voor gesprek en voor een deel dat we in stilte 
afleggen. We zingen liederen en genieten 
van elkaar en van de schoonheid van Gods 
schepping. Op tijd  komen we aan in Hasselt 
en nemen er deel aan de eucharistieviering van 
15h en de processie. Daar zijn zoveel auto’s van  
parochianen dat een lift terug moet lukken. Ook 
van harte welkom als  de hele etappe  te ver is: 
verzamel om 14h  bij het Streukelzijl (Gennerdijk 
20) en loop de laatste 1,5 km mee naar Hasselt.  
Tenslotte: elke  bijdrage aan gastvrijheid is 
welkom: door vervoer aan te bieden, een 
thermoskan koffie of een paar klapstoelen maak 
je ontmoetingen mogelijk en word je zelf ook 
een beetje “pelgrim”: bouw geen muren maar 
bruggen! 

Vrede en alle goeds! Diaken Michael Buijkx en 
Fokke van Dalen

Voor meelopen en informatie  geef u op bij 
m.buijkx@pastoraalteam.com 

De Den Doorn route van Bergklooster naar 
Hasselt vindt u als etappe 15 op de site www.
ziehierdemens.nl/download-van-routes/

Sacramentsdag

Op zondag 22 juni vieren we om 15h Sacramentsdag 
bij de Heilige Stede in Hasselt. Onder deze naam 
komen al 8 eeuwen  pelgrims naar Hasselt na 
een wonder met de Heilige hostie. Het is ook 
een knooppunt voor pelgrims naar Santiago de 
Compostella, het Jabikspaad uit Friesland en het 
Jacobuspad uit Groningen halen hier hun stempel. Bij 
een fraai watertappunt met santiagoschelp naast de 
camperplaats staan informatieborden. Zo is óók de 
mis en processie waarmee het H. Sacrament viert een 
levende traditie waar  de kleine hanzestad Hasselt trots 
op is Uit veel kerken  komen mensen samen, het is bij 
uitstek een activiteit die al onze  locaties overstijgt om  
het hart van ons katholieke geloof feestelijk te vieren. 
Na afloop wordt er  met vereende krachten stoelen 
gestapeld en koffie en thee geschonken.

https://www.jezuieten.org/nieuws/het-recht-om-niet-te-migreren/
mailto:m.buijkx@pastoraalteam.com
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Drie Pelgrims
in de Polder

Zoals U weet is de maand mei de Maria-
maand. Maar wat u misschien niet weet 
is dat de maand maart de Jozef-maand 
is. En de 19e maart is de feestdag van 
de Heilige Jozef. In Nederland zijn er een 
aantal Maria bedevaartplaatsen. Voor 
Jozef is er maar een bedevaartplaats 
in Nederland en dat is in Smakt. In het 
uiterst noordelijke puntje van Limburg. 
En dat is eigenlijk heel verbazingwekkend 
want Jozef is de enige man die God 
waardig genoeg vond om de echtgenoot 
van Maria te worden en de vader, de 
voedstervader, van Jezus op aarde. 
In Smakt staat een kapel uit 1699, 
daarachter staat een redelijk moderne 
kerk en daarnaast 
Het Pelgrimshuis, een 
restaurant dat alleen 
op zondag geopend is 
en op de feestdag van 
Sint Jozef.
Dit jaar hebben drie 
pelgrims van de 
Petruskerk in Lelystad 
het initiatief genomen 
om op de 19de maart 
ter pelgrimage naar 
Smakt te gaan. Om 
8 uur ‘s morgens 
vertrokken ze, 
weliswaar ongezegend. Niet per ezel, 
paard en wagen, lopend of op de fiets 
maar in een heuse hybride Toyota 
C-HR met airconditioning. Want enig 
comfort mag er natuurlijk wel zijn. Na 
heel wat doordeweekse files kwamen 
ze in Smakt aan waar eerst de kapel 
werd bezocht en de nodige gebeden 
werden uitgesproken. En een kaarsje 
werd opgestoken. Om 11.00 uur was er 
een Hoogmis met als hoofdcelebrant 
Mgr. Ron van den Hout, bisschop van 
Roermond. De kerk was praktisch vol 
en de overweging passend in deze 
pelgrimsmis.

Na afloop nuttigden de drie pelgrims, 
te weten Herman  Smits, Leo Simons 
en Adri Appelman een lichte lunch in 
Het Pelgrimshuis. En na een bezoek 
aan een zus van Leo (koffie met echte 
Limburgse vlaai) in Venray werd nog 
een broer van Herman bezocht in zijn 
geboorte-omgeving. En vervolgens ging 
het huiswaarts. Op de terugweg werd 
de rozenkrans niet gebeden omdat 
iedereen met zijn eigen gedachten 
zat. Om circa 19.00 uur waren de drie 
pelgrims (84, 83 en 76 jaar) thuis na een 
mooie en heel inspirerende dag. Een 
ervaring rijker!

Zoals U weet is de 
maand mei de 

Maria-maand. Maar 
wat u misschien niet 
weet is dat de maand 

maart de 
Jozef-maand is
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H. Franciscus Nunspeet en Elburg en ’t Harde
Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

Goede Vrijdag
Samen met PKN De Ontmoeting en onze Sint Franciscus-
geloofsgemeenschap hebben wij op Goede Vrijdag, 18 
april 2025 een mooie viering gehad met als thema “De 
weg van het kruis, De weg van de Liefde”

Goede Vrijdag H. Sint Franciscuskerk in Nunspeet 2025

Paus Sint Franciscus
Vrijdag 25 april was onze kerk geopend van 19:00 uur 
tot en met 19:30 uur voor iedereen die behoefte had om 
te bidden voor onze Paus Franciscus die op 21 april, de 
ochtend van paasmaandag, is overleden op 88-jarige 
leeftijd in zijn Vaticaanse residentie in de Domus Sanctae 
Marthae. Om19:00 uur werd de Rozenkrans gebeden voor 
zijn zielenrust. 

Paus Sint Franciscus Pelgrimage
OP 13 APRIL EN 3 MEI HEEFT DIAKEN MICHAEL BUIJKX 
MET EEN AANTAL PELGRIMS ONZE KERK ALS EEN BE-
TEKENISVOLLE STOP GEBRUIKT OP HET ZONNELIED-
PAD.
Graag wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de ont-
vangst van de Zonnelied pelgrims op 13 april en 3 mei. Het 
was natuurlijk al heel fijn om van  koffie en thee en wc te 
mogen genieten! Maar het was nog meer hartverwarmend 
om ook in de twee vieringen verbondenheid rond Francis-
cus van Assisi en paus Franciscus te mogen delen. We ken-
den elkaar nog niet begin dit jaar en ondanks de moeilijke 
ervaringen die jullie opvangen als geloofsgemeenschap is 
er nu een groeiend besef van het kruis van San Damiano, 
lijden en vreugde samen. Terwijl Franciscus eerst dacht 
dat met “herstel mijn huis” het kerkgebouw zelf bedoeld 
werd, - en hij ging aan de slag om te bouwen, is  ruimte 
in ons hart voor de Heer nog wezenlijker. Daar is ook voor 
verdriet (Etty Hillesum) en voor boosheid (zegen) ruimte, 
maar dan ZODAT Gods liefde en mildheid a h werk kunnen 
gaan door onze inzet en geloof. Het raakte me dat jullie 

viering van vandaag elementen gemeen heeft 
met onze zonneliedpadlauden en vespers. Bij 
de lauden en vespers in de paastijd brandt de 
paaskaars: en die was er. De foto van paus Franciscus emo-
tioneerde me. Dat pelgrim Jitse zomaar gastvrijheid kreeg 
was de vrucht van wat pelgrims ontmoetingen kunnen 
doen, voor beide partijen. En dat Harrie met ons opliep en 
ons uitzwaaide zal ik niet vergeten en delen met degene 
die me de icoon van Franciscus schonk. Doe allen mijn  
hartelijke groeten alsjeblieft.
Michial Buijkx

Viering met de pelgrims 

De pelgrims

Hemelvaart
Omdat De Hemelvaart gezien kan worden als een nieuw 
perspectief

Blijf niet staan bij het verleden. 
Klamp je niet krampachtig vast 

aan de tijd die is vergleden, 
aan het leed dat moest doorleden, 
aan het kleed dat niet meer past. 
Open je ogen, je oren, je deuren. 
Zie er gaat iets nieuws gebeuren, 

iets wat iedereen verrast. 
Ja, ik ga iets nieuws beginnen, 

iets wat diep in de aarde broeit. 
Als een bron zal het ontspringen, 

om mijn glorie uit te zingen, 
in de dag die open bloeit. 

Open je hart en je ogen, je oren. 
Zie er wordt iets nieuws geboren: 

zaad dat sterft en graan dat groeit. 
Blijf niet staan bij wat in ’t donker 

van de eeuwen is vergaan. 
Steden die in puin verzonken, 

hele werelden verdronken. 
Hier en daar een steen bleef staan. 
Open je deuren, je oren, je ogen. 

Zie er is iets nieuws ontloken. 
Richt je op en neem het aan.

Oda Swagemakers 
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H. Bonifatius - Biddinghuizen
Korte terugblik
De meditatieve vastenvieringen

Het is een mooie traditie in Biddinghuizen om in de 
vastentijd vier meditatieve vieringen te maken samen met 
de Protestante Gemeente. Om de beurt gaan we voor. 
We hadden als thema “niet alleen samen dromen, maar 
ook samen doen”. Verder hadden we het hongerdoek 
2025 met als titel “samen dromen. Liefde zij daad”. Het 
hongerdoek gaat terug op een oud middeleeuws gebruik. 
Het werd opgehangen in de vastentijd om het altaar, waar 
de viering van de eucharistie plaatsvond, aan het oog te 
onttrekken. Midden jaren zeventig werd deze vergeten 
traditie weer opgepakt door de Duitse vastenactie, en 
sindsdien wordt er actuele betekenis aan gegeven door 
vele kunstenaars vanuit Bijbelse en christelijke thema’s.

In vier weken werd op elke donderdag avond in een 
meditatieve dienst een facet uitgelicht. Het was een mooi 
geheel en er waren goede reacties. Fijn ook om weer zo 
samen op weg naar Pasen te gaan. Volgend jaar weer!

Palmpasen: een feest van hoop en verbondenheid

Op Palmpasen mochten we weer een mooie traditie 
voortzetten met de kinderen in onze kerk. Twaalf 
enthousiaste kinderen verzamelden zich ‘s middags om 
hun eigen palmpaasstok te maken. Tijdens deze creatieve 
middag werd niet alleen geknutseld, maar ook geluisterd 
naar het verhaal van Palmpasen en de betekenis van 
de verschillende symbolen aan de stok. Zo kregen de 
kinderen niet alleen iets moois om vast te houden, maar 
ook iets waardevols om mee te nemen in hun hart.
‘s Avonds, tijdens de viering met pastoor Leferink, werden 
de stokken gezegend. In een feestelijke optocht trokken 
de kinderen met hun versierde stokken de kerk binnen. 
Wat blijft dit toch een prachtig gezicht. Na de zegening 
deelden ze vol trots de palmtakjes uit aan de aanwezigen.
Het was een dankbare, warme viering vol symboliek, 

saamhorigheid en vreugde. Wat was het mooi om dit zo 
samen te kunnen vieren. 

Avondwake

Aansluitend aan de witte donderdag viering (PG) om 
19.30 uur was er een stille avondwake. We hebben 
stil gestaan bij het aangrijpende Bijbelverhaal van de 
donderdagnacht en de vrijdag; over twijfel, angst, 
verlatenheid, duisternis, lijden en ergens toch ook een 
vlammetje hoop, hopelijk… Na een korte meditatie 
wandelden we in stilte de avond in met een lichtje. We 
eindigden rondom het vuur om wat te drinken en na te 
praten. Daarna ging ieder zijn of haar weg.

Zegenen van paasmandjes van Poolse katholieken

Op Paaszaterdag was er een viering in Biddinghuizen 
speciaal voor onze Poolse Katholieken uit heel de 
Flevopolder en omstreken, waarin de paasmandjes met 
voedsel gezegend werden.
Vorig jaar heeft Diaken André van Boven dit voor het 
eerst gedaan op verzoek van een Pools gezin uit ons 
dorp, en toen verraste het aantal aanwezigen (ruim 
100) ons volledig.  Dit jaar waren we beter voorbereid, 
en hebben we samen met dat Poolse gezin een mooie 
viering in elkaar gezet, compleet met Poolse liederen 
en teksten. Dochters Amelia en Lena hielpen met het 
voorlezen van de voorbeden, en zoon Nicolaas van 13 
jaar had een prachtige PowerPoint gemaakt. 

Wat maakt deze bijeenkomst zo bijzonder? Het zegenen 
van de paasmandjes op Paaszaterdag, oftewel de 
symboliek van de voedsel zegening, is van groot belang 
in de Pools katholieke traditie.

Het is een symbool van de opstanding van de Heer en 
het leven, de redding die wordt bereikt door het offer 

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
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van Jezus aan het kruis. Een buitengewoon aantrekkelijke 
traditie is ongetwijfeld het zegenen van de gerechten 
in de kleurrijk versierde mandjes die de vele kinderen 
meebrengen. In een traditionele “swieconka” vinden 
we een stukje brood (lichaam van Christus), een ei 
(herboren leven), een worst (overvloed, vruchtbaarheid 
en gezondheid), water (een teken van voorbereiding 
op nieuw leven), cake (als metafoor van vaardigheid en 
perfectie), mierikswortel (teken van fysieke kracht), en een 
lam, vaak van suiker, (als symbool van de overwinning 
van het leven op de dood.) De mandjes worden verder 
versierd met takjes van de buxus, die vreugde en de hoop 
op een wederopstanding symboliseert.           

Het begint een prachtige sfeervolle traditie te worden, 
met een bomvolle kerk, ruim 200 aanwezigen, 
waarvan 60 tot 70 kinderen in hun paasbeste 
kleding met hun prachtig versierde Paasmandjes, 
die door Diaken André allemaal op een plechtige 
manier gezegend werden. De dankbaarheid 
van de Poolse gezinnen was groot na afloop.                                                                                           
Het was een bijzondere ervaring om hieraan mee te 
mogen werken, mijn Paasdagen konden niet meer 
stuk……

Anton Mangnus.
De komende periode

Hemelvaart

Hemelvaartsdag hebben we te danken aan het Bijbelboek 
van ‘de Handelingen der Apostelen’. Daarin wordt 
de laatste verschijning van de verrezen Jezus aan de 
apostelen beschreven, voordat Hij definitief naar zijn 
Vader in de hemel gaat. Hoe? Als een soort opstijgende 
helikopter? Dat is voor ons, mensen uit de 21e eeuw, 
moeilijk te geloven. Maar hoe we het ons ook moeten 
voorstellen, kern van het verhaal is dat de apostelen 
het voortaan zelf moeten doen, zonder zichtbare 
aanwezigheid van Jezus. Zoals wij het nog steeds zelf 
moeten doen, geïnspireerd door de onzichtbare, maar 
aanwezige Geest van God.

Pinksteren

Op Pinkstermorgen ervaren de apostelen 
Jezus afwezigheid en zijn aanwezigheid. Zij 
worden boven hun kleinheid uitgetild en 
gaan in de kracht van diezelfde Geest verder 
met waarmee Hij begonnen was: mensen 
teruggeven aan mensen, gerechtigheid 
doen aan de minsten der Mijnen. Zij zijn het 
begin van een nieuwe missionaire kerk, in 
riskerend vertrouwen, zoekend naar nieuwe 
wegen om Gods opdracht te volbrengen. 

Zij die leven in de kracht van de Geest, houden zich vast 
aan elkaar en werken aan meer gerechtigheid voor alle 
mensen. Het is openstaan voor de Geest en bidden dat 
Hij het aanschijn van de aarde mag vernieuwen.

Hoop doet leven

Zelfs de meest verstokte optimist zal in 
de huidige tijd zijn schouders wel eens 
laten hangen. De wereldproblemen zijn 
zo groot, ingewikkeld en nijpend dat veel mensen 
niet meer weten wat ze er mee aan moeten. Oorlog, 
honger, armoede, woningnood, vluchtelingenstromen 
…. Veel mensen voelen zich overweldigd door deze 
grote wereldproblemen. Ze voelen zich machteloos en 
moedeloos omdat ze niet in staat zijn verandering te 
brengen in al deze bovenmenselijke vraagstukken. Maar 
klopt dat wel? Natuurlijk kun je als mens, groep of land 
geen goed antwoord geven op deze wereldproblemen. 
Maar je kunt wél verschil maken op veel kleinere schaal. 
Simpelweg door oog te hebben voor je naasten en de 
maatschappij waarin je leeft. Wat heeft mijn medemens 
nodig en hoe kan ik daaraan bijdragen? Maar ook: 
wat ervaren anderen en wat kan ik daarvan leren? Juist 
medemensen die een onzeker of armoedig bestaan 
leiden, hebben vaak de grootste hoop. Zij hebben immers 
weinig meer te verliezen en moeten om te overleven 
vaak putten uit een van de weinige dingen die ze nog 
hebben: hoop. Vanuit de overtuiging dat elk medemens 
een waardig bestaan verdient brengen missiewerkers en 
missionarissen hoop bij de meest kwetsbare mensen. 
Dat gaat veel verder dan een luisterend oor of een 
bemoedigend woord. Zij werken heel praktisch aan 
het duurzaam verbeteren van levensomstandigheden. 
Betere gezondheidszorg, betere huisvesting, zorgen 
voor voldoende voedsel en het opleiden van mensen 
geeft juist deze mensen een beter leven. Ze krijgen meer 
bestaanszekerheid en dat is voor hen een levensgroot 
verschil. Juist dat inspireert en motiveert missionarissen 
en missiewerkers om in vaak heel moeilijke en onveilige 
omstandigheden hun werk voort te zetten. Zij weten 
zich daarbij gedragen door de Heer, onze God en putten 
kracht uit deze gelijkenis: “Gods nieuwe wereld lijkt op 
gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote 
zak meel. Daardoor verandert al het meel”(Matteüs 13,24-
43). Een mooie gelijkenis die ons helpt herinneren dat 
Jezus ons oproept om het brood te vermenigvuldigen en 
te delen met allen die hongerig zijn.

Gij die verborgen ademt in mij
Gij niet gezien die zucht in mij

Verzucht en smeekt
En spreekt en roept.

Gij die onvermoed opleeft in mij
Gij niet gezien die lacht in mij

Opwekt en geeft
En leeft en is.

Gij adem, Gij Geest
Gij immer en immer
Gij altijd aanwezig

Gij nooit voorbijgegaan.
Gij adem, Gij zijn, Gij amen.

Ine Verhoeven
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H. Ludgerus - Dronten
Een lintje voor Nellie,

Op 25 april om 11 uur had Nellie Philipsen een afspraak 
met de wethouder, tenminste dat dacht zij……. Op het 
gemeentehuis aangekomen stond haar een verrassing te 
wachten. De wethouder was op vakantie, wat Nellie echt 
niet leuk vond. Maar ineens stond zij in een ruimte waar 
meer mensen waren, ook de burgemeester en tegelijk 
kwam ook haar zoon Jos binnen. Deze woont in Amster-
dam. Zeer vreemd allemaal. Al snel werd haar de echte 
reden duidelijk. 

Nellie is al lange tijd lid van de werkgroep Kesa, vrijwilli-
ger bij Stichting Burgers in de Knel, vrijwilliger bij Stich-
ting Meer Samen, vrijwilliger bij Humanitas. Ook is zij 
actief bij de noodopvang op Walibi en heeft een actieve 
rol gespeeld bij de opvang van de Oekrainers. Dit is nog 
maar een deel van al haar activiteiten. Heel veel wordt 
gewoon gedaan. Een helpende hand en/of luisterend oor 
daar waar nodig is. Van harte gefeliciteerd Nellie.

Werkgroep KeSa

De Sprankel is opgeknapt.

Afgelopen winter zijn we bezig geweest met het herin-
richten / opruimen / verven etc van de 1e verdieping 
van ons kerkgebouw. Voorlopig zijn we nog wel bezig. 
De eerste ruimte “De Sprankel” is nu klaar. De muren 
opnieuw geverfd, gordijnen opgehangen, wat kasten 
verplaatst en een zithoekje gecreëerd. Ook hebben we 
de gelegenheid geboden om  schilderijen te exposeren. 
Voorlopig hangen er nu 9 schilderijen van Annie Kuipers. 
Schitterend om te zien.  Als u in de gelegenheid bent ga 
gerust even boven kijken. Omdat er een keukentje aan 
vast zit is het mogelijk deze ruimte te verhuren voor een 
verjaardag of ander soort gelegenheid. Hierbij denken we 
dan wel aan mensen vanuit onze eigen geloofsgemeen-
schap. Dus mocht u interesse hebben neem dan voor 
meer informatie contact op met het secretariaat of de 
locatieraad.

Namens de LocatieRaad                                                   
Anneke Huisman

Zondag 13 april was het Palmpasen. We vierden de 
intocht van Jezus in Jeruzalem.
Hij kwam op een ezel, een paard vond hij echt niet nodig.
In de loop van die week gebeurde er heel veel, en het liep 
verdrietig af.
Wij hebben dit passieverhaal gezongen en uitgespeeld 
met een grote groep kinderen.
Het was een mooie viering!

De woensdag ervoor hebben we met z'n allen de 
Palmpasen stok gemaakt.
Er werd druk geknutseld door allemaal.  Het was een 
gezellige middag met elkaar!

Iedereen bedankt voor de hulp, met elkaar hebben we er 
weer iets prachtigs van gemaakt!

Annie en José

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord Swifterbant

Fietstocht 

Op zaterdag 24 mei - georganiseerd door Vorming & 
Toerusting Fietstocht Protestantse gemeente en GGW 
Swifterbant

FIETS MEE!

Vorming & Toerusting organiseert voor  gemeenteleden 
van de Protestante gemeente en de parochieleden van 
GGW Swifterbant een fietstocht. 
Halverwege maken we een stop om te lunchen. 
Deelnemers moeten zelf een lunchpakket meenemen! 

Om 9:30 uur koffiedrinken in ‘De Hoeksteen’ en de 
fietstocht start: 10:00 uur en we zijn weer 
thuis vòòr 15:00 uur.

Bij pech is er een bezemwagen.

Bij minimaal 10 deelnemers gaat de tocht door. U 
doet toch ook mee? 

Gemeenteleden/ Parochianen uit Swifterbant kunnen zich 
tot uiterlijk 20 mei opgeven bij 
Géke van Splunter: gekevansplunter@gmail.com of: 
06-48630278

Namens de leden van Vorming & Toerusting,
Riek Zwart

OECUMENISCHE OPLOOP 2025 ER GAAT JE EEN 
LICHTJE OP

Op zondag 15 juni 2025 om 10:00 uur in De Hoeksteen te 
Swifterbant. 
Graag nodigen we iedereen uit voor de nieuwe 
oecumenische oploop. Als katholieken en protestanten 
trekken we vaker met elkaar op. Onderweg willen we 
elkaar nog wat dieper leren kennen. Daarom kiezen we 
deze keer voor een verkenning van elkaars 
Geloofstaal en Godsbeelden
Van huis uit hebben we verschillende vormen van geloof 
meegekregen. Woorden, beelden, gebaren en liederen. 
We willen de smaak en sfeer van elkaars geloofstaal 
proeven. We merken dat we daar  rijker van worden. 
De één houdt meer van woorden en muziek. De ander 
beleeft meer bij schilderijen of muziek. 
We zijn soms ontroerd en verbaasd over de ervaring van 
de ander. We worden er stil van of juist uitbundig blij. 
Humor én ernst zetten ons op het spoor van het mysterie. 
Wie wil God voor de mensen zijn? Er gaat je een lichtje 
op als je dat van andere mensen hoort. Dan voel je hoe 
anderen door het Geheim van God geraakt zijn. Dat geeft 
vast ook een verheldering aan onze vieringen met elkaar.   
In deze oecumenische oploop zullen we een uitwisseling 
stimuleren. Iedereen, jong en oud, kan inbreng geven. Je 
kunt ook komen als je alleen wilt kijken en luisteren. 

Zet deze zondag 15 juni nu alvast in kleur in je 
agenda. Omdat we zo enthousiast zijn. 
Voorbereidingsgroep parochie en gemeente. 

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
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Pax Christi Lelystad

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe    
parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:
- Justin, Shalu en Anton Vetticattu Tom
- Fam. Sansone en Proietto
- Agata, Humprey en Lamar Kaczmarek

In MeMorIaM
Op 25 april is Mathé overleden

Hij werd 73 jaar. Mathé was beslist geen onbekende in de 
Pax Christi Geloofsgemeenschap.
Vele jaren was hij koster en later ook medewerker op het 
parochiesecretariaat. Mathé was trouw en nauwgezet bij 
al zijn werkzaamheden . Hij had  vaak een heel eigen me-
ning over de gang van zaken die hij niet onder stoelen of 
banken stak. Maar met een grote dosis humor kon hij ook 
veel voor elkaar krijgen. 
Mathé was al een aantal jaren ziek en Ria heeft met zorg 
en aandacht naar hem omgezien. Ook de drie kinderen, 
hun partners en de  7 kleinkinderen waren om hem heen. 
Mathé was gek op hen en blij met hun steun. Bijzonder 
was dat hij en Ria ook nog een achterkleinzoon kregen. 
Mathé was er wijs mee.
In zijn werkzame leven was Mathé filiaalhouder en regio-
manager van een grote schoenenketen. Bekwaam, maar 
ook met aandacht voor het personeel., een mensenmens. 
Bij de uitvaartviering in de Petruskerk op 3 mei lazen 
we behalve psalm 1 ook uit zijn naamgenoot, Mattheus. 
Wees zout der aarde en licht voor de wereld. Laat je lamp 
branden en steek hem niet onder de korenmaat.
Mathé was zout, smaakmaker, krachtig én hij was licht; 
voor zijn gezin, op zijn werk, bij zijn vrijwilligerswerk. Zijn 
aandacht en betrokkenheid blijven ons bij. Hij deelde wie 
hij was, hoe hij was  en wat hij aan talenten in huis had. 
We lazen ook uit 1 Korinthe, over de liefde. Ria, de kinde-
ren en kleinkinderen vertelden daarover.  
Ik zal opa  zo missen, zei één van de jongeren. Zo is dat 
als je van iemand houdt en weet dat hij ook van jou 
houdt. Die liefde gaat niet voorbij, maar blijft, in je. 
Met de familie, vrienden en heel  veel parochianen namen 
we afscheid van Mathé,  in het vertrouwen dat hij nu in de 
hemel met zijn humor en talenten  een smaakmaker en 
licht mag zijn.

Marie-José Dusseldorp OP

Update over de Vergroening van de Petruskerk
Niet alleen groen, maar ook maatschappelijk bewust!

Het is alweer enige tijd geleden dat wij een update 
hebben gegeven over de vergroening van de Petruskerk. 
In onze vorige update hebben wij onze plannen en de 
redenen daarvoor gedeeld. Ook hebben wij beloofd u op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
In de afgelopen maand(en) is er aanzienlijke 
vooruitgang geboekt, zij het met enige overlast. De 
installatie van de zonnepanelen, warmtepompen en 
de isolatie van het platte dak nadert zijn voltooiing. 
De bouwwerkzaamheden hebben enige vertraging 
opgelopen door de leveringsproblemen van bepaalde 
materialen (bijvoorbeeld de grote lichtkoepels). Gelukkig 
is het weer gunstig geweest, waardoor wij de laatste fasen 
onder goede omstandigheden kunnen afronden. De 
laatste afwerking van het dak &  warmtepompen

De volgende stap in onze duurzaamheidsinspanningen is 
de installatie van batterijen, maar hierover zullen wij meer 
informatie geven in de volgende update.

Wellicht tot onze schoonmaakochtend op 14 Juni!
Namens de Locatieraad,

Martijn, Alphons, Timo en Jan

Gedicht Zijn Liefde onuitblusbaar

Petra Groeneveld
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Einde seizoen
We zijn bijna aan het einde van het seizoen met Herbronningsactiviteiten.
Er staan geen nieuwe activiteiten meer gepland en van een aantal doorlopende 
activiteiten, zoals ‘Ester. Ik die verborgen ben’ en ‘Het veelkleurige verhaal van 
Jozef’ komen de laatste bijeenkomsten eraan. 

Bij de start van het seizoen 2024-2025  afgelopen september nodigde 
de Werkgroep Volwassenencatechese u/jou weer van harte uit bij onze 
bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)
leven en voor ontmoeting met andere geïnteresseerden. Daar is weer volop 
gebruik van gemaakt en dat gaf verrijking en niet alleen door wat aangereikt 
is, maar vooral ook door het delen van inzichten en ervaringen met andere 
deelnemers, waardoor je beter bij jezelf komt en het je op een andere manier 
laat nadenken over waar je door geraakt wordt.

Het was weer een veelheid aan activiteiten zoals Bijbelgroepen, filmavonden, 
creatieve en inlevingsactiviteiten, bezinnings- en meditatie-activiteiten, 
mannengroepen, in samenwerking met andere kerken interactieve lezingen en 
nog veel meer.
Mooi was ook dat een aantal van deze activiteiten ons werden aangereikt door 
de oproep die we afgelopen jaar in de Oversteek hebben gedaan. 

Zoals bijvoorbeeld het zeer goed bezochte ‘Vogel & Requiem’ van amaveria in de Ludgeruskerk en ‘Zin in ouder 
worden!’ van Marie-José Dusseldorp in een overvolle voorzaal van de Petruskerk. En wat te denken van de boeiende 
‘Drie bijeenkomsten rond het Oostelijk (orthodox) Christendom’, die waarschijnlijk een vervolg zullen gaan krijgen in het 
nieuwe seizoen.

De activiteiten inspireerden en de verkregen inzichten maken dat weekendvieringen anders beleefd worden, dingen 
beter begrepen worden. Daarnaast kwamen ook nu weer geloofsonderwerpen aan de orde waarvoor binnen vieringen 
geen ruimte is, maar die wel het persoonlijk geloven uitdiepen en bijvoorbeeld een beter zicht geven op wat, soms 
moeilijke, Bijbelverhalen ons te vertellen hebben. 

En niet onbelangrijk: ook nu weer ontstonden nieuwe vriendschappen en leerden medegeloofsgenoten elkaar op een 
andere manier kennen.

LEVEN UIT DE BRON VAN LEVEND WATER
‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, 

daar ben Ik in hun midden’

Herbronning
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Komend seizoen 2025-2026 
en oproep voor Herbronning-ideeën

Geloven vraagt regelmatig onderhoud. Nadenken over wat de 
Bijbelverhalen ons nu te zeggen hebben, over wat geloven voor 
ons betekent, over hoe we geloven handen en voeten kunnen 
geven. Geloven is een actief proces dat regelmatig onderhoud 
vraagt. Deelname aan Herbronningsactiviteiten kan ons daarbij 
helpen. 

De Werkgroep Volwassenencatechese gaat op zaterdag 24 
mei 2025 terugblikken op dit seizoen en vooruitkijken naar het 
komende seizoen. Duidelijk is dat we ook na de zomer weer met 
een mooi activiteitenaanbod willen komen. Om dit aanbod zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij behoeften en wensen die er leven 
binnen de geloofsgemeenschappen nodigen wij u/jou opnieuw 
uit om met ons mee te denken. Op onze oproep in de vorige 
Oversteek hebben we al een interessante reactie gehad, waarmee 
we aan de slag gaan.
Zijn er onderwerpen die u/jij terug zou willen zien in het aanbod, 
laat het ons weten. Het kan daarbij gaan om een lezing over een 
bepaald kerkelijk- en/of geloofsonderwerp, een boekbespreking, 
het behandelen van een Bijbelboek, het bekijken van een 
specifieke film, of wat dan ook dat raakt aan het motto ‘Leven uit 
de bron van levend water’.

Daarnaast kan het ook zijn dat u/jij een onderwerp weet en 
wellicht zelf bij die activiteit betrokken wilt worden; ook dat willen 
we graag horen.

Alle onderwerpen en mogelijke initiatieven kunnen gemeld 
worden bij de Stuurgroep Volwassenencatechese via 
herbronning@parochienorbertus.nl. 
Van harte uitgenodigd en alvast dank hiervoor.

De Stuurgroep Volwassenencatechese
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Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep: Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg 

vacature
e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 46 RABO 0112 500 021
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl

kerkgebouwen: St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602

Verenigings-
gebouw:

‘t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet

Contactpersoon:
Nunspeet/ ’t Harde

dhr. J. Kamp; email  jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719

Contactpersoon:
Elburg

mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398

bankrekening: IBAN:               NL 03 RABO 0347 505 120
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr.  A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening: IBAN:               NL 32 RABO 0112 502 407

IBAN:               NL 29 RABO 0386 932 921
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl

H. Bonifatius Biddinghuizen

H. Franciscus van Assisië, 
Nunspeet en Elburg

H. Ludgerus Dronten

Gegevens van de lokaties
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Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en           

J. Reesinck
e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders, A. Rouhof en M. van Stee
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL35 RABO 0348 172 583
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) 
IBAN:               NL 44 RABO 0348 144 776
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)

Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep: Dames L. van Noort, mevr.  A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en vacature secretaris
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 72 RABO 0112 502 075
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Vertrouwenspersoon
Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van 
grensoverschrijdend gedrag?
	 •	Agressie
	 •	(seksuele)	Intimidatie
	 •	Discriminatie
	 •	Pesten
	 •	Integriteitsschendingen

Schakel	dan	de	vertrouwenspersoon	in	door	
het	meldingsformulier	in	te	vullen	op:	

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

De	unieke	organisatiecode	voor	de
Norbertusparochie	luidt:

2024HND92

Pax Christi Lelystad

H. Willibrord Swifterbant

Vertrouwenspersoon
Norbertusparochie
De stappen van melding doen

1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen
2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de 
3. brochure) in;
4. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/

vrouw) je wenst;
5. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
6. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch 

of per email);
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na 

inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 
uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou 
de vervolgstappen af.

http://www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen
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Gebed 
 

Goede God,
We geloven in een wereld die vredig en rechtvaardig is.

We geven de hoop niet op dat deze wereld binnen handbereik is.
We werken daar elke dag met liefde en vol goede moed aan.

Toch verliezen we soms de moed, het geduld of het 
doorzettingsvermogen om ons in te zetten voor deze nieuwe wereld.

De problemen lijken dan onmenselijk groot. 
Geef ons dan de kracht, de hoop en het geloof dat we een levensgroot 

verschil kunnen maken. 
Breng dan mensen op ons pad die ons motiveren en inspireren.

Laat ons ervaren dat het goede wat we doen - hoe klein en nietig het 
ook lijkt -

wezenlijk bijdraagt aan uw grootste gebod: heb uw naaste lief als uzelf.
Laat uw oneindige goedheid en liefde ons sterken om ons te blijven 

inzetten voor vrede, gerechtigheid en gelijkwaardigheid.
Amen
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