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Van de Redactie 

Voor menigeen is de vakantieperiode in zicht. In de 
Oversteek die voor u ligt besteden we daar ruim 
aandacht aan.
Even je zinnen verzetten, even wat anders, andere 
omgeving misschien, andere mensen ontmoeten, 
cultuur snuiven en tot rust komen.
Het pastoresteam gaat wat verdiepend in op de 
bijbeltekst “Het zout der aarde” en wat dit voor ons 
vandaag de dag mag betekenen.
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe de Heilige 
Norbertus toch in de Flevopolder terecht is gekomen. 
Voor de één misschien een bekend verhaal maar voor 
de ander misschien wel geheel nieuw.
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zich op te 
geven om mee te gaan naar Kevelaer, informatie 
hierover vindt u elders in dit blad.
In de vorige Oversteek is er een oproep gedaan om 
gedichten in te zenden en hier is al flink gehoor aan 
gegeven. Enkele gedichten zijn dan ook opgenomen in 
deze uitgave.
Het parochiebestuur brengt in haar bijdrage weer 
een aantal zaken onder uw aandacht en ook de 
geloofsgemeenschappen hebben al het reilen en 
zeilen binnen de gemeenschappen met ons gedeeld.
Tot slot vraagt de stuurgroep volwassencatachese 
of u onderwerpen wil aandragen voor het komende 
seizoen. Onderwerpen die uw belangstelling 
hebben en graag wilt delen met anderen uit onze 
geloofsgemeenschappen.
Kortom de Oversteek staat weer boordevol 
interessante artikelen vanuit onze eigen 
geloofsgemeenschappen. Wij wensen u als redactie 
veel leesplezier en een hele fijne vakantieperiode.
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dddi

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
‘Jullie zijn het zout der aarde. Maar als 
het zout zijn kracht verliest, waarmee zal 
men dan zouten? Jullie zijn het licht der 
wereld. Maar men steekt toch niet een 
lamp aan om ze onder de korenmaat te 
zetten?’ (Naar Matteüs 5,13-16)

De Nederlandse taal kent vele geheimen. Niet 
alleen is zij veelzijdig en rijk aan synoniemen. 
Soms kunnen dezelfde woorden of zinnen 
toch iets anders betekenen, afhankelijk van 
waar en wanneer je ze gebruikt. Het is een 
bijzonder grote uitdaging voor iemand die 
in een andere cultuur is opgegroeid en zich 
als volwassene de Nederlands taal moet 
eigen maken. Maar het kan ook lastig zijn 
voor iemand die hier is opgegroeid en onze 
taal als kind en scholier spelenderwijs heeft 
geleerd.

Kijk eens naar het kleine fragment  
hierboven uit het Evangelie van Matteüs. 
Bij regelmatige kerkgangers zal het 
herkenning oproepen. Deze tekst komt 
immers regelmatig langs in onze 
vieringen. De twee overbekende beelden 
van zout en licht lijken zo duidelijk. Maar 
schijn bedriegt.
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Als je mensen vraagt wat dit 
Evangelie kan betekenen, zal 
menigeen opmerken: ‘Wij moeten 
als zout zijn en wij moeten licht 
verspreiden in de wereld.’ In onze 
moderne tijd van hoge eisen 
herkennen wij woorden van Jezus 
als een oproep om aan de slag te 
gaan. Maar dat staat er niet. Jezus 
zegt letterlijk: ‘Jullie ZIJN het zout 
en jullie ZIJN het licht.’ Voor de 
letterkundigen onder ons is dit het 
verschil tussen een imperatief (er 
wordt iets geëist wat nog niet of 
nog te weinig aanwezig is) en een 
indicatief (er wordt iets aangewezen 
en benoemd wat er allang is). Wij 
zijn het zo langzamerhand verleerd 
om zo’n bijbeltekst te herkennen 
als wat het ten diepste is: een 
bevestiging door de Heer zelf van 
ieders waarde voor Hem. 
Op andere plekken in de bijbel doet 
Hij dat ook. Jij, mens, bent ooit 
bevrijd uit Egypte, houd je daarom 
aan de geboden om een vrije mens 
te blijven. Jij vindt voortdurend 
genade in Gods ogen – wees dan 
ook zelf genadig voor elkaar. Jij 
bent steeds gezegend – wees 
daarom voor elkaar tot zegen. Dat 
is de vorm van de kenmerkende 
bevestiging van Jezus en het is zo 
belangrijk om dat niet te vergeten. 
Want als jij die bevestiging niet 
meer herkent, dan moet je eerst 
weer van alles, voordat je er 
mag zijn. Dan liggen angst en 
verkramptheid op de loer, de 
bezorgdheid om niet goed genoeg 
te zijn.
Er is nog meer aan de hand 
met deze paar zinnen uit het 
Evangelie. U en ik lezen die 
woorden en betrekken ze op 
onszelf, in het hier en nu. Niks mis 
mee, natuurlijk. Maar het wordt 

spannender, wanneer wij iets te 
weten komen over wie het zijn 
die Jezus aanspreekt. Over de 
hoofden van zijn leerlingen heen 
richt Hij zich tot de ter plekke 
verzamelde menigte. Het zijn 
eenvoudige vissers, een tollenaar, 
handwerkslieden, boerenjongens, 
vrouwen van het volk. Tegen die 
vreemde verzameling van Jan Rap 
en zijn maten zegt Hij: ‘Jullie zijn 
het licht in de wereld. Jullie zijn het 
zout in de pap.’ Dat is bijzonder. 
Niemand is te min om door Jezus 
aangesproken te worden, ja, om 
door Hem in zijn of haar waarde 
bevestigd te worden. Dat lees ik 
dan weer als een soort profielschets 
van de kerk. Die wordt niet bepaald 
door kwaliteiten en diploma’s, geld 
of macht, maar door de vraag of 
je bent wat Hij zelf in je ziet: zout, 
dat er toe doet; licht, dat schijnt 
als een baken in de donkerte. Die 
eenvoudige mensen hebben dat 
verstaan. Jezus spreekt hen aan, 
niet op hun tekort, maar op hun 
tegoed. Die benadering werkt 
bevrijdend.
Zo kan het ook vandaag zijn. Wat 
wij zijn en wat wij betekenen, is 
niet afhankelijk van het oordeel van 
anderen of van prestaties van onze 
kant. Het begint bij de ervaring dat 
er van Godswege JA gezegd wordt 
tegen ons bestaan. Je mag er zijn, 
je hoort er bij, je bent nodig. Jouw 
aanwezigheid kan in dit leven het 
verschil maken. Zout. Licht.
Nog even over die twee beelden. 
Zout werkt heel anders dan licht. 
Je kunt zeggen: het ene werkt in 
het verborgene, het andere juist in 
de openbaarheid. Beide beelden 
staan misschien wel voor twee 
verschillende typen mensen. Je hebt 
mensen die graag en makkelijk 

op de voorgrond treden. Die laten 
hun licht schijnen en ze lijken zelfs 
te genieten van de aandacht. En 
er zijn mensen die liever op de 
achtergrond blijven. ‘Laat mij m’n 
gang maar gaan.’ Mensen die van 
alles doen, wat maar door weinigen 
wordt geweten. De stille krachten, 
vaak uiterst trouw en vasthoudend. 
In en door de kerk gebeurt er van 
alles. Soms goed zichtbaar, dan 
weer in het verborgene. Geeft niet 
hoe, het gaat om de werkzaamheid. 
De twee beelden voor de 
gemeenschap vullen elkaar aan.
Tot slot nog dit. Het licht in de 
wereld, is niet: wij hebben het 
licht, de anderen leven in de 
duisternis. Allen delen in het 
voorrecht om Gods bevestiging 
te ontvangen. Waar een mens 
vanuit de bevestiging van zijn 
waardigheid gaat leven, wordt hij 
werkzaam in Gods plan, Soms als 
licht, dan als zout en meestal als 
een mengeling van beide. De kerk, 
als gemeenschap van door God 
bevestigde mensen, brengt het 
licht in deze wereld en laat anderen 
daardoor oplichten. Die kerk is 
als zout dat in het verborgene de 
anderen laat proeven van de smaak 
van de liefde. Niet abstract, maar 
door concrete daden van mensen 
die meegaan in de beweging van 
Christus.
De zomertijd breekt aan en 
sommigen van ons zoeken 
ontspanning. Misschien is voor ons 
de meeste ontspanning te vinden 
in het besef van bevestigd te zijn. 
Wij zijn zout, wij zijn licht. Er is al JA 
tegen ons gezegd. En wij mogen 
datzelfde JA tot de ander zeggen. 

André van Boven

Pastorale Column
Er is al JA gezegd
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De komende maanden staan 
voor veel mensen in het 
teken van vakantie. Iedereen 
heeft hier een ander gevoel 
bij. In mijn geval staat de 
maand juli in het teken van 
de Nijmeegse Vierdaagse. 
De trainingen zijn zwaar en 
vergen veel tijd. Maar het 
gevoel van de vierdaagse is 
onbeschrijfelijk. Vier dagen 
40 kilometer lopen met 
in het ene dorp een nog 
groter feest dan de andere. 
Ik denk dat ik op de derde 
dag, de naam van het dorp 
is mij ontschoten, tijdens de 
wandeling tegen een kerkje 
aanloop. Als ik linksaf ga 
vervolg ik mijn wandeling. 
Ga ik rechtsaf dan ga ik naar 

de ingang en trek ik mij even 
terug in de stilte van de kerk 
en ben ik even in contact met 
God en Maria.

Maria is zeer prominent 
aanwezig in de katholieke 
kerk waarin de Mariaverering 
een dominante plaats 
inneemt. Volgens de 
officiële kerkelijke leer kan 
Maria nooit de plaats van 
God innemen en verwijst 
zij altijd naar Jezus als 
werkelijke Middelaar tussen 
de mens en God. De praktijk 
is meestal dat Maria als 
‘toegankelijker’ beschouwd 
wordt dan Jezus en meer 
aangeroepen wordt, zij het 
dan als ‘voorspreekster’. 

Vele gelovigen bidden tot 
Maria om haar te vragen om 
voorspraak. Dat wil zeggen 
dat men vraagt of Maria voor 
hen tot God wil bidden. Als je 
een kerk inloopt en Maria is 
er vertegenwoordigd dan is 
het vaak een katholieke kerk 
en voelen wij, katholieken, 
ons ‘thuis’ in die kerk. Het 
voelt als thuiskomen. 

‘Thuis’ heeft voor iedereen 
een andere betekenis. Als 
je jong bent staat ‘thuis’ 
synoniem voor het leven met 
je vader, moeder, broertjes 
en zusjes. Net als Moeder 
Maria in de Katholieke kerk 
heeft de moeder in ons leven 
meestal een prominente plek. 

Wat te doen tijdens de Vakantie
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Ze is de spil in het gezin 
en de persoon waar veel 
om draait. Ik zeg ‘meestal’ 
omdat dit niet altijd het 
geval is. 

Iedereen heeft een 
bepaald gevoel bij zijn 
of haar moeder. Hopelijk 
positief, mogelijk negatief. 
Welke positie heeft zij 
ingenomen als hun dochter 
of zoon een keuze maakt 
die veel compassie en 
inlevingsvermogen vraagt. 
Een zegen als ze helemaal 
op jouw lijn zit maar wat 
als zij een andere keuze 
maakt? Kan en mag je haar 
dat kwalijk nemen? Tot in 
lengte van jaren…

Uiteraard geldt dit niet 
alleen voor moeders, maar 
ook voor vaders, broers, 
zussen, dierbare vrienden 
en vriendinnen, kennissen, 
collega’s op het werk, 
vrijwilligers in de kerk en 
ga zo maar door. Bedenk 
echter dat wij allemaal 
mensen zijn. Mensen 
kunnen kwetsen, maken 
fouten en nemen soms 
verkeerde beslissingen. 
Wekelijks vragen wij 
vergeving voor de fouten 
die we in ons leven maken. 

En dan moet ik denken 
aan de lezing uit Johannes 
8 waarin Jezus vraagt: 
“Laat diegene die zonder 

zonden is de eerste steen 
werpen”. De één na de 
ander droop af omdat hij of 
zij niet zonder zonde was. 
Ook moet ik denken aan die 
lezing uit Matteüs 18 waarin 
Jezus vraagt om iemand niet 
zevenmaal te vergeven maar 
zeventigmaal zevenmaal. 
Een bijna onmogelijke en 
onmenselijke opgave maar 
besef wel dat als je iemand 
niet vergeeft je zelf, in je 
eigen leven, ook gebukt zult 
gaan onder deze keuze. 

Vergiffenis werkt alleen als 
het van twee kanten komt. 
Als je er alles aan gedaan 
hebt en het werkt niet 
probeer je dan in die situatie 
te berusten. Jij moet immers 
ook door met jouw leven. 
Het enige wat je nog kunt 
doen is de deur voor die 
ander op een kier te laten 
staan. Mocht hij of zij zich 
bedenken dan is er in ieder 
geval altijd een opening.

Moge Hij, eventueel op 
voorspraak van Maria, jou 
die kracht geven.

Iets om na te denken in 
de vakantie of  tijdens het 
wandelen?

Ad van kampen   
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Ook nadat de parochies groeiden en de 
eerste pioniers zich aldaar vestigden vanaf 

1968, bleven de paters de jonge polder trouw. 
Niet alleen door de Eucharistie, maar ook in de 
catechese en de sacramentenbediening. 

Toen er een pastoor werd aangesteld voor 
de jonge parochie werd dat minder. Later, 

toen de eerste pastoor vertrok, werd in Lelystad 
Martien van de Bosch benoemd, een Norbertijn, 
waarover, door wie hem nog gekend heeft, nog 
met liefde wordt gesproken.
Hij zette een aantal vernieuwingen in gang, maar 
altijd met respect voor de traditie, die onder die 
pioniers goed werden ontvangen. 

Door de komst van Martien van de Bosch in 
september 1974, werden de banden met de 
priorij De Essenburgh en de abdij van Berne nog 
hechter. Er waren regelmatig bijeenkomsten ter 
verdieping op de Essenburgh. Voor leden van het 
pastorale team, maar ook voor vrijwilligers. 
De verbondenheid bleek ook uit het feit, dat abt 
Baeten meermalen vormheer is geweest.

Pastoor van de Bosch overleed plotseling op 26 
november 1990. Een zware slag. 
Omdat pastoor van den Bosch ook voor het 
KRO-omroeppastoraat had gewerkt werden 
er plannen gesmeed om de Petruskerk, de 
parochiekerk in Lelystad, tot basis te maken van 
de vieringen van het Omroeppastoraat
. 

De priesters en pastoraal werkers van het 
omroepteam kregen daarmee ook een parochie-
functie in de Unit Oostelijk Flevoland, later de 
IPV O. Flevoland, die inmiddels ontstaan was. 
Een samenwerking tussen de plaatsen Dronten, 
Lelystad, Swifterbant en Biddinghuizen.

Toen die samenwerking met het 
Omroeppastoraat eindigde en pastoor Thijs 
Moons van Dronten vertrok naar elders was ook 
de tijd aangebroken dat er vanuit het bisdom 
naar nieuwe parochieverbanden werd gezocht. Er 
waren simpelweg niet genoeg pastoors voor al 
die parochies. 
En zo ontstond in 2010 de parochie van 
O. Flevoland, aangevuld met de parochies van 
Harderwijk en Nunspeet-Elburg, die verder zou 
gaan als de H. Norbertusparochie. Als eerbetoon 
aan het verleden, aan het pionieren samen met 
paters van de Essenburgh.
De Catharinaparochie had altijd al een sterke 
band met de Essenburgh.
Pater Coen Negenborn kan hierbij niet 
onvermeld blijven. Hij was pastoor in Harderwijk 
en ook werkzaam in de polder.

De H. Norbertus 
in de Flevopolder

Em. pastoraal werkster Anne-Marie Swater
Het is eerder verschenen in het blad Berne 

Zomernummer, jaargang 77,  juni 2024

Hoe is de H. Norbertus in die polder terechtgekomen, zo zult u zich wellicht afvragen. 
Welnu, zoals u misschien weet is Oostelijk Flevoland na de oorlog drooggevallen en 
in ontginning gegaan. Ontginningswerkers woonden in een kleine gemeenschap op 
Lelystad-Haven. De enige verbinding met het oude land, was de Knardijk, die eindigde bij 
Harderwijk. Deze dijk nu werd vanaf 1956 gebruikt door paters van De Essenburgh om op 
zondag aldaar de Eucharistie te vieren. 
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Nog vele malen zijn er in de afgelopen jaren 
op De Essenburgh samenkomsten geweest 
voor studiedagen, maar ook ontmoetingen en 
bezinningsdagen bij de zusters Norbertinessen, die 
daar hun eigen huis Mariëngaard hebben. 

En zo zijn we dus alweer 14 jaar samen op weg als 
H. Norbertusparochie, helaas wel zonder Harderwijk, 
dat nu bij de Lucasparochie behoort. 
We voelen ons verbonden met de H. Norbertus onze 
patroonheilige. We koesteren de herinneringen aan de 
vroege pionierstijd toen de Norbertijnen zoveel voor 
de jonge geloofsgemeenschappen hebben betekend.
Zij hebben gezorgd voor een geloofsspiritualiteit, die 
velen in geheel O. Flevoland nog steeds koesteren. Als 
voorbeeld daarvan wordt de geloofsbelijdenis van Abt 
Baeten nog regelmatig, als het mogelijk is, gebruikt. 
Met name in Dronten is deze nog zeer geliefd.

Geloofsbelijdenis geschreven door abt Ton Baeten 
 
Ik geloof in een kerk 
die haar deuren wijd openzet 
Waar ieder welkom is 
En niemand buitengesloten wordt
 
Die geen onderscheid maakt 
tussen man en vrouw, 
Tussen goed en slecht 
Waar ieder heilig en zondig is
 
Die geen rangen en standen kent 
Maar waar allen, van hoog tot laag 
Werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn
 
Die haar eigen grenzen overschrijdt 
En een Tafel bereidt voor allen 
Die zich tot Jezus Christus bekennen
 
Die het Woord van God in dialoog belijdt 
En waar gemeenschap hand in hand gaat met 
communicatie
 
Die niet heerst maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen 

Die niet denkt in eigen roem,
maar de kleinen eert 
En hen optilt uit hun vernedering
 
Die op uittocht is uit het land van slavernij 
En op weg is naar werkelijke bevrijding 
Voor allen. 

Die haar crisis te boven komt 
En blijft getuigen van hoop 
die in haar leeft.
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Zoals we in de vorige Oversteek al hebben aangekondigd gaan we ook dit jaar op bedevaart 
naar Kevelaer op 20 en 21 augustus a.s. 
Het thema van dit jaar is: ‘Ga met ons mee’.  
Om een indruk te geven vindt u hieronder het programma.

EERSTE DAG dinsdag 20 augustus 2024

  8.00 uur: Ochtend- en reisgebed in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Zwolle.
  Na afloop tijd voor koffie/thee met iets lekkers en gelegenheid voor toiletbezoek. 
  9.30 uur: Vertrek van de bussen vanaf de Basiliek. 
11.30 uur: Aankomst in Kevelaer. Start van de processie naar de 
  Biechtkapel. 
12.00 uur: Aankomst in de Biechtkapel.
12.30 uur: Aankomst in het hotel, waar u de lunch krijgt geserveerd. 
15.30 uur: Vanaf de Kaarsenkapel vertrekken we voor de Kruisweg in het Kruiswegpark.
  De Kruisweg begint om 15.45 uur. (lengte 3,5 km)
18.00 uur: Maaltijd in het hotel.
19.30 uur: Eucharistieviering in de Basiliek.
  Aansluitend Lichtprocessie!

 Hierna gezellig samenzijn. Bij mooi weer in de prachtige tuin van de ‘Gouden Zwaan’                   

GA MET ONS MEE OP BEDEVAART NAAR 
KEVELAER!
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TWEEDE DAG woensdag 21 augustus 2024

8.00 uur: Ontbijt 
9.30 uur:  Eucharistieviering in de Biechtkapel.
  Na deze viering wordt er een groepsfoto op de trappen van de Basiliek gemaakt.
12.00 uur: Maaltijd 
14.00 uur: Sluitingslof in de Pax Christikapel. 
  Hierna ruimte voor vrije tijd.
16.30 uur: Collectief verzamelen op het plein voor het Priesterhuis.  
  Afsluiting van de bedevaart bij de Genadekapel.
17.15 uur: Vertrek naar het station in Zwolle aan de zuidzijde. (zonder tussenstop) 
        Daar komen we rond 19.15 uur aan.

In Zwolle gaat de bus weer naar Dronten. 

U kunt zich nog opgeven voor de bedevaart tot 15 juli a.s. bij:
Thea van Huffel: thea@swifterland.nl  tel. 0321-321552 / 06-48712994 en
Martha Brummelaar: martha_brummelaar@hotmail.com  tel. 0321-316151 / 06-33901972 
De kosten zijn € 109,- en € 134,- per persoon voor respectievelijk een twee- en eenpersoonskamer 
+ € 50,- voor de bus.

mailto:martha_brummelaar@hotmail.com
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Verbinding

Op deze zo wonderschone moeder Aarde
in al haar Paradijselijke pracht.

Waar moedertje Natuur
ons zoveel Schoons heeft meegegeven.

omringt en mee heeft bedacht.
In talloze wondere dieren, bomen en bloemen

in alle geuren en kleuren, zóveel uitbundig leven.

Eveneens in Zeeën, meren, watervallen, rivieren en stromen
Intens al die levensvormen,

die zich ver meren, er in wonen.

Dit aanschouwende kunnen we tot onszelf – ons ZELVE – komen
Daar is ook meester Jezus en Moeder Maria,

die ons mensen – als dwaallichten – 
ons omhullend en vervullend
wil begeleiden, ons verwacht

in Haar Glorierijke stralende Pracht.

Verbindende zo met alle Goden en Godinnen
met de Alles omvattende Kosmische Kracht.

Moeder Aarde alsof zij zegt: 
“Zoek niet te ver, buig je over het water

vlakbij ademt het geheim
van het Immer Aanwezig Zijn. 

Wees gegroet, 
Kees Verschure 
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Zin in een gedicht
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V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r

Ik schrijf dit op alweer de langste dag van het jaar. Volgens de kalender 
begint vandaag de zomer.  Toch staat de natuur er al weelderig bij. Het 
water waar we vaak om zitten te smachten in de zomer, heeft niet op zich 
laten wachten.  En dan nu nog de temperaturen die ons weer vrolijk maken 
en laten genieten van het buitenleven en de natuur.  

Ook de ontwikkelingen binnen onze parochie gaan door. Wegens het steeds 
nijpender wordende gebrek aan vrijwilligers voor verantwoordelijke functies 
heeft het DBO een stuurgroep ingesteld die gaat brainstormen over de 
inkleding van een Personele Unie. 

Ook het communicatieplan zoals dat in het beleidsplan is opgezet zal 
gestalte moeten krijgen.  Goede communicatie is essentieel voor de 
samenhang van de geloofsgemeenschappen. Eén persoon per parochie 
is noodzakelijk voor zorg van de berichtgeving uit elke gemeenschap. 
Eenvoudige kopij die weergeeft wat er gebeurt en wat de plannen zijn, zijn 
belangrijk. Als ieder op de hoogte is van het wel en wee vergroot dat de 
gemeenschapszin. Daarom, schroom niet en laat wat van u horen; het is o 
zo belangrijk. Hoeveel brieven heeft de apostel Paulus niet geschreven om 
toch vooral het contact met de gemeenschappen niet te verliezen?

De energiekosten hebben afgelopen jaar zwaar gedrukt op het resultaat 
van de exploitatie. Toch moet gezegd worden dat in alle gemeenschappen 
de energiekosten behoorlijk teruggeschroefd zijn. Ondanks het veel lagere 
tekort dan begroot, blijft de financiële situatie een zorg.  De investeringen 
die dit jaar gedaan zijn kunnen daar positief aan bijdragen. Het bestuur 
buigt zich over de mogelijkheden tot verdere bezuinigingen binnen het 
Norbertusgebeuren.

Het is intussen al algemeen bekend en het bestuur is blij, dat met het 
vertrek van kapelaan Jaap Scholten toch een plaatsvervanger is benoemd 
door het bisdom. Harry van der Vegt, afkomstig uit de H. Drie-eenheid 
parochie in Houten, mogen we welkom heten vanaf 1 oktober a.s.  Hij 
gaat die dag wel met emeritaat, maar is bereid om zich in te gaan zetten 
voor onze drie-eenheid: de Christoffel-, de Norbertus- en de Thomas a 
Kempisparochie.  Van harte welkom en veel werkplezier wensen wij hem toe.

Het bestuur wenst u allen een behaaglijke zomer-  en vakantietijd toe.

Edy Staes
secretaris



16

 

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 

H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

13 en 14 juli 2024 
15e zondag door het jaar 

jaar B 

Am. 7, 12-15 
Ef. 1, 3-14 of 1, 3-10 

Mc. 6, 7-13 
  

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantor 

Geen viering 
---------------------------------------------- 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

13 en 14 juli 2024 
15e zondag door het jaar 

jaar B 

20 en 21 juli 2024 
16e zondag door het jaar 

jaar B 

Jer. 23, 1-6 
Ef. 2, 13-18 
Mc. 6, 30-34 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorganger 

Vrijdag 19 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Zondag 10.00 uur 
Bijzondere ontmoeting 

Werkgroep 

20 en 21 juli 2024 
16e zondag door het jaar 

jaar B 

27 en 28 juli 2024 
17e zondag door het jaar 

jaar B 

2 Kon. 4, 42-44 
Ef. 4, 1-6 

Joh. 6, 1-15 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 
Pw B. Piepers 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorganger 

 
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Vrijdag 26 juli 
Geen viering 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

27 en 28 juli 2024 
17e zondag door het jaar 

jaar B 

3 en 4 augustus 2024 
18e zondag door het jaar 

jaar B 

Ex. 16, 2-4 + 12-15 
Ef. 4, 17 + 20-24 

Joh. 6, 24-35 
 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 
  

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Geen viering 
3 en 4 augustus 2024 

18e zondag door het jaar 
jaar B 

10 en 11 augustus 2024 
19e zondag door het jaar 

jaar B 

1 Kon. 19, 4-8 
Ef. 4, 30 – 5, 2 
Joh. 6, 41-51 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Cantorgroep 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Samenzang 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Geen viering 
10 en 11 augustus 2024 
19e zondag door het jaar 

jaar B 

17 en 18 augustus 2024 
20e zondag door het jaar 

jaar B 

Spr. 9, 1-6 
Ef. 5, 15-20 

Joh. 6, 51-58 
 

Vrijdag 16 aug. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorganger 
Cantorij 

17 en 18 augustus 2024 
20e zondag door het jaar 

jaar B 

24 en 25 augustus 2024 
21e zondag door het jaar 

jaar B 

Joz. 24, 1-2a + 15-17 + 
18b 

Ef. 5, 21-32 
Joh. 6, 60-69 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 
en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

24 en 25 augustus 2024 
21e zondag door het jaar 

jaar B 

31 augustus en  
1 september 2024 

22e zondag door het jaar 
jaar B 

Deut. 4, 1-2 + 6-8 
Jak. 1, 17-18 + 21b-22 

+ 27 
Mc. 7, 1-8 + 14-15 + 

21-23 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Ziekenzondag 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Vrijdag 30 augustus 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

31 augustus en  
1 september 2024 

22e zondag door het jaar 
jaar B 

7 en 8 september 2024 
23e zondag door het jaar 

jaar B 

Jes. 35, 4-7a 
Jak. 2, 1-5 

Mc. 7, 31-37 

Vrijdag 6 sept. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 Geen viering  

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

7 en 8 september 2024 
23e zondag door het jaar 

jaar B 

14 en 15 september 2024 
24e zondag door het jaar 

jaar B 

Jes. 50, 5-9a 
Jak. 2, 14-18 
Mc. 8, 27-35 

Zondag 09.30 uur 
Oecumenische viering 

Ds. R. van Haeringen 
Vredesweek 

 
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 
en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Startzondag 

Grootkoor 

Zondag 10.00 uur 
Gezamenlijke viering PGS en 

GGW 
Ds. G. Lubbersen en  
Eigen voorgangers 

Startzondag 
Crèche 

Kinderkerk 
Livestream 

14 en 15 september 2024 
24e zondag door het jaar 

jaar B 

        
 
In Biddinghuizen zijn er in augustus geen vieringen.

Avondvieringen door de week: 
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad. 
Op 22 juli, 29 juli en 5 augustus zijn er geen eucharistievieringen in verband met de vakantie van pastor Scholten.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten. 
Op 24 juli en 7 augustus zijn er geen eucharistievieringen in verband met de vakantie van pastor Scholten.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
H. Bonifatius in Biddinghuizen https:// kerkdienstgemist.nl/stations/110
H. Willibrord in Swifterbant https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant
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Mededeling
Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele

websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

 

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 

H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

13 en 14 juli 2024 
15e zondag door het jaar 

jaar B 

Am. 7, 12-15 
Ef. 1, 3-14 of 1, 3-10 

Mc. 6, 7-13 
  

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantor 

Geen viering 
---------------------------------------------- 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

13 en 14 juli 2024 
15e zondag door het jaar 

jaar B 

20 en 21 juli 2024 
16e zondag door het jaar 

jaar B 

Jer. 23, 1-6 
Ef. 2, 13-18 
Mc. 6, 30-34 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorganger 

Vrijdag 19 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Zondag 10.00 uur 
Bijzondere ontmoeting 

Werkgroep 

20 en 21 juli 2024 
16e zondag door het jaar 

jaar B 

27 en 28 juli 2024 
17e zondag door het jaar 

jaar B 

2 Kon. 4, 42-44 
Ef. 4, 1-6 

Joh. 6, 1-15 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 
Pw B. Piepers 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorganger 

 
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Vrijdag 26 juli 
Geen viering 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

27 en 28 juli 2024 
17e zondag door het jaar 

jaar B 

3 en 4 augustus 2024 
18e zondag door het jaar 

jaar B 

Ex. 16, 2-4 + 12-15 
Ef. 4, 17 + 20-24 

Joh. 6, 24-35 
 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 
  

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Geen viering 
3 en 4 augustus 2024 

18e zondag door het jaar 
jaar B 

10 en 11 augustus 2024 
19e zondag door het jaar 

jaar B 

1 Kon. 19, 4-8 
Ef. 4, 30 – 5, 2 
Joh. 6, 41-51 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Cantorgroep 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Samenzang 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Geen viering 
10 en 11 augustus 2024 
19e zondag door het jaar 

jaar B 

17 en 18 augustus 2024 
20e zondag door het jaar 

jaar B 

Spr. 9, 1-6 
Ef. 5, 15-20 

Joh. 6, 51-58 
 

Vrijdag 16 aug. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorganger 
Cantorij 

17 en 18 augustus 2024 
20e zondag door het jaar 

jaar B 

24 en 25 augustus 2024 
21e zondag door het jaar 

jaar B 

Joz. 24, 1-2a + 15-17 + 
18b 

Ef. 5, 21-32 
Joh. 6, 60-69 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 
en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Samenzang 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

24 en 25 augustus 2024 
21e zondag door het jaar 

jaar B 

31 augustus en  
1 september 2024 

22e zondag door het jaar 
jaar B 

Deut. 4, 1-2 + 6-8 
Jak. 1, 17-18 + 21b-22 

+ 27 
Mc. 7, 1-8 + 14-15 + 

21-23 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Ziekenzondag 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Vrijdag 30 augustus 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

31 augustus en  
1 september 2024 

22e zondag door het jaar 
jaar B 

7 en 8 september 2024 
23e zondag door het jaar 

jaar B 

Jes. 35, 4-7a 
Jak. 2, 1-5 

Mc. 7, 31-37 

Vrijdag 6 sept. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 Geen viering  

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

7 en 8 september 2024 
23e zondag door het jaar 

jaar B 

14 en 15 september 2024 
24e zondag door het jaar 

jaar B 

Jes. 50, 5-9a 
Jak. 2, 14-18 
Mc. 8, 27-35 

Zondag 09.30 uur 
Oecumenische viering 

Ds. R. van Haeringen 
Vredesweek 

 
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 
en/of ontmoeting 
Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Startzondag 

Grootkoor 

Zondag 10.00 uur 
Gezamenlijke viering PGS en 

GGW 
Ds. G. Lubbersen en  
Eigen voorgangers 

Startzondag 
Crèche 

Kinderkerk 
Livestream 

14 en 15 september 2024 
24e zondag door het jaar 

jaar B 

        
 

Vrijdagochtendvieringen door de week:
Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen. 
Op 2 augustus is er geen eucharistieviering in verband met de vakantie van pastor Scholten.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant. 
Op 26 juli is er geen eucharistieviering in verband met de vakantie van pastor Scholten.
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Kraamkliniek zonder ambulance: 
“Wat als het misgaat?” 
Voorkom onnodige baby- en moeder-
sterfte in afgelegen Zambia 
 
Op 24 en 25 augustus 2024 vindt 
de MIVA-collecte plaats in de ka-
tholieke kerken. Dit jaar vraagt 
Stichting MIVA urgente aandacht 
voor levensreddende geboorte-
zorg in afgelegen Zambia. Met 
regelmaat moeten vrouwen hun 
baby hier langs de kant van de 
weg ter wereld brengen. Met alle 
gevolgen van dien. Een ambulance 
kan onnodige sterfte voorkomen.

Levensweg 

Een wonder: dat zeggen we vaak 
bij de geboorte van een kind. Het is 
steeds weer een prachtig wonder 
als een kind gezond en wel gebo-
ren wordt. Een ongeboren en een 
pasgeboren kind zijn erg kwetsbaar. 
Dat oerbesef roept bij veel mensen 
zorgzaamheid op voor moeder én 
kind. Voor ons is het vanzelfspre-
kend dat er gezondheidszorg is vóór, 
tijdens en na de geboorte. Bij de 
doop vragen we God om dit nieuwe, 
waardevolle leven te beschermen en 
het kind te begeleiden op zijn of haar 
levenspad. Vreugde en zorgen gaan 
vaak hand in hand bij nieuw leven. 
Denk je eens in hoe groot die zorgen 
zijn bij moeders die in minder gun-
stige omstandigheden nieuw leven 
schenken. Gebrek aan goede hygi-
ene, armoede, geen goede gezond-
heidszorg in de buurt… Voor hen is 
het een groot wonder als zij en hun 
kind de zwangerschap en geboorte 
goed doorstaan.

Nieuw leven en de dood liggen 
hier heel dicht bij elkaar

Verloskundige Zelly voelt zich mach-
teloos. Haar kraamkliniek heeft 
namelijk geen vervoer. Zonder am-
bulance kan zij in noodsituaties niets 
doen. Vrouwen kunnen, als ze veel 
geluk hebben, achterop een ossen-
kar naar het grote ziekenhuis worden 
gebracht. Maar meestal zijn ze aan 
hun lot overgelaten.

Het verschil tussen nieuw leven en 
de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. 
Tijdens de kerkcollecte in augustus 
zamelt MIVA daarom geld in voor een 
ambulance bij de kliniek van Zelly. 
zodat geen (nieuwe) levens meer 
verloren hoeven te gaan.

Kraamkliniek zonder ambulance

De afstanden zijn hier enorm en er 
zijn alleen zandwegen. Een auto 
heeft in dit gebied bijna niemand, en 
men heeft ook geen geld voor ander 
vervoer. Er zit voor veel zwangere 
vrouwen dus niks anders op: wan-
neer zij hun kindje bijna verwachten 
starten ze lopend aan een lange en 
onzekere tocht. Zelly maakt heel wat 
aangrijpende situaties mee. “Laatst 
kwam een vrouw op het nippertje 
strompelend bij de kliniek aan. Haar 
weeën waren al in volle gang. Ik kon 
de baby net op tijd opvangen.” He-
laas kent Zelly ook tal van verhalen 
van vrouwen die onderweg naar de 
kliniek bevielen waarbij het kindje en 
soms ook de moeder het niet over-
leefden.

Verloskundige Zelly vond haar le-
vensweg in het zorgen voor zwange-
re vrouwen en hun ongeboren kin-
deren in het achterland van Zambia. 
Elke dag zet zij zich vrijwillig in om 
vrouwen thuis voor te lichten over 
gezonde voeding en verwijst ze vrou-
wen als het nodig is door naar de ge-
boortekliniek waar ze werkt. De grote 
afstanden overbrugt ze per fiets. Niet 
ideaal, maar een luxe vergeleken bij 
de vrouwen die vaak meer dan een 
dag moeten lopen naar de kliniek. De 
omstandigheden waarin deze krach-
tige vrouwen nieuw leven schenken 
mag ons verwonderen, maar ook 
aansporen om Zelly’s werk in gebed 
en daad te steunen. 

Voorkom onnodige                    
baby- en moedersterfte 
Helpt u verloskundige Zelly aan een 
ambulance? Daarmee voorkomt u 
onnodige baby- en moedersterfte. Ga 
naar miva.nl/collecte en doneer.
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Meer informatie en meteen steunen 
Op www.miva.nl leest u meer over het werk van ver-
loskundige Zelly. Wilt u Zelly nu al steunen? Scan dan 
onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

https://www.miva.nl/project/kraamkliniek-zonder-ambu-
lance-wat-als-het-misgaat/

Helpt u mee met een gift voor een ambulance? 
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en 
doneer direct.

Voorbede 
Goede God, 

Hoop doet leven: dat is de kern van ons geloof. 
Wij hopen en werken aan een wereld waarin plaats is 

voor iedereen. 
Uw woorden geven 

onze kracht onze handen 
die we uit willen steken naar mensen in nood. 

Wij vragen u: geef ons de kracht en moed 
om onze woorden in daden te blijven omzetten. 

Goede God, 
Veel mensen willen graag de wereld beter maken, 
maar weten niet hoe ze obstakels en problemen 

kunnen overwinnen. 
Hun blik wordt vertroebeld door mitsen en maren, 
waardoor ze niet weten hoe ze tot daden kunnen 

komen. 
Wij vragen u: geef ons de open blik van een kind terug, 
die ons inspireert om te kijken naar mogelijkheden om 

onze medemens te helpen. 

Goede God, 
Elke geboorte is een levenswonder 

en een bron van hoop.                                                                              
Elke moeder en elk kind verdient de 
beste zorg voor dat nieuwe leven.                                                            

Voor veel moeders en kinderen is deze 
zorg onbereikbaar of onbetaalbaar.                                                              

Wij zijn dankbaar dat Uw dienaars dan 
opstaan en in Uw naam goede zorg geven.                                            

Wij vragen U: geef hen de mensen en middelen        
om goede zorg aan moeder en kind te geven.

http://www.miva.nl
https://www.miva.nl/project/kraamkliniek-zonder-ambulance-wat-als-het-misgaat/
https://www.miva.nl/project/kraamkliniek-zonder-ambulance-wat-als-het-misgaat/
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe 
parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:

- Anastazja van de Poll
- Vanity en Samuel Granville
- Dahyana van Wulften
- Esther Opgenoorth
- Roy, Nermen en Nathan Groot
- Lisa en Emilio van Heest

Pax Christi Lelystad

Hallo ik ben Marco Antonio Ravelo,
Ik ben heel lang acoliet geweest en ben 
zeker 10 jaar weg geweest. Na een goed 
gesprek met meerdere mensen uit de 
gemeente voel ik mij weer geroepen om 
mij in te zetten in de Petruskerk te Lelystad 

zowel als acoliet en ook als koster. Ik ben blij om terug te 
zijn en jullie zullen mij weer veel zien.

Ik wil graag wat delen in de oversteek.

"Voedselhulp Lelystad RaveloEating".
RaveloEating is te zien bij omroep flevoland, een 
interview genaamd Maximaal inzetten voor minima. Ik 
ben ooit begonnen met het uitdelen van kerstpakketten 
aan minima gezinnen in Lelystad. Nu zamel ik al jaren 
houdbare producten in en maak ik voedselpakketten voor 
gezinnen in nood. Ook zamel ik kleding, speelgoed in 
voor gezinnen die weinig hebben. (alleen in Lelystad) Met 
soms ook wel een uitzondering, en de middelen/vervoer 
die we op dat moment hebben. Ik heb momenteel 
zo een 35 tot 40 gezinnen per week. Die ik wekelijks 
ondersteun met boodschappen, en soms helpen ouderen 
in de tuin. We hebben soms acties met dagjes weg voor 
gezinnen, uit eten, helpen met meubels, soms kook ik 
voor daklozen, en dan ga ik op een bakfiets uitdelen. Ook 
help ik probleemjongeren om van de drank en drugs af te 
komen, maar ook ouderen met problemen in het gezin, 
als luisterend oor. We organiseren jongerendagen met 
bv: suikerspin, springkussen, kinderdisco, pannenkoeken 
bakken, voetbalwedstrijden etc etc. Het zou gaaf zijn 
als wij een jongerenhonk kunnen realiseren, een eigen 
plek om samen te komen, waar de jongens kunnen 
gamen, een gesprekje voeren, tafeltennis, maar ook 
hulp bij huiswerk, of gewoon advies, een plekje waar ze 
zich thuis kunnen voelen. Alles mee gerekend hebben 
we toch een zeer groot bereik, jong & oud, allerlei 
culturen, geloven, en naast de vaste gezinnen hebben 
wij ook noodoproepen die mensen kunnen plaatsen of 
anoniem kunnen doorgeven. Meestal wordt dit opgelost 
op dezelfde dag. Helaas komt het ook wel eens voor dat 
er minder binnenkomt dan gehoopt en kunnen we niet 
helpen maar toch ook door hulp van mensen met een 
hart 9 van de 10x we toch kunnen helpen! We hebben 
soms leuke samenwerkingen gehad zoals met Rode Kruis, 
Youth For Christ, Snackbars etc, maar dat is vaak eenmalig 
of tijdelijk. Voor nu vriendelijke groet, HOU JULLIE VEILIG
en Gods Rijke zegen!

Helpt u ons helpen? 
Bel of app dan: 0658876024
Marco Antonio Ravelo

Op Hemelvaartsdag zijn we lekker vroeg
- om 6.00 uur 
- met elf mensen gaan dauwtrappen in het Zuigerplasbos.

Onderweg las Mariëtte een stukje uit de Bijbel voor 
over Hemelvaart. Een aantal paarden raakte in ons 
geïnteresseerd, en liepen een behoorlijk stuk met ons 
mee. Iedereen had allerlei lekkernijen meegenomen, 
en daarmee maakten we halverwege een heerlijk 
ontbijtbuffet. Na een inspirerend dankgebed dat door 
Petra werd voorgedragen was het genieten geblazen! Het 
afsluitingsgebed werd door Erik verzorgd.
Na de afsluitende koffie, thee en sapjes vervolgden we 
de wandeling en sloten rond 9 uur af, waarna iedereen 
huiswaarts keerde.

Het was een heel gezellige ochtend. Volgend jaar weer!
Riet Groen
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Als u op 21 januari aanwezig was bij de 
oecumenische viering, dan  herinnert u zich 
vast nog wel het verhaal van onze straatpastor 
in Lelystad, Charissa Kok en de collecte voor de 
elektrische bakfiets. En ook dat het een koude 
dag was en de kachel het niet deed. Wilde Onze 
Lieve Heer ons ook even iets laten ervaren hoe 
het is als je echt in die kou op straat leeft? De 
soep die na deze viering werd uitgedeeld kreeg 
daardoor nog meer betekenis. 

Als geloofsgemeenschap maken we samen 
met andere kerken en organisaties het 
Straatpastoraat in Lelystad mogelijk. Na 3 

jaar Straatpastoraat is deze verankerd in onze 
stad en werkt het nauw samen met het IDO 
en Binnenin. Hieronder leest u het voorwoord 
geschreven door de voorzitter van Stichting 
Straatpastoraat Lelystad, Klaas de Lange in het 
jaarverslag van 2023. 

Voor meer informatie en verhalen 
over het straatpastoraat ga naar                                                                      
https://straatpastoraatlelystad.nl/ of 
neem contact op voor een luisterend oor:                                                            
https://straatpastoraatlelystad.nl/contact/,                                                                     
M: 06 - 300 416 81                                       
info@straatpastoraatlelystad.nl 

Ester van Vugt   

https://straatpastoraatlelystad.nl/
https://straatpastoraatlelystad.nl/contact/
mailto:info@straatpastoraatlelystad.nl
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Ontwikkelingen binnen het IDO

‘Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie heb ge-
stuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zul-
len ook jullie vrede hebben.’ (Jeremia 29:7)

Mooie woorden vanuit Jeremia. Woorden die een grote 
inhoud hebben als het gaat om de rol en plaats van u, 
jou, mij, de hele kerk in de samenleving. We hebben een 
opdracht voor de stad waar wij wonen of naar gestuurd 
zijn. Zeker als bewoner van Lelystad. Gebed is belangrijk. 
Je hart zal gevuld worden met liefde en passie voor de 
stad en haar bewoners. Hij zal je Zijn zegen in de stad te 
leren zien, maar ook de noden. 

We mogen ons steentje bijdragen aan de vrede voor de 
stad. Door gebed, praktisch door anderen te helpen, maar 
ook door te ondersteunen en te dragen. 

De afgelopen periode hebben we met het (financieel) 
jaarverslag inzicht gekregen in wat we als IDO hebben 
mogen betekenen voor de stad. Binnenkort zal het jaar-
verslag online staan door middel van een zogenaamde 
infographics. Een makkelijk te lezen en overzichtelijk jaar-
verslag, gemaakt door een vrijwilliger bij het IDO. 

Op donderdag 27 juni nemen we afscheid van José van 
den Dool. Zij gaat per 1 juli met pensioen. Als IDO zijn we 
dankbaar voor de tijd, energie en liefde die zij heeft ge-
stoken in het diaconale werk. 

Het strategisch plan voor 2023-2027 is klaar. Het thema 
voor de komende jaren is ‘Samen op Weg’. Een thema 
waarmee we als (nieuwe) collega’s verder willen bouwen 
aan de bijzonder mooie organisatie: IDO. 

Tot slot merken we dat er bij de bezoekers van de inloop-
spreekuren veel nood is. Door inzet van de noodfondsen 
kunnen we veel mensen helpen. De vraag naar noodhulp 
is dermate groot, dat de beschikbare middelen uit het 
noodfonds bijna op zijn. We willen de kerken dan ook 
vragen om hierin te helpen deze zorg en samen deze ver-
antwoordelijkheid te dragen. 

Namens IDO, 
René Swieringa, directeur IDO

Eucharistieviering op zondagmiddag in Lelystad, 
iedereen welkom!
In Lelystad is iedere tweede zondag van de maand een 
Eucharistieviering in het Engels om 14.00u. 
Dat staat meestal niet in het vieringenrooster 
opgenomen, maar onderaan vermeld.
Deze viering heeft muzikale ondersteuning en wordt 
ook gestreamd. Alle parochianen worden van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het kan 
voorkomen dat er op zondagochtend geen viering 
in de Petruskerk is, maar wel om 14.00u de viering in 
het Engels..! Deze veiring zal dan wel in het rooster 
aangegeven worden (zoals op 14 juli as).
Wanneer dit gewenst is, kan de voorganger ook de preek 
in het Nederlands doen. Dat hoor ik dan graag ruim van 
tevoren (email naar: reesinck2908@icloud.com), zodat ik 
de voorganger hiervan op de hoogte kan stellen..
Namens de pastoraatsgroep Lelystad,
Jacqueline Reesinck

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
Pax Christi Lelystad

Tuinvrijwilliger

Naar de Hulplijn kunnen mensen bellen voor kleine klus-
jes in en om het huis, voor kleine werkzaamheden in de 
tuin, voor het doen van tijdelijk boodschappen, voor het 
krijgen van een bezoekje of voor noodhulp. 

Met name voor de werkzaamheden in de tuin zijn we op 
zoek naar meer vrijwilligers.  
Het gaat om bezigheden als het grasmaaien, onkruid wie-
den en snoeiwerkzaamheden.  
 
De hulplijn is er voor mensen die lichamelijk niet meer in 
staat zijn om bovenstaande werkzaamheden te verrichten. 
Tevens hebben ze niet de financiële middelen of een soci-
aal netwerk die hen hiermee kunnen helpen.  
 
Ben je enthousiast en wil je graag helpen? 
We horen graag van je! 
Mail naar auhlenbeck@ido-lelystad.nl

mailto:auhlenbeck@ido-lelystad.nl
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H. Ludgerus - Dronten
Samenkomst van 23 mei jl. over hoe wij kerk kunnen 
en willen zijn in de toekomst.

Op 23 mei jl hebben we een fijne samenkomst gehad 
over de toekomst van de kerk. De uitnodiging hiervoor 
was via de nieuwsbrief verstuurd.

Hieronder vindt u een korte terugblik.

HOE WILLEN EN KUNNEN WIJ 
IN DE TOEKOMST "SAMEN KERK ZIJN"?

Wat fijn dat wij met een mooi aantal parochianen 
samen mochten komen op 23 mei om stil te 
staan bij de realiteit van het samen kerk zijn in de 
Ludgerusgeloofsgemeenschap met daarbij een blik naar 
de toekomst met uitdagingen en kansen.

Diaken André van Boven gaf een heldere uitleg over 
de stand van zaken in de Norbertusparochie, waarin 
voorgangers heel schaars zijn. Ook zijn zij nog eens 
heel veel reistijd kwijt zijn door de grootte van hun 
werkgebied. Hij gaf aan dat de aandacht van het team zal 
gaan naar geloofsverdieping, toerusting van parochianen, 
sacramenten en pastorale zorg. 

Na deze uitleg zijn in kleine groepjes drie stellingen 
besproken: 'Kerk zijn is omzien naar mensen', 'Elke 
zondag moet de kerk open zijn' en 'Een kerk zonder 
vrijwilligers bestaat niet'. Daarbij was ook de uitnodiging 
om te praten over wat we kunnen doen in de toekomst. 
Er werd positief met elkaar van gedachten gewisseld. 
Datgene wat hiervan op papier is gekomen, hebben wij 
verzameld. Hiervan zullen we een verslag maken en dit 
dan weer met u delen.

Het is heel fijn te merken, dat er al een aantal concrete 
acties uit voort gekomen is. Het gaat over de invulling 
van zondagen zonder voorganger en over het bereiken 
van jonge gezinnen. Ook hierover zullen wij u blijven 
informeren. De posters van de werkgroepen met daarop 
hun werkzaamheden en vacatures hangen nog een tijdje 
in de kerk. Wij nemen deze presentaties mee in het 
maken van plannen. Wij kregen aan het einde van de 
avond van de mensen terug, dat de positieve, gezellige 
sfeer werd gewaardeerd. Ook wij hebben dit zo ervaren.
Voor nu kunnen wij dus uit deze avond in ieder geval 
opmaken dat gezelligheid, positiviteit en ontmoetingen 
belangrijk zijn in het samen kerk zijn in de toekomst. En 
dit is vast een goede start voor het verder aanpakken 
van de uitdagingen en kansen. Wij zullen u op de hoogte 
houden.

Op 12 juli as zullen wij de input van deze avond 
bespreken en er een plan bij maken. Via de nieuwsbrief 
zullen wij u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
Peter Meijer
Annie Nijmeijer
Namens locatieraad en pastoraatsgroep

Over het vieringenrooster

Wegens het feit dat er voor 18 geloofsgemeenschappen 
slechts 2 priesters beschikbaar zijn, is er lang niet elke 
zondag een voorganger voor de zondagse viering. 
Gelukkig hebben wij de Veppers die ook kunnen 
voorgaan. 
De zondagen die dan nog leeg overblijven, hebben we 
zelf in te vullen. Vaak kiezen we voor het streamen van de 
viering in Lelystad. Soms lukt dit ook niet. In die gevallen 
zal de kerk wel open zijn voor ontmoeting en koffie. Dit 
wordt ook vermeld in het vieringenrooster.

We zijn ook bezig met andere invullingen voor de ‘lege’ 
zondagen. Op de samenkomstavond van 23 mei zijn 
diverse opties genoemd. Als hier meer bekend over is, 
zullen wij u hierover informeren. 

Wij beseffen dat het vieringenrooster er niet duidelijker 
op wordt. Het is voor ons ook een puzzel. Wij doen ons 
best om u zo goed mogelijk te informeren.
Hou de nieuwsbrief in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Peter Meijer
Annie Nijmeijer
Namens locatieraad en pastoraatsgroep 
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
Herinnering actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de 
kerk van morgen. 

In januari zijn we gestart met de 
actie kerkbalans. Hiervoor heeft 
u in januari een enveloppe met 
alle gegevens in de bus gehad. 
We hebben al veel positieve 
respons en bijdrages mogen 
ontvangen, waar we heel blij me 
zijn. 
Van de ongeveer 1000 

ingeschreven adressen binnen onze geloofsgemeenschap, 
mochten wij vorig jaar van de helft hiervan een bijdrage 
ontvangen. 
De laatste jaren wordt deze groep kleiner dus ook de totale 
bijdrage neemt af, waarbij de kosten allen maar stijgen. 
Misschien heeft u deze informatie gemist, vandaar dat wij 
dit nogmaals onder uw aandacht brengen. 
Mocht u onze geloofsgemeenschap een warm hart toe 
dragen, dan hopen wij ook op uw financiële bijdrage.  

Als kerk willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. 
Om te vieren en rouwen, om rust te vinden en te gedenken. 
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om 
een kaarsje aan te steken. 
Een plek waar u kunt ontmoeten. Het is belangrijk om onze 
deuren open te kunnen houden, om iedereen welkom te 
heten. Dat dit geld kost mag duidelijk zijn. 
Wij vragen een minimale bijdrage van € 87,50 (als u dat 
kunt missen), dit is incl. de papieren Oversteek. Als u enkel 
de papieren Oversteek wilt ontvangen, vragen wij een 
vergoeding van € 25,-- per jaar.
Dan blijft u op de hoogte.
 
Geeft u om onze kerk, steun ons met een financiële 
bijdrage. Alle bedragen, groot en klein, helpen  om dit 
ook in de toekomst voort te kunnen zetten. 
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL46RABO 
0112 5000 21 t.n.v. Parochie H. Norbertus o.v.v. Actie 
Kerkbalans 2024 (Ludgerus)

Alvast dank voor uw bijdrage. 

Peter Meijer
Voorzitter locatieraad Ludgerusgeloofsgemeenschap. 

Dronten 22-6-2024
Nieuwe stappen,
Vele jaren heb ik mij mogen inzetten voor de 
Pastoraatsgroep in onze Geloofsgemeenschap. In die tijd 
heb ik de nodige veranderingen meegemaakt en samen 
met andere werkgroepen activiteiten mogen organiseren.
Door veranderde persoonlijke omstandigheden ben 
ik niet meer in de omstandigheid veel tijd aan het 
werk voor de Pastoraatsgroep te besteden. Naast mijn 
werk in het fruitteeltbedrijf ben ik namelijk bestuurder 
binnen de Nederlandse Fruitteelt Organisatie, onze 
brancheorganisatie. Onlangs ben ik gekozen tot 
voorzitter van regio Noord Nederland en als zodanig 
toegetreden tot het landelijk bestuur. Dit houdt een flinke 
taakverzwaring in die veel tijd gaat vragen.
Dit betekent dat ik het werk voor de Pastoraatsgroep van 
de Ludgerusgeloofsgemeenschap wil neerleggen. Het 
doet me pijn omdat ik weet dat er niet zomaar iemand 
klaar staat om mijn taken over te nemen. Toch hoop 
en verwacht ik dat de vacature die ontstaat opgevuld 
wordt. We zullen als Geloofsgemeenschap steeds meer 
op onszelf zijn aangewezen, omdat het Pastoresteam een 
steeds beperktere omvang krijgt.
Schroom niet om u aan te melden bij het secretariaat om 
het werk van de Pastoraatsgroep te ondersteunen. Ik kan 
u altijd bijpraten over de taken van de Pastoraatsgroep.
Ik wil u, en in het bijzonder de andere leden van de 
Pastoraatsgroep, bedanken voor het vertrouwen dat u mij 
hebt gegeven.
De geloofsgemeenschap blijf ik een warm hart toedragen 
en zal waar mogelijk als gewone vrijwilliger mijn bijdrage 
blijven leveren.
Met vriendelijk groet,
Marinus Huijsmans
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En dan is het er toch van gekomen: Ik ga Dronten ver-
laten, om samen met Ton mijn man een nieuw avontuur 
aan te gaan. We gaan naar de Achterhoek, het plaatsje 
Ulft. Geografisch gezien onder Doetinchem en vlakbij de 
grens met Duitsland. Natuur, gemoedelijkheid, wandel- 
en fietsmogelijkheden waren voor ons redenen om deze 
stap te wagen. En daarbij komt nog dat we niet onbekend 
zijn met deze streek. 

Maar goed, ik besef wel dat ik wat achterlaat.
Sinds 1998 wonen we in Dronten waar we toen ook be-
wust voor gekozen hebben: rust, ruimte, groen. Bij de ver-
huizing zal ik de reactie van de kinderen nooit vergeten, 
ze hebben hier helemaal geen stoplichten! Ja dat was in 
Harderwijk, waar we vandaan kwamen, wel anders. Eigen-
lijk hebben we Dronten groter zien worden. We hebben ’t 
dan wel over een dorp, maar door de jaren heen heeft het 
meer allure gekregen. Met een splinternieuwe katholieke 
kerk aan de Helling, waar ik na een paar jaar lid werd van 
de cantorij, waar ik met veel plezier mijn noten ten geho-
re bracht. 

Ook ben ik een tijdje dirigent geweest van ’t Ludgrut ge-
weest, met een groepje enthousiaste kinderen waardoor 
ik het idee opvatte een basiscursus dirigeren te volgen 
in de Meerpaal. In 2011 werd ik gevraagd om het gele-
genheidskoor te ondersteunen. Helaas kon mevrouw de 
Munnik het niet meer voortzetten. Gelukkig mochten we 
nog een tijd van haar stem genieten. Het was wel wennen 
voor het koor, ik was jong en had allerlei nieuwe ideeën. 
Ik noem alleen maar het inzingen. Was dat wel nodig? We 
hebben ’t altijd zonder gedaan. Maar allengs merkten de 
koorleden wel dat ’t toch bijdrage leverde aan kwaliteit. 

Tussendoor toch nog een vervolgcursus koordirigent ge-
daan via de Gregoriusvereniging, die mij nog steviger op 
,,de bok” liet staan. Het repertoire werd wat opgefrist en 
vanuit de parochie kregen we veel positieve reacties. 

Ja en dan is daar ineens Corona. Geen repetities meer 
voorlopig, geen ondersteuningen tijdens de vieringen. 
Helaas kwam dat de oudere stem niet ten goede, een 
aantal leden stopte ermee. De balans in ’t koor was weg, 
dat voelden we allemaal. Uiteindelijk is besloten om met 
’t Gelegenheidskoor te stoppen en met een klein groepje 
uitvaarten te ondersteunen toen dat weer kon. En wat fijn 
is dat ’t vaak wordt ondersteund door leden van de Can-
torij.

Ik kan terugkijken op een leerzame en fijne tijd. Met een 
viering op 28 mei voor de senioren heb ik ’t afgesloten. 
Hierbij bedank ik alle koorleden voor hun support. Maar 
helemaal klaar ben ik nog niet want ik zing nog 1 keer 
met de Cantorij, dat is dan echt de laatste viering waarin 
ik mijn bijdrage kan leveren. Ook hen dank ik voor hun 
support als ik Arnold eens moest vervangen, of ’t pia-
nospel van Peter. Ik wens iedereen ’t allerbeste toe. Jullie 
hebben een plekje in mijn hart.

Inge Koop

Gedoopt 

12 mei j.l. op een stralende Moederdag waren de familie 
en vrienden van Guido en Eline Claassen – van Os bij-
eengekomen voor de doopviering van hun zoon, Mees 
Fedde.

Een viering waarin we liederen konden horen, o.a. ” Een 
parel in Gods hand”. 

Tijdens de overweging sprak  Diaken André over de uit-
nodigende liefde waarin ouders voorbeeld  zijn, in om te 
zien naar je naaste en dienstbaarheid.

Diaken André van Boven maakte er weer een mooi feestje 
van. Met neefje en nichtjes bij de doopschaal sprak hij 
over het doopwater de Zegen uit en werd Mees Fedde 
door de doop opgenomen in ons midden. 

De viering werd afgesloten met een mooie slotgedachte 
van de ouders, de Zegen en het slotlied “De steppe zal 
bloeien”.

 Wij wensen Mees Fedde samen met zijn ouders al het 
goede toe en zoals Diaken André wenste “dat het een 
vreugde mag zijn om met Mees Fedde op weg te gaan”.

Maria Hebben
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H.Bonifatius-Biddinghuizen
In Memoriam
In dankbare herinnering aan Riek Hilhorst - van den 
Hengel 

Riek is geboren op 19 april 1933 op 
de boerderij aan de Zevenhuizerstraat 
te Hoogland. Ze was de tweede 
uit een gezin van negen kinderen.                                                                                                               
Haar vader en moeder verloor ze al vroeg. 
Als oudere zus nam zij ook de zorg voor 
haar jongere broers en zussen op zich. 

Nadat Riek met haar man Richard, die pionier in de 
Flevopolder was, getrouwd was, zijn ze naar Flevoland 
vertrokken om een nieuwe toekomst op te bouwen. Ze 
namen hun intrek in een barak te Roggebotsluis. Hier 
werden de kinderen Marjolien, Mirjam en Tonnis geboren.

Toen Richard landbouwkundig opzichter werd op een 
ontginningsboerderij zijn ze daarna drie keer verhuisd 
totdat ze een eigen boerderij aan de Kokkelweg 
toegewezen kregen. Dit was de kroon op hun harde 
werken. Hier werd dochter Richan geboren.

Riek en Richard hebben echter maar acht jaar samen op 
de boerderij gewoond door het plotselinge overlijden 
van Richard. Ondanks dit grote verlies vond Riek toch 
weer de moed en de kracht om het bedrijf voort te zetten 
met behulp van een medewerker en later zoon Tonnis.                                              
Ook nam ze toch ook weer de tijd om leuke dingen te 
doen zoals vakanties met haar kinderen en familie.

Ze genoot van haar opgroeiende kinderen, de boerderij 
en de mooie tuin. Deze tuin werd keurig onderhouden 
door haar. Nadat Tonnis de boerderij overgenomen had, 
is ze verhuisd naar de Tarwehof in Biddinghuizen. Ook 
hier legde ze een mooi tuin aan. Ze kreeg meer tijd voor 
zichzelf, ging bridgen en volgde de actualiteit nauwgezet. 
Ze was erg geïnteresseerd in politiek en samenleving.                  
Ze kreeg 13 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen 
waarvan ze erg genoot. 

De jaren gingen echter tellen. Ook al was en bleef ze 
een positieve vrouw die opgeruimd door het leven ging. 
Gezichtsvermogen en gehoor gingen achteruit, maar 
ze wist van geen opgeven. Vaak zei ze:: ‘Ach, misschien 
ben ik er morgen niet meer.” Gelukkig zei ze dat altijd 
tevergeefs totdat ze op 91 jarige leeftijd een herseninfarct 
kreeg en een week later op 17 mei 2024 in het ziekenhuis 
St. Jansdal in Harderwijk overleed. 

Op 24 mei heeft diaken Andr é van Boven de viering 
van woord en gebed verzorgd tijdens de uitvaart in 
het kerkcentrum De Voorhof te Biddinghuizen, waarbij 
velen aanwezig waren. Daarna is Riek begraven bij 
haar man  op de begraafplaats de Wissel te Dronten.                                                                                                                             
De familie kijkt met dankbaarheid terug 
op het waardige en mooie afscheid.                                                               
Het was hartverwarmend. 

Kort terugblik
Mini-pelgrimage naar De Essenburgh

Zondag 2 juni hebben we als geloofsgemeenschap een 
bezoek gebracht aan De Essenburgh. De fietsers onder 
ons vertrokken om 8 uur. Met 19 parochianen bezochten 
wij de viering, waarin Klaas Fongers voorging. We werden 
met open armen ontvangen. 
Na de viering heeft Mieke van de Hoven ons in ‘De 
Boerderij’ verteld over haar leven in de gemeenschap van 
de Norbertijnen in Hierden. 
Als afsluiting hebben we genoten van de soep en de 
broodjes en nogmaals hartelijk dank aan Leo Scholten 
voor de organisatie!

Zinzondag op 16 juni 2024 
In Biddinghuizen hebben wij de laatste jaren een andere 
manier van vieren gevonden. 
Behalve mooie vieringen van onze Veppers en 
oecumenische vieringen met de Protestantse Gemeente 
Biddinghuizen, worden er ook regelmatig gasten 
uitgenodigd om voor te gaan. 
Op 16 juni was Mirjam Verschure gevraagd om invulling 
te geven aan de Zinzondag. Zij is geboren en getogen 
in Biddinghuizen en voelde zich zeer thuis in onze kerk. 
Zij vertelde over haar zoektocht naar God en liet ons 
allen zelfs mediteren. De bijzondere ontmoeting werd 
ondersteund door Bel Canto met liederen die er heel 
mooi bij pasten. Het was een prachtige viering (tip: vast 
nog wel te zien op ‘kerkdienst gemist’). 
Vol inspiratie zijn we weer naar huis gegaan. Iedereen kon 
eruit halen wat voor hem/haar van toepassing was!
Waar een kleine geloofsgemeenschap groot in kan zijn!
Polly Stegeman

60 jarig bestaan Bonifatius geloofsgemeenschap
Op zaterdag 22 juni hebben we tijdens een viering in 
de open lucht (eigenlijk niet helemaal waar, de viering 
was in de schuur met de deuren open) gevierd dat onze 
geloofsgemeenschap 60 jaar bestaat. André van Boven 
ging voor in dit feestelijke gebeuren op het erf van de 
familie Rommens aan de Oldebroekerweg. 
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Anton Mangnus heette ons allen welkom aan het 
begin van de viering, namens de locatieraad en 
pastoraatsgroep. Diaken André van Boven refereerde in 
zijn overweging aan het feit dat we allen het zout der 
aarde zijn. En dus niet dat we het nog moeten worden. 
Als zout der aarde hebben de mensen in de beginjaren, 
als lotgenoten van elkaar, een gemeenschap opgebouwd. 
Hij gaf aan de gemeenschapszin in Biddinghuizen sterk 
te voelen, de banden zijn sterk, we zijn zout voor elkaar. 
En zonder licht is dit niet altijd zichtbaar, maar dat wil niet 
zeggen dat het onzichtbare niet belangrijk zou zijn, het 
onzichtbare/verborgene is net zo belangrijk.
Bel Canto heeft de viering prachtig omlijst. Het was 
ontroerend om te zien hoe groot de opkomst was.
Met elkaar hebben we gebarbecued als afsluiting.
Na de barbecue gaven Wim Smulders, Ans Schrijer 
en Matty Ligthart een beeld van de 60 jaar vanuit 
verschillende oogpunten en vanuit meerdere 
werkgroepen gezien. Herkenbare herinneringen en soms 
ook verrassend voor degene die wat later aangehaakt zijn 
bij de geloofsgemeenschap. Genoeg stof om gezellig over 
van gedachten te wisselen met elkaar en met pastor Thijs 
Moons en Ben Roest, die beide ook van de partij waren.
Er was een fotoreportage van vele foto’s van parochianen 
en pastor Thijs Moons die getoond werden en waar ook 
met veel plezier naar gekeken werd.
Een prachtige dag waar we met heel veel plezier op 
terugkijken!!

De komende periode
In de maand augustus zijn er geen vieringen 
in Biddinghuizen.
Eerste vrijdag van de maand-viering
Vrijdag 6 september beginnen we weer met een 
eerste (en laatste…..) Eucharistieviering van de maand. 
Deze vrijdag gaat kapelaan Jaap Scholten voor de 
laatste keer bij ons voor. Dit wordt dus een speciale 
vrijdagmorgenviering en we danken hem alvast en 
nogmaals heel hartelijk voor al die jaren dat hij naar 
Biddinghuizen kwam om de Eucharistie met ons te vieren.
Vredesweek
In de vredesweek die dit jaar van 14 tot en met 22 
september is, zal een oecumenische viering worden 
gehouden, waarin dominee mw. R. Van Haeringen 
voorgaat.
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit 
eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom 
organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden 
mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 
t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten 
samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. 
Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan 
werken, met elkaar. 
Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!  

En de boer ploetert voort
In een inspirerend stuk geschreven door abt Denis 
Hendrickx van de Abdij van Berne wordt de hedendaagse 
problematiek aan de orde gesteld:
Al enkele jaren worden we regelmatig geconfronteerd 
met regionale, nationale en internationale protesten 
van de agrarische sector. Wat betekent de onzekerheid 
voor de mens achter de agrariër en met welke 
toekomstverwachtingen kan er naar morgen gekeken 
worden?

Norbertijnse betrokkenheid 
Voor mijn gedachtevorming ging ik te rade bij norbertijn 
Gerlacus van den Elsen (1853-1925). Hij droeg begin 
vorige eeuw daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling 
van de agrarische sector, met een sterke nadruk op de 
coöperatieve gedachte. De problematiek van toen verschilt 
in de kern eigenlijk niet zo veel van die van nu.
Voor het gehele artikel uit het zomernummer van Berne 
verwijzen we u naar de volgende link:
https://www.abdijvanberne.nl/inspiratie/en-de-boer-
ploetert-verder/

https://www.abdijvanberne.nl/inspiratie/en-de-boer-ploetert-verder/
https://www.abdijvanberne.nl/inspiratie/en-de-boer-ploetert-verder/
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H. Franciscus Nunspeet en 
Elburg en ’t Harde

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

Vakantie

Onze voorouders kenden geen vakantie, er was simpel-
weg nog geen vrije tijd. Het woord vakantie doet zijn 
intrede in de 15e eeuw en betekende toen dat er een pe-
riode geen rechtzittingen waren.

Pas in de 16e eeuw ging het woord vakantie “verlof” bete-
kenen, verlof van school of rond een feestdag.

In de 20ste eeuw werd de zomervakantie bedacht zodat 
de kinderen hun ouders konden helpen op het land of 
de boerderij. De vakantie bestond voor veel kinderen dus 
niet uit luieren. Midden 20ste eeuw na het invoeren van 
betaald verlof en vakantiegeld nam “vakantie vieren” een 
grote vlucht.

Tegenwoordig reizen wij de wereld rond om te ontspan-
nen en andere culturen en landen te leren kennen. Voor 
velen is het bezoek aan de vaak prachtige kerken in vele 
landen een vast onderdeel van de vakantie en vaak een 
moment van rust en contemplatie.

Een van onze parochianen stuurde ons prachtige foto’s 
van kerken in Polen. Hieronder een foto van het interieur 
van de basiliek in Gdansk.

 

Vakantie geeft ons vaak even een gevoel van 
vrijheid, vrij zijn.

Lied om vrijheid

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
De mensen niet die wij nu angstig zijn – 
Wij zaaiden bronnen uit in de woestijn 
Wij oogsten zeeën zonder te vervaren.

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten 
Wij wel wat leven is maar leven niet? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
En durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur: 
Turen de verte in, niet kunnen laten 
Een stad te zien, een tuin, doorschijnend water – 
Dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
Heugenis aan het woord in den beginne, 
Licht – ongebroken valt het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
De mensen niet die wij nog angstig zijn. 
Wij zouden niet meer vluchten voor de pijn 
En voor de grootste liefde niet vervaren.

Huub Oosterhuis

Eucharistievieringen 

Onze aartsbisschop kardinaal Eijk heeft parochievicaris 
en kapelaan Jaap Scholten met ingang van 1 oktober 
2024 benoemd tot parochievicaris en kapelaan in de 
heilige Drie-eenheid parochie. Deze parochie omvat 
acht geloofsgemeenschappen in het gebied ten 
zuidwesten van Utrecht met de H. Nicolaasbasiliek te 
IJsselstein als eucharistisch centrum. Dat betekent voor 
onze geloofsgemeenschap dat wij na oktober onze 
Eucharistievieringen gaan missen. Wij hopen dat er ook 
voor onze geloofsgemeenschap nog mogelijkheden 
zullen komen voor periodieke Eucharistievieringen. 
Wij spreken hierbij alvast onze dank uit voor de 
Eucharistievieringen die Jaap Scholten voor en met ons 
heeft verzorgd en de vele kilometers die hij hiervoor 
heeft moeten afleggen.
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H. Willibrord Swifterbant
Samen getuigen van een nieuwe hemel en aarde.

Toelichting op het bloemstuk in de kerkdienst van ’60 jaar 
kerken’ met als thema ‘handen om te geven’  

De basisvorm is een bol. Deze staat symbool voor het 
leven op aarde. 
Vandaag is het feest, onze kerken bestaan 60 jaar.           
60 jaren dat we samen onze verschillen en samenwerking 
mogen vieren. 
Dit bloemstuk hebben wij ook samen gemaakt en dat 
werkte fantastisch. 
Allerlei verschillende bloemen want elke tijd is anders en 
ook iedereen is anders. Alle soorten en kleuren bij elkaar 
geeft een feestelijk geheel. 
Al die jaren hebben heel veel mensen de handen uit 
de mouwen gestoken om samen iets moois te maken. 
Krachtige handen die met al hun creativiteit en energie 
aan de slag gaan ieder op zijn eigen wijze. 
De handen zijn bekleed met zaden. De zaden zijn 
gegroeid in een prachtige bloem afgehard in de herfst, 
hebben ze de winter en moeilijke tijden doorstaan om 
weer tot groei te mogen komen en kleurig en geurig de 
toekomst in te kijken.

Jacqueline Zonderland en Henny Prinsen. 

Terugblik 60-jarig jubileum GGW en PG

Zondag 2 juni vierden we het 60-jarig jubileum van 
Geloofsgemeenschap Willibrord en de Protestantse 
Gemeente Swifterbant.

’s Ochtends mochten we heel veel mensen ontmoeten 
in de feesttent voor een feestelijke dienst geleid door 
ds. Gerda Lubbersen en diaken André van Boven. De 
schriftlezingen die ook tijdens de allereerste gezamenlijke 
dienst werden gelezen, stonden ook nu centraal. 
Uiteraard hebben we ook hard geapplaudisseerd voor 
onze gemeenteleden die er vanaf het allereerste moment 
bij waren. 
Er was een projectkoor ter ondersteuning van de 
samenzang aanwezig o.l.v. Adri van ‘t Westeinde en 
begeleid door Peter Palsma. De kinderen hadden hun 
kinderkerk achterin de tent en maakten kaarten voor 
gemeenteleden en zongen aan het eind van de dienst 
een lied. 

Na de dienst ging iedereen al zingend in optocht naar 
‘De Hoeksteen’. Daar was voor iedereen koffie, thee, of 
limonade met taart of gebak.
Na het welkomstwoord door Lazise Hillebregt en Alice 
Winters werd er o.l.v. Jim de Valk en Riek Zwart een 
feestlied gezongen. Deze is terug te vinden op onze 
website. 

Daarna kon iedereen kiezen uit: een foto- en 
filmpresentatie, het kijken naar een video van het 25-jarig 
jubileum, optredens van Heartbeat4kids en leden van 
Amor Musae. 
De jeugd had een eigen programma met quizvragen over 
de kerk.
Ondertussen was er een lunchbuffet met heerlijke 
broodjes, drinken en appels.
Het feestprogramma beëindigde rond 14.00 uur.
We hebben erg genoten van alle aanwezigen, onze 
herinneringen en dromen van de afgelopen 60 jaar en 
kijken terug op een goed geslaagd jubileum.

Uiteraard is zo’n dag alleen mogelijk met inzet van heel 
veel mensen. Iedereen daarvoor ontzettend bedankt, het 
maakt onze gemeenschapsgevoel groot. Heel fijn. Nog 
speciale dank voor Annie, Mirjam en Lazise, deelnemers 
van de feestcommissie aan de zijde van de GGW. 

Een hartelijke groet namens de feestcommissie van GGW 
en PG.
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LEVEN UIT DE BRON VAN LEVEND WATER
‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn 

Naam, daar ben Ik in hun midden’

Einde seizoen.
We zijn bijna aan het einde van het seizoen met 
Herbronningsactiviteiten.
Er staan geen nieuwe activiteiten meer gepland en van 
een aantal doorlopende activiteiten komen de laatste 
bijeenkomsten eraan. 

Bij de start van het seizoen 2023-2024  afgelopen 
september nodigde de Werkgroep Volwassenencatechese 
u weer van harte uit bij onze bijeenkomsten over 
zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)
leven en voor ontmoeting met andere geïnteresseerden. 
Daarvan is volop gebruik gemaakt en dat gaf verrijking 
en niet alleen door wat aangereikt is, maar vooral ook 
door het delen van inzichten en ervaringen met andere 
deelnemers, waardoor je beter bij jezelf komt en het je 
op een andere manier laat nadenken over waar je door 
geraakt wordt.

Het was weer een veelheid aan activiteiten 
zoals Bijbelgroepen, filmavonden, creatieve en 
inlevingsactiviteiten, bezinnings- en meditatie-activiteiten, 
mannengroepen, in samenwerking met andere kerken 
een theatervoorstelling, interactieve lezingen en nog veel 
meer.

De activiteiten inspireerden en de verkregen inzichten 
maken dat weekendvieringen anders beleefd worden, 
dingen beter begrepen worden. Daarnaast kwamen 
geloofsonderwerpen aan de orde waarvoor binnen 
vieringen geen ruimte is, maar die wel het persoonlijk 
geloven uitdiepen en bijvoorbeeld een beter zicht geven 
op wat Bijbelverhalen ons te vertellen hebben. 
En niet onbelangrijk: ook nu weer ontstonden nieuwe 
vriendschappen en leerden medegeloofsgenoten elkaar 
op een andere manier kennen.

Komend seizoen en oproep.
Geloven vraagt regelmatig onderhoud. Nadenken over 
wat de Bijbelverhalen ons nu te zeggen hebben, over 
wat geloven voor ons betekent, over hoe we geloven 
handen en voeten kunnen geven. Geloven is een actief 
proces dat regelmatig onderhoud vraagt. Deelname aan 
Herbronningsactiviteiten kan ons daarbij helpen. 

De Werkgroep Volwassenencatechese gaat op 1 juni 
2024 terugblikken op dit seizoen en vooruitkijken naar 
het komende seizoen. Duidelijk is dat we ook na de 
zomer weer met een mooi activiteitenaanbod willen 
komen. Om dit aanbod zoveel mogelijk aan te laten 
sluiten bij behoeften en wensen die er leven binnen de 
geloofsgemeenschappen nodigen wij u uit om met ons 
mee te denken. Zijn er onderwerpen die u terug zou 
willen zien in het aanbod, laat het ons weten. Het kan 
daarbij gaan om een lezing over een bepaald kerkelijk- 
en/of geloofsonderwerp, een boekbespreking, het 
behandelen van een Bijbelboek, het bekijken van een 
specifieke film, of wat dan ook dat raakt aan het motto 
‘Leven uit de bron van levend water’.

Daarnaast kan het ook zijn dat u een onderwerp weet en 
wellicht zelf bij die activiteit betrokken wilt worden; ook 
dat willen we graag horen.

Alle onderwerpen en mogelijke initiatieven kunnen 
gemeld worden bij de Stuurgroep Volwassenencatechese 
via Herbronning@parochienorbertus.nl. Van harte 
uitgenodigd en alvast dank hiervoor.

De Stuurgroep Volwassenencatechese

mailto:Herbronning@parochienorbertus.nl
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H. Willibrord 
Swifterbant

Pax Christi 
Lelystad

H. Ludgerus 
Dronten

H. Bonifatius 
Biddinghuizen

H. Franciscus 
van Assisië, 
Nunspeet en 
Elburg/’t Harde

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay

e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL35 RABO 0348 172 583
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN:               NL 44 RABO 0348 144 776
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)

Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep: Hr. M. Huijsmans  Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 46 RABO 0112 500 021
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl

Kerkgebouwen St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg

Verenigingsgebouw ’t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet

Contactpersoon:
Nunspeet/ ’t Harde

dhr. J. Kamp; email  jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719

Contactpersoon:
Elburg

mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398

bankrekening: IBAN:               NL 03 RABO 0347 505 120
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl; - tel: 06-11131377
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel:  06 -55051278
Pastoraatsgroep: Mevr. L. van Noort, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr.  A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer 
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 72 RABO 0112 502 075
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel: 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr.  A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel:  06 22 34 20 94
Locatieraad: Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening: IBAN:               NL 32 RABO 0112 502 407
IBAN:               NL 19 INGB 0006 234 256 
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl
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Zoeken naar Verbinding

Heerlijk zomers
Omgeven door duizend kleine lichtjes wordt een zon

vroeg wakker, met wat opkomende lichte kleuren beginnen
haar stralen te schijnen over het gevarieerde landschap en natuur

Nemen een inkt in beslag en inspireren mij tot schrijven van rijm en vers.

Op ieder moment van de dag genieten van haar portret
Een uitzonderlijke schoonheid vanbinnen en vanbuiten, die zij

met heel veel liefde deelt met een al dan niet toevallige voorbijganger
Flora en fauna glinsteren van hoge kwaliteit, verliefde prikkels vieren hoogtij.

Een opengebroken hemel met her en der wolken verspreid
waar witte tinten de beste en mooiste route tekenen of schilderen

in een zijdezacht penseelstreek om zoveel mogelijk drukte te vermijden
Met de benenwagen of fietsen in alle rust en ruimte in wonderlijk blauw decor.

Ik zie alleen maar vrolijke mensen voor de neus, generaties
door elkaar heen op straat: kinderen en volwassenen bellen blazen

praten over allerlei zaken of een partijtje jeu de boules op zanderige baan
Met z’n allen bijdragen zij aan heerlijke zomerse tijden voor foto, film en poëzie.

© Catherine Boone 
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