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Van de Redactie 

We zijn in deze vastentijd op weg naar Pasen, en de 
goede week staat voor de deur. De voorbereidingen 
voor het paasfeest zijn overal in volle gang.
Ook in de natuur kun je zien dat het voorjaar wordt 
en de sneeuwklokjes en narcissen geven ons de eerste 
tekenen van het naderend voorjaar.
Een nieuwe lente is in aantocht zoals kapelaan Jaap 
Scholten dit noemt in zijn pastorale column. De 
sombere dagen verdwijnen en er komt iets moois tot 
bloei, zo krijgt ook ons geloofsleven weer een nieuwe 
impuls.
We mogen gaan ervaren dat hij levend onder ons mag 
zijn. Ook de Emmaüsgangers hebben dit zo mogen 
ervaren. 
Daarnaast vindt u in deze Oversteek een bijdrage van 
diaken André van Boven, die met ons een belangrijk 
besluit wil delen, dat ons allemaal zal raken.
Pastoor Ton Huitink geeft een toelichting op 
het nieuwe beleidsplan en neemt u mee in de 
ontwikkelingen die er gaande zijn.
Ook het parochiebestuur laat van zich horen en onze 
technisch voorzitter geeft een uiteenzetting van wat er 
binnen het parochiebestuur op dit moment allemaal 
speelt.
In deze vastentijd wordt er aandacht geschonken 
aan de vastenactie die dit jaar in het teken staat van 
Zimbabwe.
Daarnaast mogen de bijdrages van de verschillende 
geloofsgemeenschappen in deze Oversteek 
ook niet ontbreken en vinden we onder iedere 
geloofsgemeenschap weer het laatste lokale kerkelijke 
nieuws en wetenswaardigheden.
Vanuit de redactie wensen wij u weer veel leesplezier 
en een zalig Pasen voor u en al uw dierbaren. 
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De meeste mensen zijn altijd weer 
blij, zodra we afscheid mogen 
nemen van het winterse weer, met 
haar regen en kou. We leven op 
wanneer we de eerste krokussen, 
bomen met bloesem en vlindertjes 
mogen begroeten. En zoals we 
met het weer de seizoenen mogen 
beleven, zo sluit het kerkelijke jaar 
daar tot op zekere hoogte bij aan. 
In ieder geval gevoelsmatig. 
Zo kunnen we ons juist eind 
december in onze streken 
bedenken hoe schamel het 
onderkomen was waar onze Heer 
ter wereld kwam. En Pasen, het 
feest van het nieuwe leven, valt bij 
ons doorgaans in de lente.  

De winter is een periode van 
neergang in de natuur: de bloemen 
zijn uitgebloeid, bladeren vallen; 
het wordt een beetje een kale boel.
Terugkijkend naar de afgelopen 
vijftig jaar, past dat beeld wel bij 
wat we in de Rooms katholieke 
Kerk in Nederland hebben 
meegemaakt. In de jaren zestig 
zaten de kerken nog vol. Ik kan 
me herinneren dat in het dorp 

waar ik woonde de kerk, met 1100 
zitplaatsen, elke zondag vol zat.

Toen kwam de klad er in. 
Secularisatie, welvaart, verkeerd 
begrepen uitkomsten van het 
Tweede Vaticaans concilie. Hoe 
dan ook: elk jaar leverde de 
kerk in ons land weer in. Minder 
kerkgangers, minder personeel, 
minder inkomsten. Steeds proberen 
alles in stand te houden met steeds 
minder mensen. Tot aan de situatie 
waarin we ons nu bevinden met dat 
megagrote werkgebied van drie 
fusieparochies. 

Geheel onverwacht bloeiden er 
echter een paar sneeuwklokjes 
op. Tijdens de meer dan vreselijk 
periodes van de ‘lockdowns’ 
dienden zich een aantal jongeren 
aan, die graag katholiek wilden 
worden. Niet zo heel veel; enkelen 
per jaar. Maar toch: dit hadden we 
niet eerder meegemaakt.
En afgelopen jaar begon dat aantal 
ineens te groeien. Merendeels 
jongeren die met de vraag komen: 
“ik wil katholiek worden, kan dat?”

Of, met name ook jong 
volwassenen, die ooit wel gedoopt 
waren, maar juist nu ineens de 
andere sacramenten ook graag 
willen ontvangen.

Een sluitende verklaring hebben 
we er niet voor. Maar we zijn er als 
pastoraal team natuurlijk heel blij 
mee. We genieten van het vuur 
van het geloof dat we bij hen zien 
branden en hun leergierigheid. 
En hoe ze, zoals één van hen het 
zei: het als een warm bad ervaren 
wanneer ze samen komen met 
andere katholieke jongeren in ons 
land.
Hoe dit verschijnsel zich ook verder 
moge ontwikkelen: ik denk dat het 
voor ons allen als katholieken een 
grote stimulans kan zijn om ons 
eigen geloofsleven een nieuwe 
impuls te geven. Die oude boom, 
die 2000 jaar geleden geplant werd, 
is niet stervende, maar heeft weer 
nieuwe loten.

Jaap Scholten

Pastorale Column
EEN NIEUWE LENTE
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Als ik aan kinderen vraag waar ze 
aan denken bij het woord Pasen, 
vertellen ze me heel vaak dat ze 
dan denken aan de eieren, de 
paashaas, en het paasvuur. Dat 
is ook allemaal heel leuk. Dat 
vind ik ook! Ik versier ook altijd 
een paastak met allemaal leuke 
paasfiguurtjes en eieren. En ik 
zet gele of witte bloemen in een 
vaas, want geel is de kleur van 
Pasen. Net als wit. En vroeger 
versierde ik eieren met mijn 
kinderen en verstopte ze dan. Dat 
doe ik nu soms ook nog met mijn 
kleinkinderen. Een spannend en 
leuk Paasgebeuren! Ik word daar 
ook heel vrolijk van en ik hoop 
dan ook dat altijd het zonnetje 
schijnt als het Pasen is, dan word 
ik nog veel vrolijker. Maar ik weet 
ook, dat het ook wel eens regent, 
net zoals het met Kerst niet altijd 
wit is van de sneeuw.

Als ik door de polder rijd zie 
ik, dat alles weer groen wordt. 
De akkers kleuren groen, de 
aardappelen zitten weer in de 
grond en de uien zijn gezaaid. 
Het graan gaat weer groeien. De 
winter is voorbij en de natuur 
komt weer tot leven.

Ook mijn tuin ziet er veel vrolijker 
uit, nu alles weer groen wordt en 
de bloemen weer tevoorschijn 
komen.

Het is dus geen wonder, dat we 
Pasen vieren in de lente. Het zou 
gek zijn, als we vieren, dat alles 
wat dood lijkt weer tot leven 
komt, dat in de herfst zouden 
vieren, of aan het einde van de 
zomer. Ik zeg dood lijkt, want 

Levend onder 
ons
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we weten dat planten, als ze 
afgestorven zijn niet echt dood 
zijn, maar in de lente weer gaan 
groeien en bloeien.

Want Pasen betekent, dat je mag 
geloven, dat alles weer opnieuw 
begint. Dat iets wat dood lijkt, 
weer tot leven komt. Pasen 
betekent, dat Jezus is opgestaan 
uit de dood.

Het leven heeft gewonnen. 

Best moeilijk om dat te geloven. 
Het is ook moeilijk uit te 
leggen, maar ik denk dat het 
begrijpelijker wordt, als je denkt: 
Jezus is gestorven, hij is verrezen. 
Hij is weer levend onder ons, 
maar wel op een andere manier. 
Denk maar eens aan hoe we 
verhalen vertellen over gestorven 

mensen.Dan denken we aan wat 
ze hebben gedaan met ons, aan 
wat ze leuk vonden en waar ze 
verdrietig om waren.

En soms doen we dan samen de 
dingen die we ook deden met 
iemand die gestorven is en waar 
we nog steeds van houden.

Zo is het ook met Jezus.

We vertellen verhalen over Zijn 
leven, wat Hij gedaan heeft en 
wat Hij ons gevraagd heeft om 
ook te doen als Hij er niet meer 
was. Blijf dat allemaal maar doen 
om aan mij te denken! En als we 
dan verdrietig zijn, denken we 
aan Jezus die tegen ons zegt: kop 
op, Ik zal altijd voor je zorgen. 
God zal altijd bij je zijn, ook als je 
verdrietig en alleen bent.

Want je bent nooit alleen als je 
aan mij denkt!

Maria Magdalena wilde Jezus wel 
vasthouden. Blijf toch bij mij zei 
ze. Ik wil je blijven zien, kunnen 
blijven vastpakken. Maar dan 
zegt Jezus, dat kan niet, denk 
maar aan hoe het met me was. 
Hoe we samen rondtrokken in 
Galilea.

Als Jezus zo bij je is. In de 
verhalen en in wat Hij van ons 
vraagt, is Hij weer levend bij ons. 
Voor altijd. Dan is het echt Pasen 
en is Jezus niet dood maar leeft 
Hij! 

Anne-Marie Buijs
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De Emmaüsgangers
Mijn hart klopt om in de vastentijd te 
schrijven in ons Parochieblad,
gedreven door twee belangrijke 
gebeurtenissen binnen de deur. 
Mijn vrouw is deze maand al weer drie jaar 
geleden overleden.
En als het goed is mag ik er zelf eind maart 
weer een jaartje bijtellen. 

Het verhaal van de Emmaüsgangers vind ik 
één van de mooiste Bijbel-verhalen, eerlijk, 
spannend en actueel tot op de dag van 
vandaag. Ze zijn enorm teleurgesteld en 
mopperen over alles. Ze gaan naar huis, zien 
het niet meer zitten en blijven onderweg 
doorzagen over wat gebeurd is.

Zijn wij soms niet teleurgesteld over wat er in 
de wereld gebeurd?
Kijk om je heen, er is nog zoveel onbegrip en 
onvrede.
Ook in ons eigen leven zijn er teleurstellingen 
om allerlei redenen die ons danig in de weg 
kunnen zitten, dat valt dan erg tegen. 
Terwijl we het zo anders hadden gehoopt.
Het is goed om dan het verhaal van de 
Emmaüsgangers te lezen of te horen. Zij 
zijn onzeker, angstig en weten niet hoe het 
verder moet, hun droom ligt aan diggelen, ze 
nokken af. 
Maar dan krijgen ze gezelschap van iemand 
die met hen meeloopt. 
Op zeker moment vraagt Hij: 'Wat is er toch 
met jullie, vertel eens?’
En dan komt er een gesprek op gang 
tussen hen en de man, zonder dat ze Hem 
herkennen. Ze vertellen al hun verdriet, hun 
grote ideaal Jezus en zijn Nieuwe wereld. 
Hij was het die Israël zou verlossen van de 
heerschappij van de Romeinen. 
Ze hebben Hem zo enthousiast gevolgd en 

nu is ie vermoord. 
Eerst luistert Hij aandachtig en dan begint 
Hij te spreken. Hij steekt hen een hart onder 
de riem en laat hen met andere ogen naar de 
situatie kijken. Laat hun inzien dat tegenslag 
en dood bij het leven horen. Hij sprak zo 
warm en betrokken hoor je ze later zeggen. 
Brandde ons hart niet toen Hij aan het 
vertellen was over de schriften.
Als ze bij hun huis aankomen nodigen zij 
Hem uit: 
’Blijf bij ons want het wordt donker en bijna 
avond’. Dan blijft hij bij hen en tijdens de 
maaltijd herkennen zij Hem als ze samen 
het brood breken. Ze gaan met goede moed 
terug naar Jeruzalem om daar te vertellen 
wat ze onderweg hebben meegemaakt. 
En wat zo mooi is, zij durven het leven weer 
aan! 
Beste mensen wij, u en ik kennen vast zo’n 
moment dat er iemand met je meeloopt, je 
moed inspreekt en met andere ogen naar de 
toekomst laat kijken. Momenten die je wel 
altijd vast zou willen houden. 

Jezus is voor ons allemaal een bijzondere 
tochtgenoot. Hoe fijn is het als er iemand 
echt naar je luistert, ons laat verwonderen. 
Want nog steeds mogen wij Hem herkennen 
bij het breken van het Brood in de Eucharistie 
waarin Hij naar ons toekomt. 
Het is van belang dat we tijd hebben, tijd 
maken voor elkaar, tijd om koffie te drinken, 
een luisterend oor als wij een praatje maken, 
een hand die hulp biedt waar nodig. 
Genoeg reden om er bij te zijn en soms met 
andere gedachten naar de situatie te kijken 
zodat ook wij kunnen zeggen: 
‘Heer blijf bij ons want het wordt avond’.
 
Wees gegroet Kees Verschure  
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Op 1 april 1993 ontving ik vlak voor Pasen mijn eerste 
benoeming in een parochie. In Nootdorp kon ik 
als pastoraal werker komen werken bij pastoor Piet 
Olsthoorn. Geen volledige baan, want de studie moest 
nog afgerond worden. De pastoor en ik spraken af, dat ik 
voorlopig niet zou meedraaien in de weekendvieringen 
om zo tijd te maken voor de scriptie. Die afspraak heeft 
het 10 dagen gehouden.

Na de Paaswake van dat jaar is de pastoor totaal 
onverwacht gestorven. Op weg naar de pastorie werd hij 
onwel en hulp mocht niet meer baten. Vanaf dat moment 
rolde ik de pastorale praktijk in, niet halftime maar 
fulltime (en in het begin zelfs ‘all time’). Op 11 april 1993, 
in de viering op Paasmorgen, maakte ik mijn officiële 
debuut op het altaar, even overwacht als ongewild.

Sedert dat tumultueuze begin van 31 jaar geleden 
heeft bij mij ieder weekend in het teken gestaan van 
de liturgische vieringen. Aanvankelijk ging het om één 
viering per weekend. In de loop van de tijd veranderde 
dat. Anno 2024 in drie vieringen in één weekend het 
nieuwe normaal. Ik heb het altijd graag gedaan en er veel 
arbeidsvreugde en voldoening aan beleefd.

Toen ik op 1 februari 2019 kwam werken in het pastoraat 
van onze drie parochies trof ik een nieuwe situatie 
aan. In vergelijking met eerdere werkplekken vragen 
de weekendvieringen meer tijd. Met een weekend van 
drie vieringen zijn 10 tot 14 uren gemoeid. Naast de 
viering op zichzelf is er de reistijd. Die kan binnen ons 
uitgestrekte gebied flink oplopen. Er zijn weekenden bij 
met een reisafstand van meer dan 400 kilometer. Alsof je 
ieder weekend van Delfzijl naar Cadzand rijdt.

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
op 4 juli 2022 heeft de bisschop mij voor de duur van 
drie jaar benoemd in het pastoraal team voor de drie 

parochies. Die benoemingstermijn is inmiddels voor 
de helft verstreken. In overleg met de collega’s van het 
pastoraal team heb ik besloten om in de resterende 
anderhalf jaar mijn takenpakket binnen het pastoraal 
team aan te passen. Vanaf 1 april 2024 zal ik niet meer 
voorgaan in liturgische vieringen in de weekenden en 
op hoogtijdagen. Dat doe ik niet om minder te hoeven 
werken. Het heeft een andere reden.

De vrijgekomen werktijd wil ik besteden aan belangrijke 
taken, waaraan het pastoraal team momenteel niet of te 
weinig toekomt. Het gaat onder meer om:

- een programma voor geloofsverdieping en 
missionering;

- begeleiden van geloofsgemeenschappen bij het 
ontwikkelen van een lokaal werkplan; 

- toerusten van vrijwilligers voor hun taak in de 
geloofsgemeenschap;

- liturgische vieringen in zorginstellingen, scholen 
en ook in oecumenisch verband;

- ondersteunen van het pastoraal team (o.a. het 
liturgische rooster).

Deze taken zijn gericht op de kerk van morgen. Zij zijn 
onontbeerlijk als wij als kerk een toekomst willen hebben 
en aan anderen een toekomst willen bieden. Met het 
investeren in deze taken hoop ik de drie parochies het 
meest zinvol van dienst te zijn.

Voor de goede orde zij vermeld, dat ik de reguliere taken 
die behoren tot mijn benoeming zal blijven vervullen. 
Daarbij gaat het om de sacramentele bediening (doop 
en huwelijk), de uitvaarten, de doordeweekse liturgische 
vieringen en de pastorale zorg. 
 
Mijn besluit om na Pasen niet meer voor te gaan 
in liturgische vieringen in de weekenden en op 
hoogtijdagen heeft aanzienlijke consequenties voor 
het liturgisch aanbod dat het pastoraal team nog kan 
waarmaken in de drie parochies. Dat aanbod wordt 
kleiner in omvang en betreft na het Paasfeest nog 
uitsluitend Eucharistievieringen door de beide priesters. 
Het wordt moeilijk om in elke geloofsgemeenschap 
op iedere zondag een viering te realiseren. Het is een 
voorbode van wat er in de toekomst op ons afkomt. 
Van de geloofsgemeenschappen en zeker ook van de 
parochianen die regelmatig ter kerke gaan, zal het de 
nodige flexibiliteit vragen om zich in te stellen op de 
nieuwe realiteit. Maar ik heb er vertrouwen in, dat zo’n 
vermogen tot aanpassing onder ons aanwezig zal zijn.

Alvast een mooi Paasfeest toegewenst!

André van Boven

Een andere Insteek
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“Terwijl Hij onderweg 
met ons sprak”

Deze titel van ons bestuurlijk- pastoraal beleidsplan 
spreekt mij persoonlijk zeer aan. Het is genomen uit het 
verhaal van de Emmaüsgangers in het evangelie van 
Lucas. Deze zes woorden zijn de bron van inspiratie ge-
weest, waarop het nieuwe beleidsplan is gebaseerd. Bij al 
onze taken en verantwoordelijkheden willen we eerst en 
vooral luisteren naar wat Hij ons vertelt op onze levens-
weg.

Visie en missie

Met medewerking van parochianen uit onze drie paro-
chies zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe kijk op wie 
wij zijn in deze wereld. Zo kwamen wij uit bij het verlan-
gen om ‘een uitnodigende en gastvrije kerk te worden’. 
Het moet een plaats zijn van rust en onthaasting, een 
plek voor bekenden en voorbijgangers om op verhaal te 
komen en daarna hun weg weer te kunnen vervolgen. Dit 
is het doel waar wij naar streven. Wij willen het bereiken 
door ons geloof uit te dragen. Het geloof zoals wij dat in 
de RK kerk belijden en beleven. Beginnend bij de realiteit 
van het kerkelijk leven van nu, houden wij ons vast aan de 
wijsheid en liefde van Jezus Christus. 
Paus Franciscus helpt ons hierbij. Hij laat ons zien, dat we 
de vragen van deze tijd kunnen benaderen in drie stap-
pen: zien, oordelen en handelen. Ons beleidsplan werkt 
deze driedeling verder uit. Door te zien (waarnemen) 
zoeken wij naar de maatschappelijk context waarin de 
kerk zich bevindt. Wat we zien, dwingt ons de uitkomst te 
beoordelen om te zien wat ons te doen staat. En vanzelf-
sprekend leidt dit tot het bespreken van hoe te hande-
len? Welke keuzes moeten we maken?

Zien

Kijkend naar onze parochies springt de geografische situ-
atie het meest in het oog. Het gebied strekt zich uit over 
3 provincies, kent 9 gemeenten en herbergt 18 geloofs-
gemeenschappen.

Die gemeenschappen zijn op verschillende manieren ont-
staan: er zijn historische Hanzesteden bij, maar ook voor-
malige Zuiderzeehavens en zelfs oude vestingsteden. De 
afstanden tussen de kerklocaties zijn voor Nederlandse 
begrippen bijzonder groot.

Ook in pastoraal opzicht is onze situatie bijzonder. De 18 
geloofsgemeenschappen herbergen samen ruim 29.000 
ingeschreven katholieken. Het pastoraal team voor dit al-
les bestaat uit 2 priesters en 1 permanente diaken. Samen 
verzorgen zij jaarlijks ongeveer 450 weekendvieringen.

De bestuurlijke organisatie lijkt eenvoudig: in elk van de 
drie parochies functioneert een zelfstandig parochiebe-
stuur. Belangrijk daarbij is wat wij niet zien: geen van onze 
parochiebesturen is compleet. De bisschop heeft ons voor 
de komende 2 jaren zelfs toestemming moeten verlenen 
om op incomplete basis door te gaan. Mooi en goed is 
de samenwerking van de drie parochiebesturen met el-
kaar. Zo kwam er tijdens de Coronaperiode een Interim 
Dagelijks Bestuur (gevormd vanuit de drie besturen) om 
de noodzakelijke beslissingen inzake de pandemie snel 
en adequaat te nemen. Dit heeft goed gewerkt en die 
ervaring helpt ons bij het nadenken over de toekomstige 
bestuurlijke organisatie van de parochies.

De financiële cijfers laten zien, dat de inkomsten gestaag 
dalen terwijl de uitgaven op hetzelfde niveau blijven.

Oordelen

Nu onze situatie in beeld is gekomen, zoeken wij naar de 
uitdagingen die zich aandienen en die om een oplossing 
vragen.

Op geografisch gebied vormen de grote afstanden tussen 
de kerklocaties een uitdaging. Die afstanden impliceren 
lange reistijden voor de pastores. Ongeveer 35% van hun 
beschikbare werktijd gaat op aan de weekendvieringen. 
Aan dat grote tijdsbeslag valt iets te doen door bijvoor-
beeld het aantal weekendvieringen te verminderen.

Pastoraal is het de belangrijkste uitdaging om juist die 
taken te vervullen die wezenlijk zijn voor de kerk van 
vandaag én voor de kerk van morgen. Tot nu toe heeft 
het accent sterk gelegen op werken voor de kerk van 
vandaag. Investeren in de kerk van morgen lukt alleen als 
we daar meer tijd en energie voor vrijmaken dan nu het 
geval is.  Dat kan door vanuit het pastoraal team minder 
vieringen in het weekend aan te bieden en meer in te 
zetten op geloofsverdieping, toerusten van vrijwilligers en 
opbouw van de geloofsgemeenschap.

In bestuurlijk opzicht liggen er twee uitdagingen te wach-
ten. Als eerste is dat de goede communicatie binnen de 
parochies. Een kerk die uitnodigend en gastvrij wil zijn, 
zal moeten beschikken over een aantrekkelijk visitekaartje 
(bijvoorbeeld het parochieblad en de website). Een twee-
de uitdaging hangt daarmee samen. Als wij het geloof 
willen uitdragen en ernaar streven om aan mensen een 
geestelijk thuis te bieden, kan dat alleen vorm krijgen in 
projecten die ‘naar buiten’ zijn gericht. Middels het vrij-
maken van geld kunnen de parochiebesturen deze zgn. 
missionaire activiteiten faciliteren. 
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Handelen

Het beleidsplan bevat een aantal doelen die hopelijk over 
3 jaren gerealiseerd kunnen zijn. Er zijn 3 groepen verant-
woordelijk voor de uitvoering.

Het pastoraal team gaat aan de slag om een project ge-
loofsverdieping te ontwikkelen en het als missionair pro-
ject aan te bieden. Om dit mogelijk te maken en tegelijk 
de reistijd van pastores te verminderen, zal de weekendli-
turgie worden gereorganiseerd.

De parochiebesturen zullen werken aan een gezamenlijk 
plan om de communicatie in de parochies te verbeteren. 
Daarnaast maken zij in overleg met het pastoraal team 
budget vrij voor missionaire projecten.

De geloofsgemeenschappen gaan hun best doen om 
nog gastvrijer te zijn door aandacht te schenken aan het 
welkom heten van nieuwkomers. Verder onderhouden 
zij goede contacten met scholen, andere kerken en de 
gemeentelijke overheid. En er is aandacht voor adequate 
communicatie in de eigen kring.

Als pastoor ben ik enthousiast over dit nieuwe beleids-
plan. Eindelijk is het zover. De parochiebesturen en het 
pastoraal team hebben gezamenlijk de weg naar de toe-
komst geschetst voor alle geloofsgemeenschappen van 
onze drie parochies. Hoe wij op weg gaan, wat wij gaan 
doen en waar wij dan zullen uitkomen, is niet alleen een 
zaak van de parochiebesturen en het pastoraal team. 
Daar bent u als parochianen hard bij nodig. De kerk, het 
levend lichaam van de Heer, bestaat nu eenmaal uit vele 
leden met ieder een eigen taak, maar ook ieder met een 
eigen visie en met een eigen mening.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken om 
Zijn lichaam levend te houden. Dat er daarbij het nodige 
zal veranderen, is onvermijdelijk. Waar wij echter het goe-
de met elkaar willen delen, wordt het steevast vermenig-
vuldigd. Samen zijn wij kerk. Gaat u mee? 

Pastoor Ton Huitink

KRUISPUNT – Aan het eind van zijn Latijn

Op zondag 18 februari j.l. was onze pastoor Ton Huitink te 
zien in de televisieuitzending Kruispunt.

Priesters in Nederland maken overuren. Sommigen zijn 
zo aan het eind van hun Latijn dat ze in een burn-out te-
recht (dreigen te) komen. En de werkdruk blijft toenemen, 
door kerksluiting en schaalvergroting. Daarover doet een 
wrang grapje de ronde: ‘Vroeger kreeg een priester er een 
kapelaan bij als hij zestig werd, tegenwoordig krijgt hij er 
een parochie bij.’ Ze hebben geen partner die hen bijtijds 
een halt toeroept, geen vakbond die hun belangen be-
hartigt. Hun pensioenleeftijd is 75 jaar. 

Drie priesters, waaronder pastoor Huitink, vertellen over 
werkdruk, hun roeping en het gevoel altijd aan te moeten 
staan.

U kunt de uitzending terugkijken: TVblik Kruispunt – Aan 
het eind van zijn Latijn – 18-2-2024
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Afscheid Godfried Simons als lid van het Driebesturenoverleg (DBO)

Tijdens de DBO-vergadering van donderdag 1 februari ’24 hebben de bestuursleden van de 
Norbertusparochie, Christoffelparochie en Thomas a Kempisparochie op gepaste wijze afscheid 
genomen van Godfried Simon. Godfried heeft namens de Thomas a Kempisparochie gedurende de 
afgelopen jaren zitting gehad in het overleg van de drie samenwerkende parochies. 

Mede dankzij zijn gevorderde leeftijd, hij is inmiddels 77 jaar, heeft Godfried een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren aan het bestuurlijk overleg. Als lid van de Projectgroep Nieuw Beleid heeft hij in de 
afgelopen jaren tevens meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe pastoraal en bestuurlijk 
beleidsplan 2024-2026.

In zijn eigen parochie heeft Godfried inmiddels al afscheid genomen. Toch wilden de andere 
parochiebesturen hem niet met de stille trom zien vertrekken. Vanuit het bestuur van de H. 
Christoffelparochie ontving hij een oude kaas met mosterd en wij van de H. Norbertusparochie 
brachten een flesje mooie wijn voor hem mee. Godfried, zeer bedankt voor je inzet, je loyaliteit en je 
kameraadschap! En alle goeds voor de toekomst!

Foto inzet: Van links naar rechts: Jos van den Nouland (H. Christoffel), Tony Merkelbach (Norbertus), 
Godfried Simon (Thomas a Kempis), Pastoor Ton Huitink, Rieks Roelfs (Thomas a Kempis).
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Pastoor drs. A.J. Huitink – voorzitter

Dhr. E.A.M. Staes – secretaris

Dhr. A.A.J. Renne – penningmeester

Dhr. P.P.J.M. Cryns – Adviseur gebouwen lid.

Mvr. A.C. Cryns-Hop – communicatie

Dhr. A. Merkelbach – technisch – voorzitter

Verschillende keren ben ik benaderd met de vraag: 
wie zitten er nu in het bestuur van onze Parochie en 
welk gezicht staat er dan achter?
Natuurlijk staan de bestuursleden met naam en 
toenaam op de eerste bladzijde maar dan houdt het 
voor een heleboel mensen op.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r

Het  bestuur wenst  u een Zalig Pasen toe.
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V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r
Onlangs hebben het pastoraal team en 
het parochiebestuur door middel van 
een brief de leidinggevende groepen 
in alle geloofsgemeenschappen op de 
hoogte gebracht van enkele ingrijpende 
ontwikkelingen.

Een nieuw pastoraal en bestuurlijk 
beleidsplan
Allereerst is op 1 januari 2024 het nieuwe 
pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 
“Terwijl Hij onderweg met ons sprak” van 
kracht geworden. Het document wil aan 
alle parochianen en vrijwilligers inspiratie 
aanreiken en een basis zijn voor de 
opbouw van de geloofsgemeenschappen 
in de komende jaren. Uitgaande van een 
beschrijving van de huidige situatie zijn 
een aantal uitdagingen benoemd. Deze 
vormen de aanleiding tot het formuleren 
van concrete doelstellingen voor het 
pastoraal team, de parochiebesturen en de 
geloofsgemeenschappen.
Het plan is als brochure uitgegeven en wordt 
inmiddels in alle geloofsgemeenschappen 
verspreid. Een digitale blader-editie is te 
raadplegen via de websites van de parochie 
of door gebruik te maken van de link                                                               
https://portal.dezaligezalm.
nl/read/2206/33398                                                                     
Het beleidsplan is al toegelicht aan de 
locatieraden.

Verandering takenpakket diaken André 
van Boven
Op 29 januari 2024 heeft diaken André van 
Boven het parochiebestuur laten weten dat 
hij een andere invulling aan zijn takenpakket 
gaat geven. Na het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd op 4 juli 2022 
heeft de bisschop hem voor bepaalde tijd 
benoemd als diaken in het pastoraal team 
voor drie parochies. Die benoemingstermijn is 
nu voor de helft verstreken. In goed overleg 
met de collega’s van het pastoraal team heeft 
hij het besluit genomen om in de resterende 
anderhalf jaar niet meer zelfstandig voor 
te gaan in liturgische vieringen in de 
weekenden en op hoogtijdagen. Deze 
verandering wordt na Pasen effectief op 
1 april 2024. De vrijkomende tijd zal hij 
besteden aan taken op pastorale terreinen 
die momenteel niet of te weinig worden 
vervuld, zoals geloofsverdieping, toerusting, 
lokale beleidsontwikkeling, oecumene en 
presentie in zorginstellingen en scholen. 
Tevens zal hij ondersteunende taken voor 

het pastoraal team vervullen (o.a. liturgisch 
rooster). Voor de goede orde zij vermeld, 
dat hij de reguliere taken die behoren tot 
zijn benoeming zal blijven vervullen. Dan 
gaat het onder meer om de sacramentele 
bediening (doop en huwelijk), het verzorgen 
van uitvaarten, de doordeweekse liturgische 
vieringen en de pastorale zorg.

Bestuurlijk kader voor het 
vieringenrooster
Het zal duidelijk zijn, dat het besluit 
van diaken van Boven aanzienlijke 
consequenties heeft voor het liturgische 
aanbod dat het pastoraal team in de 
weekenden en op hoogfeesten in de 
drie parochies kan realiseren. Na Pasen 
2024 wordt dat aanbod kleiner en zal 
het uitsluitend Eucharistievieringen 
betreffen. Het nieuwe vieringenrooster zal 
derhalve grote veranderingen laten zien. 
De parochiebesturen hebben gemeend, 
dat aan een dergelijk rooster een aantal 
bestuurlijke randvoorwaarden ten 
grondslag moet liggen. Dit bestuurlijke 
kader is inmiddels geformuleerd en door 
de drie parochiebesturen vastgesteld in 
de gezamenlijk vergadering op 1 februari 
2024. Het is voor belangstellenden bij het 
parochiebestuur op te vragen en in te zien. 
Op basis van dit bestuurlijke kader zal het 
pastoraal team zo spoedig mogelijk het 
nieuwe vieringenrooster opstellen.

Communicatie in gezamenlijkheid
Het pastoraal team en het parochiebestuur 
hebben de leidinggevende groeperingen in 
alle geloofsgemeenschappen uitgenodigd 
om de bovenstaande informatie met de 
parochianen te delen via de kanalen die 
gebruikelijk ter beschikking zijn. Op onze 
beurt zullen wij in de komende edities van 
het parochieblad en via de website één en 
ander verder onder de aandacht brengen. 
Zo kunnen wij in gezamenlijkheid een 
goede communicatie met de parochianen 
bewerkstelligen.

In het besef dat er veel veranderingen 
achtereen zijn voor onze parochie, 
respecteert het parochiebestuur het 
besluit van Diaken André van Boven en is 
tegelijkertijd verheugd dat hij zich wil blijven 
inzetten voor de toekomstbestendigheid van 
onze geloofsgemeenschappen.

Tony Merkelbach – technisch voorzitter

https://portal.dezaligezalm.nl/read/2206/33398
https://portal.dezaligezalm.nl/read/2206/33398
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Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

23 en 24 maart 2024 
Palmzondag 

jaar B 

Jes. 50, 4-7 
Fil. 2, 6-11 

Mc. 14, 1 – 15, 47 of  
15, 1-39 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Presentatieviering communicanten 

   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Gezinsviering 

‘t Ludgrut 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Presentatieviering communicanten en 
doop 

Cantorij + Kinderzang 
Livestream 

23 en 24 maart 2024 
Palmzondag 

jaar B 

28 maart 2024 
Witte Donderdag 

jaar B 

Ex. 12, 1-8 + 11-14 
1 Kor. 11, 23-26 

Joh. 13, 1-15 
Zie nieuwsbrief en  

Zie Lelystad voor Paastriduüm     
19.00 uur Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Pax Christikoor 

09.00 uur Paasviering KBS De Golfslag in 
de Hoeksteen 

Diaken A. van Boven 
---------------------------------------------- 

19.30 uur Avondgebed 
Eigen voorgangers 

Alliance 
Livestream 

28 maart 2024 
Witte Donderdag 

jaar B 

29 maart 2024 
Goede Vrijdag 

jaar B 

Jes. 52, 13 – 53, 12 
Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 

Joh. 18, 1 – 19, 42 
Zie nieuwsbrief en  

Zie Lelystad voor Paastriduüm 
15.00 uur Kruisweg 
Eigen voorgangers   15.00 uur Kruisweg 

Eigen voorgangers 

15.00 uur kruisweg 
Eigen voorgangers 

Zimple 
---------------------------------------------- 

19.00 uur WoCo 
Mgr. T. Hoogenboom  

Pax Christikoor 

15.00 uur Kruisweg 
Eigen voorganger 

---------------------------------------------- 
19.30 uur Gezamenlijke 
Bijzondere ontmoeting 

Voorgangers PGS en ggW 
Livestream 

29 maart 2024 
Goede Vrijdag 

jaar B 

30 maart 2024 
Paaszaterdag 

jaar B 
 Zie nieuwsbrief en  

Zie Lelystad voor Paastriduüm     

21.00 uur Paaswake 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Pax Christikoor 

19.30 uur Avondgebed 
Eigen voorgangers 

Alliance + Kinderzang 
Livestream 

30 maart 2024 
Paaszaterdag 

jaar B 
31 maart 2024 

1e Paasdag 
jaar B 

1 april 2024, 2e Paasdag GEEN 
vieringen 

Hand. 10, 34a + 37-43 
Kol. 3, 1-4 of 
1 Kor. 5, 6b-8 
Joh. 20, 1-9 of 

Mc. 16, 1-7 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Cantorij 

31 maart 2024 
1e Paasdag 

jaar B 
1 april 2024, 2e Paasdag GEEN 

vieringen 
6 en 7 april 2024 

2e zondag van Pasen 
jaar B 

Beloken Pasen 

Hand. 4, 32-35 
1 Joh. 5, 1-6 

Joh. 20, 19-31 

Vrijdag 5 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

6 en 7 april 2024 
2e zondag van Pasen 

jaar B 
Beloken Pasen 

13 en 14 april 2024 
3e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 3, 13-15 + 17-19 
1 Joh. 2, 1-5a 
Lc. 24, 35-48 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorgroep 

Vrijdag 12 april 14.15 uur 
Seniorenviering 

Diaken A. van Boven 
Pax Christikoor 

---------------------------------------------- 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Kleinkoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorganger 
Alliance 

13 en 14 april 2024 
3e zondag van Pasen 

jaar B 

20 en 21 april 2024 
4e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 4, 8-12 
1 Joh. 3, 1-2 

Joh. 10, 11-18 

Zondag 11.00 uur 
Zinzondag 

Eigen voorgangers 

Vrijdag 19 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur 
Oecumenische viering RvK 

Diaken A. van Boven 
Livestream 

20 en 21 april 2024 
4e zondag van Pasen 

jaar B 

27 en 28 april 2024 
5e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 9, 26-31 
1 Joh. 3, 18-24 

Joh. 15, 1-8 
    Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Vrijdag 26 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zondag 10.00 uur 

Gezamenlijke tentviering 
Voorgangers PGS en ggW 

27 en 28 april 2024 
5e zondag van Pasen 

jaar B 

4 en 5 mei 2024 
6e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 10, 25-26 +  
34-35 + 44-48 
1 Joh. 4, 7-10 
Joh. 15, 9-17 

Vrijdag 3 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

4 en 5 mei 2024 
6e zondag van Pasen 

jaar B 

9 mei 2024 
Hemelvaart 

jaar B 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23 of 

Ef. 4, 1-13 of 1-7 + 
11-13 

Mc. 16, 15-20 
 

    

09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk Geen viering 

9 mei 2024 
Hemelvaart 

jaar B 

11 en 12 mei 2024 
7e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 1,  15-17 + 20a + 20c-
26 

1 Joh. 4, 11-16 
Joh. 17, 11b-19 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

---------------------------------------------- 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorganger 
Cantorij 

11 en 12 mei 2024 
7e zondag van Pasen 

jaar B 

        
 
Avondvieringen door de week: 
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten. 

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
H. Bonifatius in Biddinghuizen https:// kerkdienstgemist.nl/stations/110
H. Willibrord in Swifterbant https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant
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Mededeling
Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele

websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

 

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

23 en 24 maart 2024 
Palmzondag 

jaar B 

Jes. 50, 4-7 
Fil. 2, 6-11 

Mc. 14, 1 – 15, 47 of  
15, 1-39 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Presentatieviering communicanten 

   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Gezinsviering 

‘t Ludgrut 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Presentatieviering communicanten en 
doop 

Cantorij + Kinderzang 
Livestream 

23 en 24 maart 2024 
Palmzondag 

jaar B 

28 maart 2024 
Witte Donderdag 

jaar B 

Ex. 12, 1-8 + 11-14 
1 Kor. 11, 23-26 

Joh. 13, 1-15 
Zie nieuwsbrief en  

Zie Lelystad voor Paastriduüm     
19.00 uur Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Pax Christikoor 

09.00 uur Paasviering KBS De Golfslag in 
de Hoeksteen 

Diaken A. van Boven 
---------------------------------------------- 

19.30 uur Avondgebed 
Eigen voorgangers 

Alliance 
Livestream 

28 maart 2024 
Witte Donderdag 

jaar B 

29 maart 2024 
Goede Vrijdag 

jaar B 

Jes. 52, 13 – 53, 12 
Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 

Joh. 18, 1 – 19, 42 
Zie nieuwsbrief en  

Zie Lelystad voor Paastriduüm 
15.00 uur Kruisweg 
Eigen voorgangers   15.00 uur Kruisweg 

Eigen voorgangers 

15.00 uur kruisweg 
Eigen voorgangers 

Zimple 
---------------------------------------------- 

19.00 uur WoCo 
Mgr. T. Hoogenboom  

Pax Christikoor 

15.00 uur Kruisweg 
Eigen voorganger 

---------------------------------------------- 
19.30 uur Gezamenlijke 
Bijzondere ontmoeting 

Voorgangers PGS en ggW 
Livestream 

29 maart 2024 
Goede Vrijdag 

jaar B 

30 maart 2024 
Paaszaterdag 

jaar B 
 Zie nieuwsbrief en  

Zie Lelystad voor Paastriduüm     

21.00 uur Paaswake 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Pax Christikoor 

19.30 uur Avondgebed 
Eigen voorgangers 

Alliance + Kinderzang 
Livestream 

30 maart 2024 
Paaszaterdag 

jaar B 
31 maart 2024 

1e Paasdag 
jaar B 

1 april 2024, 2e Paasdag GEEN 
vieringen 

Hand. 10, 34a + 37-43 
Kol. 3, 1-4 of 
1 Kor. 5, 6b-8 
Joh. 20, 1-9 of 

Mc. 16, 1-7 

 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 

Mgr. T. Hoogenboom  
Cantorij 

31 maart 2024 
1e Paasdag 

jaar B 
1 april 2024, 2e Paasdag GEEN 

vieringen 
6 en 7 april 2024 

2e zondag van Pasen 
jaar B 

Beloken Pasen 

Hand. 4, 32-35 
1 Joh. 5, 1-6 

Joh. 20, 19-31 

Vrijdag 5 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 Zondag 11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

6 en 7 april 2024 
2e zondag van Pasen 

jaar B 
Beloken Pasen 

13 en 14 april 2024 
3e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 3, 13-15 + 17-19 
1 Joh. 2, 1-5a 
Lc. 24, 35-48 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorgroep 

Vrijdag 12 april 14.15 uur 
Seniorenviering 

Diaken A. van Boven 
Pax Christikoor 

---------------------------------------------- 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Kleinkoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorganger 
Alliance 

13 en 14 april 2024 
3e zondag van Pasen 

jaar B 

20 en 21 april 2024 
4e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 4, 8-12 
1 Joh. 3, 1-2 

Joh. 10, 11-18 

Zondag 11.00 uur 
Zinzondag 

Eigen voorgangers 

Vrijdag 19 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur 
Oecumenische viering RvK 

Diaken A. van Boven 
Livestream 

20 en 21 april 2024 
4e zondag van Pasen 

jaar B 

27 en 28 april 2024 
5e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 9, 26-31 
1 Joh. 3, 18-24 

Joh. 15, 1-8 
    Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Vrijdag 26 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zondag 10.00 uur 

Gezamenlijke tentviering 
Voorgangers PGS en ggW 

27 en 28 april 2024 
5e zondag van Pasen 

jaar B 

4 en 5 mei 2024 
6e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 10, 25-26 +  
34-35 + 44-48 
1 Joh. 4, 7-10 
Joh. 15, 9-17 

Vrijdag 3 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

4 en 5 mei 2024 
6e zondag van Pasen 

jaar B 

9 mei 2024 
Hemelvaart 

jaar B 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23 of 

Ef. 4, 1-13 of 1-7 + 
11-13 

Mc. 16, 15-20 
 

    

09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk Geen viering 

9 mei 2024 
Hemelvaart 

jaar B 

11 en 12 mei 2024 
7e zondag van Pasen 

jaar B 

Hand. 1,  15-17 + 20a + 20c-
26 

1 Joh. 4, 11-16 
Joh. 17, 11b-19 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

---------------------------------------------- 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorganger 
Cantorij 

11 en 12 mei 2024 
7e zondag van Pasen 

jaar B 

        
 

Vrijdagochtendvieringen door de week:
Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet. 
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant. Behalve vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag
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De jaarlijkse Vastenactiecampagne 
staat dit keer in het teken van de 
gevolgen van klimaatverandering. 
Gemeenschappen in het zuiden 
van Zimbabwe zijn afhankelijk van 
gewassenteelt met regenwater. 
Als er onvoldoende regen valt, 
vertrouwen de mensen op 
waterbronnen als rivieren en 
putten. In januari 2023 waren er 
in grote delen van het land lange 
droge periodes, met grote risico’s 
voor de oogsten.  

In de plattelandsgemeenschappen 
leven boeren die voor hun 
voedselvoorziening en 
levensonderhoud grotendeels 
afhankelijk zijn van kleinschalige 
landbouw en regenwater. Dat 
systeem is echter heel gevoelig 
voor de klimaatveranderingen die 
afgelopen jaren steeds ernstiger 
werden. Langere droge periodes, 
overstromingen en cyclonen 
zijn toegenomen zowel in aantal 
als in intensiteit. Ze bedreigen 
de voedselzekerheid van de 
plattelandsgemeenschappen én 
ze bedreigen de gezondheid door 
gebrek aan schoon, veilig water. Er 
zijn weinig betrouwbare en goed 
functionerende waterpunten in 
het gebied. Maar liefst 37% van 
de huishoudens moet meer dan 
een kilometer afleggen om water 

te halen. In combinatie met de 
onbetrouwbare regenval heeft dat 
geleid tot voedselonzekerheid en een 
eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er 
zijn bovendien nauwelijks alternatieve 
manieren om de voedselzekerheid te 
vergroten of inkomen te verwerven, 
omdat de meeste mensen weinig tot 
geen opleiding hebben en dus weinig 
andere mogelijkheden hebben om 
geld te verdienen. Bovendien zijn er 
nauwelijks duurzame afzetmarkten 
in het gebied. Daardoor zoeken met 
name jonge mannen, meisjes en 
vrouwen hun toevlucht tot illegale 
mijnbouw (goud), prostitutie en 
criminele activiteiten (diefstal en 
roofovervallen). Het Vastenactie 
campagneproject richt zich op 
vrouwen, jongeren en mannen met 
beperkte bestaansmiddelen in de 
districten Gutu en Bikita, de districten 
met het grootste gebrek aan water 
en andere middelen van bestaan. 
Vrouwen moeten ver lopen voor 
water, moeten in het veld werken 
terwijl ze ook voor de kinderen en 
het huishouden moeten zorgen. 
Traditionele rolpatronen waarbij 
vrouwen geen controle hebben over 
gebruik van het land en de oogsten, 
vergroten hun kwetsbaarheid.  

Wat gaan we doen? 

Waterpunten 
Om de toegang tot schoon water te 
verbeteren voor zowel thuisgebruik 
als voor het land en de dieren, gaan 
we vier waterpunten installeren. 
Er worden putten geboord, die 
worden voorzien van een pomp 
die op zonne-energie werkt en er 
komt bij iedere put ook een grote 
opslagtank van 5000 liter. Ieder 
waterpunt kan vijf dorpen - met 
gemiddeld 20 gezinnen van vier 
personen - van water voorzien. Een 
betrouwbare watertoevoer verzekert 
de gemeenschappen van een goede 
oogst voor zowel thuisgebruik 
als om te verkopen. Daardoor 
verbeteren de voedselzekerheid en 
de inkomenszekerheid. 

Gemeenschappelijke tuinen 
Bij de vier waterpunten worden ook 
vier gemeenschappelijke tuinen 
aangelegd van 50 x 50 meter. De 
lokale bevolking draagt actief bij aan 
het project door mee te helpen bij 
de installatie van de waterpunten en 
tuinen, door ze te beschermen tegen 
wilde dieren, en door lokale kennis, 
kennis van natuurlijke landbouw en 
lokale zaden in te brengen voor de 
moestuinen. De gemeenschappen 
zullen na de oplevering van de tuinen 
zelf zorgen voor het onderhoud en 
de beveiliging.  

Vastenactie 2024: 
Leven in een veranderende wereld
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Naaigroepen 
Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen 
bij het verwerven van extra inkomsten worden 
20 groepen voorzien van een naaimachine en 
startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en 
verkopen, waaronder schooluniformen.

In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 
mannen en jongens bij het project worden betrokken. 
Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van het 
project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen.  

Campagneproject in het kort

•	 vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en 
opslagtanks;

•	 vier gemeenschappelijke tuinen;
•	 trainingen in traditionele en agro-ecologische 

landbouwtechnieken;
•	 vrouwen actief betrekken en leren over hun 

rechten.

•	 20 mensen worden getraind in het 
onderhouden en repareren van de pompen;

•	 40 boeren worden getraind in waterbeheer 
en hygiëne rondom de waterpunten en de 
wateropslagtanks;

•	 100 boeren leren hoe ze hun producten het 
beste kunnen verkopen;

•	 200 mensen leren naaien en ontvangen 
materialen om te starten; 

•	 20 groepen ontvangen een naaimachine;

Wat kunt u bijdragen? 
 
Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:

Landbouw training p.p.   € 15,- 
Naai-opleiding voor twee personen € 35 
Startset om kleding te naaien  € 45 
Afrastering moestuinen   € 65 
Waterleidingen en kranen  € 85 
Naaimachine    € 340 
Watertank van 5000 liter               € 550 
Waterpomp op zonnepanelen  € 3.500 

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag 
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak 
het bedrag over via iDEAL. 
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H. Willibrord Swifterbant
Opening van de LoactieRaad / PastoraatsGroep 
Willibrord

Niets is wat het lijkt. Onze gedachten in ons hoofd doen 
er toe en zijn bepalend voor hoe we handelen. De wereld 
zou heel wat mooier zijn met wat minder aannames en 
oordelen. 
Ik vond het een mooi thema om mee te openen bij onze 
LRPG vergadering.

KOEKJESDIEF

Op een vliegveld wachtte een vrouw al uren

En de vertraging zou nog langer duren 
Daarom kocht ze twee mooie boeken 
En een pak met haar favoriete koeken

Op een bankje, verdiept in haar verhaal 
Zag ze hoe de man naast haar, heel brutaal 
Twee koekjes uit het pak in haar tas haalde 
Ze negeerde het, hoewel zij stevig baalde

Ze nam ook twee koekjes en met ingehouden woede 
zag ze hoe de dief zich opnieuw met haar koekjes voedde 
Ze dacht, terwijl met de tijd haar voorraad minderde: 
Ik sloeg hem een blauw oog als mijn opvoeding me niet 
hinderde

Telkens als ze een koekje nam, ging er ook één naar de 
rover 
Uiteindelijk was er nog maar één koekje over 
Met een nerveuze lach haalde de man het uit het pak 
De vrouw zag hoe hij het koekje in tweeën brak

Hij bood haar de helft, stopte de andere in zijn mond 
Verbaasd en woedend zat zij genageld aan de grond 
Wat een brutale en onbeschofte man 
Zelfs een bedankje kwam er niet van

Woest als nooit tevoren hoorde ze opgelucht 
Dat zij zich kon melden voor haar vlucht 
Ze pakte haar spullen en vertrok kwaad 
Zond de koekjesdief nog een blik vol haat

Aan boord, zittend in haar stoel 
Zakte gelukkig het boze gevoel 
Ze zocht in haar tas naar haar boek 
En verbijsterd zag ze een vol pak koek

Als dit mijn koeken zijn, dacht ze met pijn 
Dan moesten de andere wel van de man zijn 
Hij deelde ze met haar, zelfs zijn laatste, heel lief 
En niet hij, maar zij was de onbeschofte koekjesdief

- Valerie Cox - 

Hulp, herinneringen en foto’s gezocht!!

Misschien was u er wel bij, 60 jaar geleden kerkten 
wij in de kantine van het werkkamp. Een officiële 
eigen gemeenschap waren we nog niet en ook ons 
eigen kerkgebouw hadden we nog niet, maar onder 
leiding van Pastoor Eijsink kerkten we al wel. Net als 
onze protestantse buren, die van hetzelfde gebouw 
gebruikmaakten. 
 
Al weer 60 jaar samenkomen, samen bidden en samen 
zijn!
 
Dat willen we graag samen met u en de Protestantse 
gemeenschap vieren op 2 juni 2024 in een gezamenlijke 
dienst, met daarna groot feest!
 
Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken dus:
 
GEZOCHT: Hulp, herinneringen en foto’s!

Qua hulp zoeken we nog mensen die 1x per maand willen 
samenkomen met de overige voorbereidings-leden van 
beide kerken, om het feest te organiseren. We proberen 
dit met een grote groep mensen op te pakken, zodat 
ieders tijdsinvestering klein blijft.  

En dan zijn herinneringen en foto’s ook heel erg fijn. Heeft 
u deze? We komen graag met u in contact of bij u thuis 
langs. 

Geïnteresseerd? 

Laat het weten via Lazise Hillebregt, 
hillebregt@yahoo.com of bel 06-20076534

Uiteraard kun je ook altijd even iemand van de LRPG 
aanschieten, dan zorgen wij dat het bij de juiste persoon 
terechtkomt. 

mailto:hillebregt@yahoo.com
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Preek van de week uit de film “The bucket list”.

Cinema Willibrord vult een aantal vieringloze zondagen 
op, maar tracht ook de bewustwording over ons leven als 
mens, als christen, als volgeling van Jezus te stimuleren.

Op  “gewone” zondagen wordt na de evangelielezing 
in de preek richtlijnen voor ons leven gegeven. Cinema 
Willibrord brengt een alternatief voor de preek van de 
week en er wordt over nagepraat.

In de film The Bucket List proberen een miljardair en een 
automonteur de laatste maanden van hun leven in te 
vullen. Kernwaarden van het leven worden aangehaald en 
levenslessen belicht, zoals: 

1. De dood komt vaak uit het niets.
Ze waren aardig op leeftijd toen ze wisten dat ze gingen 
sterven. Of je nu oud of jong bent, de dood komt 
vaak wanneer je het 't minst verwacht. Daarom moet 
je dankbaar zijn voor elke dag dat je wakker wordt en 
ervoor zorgen dat je het leven leidt dat je wilt. Hoe meer 
je kunt nadenken over de dood des te beter  ben je 
voorbereid op de dood.

2. Maak nu jouw Bucket list.
Wacht niet tot het leven aan je voorbijgaat en het te laat 
is. Start vandaag! 
Schrijf alle dingen op die je in het leven wilt doen. Droom 
groots.

Een bucket list is voor jou persoonlijk. Maar je kunt er 
verschillende maken, ook met andere mensen, b.v. uw 
partner, broer of zus(sen) of beste vrienden. Iedereen 
heeft een blauwdruk nodig voor een geweldig leven. De 
lijst is een perfecte maatstaf. Waar wacht je op?

3. Plan actief om uit te voeren wat op jouw bucket list 
staat en blijf er aan toevoegen.
De bucket list maken is gemakkelijk. Het zou echter 
waardeloos zijn als je niet begint met plannen hoe je de 
dingen, die erop staan,  gaat bereiken.

Hoewel je misschien denkt  tijd genoeg te hebben dit 
te doen,  weet  je nooit wanneer je tijd  om is.  Daarom 
wacht niet! Haal alles uit het leven zoveel je kunt. Kies een 
item dat op korte termijn haalbaar is, zoek uit wanneer je 
dit kunt doen.

Bekijk je lijst regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, pas 
deze eventueel aan.  Je kunt van gedachten veranderen, 
of misschien iets nieuws bedenken dat je nog graag wilt 
proberen..  

4. Zie de wereld.
Een thema  in de film is de wereld rondreizen. Ze bekijken 
de piramides in Egypte, beleven een safari  in Afrika en 
rijden op de motorfiets over de Chinese Muur.

Reizen is verkwikkend. Je zou het meer willen doen. Een 
kwestie van  prioriteit.

Het is zo belangrijk om de wereld te zien. Ervaar 
verschillende culturen en evenementen, ontmoet nieuwe 
mensen, zie de schoonheid van de aarde, enz. Zorg 
ervoor dat je het doet met mensen om wie je geeft.

5. Vind de vreugde in jouw leven.
Aan de hemelpoort wordt aan een onlangs overledene 
gevraagd “Heb je vreugde gevonden in je leven?”

Oftewel zoek uit wat je gelukkig maakt en blijf die dingen 
zoveel mogelijk doen. Zelfs als je denkt dat je nog niet 
het volledige geluk hebt bereikt (bestaat zoiets?). Denk 
eens aan de laatste keer, dat je lachte, of iets deed dat 
heel leuk was, of een goed gesprek had. Houd nooit op 
die vreugde te zoeken en er een vast onderdeel van je 
leven van te maken.

6. Breng vreugde in het leven van andere mensen
Een andere vraag: “Heeft jouw leven anderen vreugde 
gebracht?”

Het leven draait niet alleen om jou. Ja, jouw dromen en 
doelen zijn belangrijk, maar: Hoeveel mensenlevens heb 
je kunnen aanraken. Hoe kun je een rolmodel zijn voor 
anderen? “Je meet jezelf aan de mensen die zichzelf aan 
jou meten.”

7. Wees avontuurlijk.
Doe dingen, die je altijd al had  willen doen, verleg 
grenzen. We zouden allemaal vaker nieuwe dingen 
moeten proberen. Er valt zoveel te beleven dat het bijna 
een belediging is om er niets aan te doen. Als er iets 
is waar je vaak aan denkt en dat je graag wilde doen, 
ga het dan gewoon doen. Neem iemand mee. Creëer 
herinneringen die je kunt vasthouden. Beleef zoveel 
mogelijk plezier. Doe het allemaal. 
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H. Willibrord Swifterbant
EEN WONDERBAARLIJKE FILM, EEN TEKEN VAN LICHT

In Swifterbant werd op zaterdagavond 24 februari in De Hoeksteen de film “Ik Geloof” vertoond. Een bijzondere film 
met als uitgangspunt de woorden, die Jezus sprak na de vragen van Thomas en Filippus. 

 
Thomas vroeg:                                                                                                               
Heer, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?                                                                                                 
Jezus zei tegen hem:                                                                                                                                        
Ik ben de weg de waarheid en het leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij 
Als ook u Mij gekend had, zou u ook  de Vader gekend hebben. 
En van nu af kent u Hem en heeft u Hem gezien. 
Filippus vroeg Hem:                                                                                                  
Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 
Jezus antwoordde:                                                                                                     
Gelooft gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. De woorden die Ik tot u 
spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,   
maar de Vader, die in Mij blijft, die doet de werken.  
Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is 
en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:                                                                 

Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal ook hij doen en nog grotere dan deze, want Ik ga heen naar Mijn 
Vader. En wat u ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien 
u mij iets vraagt in mijn Naam, Ik zal het doen.  
                                                                                                                                                                                            
De film opent met de bovenstaande woorden, die worden omgezet in een onvoorwaardelijk geloof van een 9 ja-
rig jongetje Brian, die voor het eerst deze woorden leest. Hij komt er spontaan voor uit met een puur geloof in de 
krachten van Jezus. Er gebeuren, door het bidden van deze jongen tot Jezus, enige wonderen waarbij mensen gene-
zen worden. Er ontstaat een groot tumult in zijn omgeving en dit werkt nadelig voor hem uit. Hij wordt van school 
gestuurd, zijn vader wordt ontslagen en ze worden hun huis uitgezet. Bovendien wordt hij ontvoerd door de maffia. 
Uiteindelijk komt het weer goed.

Aan het einde van de film spreekt de pastoor de aanwezigen toe:

Dit is een week van buitengewone bijzondere wonderen.  
God heeft ons laten zien, dat hij nog steeds werken doet,  

zoals Hij dat ook 2000 jaar geleden deed. Nog steeds verricht Hij wonderen. 
Hij wil, dat we geloven, dat wonderen bestaan, maar bovenal wil Hij, dat we in Hem geloven. 

Het grootste wonder in ons leven is om Jezus te leren kennen als onze Heer en Verlosser. 
Verlost van de slavernij en de dood en Hij belooft ons het eeuwig leven.  

Christus is onze Verlosser. Hij stierf voor ons en is weer herrezen.  
Als wij in Hem geloven en onze zonden berouwen, worden we herboren en verlost.  

Voor hen, die Hem kennen, Hij staat voor de deur. 
Hij klopt op de deur en zegt:  

Ik zal bij hen binnen komen en met hen zijn.  
Alstublieft, laat Hem binnen, leer Hem kennen.  

Als u een persoonlijke relatie met Hem wilt, bid dan mee: 
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De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe 
parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:

- Familie Zapata Sousa en Neto Borrego
- Adam, Edyta en Gabriela Klusek

Pax Christi Lelystad

UITNODIGING
om op HEMELVAARTSDAG donderdag 9 MEI 2024

 samen te gaan DAUWTRAPPEN

Ben je nieuwsgierig van aard
houd je van een avontuurlijke activiteit

trek je schoenen/laarzen aan en wandel gezellig met ons 
mee!!!!

geschikt voor ALLE leeftijden
 

We staan stil bij de betekenis van Hemelvaart
 en leggen een route af van ongeveer 5 km.

TIJDSTIP en LOCATIE:  volgt bij opgave
KOSTEN: iets te eten meenemen

om te delen tijdens het ontbijtbuffet
Voor koffie / thee / sap wordt gezorgd.

Voor Vragen en Opgave bij voorkeur per email:  
dauwtrappen@parochienorbertus.nl 

evt : 06-51780524
Werkgroep dauwtrappen - M. Tamminga

Heer Jezus, dank U dat U aan het kruis gestorven bent.  
Dank U, dat U Uw bloed gegeven hebt voor mijn zonden.  

Ik keer mij af van mijn zonden, komt U in mijn leven  
en wees mijn Heer en Verlosser en mijn Vriend.  

Ik kies ervoor U te volgen.  
Vanaf dit ogenblik, kies ik ervoor U te volgen Jezus en in 

Jezus naam bid ik. 
Amen 

Daarna doet hij een oproep: 
Ik ben niet zo van het sm-essen, dat schijnt iedereen te 
doen behalve ik. 
Pak uw mobiele telefoon als je er eentje hebt, sm-es aan 
iemand  de twee eenvoudige woorden: “Ik  Geloof” 
Als u dit doet kiest u partij voor Jezus. Doet u dat, nu het 
nog kan. 
En nu zingt de jongen Brian met dit prachtige koor het 
slotlied “Ik  Geloof”.  
 
De Heer zegene u en behoede u, de Heer doet zijn 
aangezicht over u lichten en zij u genadig.

Tijdens het vertonen van de film, in het pikkedonker, ging 
precies boven de beamer de noodverlichtingslamp aan 
op het moment van de oproep van de pastoor om de 
mobieltjes te pakken om “Ik Geloof” in te tikken en ging 
weer uit na de laatste woorden van de pastoor. Dit terwijl 
er verder niemand in het gebouw was en de buitendeur 
op slot zat! Twintig mensen in de filmzaal waren hier 
getuige van.
Een teken: Het Licht is bij ons? Iedereen in de zaal was 
totaal verbluft. WONDERbaarlijk! 

 

“Wonderlamp ?”

Tik op je mobieltje : 
“Ik Geloof”

SENIORENVIERING
 
Op vrijdag 12 april a.s. zal er weer een seniorenviering 
plaatsvinden.
De aanvang zal zijn om: 14.15 uur maar de kerk is open 
vanaf 13.30 uur.
Diaken André van Boven zal voorgaan in deze viering en 
wordt ondersteund door leden van de zanggroep onder 
leiding van Jacqueline Reesinck.
Daarna is er tijd voor een gezellig samenzijn.
 
Wij hopen velen van u welkom te heten in deze 
kerkdienst.
 
Het Seniorenpastoraat.
Hartelijke groet,
Jacqueline de Winter

mailto:dauwtrappen@parochienorbertus.nl
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H. Ludgerus - Dronten

“Geef vandaag voor de kerk van morgen.”    
                Actie kerkbalans 2024

In Januari hebben wij de jaarlijkse Actie Kerkbalans bij u 
bezorgd. (dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk 
gemaakt hebben)  
Vele van u hebben het formulier ingevuld met de bijdrage 
waarop wij mogen rekenen en deze weer retour gestuurd. 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, dan langs deze 
weg nog even een herinnering om het formulier alsnog in 
te vullen en aan ons te retourneren.  Mocht u het schrijven 
zijn kwijtgeraakt, laat het ons via het secretariaat even we-
ten, wij sturen u alsnog de betreffende informatie.   
Geeft u om onze geloofsgemeenschap, steun ons dan met 
een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein, hel-
pen.

Alvast hartelijk bedankt, 
namens de locatieraad 

Peter Meijer           

Werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. 

Begin dit jaar hebben wij de werkgroepen aangeschreven of 
zij een klein stukje kunnen schrijven over hun activiteiten. 
We zijn zeer gelukkig en dankbaar dat we zoveel werkgroe-
pen hebben waarbinnen veel parochianen actief zijn. Wij 
willen in elke Oversteek enkele werkgroepen aan het woord 
laten.
Ook wordt hierbij een oproep gedaan aan nieuwe vrijwilli-
gers om de werkgroepen te versterken. Hiervoor kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat of met ondergetekenden. 

OMZIEN NAAR ELKANDER

Ziekenbezoek groep: De leden van deze groep bezoeken 
parochianen (tot hun 80ste verjaardag) die kwetsbaar zijn, 
met name de zieken en mensen die zich, om wat voor re-
den ook, alleen voelen. Met Kerst, Pasen en ziekenzondag 
wordt een kleine attentie verzorgd. Weet u een medepa-
rochiaan die al enige tijd ziek is of behoefte heeft aan een 
bezoekje, wilt u dit dan melden bij het secretariaat zodat er 
actie ondernomen kan worden.

Seniorenpastoraat: De leden van deze groep proberen 
contact te houden met parochianen van 80 jaar en ouder. 
Omdat vele van hen niet meer in staat zijn regelmatig de 
vieringen te bezoeken organiseren zij tweemaal per jaar 
een Eucharistieviering in de middag. Ook wordt er een the-
mamiddag georganiseerd. De vieringen en themamiddag 
worden altijd afgesloten met een gezellige nazit waarbij 
koffie /thee wordt geschonken met iets lekkers.

Avondgebed Regenboog: In deze werkgroep zijn alle ker-
ken van Dronten vertegenwoordigd. Er wordt om de week 
op zaterdagavond een viering in “De Regenboog” ver-
zorgd. Deze viering duurt ongeveer 30 minuten. Er wordt 
gezongen, gebeden en een stukje uit de bijbel gelezen. 
Door vrijwilligers worden de mensen naar “het wijkplein” in 
de Regenboog gebracht. De vrijwilligers zorgen ook voor 
een kopje koffie/thee en brengen de mensen weer terug 
naar hun kamer.

Bezoek nieuwe parochianen:  Zodra er een bericht wordt 
ontvangen van een nieuwe inschrijving in Dronten wordt 
er namens de Ludgerusgeloofsgemeenschap een wel-
komstbrief aan deze mensen gezonden. Als de nieuwe 
inwoners aangeven belangstelling te hebben voor een be-
zoek vanuit de Ludgerus GG wordt dit doorgegeven aan 
de contactpersoon. Zij bezoekt de mensen, heet ze wel-
kom namens de Ludgerusgeloofsgemeenschap en vertelt 
een en ander.

Namens de Locatieraad / Pastoraadsgroep:   
Peter Meijer en Marinus Huijsmans

VACATURE LIJST
Werkgroepen Werkgroepen

Rouwverwerking H. Vormsel
Bloemengroep 1ste Communie
Organist Volwassen catechese
Beamer- en Streamers-
groep
MOV
KeSa

Mocht u belangstelling hebben om mee te draaien in één 
van deze werkgroepen, dan kunt u zich aanmelden bij het 
secretariaat in de Ludgeruskerk.

Pasen is...

... de aansporing om steeds weer op te staan

... het geloof dat liefde sterker is dan de dood

... het geloof in een God die er is, ook voorbij de dood

... bewust stilstaan bij  “lente” -kracht in denken, doen en        
    laten
... samenkomen met mensen die elkaar graag zien
... (uit een kindermond) geloven dat Jezus verdwenen was       
    uit het graf en in ons hart is gekropen

Judith Cockx
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Op zondag 24 maart om 11 uur 
vieren wij Palmpasen. 
Het feest van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Jezus werd binnengehaald 
op een eenvoudige ezel, een paard 
vond hij echt niet nodig!  De mensen 

zwaaiden met palmtakken naar hem. Wij willen dit graag 
vieren met alle mensen, en vooral met de kinderen! 
De viering wordt voorbereid samen met                            

KBS De Zonnewijzer, en we zijn al 
weer druk aan het oefenen met 
het kinderkoor. Wil je meedoen en 
meezingen? Geef je op, dan maken 
we er een mooie viering van!

Woensdag 20 maart gaan we 
samen Palmpasen stokken maken. 
Neem je zelf het houten kruis mee? 
Wij zorgen voor alles wat er aan 
mag hangen, én natuurlijk voor wat 
lekkers. 14.30-16.00 uur in de kerk. 
Laat je even weten of je meedoet?

Groetjes Annie Nijmeijer en José 
Meijer 06-4868.6950

Wil jij ook het verschil maken voor mensen in nood?  
 
Kom dan ook als vrijwilliger werken in onze Dorcaswinkel! 
We hebben je hard nodig.
Graag gaan we met je in gesprek over je mogelijkheden; 
hoeveel uren, welke afdeling je leuk lijkt etc.
Je kunt je aanmelden via dorcaswinkeldronten@dorcas.nl 
of loop gewoon even binnen bij de Dieze 30 als we open 
zijn. 
In onze winkel werk je met allemaal enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzetten voor het goede doel. Je zet 
je in voor projecten wereldwijd, van Oost-Europa, het 
Midden-Oosten tot Oost-Afrika. Op deze manier kun je 
echt concreet iets betekenen voor je naaste.
Kom je ook meedoen?!  Welkom!
Maar heb je daar (nog) geen tijd voor, dan kun je ons 
toch mee helpen door je nog goede bruikbare spullen 
bij ons in te leveren i.p.v. ze weg te gooien of op de 
weggeefhoek te zetten.
Meubels kunnen we ook ophalen hoor. 
Dan graag eerst even een foto daarvan sturen naar 
dorcaswinkeldronten@gmail.com. 
De inname aan de achterzijde is voorlopig alleen open op 
donderdag en zaterdag van 11 – 16 uur. 
Ook als klant ontmoeten we je graag. De winkel is open 
van woensdag t/m zaterdag van 11 - 16 uur.

mailto:dorcaswinkeldronten@dorcas.nl
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H.Bonifatius-Biddinghuizen

Bel in ere hersteld

Achterin de kerkzaal heeft onze oude kerkbel weer een 
plekje gekregen. De bel is bevestigd op een frame, 
gemaakt van materiaal dat in de ruimte past. We zijn 
blij dat ook de ornamenten die oorspronkelijk naast het 
tabernakel hingen, en eigendom van de fam. Nipshagen 
zijn, weer gebruikt mochten en konden worden in deze 
constructie.   

Zo hebben zowel de bel als de ornamenten 
weer een mooie plek in ons midden.                                                                                                                                          
Met dank aan Frans de Vries die het tot een mooi en 
bruikbaar geheel wist te maken. 

Korte terugblik

Aswoensdag

Tijdens de Aswoensdagviering mochten wij 5 jongeren 
verwelkomen uit Limburg, die op vakantie waren in 
Nunspeet, zo bleek na afloop. Ze waren echt op zoek 
geweest naar een kerk waar ze de Aswoensdagviering 
bij konden wonen. Voor hen en voor ons een bijzondere 
ontmoeting!

Matteüs Passie

Bach’s Mattheüs Passion is in Nederland zeer geliefd. 
Gelovigen en niet gelovigen bezoeken één van de vele 
uitvoeringen ergens in het land en genieten van Bach’s 
muziek en horen zijn verwerking van lijden en sterven van 
onze Verlosser.  De tekst uit het Evangelie van Mattheüs 
(hoofdstukken 26 en 27) is de rode lijn in dit werk. 

In Nederland is nooit zo de behoefte geweest om de 
Mattheüs Passion uit te voeren of te horen in onze eigen 
taal. Aan een programmaboekje waar naast de Duitse 
tekst een Nederlandse vertaling staat heeft men over het 
algemeen wel voldoende. 

Met het verschijnen van de Nederlands “Poëtische 
hertaling” van de Vrijgemaakt Gereformeerde Ria Borkent 
is daar verandering in gekomen. Vorig jaar verscheen 
een uitvoering van haar Nederlandse vertaling van 
Bach’s passie op CD en DVD en vorige maand verscheen 
bij Boekencentrum een tekstboek met de Nederlandse 
hertaling naast de Duitse tekst.

Op 17 maart hebben we deze Nederlandstalige uitvoering 
van de Matteüs Passion beluisterd in de kerkzaal van de 
Voorhof door middel van streaming.                                                   

We begonnen om 11.00 u met tussendoor een koffie/
theepauze. Erg de moeite waard.                   

Meditatieve vieringen

Gedurende de Vastentijd waren er 4 meditatieve vieringen 
op de donderdagavond. Net als voorgaande jaren is 
dit een initiatief van de geloofsgemeenschap en de 
Protestantse Gemeente Biddinghuizen samen. Dit jaar 
staat Petrus centraal. Met hem zijn we op weg gegaan 
en werd elke donderdagavond een aspect uit zijn leven 
belicht.

Bij elke meditatie werden enkele strofen van het Veertig 
dagenlied van Dirk van der Glind gezongen. De tekst van 
het eerste couplet luidt:

Wij hebben ooit het stille woord verstaan, 
gesproken, diep in onze dromen, 
dat ons doet opstaan en weer verder gaan 
om - God weet - ooit nog thuis te komen. 
Onderweg op vele wegen, 
onderweg op hoop van zegen. 
Hoopvol breekt de nieuwe morgen aan, 
waar wij tot Leven mogen komen.

Na gebeden en de korte overweging met bijpassend lied, 
werd elke meditatie afgesloten met: Ga met God en Hij zal 
met je zijn.

Een mooie voorbereiding in de Vastentijd.

Komende periode

Palmpasen

Maak jij dit jaar ook weer een palmpaasstok? 
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Vorig jaar hebben we met een flinke groep kinderen een 
palmpaasstok versierd. Het kruis dat versierd wordt met 
symboliek en verwijzingen naar het paasverhaal. Een 
prachtige eeuwenoude traditie. Weet jij nog waarom we 
er 30 rozijnen aan hangen en 12 pinda’s? Of waarom we 
de kleuren paars, wit, groen en geel gebruiken?  
We gaan het samen ontdekken op zaterdagmiddag 
23 maart van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur in 
onze kerk. Dus geef je voor 13 maart op via de mail: 
sandrascholtanus@hotmail.com Omdat het versieren van 
de stok de nodige begeleiding vraagt, zeker bij jonge 
kinderen, is het fijn als er een begeleider of ouder mee 
komt.  
’s Avonds zal er om 19 uur een hele mooie viering zijn 
onder leiding van Diaken André van Boven. In deze 
viering stellen de communicanten zich graag voor aan 
de mensen in de kerk. Met een groep van maar liefst 11 
kinderen uit Biddinghuizen en 7 kinderen uit Dronten zijn 
zij inmiddels gestart met de voorbereiding. Het maken 
van een palmpaasstok en dit mooie verhaal hierbij is een 
onderdeel van deze voorbereiding.  
Hoe mooi zou het zijn als broertjes en zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes en andere kinderen uit Biddinghuizen 
samen met ons meegaan in deze optocht. 

In het AD, een bijdrage van SIRE:

Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit 
evenwicht. 
Weet dan dat juist in donkere tijden er kleine 
puntjes zijn van licht.

Soms zijn ze groot. 
Nog vaker klein. 
Je kunt ze zoeken, maar je kunt er ook één zijn.
Dus kijk om je heen. 
Houd je ogen heel goed open. 
Vind je lichtpuntje en durf te hopen.

Van de site rkkerk.nl

‘Wanneer God zich openbaart, begint de vrijheid’, 
boodschap paus Franciscus voor Veertigdagentijd

Actueel, Nieuwsberichten voor parochies, Parochiebladen
service 9 februari 2024

 

‘Wanneer onze God zich openbaart, begint 
de vrijheid.’ Met deze woorden opent 
paus Franciscus zijn boodschap voor de 
Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 
februari is begonnen. De paus maakt een vergelijking 
met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus 
door God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de 
HEER uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het 
slavenhuis” (Ex. 20, 2).

Het volk ontvangt vervolgens op hun tocht door de 
woestijn tien woorden als een weg naar vrijheid. ‘Wij 
noemen ze “geboden” en benadrukken daarmee de 
kracht van de liefde waarmee God zijn volk opvoedt. Het 
is immers een krachtige oproep, die tot de vrijheid leidt. 
Deze blijft niet beperkt tot een enkele gebeurtenis, omdat 
zij rijpt onderweg’, schrijft paus Franciscus.

Zien en luisteren

Voor de paus is het wegtrekken uit de slavernij naar de 
vrijheid niet abstract maar concreet en hij noemt een 
eerste stap die gelovigen moeten zetten om ook hun weg 
door de Veertigdagentijd concreet te laten zijn. Die stap is 
de werkelijkheid willen zien, zoals ook God zich openbaart 
als een God die ziet en vooral luistert. Paus Franciscus 
citeert de woorden van God: ‘“Ik heb de ellende van 
mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn 
onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om 
mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, om het 
weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim 
is, een land van melk en honing” (Ex. 3, 7-8). Ook vandaag 
de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broeders 
en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die 
kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?’ zegt de 
paus.

Handelen is ook stilstaan

De paus noemt de Veertigdagentijd een tijd om te 
handelen, en in de Veertigdagentijd is handelen ook 
stilstaan. ‘Stilstaan in gebed om het Woord van God 
te ontvangen en stilstaan zoals de Samaritaan, in 
tegenwoordigheid van de gewonde broeder. De liefde 
voor God en de naaste is één enkele liefde. Geen andere 
goden hebben is stilstaan bij de tegenwoordigheid van 
God, bij de naaste. Daarom zijn gebed, aalmoes en vasten 
geen drie onafhankelijke oefeningen, maar één beweging 
van zich openstellen, van zelfontlediging: weg met de 
afgoden die ons bezwaren, weg met de gehechtheden 
die ons gevangen houden.’ Door te vertragen en halt te 
houden, de contemplatieve dimensie van het leven, in de 
Veertigdagentijd te herontdekken, wordt nieuwe energie 
gemobiliseerd. ‘In tegenwoordigheid van God worden wij 
zusters en broeders, ervaren wij de ander met een nieuwe 
intensiteit: in plaats van bedreigingen en vijanden vinden 
wij reisgenoten. Dit is de droom van God, het beloofde 
land waarnaar wij op weg zijn, wanneer wij uit de slavernij 
wegtrekken, aldus paus Franciscus.

mailto:sandrascholtanus@hotmail.com
https://www.rkkerk.nl/category/actueel/
https://www.rkkerk.nl/category/actueel/nieuws-voor-parochies/
https://www.rkkerk.nl/category/actueel/parochiebladenservice/
https://www.rkkerk.nl/category/actueel/parochiebladenservice/


28

H. Franciscus Nunspeet en 
Elburg en ’t Harde

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

In Memoriam
George Godefridus Marie Bischoff - George

George Bischoff, werd geboren te Zwolle op 17 augustus 
1937 en komt uit een gezin van vier kinderen.
Hij was 62 jaar getrouwd met Elvira en samen waren zij 
gezegend met een dochter en drie zoons.
George koesterde een diepe liefde voor muziek en 
speelde in het ‘Lions Combo’ in Nunspeet.
Vrij onverwachts overleed George Bischoff op 22 januari 
2024 in Nunspeet. 
Zijn uitvaart vond in besloten kring plaats op 29 januari 
2024.

Moge zijn herinnering voortleven in veler harten.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe om dit 
verlies te verwerken.

“Pasen is een bijzondere tijd”  
Het herinnert ons aan Jezus Christus, die stierf aan het 
kruis en weer tot leven kwam. Het laat zien dat er altijd 
hoop is, zelfs als dingen niet gemakkelijk lijken. Pasen 
betekent dan ook een nieuw begin. Het vertelt ons dat 
God van ons houdt, ondanks de fouten die wij maken. 
Laten wij die vreugde en hoop delen met anderen om 
ons heen. En dat wij geloven dat er altijd licht is, zelfs in 
donkere tijden. Elkaar steunen en liefhebben, ons hart 
openen voor de hoop die Pasen brengt.

Voor u allen een Zalig Pasen!

Laat ons vieren
In de lentezon,  
een nieuwe morgen ontwaakt, 
Pasen viert het leven, 
in al zijn pracht gemaakt. 
Een tijd van hoop, van liefde 
en van groei, 
het hart zich vrijelijk ontplooit 
en waar de ziel bloeit.  
 
Laat ons vieren,  
in dankbaarheid en vreugd,  
De wonderen van het leven,  
de warmte die ons verheugt. 
Pasen brengt ons samen,  
in eenheid en in pracht, 
Een feest van liefde,  
dat op ons allen wacht.”

Op zoek naar een tuinman
Na vele jaren de tuin rond de kerk te hebben 
verzorgd, legt Gerard Simons dit werk neer. 
Wij zijn hem hier dankbaar voor omdat de 
tuin er altijd mooi en opgeruimd uit zag. Nu 
zijn we op zoek naar iemand die dit leuke en dankbare 
werk voor de kerk wil doen. 
Graag krijgt Jan Kamp een telefoontje van u 06 14 05 719 
of belt u met Harry Maas 06 55 737 285.

Stichting Eubiotiek, ’t Achterom
De stichting Eubiotiek, ’t Achterom heeft een nieuw 
bestuur gevormd. Het bestuur bestaat uit: Harry Maas, 
Theo Jongman, Bart Buurkes en Anneke Romeyn. 
Onder andere hebben zij besloten dat er diverse lokale 
kunstenaars een expositie zullen gaan houden in ‘t 
Achterom, telkens voor een periode van ongeveer 3 
maanden, rekening houdend met de vieringen die er 
worden gehouden. Inmiddels is de eerste expositie 
gestart en exposeert Astrid Bonhof-Roestenburg uit 
Nunspeet haar werken tot en met 1 mei 2024. Wij 
nodigen iedereen van harte uit om deze expositie te 
komen bekijken.

De titel van de expositie luidt: “IK SCHILDER GEWOON 
ZOALS IK BEN.”

Mag ik mij even voorstellen?  

Ik ben Astrid Bonhof-Roestenburg, woonachtig in 
Nunspeet, en mijn hobby is schilderen, wat mijn lust en 
mijn leven is. Ik werk zowel met olieverf als met acrylverf. 
Het vastleggen van de kern, niet alleen van dieren, 
maar van alle onderwerpen die mij inspireren, is wat mij 
drijft. In deze expositie tracht ik de diepere betekenis 
en schoonheid van onder andere dieren, vrouwelijke 
portretten, Bijbelse voorstellingen, en bloemen vast te 
leggen. Bovendien heb ik het thema Goede Vrijdag en de 
paasdagen in een aantal van mijn werken verwerkt. Als 
eerbetoon aan mijn opa, die zelf ook kunstschilder was 
en mijn inspiratiebron vormt, zet ik mijn handtekening 
onderaan mijn schilderijen met mijn meisjesnaam.

Mijn schilderijen zijn te koop. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Bart Buurkes.
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Het programma van Herbronning 2023-2024 vordert 
gestaag. We hebben prachtige activiteiten en 
bijeenkomsten gehad met veel enthousiaste reacties.
Maar er staan nog een aantal mooie activiteiten op 
het programma.
En we hebben een extra activiteit met Stijn Fens in 
kunnen plannen; zeer de moeite waard!
Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd 
is al even op weg, maar bij het verschijnen van 
deze Oversteek zijn er nog twee bijeenkomsten te 
bezoeken. 
En let op, bij de 3e Meditatieve Gregoriaanse Pax 
Christi avond is het tijdstip veranderd! De activiteit is 
nu van 19:00 uur tot 22:00 uur.

Daar waar het bij een activiteit gevraagd wordt: 
graag aanmelden voor een activiteit. 

EXTRA-----EXTRA-----EXTRA----- EXTRA-----EXTRA---
--EXTRA----- EXTRA-----EXTRA-----EXTRA
EXTRA AVOND MET STIJN FENS OP WOENSDAG 10 
APRIL 2024:
DE OECUMENE IN NEDERLAND EN DE INVLOED VAN 
DE PAUS

In een samenwerking tussen de Geloofsproeverij 0320 van 
de Protestantse Gemeente Lelystad (Ontmoetingskerk) en 
de werkgroep Volwassenencatechese van de Norbertus 
Parochie bieden wij een extra Herbronningsactiviteit aan: 
Een lezing door Stijn Fens over de Oecumene in 

Nederland en de invloed van de Paus als geestelijk 
leider van de Rooms-Katholieke kerk op onderwerpen 
die ons als gelovigen raken, zoals het behoud van de 
schepping, het verbeteren van de levensomstandigheden 
van de zwaksten en het welzijn van de generaties die na 
ons komen.
Stijn Fens is journalist en al jaren columnist en redacteur 
geestelijk leven bij dagblad Trouw. Hij is één van de best 
ingevoerde Vaticaankenners in Nederland en pauskenner 
bij uitstek. Dit wordt zichtbaar in zijn zaterdagse columns 
in Trouw, evenals zijn voorliefde voor liturgie en voor de 
schoonheid van taal. Toch gaat het volgens Fens niet om 
woorden maar om daden.
Een tekst die hem in het bijzonder inspireert komt uit 
Mattheüs 25 waar de conclusie is: ‘alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’.
Stijn Fens heeft een groot netwerk in katholiek Nederland 
en heeft een scherpe blik op het verleden, heden maar 
juist ook op de toekomst van kerk, zingeving en religie in 
ons land en wereldwijd. Mede hierom wordt hij per 1 april 
de nieuwe eindredacteur Levensbeschouwing Katholiek 
bij KRO-NCRV.
Dit alles bij elkaar maakt dat we een boeiende avond 
over de genoemde onderwerpen tegemoet kunnen zien, 
waarbij er ook genoeg ruimte zal zijn om hierover met 
Stijn Fens in gesprek te gaan.
Het onderwerp met deze unieke spreker verdient een 
grote opkomst. 
Datum: woensdag 10 april 2024; Aanvang: 20:00 uur 
(Inloop vanaf 19:30 uur)
Plaats: Ontmoetingskerk, Schor 4 te Lelystad
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave: herbronning@parochienorbertus.nl of 
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  
of tel. 0320-250010

EXTRA-----EXTRA-----EXTRA----- EXTRA-----EXTRA---
--EXTRA----- EXTRA-----EXTRA-----EXTRA
Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd

Veertigdagentijd, Vastentijd is al begonnen.
Een tijd van bezinning, stilte en gebed. Bij uitstek een tijd 
om uit te zien naar een andere horizon. Psalmen kunnen 
daarbij een leidraad zijn, een houvast. En verwoorden wat 
een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan 
beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht 
naar gerechtigheid, vrede en geluk.
Data: woensdag 28 februari en 6, 13, 20, 27 maart 2024 
van 19:00 tot 19:45 uur
Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad 
Opgave: herbronning@parochienorbertus.nl
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Film in de kerk:  ‘A MAN CALLED OTTO’

’A Man Called Otto’ is gebaseerd op de komische en 
ontroerende New York Times-bestseller en vertelt het 
verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een norse 
weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er 
een druk jong gezin naast hem komt wonen, krijgt hij te 
maken met de goedgebekte en hoogzwangere Marisol. 
Uiteindelijk ontstaat er een wonderlijke vriendschap die 
Otto’s leven op zijn kop zet. 
Een remake van de Zweedse film ‘ En Man Som Heter 
Ove’ uit 2015.
Informatie: Anne-Marie Swater: 
a.swaterbuijs1@gmail.com  
Datum: dinsdag 16 april 2024; Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Petruskerk, Lelystad
Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  of 
tel. 0320-250010

3e Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi avond 

Drie uur van niet geleide meditatie met op de 
achtergrond Gregoriaanse muziek. En dat in een sacrale 
sfeer met veel wierook en kaarslicht. 
Deze meditatie wordt gestreamd via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450; u kunt dus ook 
thuis kijken en luisteren. U bent van harte welkom!
Informatie/begeleiding: Adri Appelman 
a.j.w.appelman@treavalon.nl of tel. 0320-241556, 
André van Baalen, Anton Wevers
Datum: zaterdag 20 april 2024 
Tijdstip: van 19.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: Petruskerk, Lelystad
Kosten: geen 

De Torenkamergesprekken IV: Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest!

In het komende seizoen 2023-2024 vinden er, op 
maandagavond, weer drie Torenkamergesprekken plaats. 
Het thema is ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!’. 
Wat er zoal ter sprake komt: de overgave van je eigen 
leven of dat van een ander aan wie of wat dan ook. Maar 
het is veel ruimer: bijvoorbeeld het (niet) kunnen omgaan 
met ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Het maximale 
aantal deelnemers is 8 en de deelnemers dienen in 
principe alle avonden aanwezig te zijn.

Begeleiding: Adri Appelman.
Datums: maandag 6/5, 13/5 en 20/5/2024.
Plaats/tijdstip: Torenkamer Petruskerk  Lelystad van 
20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie/thee)
Opgave: a.j.w.appelman@treavalon.nl 
(Adri Appelman) of 0320 241556

Dat er licht mag zijn

Dat er licht mag zijn,
Licht in onze ogen,

zodat we elkaar zullen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze huizen,
dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.

Licht op onze wegen,
dat we niet dwalen

en elkaar tot doolhof zijn.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen,
Met het geloof in Hem

die eens geroepen heeft:
“Ik ben het licht van de wereld!”

mailto:a.swaterbuijs1@gmail.com
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H. Willibrord 
Swifterbant

Pax Christi 
Lelystad

H. Ludgerus 
Dronten

H. Bonifatius 
Biddinghuizen

H. Franciscus 
van Assisië, 
Nunspeet en 
Elburg/’t Harde

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay

e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL35 RABO 0348 172 583
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN:               NL 44 RABO 0348 144 776
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)

Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep: Hr. M. Huijsmans  Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 46 RABO 0112 500 021
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl

Kerkgebouwen St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg

Verenigingsgebouw ’t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet

Contactpersoon:
Nunspeet/ ’t Harde

dhr. J. Kamp; email  jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719

Contactpersoon:
Elburg

mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398

bankrekening: IBAN:               NL 03 RABO 0347 505 120
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl; - tel: 06-11131377
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel:  06 -55051278
Pastoraatsgroep: Mevr. L. van Noort, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr.  A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer 
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 72 RABO 0112 502 075
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel: 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr.  A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel:  06 22 34 20 94
Locatieraad: Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening: IBAN:               NL 32 RABO 0112 502 407
IBAN:               NL 19 INGB 0006 234 256 
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl
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Zoeken naar Verbinding

Pasen, mensen gaan weer leven

Pasen,
mensen gaan weer leven

toekomst wordt weer mogelijk
dromen mogen weer waarheid worden

onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
de hopeloze krijgt weer hoop
de rechteloze krijgt weer recht
de kansloze krijgt weer kans
onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
God laten voelen en zien

dat zijn levensdroom verder gaat
dat Hij zijn woord gestand doet

onsterfelijk licht van hoop.

Pasen,
is meer dan ooit

de dag dat mag schijnen het
onsterfelijk licht van de hoop

Antoon Vandeputte


	_Hlk60688919
	_GoBack
	_Hlk140856878
	_Hlk159946558
	_Hlk159946213
	_GoBack

