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Van de Redactie 

De donkere dagen voor Kerstmis zijn aangebroken 
en dat zou je bijna letterlijk kunnen opvatten als je de 
laatste tijd het Hollandse weer bekijkt.
Met dit weertype verlangt een ieder nog meer naar 
Kerstmis, samen rond de stal en/of de kerstboom, 
samen met familie, samen aan een rijk gevulde tafel 
of samen met de gehele familie naar de kerk in één 
van onze geloofsgemeenschappen en daar de sfeer en 
geboorte van het kind wederom ervaren.
De Oversteek staat geheel in het teken van de Advent/
Kerstmis en Oud en Nieuwjaar. Zo aan het eind van 
het jaar nemen we ook afscheid van Jeanne Gerretzen-
Veldhuis. In haar pastorale column blikt zij nog even 
terug op haar mooie tijd binnen de parochie.
Verder nemen meerdere mensen ons mee in hun 
kerstgedachten en mogen wij lezen wat Kerstmis voor 
hen betekent. Ook het parochiebestuur doet verslag 
van het reilen en zeilen binnen onze parochie en is 
er aandacht voor de adventsactie die gewijd is aan 
de kinderen in Bangladesh. De berichten uit onze 
geloofsgemeenschappen zijn, hoe kan het ook anders, 
gewijd aan alles rondom Kerstmis en we worden bij 
vele activiteiten van harte uitgenodigd.

Tot slot staat op de laatste pagina van de Oversteek 
het cursusaanbod nog eens vermeld voor de komende 
periode, leerzame en inspirerende bijeenkomsten voor 
jong en oud.

Wij van de redactie wensen u een Zalig Kerstmis en 
een Zalig Nieuwjaar. 
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Een tijdje geleden verzorgde 
Gerrit Hiemstra voor het laatst 
het weerbericht aan het einde van 
het NOS-journaal. Hij had het er 
zichtbaar moeilijk mee, ondanks 
dat het zijn eigen keuze was. 
Hij sprak toen de woorden, die 
bovenaan deze column staan. Mijn 
man Ad zei direct: ‘opschrijven! 
Zulke ware woorden!’ Sinds het 
afscheid van Gerrit Hiemstra blijven 
deze woorden in mijn hoofd 
ronddwarrelen. Ze zijn ook zo 
herkenbaar voor mijzelf. Want wat 
ís het lastig om te stoppen, om 
afscheid te nemen van het werk 
dat me zo dierbaar is en vooral 
ook van de vele mensen met wie 
ik een band opbouwde. Soms 
troffen we elkaar maar af en toe en 
soms met grote regelmaat. Tóch 
is mijn vertrek een bewuste keuze. 
In september werd ik 67 jaar, wat 
toch een heel natuurlijk moment 
is voor ‘pensioen’. Gelukkig werd 
mijn wens gehonoreerd om door 
te werken t/m Kerstmis. In januari 
volgt een afscheid, maar tot mijn 
schrik begon vanaf begin oktober al 

een ‘afscheidstournee’, zoals ik het 
zelf maar noem. In elke kerk, waar 
ik voor het laatst mocht voorgaan, 
werd daaraan aandacht besteed. 
Ongelooflijk dankbaar ben ik 
daarvoor, maar wat is het ook heftig 
en emotioneel. Vanaf 1 september 
2000 mocht ik parochiemedewerker 
zijn in eerst de parochie Verrijzenis 
des Heren in Zwolle, daarna in 
de Thomas a Kempisparochie 
(alleen Zwolle) en vervolgens in de 
grote parochie inclusief Kampen, 
IJsselmuiden, Hasselt en Hattem. De 
pastorale teams volgden elkaar op 
in steeds wisselende samenstelling 
en het is ongelooflijk fijn, dat daarin 
voor mij steeds ook een plekje 
was. Met veel parochianen mocht 
ik lief en leed delen, variërend 
van een doopviering tot een 
uitvaart en heel veel daartussenin. 
Parochiemedewerker zijn is 
onbezoldigd, maar wat ben ik er 
rijk van geworden: zoveel liefde, 
vriendschap, vertrouwen, maar 
ook hulp en persoonlijke aandacht 
mocht ik van u ontvangen. Heel 
veel dank daarvoor!

Dank ook aan mijn man Ad en onze 
kinderen, die gelukkig doorgaans 
begrip hadden voor mijn ‘uit de 
hand gelopen’ vrijwilligerswerk. 
Nu wordt het tijd om wat rust te 
nemen en meer te genieten van 
ons gezin, onze kleinkinderen en 
wat meer aandacht te hebben 
voor mijn moeder, die gelukkig 
nog steeds onder ons is, en voor 
verdere familie. En natuurlijk ga ik 
niet helemaal stilzitten, maar blijf 
nog wat kleine ‘dingen’ doen in 
de parochie. Wie weet, komen we 
elkaar weer tegen, maar voor nu: 
het ga u allen goed en adieu: Ga 
met God en Hij zal met je zijn…

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest 
en allegoeds voor 2024!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis

Pastorale Column
'GEWOON DOORWERKEN IS GEMAKKELIJKER DAN STOPPEN'
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“Dagen van grijs en donker, water 
hard bevroren, bomen kaal en stug, 
koude snijdend en pijnigend, alom 

kil en guur.”

Zo lijkt onze wereld van vandaag 
te zijn. We zijn bang; bang voor 
terreur en oorlog, bang voor 
mensen die elkaar naar het leven 
staan. We zien mensen op de 
vlucht, op zoek naar een beetje 
warmte, geluk en geborgenheid. 
Naar een veilig bestaan.
Het negatieve nieuws houdt niet 
op. Zelfs in ons rijke land leven 
mensen in armoede. 
Staan groepen tegenover elkaar. 
Worden mensen bedreigd in vrede 
en veiligheid.
Hoe kun je dan nog Kerst vieren? 
Als je dat alles om je heen ziet, 
erover leest in de krant, het ziet op 
de televisie, het internet? 
Je zou je er bijna voor gaan 
schamen, als je het geluk hebt een 
dak boven je hoofd te hebben, 
je de kachel nog kunt stoken en 
genoeg te eten of nog meer luxe 
hebt.
Wat een contrast met al die 
ellende om ons heen. Die chaos 
en oorlog op veel plekken in de 
wereld. De tegenstellingen kunnen 
niet groter zijn!
Ook kan het grijs en donker zijn 
in onze naaste omgeving. En dan 
bedoel ik niet alle najaarsstormen 
met bakken regen die over ons 
heen zijn geraasd en over ons 
uitgestort. Al kun je ook daar 
behoorlijk depressief van worden. 
Nee ik bedoel, dat ook hier 
mensen in hun bestaan worden 
bedreigd. Heb ik volgend jaar 
nog wel een thuishulp? Kan ik 
de dokter nog betalen? Heb ik 

Dagen van 
grijs en 
Donker
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volgend jaar mijn baan nog? En als er 
sprake is van ernstige ziekte: ‘Ben ik 
er volgend jaar nog wel’, of degene 
die mij lief is. 
Ook hier soms geen sprankje licht te 
ontdekken.
En dan nog al die mensen, die een 
dierbare geliefde verloren en in de 
rouw zijn. Alles grijs en donker, of 
toch niet alles? 

We horen de engel tegen Maria 
zeggen:

Vreest niet, ik heb een boodschap van licht, 
zachtheid en warmte voor allen die nog 
leven:  heden is U een Redder geboren!

Tegen ieder van ons zegt de engel 
dat. Het licht zal weer gaan schijnen 
in jouw leven en dat van anderen.
Hoe troostvol en hoopgevend zijn 
deze woorden! 
Reddende woorden zijn het, die tot 
ons gesproken worden ook deze 
Kerst. Die licht geven in ons bestaan 
en donkerte en gure kou doen 
verdrijven. 
Dat gaat niet vanzelf, ook hier wordt 
van ons gevraagd om een beetje mee 
te werken met de genade.
Ik las een mooie quote. Aan God 
wordt de vraag gesteld: ‘ Waarom 
doet U niets aan al de ellende in de 
wereld’? En God antwoordt, ‘ Gek, dat 
wou ik jou ook net vragen’!
Kortom; wij kunnen helpen het licht 
te verspreiden in onze wereld, dat 
met Kerst over ons opgaat.
We slaan de armen om elkaar heen. 
Houden elkaar vast en beuren elkaar 
op, zoals we zelf gedragen worden 
door het Kerstkind, dat ons nieuw 
leven schenkt. 

Anne-Marie Swater-Buijs

    

VREEST NIET..

Dagen van grijs en donker,
water hard bevroren,
bomen kaal en stug,

koude snijdend en pijnigend
alom kil en guur.

Vreest niet, zegt de engel,
ik heb een boodschap

van licht, zachtheid en warmte
voor allen die nog leven:

heden is u een Redder geboren.

Redder uit waan van de dag,
offer van lieve mensen

aan het hoort zo,
voorschriften, grafieken, getallen,

vaste patronen en wetten.

Vrijmaker uit het gevang
van tijd, geld, controle

en doen wat verboden lijkt.
Gewoon een arm te slaan

om zomaar een ander.

Ziener van het onzichtbare,
kilheid van het almachtige ik.
Smeltend in kwetsbaarheid,
almacht van de beheersing
opengaand in compassie.

Fluisteraar van het ongelooflijke,
Dat het toch waar is

Geweld, macht, angst
Verlaten steden en dorpen,

Geluk en vrede schuiven aan.

Vreest niet, zegt de engel,
Ik heb een boodschap:
De Redder is geboren

In de stal van ieder mens
Van goede wil!
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Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.

Onuitwisbaar groeit verlossing
in de barensweeën van de tijd.

Onmiskenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.

Dan zingen sterren van de hemel
één voor één

rivieren dansen de woestijn in
meer dan twee

wij lopen recht op kronkelpaden
naar jou toe.

ZIN 

IN 

EEN 

GEDICHT...
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Eén van de nieuwere 
adventsliederen, van Jannet 
Delver op muziek van Tom 
Löwenthal. 
Je moet het eigenlijk horen, 
zoek even op youtube voor een 
opname en mijmer mee.

Ik kwam erop toen ik op een 
ochtend -in het donker nog- 
richting de Veerallee fietste om 
de lauden te bidden met de 
broeders. En bedacht: Wat leeft er 
in die donkere huizen waar her en 
der een lamp brandt, aan dromen, 
aan verlangen. Het is ook een 
vraag aan mezelf en aan u die dit 
leest. 
Moegedragen ben je toch, soms? 
Je verlangens, je dromen, ach… 
wat komt ervan… 
Laat het maar niet toe, het 
schemerlicht verdraagt het 
ternauwernood.

Maar dan! Juist als je tot in je 
diepste diepte moe bent van dat 
alles, als je voelt dat je ziel het 
er bijna bij wil laten zitten… dan, 
wonder van Godswege, dan wijkt 
het duister voor het volle licht.

Dat overkomt mij op die fiets 
richting Veerallee, maar dat mag 
ieder van ons overkomen.

En dan, als het duister wijkt,  
gaat het heel anders klinken, 
beluister het, één en al vitaliteit 
en beweging, zingende sterren, 
dansende rivieren, wij recht 

lopend op kronkelpaden…. 
Van mijn part met je stok of je 
rollator, met je rolstoel of je 
skateboard, maar we gáán, 
kom in beweging.   Waarheen? 
Naar Jou toe! 

Niet meer benauwd en 
terneergeslagen, maar voluit gaan 
in het Licht, opstanding en nieuwe 
geboorte. Het besef dat er Eén 
is die in dat schemerdonker in 
en om ons heen doorbreekt met 
Licht. In de wereld, in de mensen, 
soms even, onstuitbaar.

Ik ben ieder jaar weer blij dat het 
Advent wordt en we het nieuwe 
mogen verwachten.
En nee, daarmee is de ellende 
de wereld nog niet uit, maar een 
begin in je eigen binnenste is toch 
al heel wat, nietwaar? En als dat 
beginnetje dan gaat uitstralen 
naar buiten en het schemerdonker 
van iemand anders doorbreekt ,…
en als die dan op haar beurt…..  

In het lied gaan de twee geluiden 
uiteindelijk door elkaar heen 
lopen: het verlangen, het groeien 
en het wijken van duister - en de 
beweging die daardoor ontstaat.
Zo werkt het denk ik ook in ons, 
het blijft een leven van duister 
en licht, van hoop en vrees, van 
vallen en opstaan.  

Marie-José Dusseldorp OP

NB. De oplettende lezer ziet OP 
achter mijn naam staan. 
Dat betekent “Ordo 
Praedicatorum”, ofwel  -orde van 
de predikers-.
Op 29 oktober heb ik mijn 
professie als lekendominicaan 
bekrachtigd. Dat betekent dat 
ik in mijn verdere leven als 
lekendominicaan deel uitmaak 
van de orde, wonend in de 
wereld, maar verbonden met de 
volgelingen van Dominicus. Dat ik 
bij een predikorde me aan wilde 
sluiten zal u niet verbazen, de 
verkondiging ligt me na aan het 
hart.

Wij zijn met ongeveer 60 mannen 
en vrouwen in Nederland. Meer 
informatie over ons vindt u op 
https://dominicanen.nl/category/
organisatie/lekendominicanen/
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Kerstmis 2023
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Als ik aan Kerstmis denk groeit het 
verlangen naar ‘Samen’. 
De sfeer van verbondenheid met een 
warm hart en veel, heel veel lichtjes.
In de wereld van vandaag sta ik in de 
drek met de voeten vastgezogen in 
de aarde terwijl delen in lichtelaaien 
staan zonder enig houvast en 
reddeloos.

Graag ga ik verder met het eerste en 
voel mij betrokken bij Maria en Jozef. 
Probeer mij voor te stellen hoe het 
geweest moet zijn vooral voor Maria. 
Hoogzwanger en dan  zo’n reis op 
de rug van een ezel dat is toch haast 
niet te doen. Vervolgens de gesloten 
deuren als ze bedelend vragen naar 
onderdak en steeds weer horen: nee 
geen plaats. Dat moet verschrikkelijk 
geweest zijn.
Maar dan, de stal, een open ruimte 
met schoon stro, een kribbe 
in het midden en daaromheen 
innemende rust. Niet wat zij eerst 
zochten misschien maar gezien de 
omstandigheden moeten de mensen 
blij zijn geweest en ze voelden 
meteen: hier kan ons kindje ‘Redder 
van de wereld’ geboren worden. 
Toen het zover was ging het grote 

nieuws in sneltreinvaart de wereld 
over door de engelen die zongen:
Kind ons geboren, Zoon ons 
gegeven, Vader voor eeuwig, Koning 
van de Vrede.
 
De herders die dag en nacht bij hun 
schapen waren zijn meteen aanwezig 
en zorgen voor een warme liefdevolle 
sfeer vol verwondering.
Over Maria en Jozef horen we dan 
niet veel maar reken erop dat die blij 
en dankbaar zijn geweest dat alles zo 
goed is afgelopen en koesteren hun 
kleine zoon Jezus.

De sterretjes maken zich daar niet 
druk om. 
Het was koud, de sterretjes in hun 
mooie gekleurde kleertjes lagen dicht 
tegen elkaar aan in de bocht van de 
maan en daar werden ze zo lekker 
warm van.
Opeens begon het roze sterretje 
te praten ’Jullie weten toch dat het 
een bijzondere avond is?' Ja het 
is kerstavond', riepen de andere 
sterretjes tegelijk.
‘Dat is geen gewone avond. Kijk eens 
naar beneden wat je allemaal ziet.
Allemaal verlichte huisjes' riep er één 

'en een heleboel mensen met tassen'.
‘Een kerstboom, een hele grote' riep 
het kleinste sterretje opgewon en.
'Heel gezellig', zei het roze sterretje. 
'Maar weet je wat ik ook zie?
Een meisje dat huilend door de 
sneeuw loopt en een oude man op 
krukken, allebei helemaal alleen. 
De sterretjes bogen zich over de rand 
van de maan het kleintje viel er bijna 
uit.
‘Pas op je mag nu nog niet naar 
de aarde hoor!‘ Gaan we dan daar 
naartoe?' riepen ze in koor. ‘Ja ik 
stuur jullie weg om mensen te zoeken 
die ziek, alleen of verdrietig zijn om 
ze weer blij te maken.’  ‘Oh dat is 
leuk. 
Zullen we maar direct gaan?' Zonder 
op antwoord te wachten sprongen ze 
naar beneden.
Het is Kerstmis, Jezus is geboren om 
mensen te verrassen en blij te maken.
In dit Licht wens ik u allen: 
Gezegende Kerstdagen en alle goeds, 
voor Tweeduizend Vier en 
Twintig!..............Wees gegroet.

Kees Verschure
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Februari 2024 bedevaart naar Lourdes 
bij gelegenheid van de herdenking van 
de verschijningen in 1858

Ook in februari 2024 organiseert 
Christoffel Reizen een bedevaart naar 
Lourdes. Het thema van deze bedevaart 
staat in het teken van het jaarthema: 
‘Kom in processie’. Dit is de opdracht die 
Bernadette Soubirous ontving tijdens 
haar 13de  ontmoeting met de Dame op  
2 maart 1858.

Het is voor het eerst dat Christoffel 
Reizen de bedevaart, als proef, wil 
uitvoeren door de pelgrims in één dag 
met de bus naar Lourdes te vervoeren 
en in een nacht weer terug naar huis 
te brengen. De heenreis vertrekt op 
woensdag 7 februari om 06:00 uur 
vanuit Zwolle en stopt afhankelijk van 
de afkomst van pelgrims in Utrecht en 

‘s Hertogenbosch. Verwachte aankomst 
in Lourdes zal rond 22:00 uur ‘s avonds 
zijn. De terugreis begint op zondag 11 
februari na de lichtprocessie. Vertrek om 
22:30 uur met als aankomst 12 februari 
rond 14:30 uur. 

Hotel Irlande zal ons, net als vorig jaar, op 
basis van vol pension gastvrij ontvangen.

Voor nadere informatie, programma en 
inschrijving voor de bedevaart kunt u 
terecht op de website van Christoffel 
Reizen: www.christoffelreizen.nl 

U kunt ook bellen voor nadere informatie 
(073) 203 41 44

Deelname aan deze bedevaart vanaf       
€ 595,00

Bedevaart naar Lourdes

http://www.christoffelreizen.nl
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P A S T O R A A T

Gulden mis 2023 in de OLV basiliek

Ook dit jaar zal op de woensdag in de derdeweek van de advent (20 december) de Gulden Mis 
gevierd worden in de OLV basiliek te Zwolle. Deze bijzondere mis wordt ook wel Roratemis 
genoemd omdat ze opent met het adventsgezang Rorate cæli. In het Latijn heet zij Missa Aurea, 
letterlijk Gouden oftewel Gulden Mis, vanwege het geheim dat wordt verkondigd: dat Maria in 
blijde verwachting raakt van Hem die het Licht der Wereld wordt genoemd. In middeleeuwse 
handschriften werden de eerste regels van dit evangelie dan ook wel in gouden letters geschreven. 
De kerk baadt tijdens deze mis in een gouden gloed, omdat ze geheel door kaarsen wordt verlicht. 
 
We leven in de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van 
het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld. Tijdens deze mis 
wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om deze Gulden Mis mee te komen vieren.

Aan het eind van de viering zullen alle kerkgangers met een brandende kaars rondom de 
kerststal komen staan en zal de kerststal worden gezegend.
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V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r

Van het Parochiebestuur

In de donkere dagen voor Kerst wil ik wel 
eens wat achteromkijken. Zo lees ik in de 
decembereditie van de Oversteek van twee 
jaar geleden (2021), dat wij elkaar toen, 
ondanks de coronamaatregelen, toch vrede 
mochten wensen (niet met een handdruk 
maar via een lichte buiging met een hand op 
het hart). Wat een wereld van verschil met 
vandaag en wat lijkt het al lang geleden! Er 
zijn geen restricties meer voor vredewensen, 
maar vreemd genoeg is er wel meer 
aanleiding toe. Onze wereld is onrustiger 
geworden als gevolg van oplaaiende 
oorlogen elders in de wereld en van grotere 
polarisatie in eigen land. De vredewens lijkt 
mij voor deze Kerstdagen daarom urgenter 
dan ooit. Misschien kunnen wij er in onze 
gemeenschappen een begin mee maken. Van 
mijn kant alvast een eersteling: namens het 
parochiebestuur wens ik u allen vrede en alle 
goeds!

In het parochiebestuur is onze 
penningmeester Frans Renne bezig 
geweest om onze geloofsgemeenschappen 
aan te laten sluiten op de ‘Givt’. De ‘Givt’ 
biedt de mogelijkheid om het collectegeld 
en andere giften te betalen via een 
digitale app. Inmiddels kunt u in alle 
geloofsgemeenschappen op die manier uw 
financiële bijdrage aan de parochie voldoen. 
Deze manier van betalen vereenvoudigt de 
werkzaamheden voor de budgethouders. 
Tegelijk biedt het u als parochiaan het gemak 

van digitaal betalen (niet meer aan kleingeld 
hoeven denken!) en een beter zicht op uw 
uitgaven.

Het nieuwe pastoraal en bestuurlijk 
beleidsplan voor de komende jaren nadert 
zijn voltooiing. Het pastoraal team en de 
drie parochiebesturen H. Christoffel, H. 
Thomas a Kempis en H. Norbertus zullen 
begin december het plan vaststellen. Het is 
de eerste keer dat er voor de drie parochies 
en voor alle geloofsgemeenschappen 
een gezamenlijk beleid gaat gelden. 
De communicatie van het plan met alle 
parochianen en vrijwilligers wordt in januari 
2024 opgestart.

Ik wil u nog even meenemen in een gedicht:

De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan

Wat te doen met wensen en dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter

De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart

Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen

Laat het leven op je afkomen
Heb lief, bewonder en geniet!

Het parochiebestuur wenst u, mooie en 
gezegende feestdagen toe en een goed en 
voorspoedig 2024.

Tony Merkelbach - technisch voorzitter
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Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

9 en 10 december 2023 
2e zondag van de advent 

jaar B 

Jes. 40, 1-5 + 9-11 
2 Petr. 3, 8-14 

Mc. 1, 1-8 
Geen viering  

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Gezinskoor 

------------------------------------------ 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

9 en 10 december 2023 
2e zondag van de advent 

jaar B 

16 en 17 december 2023 
3e zondag van de advent 

Zondag “Gaudete” 
jaar B 

Jes. 61, 1-2a + 10-11 
1 Tess. 5, 16-24 

Joh. 1, 6-8 + 19-28 
 

Zondag 12.00 uur 
Kerstoratorium 

Projectkoor 

Vrijdag 15 dec. 14.30 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  Zondag 11.00 uur 
Livestream uit de Petruskerk 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

16 en 17 december 2023 
3e zondag van de advent 

Zondag “Gaudete” 
jaar B 

23 en 24 december 2023 
4e zondag van de advent 

jaar B 

2 Sam. 7, 1-5 + 8b-11 + 
16 

Rom. 16, 25-27 
Lc. 1, 26-38 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

    
23 en 24 december 2023 
4e zondag van de advent 

jaar B 

24 december 2023 
Kerstavond 

jaar B 

Jes. 9, 1-3 + 5-6 
Tit. 2, 11-14 
Lc. 2, 1-14 

17.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
Bel Canto 

22.00 uur 
Kerstavondviering m.m.v. 
Nunspeets mannenkoor 

  

18.00 uur Gezinsviering 
Eigen voorgangers 

’t Ludgrut 
---------------------------------------------- 

20.00 uur Eucharistieviering 
Mgr. T. Hoogenboom 

Cantorij 

19.00 uur Gezinsviering 
Eigen voorgangers 

Zimple 
---------------------------------------------- 

22.00 uur Eucharistieviering 
Mgr. T. Hoogenboom 

Pax Christikoor 

19.30 uur 
Kerstavondviering 
Eigen voorgangers 

Alliance en Kinderprojectkoor 
Livestream 

24 december 2023 
Kerstavond 

jaar B 

25 december 2023 
1e Kerstdag 

jaar B 

Jes. 52, 7-10 
Heb. 1, 1-6 

Joh. 1, 1-18 of 1-5 + 9-14 
     

11.00 uur 
WoCo 

Internationaal gelegenheidskoor 

09.00 uur  
WoCo 

Diaken L. Everts 
Cantorij 

25 december 2023 
1e Kerstdag 

jaar B 
26 december 2023 

2e Kerstdag 
jaar B 

Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60 
 

Mt. 10, 17-22 
     

11.00 uur 
Eigen voorganger 

Kindje wiegen 
 

26 december 2023 
2e Kerstdag 

jaar B 

30 en 31 december 2023 
Feest van de H. Familie 

jaar B 

Sir. 3, 3-7 + 14-17a of 
Gen. 15, 1-6 + 21, 1-3 

Kol. 3, 12-21 of 
Heb. 11, 8 + 11-12 + 

17-19 
Lc. 2, 22-40 of 

22 + 39-40 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Afsluiting 2023 

   Zondag 11.00 uur 
Livestream uit de Petruskerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Vrijdag 29 december geen viering 
---------------------------------------------- 
Zondag 31 december 19.00 uur 
Oecumenische viering RK-zijde 

VEP en PGS-voorganger 
Samenzang 
Livestream 

30 en 31 december 2023 
Feest van de H. Familie 

jaar B 

1 januari 2024 
Nieuwjaarsdag 

Moederschap van Maria 
jaar B 

Num. 6, 22-27 
Gal. 4, 4-7 

Lc. 2, 16-21 
       

1 januari 2024 
Nieuwjaarsdag 

Moederschap van Maria 
jaar B 

6 en 7 januari 2024 
Openbaring des Heren 

jaar B 

Jes. 60, 1-6 
Ef. 3, 2-3a + 5-6 

Mt. 2, 1-12 

Vrijdag 5 januari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

6 en 7 januari 2024 
Openbaring des Heren 

jaar B 

13 en 14 januari 2024 
2e zondag door het jaar 

jaar B 
 

1 Sam. 3, 3b-10 + 19 
1 Kor. 6, 13c-15a + 17-20 

Joh. 1, 35-42 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 

------------------------------------------ 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Cantorij 

13 en 14 januari 2024 
2e zondag door het jaar 

jaar B 
 

20 en 21 januari 2024 
3e zondag door het jaar 

jaar B 

 
Jon. 3, 1-5 + 10 
1 Kor. 7, 29-31 
Mc. 1, 14-20 

Zondag 10.00 uur 
Oecumenische viering 

Pw B. Roest 
Bel Canto 

Vrijdag 19 januari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
Oecumenische viering 

Petruskerk 
Ds. K. de Lange en eigen voorganger 

Cantorij en Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur 
RvK-viering RK-zijde 

Ds. G. Lubbersen 
Samenzang 
Livestream 

20 en 21 januari 2024 
3e zondag door het jaar 

jaar B 

27 en 28 januari 2024 
4e zondag door het jaar 

jaar B 
 

Deut. 18, 15-20 
1 Kor. 7, 32-35 
Mc. 1, 21-28 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Pw M. Dusseldorp 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Cantor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Kleinkoor 

Vrijdag 26 januari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zaterdag 20.00 uur 

Filmavond 
Werkgroep 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

27 en 28 januari 2024 
4e zondag door het jaar 

jaar B 
 

3 en 4 februari 2024 
5e zondag door het jaar 

jaar B 

Job. 7, 1-4 + 6-7 
1 Kor. 9, 16-19 + 22-23 

Mc. 1, 29-39 

Vrijdag 2 februari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

3 en 4 februari 2024 
5e zondag door het jaar 

jaar B 
        

 
Avondvieringen door de week: 
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk 
te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten. 

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
H. Bonifatius in Biddinghuizen https:// kerkdienstgemist.nl/stations/110
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Mededeling
Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele

websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

 

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

9 en 10 december 2023 
2e zondag van de advent 

jaar B 

Jes. 40, 1-5 + 9-11 
2 Petr. 3, 8-14 

Mc. 1, 1-8 
Geen viering  

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Gezinskoor 

------------------------------------------ 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

9 en 10 december 2023 
2e zondag van de advent 

jaar B 

16 en 17 december 2023 
3e zondag van de advent 

Zondag “Gaudete” 
jaar B 

Jes. 61, 1-2a + 10-11 
1 Tess. 5, 16-24 

Joh. 1, 6-8 + 19-28 
 

Zondag 12.00 uur 
Kerstoratorium 

Projectkoor 

Vrijdag 15 dec. 14.30 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  Zondag 11.00 uur 
Livestream uit de Petruskerk 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

16 en 17 december 2023 
3e zondag van de advent 

Zondag “Gaudete” 
jaar B 

23 en 24 december 2023 
4e zondag van de advent 

jaar B 

2 Sam. 7, 1-5 + 8b-11 + 
16 

Rom. 16, 25-27 
Lc. 1, 26-38 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

    
23 en 24 december 2023 
4e zondag van de advent 

jaar B 

24 december 2023 
Kerstavond 

jaar B 

Jes. 9, 1-3 + 5-6 
Tit. 2, 11-14 
Lc. 2, 1-14 

17.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
Bel Canto 

22.00 uur 
Kerstavondviering m.m.v. 
Nunspeets mannenkoor 

  

18.00 uur Gezinsviering 
Eigen voorgangers 

’t Ludgrut 
---------------------------------------------- 

20.00 uur Eucharistieviering 
Mgr. T. Hoogenboom 

Cantorij 

19.00 uur Gezinsviering 
Eigen voorgangers 

Zimple 
---------------------------------------------- 

22.00 uur Eucharistieviering 
Mgr. T. Hoogenboom 

Pax Christikoor 

19.30 uur 
Kerstavondviering 
Eigen voorgangers 

Alliance en Kinderprojectkoor 
Livestream 

24 december 2023 
Kerstavond 

jaar B 

25 december 2023 
1e Kerstdag 

jaar B 

Jes. 52, 7-10 
Heb. 1, 1-6 

Joh. 1, 1-18 of 1-5 + 9-14 
     

11.00 uur 
WoCo 

Internationaal gelegenheidskoor 

09.00 uur  
WoCo 

Diaken L. Everts 
Cantorij 

25 december 2023 
1e Kerstdag 

jaar B 
26 december 2023 

2e Kerstdag 
jaar B 

Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60 
 

Mt. 10, 17-22 
     

11.00 uur 
Eigen voorganger 

Kindje wiegen 
 

26 december 2023 
2e Kerstdag 

jaar B 

30 en 31 december 2023 
Feest van de H. Familie 

jaar B 

Sir. 3, 3-7 + 14-17a of 
Gen. 15, 1-6 + 21, 1-3 

Kol. 3, 12-21 of 
Heb. 11, 8 + 11-12 + 

17-19 
Lc. 2, 22-40 of 

22 + 39-40 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Afsluiting 2023 

   Zondag 11.00 uur 
Livestream uit de Petruskerk 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Vrijdag 29 december geen viering 
---------------------------------------------- 
Zondag 31 december 19.00 uur 
Oecumenische viering RK-zijde 

VEP en PGS-voorganger 
Samenzang 
Livestream 

30 en 31 december 2023 
Feest van de H. Familie 

jaar B 

1 januari 2024 
Nieuwjaarsdag 

Moederschap van Maria 
jaar B 

Num. 6, 22-27 
Gal. 4, 4-7 

Lc. 2, 16-21 
       

1 januari 2024 
Nieuwjaarsdag 

Moederschap van Maria 
jaar B 

6 en 7 januari 2024 
Openbaring des Heren 

jaar B 

Jes. 60, 1-6 
Ef. 3, 2-3a + 5-6 

Mt. 2, 1-12 

Vrijdag 5 januari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

6 en 7 januari 2024 
Openbaring des Heren 

jaar B 

13 en 14 januari 2024 
2e zondag door het jaar 

jaar B 
 

1 Sam. 3, 3b-10 + 19 
1 Kor. 6, 13c-15a + 17-20 

Joh. 1, 35-42 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 
Pax Christikoor 

------------------------------------------ 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Cantorij 

13 en 14 januari 2024 
2e zondag door het jaar 

jaar B 
 

20 en 21 januari 2024 
3e zondag door het jaar 

jaar B 

 
Jon. 3, 1-5 + 10 
1 Kor. 7, 29-31 
Mc. 1, 14-20 

Zondag 10.00 uur 
Oecumenische viering 

Pw B. Roest 
Bel Canto 

Vrijdag 19 januari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
Oecumenische viering 

Petruskerk 
Ds. K. de Lange en eigen voorganger 

Cantorij en Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur 
RvK-viering RK-zijde 

Ds. G. Lubbersen 
Samenzang 
Livestream 

20 en 21 januari 2024 
3e zondag door het jaar 

jaar B 

27 en 28 januari 2024 
4e zondag door het jaar 

jaar B 
 

Deut. 18, 15-20 
1 Kor. 7, 32-35 
Mc. 1, 21-28 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Pw M. Dusseldorp 
   

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Cantor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Kleinkoor 

Vrijdag 26 januari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zaterdag 20.00 uur 

Filmavond 
Werkgroep 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

27 en 28 januari 2024 
4e zondag door het jaar 

jaar B 
 

3 en 4 februari 2024 
5e zondag door het jaar 

jaar B 

Job. 7, 1-4 + 6-7 
1 Kor. 9, 16-19 + 22-23 

Mc. 1, 29-39 

Vrijdag 2 februari 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

3 en 4 februari 2024 
5e zondag door het jaar 

jaar B 
        

 
Vrijdagochtendvieringen door de week:
Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet. De eucharistieviering op vrijdag 15 december is 
om 14.30 uur in plaats van om 10.00 uur.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant, met uitzondering van vrijdag 29 december

Kijk voor meer informatie op Vier.nu en doe mee. Vier Kerstmis, thuis en samen in de kerk!
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Ieder kind heeft recht op een 
gezond leven, op een opleiding 
en bescherming. Het klinkt 
vanzelfsprekend, maar toch zijn 
er tientallen miljoenen kinderen 
die niet of nauwelijks naar school 
gaan. In plaats van onbezorgd 
te spelen en te leren, maken ze 
lange dagen om wat geld te 
verdienen, vaak onder gevaarlijke 
en ongezonde omstandigheden. 
Denk aan kinderen die in de 
mijnbouw werken, in fabrieken of 
in de brandende zon op plantages. 
De kans dat deze kinderen later een 
goed inkomen kunnen verdienen 
en aan het zware, onderbetaalde 
werk kunnen ontsnappen is klein: 
ze hebben immers nauwelijks 
tot geen gelegenheid gehad een 
opleiding te volgen. Dit jaar besteedt 
Adventsactie daarom extra aandacht 
aan het belangrijke onderwerp 
kinderarbeid. Omdat ieder kind recht 
heeft om kind te zijn.

Wat is kinderarbeid?

We spreken van kinderarbeid als 
kinderen onder de 12 jaar werken, 
als kinderen tussen de 12 en 14 jaar 
zwaar werk moeten doen en als 
kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk 
werk moeten doen. Gevaarlijk werk 
is al het werk dat de gezondheid en 
veiligheid van kinderen beschadigt.

Kinderarbeid belemmert de 
geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling van kinderen, onder 
andere doordat de kinderen niet 
(of bijna niet) naar school gaan. 
Kinderen die na schooltijd hun 
ouders met het huishouden of op 
het land helpen, vallen dus niet 
onder kinderarbeid.

De cijfers

Wereldwijd werken 160 miljoen 
kinderen als ‘kindarbeider’: 63 
miljoen meisjes en 97 miljoen 
jongens. Dat is bijna tien procent van 
de kinderen! 79 Miljoen kinderen 
doen gevaarlijk werk dat direct risico 
oplevert voor hun gezondheid en 
ontwikkeling. Denk aan kinderen die 
giftige gassen en fijnstof inademen 
in de mijnbouw of kinderen die 

groeistoornissen oplopen door 
zwaar, eentonig werk in fabrieken.

Bijna tien procent van de kinderen 
wereldwijd werkt als kindarbeider.

De afgelopen jaren is het aantal 
kinderen dat valt onder de definitie 
‘kinderarbeid’ gestegen, nadat 
het jarenlang gestaag daalde. In 
2000 ging het om 245.5 miljoen 
kinderen, in 2016 om 151.6 
miljoen kinderen en in 2022 dus 
160 miljoen. Oorlogen, crises en 
de coronapandemie stortten veel 
families in armoede waardoor de 
kinderen moesten meehelpen om 
het gezinsinkomen te verhogen.
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Jonge migranten uit Bangladesh 
kwetsbaar voor misbruik 

In Bangladesh leven talloze 
gezinnen van het geld dat hun 
familieleden in het buitenland 
verdienen. Onder deze migranten 
zijn ook veel kinderen. Zij zijn 
extra kwetsbaar en lopen groot 
risico in handen te vallen van 
mensenhandelaren. 

Wat is er aan de hand? 

Bangladesh heeft de afgelopen 
jaren een snelle sociaaleconomische 
ontwikkeling doorgemaakt. De 
armoede is sterk afgenomen, 
wat grotendeels te danken is 
aan de confectie-industrie en 
geldzendingen uit het buitenland 
van migranten. 
Het aantal migranten is de 
laatste jaren enorm toegenomen. 
Bangladesh had altijd al last 
van overstromingen, maar 
tegenwoordig zijn er vaker 
onvoorspelbare zware regenbuien 
en periodes van droogte. 
Honderdduizenden mensen moeten 
daardoor noodgedwongen op 

zoek naar een andere plek om te 
leven en te werken. Velen zien geen 
andere mogelijkheid dan werk aan 
te nemen in het buitenland. De 
meesten gaan naar het Midden-
Oosten. Onder hen zijn veel 
kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar 
voor misbruik en moderne slavernij 
en lopen gevaar in handen te vallen 
van mensenhandelaren. 

Wat willen we bereiken? 

In de gemeente Charsalepur vragen 
we aandacht voor dit probleem 
en willen we de inwoners - 
kinderen, jongeren, ouders, lokale 
gemeenschappen en de autoriteiten 
bewust maken van de gevaren van 
migratie en kinderarbeid. We willen 
kinderen en jongeren weerbaarder 
maken, zodat ze beter voor zichzelf 
kunnen opkomen. Het uiteindelijke 
doel is dat ouders en lokale leiders 
hun kinderen beter beschermen en 
een eind maken aan kinderarbeid en 
-migratie. 

Hoe doen we dat? 

Via verschillende activiteiten 
vragen we de aandacht van 

alle inwoners van de gemeente 
Charsalepur en geven we 
voorlichting over de risico’s van 
migratie en kinderarbeid. Honderd 
basisschoolleerlingen krijgen een 
training in sociale vaardigheden 
en weerbaarheid. Tieners die 
het risico lopen slachtoffer te 
worden van mensenhandel 
en slavernij leren hoe ze daar 
binnen hun eigen gemeenschap 
aandacht voor kunnen vragen. 
De vijftien tieners die het 
grootste gevaar lopen krijgen de 
mogelijkheid een beroepsopleiding 
te volgen. Er worden 
bewustwordingsbijeenkomsten 
georganiseerd, om ouders/
verzorgers, leraren, kerkelijk 
leiders en gemeentebestuurders te 
stimuleren hun kinderen beter te 
beschermen en een einde te maken 
aan kinderarbeid. 

U kunt uw bijdrage overmaken 
op het volgende IBAN-
rekeningnummer:

NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
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H. Willibrord Swifterbant

 Kerst-hobbymarkt in Swifterbant.
Op 9 december van 10.00 tot 15.00 uur.

In De Hoeksteen

Er hebben zich heel wat creativelingen en goede doelen 
opgegeven dus de kerstmarkt gaat door!

Er is die dag van alles te beleven. Kinderen kunnen zich 
laten schminken, u kunt oliebollen kopen. 
Er is het rad van fortuin, heel veel mooie zelfgemaakte 
creaties zoals speenkettingen, keramiek, tasjes, kaarsen 
met tekst kaarten, schilderijen, tekeningen, kerststukjes  
teveel om op te noemen. Rond lunchtijd is er erwtensoep 
of een lekker broodje.

Kom dus vooral een kijkje nemen!!

Geef met uw hart
Geef met je hart………geef……… ruim
Ook dit jaar willen wij weer een aantal bewoners van ons 
dorp verrassen met een kerstpakket.
De werkgroepen Diaconie van de beide kerken zetten zich 
hier graag voor in.
Dit kan echter niet zonder uw hulp.
Daarom is er een extra collecte op zondag 10 en 17 
december. Ook staan we in december bij AH om geld in 
te zamelen.

Heeft u DE koffiepunten of bonnen van Tietema en wilt u 
deze doneren voor de actie, dan kunt u ze inleveren bij de 
Lange Streek 37.

U kunt ook storten op: rek.  NL72 RABO 01 12 50 20 75 
van de Willibrord locatie  o.v.v.  Kerstactie

Hartelijk dank voor uw gave.
Namens de werkgroep diaconie: Nico van Wageningen, 
Mien Musters en Lidy van Noort

Opening bij de LRPG vergadering van 20 september jl
  
We moeten leren het kwaad te bestrijden zonder iemand 
kwaad te doen!
 
De wereld zit vast in een vicieuze cirkel. Kwaad roept 
kwaad op. Geweld vraagt geweld. Het ene onrecht volgt 
op het andere. Men zoekt degene, die het eerst geslagen 
heeft, niet om te vergeven, maar om terug te slaan. Men 
blijft in dezelfde cirkel ronddraaien.
 
Het is verrassend, dat in de geschiedenis van de mensen 
er plots iemand gekomen is, die de vicieuze cirkel 
doorbrak, iemand, die een geheel nieuwe weg insloeg: 
de weg van de vergeving. Jezus schakelde de vijanden uit 
met het woord vergiffenis. Zijn woorden en de getuigenis 
van zijn leven en sterven hebben de wereld diep geschokt 
en plaatsen elke generatie voor de keuze: 
Geweld of geweldloosheid. Vergiffenis of wraak.
 
Uit: “Zomaar voor jou” van Phil Bosmans

Opening van het overleg van de locatieraad/
pastoraatsgroep op 1 november: 
Voor het overleg van 1 november was het mijn beurt 
om het overleg te openen. Ik had al een tijdje terug een 
gedicht gezocht en apart gelegd dat me geschikt leek.
Het is een gedicht van Remco Campert, het heet “Gaan”.

Gaan

Ik zal gaan
o met genoegen zal ik gaan

met diepe vreugde en trompetgeschal
ik zal gaan

Als jij roept zal ik gaan
mijn werk mijn eten en mijn handen

zal ik laten staan
als jij roept zal ik gaan

Als jij roept in de morgen
in de middag in de avond

in mijn dromen in mijn waken
als jij roept zal ik gaan

Ik zal gaan
al breken ze mijn benen
al moet ik kreupel gaan

engelen binden dan mijn wagen
vleugels aan

Ik zal gaan

Maar toen ik afgelopen week mijn spulletjes bij elkaar 
zocht om het overleg voor te bereiden en net weer op het 
nieuws de verschrikkelijke beelden uit Israël had gezien, 
las ik het gedicht ineens met heel andere ogen. 
Ook de strijders van Hamas en het Israëlische leger 
hebben een oproep gehad en zijn gegaan.

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/vladislav_m/vladislav_m0902/vladislav_m090200119/4312037-Vector-heart-and-hands-icon-Red-and-white-Simply-change--Stock-Vector.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/hands_on.html&h=1300&w=1300&tbnid=RX78nDfFqyIkBM:&docid=6psMeKGYJGtiEM&ei=MgYmVu-eJYKfaab-sbgH&tbm=isch&ved=0CBYQMygTMBM4ZGoVChMI7__GoNvQyAIVgk8aCh0mfwx3
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En nu kreeg ik een vervelend gevoel bij het gedicht, ik 
vond het niet meer zo geschikt.

Ik ben verder gaan zoeken en vond een ander gedicht, 
ook van Remco Campert:   
Verzet begint niet met grote woorden.

Verzet begint niet met grote woorden

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals een storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron

verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer

die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik

een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan de ander stellen.

Ik heb beide gedichten voorgelezen als opening van het 
overleg.

Anneke Keizer

De Gerarduskalender

Een nieuw jaar met een nieuwe kalender.
Elke nieuwe dag beginnen met een beetje spirit

De Gerarduskalender, uitgebracht door pelgrimsoord 
Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag 
op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje 
spirit’. Op de achterkant staan afwisselend grappen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief 
gevoel. De kalender kost slechts 9.75 en het schild is 
gratis. Als u mij een mailtje stuurt of even opbelt  kan ik 
de kalender bij u bezorgen.
 Met o.a. een nieuwjaarszegen van Marinus van den Berg, 
een recept van Taise kokossoep, taalhumor, uitspraken 
van Herman Finkers, William Shakespeare, Max van de 
Stoel  en vele anderen.

Van harte gun ik u elke dag die positieve spirit.

Hennie van der Schans- Steeghs
hennie.steeghs@outlook.com
Tel: 0621673906
800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website 
Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe 
naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site 
speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar 
geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop 
naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds 
een ander figuur uit de kerststal. 

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat 
Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende 
kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten 
weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van 
het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. 
Midden in de bossen van Greccio liet hij een stal bouwen, 
regelde hij een ezel en een os en vroeg hij een boer en boerin 
om Jozef en Maria uit te beelden. Deze eerste levende kerststal 
was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal 
van plekken - thuis, op school, in de kerk en op straat - wordt 
de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.

Welkom bij de viering
De landelijke website Vier.nu roept gelovigen op om 
Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk. Voor onze 
geloofsgemeenschap Willibrord staat er een vieringenrooster 
online. U ziet er welke kerstvieringen wij organiseren onder 
het motto ‘Vier.nu Kerstmis!’. U bent van harte welkom! Samen 
genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, 
zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de 
boodschap van het Kind dat geboren werd in een stal om de 
wereld verlossing te brengen. Tijdens deze feestelijke dagen 
vieren we samen het sacrament van de eucharistie. 

En meer
Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die 
allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren 
van Kerstmis.  Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een 
kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link 
naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus 
schreef over de kerststal en nog veel meer.

mailto:hennie.steeghs@outlook.com
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In Memoriam
H. Ludgerus - Dronten

We hadden weer visite in de  kerk. Maar liefst 3 groepen 
van basisschool “De Brandaris” hebben gekeken, geluis-
terd en veel vragen gesteld tijdens de rondleiding. Ook 
stond er een speurtocht op het programma, zodat ze zelf 
op onderzoek konden gaan. Het was erg leuk om zoveel 
kinderen te ontvangen!

Annie, Lianne en José

Corry Vollebregt - Vieveen 11 okt 2023

Zondag 3 september is onze moeder 
overleden. Ze werd in 1927 geboren in 
Schipluiden, vlakbij Delft. Groeide op 
op de tuinderij van haar ouders, met 
haar broers en zussen, waar ze een heel 
gelukkige jeugd had. Maar op haar 13e 
brak de 2e Wereldoorlog uit en werd het 
zorgelijk.  Ma hielp en leefde érg mee 

met 2 Joodse onderduikers op de boerderij van familie 
een paar kilometer verderop. Dit heeft veel indruk op 
haar gemaakt. Haar leven lang hield ze contact met de 
toenmalige onderduikers die in Israël oud geworden zijn. 
Vaak praatte ze er nog over. Overigens buiten het eten 
van bloembollen en suikerbieten, bleven de verhalen 
vooral gaan over de mooie dingen in het leven.

Op haar 14e ging ze in “betrekking” in Zoetermeer, 
zorgde voor een oom en tante. Daar leerde ze aanpakken 
en ook ontmoette ze Cor Vollebregt (Pa)  waarmee 
ze trouwde en 10 kinderen kreeg. Samen met onze  
Oom Adriaan boerden ze op het ouderlijk bedrijf in 
Zoetermeer, totdat we in 1968 naar de Flevopolder 
verhuisden. 

We woonden aan het Lisdoddepad tot 1985 waar wij 
als kinderen veel vrijheid, plezier en vermaak hadden. 
Het was een warm nest. Wanneer er vrienden of andere 
onverwachte mee-eters bleven, verdunde ma de soep 
gewoon en sneed pa het vlees in wat kleinere stukjes. 
Het was hun nooit teveel. De mantra’s: “Nooit met lege 
handen lopen” en “laat jij ook je handen eens wapperen” 
ontlastte Ma natuurlijk ook. Dus wij moesten aardappelen 
schillen, stofzuigen, gasstel schoonmaken en schoenen 
poetsen. De afwas daarentegen was uitermate geschikt 
voor goede gesprekken, maar we waren toch wel héél 
blij met één van de beste uitvindingen van de zeventiger 
jaren, de vaatwasser. Die kwam er al snel. Tussen het 
huishouden door, als wij moe gefietst uit school kwamen 
ving ma de ene na de andere puber op om te vragen 
hoe het op school was, hoe we ons voelden, wat de 
plannen waren, etc. Waar ze de tijd en het geduld 
vandaan haalde is nog steeds een raadsel. Ook toen we 
van lieverlee het nest gingen verlaten, kwam ma  altijd 
helpen schoonmaken, behangen (de specialist van de 
familie), schilderen, inruimen en verhuizen. In 1986, na 2 
jaar ziekte overleed onze vader en woonde ma, na een 
goed huwelijk, 37 jaar als weduwe aan De Zate. Ze werd 
lid van een nabestaandengroep en hield daar héél goede 
vrienden aan over. Ze miste pa maar ging niet bij de 
pakken neerzitten en bleef actief. Ze reisde veel. Naast de 
familie in Canada en Nieuw Zeeland pakte ze de kansen 
om kinderen, die tijdelijk in het buitenland woonden, op 
te zoeken. Zo ging ze naar Koeweit, Frankrijk, Moskou, 
Duitsland, Tanzania, Zweden en bezocht ze de voormalige 
onderduikers in Israël.  De vele fotoboeken lagen tot 
voor kort om beurten op tafel, om de reizen opnieuw 
te beleven. Dat vond ze mooi. Vanaf haar 65e  werkte ze 
een aantal jaren mee in een kledingwinkeltje bij het AZC 
in Zeewolde. Daar genoot ze van, zoveel verschillende 
mensen en culturen. Ze bood hulp en leefde mee. 
Karakteristiek voor haar. Tot op hoge leeftijd was ze lid 

van het zangkoor.  Ze deed kerkwerk, koffie schenken, 
klaverjassen, zwemmen en tot een half jaar geleden 
klom ze nog bijna dagelijks op de hometrainer, “even 
een rondje fietsen, anders word ik zo stijf als een hark”.  
Verder deed ze aan Hindelopen-schilderen en ieder van 
ons mocht een opdracht of foto uitkiezen die ze op een 
meesterlijke manier op canvas schilderde. Wij hebben 
allemaal een echte Corry Vieveen aan de muur!

Ze hield van gezelligheid. Als we met de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen thuis kwamen noemde ze dat 
steevast “een dag met een gouden randje”.
Na een periode van toenemende vergeetachtigheid en 
fysieke ongemakken verhuisde ma naar de Regenboog 
waar ze de laatste vier maanden goed en liefdevol 
verzorgd werd. “Het zijn zulke aardige mensen”, zei ze    
regelmatig.                                                  

Na een leven van ruim 96 jaar en een mooie 
uitvaartdienst kunnen wij met grote tevredenheid, 
dankbaarheid en veel plezier terugkijken op wie zij 
was. Ma heeft een goed en mooi leven gehad. Positief 
ingesteld, sterk, zowel lichamelijk als mentaal, praktisch, 
meelevend, humoristisch en zorgzaam. Ze  was trots op 
haar nakomelingen en tot het laatst toe geïnteresseerd 
hoe het met ons en onze kinderen ging. En wij zijn trots 
op ma.

Familie Vollebregt
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Actie Kerkbalans 2024

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de 
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, 
de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 
werken kerkgenootschappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen 
plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, 
de koffie, maar ook het personeel en missionaire- en 
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de 
Actie Kerkbalans.

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 
januari tot zaterdag 27 januari 2024!

Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van 
betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om 
ons heen.

Namens de LocatieRaad Ludgeruskerk,
Anneke Huisman – van der Burg (budgethouder)

Werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. 

Begin dit jaar hebben wij de werkgroepen aangeschreven of 
zij een klein stukje kunnen schrijven over hun activiteiten. 
We zijn zeer gelukkig en dankbaar dat we zoveel werkgroe-
pen hebben waarbinnen veel parochianen actief zijn. Wij 
willen in elke Oversteek enkele werkgroepen aan het woord 
laten.
Ook wordt hierbij een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilli-
gers om de werkgroepen te versterken. Hiervoor kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat of met ondergetekende. 

SACRAMENTEN / VERDIEPING

Doopgroep: Er is een contactpersoon binnen onze ge-
loofsgemeenschap die de ouders informeert over de 
gang van zaken rond het dopen van hun kindje. Zij legt 
contact met de voorganger en begeleidt het gehele pro-
ces. Zorgt voor een doopduifje, inschrijving in het doop-
register en geeft gegevens door aan het secretariaat. In 
het najaar worden alle doopouders uitgenodigd en wor-
den de doopduifjes tijdens een viering uitgereikt.

Huwelijksvoorbereiding: Wanneer de wens bestaat om 
in de kerk te trouwen kan men contact opnemen met het 
secretariaat van de kerk. De contactpersoon wordt dan 
geïnformeerd en zij zal na overleg met het bruidspaar een 
voorganger benaderen en verdere afspraken maken over 
de invulling van de huwelijksviering.

H. Vormsel: Één keer in de twee jaar worden de ouders 
van de kinderen in de leeftijd van 13– 15 jaar per brief 
uitgenodigd om hun kind aan te melden voor het H. 
Vormsel. Afhankelijk van de reactie wordt er besloten hoe 
verder te gaan.

1ste Communie: Jaarlijks worden de ouders van de kin-
deren in de leeftijd van 7 – 8 jaar uitgenodigd om hun 
kind aan te melden voor de 1ste Communie. Afhankelijk 
van de reacties wordt besloten hoe verder te gaan. 

Volwassencatechese: Deze werkgroep is een parochiële 
werkgroep voor alle vijf geloofsgemeenschappen. Jaarlijks 
wordt er een boekje “Herbronning” samengesteld met 
een aantal bijeenkomsten over zingeving en levensvragen 
ter verdieping van het (geloofs)leven en voor ontmoetin-
gen met andere bezoekers. 

Namens de Locatieraad / Pastoraadsgroep:   
Peter Meijer en Marinus Huijsmans

VACATURE LIJST
Werkgroepen Werkgroepen

Rouwverwerking H. Vormsel
Bloemengroep 1ste Communie
Organist Volwassen catechese
Beamer- en Streamers-
groep
MOV
KeSa

Mocht u belangstelling hebben om mee te draaien in één 
van deze werkgroepen, dan kunt u zich aanmelden bij het 
secretariaat in de Ludgeruskerk.

De voorbereidingen voor de 
kerstviering zijn alweer begonnen!! 
We gaan zoals elk jaar het 
kerstverhaal uitspelen en zingen. 
De kerstviering is op zondag 24 
december om 18.00 uur.
Alle kinderen die dat willen mogen 

meedoen, groot en klein. We hebben voor iedereen 
verkleedkleren (Jozef, Maria, koningen, engelen, veel 
herders en nóg meer schapen) en niemand hoeft iets te 
zeggen.
We oefenen op vrijdagavond 8 - 15 -22 december van 
18.30-19.15 uur in de kerk.
Doe je mee?? Hartstikke leuk, laat je even weten of je 
erbij bent?

Groetjes en graag tot zings!
Annie Nijmeijer en José Meijer
peter-jose@outlook.com
06-4868.6950

mailto:peter-jose@outlook.com
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De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe 
parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:

- Marcel en Flor Rooda
- Ines Prgomet
- Familie Terborg/Wilyam
- Zsuzsi Motzheim
- Mary Kraus

Pax Christi Lelystad
In Memoriam

Theet Meijer
1935 - 2023

Theodorus Antonius Meijer

Op 9 september 2023 overleed Theet 
Meijer in de Bunterhoek afdeling De 
Brink in Nunspeet, op 88-jarige leeftijd. 
Theet werd geboren op 8 februari 1935 
in Nieuw-Wehl, in een katholiek gezin 
met 10 kinderen. Zijn moeder overleed 
op jonge leeftijd. Theet had graag tim-

merman willen worden, maar zijn vader vond het beter 
dat hij zich als boerenknecht verhuurde. Eerst in Steende-
ren, later in Espel in de NOP. In 1960 werd de RIJP (Rijks-
dienst voor de IJsselmeerPolders) zijn werkgever waar hij 
medewerker veldpersoneel werd en in Kamp Ketelhaven 
woonde. Op de kermis in Didam vond Theet zijn grote 
liefde: Riek
Banning. Op 27 febr 1962 trouwden ze en gingen in IJs-
selmuiden wonen. Hier werden hun 2 zonen, Johan en 
Anton, geboren. In 1968 verhuisden ze naar de
Hemmeland in Lelystad.
Zijn werk als maaidorserchauffeur vond hij het mooiste en 
vooral zijn combine de New-Holland 46 was zijn trots.
Naast tekenen hield Theet van zijn moestuin en was hij 
een fervent ideeëninzender, die menige boekenbon kreeg 
uitgereikt. Theet behoorde bij de polderpioniers, niet al-
leen qua werk, ook in de kerk: je deed nooit vergeefs een
beroep op hem. Vijfenveertig jaar diende hij de Pax-Chris-
ti-parochie als koster, klussenier in en om de kerk (tuin-
onderhoud), rondbrengen Gesprek later De Oversteek, 
oud-papier-medewerker, enz. Als dank is het “pleintje” 
tussen de Petruskerk en de toren naar hem vernoemd: 
het MeijerPlein! In oktober 2020 overleed Riek. Johan en 
Anton vonden voor hem een plek in zorgcentrum Bunter-
hoek, waar hij het naar zijn zin had. Theet hield van zijn
zonen maar vooral van kleinkind Sterre. Met zijn overlij-
den is weer een markante persoon ons ontvallen.
Dat hij moge rusten in vrede.

Willem van der Burg

Gedicht naar aanleiding van Allerzielen

Afgelopen 2 november hebben we weer de viering 
gehad van Allerzielen. Hierin hebben we de overleden 
parochianen van het afgelopen jaar herdacht en alle 
andere dierbaren die ons zijn ontvallen.
Het thema van de viering was “Ik zal er zijn” en er werd 
voorgegaan door Ad van Kampen en Janny Rieff. Het 
was een mooie viering waarin we gebeden, gelezen en 
gezongen hebben. Na afloop was er gelegenheid om 
met elkaar te praten, herinneringen te delen en steun te 
zoeken bij elkaar. Zo kwam ik ook met een weduwnaar 
in gesprek over wat het overlijden van je partner met je 
doet en met de omgeving. Iedereen rouwt op zijn eigen 
manier en het gemis is er!
Deze man vertelde mij dat hij heel veel gedichten schreef 
om zijn verdriet te verwerken, een van zijn gedichten wil 
hij met ons delen:

Rouw;

De een zus, de ander zo,
Wie weet, toch nog hopend op een hallo? 

Begrip is er zeker de eerste maanden, daarna blijft er niets 
anders over dan jezelf te vermanen.

De wereld staat niet stil, die draait wel door, jij moet 
vooruit, je moet verder roepen de mensen in koor…

Maar jij staat stil, tenminste voor een tijd lang, het is stil, je 
komt niet meer op gang, bent bang…..

Je zoekt, je roept, maar ze is er niet, je mist de ‘closenes’ en 
schreeuwt; vergeet me niet!

Ach, over een tijdje vind je hopelijk wel weer je plekje, en is 
je huisje ook weer je vertrouwde stekje.

In de tussentijd heb je hopelijk wel heel veel gezien, niet 
alleen mindere, maar ook leuke dingen misschien.

Mocht u nog  behoefte hebben aan een gesprek naar 
aanleiding van een overlijden, dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat.

Petra van der Hem (persoonlijk pastoraat)



25

Dit is Maria’s ezeltje. 
Hij gaat met haar op weg van 
Nazareth naar Bethlehem.
Samen met het ezeltje 
nodigen we alle kinderen van 
0 tot 6 jaar uit
om op weg te gaan naar het 
kindje!

Wanneer: 26 december 2013
Tijd: 11.00 uur
Waar: Petruskerk

Programma Kerst-Inn 2023 bevestigt traditionele 
kerstboodschap: 

‘Kerst vier je samen, niet alleen’ 

Op tweede kerstdag, dinsdag 26 december, is 
iedereen van harte welkom bij de Kerst-Inn in de 
Ontmoetingskerk. De inmiddels 46e editie begint 
om 13.00 uur. De hele middag zijn er verschillende 
activiteiten. Rond 19.00 uur wordt het afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd. 

De Kerst-Inn is een gezamenlijk initiatief van de 
geloofsgemeenschap Pax Christi en de Protestantse 
Gemeente Lelystad. De toegang is gratis. Iedereen 
is welkom, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur of 
genderidentiteit. De gastvrijheid en de gelegenheid die 
de Kerst-Inn biedt om elkaar te ontmoeten in woord, 
gebaar, creatie, sport en spel, past bij de boodschap van 
hoop, opgesloten in Kerst: het feest van het licht, het 
verhaal van de geboorte van Jezus als lichtbrenger, van 
vrede en van toekomst in en voor deze wereld. ‘Kerst 
vier je samen’ is dan het uitnodigende motto van de 
organiserende kerken voor deze editie van de Kerst-Inn! 

Programma

Bezoekers genieten gedurende de middag van optredens 
van verschillende artiesten, maar kunnen ook zelf creatief 
aan de slag met verschillende werkvormen. Muziekgroep 
Timeless brengt een gevarieerd kerstrepertoire, 
magiër Anton Maris geeft met zijn tricks en trucs een 
onnavolgbare goochelshow en Bellydance Lelydance 
verzorgt een sprankelend dansoptreden. Bezoekers 
worden bovendien uitgedaagd om ook de eigen 
danskwaliteiten te etaleren. Liefhebbers van een tranen 
trekkend kerstverhaal komen met de door Abraham de 
Keijzer te brengen voordracht volledig aan hun trekken.

Creatief en bingo

Wil je zelf creatief aan de slag, dan kun je met de 
3D-printerpen, met verf en schilderskwast of met kralen 
en lijm je eigen kunstwerkjes maken. En natuurlijk zijn er 
verschillende huiskamerspelletjes zoals schaken, dammen, 
triominos, sjoelen, blikgooien enz. In het Jeugdhonk 
kun je gamen, tafeltennissen, tafelvoetbal spelen, je 
eigen muziek luisteren en karaoke doen. Kleine kinderen 
kunnen er geschminkt worden. In een hoek van de 
kerkzaal wordt een levende kerststal ingericht met dieren 
van educatieve boerderij De Huif. En ‘last but not least’: er 
zijn twee bingorondes met aantrekkelijke prijzen.

Eten en drinken

De inwendige mens komt tijdens de Kerst-Inn niets tekort. 
De gehele middag worden hapjes en drankjes geserveerd. 
De Kerst-Inn wordt afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd. 

Gratis vervoer

Voor elke bezoeker van de Kerst-Inn ligt een attentie 
klaar. Voor wie moeite heeft met vervoer van en naar de 
Ontmoetingskerk is er gratis vervoer. Daarvoor kan op 
tweede kerstdag vanaf 12.00 uur  worden gebeld met de 
Ontmoetingskerk, tel. 0320-226382. Of stuur tevoren een 
bericht naar info@kerst-inn-lelystad.nl  o.v.v. naam, adres, 
telefoonnummer en tijdstip waarop u opgehaald wilt 
worden. 

Bijdrage 

De Kerst-Inn kost niets en is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Maar wie het kan missen en de Kerst-Inn 
een warm hart toedraagt kan een bijdrage overmaken op 
een van de volgende rekeningnummers:

•	 NL52 INGB 0000 1465 24 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Lelystad o.v.v. ‘Kerst-Inn 
2023’;

•	 NL08 RABO 0337 6034 64 ten name van Parochie 
H.Norbertus Dronten/Lelystad o.v.v. ‘Kerst-Inn 
2023’. 

Website     

Uitgebreide informatie over de Kerst-Inn en het 
volledige programma is te vinden op de website                         
www.kerst-inn-lelystad.nl 

Nadere informatie 

Wie meer informatie wil over de Kerst-Inn of zich als 
vrijwilliger wil aanmelden, kan contact opnemen met de 
voorzitter van de Kerst-Inn commissie, Dick Nauta, tel. 
06-51853354,

info@kerst-inn-lelystad.nl 

mailto:info@kerst-inn-lelystad.nl
http://www.kerst-inn-lelystad.nl
mailto:info@kerst-inn-lelystad.nl
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H.Bonifatius-Biddinghuizen
In Memoriam

CILLY MASTELING – CLOBUS

14 januari 1939 – 22 augustus 2023      
Toen Erik, de oudste zoon van Cilly en Jan 
Masteling mij belde met de mededeling 
dat zijn moeder was overleden, wist 
ik vrijwel meteen welk thema ik 
zou voorstellen voor haar uitvaart.  
“BEELD(en) van een VROUW” want hun 

moeder was de vrouw van de beelden... ze kon prachtig 
schilderen en beeldhouwen.. Maar ze was zoveel meer... 
intelligent, geëmancipeerd, vooruitstrevend, zelfstandig 
en kritisch. Vooral op het gebied van geloof. Zeker.. 
ze was gelovig, maar niet (goed)gelovig. Ze hield van 
alternatieve vieringen met veel symboliek en van pittige 
overwegingen. Ze was ook de leuke niet alledaagse 
moeder van Erik (haar evenbeeld) en André (evenbeeld 
van zijn vader Jan) die ze al heel jong leerde dat ook 
moeders (recht op) hun eigen leven en carrière hebben, 
maar ze was vooral de grote liefde van Jan met wie ze 
de hele wereld over reisde. Echtgenoten, Tochtgenoten 
en Reisgenoten voor het leven waren ze. Voor elkaar 
geschapen, een soort eigentijdse Adam en Eva die hun 
eigen paradijs creëerden... En wat was ze er kapot van 
toen hun paradijselijke leven werd verwoest door de 
ziekte van Alzheimer, die rond 2020 bij Jan toesloeg. 
In 2022 werden ze van elkaar gescheiden.. Jan moest 
naar de Regenboog.. en Cilly bleef wanhopig achter, 
intussen ook worstelend met de eerste verschijnselen 
van Alzheimer, maar dat kwam pas aan het licht na 
het overlijden van Jan. Cilly moest voorgoed verder 
zonder haar geliefde Reisgenoot, maar niet voor lang, 
want 17 maanden later kwam ook voor haar het einde 
in zorgcentrum Birkenhoven in Amersfoort waar ze al 
tien maanden verbleef. Bij haar uitvaart in crematorium 
Leusden las ik een fragment voor uit Genesis over de 
schepping van de mens. En terwijl ik bij de uitvaart 
van Jan de versie had gekozen waarin man en vrouw 
gelijktijdig werden geschapen (als beelden van God schiep 
hij hen... mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen) koos ik bij 
Cilly de versie waarbij de vrouw wordt geschapen uit de 
rib van de man. De versie die de vrouw reduceert tot een 
onderdeel van de man en nog altijd negatieve gevolgen 
heeft voor de Eva’s van deze wereld. En uitgerekend die 
versie koos ik bij Cilly... We hadden er bij de voorbereiding 
van hun 50 jarig huwelijksjubileum in 2014 een stevige 
discussie over gehad, maar toen ik haar vertelde dat er 
ook vertalingen bestaan die de rib vervangen door het 
HART (de vrouw werd de man uit het hart gegrepen..) 
mocht ik deze versie gebruiken bij die viering en ik koos 
er ook weer voor bij haar uitvaart. Want Jan en Cilly waren 
elkaar echt “uit het hart gegrepen..” samen vormden ze 
het Voorbeeld van wat God bedoeld moet hebben met 
twee mensen die elkaars (gelijkwaardige) Tegenover en 
Spiegelbeeld vormen. De extra lange viering werd omlijst 
door prachtige beelden op powerpoint, live muziek en 
liederen waarin de liefde de hoofdrol speelt. De baar werd 
omringd door Cilly’s eigen creaties en we sloten af met 
het prachtige “Nooit meer zonder Reisgenoot”..  Cilly en 
Jan zijn weer bij elkaar en mogen nu voorgoed samen 
verder reizen.. 

Dorothée van Leer

                   

KORTE TERUGBLIK

Start nieuwe seizoen

Zaterdagavond 9 september zijn we het nieuwe seizoen 
gestart met een open-lucht-viering.

André van Boven ging ons voor in deze viering met als 
thema: Liefde verbindt ons. Het weer was ons gunstig 
gezind en de animo was groot!

Oecumenische viering met Leo Fijen

In de Vredesweek werd op zondag 17 september een 
oecumenische viering gehouden, waarin Leo Fijen 
ons voorging. De belangstelling van beide gezindten 
was groot en zijn verhaal omtrent Titus Brandsma was 
indrukwekkend.

Vrijwilligersdag

Zaterdag 21 oktober waren alle vrijwilligers uitgenodigd 
voor de vrijwilligersmiddag. We trapten af bij het 
Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten. In groepen 
werden we door gidsen geïnformeerd over de materialen 
en machines die daar ruimschoots uitgestald staan. De 
middag werd afgesloten met een chinees buffet. Een hele 
gezellige middag en een mooie blijk van waardering voor 
alle taken die vervuld worden.
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KOMENDE PERIODE

Kerstoratorium De Verhalen
Tekst:  

Michaël Steenhouwer
Muziek: 

Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen
Zondag 17 december 2023  om 12.00 uur

Inloop vanaf 11.45 uur in de Voorhof in Biddinghuizen
Toegang gratis

Toelichting

Of het historisch allemaal zo gegaan is? Waarschijnlijk 
niet. Maar daar gaat het niet om. Met de verhalen over 
zijn geboorte probeerden de volgelingen van Jezus te 
verwoorden wat hij voor hen betekende. De belofte 
van een nieuw begin waarin God ons nabij zal zijn (de 
boodschap van de engel), het geloof dat de wereld zal 
omwentelen (het Magnificat), de hoop op vrede onder 
mensen (de herders), het vermoeden dat je niet alleen 
bent op je wondere levensreis (de wijzen), de wetenschap 
dat het goed zal zijn aan het eind (Simeon).

Belangrijker dan die overgeleverde verhalen zijn onze 
eigen verhalen. Die van toen zijn wij. Onze ervaringen 
van momenten waarop je gesterkt werd in je geloof en je 
hoop, zoals de spelers in de kerstverhalen. De geboorte 
van Jezus krijgt pas betekenis als hún verhalen gaan 
samenvallen met onze verhalen, met wat we zelf beleven, 
geloven en hopen - maar ook met wat ons tot twijfel 
brengt en bezorgd maakt.

Een rode draad in de verhalen is dat God nabij komt om 
mensen te bevrijden, hoe dan ook. Zoals verteld wordt 
hoe God zich kenbaar maakte aan Mozes: Ik ben nabij. Ik 
heb het lijden van mijn mensen gezien, ik heb hun huilen 
gehoord, ik daal af om te bevrijden. Zo’n God is niet “in 
den hoge” maar bij de mensen.

Een tweede rode draad is dat het kleine meer is dan het 
grote. Dat mag een droom zijn, een visioen zoals in het 
Magnificat. Het is ook werkelijkheid in de geboorte van 
het kind. Zoals ouders het soms verwoorden: de geboorte 
van je kind is het grootste wat je kan overkomen - juist 
omdat het zo klein en weerloos is.

Met de geboorte van Jezus is de wereld niet radicaal 
veranderd. Nog steeds voelen mensen zich van God 
verlaten, nog steeds regeren de grote graaiers, nog steeds 
wordt onze aarde bedreigd. Kerstmis is uiteindelijk vooral 
droom, hoop en verwachting. Het oratorium begint met 
Simeon, die uitzag naar de dag van troost voor Israël, en 
het eindigt met diezelfde Simeon. Zijn verwachting wordt 
de onze. Wachten gaat nooit voorbij.

Over de uitvoering

Deze uitvoering van De Verhalen doen we met klein koor, 
8 zangers (SATB), een fluitist en een pianist. De liederen 
zijn 1, 4 en 5-stemmig. 

Door het met een klein groepje uit te voeren, komen 
de teksten en de muziek nog beter tot zijn recht. De 
composities worden transparanter en intiemer.

Helen van Els heeft de leiding over dit mooie project.

Een mooie aanloop naar de kerstdagen!

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.

Dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn.

Dat mensen mensen doden,

dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,

Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard,

dat wij toch nooit erkennen

het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.

Dat onze lieve aarde

nog kans op redding heeft.
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H. Franciscus Nunspeet en 
Elburg en ’t Harde

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

In Memoriam
Ger Kriebel werd geboren als Geurt Kriebel op 30 juli 
1935 in Bussum.

Tijdens de oorlog overleed zijn vader, schipper van beroep. 
Ger was 6 jaar oud en dit gebeuren heeft grote impact 
op hem gehad. Op een gegeven moment leerde hij Joke 
kennen en werd katholiek. Eenmaal getrouwd vestigden zij 
zich in Bussum. Zij kregen twee zoons en een dochter. In 
zijn werkzame leven had Ger een zaak in Nieuw-Vennep, en 
wel de enige lingeriekant-snijderij in Nederland. Bijzonder 
was dat zij ook elastisch kant leverden. Toen de kinderen 
de zaak konden draaien, trokken Ger en Joke naar Speuld, 
en verbleven daar in een caravan. Zij werkten nog twee 
dagen in de week in de zaak. 
Hij hoorde dat het huisje aan de Gerard Vethlaan te koop 
kwam te staan. De caravan in Speuld werd aan familie 
overgedaan en sindsdien woonden Joke en Ger in Nunspeet. 
Vanwege hun gezondheid was het niet meer mogelijk om 
naar de kerk te gaan en ontstond het zondagochtend-
ritueel van bij het ontbijt de Eucharistieviering op TV 
volgen, en elkaar de vrede wensen. Zo hebben Ger en Joke 
ook op zondag 8 oktober elkaar nog de vrede gewenst, 
enkele uren voor zijn overlijden, na een ziekbed.

Mevrouw Ineke Nederveen werd geboren in Gorinchem 
op 7 oktober 1953

Getrouwd met de heer Henri Drent en ze kregen 3 kinderen 
en kleinkinderen. Zij is onderwijzeres geweest van de St. 
Franciscusschool te Nunspeet. Velen kennen haar als een 
opgewekt vrolijk type. Op 4 oktober 2023 overleed zij in 
Nunspeet. Haar grootste wens was dat de uitvaartviering 
in onze kerk zou plaatsvinden. Wij zijn blij dat wij daaraan 
hebben kunnen meewerken. De uitvaartviering vond plaats 
op 10 oktober in onze kerk en het was een zeer sfeervolle 
viering.

VIERINGEN

Van Advent naar Kerstmis

Zondag 3 december is de Advent begonnen, de 
voorbereidingstijd naar het feest van Kerstmis. Advent 
is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ 

betekent. Het feest van Jezus’ komst naar deze wereld als 
klein kind in een kribbe. 

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden 
dat Franciscus van Assisi, onze patroonheilige, in het 
stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. 
Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip 
hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. 
Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de 
bossen van Greccio creëerde hij een stal met een kribbe, 
een ezel en een os. Deze eerste levende kerststal was de 
opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van 
plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt 
de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.
Kerstviering bij KBO Nunspeet, 15 december

Ter opening van de Kerstbijeenkomst voor de leden van 
KBO Nunspeet is er op vrijdagmiddag 15 december 
2023 om 14:30 uur een Eucharistieviering in de St. 
Franciscuskerk. Pastor Jaap Scholten gaat voor in de 
Eucharistie. Alle parochianen zijn hierbij van harte welkom. 
De Eucharistieviering van de ochtend komt hierdoor te 
vervallen. De KBO leden worden via de KBO Nieuwsbrief op 
de hoogte gebracht over de feestelijke Kerstbijeenkomst.

Kerstviering 24 december

In de St. Franciscuskerk in Nunspeet vieren wij op 
kerstavond met medewerking van het Nunspeets 
Mannenkoor de geboorte van het kind Jezus Christus, 
aanvang 22:00 uur. Vanaf 21.45 uur zingt het Mannenkoor 
al enige kerstliederen. De kerk is open vanaf 21:30 uur. U 
bent hierbij van harte welkom

Eerste zondagsviering in 2024

7 januari is de eerste zondagsviering van het nieuwe 
jaar in de St. Franciscuskerk, aanvang 10:00 uur. Na 
de viering luiden wij het nieuwe jaar 2024 in met een 
nieuwjaarsreceptie. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Kerstgroen nodig

Elk jaar opnieuw is de Franciscuskerk met kerst versierd 
met groen en hulst uit de natuur. Wellicht heeft u nog wat 
groen en hulst in de tuin die wij kunnen gebruiken. Breng 
het dan voor 17 december naar het Achterom en leg het 
daar naast de deur. Alvast onze hartelijke dank!
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ONS KERSTPAKKET DELEN

Graag willen wij ook dit jaar vanuit de parochie weer een 
kerstpakkettenactie organiseren.
Wie wil zijn/haar kerstpakket afstaan, of een deel 
daarvan beschikbaar stellen voor medemensen die 
nooit zo’n extraatje krijgen! U kunt ook zelf een pakket 
maken, of wat boodschappen brengen met houdbare 
voedingsmiddelen zoals, koffie, thee, koekjes etc. De 
werkgroep zorgt ervoor dat de pakketten goed terecht 
komen. Enerzijds gaat het naar gezinnen/mensen die 
het goed kunnen gebruiken, anderzijds geven we 
attenties aan mensen die door ziekte of rouw een nare 
tijd doormaken en een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken.
U kunt uw pakket afgeven bij het parochiesecretariaat (in 
de kerk) op werkdagen tussen 9.00 uur-12.00 uur of op 
vrijdag 15december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

U kunt ons ook finiancieel helpen, Norbertusparochie
NL08RABO 0337603464 t.n.v kerstpakkettenactie.
Voor informatie en tips secretariaat 250010 en janhart 
0618215974.
Emailadres;jadapc@48gmail.com
Alvast bedankt voor U medewerking.
Werkgroep kerstpakketten KESA

St. Franciscusfeest

Een jaarlijks terugkerend feest dat niemand wil missen. 
Een geslaagd feest dat wij op 1 oktober vierden. En 
dit jaar bijzonder want onze burgermeester mevrouw 
Céline Blom vierde met de wethouder mevrouw Jennifer 
Elskamp en haar gezin het feest mee. De paaskaars 2022 
werd verloot en zoals het hoort proostten wij op onze 
geloofsgemeenschap!

Allerzielen

Donderdagavond 2 november hebben wij een 
Allerzielenviering gehouden om al onze overledenen 
samen te gedenken. Aan de nabestaanden werden de 
gedachteniskruisjes en bloemen uitgereikt, die een 
herinnering vormen aan degenen die overleden zijn in het 
afgelopen jaar. Herinner u de namen: Wim Stokhof; Ria 
Dörper; mevrouw Heemskerk; mevrouw Huijser; Jan Meijers; 
Jan Zimmerman; Til Lenders; mevrouw Goudsmid; Sylvia 
Quist; Tessa van Wijk; Ger Kriebel.
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Bij de vorige Oversteek heeft u het boekje Herbronning 
ontvangen. Misschien heeft u zich al aangemeld voor een 
of meerdere activiteiten en cursussen die daarin genoemd 
worden. Er is al heel wat van start gegaan maar u kunt 
zich voor de meeste activiteiten ook nu nog aanmelden. En 
er komt nog meer, Blader nog eens door de herbronning.  
Hieronder een overzicht van de komende cursussen waar 
u aan deel kunt nemen. 

15. Psalmen in de Advent  

We koesteren inmiddels een traditie om psalmen te 
laten klinken in de Advent, een tijd van bezinning en 
inkeer, van bidden, hoop en verwachting. Tijdens deze 
psalmenbijeenkomst, in de tweede Adventsweek, lezen 
we psalmen en beluisteren we hoe deze op muziek gezet 
zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en 
inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, 
verlangen en verwachting. Lijkt dit je wat, voel je dan 
uitgenodigd om te komen in deze voor velen drukke 
tijd voor Kerstmis en mis deze unieke mogelijkheid voor 
bezinning en inkeer niet! Opgave graag, maar ook zonder 
ben je van harte welkom. 

Begeleiding, informatie en opgave 
bij: Ria Damen (riad@upcmail.nl)  en                                                
Dick Corporaal  (dickcorporaal@outlook.com)                          
Datum: woensdagavond 13 december 2023   
Tijdstip: 19:00 tot ca 20:00 uur.                                                 
Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad 

16. Katholieke Sociale Leer  

In de katholieke traditie is er steeds bijzondere aandacht 
geweest voor die sociale kant van het gelovige leven. 
Het zogenoemde ‘katholiek sociaal denken’ heeft zich 
in de loop van de tijd ontwikkeld tot een volwassen 

antwoord op grote maatschappelijke vragen wereldwijd. 
Juist omdat die rijke denktraditie bij ons zo weinig 
bekendheid geniet, wil ik er in het komende seizoen 
graag aandacht aan besteden. Uitgangspunt is de DOCAT, 
een toegankelijke vertaling van de sociale leer van de 
katholieke kerk speciaal voor de jongere generatie. Juist 
jonge mensen worden door paus Franciscus uitgenodigd 
om kennis te maken met de beginselen van de sociale 
leer. Het kan richting geven aan hun handelen en helpen 
bij de inzet voor een andere, meer rechtvaardige wereld. 
In twee bijeenkomsten komen de vier beginselen van 
de sociale leer aan bod en is er aandacht voor een 
verantwoorde leefwijze die gericht op het behoud van de 
schepping. Aan de hand van een aantal fragmenten uit de 
documenten van de sociale leer gaan de deelnemers met 
elkaar in gesprek. 

Begeleiding en informatie: diaken André van Boven 
Bijeenkomst 1 woensdag 17 januari 2024   Bijeenkomst 2 
donderdag 1 februari 2024 
Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad, 19:30 uur 
Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee). 
Opgave: per mail, uiterlijk op woensdag 3 januari 2024: 
a.vanboven@pastoraalteam.com 

17. Zin in ouder worden!  

Een titel die je de wenkbrauwen doet fronsen, want: 
oud worden wil iedereen, maar oud zijn niet!  Kun je zin 
vinden in ouder worden?  Dat is dus de vraag.  Zoekend 
naar antwoorden kwam ik o.a. bij het boek Eindelijk 
volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft van 
Frits de Lange. U hoeft het zelf niet eerst te lezen, maar 
met dit boek als leidraad voor mijn inleiding hoop ik u 
nieuwsgierig te maken naar wat dan wel de zin van ouder 
worden is, of kan zijn.  Alleen maar aftakeling? Of: ik ben 
nog net zo als toen ik 50 was, of… vul maar in.  Ook de 
Schrift is een bron van informatie en inspiratie om zin te 
ontdekken in het ouder worden. Na de inleiding gaan we 
aan de hand van uitdagende vragen over het thema in 
gesprek.   Krijgt U er al zin in? De lezing van vanavond is 
een bewerking van een inleiding die ik eerder hield voor 
KBO – Overijssel en voor de Karmelgroep in Almelo. 

Begeleiding: Marie-José Dusseldorp           

Datum: woensdag 24 januari 2024 
Tijdstip: 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur                                                                                     
Plaats: Petruskerk, Lelystad 
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl     
of tel. 0320-250010 
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H. Willibrord 
Swifterbant

Pax Christi 
Lelystad

H. Ludgerus 
Dronten

H. Bonifatius 
Biddinghuizen

H. Franciscus 
van Assisië, 
Nunspeet en 
Elburg/’t Harde

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay

e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL35 RABO 0348 172 583
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)
IBAN:               NL 44 RABO 0348 144 776
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)

Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep: Hr. M. Huijsmans  Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 46 RABO 0112 500 021
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl

Kerkgebouwen St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg

Verenigingsgebouw ’t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet

Contactpersoon:
Nunspeet/ ’t Harde

dhr. J. Kamp; email  jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719

Contactpersoon:
Elburg

mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398

bankrekening: IBAN:               NL 03 RABO 0347 505 120
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 0321-321432
Pastoraatsgroep: Mevr. L. van Noort, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr.  A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer 
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 72 RABO 0112 502 075
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr.  A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel:  06 22 34 20 94
Locatieraad: Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening: IBAN:               NL 32 RABO 0112 502 407
IBAN:               NL 19 INGB 0006 234 256 
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl
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Zoeken naar Verbinding

Adventsverwachting

Advent is verwachten,
Maar wat verwacht je dan?

Zijn het alleen wat gedachten
Van iets wat komen kan,

Of is het een hartsverlangen
Van iets wat komen gaat.

Verlangen met vuurrode wangen
Omdat wat er te gebeuren staat.

‘Iets’, wat werkelijkheid wordt.
Een boodschap die niet verstomt.

‘Iets’ wat nog lang duurt of juist kort.
Waar zelfs geen einde aan komt.
Een verwachting van echt ‘Iets’,

Wat dan ook werkelijk echt Alles is.
Vanuit de vrije keuze: Alles of niets
In een leven met Alles of het gemis
Van eeuwige liefde en van vreugde
Want dat wordt dan ook gegeven,
Ondanks dat er niets van deugde,

Aan het eind van het mensen leven,
Maar toch de boodschap geloofde

Van de vervulling van het verwachten.
Door Hem Die de boodschap beloofde;
De Heere van de hemelse legermachten
Jezus, Die op je wacht met open armen

Om je eindelijk een plaats te geven,
En je met Zijn liefde te verwarmen

In een eeuwig durend leven.
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