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Ziekenzalving (of -zegen) Uitvaart 
Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of 

Els 06-128 139 83 
 Nunspeet/Elburg/’t Harde 06 557 372 85

 Dronten (0321) 312 456 
 Lelystad (0320) 250 010

 Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

Team van pastores
Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)
 tel. 06-20570669 
 a.huitink@pastoraalteam.com
Pastor Drs. J.M. Scholten priester (donderdag vrij)
 tel. 06 - 311 793 54  
 j.scholten@pastoraalteam.com                                  
Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)  
      tel. 06 - 575 411 73 
      a.vanboven@pastoraalteam.com 
          
Secretariaat Norbertusparochie
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen 
van 9.00 tot 12.00 uur
Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra  
 secretariaat@parochienorbertus.nl         
       tel. 0321-312 456   

Bestuur 
Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)   
Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter 
  a.huitink@pastoraalteam.com
Dhr. A. Merkelbach -technisch-voorzitter
       vicevoorzitter@parochienorbertus.nl
Dhr. E.A.M. Staes - secretaris
       secretaris@parochienorbertus.nl 
Dhr. F.A.J. Renne  - penningmeester
  penningmeester@parochienorbertus.nl 
Dhr. P.P.J.M. Cryns - Adviseur gebouwen lid.
  paulcryns@parochienorbertus.nl
Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie
        communicatie@parochienorbertus.nl
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Van de Redactie 

Voor u ligt het vakantienummer van de Oversteek.
Dit nummer is dan ook voor een groot deel gewijd aan 
de vakantieperiode die voor de deur staat voor velen.
Gepakt en gezakt, zoals we op de voorpagina kunnen 
zien, pakken wellicht velen van jullie de spulletjes bij 
elkaar om er op uit te trekken. 
De een misschien ver weg en de ander blijft misschien 
wel dichter bij huis of vermaakt zich gewoon lekker 
thuis.
In ieder geval nemen we wat gas terug en kunnen we 
genieten van de dingen die onderweg op ons pad 
komen.
Daarnaast staat in dit nummer de Pax Christi 
geloofsgemeenschap uit Lelystad centraal en wil 
Diaken Michael Buijkx zich even aan u voorstellen.
Ook wordt er nog even stil gestaan bij de viering 
van 60 jaar Ludgerusgeloofsgemeenschap en 25 jaar 
bestaan van de Ludgeruskerk te Dronten.
Tevens neemt onze vertrouwde columnist Norbert 
afscheid van ons.
Tot slot treft u een reisverslag aan van de reis naar 
Lourdes die een aantal parochianen hebben mogen 
maken begin mei.
En is er de mogelijkheid om zich op te geven voor een 
bedevaart naar Kevelaer. Meer hierover leest u in dit 
nummer.

Wij willen u vanuit de redactie een hele fijne vakantie 
toewensen.
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De zomer is weer gekomen. In juni hebben we 
al weer echt zomers weer gehad. Het was warm. 
Misschien af en toe wel een beetje te warm. 
Zodanig dat we wel gedwongen waren om een 
tandje lager te schakelen, simpelweg omdat die 
warmte je lichaam trager maakt.
Het kan geen kwaad om eens wat minder snel te 
leven; dat biedt de gelegenheid om de dingen 
die je doet meer bewust te beleven. 
En misschien ook om meer te genieten van de 
zaken, die je doorgaans wellicht als een soort 
automatisme verricht. Dat helpt om wat dichter 
bij jezelf te komen. 

Een plaats bij uitstek om dat te kunnen beleven, 
is dat ene uurtje in de week dat je naar de kerk 
gaat. Zodra je het kerkgebouw binnentreedt 
ben je meteen al in een andere wereld. Ja, je laat 
de wereld en ook je eigen leven even achter je 
zodra de kerkdeur achter je dicht valt.
Het is ook wel goed om er tijd voor te nemen. 
En misschien al tien minuten voor aanvang 
van de viering aanwezig te zijn. Om even jezelf 
bewust te zijn van de omgeving waarin je je op 
dat moment bevindt.
En daar misschien ook wel stilletjes van te 
genieten; die rust, die stilte. 
En ook de mooie glas-in-loodramen, de beelden, 
de architectuur.

Het is een ruimte waarin alles anders is dan 
thuis, op het werk, buiten of waar je ook maar 
kunt zijn in deze wereld. In de kerk komen we 
in contact met een geheel andere werkelijkheid. 
Centraal in de kerk staat een altaar; plaats van 
het offer. Het kerkgebouw is er om in contact 
te komen met God, oorsprong en toekomst van 
alle dingen.

Laat je meenemen door de liturgie. Door mee 
te bidden en mee te zingen ben je met lijf en 
ziel betrokken bij wat daar gebeurt. Je bent niet 
louter een toeschouwer, maar maakt er deel 
van uit. Je wordt in een andere werkelijkheid 
opgenomen tijdens die viering. Zonder dat je er 
erg in hebt word je opgenomen door iets wat 
veel groter is dan jezelf. En neem je ongemerkt 
ook afstand tot jezelf. Je krijgt een duidelijker 
beeld van wie je bent. En dan bijna aan het einde 
van die bijeenkomst krijg je dat kleine stukje 
brood. Dat letterlijk hemel en aarde met elkaar 
verbindt.

Het intens meebeleven van de Eucharistie doet 
iets met ons. Er wordt in ons iets geraakt wat van 
een geheel andere orde is. En wat ons helpt om 
onszelf weer op de juiste plaats te zetten. Dat 
doet goed, dat is genieten.

Jaap Scholten

Pastorale Column

GENIETEN
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Eiland
In deze zomerse dagen verlangt ieder 
ernaar de zinnen te verzetten om 
simpelweg het hoofd leeg te maken, 
even wat anders of helemaal niets aan 
je hoofd. Lekker genieten van de rust, 
zodat je na die vakantiebreak weer 
opgefrist verder kunt met alles waar je 
mee bezig bent.
Voor mij zie ik een tropisch eiland, 
een mooi wit strand, palmbomen, een 
stretcher, een lekker zomers drankje. 
Je neervlijen is dan het enige wat je 
wilt met uitzicht op de azuurblauwe 
zee. Misschien met een boek of met 
je pods in je oren luisteren naar een 
podcast of muziek. Af en toe een 
verfrissende duik. Wie wil dat nu niet? 
Maar hoe lang is zo’n eiland leuk als 
je er helemaal alleen bent? Samen 
met anderen kun je dan immers je 
ervaringen delen?

Als ik dit zo voor me zie moet ik 
opeens denken aan de Eilanddagen 
die we gewoon waren te houden 
in onze parochie, zo op het eind 
van het seizoen. Waarom? Omdat 
mensen altijd aan me vroegen, als ik 
aankondigde aan de Eeilanddagen 
mee te gaan doen, naar welk eiland ik 
dan zou gaan. De Eilanddagen, waar 
ik vervolgens aan meedeed, speelden 
zich niet af op een daadwerkelijk, 
maar op een denkbeeldig eiland. 
Samen met een aantal enthousiaste 
mensen.

Even het geheugen opfrissen, of voor 
nieuwere/jongere parochianen een 
hernieuwde kennismaking.
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw, 
(wat klinkt dat lang geleden!) 
ontstond het idee binnen het 
toenmalige pastorale team van de IPV 
(Inter parochiële vereniging Oostelijke 
Flevoland), de voorloper van onze 
Norbertusparochie, om eens per jaar 
bezinnend met elkaar in gesprek te 
gaan.
De planning was van donderdagavond 
t/m halverwege de zaterdagmiddag. 
De locatie was ook snel gevonden. 
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Men zou zich terugtrekken op de 
Essenburgh in Hierden, de priorij 
van de Norbertijnen. En het leek ze 
daarbij ook wel zinvol en mooi om 
parochianen erbij uit te nodigen, 
die zich op een of andere wijze 
bezighielden met het vele werk op het 
gebied van de liturgie, de diaconie, de 
catechese of gemeenschapsopbouw 
of het besturen van de parochies 
Dronten, Lelystad, Biddinghuizen 
en Swifterbant. Later, toen de 
Norbertusparochie ontstond kwamen 
ook  Nunspeet/Elburg en Harderwijk 
erbij. 
Zo geschiedde het, dat ik ook enkele 
malen uitgenodigd werd erbij te zijn. 
Ook mocht ik het enkele malen mee 
organiseren.
Het waren dagen van inhoudelijk 
bezig zijn met elkaar, terugblikken 
op het jaar en vooruitkijken naar 
het volgende. We hanteerden 
verschillende werkvormen. Naast 
discussie, expressionele vormen zoals 
bibliodrama, schilderen en luisteren 
naar muziek. Bezinnend en biddend.
De Essenburgh werd na enige jaren 
verlaten en er werd voor gekozen 
steeds in een andere parochie samen 
te komen. En zo waren beurtelings de 
kerken in Swifterbant, Biddinghuizen, 
Dronten en Lelystad gastlocatie. Er 
was altijd een gespreksleider. Die kon 
zijn van het bisdom, of iemand uit 
het veld van de liturgie, catechese, 
diaconie of gemeenschapsopbouw.

Al de keren dat ik meedeed waren 
het prachtige dagen, vol inhoud en 
betekenis. 
Maar geleidelijk aan werd het 
lastiger mensen te vinden, die zich 
beschikbaar wilden of konden stellen 
voor twee dagen en een avond. Het 
werd een dag en een avond. 
Toen werd het een dag en toen 
verdween zelfs die ene dag ook nog. 
De voorbereiding vergde nogal 
wat tijd. En het bleek steeds lastig 
te zijn om het jaarthema, dat 
eensgezind werd gekozen op de 
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zaterdagmiddag, inhoud te geven naar 
de geloofsgemeenschappen toe. Er 
kwam altijd een poster, zeer gewaardeerd 
gemaakt door Felix Guérain, die dan 
ook in de kerken kwam te hangen, met 
de uitleg van Felix erbij op Startzondag. 
Sfeer en inhoudelijke beleving, ontstaan 
onder de aanwezigen, bleek echter 
moeilijk door te geven. Het jaarthema 
landde niet altijd. 
Dat kon ook haast niet anders, want je 
moest erbij zijn geweest om te begrijpen, 
invoelen, wat er die dagen gebeurde met 
ieder daar aanwezig.
Toch weet ik zeker dat, voor veel 
deelnemers van toen, deze dagen 
een grote impuls waren voor hun 
geloofsbeleving en een stimulans 
weer vol verve door te gaan met hun 
belangrijke vrijwilligerswerk in de 
parochie(s).
Daarom vind ik het jammer dat ze 
verdwenen zijn, die Eilanddagen. 
In het bedrijfsleven zie je het nog wel. De 
zg. heidagen. Kennelijk hebben mensen 
ook buiten de kerk behoefte aan even 
stilstaan bij elkaar, aan bezinning. De 
collegialiteit weer opzoeken, elkaar op 
een andere manier beter leren kennen.

Zou zoiets ook binnen onze parochie 
weer opnieuw kunnen werken? 
In welke vorm dan ook? Samen terug 
naar de Bron, naar dat, waar het werkelijk 
om gaat voor jou, voor ons allen? 
Maar daarbij vooral niet op je eigen 
eiland blijvend.  Vooral niet in je eentje, 
maar altijd samen met anderen. Zoals 
we ook zo graag binnen onze kerken 
gemeenschap willen zijn. En daarna 
geïnspireerd met nieuw elan verder 
bouwen aan de toekomst van onze 
parochie.

Anne-Marie Swater
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H. PETRUS
Simon, een eenvoudige visser uit Galilea, werd 
door Jezus geroepen zijn volgeling te worden. 
Hij kreeg van zijn Heer de bijnaam Petrus, 
afgeleid van het Griekse woord Petra dat ‘Rots’ 
betekent. Christus zei tegen Simon, nadat deze 
Jezus had erkend als de Zoon van God: “Gij zijt 
Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk 
bouwen en de poorten der hel zullen haar niet 
overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Rijk 
der Hemelen geven en wat gij zult binden op 
aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat 
gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel 
ontbonden zijn.” (Matteüs evangelie 16: 18.19) 

Na de Verrijzenis was Petrus, de eerste der 
apostelen, leider van de christengemeente in 
het Heilig Land. Op latere leeftijd vertrok hij 
naar Rome en werd hij de eerste Paus. Daar 
stierf hij op 29 juni 64 de kruisdood. Volgens 
een overlevering stierf hij in het Circus van Nero 
op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet 
waardig om op dezelfde wijze als zijn Heer te 
sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar 
beneden aan het kruishout vastgespijkerd te 
worden.

Keizer Constantijn gaf in 313 de christenen 
vrijheid van godsdienst. Hij liet op de plek van 
Petrus' graf tussen 319 en 329 een basiliek 
bouwen. De relieken van Petrus bevinden zich 
waarschijnlijk onder het hoofdaltaar van de St. 
Pieter op de Vaticaanse heuvel in Rome, die op 
18 november 326 gewijd werd; de nieuwe St. 
Pieter op 18 november 1626.   

Petrus is de (Prins der )Apostel(en), martelaar, 
bewaker van de hemelpoort, 1ste paus. Vaak 
afgebeeld met omgekeerd kruis, twee sleutels, 
een haan aan de voet.

De feestdag van Petrus is op 29 juni. 
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Pax Christi geloofsgemeenschap

De ontstaansgeschiedenis van 
onze parochie en daarmee die van 
ons kerkgebouw gaat terug tot 
1956. Vanaf die tijd werden er op 
het werkeiland Lelystad-haven al 
kerkdiensten gehouden waar de 
pastores van de Priorij de Essenburg 
uit Hierden via Harderwijk over 
de Knardijk naar het werkeiland 
kwamen. In 1968 werd de Rooms-
Katholieke Pax Christi parochie 
Lelystad opgericht. Pax Christi 
betekent vrede van Christus. Op 
verschillende plekken in Lelystad 
werd er gekerkt en uiteindelijk 
werd er een eigen kerkcentrum 
gebouwd, ontworpen door de 
architect Dresmé. Het is een 
moderne kerk met een vrijstaande, 
beeldbepalende toren. De enige 
klokkentoren van Lelystad! In 
1981 werd de Petruskerk ingewijd. 
Later werd er naast de ingang een 
stiltecentrum gebouwd en in 2016 
de buitenkapel in de nis bij de 
voordeur gerealiseerd.

Tussen 1993 tot 2000 was het 
KRO -omroeppastoraat te gast 
in de Pax Christi-parochie. Elke 
2 weken werd er vanuit de 
Petruskerk een eucharistieviering 
op TV uitgezonden waardoor de 
Petruskerk voor veel Nederlanders 
een vertrouwd beeld werd. 

Vanwaar de naam ‘Petruskerk’?

Dat het kerkgebouw een andere 
naam heeft dan de parochie, heeft 
te maken met het gegeven dat het 
pastoraal centrum in de Rode Klif 
al de naam Pax Christi droeg, een 
centrum dat zou blijven bestaan als 
de nieuwe kerk klaar was. Dus moest 
er voor de nieuwe kerk een nieuwe 
naam komen. Pastoor v/d Bosch 
heeft destijds de naam ‘Petruskerk’ 
voorgesteld; een mooie symboliek, 
omdat de kerk ligt in de Botter, 
te midden van andere wijken die 
namen van vissersschepen dragen. 
Dat doet je denken aan het grote 
visnet uit het Evangelie en aan die 
visserman, die Jezus bij het meer 
uitkoos om zijn steenrots te zijn, 
de man op wie Hij zijn kerk wilde 
bouwen: Petrus.

Het parochiecentrum in de Rode 
Klif werd al snel opgegeven, maar 
de naam Petruskerk is naast de 
parochie/geloofsgemeenschapnaam 
Pax Christi blijven bestaan.

Petrus was een trouwe volgeling 
van Jezus, maar niets menselijks 
was hem vreemd. In de nacht dat 
Jezus was opgepakt, ontkende hij 
drie keer iets met Hem te maken 
te hebben en zijn geloof was ook 
niet altijd even sterk. In die zin 
is er voor ons allen, die ook niet 

altijd even sterk in onze schoenen 
staan, genade en barmhartigheid, 
zoals Petrus dat ook heeft ervaren. 
Daarom draagt de RK kerk in 
Lelystad de naam Petrus met trots, 
op voorspraak van de H. Petrus.

Mariëtte Tamminga,                        
lid van de pastoraatsgroep van de 
Pax Christigeloofsgemeenschap
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Sinds de 18 locaties van de Thomas a Kempis, Norbertus- 
en Christoffel parochie hetzelfde pastoraal team delen is 
niet iedereen een ‘bekend gezicht’.  Diaken Michael Buijkx 
uit Zwolle stelt zich even voor.

Wie ben je?

Docent klassieke talen en godsdienst aan het Carolus 
Clusius college in Zwolle, 58 jaar. Vader van drie 
studerende kinderen. Gehuwd met arts Hanna Bos: 
we waren samen in Angola van 1997-2002 in een 
tuberculose/HIV-AIDS project. Daar waren de meeste 
van onze vrienden zusters en priesters en ontstond de 
roeping om diaken te worden – ik had er nog nooit van 
gehoord. In Afrika was de kerk jong, levendig, hoopvol, 
talrijk – en arm. Het was vervreemdend om in Nederland 
terug te komen, ik heb er lang over gedaan om me in 
de Thomas a Kempisparochie thuis te voelen. Lang was 
ik vooral actief op school. Nu onze kinderen de deur uit 
zijn is er iets meer ruimte gekomen om m’n diakonaat 
in de kerk in te vullen. Maar bijvoorbeeld het project 
armoede in Zwolle, of leven & dood, of het begeleiden 
van leerlingen als mentor geeft me ook kansen op school 
die je in de kerk niet hebt. De leerplicht zeg maar.

Wat doe je als diaken?

Diaken is meer ‘zijn’ dan doen. Ik vind het fijn om te 
assisteren in de Eucharistieviering, het Evangelie voor te 
lezen, na afloop mensen te ontmoeten. Af en toe preek 
ik –vaak ook een confrontatie met mezelf: ‘practice what 
you preach’.  Door corona moest ik online lesgeven – 
een ramp voor jongeren. Maar zelf heb ik daardoor veel 
geleerd. Vervolgens pakten (noodgedwongen) online 

ontmoetingsavonden in de parochie inspirerend en 
persoonlijk uit, en afstanden speelden geen rol. Nu ben 
ik aan het zoeken hoe we geloofsontmoetingen ook 
‘fysiek’ kunnen opzetten. Ik vind het ook leuk artikelen 
te schrijven voor parochieblad of website en kom op die 
manier met allerlei mensen in contact. Maar ik heb me 
het meest diaken gevoeld toen ik als pelgrim naar Assisi 
liep. Ik ‘deed’ toen niks. Maar ik ontmoette: mensen, 
mezelf en Gods liefde.

Wat betekent het geloof voor jou?

Ik ben in 2021 vanaf de Belgische grens door Frankrijk 
gelopen, en vorig jaar door Italië verder naar Assisi. In die 
2 x 50 dagen kon ik allerlei ballast verwerken, genieten 
van de vrijheid, de weg en de natuur. Ik bleek prima 
te kunnen leven vanuit m’n rugzak, voelde me soms             
’s nachts eenzaam in m’n tentje maar nooit bang of alleen. 
Steeds kreeg ik wat ik nodig had. Of dat nou eten was, 
een slaapplek, een bijzondere ontmoeting, een aardige 
reactie op m’n blog of een confronterend inzicht. Dat 
kon bestaan uit een tegenvaller die je moet incasseren of 
een gesprek met een priester over wat je dwars zit. Maar 
steeds had ik het gevoel dat ik in Gods hand was, dat er 
mensen op m’n pad kwamen en ik op dat van anderen. 
Dat ik mag zijn wie ik ben, ook met m’n minder mooie 
kanten. Het heeft me iets milder gemaakt en rustiger. Het 
was niet makkelijk invoegen in het gewone leven waar je 
je verantwoordelijkheden en gewoontes hebt. Ik maak nu 
meer tijd voor bidden, wéét dat ik uit de bocht vlieg als ik 
geen rust neem. En ik probeer te onderscheiden of God 
iets van me vraagt of dat m’n eigen drive en belangen 
me dwars zitten. Juist in die kwetsbaarheid, gebrokenheid 
soms, is God mensen nabij.

Wat wens je de drie parochies toe?

Dat er steeds nieuwe ontmoetingen zijn. “Het is weer 
tijd voor de jaarlijkse …..” vind ik geen inspirerende 
aankondiging, alsof er niet op nieuwe mensen gerekend 
wordt. Maar Paus Franciscus heeft 10 jaar geleden met 
één ‘buona sera’ (goedenavond) al iets ontroerends 
in gang gezet. Het synodaal proces, niet je mening 
ventileren maar écht luisteren, is een wereldwijde 
beweging geworden waarin de Heilige Geest nieuwe 
ruimte krijgt. Bij zorgen over aantallen (kerkgangers, 
euro’s, parkeerplaatsen) mogen we niet blijven hangen. 
De Paus neemt de zorgen om de aarde serieus, om 
vluchtelingen, de armen en mensen die aan de rand van 
de kerk staan. Als we Eucharistie vieren is die kant óók 
aanwezig, en in ons dagelijks leven doet ons geloof er 
toe bij de keuzes die we maken. Die inspiratie wens ik ons 
toe. Graag tot ziens, vrede en alle goeds!

Michael Buijkx m.buijkx@pastoraalteam.com

Even voorstellen?
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In Nederland is het nauwelijks 
opgevallen dat Paus Franciscus de 
‘werelddag van grootouders en 
senioren’ heeft ingesteld. Dit jaar op 
23 juli, voor de derde keer. Gekozen 
is voor de 4e zondag van de maand 
juli: vlak voor het Feest van de 
Heilige Joachim en Anna (de 26e), de 
ouders van Maria. Op iconen zien we 
de grootouders van Jezus altijd in 
liefdevolle omarming afgebeeld. Zij 
hebben dubbel geluk, dat ze zelf een 
gezegende leeftijd mochten bereiken, 
kinderen en kleinkinderen krijgen en 
zien opgroeien, dat ze samen konden 
blijven en elkaar steunen. 

Maar er zijn ook veel ouderen die 
eenzaam zijn, die lichamelijk en 
geestelijk lijden, afhankelijk zijn of in 
armoede leven.  Er zijn maar weinig 
ouderen die geen zorgen hebben 
om hun geliefden of om zichzelf. 
Juist je liefde voor je kinderen en 
kleinkinderen maakt je ook kwetsbaar: 
je wilt ze niet claimen, je kunt ze 
niet behoeden voor verdriet en 
problemen. Maar je meeleven – áls 
je al te horen krijgt hoe het echt met 
ze gaat – kan vaak niet meer zijn 
dan je zorgen maken. Vaak wordt 
het niet zo gewaardeerd als je aan 
je bezorgdheid uiting geeft. Helpt 
het dan om te bidden? Ook als je 
geliefden zelf niet aan het geloof 
‘doen’? Misschien is dat juist wel de 
kracht van de ouderdom: bij God doet 
leeftijd er net zo min toe als rijkdom, 
kleur, afkomst of wat ook. En tijd 
nemen om te bidden, voor je eigen 
dierbaren én voor mensen in noden 
overal ter wereld, is een vruchtbare 
manier om je zorgen aan God toe te 
vertrouwen.

Van generatie op generatie

Paus Franciscus (86) wil met deze 
wereldgebedsdag niet alléén de 
ouderen eren. In WestEuropa is 
de kerk wel vergrijsd, maar in veel 
andere landen allerminst. Verbinding 
tussen de generaties is nodig: “Om 

Gods manier van handelen beter te 
waarderen moeten we onthouden 
dat de tijd in zijn volheid geleefd 
moet worden omdat de grootste 
gebeurtenissen en de mooiste 
dromen niet in een oogwenk 
gerealiseerd worden maar door een 
proces van groei en rijping, in dialoog 
en relatie met anderen.”

De boodschap van de paus 
voor zowel deze dag als de 
wereldjongerendagen in Lissabon 
gaat over de ontmoeting van de 
jonge zwangere Maria met haar 
oudere nicht Elizabeth. Jongeren 
worden aangespoord om ‘met spoed 
te gaan’. Omdat jongeren altijd 
rennen en vliegen? Nee, omdat ze 
in hun enthousiasme niet moeten 
worden gehinderd door belangen 
van de gevestigde orde. Hun 
eigen dromen en idealen mogen 
ontwikkelen. Aanvoelen wat hun 
energie waard is bijvoorbeeld over 
de toekomst van de aarde, Gods 
schepping. 

Ouderen worden met dezelfde 
ontmoeting bemoedigd om 
ontvankelijk te zijn voor wat er nu toe 
doet. Maria zingt na de begroeting, 
toen het kind opsprong in haar 
schoot, haar Magnificat: “De Heer 
blijft trouw van geslacht op geslacht”. 
De rol van ouderen in de samenleving 
is volgens de paus van onschatbare 
betekenis. Hun wijsheid, hun liefde, 
voorbeeld en geduld: hij pleit voor 
een ‘revolutie van tederheid’. Op een 
kort youtubefilmpje (typ: Voor de 
ouderen - Video van de Paus 07 - Juli 
2022) pleit hij ervoor dat ouderen hun 
levenservaring inzetten, daarin ligt de 
verborgen schat van een samenleving. 
Jongeren wordt gevraagd bij hun 
grootouders, hun eigen of juist 
ándere, op bezoek te gaan. En de 
ouderen vraagt hij voor de jongeren 
te bidden, hen nabij te zijn in hun 
zorgen en ontwikkeling. 

Levenservaring

Zelfs op Netflix is er een serie 
“Stories of a generation” waarin 
Paus Franciscus en  andere 70+ 
worden geportretteerd. Jane Goodall, 
die door jarenlange toewijding 
aan Chimpansees aandacht vroeg 
voor met uitsterven bedreigde 
dieren. Een vrouw (88) die haar 
zoon verloor en het leven viert .. 
met parachutespringen. Ouderen 
doen allerlei vrijwilligerswerk voor 
mensen en voor de aarde. Een man in 
Lampedusa, ZuidItalië trekt zich het 
lot aan van migranten die schipbreuk 
overleefden. Een vrouw die afstamt 
van slaafgemaakten raakt via zoom 
bevriend met een kleindochter van 
slavenhouders, en samen willen ze 
de wonden uit het verleden helen. En 
dan allerlei mensen die videobellen, 
taarten bakken of spelletjes doen met 
hun kleinkinderen. Misschien heeft 
u zelf geen Netflix, maar jongeren 
zullen het fijn vinden als ze dat voor 
u op mogen zetten, en misschien wel 
samen kijken en er over praten. 

De Paus besluit: “Dierbare opa’s en 
oma’s, dierbare ouder wordende 
vrienden, Moge de zegen van de 
omhelzing van Maria en Elisabeth 
over jullie komen en je harten 
vervullen met vrede. Ik zegen jullie 
met genegenheid. En bidden jullie 
alsjeblieft voor mij Paus Franciscus.

Op thomasakempisparochie.nl/
grootouders staat het gebed voor 
wereldouderendag en linkjes naar 
video’s van de Paus. 

Diaken Michael Buijkx

“EEN REVOLUTIE VAN TEDERHEID”
“De vriendschap met een oudere persoon kan jongeren helpen om het leven niet te 
beperken tot het heden en te beseffen dat niet alles van hun eigen capaciteiten afhangt. 
Voor ouderen daarentegen kan de aanwezigheid van een jongere in hun leven hoop 
geven dat hun levenservaring niet verloren gaat en dat hun dromen verwezenlijkt zullen 
worden.” 

Dierbare opa’s en oma’s, dierbare ouder 
wordende vrienden,
Moge de zegen van de omhelzing van 
Maria en Elisabeth over jullie komen en 
je harten vervullen met vrede. Ik zegen 
jullie met genegenheid. En bidden jullie 
alsjeblieft voor mij.
Paus Franciscus.
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DRONTEN  25 JAAR 
LUDGERUSKERK – 60 JAAR 
GELOOFSGEMEENSCHAP.

18 JUNI 2023.

Het was een heel bijzondere 
periode: de bouw van deze kerk.

Afscheid nemen van de 1ste 
Ludgeruskerk. 
De gehele geloofsgemeenschap 
betrekken bij het bouwproces: 
wat voor een kerk willen wij 
zijn, want het gaat meer om de 
mensen dan om de stenen!  
Het gaat altijd om de mensen. 
Mensen die het verhaal van God 
– Ik zal er zijn voor jou – willen 
dragen en verder dragen. 

Van de vele mooie 
herinneringen en verhalen  aan 
de bouw van deze kerk, wil 
ik graag terug gaan naar de 
warme dagen van mei 1998.

De ramen waarin het  
bijbelverhaal van de 
Emmaüsgangers wordt 
verbeeld, waren klaar en konden 
geplaatst worden.

Een paar stevige jonge mannen 
stonden in een sportbroekje 
op de hoogwerker en plaatsten 
een voor een de ramen in de 
sponningen. Met het plaatsen 
van die ramen met al die felle 
kleuren, veranderde de sfeer 
in de ruimte, werd het als het 
ware een religieuze ruimte. Het 
gebouw werd een religieuze 
ruimte waar God aanbeden en 
gedankt kon worden….. en waar 
wij als geloofsgemeenschap 
konden vieren… Zo maar een 
dak boven wat hoofden…..

Op de grens van het nieuwe 
millennium bouwde de 
geloofsgemeenschap van 
Ludgerus een getuigenis: Dit 
hier… is Bron van Leven voor de 
mensen die hier komen met hun 
vragen en noden…. Bron van 

Leven voor hen die van hier naar 
hun plaats in de samenleving 
gingen om het waar te maken: 
asiel voor de vluchtelingen….

60 jaar een 
geloofsgemeenschap in de 
nieuwe polder. 
Met elkaar opgetrokken, 
gebouwd, gefeest, pijn en 
verdriet gedeeld….gewerkt met 
man en macht om…..

Het is kostbaar wat we hier 
beleefd hebben. Zeker is het de 
moeite waard om het verder te 
dragen, een hoopvolle toekomst 
tegemoet.

De opdracht van het evangelie 
van deze zondag is duidelijk: 
Het koninkrijk van God is 
dichtbij, is onder u. Samen, 
ieder met eigen talenten werken 
en leven van wat we gebeiteld 
hebben bij de 1ste steenlegging: 
Bron van Leven.

Pastor Thijs Moons 
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C O L U M N

Het is voorbij en over.  Deel I
a.j.w.appelman@treavalon.nl 

IT’S ALL OVER NOW BABY BLUE

Is er wel eens onvoorwaardelijk 
door iemand van u gehouden?
Dus zonder voorwaarden of 
dat er bewust of onbewust een 
tegenprestatie werd verwacht???
Of heeft u wel eens 
onvoorwaardelijk van iemand 
gehouden? Ik hoop van wel voor 
u. Dat is mij één keer overkomen.
Dat houden van is de liefde van en 
voor mijn dochter. Ik heb haar elf 
jaar op aarde mogen meemaken 
en zij hield van mij, zoals ik als 
vader was. Ik hield van haar 
zoals zij was. Ik ben opgegroeid 
te midden van 3 broers en dat 
was dus echt een mannengezin 
destijds. ‘Ik sta met brommers 
op en ga met auto’s naar bed’, 
verzuchtte mijn moeder wel eens.
Als je zelf een zoon een dochter 
krijgt is dat heel bijzonder.
Zeker als dat vier handen op een 
buik was met hetzelfde gevoel 
voor humor. Maar aan de meeste 
liefdes zijn, bewust of onbewust, 
voorwaarden verbonden: als 
jij dit doet mag je dat van mij 
verwachten of omgekeerd.
Helaas mocht ik haar maar elf 
jaar op aarde meemaken. Ze 
overleed binnen drie dagen aan 
Meningokokken, de B variant.
Ik heb in mijn leven heel wat 
ouders meegemaakt die ook een 
kind hebben verloren. Na verloop 
van tijd leken zij de weg toch te 
hebben gevonden. Hoewel ik 
echt mijn best heb gedaan, jaren 
lang, is het mij niet gelukt. Dit 
traumatisch gebeuren is altijd mijn 
achilleshiel gebleven. Een vorm 
van jaloezie heb ik dan ook altijd 
behouden.

Binnen een week na het overlijden 
en de begrafenis van mijn dochter 
stond een aantal leden van de 
A.S.V. GIRAM (de Amsterdamse 

Sportvereniging) voor de deur met 
de vraag of ik hun voorzitter wilde 
worden. Alleen wisten zij niet dat 
mijn dochter net was overleden.
Ik heb er over nagedacht dat te 
doen en ben dan ook een aantal 
jaren voorzitter geweest.
Ik eindigde mijn voorzitterschap 
als Erelid en heb tot mijn vijftigste 
gevoetbald.

In 2006 ben ik verhuisd naar 
Lelystad. Vanwege de liefde.
In West-Friesland had ik al 
vrijwilligerswerk gedaan in de 
kerk van Zwaag en bij de K.B.O. 
(Katholieke Bond voor Ouderen) 
in Noord-Holland. Tijdens 
de verhuizing, die met een 
longembolie gepaard ging, heb 
ik alle papieren weggegooid, niet 
wetende dat binnen de kortste tijd 
Ben ten Hag, de supervrijwilliger in 
Lelystad met een grote kennis van 
zaken, aan de deur stond om mij 
bij de VEPpers (Voorganger Eigen 
Parochianen) in te lijven.
Na enige aarzelingen heb ik dat 
ook gedaan. Alle ontwikkelingen, 
van Thijs Moons, de zeer geliefde 
pastoor in de polder, tot de 
missionaire kerk heb ik dan ook 
meegemaakt. Met dien verstande 
dat ik mij afvraag waar de 
missionaire kerk blijft en tevens of 
dat zin heeft en/of van de grond 
komt. We zullen zien en gewoon 
blijven bidden voor en na het eten.
Wie er dan ook bij aanwezig is.

Ook de functie van de pastoor, 
opgeleid tot goede herder en 
nu manager van 3 parochies à 
6 locaties (= 18 locaties!!!), is 
veranderd en ik heb echt met hem 
te doen. Hij doet dat met behulp 
van 1 priester en 2 diakens.
En hij is echt een kilometervreter 
geworden.

Ik heb echt heel veel dingen 
mogen bedenken en uitvoeren in 
kerk-verband.
Het begon met het kruisje/
monumentje van het ongedoopt 
gestorven kind maar later werd 
ook de Mini Galerie Pax Christi 
gerealiseerd evenals de Pax Christi 
Buitenkapel en deze werd met alle 
pracht en praal ook ingezegend.
Ook heb ik de Jozefgroep 
opgericht en deze heeft een aantal 
jaren gefunctioneerd onder mij.   
En bestaat nog steeds.
Er werd ook een Jozef-banier 
gemaakt en deze staat  in de 
maand maart prominent op het 
altaar.
De Torenkamergesprekken (en dat 
tot 4x toe) vonden plaats evenals 
de meditatie-avonden en nacht, 
gebaseerd op Gregoriaanse of 
Taizé-muziek.
Dat in een met veel kaarsen 
versierde kerk met heel veel 
wierook.
Met behulp van Anton en André. 
Anton is de muziek-en streaming-
man en Andre is de gastheer, 
wierook en kaarsenman.

Ja, er is heel veel gebeurd en wie 
weet staat er nog heel wat te 
gebeuren. Met mij of met de Kerk, 
wie zal het zeggen.

Zie verder: HET IS VOORBIJ EN 
OVER. 
DEEL II. In de volgende Oversteek
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V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r

Vanuit het parochiebestuur allereerst een 
gelukwens aan de Ludgerusgemeenschap in 
Dronten vanwege twee jubilea: zij zijn 60 jaar 
geloofsgemeenschap en de Ludgeruskerk 
bestaat 25 jaar. Proficiat!

In de viering van 18 juni jl. hebben in de        
H. Petruskerk van Lelystad 16 communicantjes 
hun eerste Heilige Communie mogen 
ontvangen. De viering werd geleid door 
pastoor Ton Huitink en diaken Michael 
Buijkx, de kerk was feestelijk versierd en wat 
zagen de kinderen er mooi uit. Onze dank 
gaat uit naar de begeleidingsgroep die deze 
feestelijke gebeurtenis voor de kinderen en de 
families uitstekend heeft voorbereid.

In de laatste vergadering van het Drie 
Besturen Overleg (DBO) is afgesproken, dat 
op alle locaties in de drie parochies vanaf 
1 juli 2023 het aantal bezoekers per viering 
geteld gaat worden. Deze inventarisatie zal de 
parochiebesturen en het pastoraal team meer 
inzicht geven in de kerkelijke betrokkenheid. 
Inmiddels heeft de secretaris van ons 
parochiebestuur de locaties schriftelijk op de 
hoogte gebracht.

Het parochiebestuur heeft zich intensief 
bezig moeten houden met de financiële staat 

van onze parochie. Als gevolg van hogere 
uitgaven voor lopend onderhoud en energie 
en door afnemende inkomsten uit Kerkbalans 
en collectes, heeft het parochiebestuur voor 
2023 een begroting moeten maken met 
een tekort. In de komende periode zal het 
parochiebestuur de locatieraden uitnodigen 
om samen naar de financiële situatie van de 
Norbertusparochie te gaan kijken.

Nog steeds worden wij in alle 
geloofsgemeenschappen geconfronteerd met 
een tekort aan vrijwilligers. In de beide andere 
parochies is dit ook het geval, maar dat is 
een schrale troost. In het licht van dit groter 
wordend zorgenpunt doe ik toch maar weer 
een oproep. Kom ons ondersteunen en help 
uw geloofsgemeenschap!

Dit is de laatste editie van de Oversteek vóór 
de zomervakantie. Graag wens ik u allen 
een goede, mooie, zonnige en plezierige 
zomertijd toe. Mocht u gaan reizen, wees 
dan voorzichtig en kom gezond en heelhuids 
terug. En ik ontmoet u graag weer in het 
nieuwe seizoen!

Tony Merkelbach,
technisch voorzitter
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Datum 

 
 
 

Lezingen 

H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag door het jaar 

jaar A 

Jes. 55, 10-11 
Rom. 8, 18-23 

Mt. 13, 1-23 of 1-9 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit H. 

Ludgeruskerk 
   

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Gezinsviering 

Afsluiting catechesejaar 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag door het jaar 

jaar A 

22 en 23 juli 2023 
16e zondag door het jaar 

jaar A 

Wijsh. 12, 13 + 16-19 
Rom. 8, 26-27 

Mt. 13, 24-43 of 24-30 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 

Vrijdag 21 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

22 en 23 juli 2023 
16e zondag door het jaar 

jaar A 

29 en 30 juli 2023 
17e zondag door het jaar 

jaar A 

1 Kon. 3, 5 + 7-12 
Rom. 8, 28-30 

Mt. 13, 44-52 of 44-46 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Vrijdag 28 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

29 en 30 juli 2023 
17e zondag door het jaar 

jaar A 

5 en 6 augustus 2023 
Gedaanteverandering van 

de Heer 
jaar A 

Dan. 7, 9-10 + 13-14 of 
2 Petr. 1, 16-19 

Mt. 17, 1-9 

Vrijdag 4 aug. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
 Zie nieuwsbrief Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

5 en 6 augustus 2023 
Gedaanteverandering van 

de Heer 
jaar A 

12 en 13 augustus 2023 
19e zondag door het jaar 

jaar A 

1 Kon. 19, 9a + 11-13a 
Rom. 9, 1-5 

Mt. 14, 22-33 
Geen viering    

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorgroep 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Kleinkoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Geen viering 
12 en 13 augustus 2023 
19e zondag door het jaar 

jaar A 

19 en 20 augustus 2023 
20e zondag door het jaar 

jaar A 

Jes. 56, 1 + 6-7 
Rom. 11, 13-15 + 29-32 

Mt. 15, 21-28 
Geen viering 

Vrijdag 18 aug. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Zondag 10.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers GGW 
“Gluren bij de buren” 

Cantorij 
Livestream 

19 en 20 augustus 2023 
20e zondag door het jaar 

jaar A 

26 en 27 augustus 2023 
21e zondag door het jaar 

jaar A 

Jes. 22, 19-23 
Rom. 11, 33-36 
Mt. 16, 13-20 

Geen viering    Zie nieuwsbrief 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Pw A. Swater 

Kleinkoor 

Vrijdag 25 augustus 
Geen viering 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

26 en 27 augustus 2023 
21e zondag door het jaar 

jaar A 

2 en 3 september 2023 
22e zondag door het jaar 

jaar A 

Jer. 20, 7-9 
Rom. 12, 1-2 
Mt. 16, 21-27 

Vrijdag 1 september 
Geen viering 

-------------------------------------- 
Zondag geen viering 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Ziekenzondag 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

2 en 3 september 2023 
22e zondag door het jaar 

jaar A 

9 en 10 september 2023 
23e zondag door het jaar 

jaar A 

Ez. 33, 7-9 
Rom. 13, 8-10 
Mt. 18, 15-20 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Startweekend 

Openluchtviering  
(Bij slecht weer in De 

Voorhof) 
Zie nieuwsbrief 

   
Zondag 09.00 uur 

WoCo 
Pw M. Dusseldorp 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Startzondag 

Grootkoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Geen viering 
9 en 10 september 2023 
23e zondag door het jaar 

jaar A 

16 en 17 september 2023 
24e zondag door het jaar 

 jaar A 

Sir. 27, 30 – 28, 7 
Rom. 14, 7-9 
Mt. 18, 21-35 

Zondag 09.30 uur  
Oecumenische viering 

De heer Leo Fijen 

Vrijdag 15 sept. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Startzondag 
’t Ludgrut + Cantorij + Cantor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur  
Oecumenische viering 

PGS-zijde 
Eigen voorgangers PGS en GGW 

Startzondag 
KWD 

Livestream 

16 en 17 september 2023 
24e zondag door het jaar 

 jaar A 

        
 

Avondvieringen door de week: 
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad. Op 24 juli, 31 juli,          
7 augustus, 21 augustus, 28 augustus en 4 september zijn er geen eucharistievieringen in verband met de vakanties van pastor Scholten en 
pastoor Huitink.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk 
te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten. Op 2 augustus, 23 augustus en 6 september zijn er geen 
eucharistievieringen in verband met de vakanties van pastoor Huitink en pastor Scholten.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
H. Bonifatius in Biddinghuizen https:// kerkdienstgemist.nl/stations/110
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Mededeling
Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele

websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

 

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 

H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag door het jaar 

jaar A 

Jes. 55, 10-11 
Rom. 8, 18-23 

Mt. 13, 1-23 of 1-9 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit H. 

Ludgeruskerk 
   

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Gezinsviering 

Afsluiting catechesejaar 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag door het jaar 

jaar A 

22 en 23 juli 2023 
16e zondag door het jaar 

jaar A 

Wijsh. 12, 13 + 16-19 
Rom. 8, 26-27 

Mt. 13, 24-43 of 24-30 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 

Vrijdag 21 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

22 en 23 juli 2023 
16e zondag door het jaar 

jaar A 

29 en 30 juli 2023 
17e zondag door het jaar 

jaar A 

1 Kon. 3, 5 + 7-12 
Rom. 8, 28-30 

Mt. 13, 44-52 of 44-46 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Vrijdag 28 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

29 en 30 juli 2023 
17e zondag door het jaar 

jaar A 

5 en 6 augustus 2023 
Gedaanteverandering van 

de Heer 
jaar A 

Dan. 7, 9-10 + 13-14 of 
2 Petr. 1, 16-19 

Mt. 17, 1-9 

Vrijdag 4 aug. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
 Zie nieuwsbrief Zondag 11.00 uur 

Livestream uit een andere kerk 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

5 en 6 augustus 2023 
Gedaanteverandering van 

de Heer 
jaar A 

12 en 13 augustus 2023 
19e zondag door het jaar 

jaar A 

1 Kon. 19, 9a + 11-13a 
Rom. 9, 1-5 

Mt. 14, 22-33 
Geen viering    

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorgroep 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Kleinkoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Geen viering 
12 en 13 augustus 2023 
19e zondag door het jaar 

jaar A 

19 en 20 augustus 2023 
20e zondag door het jaar 

jaar A 

Jes. 56, 1 + 6-7 
Rom. 11, 13-15 + 29-32 

Mt. 15, 21-28 
Geen viering 

Vrijdag 18 aug. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw A. Swater 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Zondag 10.00 uur  
WoCo 

Eigen voorgangers GGW 
“Gluren bij de buren” 

Cantorij 
Livestream 

19 en 20 augustus 2023 
20e zondag door het jaar 

jaar A 

26 en 27 augustus 2023 
21e zondag door het jaar 

jaar A 

Jes. 22, 19-23 
Rom. 11, 33-36 
Mt. 16, 13-20 

Geen viering    Zie nieuwsbrief 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Pw A. Swater 

Kleinkoor 

Vrijdag 25 augustus 
Geen viering 

---------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

26 en 27 augustus 2023 
21e zondag door het jaar 

jaar A 

2 en 3 september 2023 
22e zondag door het jaar 

jaar A 

Jer. 20, 7-9 
Rom. 12, 1-2 
Mt. 16, 21-27 

Vrijdag 1 september 
Geen viering 

-------------------------------------- 
Zondag geen viering 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Ziekenzondag 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Kleinkoor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

2 en 3 september 2023 
22e zondag door het jaar 

jaar A 

9 en 10 september 2023 
23e zondag door het jaar 

jaar A 

Ez. 33, 7-9 
Rom. 13, 8-10 
Mt. 18, 15-20 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Startweekend 

Openluchtviering  
(Bij slecht weer in De 

Voorhof) 
Zie nieuwsbrief 

   
Zondag 09.00 uur 

WoCo 
Pw M. Dusseldorp 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Startzondag 

Grootkoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Geen viering 
9 en 10 september 2023 
23e zondag door het jaar 

jaar A 

16 en 17 september 2023 
24e zondag door het jaar 

 jaar A 

Sir. 27, 30 – 28, 7 
Rom. 14, 7-9 
Mt. 18, 21-35 

Zondag 09.30 uur  
Oecumenische viering 

De heer Leo Fijen 

Vrijdag 15 sept. 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Startzondag 
’t Ludgrut + Cantorij + Cantor 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 

Zondag 10.00 uur  
Oecumenische viering 

PGS-zijde 
Eigen voorgangers PGS en GGW 

Startzondag 
KWD 

Livestream 

16 en 17 september 2023 
24e zondag door het jaar 

 jaar A 

        
 

Vrijdagochtendvieringen door de week:
Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen. Op 1 september is er geen 
eucharistieviering in verband met de vakantie van pastor Scholten.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant. Op 25 augustus is er geen 
eucharistieviering in verband met de vakantie van pastor Scholten.
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Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats 
in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA 
urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden 
van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om 
onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten.

Onderwijs op vier uur afstand
In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven 
bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten 
naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze 
zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan 
niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel 
van armoede kan doorbreken. Pauline spoort verlaten 
kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs 
soms op meer dan vier uur afstand.

Meedogenloos gebied
Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit mee-
dogenloze gebied. Zuster Pauline: “Dit heeft onnoemelijk 
veel leed veroorzaakt. De meeste inwoners van de pro-
vincie zijn afhankelijk van het land. De pastoralisten (vee-
houdende nomaden, red.) zijn gedwongen om enorme 
afstanden af te leggen op zoek naar grasland en water. 
Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken onder-
voed of komen zelfs te overlijden.”

Eigen vervoer cruciaal
Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde 
situatie. De enorme afstanden en slechte infrastructuur 
maken haar werk extreem uitdagend. “Het wegennetwerk 
omvat zo’n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit 
zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te 
kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk 
helpen waar dat nodig is.” Alleen met hulp van Zuster 
Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één 
auto is voor Zr. Pauline en haar collega’s niet genoeg in 
dit enorme gebied.

Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in 
voor nog vier stevige auto’s die opgewassen zijn tegen 
het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen 
naar school kunnen. Helpt u mee met een donatie?

Een donatie mag ook op NL42 INGB 0000 0029 t.n.v. 
MIVA te ‘s-Hertogenbosch 

MIVA-COLLECTE 2023: 
DOORBREEK ARMOEDE,              
MAAK ONDERWIJS BEREIKBAAR
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Zoals we in de vorige Oversteek al hebben aangekondigd gaan we ook dit jaar op bedevaart naar Kevelaer op 
22 en 23 augustus a.s. 

 “We gaan even weg uit het alledaagse en dragen vele intenties mee van lief en leed van onszelf of onze naasten. We 
pelgrimeren en leggen ze aan de voeten van Maria neer en gaan gesterkt terug.”

Het thema van dit jaar is “Weest gerust – Ik ben het”.  

Om een indruk te geven vindt u hieronder het programma van de busbedevaart.

PROGRAMMA EERSTE DAG dinsdag 22 augustus 2023

  8.00 uur: Ochtend- en reisgebed in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Zwolle.
  Na afloop tijd voor koffie/thee met iets lekkers en gelegenheid voor toiletbezoek. 
  9.30 uur: Vertrek van de bussen vanuit Zwolle. 
11.30 uur: Aankomst in Kevelaer.
12.00 uur: Welkom en zegening van de offerkaars in de Biechtkapel.
13.00 uur: Aankomst in Priesterhuis of hotel voor lunch.
15.30 uur: Vanaf de Kaarsenkapel vertrekken we voor de Kruisweg in het Kruiswegpark. 

Degenen die niet zo goed ter been zijn kunnen de Kruisweg in de Pax Christi kapel  
(openluchtkapel) volgen. 

18.00 uur: Maaltijd in Priesterhuis/Hotel.
19.30 uur: Eucharistieviering in de Basiliek.
  Aansluitend Lichtprocessie.
 
PROGRAMMA TWEEDE DAG woensdag 23 augustus 2023

  8.00 uur: Ontbijt in Priesterhuis/Hotel.
  9.30 uur:  Eucharistieviering in de Biechtkapel.
12.00 uur: Maaltijd in Priesterhuis/Hotel
  Hierna is er ruimte voor vrije tijd. 
14.00 uur: Sluitingslof in de Pax Christikapel.
16.15 uur: Afsluiting van de bedevaart bij de Genadekapel. 
17.00 uur: Vertrek vanaf de Marktplatz per bus naar huis.

U kunt zich opgeven voor de busbedevaart tot 15 juli a.s. bij:
 
Thea van Huffel: theafrans@swifterland.nl  tel. 0321-321552 / 06-48712994 en
Martha Brummelaar: martha_brummelaar@hotmail.com  tel. 0321-316151 / 06-33901972
De kosten zijn € 100,- en € 123,- per persoon 
voor respectievelijk een twee- en eenpersoonskamer + € 45,- voor de bus.

BEDEVAART KEVELAER 2023

mailto:theafrans@swifterland.nl
mailto:martha_brummelaar@hotmail.com
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HET JUBILEUMJAAR VAN BISDOM UTRECHT

Ongeveer 2 weken van tevoren kregen we in de 
Ludgeruskerk te Dronten  informatie van onze 
begeleidster over de Lourdesreis. En de nodige 
formulieren die we moesten invullen.

Het was de eerste keer voor mij en ik moest 
vroeg opstaan om naar de opstapplaats in  
Dronten te gaan. Het was even slikken om 
zaterdag 3.45 uur aanwezig te zijn. De busreis 
naar vliegveld Maastricht was extra lang i.v.m. 
het ophalen van mede- bedevaartdeelnemers. 
Genoeg tijd om wat door te nemen over 
Bernadette Soubirous en haar ontmoeting met 
Maria. Met het vliegtuig ging het voorspoedig 
en in Lourdes werden we met de bus naar ons 
hotel gebracht om bij te komen. Omdat het een 
jubileumjaar is, kregen we een rugzakje met een 
sjaal, een programmaboekje en een draaiboek 
voor de hele week. Zo wist ik waar ik aan toe 
was. In de middag gingen we met de groep al 
naar de heiligdommen om ons te oriënteren 
en een dienst bij te wonen. Ik was niet de 
enige pelgrim. Het was overweldigend en zeer 
emotioneel. Om 16 uur verzamelden wij ons met 
alle pelgrims bij de Basilique de l’Immaculée 
Conception voor de Eucharistieviering.  
 
Deze bedevaart werd georganiseerd door 
het Aartsbisdom Utrecht en Huis voor de 
Pelgrim. Samen met de aartsbisschop van 
Utrecht kardinaal Eijk, Mgr. Woorts en 
hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen vormden 
zij in Lourdes één groep. Op 30 april om 10 uur 
vierden de pelgrims de Eucharistie bij de Grot; 
de KRO-NCRV zond deze viering op NPO 2 
rechtstreeks uit met kardinaal Eijk. Zo hadden 
we iedere dag verschillende vieringen. Genoeg 
om tot bezinning te komen en veel aandacht te 
hebben voor ons geloof. 
Het terrein voor de heiligdommen was vrij van 
verkeer en goed te belopen. We konden de 
kleine kruisweg of de grote kruisweg volgen. 
Mijn groep was zeer zorgzaam voor elkaar. 
Vooral ikzelf kon af en toe verdwalen door al 

het moois dat ik te zien kreeg. Maar we waren 
gebonden aan een dagprogramma. Gelukkig 
kregen we ook uren te besteden om zelf 
invulling aan te geven.  
Ook zijn we een zonovergoten middag met een 
bus de bergen in geweest, een excursie naar de 
Pyreneeën. 

S’avonds was de lichtprocessie over het 
Heiligdom ook zeer indrukwekkend en niet 
onder woorden te brengen. Je werd er stil van. 
Zo zei Mgr. Woorts dat deze viering bedoeld 
was “om de vrede van Christus te ontvangen. 
Boete is herstellen wat gebroken is: met God, 
met elkaar en met onszelf zoals God ons heeft 
bedoeld.” 
Een prachtige uitspraak. Er werd veel gebeden 
en gezongen. Zelfs in het koor kon je aansluiten 
en meezingen. De aanwezige bisschoppen 
werden uitgenodigd om in koorkleding en met 
koorkap direct achter het beeld van Onze Lieve 
Vrouw in de processie mee te lopen. Om zo vlak 
achter het Mariabeeld de processie te lopen was 
bijzonder.

De vele priesters die afgelopen week 
meegingen maakten tijd voor je indien je 
behoefte had aan een gesprek/biecht.

Er valt nog zoveel te vertellen. Ik zou zeggen, 
kijk op de website van Bisdom Utrecht. Daar 
kun je het verhaal lezen met foto’s van de 
bedevaart.

Hopelijk gaan er de volgende keer vanuit de 
Norbertusparochie nog meer parochianen mee. 
Ook kan er een bijdrage gedoneerd worden 
voor een Lourdesreis voor gelovigen die graag 
mee willen maar wat krap bij kas zijn.  
Voor informatie kunt u terecht bij Maria 
Hebben, tel. 06-51354538.

Een Lourdesdeelnemer: 
Sylvia Burlage

Eindelijk naar Lourdes 29 april tot en met 4 mei 2023
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

H. Willibrord Swifterbant

Toos Terhaerdt ontvangt 
kerkelijke onderscheiding. 

Wat waren we trots zeg, Toos 
Terhaerdt heeft zich maar 
liefst 50 jaar ingezet binnen 
de muziek en het koor in onze 
geloofsgemeenschap Willibrord. 
Ze heeft hier op zondag 7 
mei in de dienst een kerkelijke 
onderscheiding voor mogen 
ontvangen uit handen van 
André van Boven. 

Samen met haar dochters maakten we een plannetje om 
de onderscheiding voor haar als verrassing te houden en 
dat is gelukt! 
De kerk was goed vol, maar Toos had niets door. Ze was 
druk aan het zingen in de cantorij. 
Haar familie glipte met hulp van de koster onopvallend 
de dagkerk binnen. Iedereen zat in het complot! 

Maar met de vredeswens gebeurde het onvermijdelijke, 
ze zag haar kleinzoon! Veel tijd om na te denken had ze 
niet, want al snel werd ze het podium opgeroepen. 

Fantastisch hoe verbaasd ze was en ze terecht glunderde 
op wat komen ging. Wat een prestatie, 50 jaar zingen! 

Toos ontving een oorkonde en speldje met 50 jaar erop. 
Dat hebben we gevierd met een bak koffie en niet veel 
later een wijntje. 

Wat was het leuk en gezellig om iedereen weer te zien. 

We wensen Toos veel zangplezier toe en dat ze nog vele 
jaren voor ons zal zingen. 

Lazise Hillebregt
Namens de LRPG. 

Toos dankwoord

 
Wat een verrassing zondagmorgen 7 mei.  
Zoveel mensen in de kerk, geen idee waarom.
Maar iedereen was op de hoogte dat ik de gouden speld 
zou gaan ontvangen omdat ik 50 jaar koorlid ben.  
 
Ik wist hier helemaal niets van.
En wat heerlijk dat mijn kinderen hierbij betrokken waren.
Het was heel bijzonder allemaal. 

Nu wil ik iedereen die hieraan heeft gedacht en 
meegewerkt en iedereen die er was om dit met mij te 
vieren, heel hartelijk bedanken voor deze prachtige 
onvergetelijke dag.

Toos Terhaerdt - Grob.

Opening Pastoraatsgroep en Locatieraad

Ik bad om kracht – En God gaf mij zorgen om mij sterk te 
maken.
Ik bad om wijsheid –En God gaf mij problemen om te 
leren oplossen.
Ik bad om welvaart – En God gaf mij verstand en spieren 
om te werken.
Ik bad om moed – En God gaf mij gevaren om te 
overwinnen.
Ik bad om liefde – En God gaf mij lastige mensen om te 
helpen.
Ik bad om gunsten – En God gaf mij gunstige 
gelegenheden.

Ik kreeg niets van wat ik had gevraagd.
Ik kreeg alles wat ik nodig had. 
Mijn gebed is verhoord.

Auteur onbekend.
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H. Ludgerus - Dronten

Zondag 13 augustus: Dronten, Ludgeruskerk          

16:00 Slotconcert van Festival Via Musica
Apollo Ensemble : J.S Bach, cantate BWV 201: De 
wedstrijd tussen Apollo en Pan

Apollo (Phoebus – speelt op de lier) wordt door de 
bosgod Pan (panfluit/ syrinx) uitgedaagd tot een 
wedstrijd. Apollo wint de wedstrijd, maar vanuit het 
publiek komt koning Midas naar voren, die Pan als 
winnaar uitroept. Apollo pakt Midas dan bij zijn oren, en 
vertelt hem dat zulke domme oren geen mensengedaante 
verdienen. Midas heeft voortaan ezelsoren.
Bach heeft dit verhaal – met enige tekstuele aanpassin-
gen – op muziek gezet in zijn cantate BWV 201 (Der Streit 
zwischen Phoebus und Pan). Het is een uitgebreide canta-
te voor zes zangers en een flink instrumentaal ensemble 
met fluiten, hobo’s, trompetten en pauken. Bach benadert 
hier de opera. Voor Bach was dit werk niet zomaar muziek 
op een grappig verhaal, maar ook een verdediging van 
zijn eigen werk. Hij kreeg kritiek dat zijn composities te 
moeilijk waren, niet toegankelijk genoeg en niet vernieu-
wend. Hoe actueel kan een stuk toch zijn. Dit is een stuk 
met enorme diepgang, waar Bach alles uit de kast haalt. 
Dit werk wordt semi-scenisch uitgevoerd, de regie is van 
Szymon Komarnicki .
Elvire Beekhuizen – sopraan (Momus)
Rosina Fabius – alt (Mercurius)
Camilo Delgado Diaz – tenor (Tmolus)
Francis Ng – tenor (Midas)
Mattijs van der Woerd – bariton (Pan)
Jasper Schweppe  - bariton (Phoebus)

Apollo Ensemble o.l.v. David Rabinovich
Kaarten via www.festivalviamusica.nl of aan de zaal.

Doopfeest

Ja, een feest, dat was het op zondagmiddag 14 mei 2023 
en dan was het ook nog Moederdag.
Nolan, Laurens, Jonathan Bekedam en Lyam, Frans, Peter 
Vierhuizen ontvingen het H.Doopsel met het gezegende 
bronwater uit Lourdes.
Diaken André van Boven, die deze viering voor mocht 
gaan ,vertelde dat Jezus de kinderen tot zich liet komen, 
op zijn knieën ging om de kinderen in de ogen te kunnen 
kijken en te zeggen “wees gezegend, blij dat je er bent.”   
Een doopfeest met veel aanwezige kinderen, kinderkoor, 
broertjes en zusjes neefjes en nichtjes en kinderen van 
vrienden.  Allemaal stonden zij rondom het doopvont  om 
Diaken André te helpen bij het dopen. 
De voorbede uitgesproken door broertje en zusjes van 
de dopelingen en met de zang en rinkelende belletjes 
van het kinderkoor, kan er teruggekeken worden op een 
mooie feestelijke viering.
De grote zus van Nolan sprak  de volgende slotgedachte 
uit.

“Neem maar de tijd om te groeien 
om te stralen

om tijdens het ontdekken
soms te verdwalen

te beleven, verwonderen
met jouw blik en hart open

en weet dat wij altijd
met jou mee zullen lopen.” 

Wij wensen Nolan en Lyam al het goeds toe.
Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd aan deze viering. 

Maria Hebben

25-jarig bestaan Ludgeruskerk en                                
60 jaar parochie/ geloofsgemeenschap 

Zondag 18 juni hebben wij, met velen van u,  beide 
jubilea gevierd. In deze viering zijn onze VEP-ers samen 
met Pastor Thijs Moons voorgegaan, waarbij de zang 
verzorgd werd door de Cantorij en Nienke.  Na afloop 
was er een gezellig samenzijn, in de tuin en in de hal, 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze viering 

enorm bedanken. Het was erg mooi. Van Thijs hebben wij 
twee fotoboeken en drie kaarsenstandaards gekregen, 
die uit onze oude kerk kwamen. Er waren er toen twaalf. 
De andere negen zijn beland bij enkele parochianen. Erg 
leuk dat we ze nu gekregen hebben. Daar zijn wij heel blij 
mee. We gaan kijken hoe wij er iets moois van kunnen 
maken. Mocht u een creatief idee hebben, dan horen wij 
dit graag. Het slotwoord van Thijs vindt u op pagina 12.  
Erg mooie woorden. 

Thijs  bedankt !

Namens de pastoraatsgroep en Locatieraad,                       
Peter Meijer 

http://www.festivalviamusica.nl
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Op 24 juni 2023 vond in de Ludgeruskerk de 
huwelijksviering plaats van Jolanta Toczek en Eric van 
der Wal. Als geloofsgemeenschap wensen wij ze veel 
geluk toe met de kinderen Victoria en Laura. 

Einde van het thuisfront october 2023

Ik vond het fijn om op 18 juni j.l.  het parochiefeest mee 
te maken: 60 jaar parochie gemeenschap en 25 jaar een 
nieuw kerkgebouw.. Ik beluisterde in een van de speeches 
de uitdagingen naar de toekomst, maar ook het tekort 
aan nieuwe krachten.

Ik dacht toen onmiddellijk aan het besluit om de 
verjaardagsactie van het thuisfront vanaf 1 october 2023 
te stoppen vanwege het tekort aan nieuwe  vrijwilligers.

Zelf heb ik de financiële steun van de parochie  mogen 
ervaren  vanaf 1971 toen ik na mijn priesterwijding in 
1968 in de oude parochiekerk te Dronten, na drie jaar 
in het klein seminarie van MillHill te Tilburg gewerkt te 
hebben  in Oeganda  benoemd werd. Daar heb ik in het 
bisdom Tororo gewerkt onder de Iteso stam. Eerst kreeg 
ik de kans om via mijn MIllHill Collega de Nilotische- 
taal en gewoontes te leren.  Ik ben daar begonnen mijn 
energie te steken in de begeleiding van catechisten  en de 
opbouw van kleine christelijke gemeenschappen. Ik kon 
toen een Yahama motor kopen om de gemeenschappen 
te bezoeken met de hulp van het thuisfront. Zeven jaren 
heb ik daar mogen werken tijdens de tijd van Idi Amin. 
Het was een spannende tijd. Vele duizenden mensen zijn 
toen omgekomen .Daarna werd ik gevraagd om Pastoraal 
theologie te studeren, één jaar in Londen, waar ik het 
sacrament vd zieken heb bestudeerd  en  twee jaren  in 

Lumen Vitae, dat geaffilieerd was met het franssprekende  
Leuven, zgn Louvain la neuve, waar ik het pastorale 
verschijnsel van kleine christelijke gemeenschappen 
in frans- en engelssprekend Afrika heb bestudeerd 
en gepubliceerd. Daarna werd ik benoemd in het 
bisdom Itaguai in Rio de Janeiro, Brazilie. Daar was een 
nederlandse karmeliet als bisschop dom Vital Wilderink.
Hij nodigde me uit zijn Vicaris te worden maar  hier kreeg 
ik de kans om een soort inburgeringscursus te volgen  in 
Brasilia. Daar konden we de taal en de gescheidenis etc 
van het Braziliaanse volk bestuderen. De prioriteit van de 
braziliaanse kerk was toen Cebs=comunidades eclsiais: de 
base=basis gemeenschappen zou je het kunnen vertalen.
Daar heb ik 13 jaren gewerkt met financiële steun van  
het thuisfront. Ik kon daar met hulp van de Miva en de 
parochie van Dronten o.a een VW kever rijden. Na een 
sabbatperiode en een aantal jaren in het hoofdbestuur 
van de MHM Congregatie, ben ik terechtgekomen in de 
portugeessprekende migrantenparochie in Amsterdam, 
waar ik 16 jaren lang met veel plezier gewerkt heb.

Daar gebruikten we de fiets, maar het thuisfront van de 
Ludgerusparochie bleef twee projecten steunen in Rio de 
Janeiro. Eén was het “casa de cultura”in Cidade de Deus 
in Rio de Janeiro en het andere project heette  afgekort 
“ASBRINC ”. Beide projecten hadden de straatjeugd in Rio 
de Janeiro als doel. In beide projecten werkten zusters van 
het H Hart samen met andere vrijwilligers.

Dankzij de enveloppenbezorgers en degenen die de 
adressen schreven. Dankzij u, die bij gelegenheid van uw 
verjaardag  deze projecten steunden, heeft u de laatste 16 
jaren de straatjeugd van Rio de Janeiro mogen  helpen. 
Na al die jaren is er besloten om er nu een punt achter te 
zetten. Ik ben blij, dat ik namens u deze steun heb mogen 
geven. Ik hoor nu onder de” äposentados”, en woon nu in 
een gemeenschap van 23 MillHill collega’s met ervaring 
vanuit heel veel landen en culturen in ons Jozefhuis in 
Oosterbeek.

Hartelijke dank aan u allen, medewerkers en degenen, die 
al die jaren hun bijdrage hebben  gegeven.

Jac Hetsen,mhm

Werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. 

Begin dit jaar hebben wij de werkgroepen aangeschreven of 
zij een klein stukje kunnen schrijven over hun activiteiten. We 
zijn zeer gelukkig en dankbaar dat we zoveel werkgroepen 
hebben waarbinnen veel parochianen actief zijn. Wij willen 
in elke Oversteek enkele werkgroepen aan het woord laten.

Ook wordt hierbij een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers 
om de werkgroepen te versterken. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met het secretariaat of met ondergetekenden. 

WAT IS ER NODIG VOOR EEN VIERING:

Bloemengroep: Er is één dame welke voor de bloemen 
in de kerk zorgt. Zeker met bijzondere feestdagen zoals 
Kerst, Pasen maar ook bij uitvaarten en huwelijken is dit 
veel werk. Het is fijn om hier nog iemand bij te vinden die 
dit samen met haar zou willen doen.
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe 
parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:

- Wil Wallenaar - Willemse
- Denny Graanoogst
- Anton, Donna en Aurora Veenhof       
- Jason Amatkarijo, Milena Perriello en Gioia Perriello

Pax Christi Lelystad

Internationale viering

Op 14 mei was er weer een mooie internationale viering 
met zang van het Internationaal Gelegenheidskoor. Het 
koor stond onder leiding van Bonita Klinge, en werd 
begeleid door Sylvia Joustra op piano, Fred van Zoelen 
speelde gitaar en Bart de Ree was de percussionist.De 
internationale vieringen worden voorbereid door een 
uitgebreide werkgroep, samen met de voorganger en het 
internationale gelegenheidskoor. De werkgroepsleden 
zijn afkomstig uit: Polen, Aruba, Tanzania, Filipijnen, 
Indonesië en Nederland. De koorleden zijn afkomstig uit 
de Filipijnen, Suriname, Indonesië en Nederland. Al met al 
een heel diverse mix. Ook andere vrijwilligers dragen hun 
steentje bij.

De viering begon traditiegetrouw met een 
Mariaprocessie. Altijd bijzonder om mee te mogen 
maken! Het beeld van Maria was al in bloemen gehuld, 
net als altijd weer keurig verzorgd door Lyn Westerhof. 
Bij binnenkomst waren er rozen uitgedeeld aan de 
parochianen. Die werden vervolgens ook nog bij het 
Mariabeeld gelegd, als extra bloemenhulde voor Maria. 
De kinderen mochten een kaarsje bij Maria aansteken.

Tijdens de dienst werd er – zoals altijd – meertalig 
gezongen en de koorleden zagen er zoals altijd prachtig 
uit in de klederdracht van hun land van herkomst. Het 
was weer een geslaagde viering!

Maar daar bleef het niet bij. Na afloop van de dienst ging 
het feest ook buiten de kerkzaal door. Ook deze keer 
was er weer een keur aan hapjes uit alle windstreken. 
Na de internationale viering zijn er namelijk altijd hapjes 
en drankjes uit land van herkomst, gemaakt door de 
werkgroepsleden, koorleden en andere vrijwilligers. 
Een overheerlijke afsluiting van de viering, en van harte 
aanbevolen om een volgende keer aanwezig te zijn!

Riet Groen

Communie uitdelen: De communie uitreikers hebben een 
belangrijke taak tijdens de viering. Zij helpen de voorgan-
ger en de lector met het uitreiken van de communie. Zij 
delen dit uit aan de cantorij of cantorgroep, dan geven 
ze de kerkgangers die niet naar voren kunnen komen de 
communie.
Lectoren: De lectoren leveren een grote bijdrage aan de 
vieringen. 
Misdienaars: Een misdienaar helpt de pastoor in de kerk-
zaal bij een eucharistieviering. Kinderen in de leeftijd vanaf 
groep 5 zijn welkom. 
Organisten: Helaas is er op dit moment maar één orga-
nist. Een organist is onmisbaar tijdens een viering waarbij 
de cantorij of cantorgroep zingt. Heeft u contacten en/of 
een idee om ons in contact te brengen met een nieuwe 
organist horen we dat graag van u.
Koren: Cantorij; De leden van de cantorij oefenen iedere 
maandagavond en één keer per maand zingen zij in een 
viering.  Het gelegenheidskoor; is in mei 2022 opgeheven. 
Dit vanwege de hoge leeftijd van de deelnemers. Enke-
le leden hebben aangegeven om, op verzoek, tijdens een 
uitvaart te willen zingen. Voorwaarde is wel dat er dan een 
muzikale begeleider gevonden wordt. ’t Ludgrut; Het kin-
derkoor is er altijd bij een gezinsviering. Samen met de 
betreffende school, voorganger wordt er gezocht naar le-
zingen, teksten en liedjes.
Liedgroep: De liedgroep heeft als doel om passende lie-
deren te zoeken bij de vieringen waarbij tevens rekening 
wordt gehouden met afwisseling, haalbaarheid zoals de 
mogelijkheid door iedereen mee te kunnen zingen. Nadat 
de keuze is gemaakt de voorgangers, cantor, cantorij of 
cantorgroep informeren alsmede de beamergroep zodat 
ook zij de juiste informatie hebben omtrent de te beame-
ren teksten. Mocht het niet lukken om met live muziek de 
viering te verzorgen dan zal de viering met MP3 files wor-
den ondersteund.
Beamer- en Streamersgroep: Tijdens iedere zondagsvie-
ring worden de liederen gebeamerd via een laptop naar de 
beamer. Ook wordt er gestreamd naar internet kerkdienst-
gemist.nl. Momenteel is er behoefte aan een beameraar. 
Viering Eigen Parochianen, kortweg VEPPERS: Deze 
groep is actief vanuit de gedachten dat de parochiege-
meenschap zelf draagster is van het pastoraat. De werk-
groep bestaat uit drie dames en gaat gemiddeld een keer 
per maand voor. Als groep bespreken ze drie weken voor 
de datum van voorgaan, de lezingen van die zondag. 
Waarna de voorgangers hun deel van de viering, gebeden, 
overweging en andere teksten gaan maken. Enkele dagen 
voor de viering nemen ze samen de viering door om te 
kijken of alles een goed geheel vormt.
Kosters: De kosters zorgen dat de kerk wordt geopend 
en gesloten, de klok geluid, en alles wordt klaargezet voor 
de voorganger. Ze zijn onmisbaar in het bestaan van onze 
geloofsgemeenschap.
Liturgiegroep: is een platform waarin van iedere boven-
genoemde werkgroep een persoon zitting heeft. Zo hou-
den ze elkaar op de hoogte van het reilen en zeilen in de 
werkgroepen. Ze kunnen elkaar vragen stellen en tips uit-
wisselen.

Namens de Locatieraad / Pastoraadsgroep:   
Peter Meijer en Marinus Huijsmans
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Devotionalia een 2e kans.

Wat zijn Devotionalia? Dit zijn oa, Crucifixen, (heiligen)
beelden, rozenkransen, kerststallen enz.

In de Petruskerk te Lelystad wordt door Tiny Kroeders 
voor en na de kerkdienst 6x per jaar een verkoop ge-
houden van dit soort artikelen, veelal verkregen vanuit 
huisopruimingen na overlijden, binnengebracht door pa-
rochianen en ook verkregen door vrijwilligerswerk in Oost 
Europa. Zo krijgen deze Devotionalia dus een 2e kans en 
de koper is er ook blij mee!

De gehele opbrengst gaat naar twee goede doelen waar-
van één van parochianen uit eigen parochie:

Het eerste project is in Sesheke in het zuidwesten van 
Zambia waar Precious en Bart de Ree-Mwanangombe 
een kleuter- en basisschool runnen, mooi gelegen aan 
de rivier de Zambezi waar zo’n 200 kinderen voldoende 
ruimte hebben om te spelen. Extra schoolactiviteiten zo-
als een picknick, schoolreisje, meedoen aan een jeugddag 
en onafhankelijkheidsdag maken het levendig.

Het salaris van de leerkrachten wordt betaald vanuit de 
ouderbijdrage. Voor projecten als schoon water en extra 
klaslokalen wordt bijgedragen vanuit een Nederland-
se stichting, zo is in 2021 het waterproject afgerond, in 
2023 worden enkele klaslokalen bijgebouwd. Vanuit de 
stichting worden ook studenten en soms activiteiten in 
de lokale- en dorpsgemeenschap ondersteund; bv een 
helpende hand voor oud lepra patiënten en kerstcadeau-
tjes voor de kinderen in het ziekenhuis en de gevangenis, 
hulp aan een ontvoerd kind, een muziekinstrument en 
mooie kleren voor de dansers en flowergirls in de kerk.

Voor meer achtergrondinformatie zie www.precious-
schoolsupport.org Je bent welkom wanneer je de school 
een helpende hand wilt toesteken of op vakantie langs 
wilt komen.

Het tweede project is van Hermien Roddenhof en heet 
Albinism Care in Kenya. Nadat zij 6 jaar geleden op de 
ronde met de mobile clinic een jongetje van ongeveer 8 
jaar met albinisme tegenkwamen dat onder de brand-
plekken van de zon zat. Meer dan een petje geven en 
het kind met zonnebrandcreme insmeren kon toen niet. 
Via allerlei instanties in Kenia die al actief waren kwamen 
zij in contact met de Likoni School of the Blind waar veel 
kinderen met albinisme op zitten. Zo zijn zij zich meer 
en meer gaan richten op deze kwetsbare kinderen en 
volwassenen in en rond Mombasa, in samenwerking met 
de Stichting Albinisme in Afrika die grote hoeveelheden 
lipbalsem en zonnebrandcreme naar oa Kenya stuurt, zijn 
zij in de gelegenheid om dit uit te delen. Overal waar de 
mobile clinic kwam gingen zij vanaf dat moment actief op 
zoek naar PWA. (People With Albinism)

Door samen te werken met lokale organisaties zoals 
C.B.O., Kwale Albinism, Lunga-Lunga Albinism Group, My 
Skin My Life Foundation en het Eye Centre Kwale is een 
netwerk ontstaan waardoor steeds meer mensen met 
Albinisme gevonden worden. De mensen worden beter 
geinformeerd en oa gescreend op huidkanker, de ogen 
worden gecontroleerd en ze worden voorzien van zon-
nebrillen, hoeden en beschermende kleding. Daarnaast 
kunnen zij door middel van sponsoring zorgen voor 
schoolgeld, schooluniformen en schoenen zodat ook 
deze kinderen naar school kunnen gaan en zij leren eigen 
voedsel te verbouwen. Tijdens de covid periode kon niet 
gereisd worden maar konden wel voedselpakketten zaai- 
en pootgoed gefinancierd worden die door de lokale    
organisatie is verspreid.

Om dit alles mogelijk te maken is natuurlijk veel geld no-
dig en worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals 
productie en verkoop van jam, (vrij)markten en worden er 
lezingen gegeven, ook worden door Hermiens zus Diny 
gehaakte kerstengeltjes verkocht. Ben je geinteresseerd 
en wil je Hermien steunen? Op haar reisblog hermien-
roddenhof.reislogger.nl zijn alle verhalen terug te lezen. 

Er valt nog meer te vertellen over deze prachtige projec-
ten die mede gesteund worden door de verkoop van De-
votionalia zodat niet alleen de gekochte artikelen een 2e 
kans krijgen maar vooral onze medemens!

Denk aan

Precious Schoolsupport en Albinism Care in Kenya

Voor meer informatie kunt u Tiny Kroeders bellen: 0320-
227125

Dick en Tiny Kroeders

http://www.preciousschoolsupport.org
http://www.preciousschoolsupport.org
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H. Franciscus Nunspeet en 
Elburg en ’t Harde

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

In Memoriam
Mechtilda Maria Josephina Lenders-Doensen (Til)

Til werd geboren op donderdag 20 
maart 1930 in het dorp Meijel, gelegen 
in de Limburgse Peel. Zij groeide op in 
een groot gezin. Op 24 juni 1953 is Til 
getrouwd met Herman Lenders en kregen 
samen 4 dochters en later 5 kleinkinderen. 
Vanwege de werkzaamheden van Herman 
bij defensie, verhuisden zij in 1958 naar 

Nunspeet. Til was een lieve opgewekte vrouw en heel 
zorgzaam. Altijd in huis bezig en bekend in de straat daar 
zij altijd zorgde voor een schone stoep. Zij vond het erg 
leuk om bezoek te ontvangen.
Door de jaren heen heeft zij veel gedaan voor de 
Franciscuskerk.
In 2020 is Herman overleden en hierna heeft Til nog 
2,5 jaar zelfstandig gewoond in Nunspeet. Tot op het 
laatste moment was ze actief en maakte regelmatig een 
wandeling rondom haar huis. 
Op donderdag 4 mei 2023 is Til rustig overleden in het 
ziekenhuis in Harderwijk. 
In gedachtenis blijft Til voor haar kinderen zoals een bloem 
in de ochtendlucht. 
De crematieplechtigheid vond plaats op 11 mei 2023 in 
het crematorium Kranenburg te Zwolle.

Jan Zimmerman

Jan Zimmerman werd geboren op 9-10-1929  en is 
overleden op 2-5-2023.
Jan was een zoon van een banketbakker in het centrum 
van Delft, De Diamanten Ring.  Het gezin bestond uit  
6 kinderen. Hij trouwde met Thea Warffemius in 1955, 
zij kregen twee dochters. Zij runden samen met de 
zussen van Thea en hun beider zwagers de camping  
“Mosterdveen”  in Vierhouten. Onderdeel van Samoza en 
nu reeds teruggeven aan de natuur.
Jan heeft veel voor de katholieke gemeenschap betekend, 
hij was (bestuurs)lid van bijvoorbeeld de carnavals- 
vereniging, de Leutkrakkers”, van de toneelgroep de 
“Minnematsers”, zong in het kerkkoor en hij was enkele 
keren Sinterklaas.  
Thea dirigeerde verschillende jaren het kerkkoor. Eind 
jaren ’90 verhuisden ze naar Zwolle. In december 2021 
is Thea reeds overleden. Jan is tot het laatst helder van 
geest geweest en overal in geïnteresseerd.

Vakantie

Ook in de vakantieperiode hebben wij onze reguliere 
vieringen, wij hopen ook dit jaar weer vakantiegasten te 
mogen ontvangen bij onze vieringen. Zoals gebruikelijk 
hebben wij de eerste zondag van de maand een 
viering en op de derde vrijdag van de maand een 
Eucharistieviering.
Vakantie is een periode waarin wij ons wat los maken 
van de dagelijkse beslommeringen en soms nieuwe 
horizonnen ontdekken om zo weer inspiratie op te doen 
voor een nieuw jaar. De betekenis van het woord vakantie 
wordt overigens mooi beschreven in het woordenboek: 
vakantie is afgeleid van vacatio (Latijns werkwoord 
vacare) dat staat voor vrij zijn van verplichtingen. 
Na de vakantie hopen wij allemaal weer thuis te komen.
Het gevoel van thuis hoeft niet gebonden te zijn aan 
een plaats. Het gaat om gekend zijn, in wie je bent als 
persoon. In het lied ‘Ken je mij, wie ken je dan. Weet je mij 
beter dan ik?’ van Huub Oosterhuis gaat het om gekend 
zijn. Dit lied is gebaseerd op Psalm 139. Een psalm waarin 
het gaat over het gekend zijn, tot in je diepste kern. Het 
kennen en gekend zijn is een behoefte van elk mens. 
Het gaat om de verbinding die je hebt met jezelf, en 
met anderen. Als je jezelf kent, vind je als het ware een 
thuis bij jezelf. Als we ons eigen ‘thuis’ kennen, wordt de 
wereld onze woning.
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Ken je mij? 
Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 

Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 

Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver 

Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 

Niet koud en hooghartig

Ken je mij? 
Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 

Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik?

Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water 

Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 

Heb je geroepen? 
Hier ben ik

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben 

Dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 

Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf 

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
Ken je mij? 

Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik?

Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 

Kan jij het hebben 
Als niemand anders 

Dat ik geen licht geef, niet warm ben 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 

Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 

Dat ik alleen dit gezicht heb 
Geen ander 

Ben ik door jou, zonder schaamte 
Gezien, genomen, 

Door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik?

Huub Oosterhuis
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H.Bonifatius-Biddinghuizen
Parochieavond

Zaterdagavond 10 juni was, aansluitend aan de 
zaterdagavondviering, de parochieavond gepland. Na wat 
inleidende woorden van onze voorzitter, werd genoten 
van de nodige versnaperingen.

Er werden 2 Paaskaarsen verloot. De lootjes werden door 
de 2 oudste parochianen, daar aanwezig, getrokken. 
Ook was er een quiz, georganiseerd door Anneke Bonsen 
en Anton Mangnus. Per tafel werd er volop gediscussieerd 
en de winnaar werd verblijd met eeuwige roem.
Een mooie avond al met al.

Bezoek De Levenstuinen van het Groot Hontschoten

Al ruim een jaar zijn er twee gespreksgroepen in 
Biddinghuizen, die een aantal keer per jaar bij elkaar 
komen rond een bepaald thema.

Als afronding van het seizoen werd door de gezamenlijke 
groepen een bezoek gebracht aan De Levenstuinen van 
het Groot Hontschoten in Teuge.
Tijdens het wandelen door de Levenstuinen kom je langs 
prachtige waterpartijen, verschillende beelden en de 
kapel. Het ene moment voelt het alsof je door de jungle 
loopt en op het andere moment lijk je in Stonehenge 
te zijn. De rondgang door de Levenstuinen vertelt een 
verhaal, waarbij je de belangrijkste facetten uit een 
mensenleven zult tegenkomen en herkennen. 
Een levensverhaal dat je meeneemt vanaf de tuin van de 
bevruchting tot en met de tuin van de dood.

Het was een mooie middag en een goede reden om nog 
een keer terug te gaan. 

“Met Maria in ons midden”

In de maand Mei hadden we Maria weer in ons midden.
Natuurlijk is Maria, de moeder van Jezus altijd in ons hart.
Maar nu hadden we haar in de maand mei “Mariamaand” 
symbolisch naar voren gebracht tussen ons in, het voelde 
warm en vertrouwd.
En straks, verderop in het jaar, wordt de maand oktober, 
de tweede Mariamaand ook toegewijd aan Maria, de 
Moeder Gods.
Sinds de bouw van onze nieuwe kerk samen met de PGB 
heeft ze een plekje “ver” achterin de kerk gekregen.
Al kunnen we haar niet tijdens alle vieringen in de ogen 
kijken, ze ís en blijft aanwezig in ons en rondom ons, 
zorgend en sturend…ze bidt met ons…  een heel uur 
lang…
Zij is de moeder van de Kerk, onze Moeder, een moeder 
vol van genade. Maria, een krachtige vrouw.
Een moeder om tot te bidden, om mee te bidden een 
moeder die begrijpt en zelf heeft meegemaakt..
Vele mensen hebben tot haar gebeden, en bidden nog 
dagelijks tot haar, niet ten koste van hun gebed tot God,                                                     
maar als hulp, om makkelijker het Geheim van God in te 
gaan.
Maria is onlosmakelijk verbonden met haar Zoon Jezus…
met een geheim, een mysterie, om zo tot God te komen.
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‘Zingen is bidden, troosten en herademen’ 

         
Een inspirerende denker en theoloog, een veelzijdig 
dichter, schrijver en doener, maar bovenal een mens 
voor de mensen: Huub Oosterhuis heeft zich ontwikkeld 
tot een groot en invloedrijk vernieuwer van de oude 
Bijbelse geloofstraditie, die hij in meer dan zevenhonderd 
liederen en andere teksten tot leven wekte – waaronder 
een nieuwe, vrije vertaling en bewerking van alle 
psalmen. Zijn liederen worden nog wekelijks in vele 
kerken gezongen. Zo ook op zondag 21 mei jl. in een 
goedbezochte gebedsviering in kerkcentrum De Voorhof 
te Biddinghuizen. 
Een groot aantal parochianen uit Biddinghuizen en 
Dronten, en zelfs een aantal van buiten de polder, bezocht 
de viering waarin het leven van Huub Oosterhuis, zijn 
liederen en gedichten centraal stonden. Oosterhuis had 
de gave om de juiste woorden te vinden uit Bijbelverzen 
en die in liederen -al dan niet poëtisch- te ‘vertalen’.  
Zoals hij die elementen kon samenvoegen is heel erg 
bijzonder. ‘Zingen is bidden, troosten en herademen’, zei 
hij vaak. De liederen die Bel Canto ten gehore bracht 
werden dan ook volop meegezongen.  
Met zijn woorden heeft hij voor heel veel mensen een 
verschil gemaakt in het gewone dagelijkse leven, in de 
beleving van geloven, tussen leven en dood, in geloven…

Een van de liederen die werd gezongen was het prachtige 
‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’.

Die mij droeg op adelaarsvleugels                                                                                                                                 
die mij hebt geworpen in de ruimte;                                                                                                                                        

en als ik krijsend neerviel                                                                                                                                         
mij ondervangen met uw wieken                                                                                                                                   

en weer opgegooid                                                                                                                                        
totdat ik vliegen kon                                                                                                                                              

op eigen kracht, op eigen kracht. 
                                                                                     

Dit lied zal bij eenieder een beeld oproepen van een 
adelaar die zijn jongen leert vliegen door het jong op te 
pakken, het te dragen en vervolgens los te laten, in de 
hoop dat het zo al fladderend leert vliegen. Maar als het 
jong dreigt neer te storten, duikt de ouder er snel onder 
en vangt het op door zijn vleugels wijd uit te spreiden, als 
een soort vangnet. Het jong wordt opgevangen en weer 
op het nest gezet. Zo kan het jong blijven oefenen tot het 
moment dat het zelf kan vliegen. 

Zo gaat het ook met ons in het dagelijkse leven. Het zou 
misschien wel handig kunnen zijn om altijd gedragen te 
worden. Echter, we moeten zelf leren vliegen, we moeten 
het zelf doen, ons leven leven, maar in de wetenschap 
dat we daarin niet alleen zijn. En juist dat geeft Huub 
Oosterhuis eigenlijk zo mooi weer met een paar woorden 
in dit lied. Namelijk, dat wanneer je het even niet meer 
ziet zitten, wanneer het allemaal even niet meer gaat, het 
leven zwaar is, dat je je dan kan laten opvangen door die 
sterke vleugels om -even- gedragen te worden, zodat 
je op adem kunt komen, tot rust kunt komen, weer wat 
kracht hebt, totdat je het zelf weer kan. Het is een lied 
vol energie, met een troostende gedachte. Oosterhuis 
kon als geen ander deze gevoelens en emoties zo goed 
verwoorden.

Zo zullen wij ook verder moeten zonder Huub Oosterhuis. 
Dankzij zijn grote nalatenschap in de vorm van vele 
liederen en gedichten zullen we op mooie, maar ook op 
moeilijke momenten ons steeds gedragen voelen..

De viering is online terug te zien en te horen via          
www.kerkdienstgemist.nl . Van harte aanbevolen!

http://www.kerkdienstgemist.nl
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Diocesane Gezinsdag ‘Thuis in je geloof’ op 24 september
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zondag 24 september een diocesane Gezinsdag in Nijverdal. Het thema 
voor deze dag is ‘Thuis in je geloof’. De voorbereiding van de bijeenkomst is in handen van Elise Bangma-Mertens 
(medewerker Huwelijk en Gezin) en Sarah Mijhad (diocesaan jongerenwerker).

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de St. Antonius van Padua kerk (Grotestraat 148). Mgr. 
Woorts zal hoofdcelebrant zijn. “Daarna gaan we door naar De Wilgenweard (Sportlaan 6, Nijverdal) waar de rest van 
het programma zal plaatsvinden. Om 12.00 uur hebben we daar een gezamenlijke verzorgde lunch, waarna iedereen 
rond 13.00 uur aan zijn/haar eigen activiteit begint,” zo melden de organisatoren. 

De kinderen van 5-11 jaar gaan (onder begeleiding) het Kompasmysterie lopen. Bangma-Mertens en Mijhad: “Dit is 
een mooie wandeltocht door het Doktersbos waarbij de kinderen aan de hand van een kompas de juiste route moeten 
zoeken. Tijdens deze wandeling wordt ook catechese aangeboden.” 

De tieners van 12-16 jaar doen de moeilijkere Navigatie Challenge: een wandeling van ongeveer 2,5 uur waarbij ze ook 
met behulp van een kompas en een GPS een route moeten lopen. Onderweg beantwoorden ze vragen die bepalen 
welke kant ze op moeten lopen. Ook bij de tieners wordt er onderweg catechese gegeven. 

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er opvang in een zaal op locatie. Zo hebben de ouders alle rust om hun eigen 
programma te volgen. Bangma-Mertens en Mijhad: “Met de ouders gaan we samen nadenken over hoe we ons thuis 
kunnen voelen in de Kerk, maar ook hoe we het geloof in ons eigen thuis een plekje kunnen geven. Er is een inleiding 
en een creatieve workshop waarin praktische tips meteen uitgewerkt kunnen worden voor gebruik in het gezin.”  

Rond 16.00 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten met een drankje. 

Aanmelden graag vóór 8 september via het formulier op www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag.

De kosten voor deze dag zijn € 25 per gezin. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK 
AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2023 + naam. 

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma-Mertens, bangma@aartsbisdom.nl

Overzicht programma
10.30 uur Eucharistieviering (St. Antonius van Padua kerk, Grotestraat 148, 7443 NB  
  Nijverdal)
12.00 uur Verzorgde lunch (De Wilgenweard, Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal) 
13.00 uur 0-4 jaar: crèche
  5-11 jaar: Kompasmysterie
  12-16 jaar: Navigatie Challenge
  Ouders: inleiding + workshop
16.00 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje 

http://www.aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag
mailto:bangma@aartsbisdom.nl
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H. Willibrord 
Swifterbant

Pax Christi 
Lelystad

H. Ludgerus 
Dronten

H. Bonifatius 
Biddinghuizen

H. Franciscus 
van Assisië, 
Nunspeet en 
Elburg/’t Harde

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay

e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 44 RABO 0348 144 776
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
IBAN:               NL35 RABO 0348 172 583
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen)

Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep: Hr. M. Huijsmans  Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 46 RABO 0112 500 021
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl

Kerkgebouwen St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg

Verenigingsgebouw ’t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet

Contactpersoon:
Nunspeet/ ’t Harde

dhr. J. Kamp; email  jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719

Contactpersoon:
Elburg

mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398

bankrekening: IBAN:               NL 03 RABO 0347 505 120
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 0321-321432
Pastoraatsgroep: Mevr. L. van Noort, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr.  A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer 
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 72 RABO 0112 502 075
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr.  A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel:  06 22 34 20 94
Locatieraad: Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening: IBAN:               NL 32 RABO 0112 502 407
IBAN:               NL 19 INGB 0006 234 256 
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl
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Zoeken naar Verbinding

Vakantie

Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan

Even aan de zij lijn staan
Zoals veel andere medelanders.

Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt

Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen

En op zoek naar het avontuur.
Vakantie, ontspanning, vrijheid

Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.

Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand

Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.

Fedde Nicolai
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