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Van de Redactie 

Nog net voor het begin van de goede week heeft u 
deze Oversteek ontvangen, die geheel in het teken 
staat van de weg naar Pasen en het Paasfeest.
Pastoor Huitink neemt alvast een voorschotje op Pasen 
met zijn inspirerende pastorale column.
Tony Merkelbach heeft zich laten inspireren door 
de welbekende Mattheus Passion, die deze dagen 
menigmaal te horen zal zijn.
Ook Anne-Marie Swater voelde zich geraakt door een 
lied tijdens één van de eucharistievieringen en wil dat 
graag met haar bijdrage delen met u.
Daarnaast vindt u natuurlijk ook weer onze vaste 
columns en bestuursbijdrage.
Tevens gaat het pastoresteam wat dieper in op 
het bisschoppelijke beleidsplan ten aanzien van 
Eucharistievieringen, woord- en communievieringen 
en gebedsvieringen.
Tot slot staat de patroonheilige Ludgerus van de 
Ludgerusgeloofsgemeenschap centraal.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen tevens dat u 
een goede voorbereiding zult hebben op weg naar 
Pasen.

Vanuit de redactie wensen wij u alvast hele goede en 
zalige Paasdagen toe.

Team van pastores
Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)
 tel. 06-20570669 
 a.huitink@pastoraalteam.com
Pastor Drs. J.M. Scholten priester (donderdag vrij)
 tel. 06 - 311 793 54  
 j.scholten@pastoraalteam.com                                  
Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)  
      tel. 06 - 575 411 73 
      a.vanboven@pastoraalteam.com 
          
Secretariaat Norbertusparochie
Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen 
van 9.00 tot 12.00 uur
Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra  
 secretariaat@parochienorbertus.nl         
       tel. 0321-312 456   

Bestuur 
Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)   
Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter 
  a.huitink@pastoraalteam.com
Dhr. A. Merkelbach -technisch-voorzitter
       vicevoorzitter@parochienorbertus.nl
Dhr. E.A.M. Staes - secretaris
       secretaris@parochienorbertus.nl 
Dhr. F.A.J. Renne  - penningmeester
  penningmeester@parochienorbertus.nl 
Dhr. P.P.J.M. Cryns - Adviseur gebouwen lid.
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        communicatie@parochienorbertus.nl
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‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’, zijn de 
woorden die Jezus uitspreekt nadat hij brood en 
wijn deelde met Zijn leerlingen. Hij sprak ze toe 
vanuit zijn diepste verlangen om de opdracht die 
Hij van Zijn Vader had ontvangen te volbrengen. 
Die opdracht is ook nauw verbonden met die 
woorden tijdens het laatste avondmaal. Het 
leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus 
komen samen in die ene lange viering die zich 
uitstrekt over drie dagen. Deze viering kennen 
we als  het ‘Paastriduum’. Jezus vraagt zijn 
leerlingen niet om alleen te doen wat er tijdens 
het laatste avondmaal is gebeurd, maar wil ten 
diepste heel Zijn leven met ons verbinden opdat 
ook wij Leven. Dat vieren we met Pasen met als 
ultieme genade: de Verrijzenis. In het Triduum 
maken we de laatste levensweg van Jezus heel 
concreet mee. Zijn leven, lijden, sterven en 
verrijzen kan en wil de kerk niet opknippen in 
zelfstandige aparte vieringen. 

Hoe mooi zou het toch zijn als wij als gelovigen 
deze eenheid van het triduum ook zo kunnen 
verstaan en dat ook samen gaan beleven!

We komen uit een tijd waarin die eenheid 
van vieren van het Triduum in ons land niet 
voldoende is uitgelegd. Om die reden werden er 
ook diverse vieringen gehouden die op zichzelf 
wel mooi waren, maar die de diepe betekenis 
van eenheid van het Paastriduum hebben 
doen verdampen. ‘Blijft dit doen’, is daarom 
te veel een versnippering van deze drie dagen 
geworden.

Juist met Pasen worden wij aangespoord 
en van harte uitgenodigd om met elkaar 
de eenheid waar Jezus om bidt, concreet te 

maken. Samen en individueel bereiden we ons 
veertig dagen lang voor op het grote feest van 
Pasen. De overwinning van het Leven op de 
dood. Die overwinning bereikt zijn hoogtepunt 
in het Paastriduum. Samen richten we ons 
op de laatste uren van Jezus’ leven. Samen 
verwelkomen wij de Verrezen Heer!

Zo blijven we telkens weer doen wat Hij ons 
heeft verteld en voorgeleefd. Dat doen we 
ook iedere zondag opnieuw. Iedere zondag 
vieren wij het wekelijks Pasen. Daarom is het 
ook belangrijk om op zondag de eucharistie te 
vieren. In de eucharistie gedenken we niet alleen 
wie Hij is geweest, maar mogen we opnieuw 
Zijn werkelijke tegenwoordigheid ervaren in de 
tekenen van Brood en Wijn. Ik zou u van harte 
willen uitnodigen om onze Pastorale brief nr 25 
nog eens goed door te nemen. Eucharistievieren 
is meer dan de heilige Communie ontvangen. 
Voor het ontvangen moeten de gaven worden 
bereid. In het Eucharistisch gebed wordt 
gedankt. Het brood wordt gebroken en daarna 
gedeeld. Zo is de eucharistie niet alleen een 
herinneringsviering maar een actualisatie van 
de opdracht die Jezus aan Zijn volgelingen gaf: 
‘Blijft dit doen’. 

Mede namens de collega’s van het pastoraal 
team wens ik u allen een Zalig Pasen!

Pastorale Column

PASEN 2023 'BLIJFT DIT DOEN'

Pastoor Ton Huitink
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PASEN
De veertigdagentijd is begonnen en dan is het voor mij ook weer passend om te luisteren naar de hertaling 
van de Matthäus Passion, Mattheuspassie.
Tijdens het wandelen met de hond of soms ook zittend op de bank in de woonkamer met mijn oortjes 
in, heeft het mij bijzonder geïnspireerd. Voordat corona uitbrak ging ik elk jaar naar de Matthäus Passion, 
eigenlijk niet voor de tekst maar voor de muziek. De muziek bracht mij na een tijdje in een soort trance, 
vooral als ik de uitvoering in een kerk bijwoonde. Die trance kwam er niet in het concertgebouw.
Het Dagboek van Mattheus van Jan Rot heb ik al een paar jaren in huis en had mij tot voor kort niet 
geboeid, maar nu ik het aan het lezen ben word ik steeds enthousiaster van de hertaling. Luisterend 
naar het residentieorkest o.l.v. Jos Vermunt en de solisten Marcel Beekman, Francine van der Heijden, 
Tania Kross en zowel het residentie Bachkoor als het Haags Matrozenkoor ben ik helemaal om. Wat deze 
hertaling mijns inziens nu zo bijzonder maakt, is dat het geschreven is in ons huidig taalgebruik. De cd is 
uitgebracht in 2006 en de opname is opgenomen in 2005. Bij deze raad ik u aan om dit eens te beluisteren.

Tot voor kort was ik het meest geroerd door Erbarme dich dat gezongen werd door mijn goede vriend 
Sytze Buwalda. Hij zong het in het Duits tijdens mijn afscheid als voorzitter van een Internationale Franse 
Orde. 

Originele tekst:  Vertaling:   Hertaling :
Erbarme dich  Ontferm u over mij  Maria huilt, Mijn God laat al mijn tranen branden
Mein Gott, Um meiner Mijn God,                            Maria huilt, Mijn God, bestaat u wel
Zähren willen !  vanwege mijn tranen              Of zijn mijn tranen zinloos?
Schaue hier,   Zie toch,   Oog om oog? Oog in oog!
Herz und Auge weint  Bedroefd huilt mijn hart en  Troost, omarm,
vor dir Bitterlich. oog wegens u               En help omhoog uit de hel.
       Bestaat u wel?
       Omarm me dan, mijn God!
       Of zijn mijn tranen zinloos?
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De hertaling heeft meer woorden en zinnen nodig maar stemt ook weer tot nadenken. Het is ook in de hertaling 
duidelijk dat Maria vraagt om omarming.
Maar voor mij is op dit moment het laatste koorstuk van de Matthäus Passion het mooiste en ontroert mij het meest.

Originele tekst:     Vertaling:        Hertaling:
Wir setzen uns mit Tränen nieder  Huilend gaan wij zitten       Schuif rond de steen, buig nu in tranen
und rufen dir im Grabe zu:   en roepen u in het graf toe:      De hemel licht, en wij alleen;
Ruhe sanfte, sanfte ruh!    Rust in vrede, rust zacht.      Eenzaam samen, samen één.
Ruht, ihr ausgesognen Glieder!   Rust nu, uitgeputte ledenmaten.    Eenmaal kraaien alle hanen.
Ruhet sanfte, ruhet wohl!   Rust zacht, rust goed.       Eens zijn hart en tempel rein.
Euer Grab und Leichenstein   Uw graf en uw grafsteen      Wees geen wezenloze lemming
soll dem ängstlichen Gewissen    zullen voor het angstige geweten  Op de rots van Gods bestemming
ein bequemes Ruhekissen   een aangenaam hoofdkussen      Vóór we medelevend zijn
und der Seelen Ruhstatt sein.   en rustplaats voor de ziel zijn.      Maak je klein, kleiner, kleinst
Höchst vergnügt schlummern    Vergenoegd sluimeren de ogen     En ondermijn…
da die Augen ein.                toe.         Wij zijn de weg, wij zijn de waarheid!
Wir setzen uns mit Tränen nieder  Huilend gaan wij zitten       De hemel licht in iedereen,
und rufen dir im Grabe zu:   en roepen u in het graf toe:      De hemel licht in iedereen.
Ruhe sanfte, sanfte ruh!    Rust in vrede, rust zacht.      Eenzaam samen, samen één!

Als je naar de muziek luistert en de daarbij gezongen tekst leest dan valt alles weer samen en is het een prachtig geheel: 
elk woord en elke zin op de juiste plaats zoals ik denk dat Johannes Sebastian Bach het heeft bedoeld.
Natuurlijk hoop ik dat u nog eens naar de Mattheuspassie gaat luisteren en dat de tekst u net als bij mij tot nadenken 
aanzet.

De Duitse tekst is van Friedrich Henrici 1729
De vertaling is van Mark Nauta, 2007, 2017.
De hertaling is van Jan Rot 2006

Tony Merkelbach
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LIUDGER - LÜDGER – LUDGERUS
Een missionaris die tijdens de 
middeleeuwen niet met een zwaard, 
maar met een boek in de hand 
bekeerde. Juist dat typeerde Ludgerus 
– of Liudger of Lüdger - , de rooms-
katholieke bisschop en missionaris 
die probeerde de Friezen en Saksen 
te bekeren. Hij voltooide zelfs het 
werk waarvan evangeliepredikers 
als Willibrord en Bonifatius de 
grondleggers waren geweest.

Ludgers grootvader was een Friese 
edelman die vanwege de heidense 
Friese koning Radboud naar Luik was 
gevlucht. Daar kwam hij in aanraking 
met het christendom en bekeerde hij 
zich tot dit geloof. Zijn zoon trouwde 
later met een vrome christelijke 
vrouw van Friese adel en vlakbij het 
kerkelijke centrum Utrecht werd in 
742 Ludger geboren. Ludger volgde 
een vooropleiding bij de leider van de 
Utrechtse kerk Gregorius van Utrecht 
en op zijn 25e stuurden zijn ouders 
hem naar het Engelse York waar hij 
onderricht kreeg aan de vermaarde 
Kathedraalschool van Alcuïnus; de 
beroemdste geleerde van die tijd.

Ludger werd relatief laat – op zijn 35e 
– gewijd tot priester. Niet zo vreemd, 
want Ludger studeerde graag en dacht 
goed na over zijn keuzes. Datzelfde jaar 
begon hij zijn apostelwerk in Deventer 
en herbouwde hij de door Saksen 
verwoeste kerk van Sint Lebuïnus. Zijn 
werkzaamheden breidden zich intussen 
uit naar het noorden, tot in de verste 
uithoeken van het Friese Rijk.

In dit Friese Rijk (waartoe onder meer 
ook Groningen behoorde) hadden 
Ludgers voorgangers weinig succes 
geboekt om heidenen te bekeren. 

8

Bonifatius was in 754 zelfs bij Dokkum 
gedood. Ludger had echter het grote 
voordeel dat hij de Friese taal sprak. 
In 786 kreeg hij de opdracht om de 
bevolking van de Oost-Friese gebieden 
Eemsgo en Federgo, de Groninger 
gouwen en het eiland Bant te bekeren.    

Enkele jaren later wordt Ludger – 
aangespoord door Karel de Grote - 
opnieuw op missie gestuurd. Hij moet 
de bevolking van het net gepacificeerde 
Saksenland bekeren. Hij sticht een kerk 
in het Achterhoekse Wichmond van 
waaruit de bekeringstocht via onder 
meer Zelhem en het Duitse Billerbeck 
verdergaat. In de Achterhoek is ook het 
Ludgerpad te vinden. Langs deze route 
heeft Ludger de eerste kerkjes gesticht. 
* In Münster bouwt Ludger vervolgens 
een kerk en klooster. Later wordt hij 
door aartsbisschop van Keulen tot eerste 
bisschop van Münster gewijd. 

Ludger wilde graag ook een 
benedictijnenklooster stichten. 
Hij was geïnspireerd tijdens een 
eerdere reis door Italië naar Rome 
waar hij in het klooster van Monte 
Cassino verbleef. In 796 stichtte hij 
een abdij in het Duitse Werden.                                                                                                                                          
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Om van dit klooster een centrum van beschaving en 
geleerdheid te maken, gaf hij al zijn bezittingen aan het 
klooster. Toen Ludger in 809 overleed, werd hij begraven 
bij een boom naast het klooster in Werden. Later werd 
zijn gebeente gelicht en vereerd. Nog altijd wordt het 
vrijwel complete skelet van de heilige Ludger in dit 
klooster bewaard.

Ludger is misschien niet de bekendste heilige die de 
kerk kent, maar hij is wel beroemd om de genezing van 
de blinde bard Bernlef. Tijdens een van Ludgers reizen 
door het Groningerland in het Friese Rijk ontmoette 
hij deze zanger-dichter. Ludger probeerde hem tot 
het christendom te bekeren. Bernlef zei daarop tegen 
Ludger: ‘Als uw God zo machtig is, toon mij dan een 
teken’. Ludger legde daarop zijn handen op de ogen van 
de bard en sprak een gebed uit waarna de blinde man 
weer kon zien. Het verhaal van deze wonderbaarlijke 
genezing zou als een lopend vuurtje rond zijn gegaan. 
Het verhaal van Ludger en Bernlef wordt ook verbeeld op 
een van de gedenkramen in het Academiegebouw van 
Rijksuniversiteit Groningen. 

In Flevoland kwam Ludger uiteraard nooit, maar in 
Dronten is wel een mooie kerk naar hem vernoemd. 
Op 19 december 1964 werd de kerk op de oude locatie 
ingezegend en gewijd.

Adri Appelman

* op de website www.ludgerkring.nl vindt u informatie over   
de Ludgerkring en het       
Ludgerpad.

http://www.ludgerkring.nl
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Soms raakt ineens de tekst van een lied je, omdat je beter 
begrijpt wat deze tekst persoonlijk voor je betekent. 
Dat overkwam mij een aantal weken geleden, toen het koor 
waarin ik zing het mooie lied ‘Passage’ zong, op tekst van 
Maria de Groot.
We zongen het lied in de Eucharistieviering en het paste qua 
tekst perfect bij de lezingen. Niet eerder was ik me daarvan 
zo bewust geweest. De eerste lezing ging over, Abraham, 
aan wie God vroeg op weg te gaan naar een ander land. Een 
land dat hij niet kende. Op weg naar vreemde verten dus. 
Een sprong in het duister. 
De tekst van het lied sluit daar prachtig bij aan.

Passage
Vóór mij alleen de weg, voor mij alleen
Zoals een Albatros alleen moet gaan
Zoals mijn onbevreesde zuster maan, 

die zelf de nacht verlicht, die zij doorstaat.
Die zelf de nacht verlicht, die zij doorstaat.

Geen huis meer achter mij, geen huis meer voor.
Alleen de woorden die ik in mij hoor

Alsof een medestem mij kent en leidt.
Ik kan niet anders dan in luister gaan.

Als had ik vleugels deed ik sterren aan.
Met u alleen de weg, met u alleen.
Met u alleen de weg, met u alleen.

Het lied gaat over op weg gaan. Een onbekende weg, die je 
moet gaan. Je hebt geen keus. Zoals Abraham, zoals ook het 
Joodse volk op weg ging vanuit Egypte naar het land, dat 
God hen zou wijzen. Het beloofde land. Een lange weg door 
de woestijn. Een weg vol met gevaren en uitdagingen. En 
we kennen het verhaal. Het viel zo tegen, dat ze zelfs bereid 
waren terug te gaan naar hun toch al barre leven in Egypte. 
Alles beter, dan door die woestijn te trekken. Die woestijn 
waar geen einde aan kwam. Zonder fatsoenlijk eten, zelfs 
zonder water.
Vergeten was de belofte van God, dat Hij bij hen zou zijn. 
Hen voor zou gaan om hen door die woestijn heen te 
helpen. Ze lieten zelfs hun bevrijdende God in de steek en 
bouwden zich een gouden kalf als god.

Passage  Anne-Marie Swater
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Maar zoals ook in het lied staat, de maan verlicht zelf de nacht, die 
zij doorstaat.
Het Joodse volk ploeterend door de woestijn, moest, ook al was 
God bij hen, zelf het vertrouwen behouden, dat de weg hoe donker 
en hoe lang ook, uiteindelijk hen in het beloofde land zou brengen. 
Hij was er, al leek Hij onzichtbaar en afwezig.
Ook Abraham kende zwakke momenten, waarbij hij God uit het oog 
verloor.

Waarom raakt die tekst van dat mooie lied mij nu, in deze tijd zo? 
Nooit eerder had ik de tekst zo goed begrepen, nooit eerder het 
gevoel gehad, dat de tekst ook op mijn leven van dit moment 
betrekking heeft. 
Een paar weken terug kreeg ik via mijn dochter een opname van 
mijn kleindochter toegezonden. Ze zong Bist Du bei mir. Een 
prachtig lied van Bach. 
God, ben je bij me? Waar ben je als ik je nodig heb!
Dat is de vraag die de Abraham zich stelde, toch ging hij vol 
vertrouwen op weg. Het was de vraag die de Joden in de woestijn 
zich stelden, de vraag die Jezus uitriep in de Hof van Olijven, toen 
Zijn einde naderde. God mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!

De vraag die ik mijzelf stel, nu mijn leven ook een beetje op een 
tocht door de woestijn lijkt. Een onbekende tocht, waarin ik zelf mijn 
weg moet zoeken. Voor hoeveel mensen geldt niet hetzelfde, besef 
ik ook terdege. Maar dan lees ik in het gedicht, dat we zelf ons pad 
moeten verlichten. De lichtpuntjes opzoeken. Woorden en daden 
van bemoediging, die tot ons komen. Een lichtende wolk, manna 
en onverwacht verschijnende korhoenders om de honger te stillen, 
water uit de rots! Voor mij in de vorm van al die lieve mensen om 
mij heen.

Voor Abraham, voor het Joodse volk, voor iedereen, die in het 
donker dwaalt, was en is het licht ophanden. Het licht van Pasen 
nadert. Maar soms moet je het licht ook willen ontsteken. Je eigen 
pad verlichten. Al is het soms een eenzaam pad. Dat vergt echter 
moed en vertrouwen.
Bist Du bei mir? Ja, volmondig ja, voor mij en                                 
voor ieder die ervoor open wil staan.
Met u alleen de weg, met u alleen.

Dank voor alle lieve woorden en                                                        
gebaren van de afgelopen tijd!
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Commotie 
Eind oktober 2022 heeft de staf van het Aartsbisdom Utrecht 
een beleidsplan gepubliceerd voor alle parochies. Het 
plan draagt de titel “Blijft dit doen om Mij te gedenken” en 
richt zich op de gang van zaken rond Eucharistievieringen, 
woord- en communievieringen en gebedsvieringen. Op 
de TV, in de kranten en via de sociale media is aan dit be-
leidsplan veel aandacht gegeven. Op enkele plaatsen in het 
Aartsbisdom is protest aangetekend en heeft men brieven 
en petities naar kardinaal Eijk gestuurd. Al die ophef heeft 
ook in onze gemeenschappen voor onrust gezorgd. Men 
vraagt zich af, wat dit bisdomplan voor de eigen kerkge-
meenschap betekent. Het pastoraal team heeft in reactie op 
de onstane onrust op 1 februari jl. de 25ste editie van de pas-
torale brief in zijn geheel gewijd aan dit onderwerp. Wij zien 
het als onze taak om de concrete betekenis van het bisdom-
plan voor onze liturgische praktijk te beschrijven. In dit artikel 
zet ik de hoofdpunten nog eens voor u op een rijtje.

De status van het plan 
Het beleidsplan van het aartsbisdom is geen discussie-
stuk dat door allerlei gremia nog eens tegen het licht kan 
worden gehouden. De bisschop heeft zijn plan afgestemd 
met de priesterraad en het kapittel, zoals dat in de RK 
Kerk is voorgeschreven. Daarna heeft hij het gecommu-
niceerd met de parochies. Op 24 januari jl. heeft hij met 
de pastores van onze regio (de Cura) gesproken over de 
implementatie. Wij zijn daar met ons pastoraal team bij 
geweest. Toen is duidelijk geworden dat de aanwezige 
pastores het plan zinvol vinden en het willen ondersteu-
nen.

Wat staat er in het bisdomplan? 
Er bestaan behoorlijk wat misverstanden over de betekenis 
van het beleidsplan voor de praktijk in de geloofsgemeen-
schap. Het doel van het plan is het stimuleren van beleving 
van de Eucharistie in de komende vijf jaar, rekening hou-
dend met de positie van zieken en ouderen. Het is verhel-
derend om de liturgische praktijk te beschrijven die door de 
bisschop vanaf 1 januari 2028 wordt beoogd.

•	 Na 1 januari 2028 worden er in de lokale kerken in het 
weekend geen woord- en communievieringen meer 
gehouden door diaken, pastoraal werker of vrijwilliger. 
De kerkgangers worden uitgenodigd om in een naburige 
kerk de Eucharistie bij te wonen. Wanneer dat laatste op 
onoverkomelijke bezwaren blijkt te stuiten, dan is het 
houden van een gebedsviering in het weekend toege-
staan. De gebruikelijke Eucharistieviering volgens het 
liturgisch rooster blijven gehandhaafd in alle kerken. 

•	 Uitvaarten door diaken, pastoraal werker of vrijwilliger 
vinden plaats in de vorm van een gebedsviering. Als een 
priester voorgaat, kan desgewenst gekozen worden voor 
een Eucharistieviering. 

•	 Indien een priester in het weekend onverwacht verhin-
derd is bij een geplande mis, dan kan men een woord- 
en communieviering houden. Bij reguliere afwezigheid 
van de priester (denk aan vakantie, langdurige ziekte, 
etc.) wordt in eerste instantie bij het bisdom gevraagd 
om assistentie. 

•	 Op weekdagen in de lokale kerken blijven woord- en 
communievieringen toegestaan, vooral met het oog op 
ouderen en zieken. 

•	 In zorginstellingen zijn woord- en communievieringen 
toegestaan, ook op zondag, indien daar geen Eucharis-
tieviering mogelijk is.

Een goede fasering naar 2028 
De bisschop beoogd met dit plan een concrete verande-
ring van onze huidige liturgische praktijk naar een nieuwe 
praktijk in 2028. Onze parochies zien zich daarom voor de 
opgave gesteld om in de komende vijf jaren een geleidelijke 
overgang te bewerken. Dus moeten wij nadenken over wat 
er nodig is aan kennis, vaardigheid en menskracht, zowel bij 
vrijwilligers als bij beroepskrachten. En tevens over wat een 
geschikt tijdpad kan zijn, waarlangs wij geleidelijk het aantal 
woord- en communievieringen afbouwen.

Dialoog 
Het pastoraal team wil bijdragen aan een realistisch ver-
staan van de plannen van het bisdom en tevens helder-
heid verschaffen over de invloed ervan op de liturgische 
vieringen in onze parochies en geloofsgemeenschappen. 
Wij gaan graag in gesprek met de locaties en parochianen 
over deze onderwerpen. De fasering die in het bisdomplan 
is aangebracht, geeft ons daartoe de nodige tijd. Wie het 
beleidsplan van het bisdom zelf wil lezen, kan terecht op de 
website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl). Voor de pas-
torale brief nr. 25 over dit onderwerp verwijzen wij u naar 
de website van uw parochie.

EEN NIEUWE UITDAGING
Door diaken André van Boven

http://www.aartsbisdom.nl
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C O L U M N

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest
Adri appelman

Als u dit leest denkt u natuurlijk aan Jezus aan het 
kruis. De totale overgave aan God.  
Maar dat is niet eenvoudig en makkelijk geweest.
Kort daarvoor heeft Jezus nog gezegd: ‘niet mijn 
wil maar uw wil geschiede.’ Alsof het niet de wil 
van Jezus was om nu al aan het kruis te sterven 
en dat hij liever nog even had willen doorleven. 
En zeg nu zelf; 33 is toch geen leeftijd om dood te 
gaan.
Maar hoe is het met u? Ongetwijfeld voelt u zich 
nog jong maar bent een veelvoud van die 33 jaar. 
Net als ik. Maar als het zo ver mocht komen kunt 
u dan ook zeggen: ‘Vader, in uw handen beveel ik 
mijn geest.’?
Ik heb mensen rustig zien sterven maar ik heb ook 
mensen, en niet de jongsten, die aan het strijden 
waren en helemaal in paniek. Van berusting was 
dan ook geen sprake.
Maar ook heb ik mensen heel rustig zien sterven.
Op mijn overlijdensafkondiging komt  dan ook te 
staan: ‘Vader in uw handen beveel ik mijn geest’, 
boven de afbeelding van de Verloren Zoon.
Dus als u een overlijdensaankondiging ziet met 
deze tekst en deze afbeelding, dan weet u dat ik 
ben overleden.

In ‘Herbronning’ van het volgende seizoen 
kunt u lezen dat er ook weer een drietal 
Torenkamergesprekken worden georganiseerd in 
Lelystad.
En deze Torenkamergesprekken hebben als 
thema, ja u raadt het al: ‘Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest.’ Wat er zoal ter sprake komt: 
de overgave van het leven van jezelf of iemand 
anders. Of juist het niet kunnen overgeven van het 
leven.
Deelname aan deze avonden, voor maximaal circa 
8 personen, getuigt van moed en durf. En van een 

niet achteroverleunende inbreng.
Jezelf overgeven; aan wie en wat want wat weet 
je zeker? Overgeven aan iemand die je nog nooit 
hebt gezien. Dat getuigt van een groot geloof.
Jezus had uiteindelijk dat geloof maar weet dat 
hem dat ook niet makkelijk afging. En twijfel was 
hem niet vreemd.

Mijn vader en ik verstonden elkaar niet zo goed 
tijdens ons leven samen.
Hij, militaristisch en cavalerist en ik,  antiautoritair 
in de zestiger en zeventiger jaren opgegroeid.
Hij kreeg kanker op zijn 64ste en overleed na 
anderhalf jaar toen hij 66 was.
Maar tijdens zijn laatste uren in de VU in 
Amsterdam zaten we, onvoorstelbaar, hand in 
hand aan zijn sterfbed. Met een kleine zucht 
verliet hij het aardse leven.
Voor hem een grote opluchting en ik denk in een 
totale overgave. Ik was blij dat zijn leven voorbij 
was want zijn leven was geen leven meer. Dus 
voor mij was het ook een overgave.

Maar toen mijn dochter op elfjarige leeftijd aan 
Meningokokken, de B-variant, binnen 3 dagen 
overleed na steeds verder in een diepe coma 
te zijn geraakt,  was er bij mij geen sprake van 
overgave of een ‘vader, in uw handen beveel ik 
haar geest. ‘
Hoewel ik God nooit heb lastiggevallen met 
het overlijden van mijn dochter is er van totale 
overgave geen sprake geweest.
Ik heb dat wel geprobeerd maar het trauma was te 
groot. Maar voor mijzelf is het duidelijk!
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V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r

Wat gaat de tijd toch snel…  Als ik dit schrijf, 
zijn er alweer enkele weken verstreken van de 
Veertigdagentijd, de vastenperiode. Het kan 
een tijd zijn van bezinning. Sommigen nemen 
de gelegenheid te baat om de dagelijkse 
routine van hun levensstijl tegen het licht te 
houden. Het kan tot verandering leiden in 
de omgang met de wereld en met de ander. 
Hoe u deze periode zelf ook invult, ik wens u 
namens het parochiebestuur een waardevolle 
voorbereiding op het Paasfeest toe.

In recente bestuursvergaderingen is het vaak 
gegaan over de torenhoge energierekenin-
gen waarmee onze geloofsgemeenschappen 
dit jaar worden geconfronteerd. Het heeft 
op sommige locaties al geleid tot ingrijpen-
de maatregelen: de kachel overdag op de 
nachtstand, in het weekend slechts minimale 
verwarming van de kerkzaal, nadenken over 
mogelijkheden tot energiebesparing. De ge-
volgen zijn zichtbaar in onze kerken: tijdens 
de vieringen houden wij onze jassen aan, ver-
gaderingen met kleine groepen vinden vaker 
bij iemand thuis plaats en hier en daar biedt 
een elektrisch kacheltje enige uitkomst. On-
danks al deze inspanningen is het onvermijde-
lijk, dat de energiekosten in 2023 zwaarder op 
onze financiële huishouding gaan drukken.

In nauwe samenwerking met de zes locaties 
binnen onze parochie draagt het bestuur zorg 
voor het in goede staat houden van meerdere 

(kerk)gebouwen. Op dit moment zijn er al op-
drachten verstrekt voor regulier onderhoud. 
Het parochiebestuur onderzoekt of het groot 
onderhoud aan sommige gebouwen kan wor-
den gecombineerd met een betere energiebe-
heersing.

Eind februari is de Projectgroep Nieuw Beleid-
bij elkaar geweest. Deze werkgroep heeft de 
opdracht om pastoraal en bestuurlijk beleid te 
ontwikkelen voor de drie samenwerkende pa-
rochies. Een eerste voorstel daartoe is in het 
afgelopen najaar besproken met de achttien 
locaties, drie parochiebesturen en het pasto-
raal team. De resultaten van deze consultatie-
ronde worden verwerkt in het nieuwe beleids-
plan. U hoort er te zijner tijd meer over.

Mijn bericht vanuit het parochiebestuur be-
sluit ik, niet voor het eerst, met een oproep. In 
de geloofsgemeenschappen worden diverse 
vrijwilligerstaken niet vervuld bij gebrek aan 
menskracht. En ook het parochiebestuur is 
op zoek naar versterking van haar gelederen. 
Daarom richt ik een hartekreet aan u allen: wij 
hebben u nodig, kom en bouw mee aan de 
kerk van morgen!

Het parochiebestuur wenst u alvast een zalig 
Pasen.

Tony Merkelbach                                           
Technisch voorzitter
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Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

1 en 2 april 2023 
Palmzondag 

jaar A 

Jes. 50, 4-7 
Fil. 2, 6-11 

Mt. 26, 14 – 27, 66 of  
27, 11-54 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Gezinsviering 

‘t Ludgrut 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

1 en 2 april 2023 
Palmzondag 

jaar A 

5 april 2023 
jaar A  

Woensdag 5 april 19.00 uur 
Passion 

Alliance en Bel Canto 
      5 april 2023 

jaar A 

6 april 2023 
Witte Donderdag 

jaar A 

Ex. 12, 1-8 + 11-14 
1 Kor. 11, 23-26 

Joh. 13, 1-15 
20.00 – 00.00  
Avondwake    

19.00 uur Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten en  

Diaken L. Everts 
Cantor 

19.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

09.00 uur KBS De Golfslag 
Paasviering 

Diaken A. van Boven 
--------------------------------------------------- 

19.30 uur Avondgebed 
Eigen voorgangers 

Cantorij 

6 april 2023 
Witte Donderdag 

jaar A 

7 april 2023 
Goede Vrijdag 

jaar A 

Jes. 52, 13 – 53, 12 
Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 

Joh. 18, 1 – 19, 42 

Vrijdag 7 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

------------------------------------------- 
14.30 uur Kruiswegstaties 

   
19.00 uur WoCo 

Pastor J. Scholten en  
Diaken L. Everts 

Cantorij 

15.00 uur Kruisweg 
Diaken A. van Boven 

Zimple 
--------------------------------------------------- 

19.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

15.00 uur Kruisweg 
Eigen voorgangers 

--------------------------------------------------- 
19.30 uur 

Bijzondere ontmoeting 
Passion 

Alliance en Bel Canto 
Livestream 

7 april 2023 
Goede Vrijdag 

jaar A 

8 april 2023 
Paaszaterdag 

jaar A 
 

19.00 uur 
Paaszang 

Eigen voorgangers 
Bel Canto 

   

21.00 uur Paaswake 
Eucharistieviering 

Pastor J. Scholten en  
Diaken L. Everts 

Cantorij 

21.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

19.30 uur 
Avondgebed 

Doorbrekend Licht 
Eigen voorgangers 

Alliance en kinderprojectkoor 
Livestream 

8 april 2023 
Paaszaterdag 

jaar A 

9 april 2023 
1e Paasdag 

jaar A 
Maandag 10 april GEEN 

vieringen 

Hand. 10, 34a + 37-43 
Kol. 3, 1-4 of 
1 Kor. 5, 6b-8 
Joh. 20, 1-9 of 
Mt. 28, 1-10 

Geen viering 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  Geen viering 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

9 april 2023 
1e Paasdag 

jaar A 
Maandag 10 april GEEN 

vieringen 

15 en 16 april 2023 
2e zondag van Pasen 

jaar A 
Beloken Pasen 

Hand. 2, 42-47 
1 Petr. 1, 3-9 

Joh. 20, 19-31 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Pax Christikoor 
Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Cantorij 

15 en 16 april 2023 
2e zondag van Pasen 

jaar A 
Beloken Pasen 

22 en 23 april 2023 
3e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 2, 14 + 22-32 
1 Petr. 1, 17-21 
Lc. 24, 13-35 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 
Zie nieuwsbrief 

Vrijdag 21 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Kleinkoor 

Zondag 10.00 uur 
Oecumenische viering RvK 

RK-zijde 
Ds. B. Bregman 

KWD 
Livestream 

22 en 23 april 2023 
3e zondag van Pasen 

jaar A 

29 en 30 april 2023 
4e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 2, 14a + 36-41 
1 Petr. 2, 20b-25 

Joh. 10, 1-10 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Pax Christikoor 

Vrijdag 28 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

--------------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

29 en 30 april 2023 
4e zondag van Pasen 

jaar A 

6 en 7 mei 2023 
5e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 6, 1-7 
1 Petr. 2, 4-9 
Joh. 14, 1-12 

Vrijdag 5 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 
  

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

6 en 7 mei 2023 
5e zondag van Pasen 

jaar A 

13 en 14 mei 2023 
6e zondag van Pasen 

jaar A 

 Hand. 8, 5-8 + 14-17 
1 Petr. 3, 15-18 
Joh. 14, 15-21 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 

Zondag 11.00 uur 
Internationale viering 

Pw M. Dusseldorp 
Internationaal gelegenheidskoor 

--------------------------------------------------- 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

13 en 14 mei 2023 
6e zondag van Pasen 

jaar A 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23 

Mt. 28, 16-20 
Geen viering    

09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 1, 12-14 
1 Petr. 4, 13-16 
Joh. 17, 1-11A 

Zie nieuwsbrief 
Vrijdag 19 mei 10.00 uur 

Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Zimple 

Zondag 
Oecumenische viering RvK 

Eigen voorgangers PGS en GGW 
Alliance 

KWD 
Livestream 

Voor aanvangstijd en zaal zie 
nieuwsbrief 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

Avondvieringen door de week: 
Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk 
te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
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Mededeling
Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele

websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

1 en 2 april 2023 
Palmzondag 

jaar A 

Jes. 50, 4-7 
Fil. 2, 6-11 

Mt. 26, 14 – 27, 66 of  
27, 11-54 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Gezinsviering 

‘t Ludgrut 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

1 en 2 april 2023 
Palmzondag 

jaar A 

5 april 2023 
jaar A  

Woensdag 5 april 19.00 uur 
Passion 

Alliance en Bel Canto 
      5 april 2023 

jaar A 

6 april 2023 
Witte Donderdag 

jaar A 

Ex. 12, 1-8 + 11-14 
1 Kor. 11, 23-26 

Joh. 13, 1-15 
20.00 – 00.00  
Avondwake    

19.00 uur Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten en  

Diaken L. Everts 
Cantor 

19.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

09.00 uur KBS De Golfslag 
Paasviering 

Diaken A. van Boven 
--------------------------------------------------- 

19.30 uur Avondgebed 
Eigen voorgangers 

Cantorij 

6 april 2023 
Witte Donderdag 

jaar A 

7 april 2023 
Goede Vrijdag 

jaar A 

Jes. 52, 13 – 53, 12 
Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 

Joh. 18, 1 – 19, 42 

Vrijdag 7 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

------------------------------------------- 
14.30 uur Kruiswegstaties 

   
19.00 uur WoCo 

Pastor J. Scholten en  
Diaken L. Everts 

Cantorij 

15.00 uur Kruisweg 
Diaken A. van Boven 

Zimple 
--------------------------------------------------- 

19.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

15.00 uur Kruisweg 
Eigen voorgangers 

--------------------------------------------------- 
19.30 uur 

Bijzondere ontmoeting 
Passion 

Alliance en Bel Canto 
Livestream 

7 april 2023 
Goede Vrijdag 

jaar A 

8 april 2023 
Paaszaterdag 

jaar A 
 

19.00 uur 
Paaszang 

Eigen voorgangers 
Bel Canto 

   

21.00 uur Paaswake 
Eucharistieviering 

Pastor J. Scholten en  
Diaken L. Everts 

Cantorij 

21.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

19.30 uur 
Avondgebed 

Doorbrekend Licht 
Eigen voorgangers 

Alliance en kinderprojectkoor 
Livestream 

8 april 2023 
Paaszaterdag 

jaar A 

9 april 2023 
1e Paasdag 

jaar A 
Maandag 10 april GEEN 

vieringen 

Hand. 10, 34a + 37-43 
Kol. 3, 1-4 of 
1 Kor. 5, 6b-8 
Joh. 20, 1-9 of 
Mt. 28, 1-10 

Geen viering 
Zondag 10.00 uur 

WoCo 
Diaken M. Lieshout 

  Geen viering 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

9 april 2023 
1e Paasdag 

jaar A 
Maandag 10 april GEEN 

vieringen 

15 en 16 april 2023 
2e zondag van Pasen 

jaar A 
Beloken Pasen 

Hand. 2, 42-47 
1 Petr. 1, 3-9 

Joh. 20, 19-31 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Pax Christikoor 
Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Cantorij 

15 en 16 april 2023 
2e zondag van Pasen 

jaar A 
Beloken Pasen 

22 en 23 april 2023 
3e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 2, 14 + 22-32 
1 Petr. 1, 17-21 
Lc. 24, 13-35 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 
Zie nieuwsbrief 

Vrijdag 21 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Kleinkoor 

Zondag 10.00 uur 
Oecumenische viering RvK 

RK-zijde 
Ds. B. Bregman 

KWD 
Livestream 

22 en 23 april 2023 
3e zondag van Pasen 

jaar A 

29 en 30 april 2023 
4e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 2, 14a + 36-41 
1 Petr. 2, 20b-25 

Joh. 10, 1-10 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Pax Christikoor 

Vrijdag 28 april 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

--------------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

29 en 30 april 2023 
4e zondag van Pasen 

jaar A 

6 en 7 mei 2023 
5e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 6, 1-7 
1 Petr. 2, 4-9 
Joh. 14, 1-12 

Vrijdag 5 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 
  

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Cantorij 

6 en 7 mei 2023 
5e zondag van Pasen 

jaar A 

13 en 14 mei 2023 
6e zondag van Pasen 

jaar A 

 Hand. 8, 5-8 + 14-17 
1 Petr. 3, 15-18 
Joh. 14, 15-21 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 

Zondag 11.00 uur 
Internationale viering 

Pw M. Dusseldorp 
Internationaal gelegenheidskoor 

--------------------------------------------------- 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

13 en 14 mei 2023 
6e zondag van Pasen 

jaar A 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23 

Mt. 28, 16-20 
Geen viering    

09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk 

10.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 1, 12-14 
1 Petr. 4, 13-16 
Joh. 17, 1-11A 

Zie nieuwsbrief 
Vrijdag 19 mei 10.00 uur 

Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Zimple 

Zondag 
Oecumenische viering RvK 

Eigen voorgangers PGS en GGW 
Alliance 

KWD 
Livestream 

Voor aanvangstijd en zaal zie 
nieuwsbrief 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

Vrijdagochtendvieringen door de week:
Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant.
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De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het 
teken van mensen die hun huis moesten verlaten.  

Opnieuw beginnen

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan 
ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 
1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan 
de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. On-
danks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere 
gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw 
bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond 
om voedsel te verbouwen. En terwijl het binnenlandse 
geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog 
in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af 
- Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soe-
dan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel 
gezinnen is niets meer te eten in huis. Ook de prijzen 
op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden 
pijlsnel omhoog geschoten. Dat betekent dat hulporgani-
saties minder voedsel kunnen kopen voor hetzelfde geld 
en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, 
terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote 
gevolgen.

Wat doet Vastenactie?

Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een 
project voor ontheemde mensen, vaak moeders met 
kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw 
bestaan op te bouwen. De Vastenactie helpt met zaai-
goed en eenvoudig gereedschap, waarmee mensen hun 
eigen voedsel kunnen verbouwen. Het project wil ervoor 
zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagne-
project – overwegend vrouwen, waaronder kwetsba-
re groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een 

beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en 
veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en geva-
rieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én 
voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende 
seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vor-
men ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner 
voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze 
betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen 
de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de 
grond te bewerken.  
                         
Hoe kunt u helpen? 

Door een gift geven voor:

	Schoffel, schep en gieter:  € 12

	Zaad en gereedschap:  € 22

	Kruiwagen:  € 41 of  Ploeg  € 85

Met  Gebed:

Bidden we voor mensen onderweg,
die noodgedwongen hun huizen moesten verlaten.
Mogen zij veilig zijn tijdens hun reis
en een warm welkom krijgen in hun nieuwe gemeenschap.

Bidden we voor onze westerse wereld
die vaak gericht is op de eigen problemen.
Mogen wij ons verbonden voelen met andere landen
en in saamhorigheid werken aan een betere wereld.
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PAASPROJECT ALLIANCE EN BEL CANTO 

“Passie vooraf aan Pasen” 

In de Goede week voor Pasen gaan Alliance uit Swifter-
bant en Bel Canto uit Biddinghuizen samen het Paaspro-
ject zingen. 

Dit is gepland op woensdag 5 april om 19.00 uur in de 
Voorhof te Biddinghuizen en op vrijdag 7 april 19.30 uur 
in de Hoeksteen te Swifterbant. Het wordt een mooi ge-
heel van teksten en liederen in de sfeer van Witte Don-
derdag en Goede Vrijdag. 

Iedereen is van harte welkom. 
Toegang is gratis.

Lourdeswerk 

Graag willen wij het Lourdeswerk binnen de                     
H. Norbertusparochie bij u onder de aandacht brengen. 
Het Lourdeswerk binnen onze parochie heeft een lange 
geschiedenis. Veel parochianen hebben door de jaren 
heen al eens een reis naar Lourdes mogen maken, 
waaronder ook vele met een financiële ondersteuning. 
Om dat te kunnen blijven doen willen wij graag de 
mogelijkheid van donaties onder uw de aandacht 
brengen.

Door uw bijdrage kunnen wij parochianen met minder 
draagkracht naar Lourdes laten gaan.

Lourdes…….. een plek van ontmoeting waar vele mensen 
kracht opdoen.

Uw keuze, op welke manier u donateur wilt worden, kunt 
u invullen via het formulier dat u op de website kunt 
vinden en dit sturen of afgeven bij het secretariaat van de 
H. Norbertusparochie, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten.

Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken via 
onderstaande QR code.

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met :                     
Maria Hebben 06-5135 4538 
Marly Diepstraten 06-1875 9561
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

In Memoriam
H. Ludgerus - Dronten

Joannes Wilhelmus Josephus Maria Vermeulen

Op dinsdag 24 januari hebben we afscheid genomen van 
Jan, tijdens een Eucharistieviering in de H.Ludgeruskerk te 
Dronten. Hij is 80 jaar geworden. 

Jan kwam ter wereld in Horn, Limburg, in een 
boerengezin met 11 kinderen. Van zijn jeugd is bekend 
dat hij samen met een broer op een kostschool zat. Een 
tijd van verhalen over kattekwaad en andere anecdotes. 
Hij was iemand die niet veel zei. Ook geen type student. 
Maar eerder een noeste harde werker. Samen met zijn 
broer trok hij naar de polder. Daar begon hij als pionier 
een fruitteelt bedrijf. 
Op de kermis ontmoette hij Maria Enckevoort. Het klikte 
en ze trouwden. Ze kregen drie kinderen. Vanwege het 
fruitteeltbedrijf was het hard werken en was er niet veel 
vrije tijd over. Zijn gezin kwam op de eerste plaats. Ze 
gingen met het hele gezin met regelmaat naar de familie 
in Limburg.

Na zijn pensionering is hij gradueel minder gaan werken 
en was er meer tijd om leuke dingen te doen. Zo was 
hij ook coach geworden bij het voetbal en later ook bij 
handbal. Het ging hem daarbij minder om de regels van 
het spel, dan om het ravotten met de jeugd. Zowel hijzelf 
als de kinderen hadden een goede tijd. Toen zijn Maria 
zorg nodig begon te krijgen waren ze meer aan huis 
gebonden. En nadat Jan bij een ongeval gevallen was, 
heeft hij mentaal een deuk gekregen. Jan wordt herinnerd 
als een lieve vader, die van feesten en partijtjes hield. Ook 
keek hij graag naar voetbal, vooral naar zijn geliefde VVV 
Venlo. 

En als opa had hij een goede band met zijn kleinkinderen.

Hij was een gelovige man, die gewoon was om zondags 
naar de kerk te gaan. Ook voor de sociale contacten.

We kunnen het nog niet helemaal bevatten dat we het 
voortaan zonder hem moeten doen. Maar hij is ons 
nog steeds heel dierbaar en we zijn dankbaar voor al 
het goede dat hij gebracht heeft. We vertrouwen er op, 
dat hij welkom zal zijn bij Onze Lieve Heer; om daar nu 
voorgoed thuis te zijn.

Jaap Scholten

Bernardus Hendrikus (Henk) Gels (9 augustus 1932    
5 maart 2023) 

Op het gedachtenisprentje hebben de 
kinderen geschreven: 
Henk werd geboren in een gezin van 
9 kinderen, 5 meisjes en 4 jongens. Hij 
groeide op in een boerengezin met een 
klein gemengd bedrijf aan de Boksloot 
op Slagharen. Op jonge leeftijd was het al 
hard werken op de boerderij. 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats. 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van 
haar parochianen. Uw bijdrage is dus onmisbaar. Door 
vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Heeft u uw bijdrage al toegezegd of overgemaakt? Dan 
willen we u daarvoor harte bedanken!

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft 
gereageerd, daarom vragen: Wilt u dat zo spoedig 
mogelijk doen? 

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die 
de Actie ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. 
Hartelijk dank voor uw inzet! Zonder uw inzet was dit niet 
gelukt.

Anneke Huisman namens de LocatieRaad

Henk vertrok al gauw van huis om elders te gaan 
werken op boerderijen in Limburg en Friesland. Daarna 
ging hij werken bij de Rijksdienst om de Flevopolders 
te ontginnen. In die tijd reden er nog weinig auto’s. 
Het laatste stuk van Kampen naar de barakken in de 
polder moest hij lopen. In 1962 trouwde Henk met zijn 
buurmeisje Annie Hagemeijer en vertrokken ze naar 
Dronten in de toenmalige Zuidelijke IJsselmeerpolders. 
Ze gingen wonen in de Kombuisstraat, de tweede straat 
van Dronten. Henk kun je met recht een Polderpionier 
van het eerste uur noemen. Hij had graag boer willen 
worden in de polder, maar dat zag Annie niet zitten. 
Na de ontginningsperiode heeft hij 10 jaar gewerkt bij 
de A.B.T.B. en de landbouwcoöperatie Alko. Binnen 5 
jaar werden er 4 dochters geboren. Tijdens die eerste 
drukke gezinsjaren volgde Henk een avondstudie 
boekhouden. Daarna heeft hij nog ruim 24 jaar op een 
accountantskantoor gewerkt. Op 4 juli 1992 overleed 
Annie na een kort ziekbed op de leeftijd van 51 jaar. 
Dit was niet zoals ze het zich hadden voorgesteld. De 
plannen voor later - na zijn pensioen - vielen in duigen. 
Henk heeft toen nog een aantal jaren gewerkt en ging 
op z’n 65ste met pensioen. Samen met Dinie heeft hij 
nog van alles ondernomen. Henk kon slecht stil zitten. 
Hij was een doener die hield van zijn volkstuin, klussen, 
klaverjassen, jeu de boules en het helpen van anderen. 
Henk was een man van weinig woorden die zijn liefde 
en trots vooral in zijn doen liet spreken. In 1997 werd 
hij voor het eerst opa van in totaal 6 kleinkinderen. Als 
vader was hij best wel streng en niet altijd even makkelijk 
voor hemzelf en zijn omgeving. Als opa was dit een heel 
ander verhaal en was niet snel iets te gek. Hij was sterk in 
meerdere opzichten, zeker ook fysiek. In 1992 onderging 
hij een zware hartoperatie en sinds 2014 was hij aan het 
dialyseren. Wonderlijk hoe hij dit zo lang en zo goed 
heeft volgehouden. Tot op het laatst zelfstandig wonend, 
ging het de laatste week opeens niet meer. Aan alles komt 
een eind, zoals hij zelf vaak zei. In volle aanvaarding en 
liefdevol hebben Henk en zijn kinderen afscheid genomen 
van elkaar. 
Henk zal zeer worden gemist. 
                                                                                     
Pastoor Ton Huitink



21

Gemeenschapsopbouw: 
Rond de Schrift

In het kader van gemeenschapsopbouw, willen wij  deze 
ruimte graag vullen met onze ervaring in de groep “Rond 
de Schrift”, die deel uitmaakt van de volwassencatechese 
Herbronning. Om zo te laten weten wat er ook gebeurt 
in onze kerk naast de zondagsviering. Al jaren lang komt 
een groep parochianen één keer in de maand in de 
Ludgeruskerk samen rond de Schrift.  Hoewel sommigen 
van ons al jaren samen komen, hebben we de laatste jaren 
ook weer nieuwe mensen een warm welkom gegeven. 
Na het ontsteken van het licht, lezen en bespreken we 
de lezing uit de Bijbel, die de zondag erop centraal 
staat in de viering. Er wordt interessante kennis over de 
Bijbeltekst aangereikt. En daarbij delen we, in vertrouwen, 
ook onze eigen levenservaringen met betrekking tot de 
teksten.  Zo zijn we bezig met ons hoofd en met ons hart. 
En zo komen de Bijbelverhalen voor ons tot leven. Het is 
een fijne plek om medeparochianen te ontmoeten. Deze 
gezegende samenkomsten dragen voor ons bij aan het 
gevoel van samen kerk zijn. 

Hartelijke groet,                       De groep “Rond de Schrift”

p.s. Mocht u/jij ook zin krijgen om deel te nemen aan de groep Rond 
de Schrift of aan een andere catechese-bijeenkomst, dan ben(t) u/jij van 
harte welkom! Informatie is te vinden in het boekje Herbronning of via 
het secretariaat.

Vanuit de Pastoraatsgroep

Een steeds terugkerend onderwerp in onze besprekingen 
is: hoe om te gaan met de zondagen dat er geen viering 
is ingepland in het vieringenrooster. Tot nu toe is de Kerk 
steeds dicht gebleven en hadden we een zogenaamde 
‘vrije zondag’. Dit valt bij velen niet goed. Het weekritme 
om te bidden en elkaar te ontmoeten wordt hierdoor 
onderbroken. Daarom zoeken we naar mogelijkheden 
om de Kerk toch open te stellen. Hierbij kijken we 
naar de ervaringen die in Lelystad zijn opgedaan. De 
eerstkomende zondag dat er geen viering staat ingepland 
willen we de Kerk openstellen en de dienst vanuit een 
andere kerk uit onze Parochie streamen op de wand 
in de kerkzaal. Na de dienst zal men elkaar kunnen 
ontmoeten onder het genot van een kop koffie. We gaan 
dit uitproberen en met elkaar delen hoe we dit ervaren. 
Verder is in onze werkgroep de Pastorale Brief besproken 
waarin wordt beschreven wat het beleid van het Bisdom 
is omtrent de Woord en Communievieringen. Het is de 
bedoeling dat dit in de komende 5 jaar wordt afgebouwd. 
Hierover is veel commotie  ontstaan. Ook bij onze 
pastoraatsgroep en locatieraad is er onbegrip en willen 
we dit in een gesprek met het Pastoresteam kenbaar 
maken. Wat hiervan de uitkomst is zal ik in een volgende 
Oversteek kenbaar maken. Dit jaar is het 25 jaar geleden 
dat ons kerkgebouw feestelijk in gebruik is genomen. 
Wij willen hier toch de nodige aandacht aan geven en 
zijn een passend programma aan het voorbereiden.         
Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen we u erover 
berichten. Tot slot wensen we u een goede voorbereiding 
toe naar het feest van Pasen.

Namens de pastoraatsgroep
Marinus Huijsmans

Op zondag 2 april vieren wij Palmpasen. 

Het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus 
werd binnengehaald op een eenvoudige ezel, een paard 
vond hij echt niet nodig!  De mensen zwaaiden met 
palmtakken naar hem. Wij willen dit graag vieren met alle 
mensen, en vooral met de kinderen! 

De viering wordt voorbereid samen met KBS De 
Klimboom, en we zijn al weer druk aan het oefenen met 
het kinderkoor.

Wil je meedoen en meezingen? Geef je op, dan maken we 
er een mooie viering van!

Woensdag 29 maart gaan we samen Palmpasen stokken 
maken. Neem je zelf het houten kruis mee? Wij zorgen 
voor alles wat er aan mag hangen, én natuurlijk voor wat 
lekkers. 14.30-16.00 uur in de kerk. Laat je even weten of 
je meedoet?

Groetjes Annie Nijmeijer en José Meijer 06-4868.6950
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe 
parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:

- Peter ter Huerne

Pax Christi Lelystad

We zijn met 16 communicanten begonnen en op weg 
naar 18 juni. 
Dan mogen we onze Eerste Heilige Communie doen.
Spannend omdat we elkaar nog niet zo goed kennen 
maar dat zal steeds beter gaan.
We werken uit het boek “Blijf dit doen”. Door de verhalen 
en opdrachten leren we begrijpen wat Jezus heeft 
gezegd: Blijf dit doen om Mij te gedenken…

Op zondag 12 februari hebben wij ons voorgesteld in de 
kerk.
Zo konden we gelijk een beetje oefenen voor 18 Juni.
Na de viering hadden we een rondleiding door de kerk.
Onze communiedoos hebben we voorin de kerk gezet. 

Wat zou het leuk zijn als u daar een kleinigheidje of een 
briefje met een mooie wens in zou doen. Deze doos 
nemen we mee naar huis op 18 Juni.

Alvast bedankt!

Groetjes, Krystian, Cato, Michal, Camilla, Jayden, Leandro, 
Chizaram, Ekele, Mylena, Joel, Rhea, Shaely-Ann, Naoufal, 
Noah, Milan en Artur

SENIORENVIERING

In de Petruskerk zal op 21 april a.s.  weer een 
seniorenviering plaatsvinden. De aanvang zal  zijn om:  
14.15  uur maar de kerk is al open vanaf 13.30 uur.

Diaken André van Boven zal voorgaan in deze viering 
en wordt ondersteund door leden van de zanggroep 
onder leiding van Jacqueline Reesinck en organiste Sylvia 
Joustra.

Daarna is er tijd voor een gezellig samen zijn.

De 80-plussers van onze gemeenschap zullen in 
de komende weken worden bezocht door een 
ouderenbezoek(st)er en apart worden uitgenodigd. Maar 
andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte welkom 
bij de viering.

Wij hopen velen van u welkom te heten in deze 
kerkdienst.

Het Seniorenpastoraat.

Zijn er de komende jaren nog seniorenvieringen????

De werkgroep  stopt  per 1 november a.s. 
Wij roepen de vrijwilligers, die het belangrijk vinden dat 
senioren 2x per jaar in ieder geval naar de kerk kunnen, 
op zich te melden.
De werkgroep zet zich in door  het coördineren van be-
zoek(st)ers  en de senioren.
Het organiseren van de bezoekersavonden en helpen met 
het voorbereiden op de kerkdiensten. Hier zijn 3 mensen 
voor nodig.
WIE O WIE STELT ZICH BESCHIKBAAR?????
Je kan je melden bij:
Els Barrett – tel. 221144
Mieke Dekkers – tel. 247533

Mededeling

We zijn blij u te kunnen mededelen dat Jacqueline 
Reesinck is toegetreden als nieuw lid van de 
Pastoraatsgroep met Liturgie als profiel.
We wensen haar namens Pastoraatsgroep en Locatieraad 
heel veel succes toe!    
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Uitnodiging voor alle kinderen!

Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons 
een Palmpasen stok te maken. Het wordt een gezellige     
middag met leuke verhalen en creatieve bezigheden.
Iedereen is van harte welkom!
We willen wel vragen of de ouders/ verzorgers erbij 
kunnen blijven om te helpen want het blijkt soms toch 
wel een lastig klusje voor de kinderen 

Wanneer: Zaterdag 1 april 2023
Hoe laat:  14.00
Waar: In de Petruskerk
Kosten: Geen

Zelf mee te nemen:
•	 Thuis een kruis maken van 2 latjes (60cm bij 

40cm)
•	 Versiering voor de stokken (crêpepapier, iets 

lekkers om eraan te hangen zoals bijvoorbeeld 
schuimpjes chocolade eieren met een touwtje 
etc.)

•	 12 Dop-pinda’s als symbool voor de discipelen 
van Jezus

•	 30 Rozijntjes als symbool voor de zilverstukken 
die Judas kreeg voor het verraden van Jezus

•	 Mandarijn als symbool voor de spons die in de 
zure wijn was gedoopt om Jezus van te laten 
drinken

•	 Paasei (met een touwtje) als symbool voor nieuw 
leven (Het opstaan uit de dood)

•	 Broodhaantje voor de haan die 3x kraaide toen 
Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende.

•	 Schaar
•	 Plakband
•	 Een grote Naald en Draad/Wol

Hopelijk tot dan!!

De werkgroepen Kinderwoorddienst,Catechese en Eerste 
Heilige Communie

Even nagenieten

Wat hebben we een mooie parochie-feestavond gehad 
op 18 februari.
Het was wel even spannend om de zaal op temperatuur 
te krijgen, met een aantal terrasverwarmers hebben we 
het kunnen oplossen.
Dit gaf een gezellige sfeer, met alleen nog de verlichting 
op de artiesten.
De kerk was mooi gevuld met verwachtingsvolle mensen, 
gezelligheid en vrolijkheid.
Talitha Nawijn nam ons op haar eigen-wijze mee in 
haar verhalen, ze stapte onder andere  in de schoenen 
van   Zacheüs en vertelde zijn verhaal over hoe hij Jezus 
ontmoette.  Ook zij klom hoog in de boom om deze be-
levenis met ons te delen. Talitha liet ons meezingen met 
bekende en onbekende liedjes, onder leiding van de   pi-
aniste Denise Brand, het was echt feest!
In de pauze en tijdens de ‘afterparty’ deelden de jongeren 
hun zelfgemaakte hapjes uit, er was genoeg. De hele mid-
dag was de jeugd er druk mee geweest.
Dit alles zorgde voor een grote verbondenheid met el-
kaar, elkaar spreken, napraten over de avond, er was heel 
veel gezelligheid.
Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze 
avond, alle vrijwilligers, giften en bezoekers!

Locatieraad en pastoraadsgroep
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In Memoriam
H. Willibrord Swifterbant
Familieberichten Overleden:

- 15 januari: Mevr. Coby (Jacoba Maria) Aben – Venbrux, 
Heraldiek 15. In de leeftijd van 98 jaar. 
- 2 februari:  Dhr. Nico (Nicolaas Johannes Henricus 
Marie) Nooren, Swifterringweg 17, Lelystad. Hij is 88 jaar 
geworden. 
- 12 februari: Dhr. Wim van den Berg, Boterbloemweide 
21, op 65 jarige leeftijd.  
- 19 februari: Dhr. Ben (Bernardus Josephus) Meijer, 
Noordsingel 25. Hij is 92 jaar geworden

Nico Nooren

31 oktober 1935 – 2 februari 2023
Een polderpionier is heengegaan.
Rustig en voldaan is op 2 februari 2023 
Nico Nooren teruggekeerd naar zijn 
Schepper.
Op een mooie winterse dag hebben we 

in de Ölandhorst met velen afscheid van hem genomen. 
Afscheid van een poldermens, van een boer in hart en 
nieren.Nico groeide op in Brabant, in Liesbos, onder de 
rook van Breda. Hij was de derde in de rij en oudste zoon 
in een gezin van tien kinderen. Op zijn 25e trok hij al naar 
de polder om er te pionieren en om zo zicht te krijgen 
op een boerderij. In 1962 trouwde hij met Corry Luijkx. 
Ze gingen wonen in Dronten en in 1968 kwam dan toch 
de droom  uit en kregen ze een boerderij toegewezen 
aan de Swifterringweg. Het gezin Nooren, met inmiddels 
4 kinderen, was blij met een eigen plek in het vlakke 
kale polderland. Hier kon Nico zijn talenten ten volle 
ontplooien. Met uiterste precisie en aandacht werd er 
elk jaar geploegd, gezaaid, gewied en gezorgd voor de 
gewassen. De parabel van de zaaier uit Marcus 4 paste 
dan ook als een jas over het leven en werken van Nico. 
Hier werd geen zaad verkwist en ook het onkruid kreeg 
er geen kans. Kleinzoon Thijs vertelde: “wieden deed hij 
het liefst in blote bast, hoed op het hoofd en hak in de 
hand. Ruwe krachtige handen waar geen distel tegen 
opgewassen was.” We horen ook over zijn grote liefde 
voor dieren: meststieren, schapen, kippen en poezen. 
Begrijpelijk dat hij daar, op zijn boerderij, altijd te vinden 
was. Vakanties waren van korte duur, want thuis wachtten 
de dieren. Hij genoot van zijn kleinkinderen en nam ze 
mee naar het land, mee naar de lammetjes en probeerde 
ze zo te interesseren voor het boerenbedrijf.
Trouw bezochten Nico en Corry (tot aan de 
coronatijd) de wekelijkse vieringen in de Willibrord 
geloofsgemeenschap. Met name de nazit, met 
gesprekken en gezelligheid kon hij waarderen.
Zijn afnemende gezondheid kon hij moeilijk accepteren, 
het meehelpen op de boerderij werd minder.  
Toch kon hij nog stralen als hij met kleine diensten een 
bijdrage kon leveren: met schop en bezem het erf vrij 
houden van modderbrokken, meehelpen met de zeilen 
over de bieten trekken.

Zoals het graan, dat overrijp zich neerbuigt naar de aarde 
waaruit het is ontsproten.
Zo is het sterven van een mens, van Nico, een terugkeer 
naar de Eeuwige die ook zijn oorsprong was.
Vaarwel pionier.

Hennie van der Schans-Steeghs

Bernardus Meijer

Op zaterdag 25 februari hebben we afscheid 
genomen van Ben, tijdens een Eucharistieviering in de 
H.Willibrordkerk te Swifterbant. Daarna hebben we zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats 
aan de Wissel in Dronten. Ben werd geboren in een gezin 
met 8 kinderen op een boerderij in Zeddam. Eigenlijk 
wilde hij in de landbouw gaan werken, maar vanwege 
dat hij een aantal oudere broers had, kwam het daar 
niet van. Ben ging naar de MULO en werd klerk op het 
gemeentehuis. Nadat hij voor zijn dienstplicht naar 
Nieuw Guinea was geweest, wilde hij toch wat anders 
dan op een kantoor zitten. Hij probeerde nogmaals om 
een landbouwbedrijf te beginnen en probeerde het in 
de nieuw drooggelegde polder. Hoewel hij nooit in de 
landbouw zelf kwam te werken, kwam hij wel bij de boer 
en tuindersbond, maar dan in verzekeringen. Vooral de 
contacten  met de tuinders deden hem verbonden blijven 
met het tuindersleven. Hij trouwde met Friedje Simmes 
en ze kregen twee dochters. Naast zijn werk is hij ook 
jarenlang actief geweest bij dorpsbelang, waar hij tot 
voorzitter werd benoemd en waarvoor hij later ook een 
lintje voor zijn inzet heeft gekregen. Ben was helemaal 
verweven met Swifterbant en wilde er niet meer weg. 
Tijdens feesten en partijen trad hij in soutane als pastoor 
op en hield hij komische conferences. Ook heeft hij vaak 
Sinterklaas gespeeld. Ben was iemand die van de natuur 
hield; vooral ook zijn tuin en zijn kippen. De eiersalades 
die hij maakte waren vooral bij zijn kleinkinderen erg 
gewild.
Nadat zijn Friedje was overleden en hij met pensioen 
was gegaan, brak een moeilijke tijd aan voor Ben. Na 
enkele jaren vond hij steun bij buurvrouw Jannie, die ook 
weduwe was geworden. Ze hebben samen nog mooie 
jaren gehad. Het katholieke geloof was een vaste waarde 
voor Ben. Hij was een trouwe kerkganger. Steevast was 
hij ook aanwezig bij de vieringen op de laatste vrijdag 
van de maand. Totdat zijn gezondheid het niet meer 
toeliet. Sindsdien ontving hij na de viering op vrijdag de 
communie thuis. Kort voor zijn heengaan heeft hij nog de 
ziekenzalving ontvangen, in het bijzijn van zijn dierbaren. 
Daarna is hij rustig ingeslapen.

Ben, we kunnen hem nog zo uittekenen op zijn geliefde 
plekje in zijn stoel in de hoek van de kamer. We zullen 
hem gaan missen. Maar we kijken in dankbaarheid terug 
op zijn leven. En we vertrouwen er op dat hij nu voorgoed 
thuis mag zijn.

Jaap Scholten  
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Adventscollecte
 
Door omstandigheden is deze collecte in onze 
geloofsgemeenschap in 2022 niet in de adventsperiode 
gehouden maar op 8 januari 2023. We hebben uw 
aandacht gevraagd voor El Salvador. De opleidingen in 
de gezondheidszorg aldaar besteden geen aandacht 
aan vroege ontwikkeling bij kinderen. Daarom volgden 
16 medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis 
hierover een aanvullende opleiding. Zij kregen onder 
meer les van een gespecialiseerde psychotherapeut. 
Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en 
vaardigheden over op (aanstaande) ouders. Inmiddels 
heeft een groot aantal moeders, vaders en zwangere 
vrouwen een training gevolgd of een adviesgesprek 
gehad. Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het 
opzetten van een gespecialiseerd centrum, waar 
kinderen van 0-3 jaar met een ontwikkelingsachterstand 
stimuleringstherapie krijgen. De bezoekers van de dienst 
op 8 januari 2023 hebben hier maar liefst € 103,50 aan 
bijgedragen. Heeft u de collecte gemist en wilt u alsnog 
doneren, dan kan dat door uw gift over te maken op NL 
21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Heel hartelijk bedankt.
M.O.V. Swifterbant.
                                                                                         
Vastenactie voor  Zuid Soedan

De  vastenactie steunt Zuid Soedan door 
oorlogsvluchtelingen hulp te bieden weer een bestaan op 
te bouwen. Het gaat in het kader “Ik was een vluchteling 
en jij hebt mij onderdak gegeven”. Hele gezinnen 
moeten vluchten voor het oorlogsgeweld, over moeilijk 
begaanbare wegen door bossen en over bergen. Zij 
komen aan in een rustige streek. Gezinnen in deze streek 
vangen de vluchtelingen op met behulp van Vastenactie 
en geven hen te eten en in een tweede stap delen ze hun 
land. Op deze wijze kunnen ze overleven in de nieuwe 
omgeving. Zo blijven ze op hun continent en hoeven 
niet naar Europa te vluchten, waar de cultuur heel anders 
is. De opbrengst van de collecte, die gehouden is op 12 
maart, is € 107,10.  Hartelijk dank. Eventueel kunt u aan 
dit project bijdragen via:  NL21INGB 000 000 5850 t.n.v. 
Vastenactie den Haag o.v.v. project Zuid Soedan. 

M.O.V. Swifterbant.

Opening vergadering LRPG

Als opening heb ik ( Lazise Hillebregt) gekozen voor een 
dankgebed. Ik merk dat hoe ouder ik word, hoe meer ik mij 
richt tot God in woorden van dank. Wellicht een teken van 
rust of stabiliteit ( en de voordelen van ouder ( en wijzer?) 
worden wellicht). En nu de winter langzaam optrekt, leek 
een dankgebed voor de winter een mooie koestering. 
Het gebed is geschreven door Leuning, een Australische 
cartoonist en komt uit het boekje “Als ik met je praat".

Wij danken voor de zegening van de winter.
Seizoen om het hart te koesteren. 

Warmte en aandacht voor het hart te hebben.
Soep en bouillon voor het hart te maken.
Koken voor het hart en om voor te lezen.

Lekker liggen en je aanvlijen tegen het hart.

Dromen met het hart.
Tijd doorbrengen met het hart.

Een lange, lange tijd vol vrede met het hart.
Wij danken voor de zegeningen van de winter. 

Seizoen om het hart te koesteren. 
Amen. 

Passie concert van Nil Volentibus Arduum(NVA) met 
het Regenboogkoor uit Drachten.
Na 2 jaar van beperkingen door corona, mogen 
we nu weer optreden met onze koren. NVA en het 
Regenboogkoor studeren op dit moment de Passie 
uitvoering ”Naar het kruis”  in. Als gezamenlijke  
koren(ca. 90 leden) voeren we dit 2 keer uit, namelijk 
op vrijdag 31 maart om 20.00 uur in de Hoeksteen te 
Swifterbant en op zaterdag 1 april in de Oase te Drachten.
Tijdens deze uitvoering komt het passieverhaal door 
prachtige muziek en indrukwekkende teksten zingend en 
vertellend tot leven. Twee Amerikaanse muziekstukken: 
“The power of cross” en “In my place” zijn speciaal 
voor deze uitvoering in het Nederlands vertaald om u/
jou mee te nemen naar de voet van het kruis, want 
daar gebeurt het! Lijden ….. sterven …. en 3 dagen 
later Zijn opstanding! We worden meegenomen door 
de omstanders, zoals Petrus…. Maar meer nog vanuit 
het perspectief van de Vader, onze God. We worden 
uitgenodigd om in de ogen te kijken van Jezus, te 
ontdekken, dat op Golgotha genade en recht elkaar 
ontmoeten en te ervaren, dat Gods onmetelijke liefde 
voor iedereen geldt. Door de kracht van het kruis heeft 
Hij de dood overwonnen tot redding van de wereld.
Wij nodigen iedereen uit op vrijdag 31 maart om 20.00 
uur in de Hoeksteen, om deze prachtige  Passieuitvoering 
mee te maken. Beide koren staan onder leiding van onze 
dirigent Jaco Mulder. De muzikale begeleiding van de 
koren wordt gedaan door Anne Kroeze op het orgel en 
Oeds Wijnsma op de piano. De toegang is gratis. Na 
afloop is er een collecte voor de onkosten.

Secr. NVA 
Joop Overvest

Palmzondag 2 april 2023 
Op zondag 2 april om 9 uur nodigen 
we een ieder graag uit voor de 
Palmpaasviering. 
Wij zouden het erg leuk vinden 
wanneer er in de viering kinderen 
zijn die mee willen lopen met hun 
zelfgemaakte Palmpaasstok. 

Daarom bij deze een oproep aan de kinderen (en hun 
ouders); 
Kom jij op zondag  2 april om 9 uur met je Palmpaasstok 
naar de kerk om samen de vieringen te vieren??? 
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H. Franciscus Nunspeet en 
Elburg en ’t Harde
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Terug naar de bron

Een belangrijk thema, zeker in deze tijd, dat behandeld 
werd tijdens onze viering op de tweede zondag van de 
vasten is “Terug naar de bron”. 

Wij zijn als mensen en maatschappij op drift geraakt en 
voor velen is er het verlangen naar wat ooit was maar dat 
nooit meer zal zijn. Het campagnethema van Vastenactie 
2023 is “Mensen onderweg” en geeft daarmee aan dat in 
deze tijd velen onderweg zijn, gedwongen door oorlog 
en geweld terwijl weer anderen op zoek zijn naar een 
betere toekomst.

In een van de gezangen, die wij samen hebben gezongen, 
wordt dit in deze coupletten verwoord:

Menigeen ging zelf op pad
Daar hij thuis geen vrede had
Eeuwig heimwee spoort hem aan
Laat hem ook het woord verstaan. 

Velen die de moed begaf
Blijven staan of dwalen af 
Hunkerend naar hun oude land 
Reisgenoten, grijp hun hand. 

Door de wereld gaat een woord 
En het drijft de mensen voort 
Breek uw tent op, ga op reis 
Naar het land dat ik u wijs.

Het laatste couplet geeft aan dat er hoop is, als wij niet 
stil blijven staan.

Wij kijken in deze Vastentijd uit naar Pasen want;
met Pasen vieren wij dat Jezus uit de dood is opgestaan 
en daarmee de dood heeft overwonnen. 
Hiermee laat Jezus zien dat Hij sterker is dan de dood en 
er hoop is voor de wereld, omdat Jezus leeft! Hoop op 
een betere wereld waar iedereen een plaats heeft.

Huub Oosterhuis heeft in het lied op de achterkant 
van dit blad willen uitdrukken dat wij als mensen altijd 
onderweg zijn zoekend naar de bron.
Pasen 2023
Pasen is opstaan. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de 
dood om verder te leven in ieder die in Hem gelooft. 
Pasen is opstaan, ook voor ons. Als de nacht voorbij is, 
staan we op van bed. De wekker loopt af, we wrijven de 
slaap uit de ogen, we komen overeind en maken ons 
klaar voor de dag, een dag van actief bezig zijn. Dat is 
leven. Wie slaapt leeft niet echt, want leven uit zich in 
activiteiten. Leven is om je heen kijken, luisteren naar de 
geluiden om je heen, dingen doen voor jezelf of voor an-
deren. Wie zijn ogen sluit om te slapen, is in het duister, 
of het nu nacht is of dag. 
Pasen is opstaan, weer tot leven komen, het is weer licht, 
we moeten aan het werk. Maar slapen we dan? Het ant-
woord is heel vaak: ja, we gaan dikwijls slapend door de 
dag, we zijn halve slaapwandelaars, de slaap van sleur en 

gewenning, de slaap van dat gewone gange-
tje. Maar daardoor zien we veel dingen niet, 
zien we te vaak niet de mogelijkheden die we krijgen om 
iets te doen voor anderen, om licht te zijn voor anderen. 
Te vaak horen we niet de vragen van mensen die we ont-
moeten, hun onuitgesproken vragen naar wat warmte, 
naar wat aandacht, wat tijd, wat liefde. 
Pasen is opstaan, in beweging komen om de droom van 
Jezus van Nazareth levend te houden, die droom van 
het rijk Gods op aarde, dat rijk van vrede en liefde voor 
alle mensen. Op Goede Vrijdag werd ook die droom ver-
moord, maar met Pasen vieren we dat die droom weer tot 
leven komt, in mensen van goede wil, in ieder van ons, als 
wij tenminste de moed hebben op te staan uit onze slaap, 
als wij overeind komen en onszelf de vraag stellen: wat 
kan ik vandaag doen om die oude droom een beetje wer-
kelijkheid te maken in mijn eigen levenssituatie. 
Als men u een zalig Pasen toewenst, dan betekent dat 
eigenlijk: mensen wakker worden, opstaan, aan het werk, 
ieder op zijn eigen plek, maar ook samen als geloofsge-
meenschap. 
Wij moeten licht zijn en anderen bijlichten. Wij moeten 
vuur zijn en anderen verwarmen. Wij moeten levend wa-
ter zijn in de gemeenschap. Dat zou ons dagelijks werk 
moeten zijn. Zo moeten wij Jezus levend houden, niet 
alleen in onze herinneringen, niet alleen in onze vieringen 
maar ook en vooral in onze daden, in onze manier van 
leven. 
Pasen is iets van het verleden, zo’n 20 eeuwen geleden 
en toch is het elke dag weer actueel. Die Jezus van toen 
schept nog steeds toekomst ondanks alle duisternis en 
ondergang in de wereld van vandaag. Hij schept nog 
steeds leven, ondanks de vele doden die nu vallen, ook in 
het land waarin hij geleefd en gestorven is. 
In zijn geest moeten we aan het werk om nu toekomst 
en leven te scheppen. Dan zal het voor ons allen een          
zalig Paasfeest zijn.
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H.Bonifatius-Biddinghuizen
In Memoriam
Meindert Ligthart                                                     

Zoveel soorten van verdriet, ik noem 
ze niet. Maar één, het afstand doen en 
scheiden. En niet het snijden doet zo’n 
pijn, Maar het afgesneden zijn.

Uit Sotto voce van Maria Vasalis.

Dit was de tekst op de rouwkaart van 
Meindert Ligthart.

Meindert is geboren in Bolsward in een gezin met 7 
kinderen. Vanaf 1955 woonden ze in Creil, op het nieuwe 
land en op een eigen boerderij. Aardappels poten, koeien 
halen, melken, voeren, mesten en dat in een tijd die wat 
minder modern was dan nu en met een groot gezin.
Zijn schoolcarrière ging via de Mulo in Emmeloord 
naar de kostschool in Azelo. Niet de mooiste tijd, maar 
wel met mooie momenten. Daarna ging hij naar de 
kweekschool om leraar te worden en daar heeft hij Matty 
ontmoet. Een heel groot deel van zijn leven speelde 
zich verder af op school. Ook thuis was hij nog aan het 
nakijken en was hij nog met school bezig. Hij heeft aan 
verschillende klassen lesgegeven, maar veelal aan klas 5, 
wat later groep 7 heette. Ook zijn eigen kinderen heeft 
hij in de klas gehad, maar de verschillende rollen waren 
heel duidelijk. Thuis vertelden de kinderen aan hem wat 
ze op school in zijn klas hadden beleefd. Op school werd 
hij adjunct-directeur en hij was de vaste ‘beller’ van de 
schoolbel die aangaf wanneer het pauze was maar ook 
wanneer die weer was afgelopen. Vaste prik was het om 
de eerste week van de zomervakantie nog naar school te 
gaan om het schooljaar af te ronden en de laatste week 
weer naar school te gaan om voor te bereiden. Wat een 
plichtsbesef. Na zijn pensionering heeft hij met Matty nog 
hele mooie jaren samen gehad. Ze konden erg genieten 
van de kleinkinderen. Samen met Matty heeft hij ook 
opgepast. Meindert was een zeer gelovig man, maar dit 
was niet zozeer verbonden aan het kerkgebouw. Met 
name Maria was hem zeer dierbaar en werd door hem 
geëerd. Met het gezin gingen ze met de tent en later met 
de vouwwagen op vakantie. Meestal in Nederland en een 
enkele keer naar het buitenland. Ook gingen ze in de 
vakanties met het gezin naar de ouderlijke boerderij om 
daar het werk over te nemen. Dat waren mooie dagen 
voor het gezin. Het voorbereiden op zo’n week deed hij 
op zijn eigen manier. Een keer meelopen met alles en 
precies noteren wat wanneer en hoe moest gebeuren. 
Met name de koeien hadden zijn volle aandacht.
Dat ‘boeren’ heeft hij nog heel lang in het klein gedaan 
op de volkstuin in Biddinghuizen. Het roken was een 
belangrijk ding in zijn leven, hij genoot letterlijk met volle 
teugen. Maar ook koffie…. Meindert leefde op sterke 
koffie. Familie was ook heel belangrijk voor hem. Alle 
momenten werden gevierd, zoals 50 jaar worden, 75 jaar 
worden en 50 jaar getrouwd zijn. Heel fijn dat ze deze 
mijlpalen samen hebben kunnen meemaken. Meindert 
wilde dat iedereen het goed had en niets te kort kwam. 
Hij maakte zich gauw zorgen over zijn vrouw en kinderen 

en was dan weer blij als het goed was. Hij 
kon zelf pas genieten als een ander dat ook 
kon. Hij wilde zelf niet tot last of speciaal zijn. 
Meindert en Matty hebben nog veel uitjes 
en korte en wat langere vakanties gehad 
waar ze heerlijk van genoten. Met vakantie op Curaçao 
is hij echter plotseling onwel geworden en 9 februari 
overleden. Temidden van zijn gezin en familie is afscheid 
van hem genomen in de aula aan de Wissel in Dronten op 
maandag 20 februari en is hij aldaar begraven.
Dat hij mag rusten in vrede.

OP ADEM KOMEN IN DE ABDIJ
Op vrijdag 24 februari zijn een aantal leden van de loca-
tieraad en VEP-pers naar Egmond Binnen geweest, naar 
de abdij van de Benedictijnen. 
Die dag draaide het om die ene vraag: hoe kun je in alle 
drukte en in al het gedoe rondom het regelen en bestu-
ren van een parochie de inspiratie en bezieling blijven 
voelen en voeden? 
Leo Feijen was de gespreksleider en hij werd bijgestaan 
door broeder George.

Die dag hebben we meegevierd met gebedsmomenten, 
mooie gesprekken mogen voeren met elkaar en stiltes 
ervaren. Het was een helende en inspirerende dag voor 
ons allen.

MISSIEVERJAARDAGSACTIE
Al een aantal jaar steunen we vanuit de missieverjaar-
dagsactie in Biddinghuizen het voedselproject in Sri 
Lanka, aangedragen door Theo van der Sman. Vanaf 24 
januari is hij een paar weken alleen naar Sri Lanka gegaan 
om te kijken hoe het met de diverse projecten gaat, hij 
heeft vele mensen ontmoet en van deze reis een aantal 
reisverslagen gemaakt. 

De verslagen zijn te lang om hier weer te geven, maar als 
epiloog schrijft Theo het volgende:

Lang geleden had ik les van een psychiater, dr. Reedijk 
uit Amersfoort, een diepgelovige man, wiens echtge-
note predikant te Zeist was. We hadden als leerlingen 
verpleegkundigen (B), les in de synagoge van de Joodse 
Sinaï Kliniek waar ik werkte. In de synagoge stond een 
indrukwekkende kast met oude Joodse literatuur. Hij pakte 
er tijdens de allereerste les psychiatrie het dunste boek 
uit en terwijl hij het vasthield zei hij: ‹ Kijk dit is wat we 
van de menselijke geest zeker weten, en de rest - hij wees 
naar andere en meer lijvige boeken in de kast - is nog een 
groot mysterie, en over God zal ik het dan nog niet eens 
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DANKDANKDANK! voor mijn heerlijke 

DANKJEWEL - DOROTHÉE-FEEST 

Jammer toch - heb ik vaak gedacht - dat mensen 
meestal pas geëerd worden na hun dood, dat dán pas 
hardop wordt gezegd wat ze betekend hebben voor hun 
medemensen. Dat zouden we toch al veel eerder moeten 
doen..  

Wel lieve mensen… het is mij overkomen.. ! Dat ik bij 
leven al heb mogen horen  wat ik betekend heb voor een 
aantal mensen uit Biddinghuizen en wijde omgeving.  

Op zondagavond 22 januari  heb ik, na dat we waren 
teruggekeerd van mijn geweldige Dankjewel-Dorothée-
Feest, toch even een blik geworpen in de grote spiegel 
in onze kleine hal om  te zien of er de afgelopen  uren 
misschien een heel klein aureooltje rond mijn hoofd was 
verschenen. 

Het zou me niet eens verbaasd hebben na al die lieve 
mooie complimenteuze hartverwarmende toespraken 
van zoveel mensen.  Ik ben zo ongeveer de hemel in 
geprezen.  Gelukkig  waren er ook een páár mild-kritische 
kanttekeningen, maar die  waren niet eens voldoende 
voor een kwartier vagevuur, schat ik zo in. 

Lieve mensen… wat hebben jullie mij een fantastisch 
afscheid bezorgd. !!!!  Wat  had ik er tegenop gezien, 
maar wat heb ik er van genoten.

Het was zo mooi om - omringd door mijn gezin en mijn 
familie -  zoveel waardering te mogen ontvangen…

Het was zo geweldig om zoveel mensen bij elkaar te zien 
met wie ik – kort of ( heel)  lang geleden – een poosje 
heb mogen oplopen tijdens cruciale momenten op hun 
levensweg…  Bij de voorbereiding op Doopsel, Eerste 
Communie, Huwelijk… maar ook en vooral rond het 
afscheid nemen van geliefden… 

Het was zo bijzonder om zoveel herinneringen terug te 
krijgen van gebeurtenissen , ervaringen, gesprekken die 
ik soms zelf al lang was vergeten, maar die blijkbaar bij de 
ander blijvende indruk hadden achtergelaten.  

Het was zo fijn om ook een aantal gasten uit de PGB 
te mogen begroeten, want ik heb de oecumenische 
gedachte altijd een warm hart toegedragen. Het was 
zo leuk om zoveel oude bekenden terug te zien… uit 
alle hoeken van Nederland. Sommige gasten hadden er 
een lange reis voor over gehad om bij mijn “Dankjewel 
Dorothée- Feest”  aanwezig te zijn.  Niet alleen een lange 
reis , maar ook een heeeel lange zit, want de dankviering 
liep maar liefst anderhalf uur uit op de ingeplande tijd, 
maar iedereen bleef rustig zitten en de meesten namen 
ook nog de tijd voor de gezellige nazit die eveneens  
behoorlijk uitliep, want zoals iemand het omschreef…

“Het was een soort combinatie van een  gezellige reünie en 
een ouderwetse parochieavond”

Een rake sfeertekening, want hoewel ik daar zelf niet alles  
van heb meegekregen, omdat ik vooral druk was met het 
signeren van mijn verhalenbundel  “er zat een engel in 
de boom”,  zag ik het later terug op de meer dan 300 (!) 
foto’s die zijn gemaakt. Het was supergezellig en er werd 

hebben›. Door de jaren heen heb ik mogen ontdekken, 
hoe juist de opmerking was van deze wijze leermeester. 
Ik moest denken aan mijn eerste jeugdherinnering, de 
watersnoodramp in ons land. Mijn vader liet mij het water 
zien, dat in Rotterdam de gang was binnengestroomd en 
het feit dat kinderen in een roeiboot door de straat gingen. 
De vraag voor iedere mens blijft, hoe het kan, dat je pas na 
verloop van enkele jaren en maanden eerste herinneringen 
hebt en vast kunt leggen. Men vermoedt dat het te maken 
heeft met ervaringen. Ons menselijk brein valt steeds terug 
op ervaringsgegevens. Mocht u kunnen bewijzen, hoe het 
menselijk brein werkt, maak het dan kenbaar, want dan 
haalt u morgen alle kranten van de wereld en zal uw naam 
nog vele generaties als een soort Einstein doorklinken. 

Maar misschien, heel misschien zijn er gedachten vanuit Sri 
Lanka naar u en jou over gevonkt. Misschien zelfs op zo’n 
wijze, dat u zich betrokken voelt. Misschien wilt u een gezin 
helpen in een financiële adoptie. Misschien wilt u bijdragen 
op wat voor wijze dan ook. Misschien overweegt u, om een 
keer in Sri Lanka op vakantie te gaan, ik kan het voor u 
regelen. Misschien wilt u een keer met mij meegaan om in 
een soort combinatie het eiland te leren kennen en onze 
projecten. Al zo’n tweehonderd gasten zijn door de jaren 
heen met mij meegereisd. 
Vriendelijke groet vanuit Sri Lanka. 
Theo van der Sman 
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uitgebreid bijgepraat… 

Mensen, wat hebben jullie mij een prachtig feest 
gegeven!!!  

Maar het maakte me soms ook wel verlegen , want 
voor mijn gevoel heb ik eigenlijk niets bijzonders 
gedaan. Alleen mijn hart altijd gevolgd en mijn talenten 
gebruikt om de  verhalen  van Jezus van Nazareth  op 
een eenvoudige manier  uit te leggen met woorden en 
symbolen  - en om te zetten in daden door   “er te zijn” 
voor mensen die wat extra aandacht nodig hadden/ 
hebben.  Dat is alles wat ik heb gedaan. 

Met hulp van de Heilige Geest ( wat moet ik zonder haar 
beginnen..)  en bijgestaan door tal van mensen die nooit 
of nauwelijks  in de schijnwerpers staan, maar mij wel 
altijd hebben bijgelicht en ver-licht bij alles wat ik deed.  

Kosters.. Bloemengroep.. Dirigentes.. Muzikanten.. 
Koorleden.. Lectors.. Doegroep… Technici…
koffieschenkers.. mensen die liturgieën uitwerken…
Redactieleden van Nieuwsbrief en Parochieblad(en)…  
Veppers…  leden van werkgroepen Gezinsviering 
en Eerste Communie… leden van de werkgroep 
Volwassenkatechese..  en vele anderen.

Ze zijn zo belangrijk voor het in stand houden van een 
geloofsgemeenschap! en wat was het mooi dat ook een 
grote vertegenwoordiging van juist die  mensen op mijn 
feest aanwezig was.

Dankdank voor jullie aanwezigheid, niet alleen op 22 
januari, maar tijdens al die 40 jaren waarin ik als  “ 
dorpskapelaan -op -de -fiets “( zoals iemand dat zo mooi 
uitdrukte)  Biddinghuizen doorkruiste.  Dank voor jullie 
hulp en vooral voor jullie vertrouwen.

Een heel speciaal woord van dank wil ik uitspreken naar 
de mensen die het mogelijk maakten om op deze manier 
afscheid te nemen.  

Op de eerste plaats emeritus pastor Thijs Moons, die niet 
alleen de rode draad ( of liever gezegd de blauwe draad..) 
bedacht voor de alternatieve viering,  compleet met 
suggesties voor liederen en symboliek..  maar deze  ook 
op zijn eigen rustige authentieke manier leidde. 

En dan natuurlijk Frans de Vries, Leo Scholten, Ina 
Graumans en Els Renne die tekenden voor de meer 
dan perfecte organisatie. Ik weet dat jullie hier heel veel 
uren  in hebben gestoken en er ( heb ik uit betrouwbare 
bronnen vernomen..) zelfs slapeloze nachten van hebben 
gehad. Dank voor jullie tijd , voor jullie inzet en voor het 
kritisch meedenken.  

Ook heel veel dank aan alle muzikale medewerkers.  

Jan de Wildt die mijn binnenkomst  met “Blowing in 
the wind” op het orgel begeleidde… Martijn de Wildt 
die een medley van oude kinderkoorliedjes speelde 
als verwijzing naar mijn eerste vrijwilligerswerk in de 
Bonifatius, als dirigente van het kinderkoor.  Mijn zus 
Marian  die “Take me home” zong, een in onze familie 
heel dierbaar lied , omdat het de favoriet was van onze 
overleden broer Ton die op 22 januari 77 jaar zou zijn 
geworden. 

Marian zong tijdens de nazit ook nog een 
geweldig zelfgeschreven lied over mijn 
avonturen door het Rijke Roomsche Leven.   

Dank aan de  afvaardiging van het 
kinderkoor o.l.v. Lilly Heijnen die o.a. een speciale versie 
van ZIJ aan ZIJ  had ingestudeerd. ( mijn kleindochter 
Ismée zingt alleen nog deze versie..) en last but not least 
Hetty de Ruig die met haar schitterende vertolking van 
Ken je mij  niet alleen mij, maar ook heel veel andere 
aanwezigen  in tranen bracht.     

Ken je mij.. wie ben ik dan… 

Ik voel(de) mij erkend en vooral GEKEND.. in mijn 
trouw aan wat ik altijd heb gevoeld als mijn roeping.. 
maar daarbij  ook trouw te blijven aan mezelf.. door 
mijn eigenzinnige invulling van liturgie, katechese en 
pastoraat, persoonlijke overwegingen en mijmeringen en 
alle verhalen die ik heb verteld.  Ik wist wel dat dit door 
velen werd  gewaardeerd, maar het was toch wel heel erg 
fijn dat dit op 22 januari op talloze manieren nadrukkelijk 
werd bevestigd.  

Een aantal van mijn  overwegingen  en verhalen heb ik 
gebundeld in een boek met de titel “er zat een engel in 
de boom” . 

Op 22 januari zijn de meeste bundels verkocht, maar er 
liggen  - met grote dank aan Karin van de Walle)  nog 
een aantal exemplaren bij boekwinkel van der Walle, 
Baan 22 in Biddinghuizen. De boekenkosten 27,50 en van 
elk verkocht exemplaar gaat 5 euro rechtstreeks naar een 
kleinschalig project in Oekraïne . 

Luyda Breg, geboren in  Oekraïne zal daar persoonlijk 
zorg voor dragen.

Dank en Dag allemaal… mijn werk voor de Bonifatius zit 
erop.

Alle goeds en  veel liefs, Dorothée
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Versterking gewenst

De activiteiten in kader van Herbronning worden 
uitgevoerd door de werkgroep volwassenencatechese. 
Een groep van ongeveer 15 parochianen uit de gehele 
parochie, die dit met veel enthousiasme en bezieling 
doet. Vanuit de werkgroep is een stuurgroep gevormd, 
die o.a. voor de onderlinge afstemming en publiciteit 
zorg draagt. De stuurgroep heeft versterking nodig. Heeft 
u belangstelling lid te worden van de stuurgroep of weet 
u iemand die hiervoor wellicht belangstelling heeft, laat 
het ons graag weten.

Peter Dekker (p.dekker10@chello.nl) 

De stem van de katholieke kerk in de Europese 
Gemeenschap

Lezing mgr. Hoogenboom
Ludgeruskerk Dronten, 9 maart 2023
Beknopt verslag opgesteld door Peter Dekker

Monseigneur Hoogenboom begon zijn lezing met 
verwijzing naar de verschrikkingen van de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, de Cubacrisis, het ontstaan van 
het ijzeren gordijn en de bouw van de Berlijnse Muur. Het 
nationalisme vierde hoogtij. Het sloot mensen uit. Mgr. 
Hoogenboom wijst er op dat er nu opnieuw gesproken 
wordt van het oprichten van hekken op de binnen–  en 
buitengrenzen van de EU. Begin jaren vijftig van de vorige 
eeuw braken Conrad Adenauer (Duitsland) , Jean Monnet 
(Frankrijk), Robert Schuman (Luxemburg) en Alcide De 
Gasperi (Italië) de oude dynamiek van rivaliteit, naijver 
en oorlog tussen de meest gezworen vijanden Duitsland 
en Frankrijk en begonnen het avontuur van de Europese 
Unie. Het ontwikkelde zich van een gemeenschap van 6 
landen in 1950 van ‘Europese Gemeenschap van Kolen 
en Staal’ tot de huidige EU met 27 landen. Vanaf de 
oprichting staat centraal dat onderlinge solidariteit de 
basis vormt. 

De EU rust op twee pijlers. Het is een ‘economische 
gemeenschap’ en een ‘waarden gemeenschap’. De 
vrijheid van godsdienst, gerechtigheid en liefde 
staan centraal. Liefde is daarbij meer dan alleen 
recht doen. Kerk en politiek zijn daarbij onafhankelijk 
op ieders eigen gebied, maar de politiek heeft wel 

de verplichting om zich tot de kerk te verhouden. 
In artikel 17 van het ‘Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie’ wordt aan de EU een juridische 
verplichting opgelegd om een open, transparante en 
regelmatige dialoog te voeren met kerken, religieuze 
verenigingen en levensbeschouwelijke en niet-
confessionele organisaties. Deze dialoog geeft duidelijk 
aan dat de EU veel meer is dan een economische 
organisatie, dat het Europees project in de eerste 
plaats gaat over mensen, hun menselijke waardigheid 
en het algemeen belang. In een wereld waar politieke 
en sociale kwesties steeds complexer lijken, moeten 
we ons echt bewust blijven van de waarden die we 
delen. Om als katholieke kerk de dialoog met de EU te 
voeren is o.a. in 1980 de Comece (de Commissie van de 
bisschoppenconferenties) opgericht. Voor Nederland 
maakt mgr. Hoogenboom deel uit van de Comece. De 
afgelopen jaren heeft het neoliberaal denken centraal 
gestaan in de EU; een beleid dat vooral gericht is 
op de grote middengroep. Het rechtsbestel van de 
EU moet de ‘kleintjes’ echter ook beschermen. In de 
Comece worden ethische kwesties intern en in overleg 
met de EU besproken. Voorbeelden daarvan zijn de 
vluchtelingenproblematiek, medische ontwikkelingen, 
robotisering en de daarbij behorende vraag van rechten 
en plichten. Een recent voorbeeld van overleg en 
besluitvorming is ook de AVG, waarin is vastgelegd dat 
privegegevens van kerkleden (o.a. doop) ten behoeve van 
het functioneren van de kerk mogen worden vastgelegd. 
In het overleg van de Comece met de EU heeft de 
encycliek Laudato si een grote rol besteed bij het tot 
stand komen van de ‘Green Deal’ van Frans Timmermans.
Al met al een zeer informatieve lezing waarin duidelijk 
doorklonk dat de beginselen van de katholieke sociale 
leer een belangrijke rol spelen in het doordenken van een 
integrale visie op de schepping en het behoud ervan in 
het beleid van de EU.

Film ‘The Father’

Op 22 november kon door een technisch probleem de 
film ‘The Father’ op het laatste moment niet doorgaan. 
De film wordt nu vertoond op dinsdag 11 april in de 
Ludgeruskerk in Dronten. De reeds geplande film voor die 
datum wordt doorgeschoven naar het komend seizoen.

Film in de kerk:  ‘THE FATHER’   
Anne zoekt opnieuw een verzorgster 
voor haar dementerende vader 
Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed 
voor hem gezorgd wordt wanneer zij 
er niet is. Voor Anthony is niet meer 
duidelijk wat echt is en wat zich in 
zijn hoofd afspeelt. We beleven het 
verhaal door zijn ogen en voelen 
zijn verwarring. Zijn vertrouwde 

omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd. 
Begeleiding en informatie: 
Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com   
Datum: dinsdag 11 april 2023 
Plaats: Ludgeruskerk, Dronten, aanvang 19.30 uur
Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of 
tel. 0321 312456  
Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

mailto:p.dekker10@chello.nl
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Zoeken naar Verbinding

Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn

is levenslang geboortepijn.
een mens te zijn op aarde

is leven van de wind.

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan

maar mensen moeten verder gaan.
de bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.

de vossen hebben holen -
maar wie is onze weg?

De mensen hebben zorgen,
het brood is duur, het lichaam zwaar,

en wij verslijten aan elkaar.
wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn

en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet:

een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen

tot alles is voltooid.

Huub Oosterhuis
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